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GİRİŞ 


Fransız Devrimine Kadar 
Siyasi Yapıların Gelişimi 


Yirmi birinci yüzyılın ikinci on yıllık diliminin başında sahneye konan çok değişik senaryoları düşünün. 


2013'te Libya'da tam teçhizat ağır silahlarla donanmış bir milis kuvvet, gecikmiş ödemelerin hükümet tarafından yapılmasını talep ederek, ülkenin başbakanı Ali Zeydan! bir süreliğine kaçırdı. Başka bir milis kuvvet ülkenin adeta tek ihracat gelir kaynağı olan petrol üretiminin çoğunu durdurdu. Diğer milis kuvvetler daha öncesinde, Bingazi'de Birleşik Devletler Büyükelçisi Christopher Stevens'ın öldürülmesinden ve başkent Trablus'ta milis grupların devam eden şehir işgalini protesto eden onlarca göstericinin vurulmasından sorumluydu. 


Bu milis kuvvetler, Arap Baharı'nın ilk yılı olan 2011'de, NATO'nun gözle görülür yardımıyla devirdikleri Libya'nın uzun süreli diktatörü Muammer Kaddafiye karşı ülkenin çeşitli bölgelerinde oluşturulmuştu. Otoriter yönetimlere karşı Libya'nın yanı sıra Tunus, Mısır, Yemen, Suriye ve diğer Arap ülkelerinde bu yılda başlayan protestolar genellikle daha fazla demokrasi istekleri ile yürütüldü. Ancak iki yıl sonra Avrupa ve Kuzey Amerika'da uygulanan demokrasi uzak bir hayal olarak görüldü. Libya bu tarihten sonra yeni bir anayasa yazacak kurucu bir meclis tesis etmeye doğru belirsiz bazı adımlar attı. Ama bugün Libya'nın en temel sorunu, devletin —yani, bölgesi üzerinde barışı sağlayıp kanun uygulayacak bir yasal güç tekelini işletecek merkezi bir otoritenin— olmayışıdır. 


Afrika'nın diğer bölgelerinde, bir güç tekeli iddiasında bulunan devletler kâğıt üzerinde mevcuttur ve durumları Libya'dan daha az kaotiktir. Ama bu devletler çok zayıf kalmışlardır. Güney Asya ve Ortadoğu'dan sürülen radikal İslamcı gruplar Mali, Nijer, Nijerya ve Somali gibi zayıf yönetime sahip ülkelerde kamp kurdular. 
Bunun sebebi, dünyanın bu bölgesinin, güçlü yönetim kurumlarının eksikliğinin 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açıkça görülebildiği Doğu Asya gibi gelişen bölgelerden gelir, sağlık, egitim ve bunun gibi kavramlar açısından çok daha fakir olmasıdır. 

Aynı zaman aralığı üzerinde, Birleşik Devletler'de, finans sektörü ile ilgili çok farklı bir senaryo sahneye konuyordu. Birleşik Devletler, birçok açıdan Kaddafi sonrası Libya'nın siyasi görüntüsünün karşı kutbunda yer alır: Birleşik Devletler, çok büyük ve iyi kurumsallaşmış bir devlete sahiptir, bu devlet iki yüz yıldan uzun süreli bir maziye dayanır ve demokratik meşruiyetini derin bir kaynaktan alır. Ancak bu devlet iyi çalışmamaktadır ve sorunları bu devletin aşırı kurumsallaşmış olduğu gerçeğiyle bağlantılı olabilir. 


2008 finans krizinden önce elli eyaletin her birinde, finans kurumları üzerinde 
düzenleyici otoriteye sahip olmasının yanı sıra, bankacılık ve sigortacılık ayarlayıcısı olan neredeyse bir düzine federal kuruluş mevcuttu. Bütün bu düzenlemeye rağmen, Birleşik Devletler yönetimi, uzaktan kendini gösteren yüksek faizli mortgage kredisi krizinden, bankaların aşırı destek almasına müsaade edildiğinden ve gerçek değerlere göre çok fazla karmaşıklaşmış vadeli işlemler etrafında oluşan koca bir bankacılık sistemi gölgesinin varlığına izin verildiğinden her şeye rağmen bihaberdi. Bazı yorumcular, ekonomik erimede gerçekten payı olan Fannie Mae ve Freddie Mac gibi kuruluşlardan verilen devlet garantili mortgage kredilerini sorumlu tutmaya çalıştılar.! Ancak özel sektör, mortgage çılgınlığını beslemekten mutlu bir katılımcıydı ve gereksiz riskler alabiliyordu, çünkü sorun yaşayacak olurlarsa sonuçta devlet tarafından kurtarılacaklarını büyük bankalar biliyordu. Küresel yatırım sisteminin neredeyse çöküşüne ve Birleşik Devletler'in Büyük Buhran'dan beri en derin durgunluğuna sebep olan Lehman Brothers'ın iflası Eylül 2008'de ortaya çıktığında meydana gelen senaryo tam da buydu. 


Yine de en şaşırtıcı olan şey, belki de krizden beri olup bitenlerdir. “Batamayacak kadar büyük” bankalar tarafından ortaya çıkarılan büyük riskin geniş çapta farkına varılmasına rağmen, Amerikan bankacılık sektörü 2008'de olduğundan bile daha yoğun hale geldi. Krizi izleyen yıllarda Kongre, sorunu çözeceği umulan Dodd-Frank Yasası'nı geçirdi. Ancak bu yasa, oldukça karmaşık yeni bir düzenlemeler türlüsü için, banka sermaye ihtiyaçlarını hızla beslemek ya da finansal kuruluşların boyutlarına sıkı biçimde üst limitler koymak gibi daha basit çözümleri yok saydı. Kanunun geçmesinden üç yıl sonra, söz konusu ayrıntılı düzenlemelerin birçoğu kaleme alınmamıştı, zaten alınsaydı da temeldeki batamayacak kadar büyük şirketler sorununu çözecek gibi değillerdi. 


1 Ornek için, bkz.: Peter J. Wallison, Bad History, Worse Policy: How a False Narrative About the Financial 
Crisis Led to the Dodd-Frank Act (Washington, D.C.: American Enterprise Institute, 2013). 
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Bu fiyaskonun iki temel sebebi mevcut. İlki, fikirsel esnemezlikle ilgilidir. Kendi menfaatlerini düşünen bankalar, etkinliklerine getirilen yeni sert düzenlemelerin borç verme güçlerini kesintiye uğratacağını ve böylece istenmeyen sonuçlar üretilirken ekonomik büyümenin baltalanacağını iddia ettiler. Bu tarz iddialar genellikle, üretim endüstrisi gibi finansal olmayan kuruluşlara uygulandığında ve “büyük devlet”e güven duymayan birçok muhafazakâr seçmene sorulduğunda oldukça geçerlidir. Ancak, Anat Admati ve Martin Hellwig gibi akademisyenlerin gösterdiği gibi, büyük bankalar, bir imalat firması için mümkün olmayan yöntemlerle ekonominin geri kalanına zarar verebilme yetileri sebebiyle finansal olmayan firmalardan oldukça farklıdırlar.? Başarısızlığın ikinci sebebi, bankaların çok zengin ve güçlü olmaları, yanı sıra kendi adlarına çalışacak yüksek fiyatlı bir lobici grubunu istihdam edebilmeleridir. Halkın bankacılık sektörüne karşı duyduğu muazzam öfkeye ve vergi mükelleflerinin daha az vergilendirme ile daha çok kazanç sağlamasına rağmen, lobiciler doğrudan batamayacak kadar büyük şirketler sorununun tam kalbine girebilecek manidar düzenlemeleri engellemede başarılı olmuşlardır. Bazı yasa koyucular yeni düzenlemeye karşı bankacıların iddialarını, ideolojik inançlarını temel alarak, ikna edici bulabilirdi; diğerleri için bu iddialar bankacılık sektöründen akan seçim kampanyası yardımlarının akışını muhafaza etmek için faydalı bir örtüydü > 


Bir üçüncü senaryo, 2013'te Türkiye ve Brezilya'da patlak veren protestoları Arap Baharı ile ilişkilendiriyor. Bir önceki on yıl süresince süratli ekonomik büyüme gösteren bu iki ülke de, “yükselen piyasa” ekonomilerine öncülük etmekteydiler. Arap diktatörlüklerinin aksine, her ikisi de rekabetçi seçimlerin mevcut olduğu demokrasilere sahipti. Türkiye, lideri kendini daha önce İstanbul Belediye Başkanı olarak göstermiş Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olan İslamcı eğilimli Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından yönetilmekteydi. Brezilya da Sosyalist bir partiden gelen ve ülke 1964 ile 1985 arasında askeri diktatörlükle yönetilirken gençliğinde mahküm edilmiş Dilma Rousseff'i başkan olarak seçmişti. 


Bu etkileyici ekonomik ve siyasi başarılara rağmen, her iki ülke de hükümetlerine karşı kitlesel protestolarla kısa bir süreliğine şiddetli şekilde sarsıldı. Türkiye'de mesele, hükümetin İstanbul'da üzerine alışveriş merkezi yapmak istediği bir parktı. Genç göstericilerin çoğu, Erdoğan'ın, demokratik yetkisine rağmen, otoriter 
2 Anat Admati ve Martin Hellwig, The Banker's New Clothes: What’s Wrong with Banking and What to Do 

About It (Princeton: Princeton University Press, 2013). 

3 Finansal krizden sonra siyasetin bankacılık düzenlemesini nasıl etkilediğine dair daha geniş bilgi için, 


bkz.: Simon Johnson and James Kwak, 13 Bankers: The Wall Street Takeover and the Next Financial Meltdown (New York: Pantheon, 2010). 
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eğilimlerinin olduğunu ve genç Türk nesliyle ciddi şekilde irtibatının olmadığını düşünüyorlardı. Brezilya'da mesele, Dünya Kupası ve Yaz Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmak için bile milyarlar harcanırken, güvenilir temel hizmetleri sağlamada hükümetin yolsuzluğa bulaşıp başarısızlığa düşmesiydi. 


Bu protestoları birbirlerine ve iki sene önce meydana gelen Arap Baharı'na bağlayan şey, bu protestoların temel olarak orta sınıf tarafından yürütüldüğü gerçegidir. Bir önceki nesilde vuku bulan ekonomik gelişmenin bir sonucu olarak, her iki ülkede de, ebeveynlerinin neslinin beklentilerinden çok daha yüksek beklentilere sahip yeni bir orta sınıf ortaya çıktı. Tunus ve Mısır, Türkiye veya Brezilya'dan daha düşük büyüme oranları elde etti; bununla beraber her iki ülke de iş ve kariyer umutları bu ülkelerdeki despot rejimlerin adam kayırmacılığı ile engellenen çok fazla üniversite mezunu yetiştirdi. Gerçek şu ki Türkiye ve Brezilya'da düzenlenen demokratik seçimler, göstericileri tatmin etmeye yeterli olmadı. Hükümet eğer kendisini meşru addediyorsa gerçekte daha iyi neticeler ortaya koymalıydı ve halkın değişen isteklerine daha esnek ve duyarlı davranmalıydı. Diğer bir ekonomik başarı hikâyesine sahip Çin, bugün mensubu yüz milyonlarca kişi olan orta sınıfının artmasıyla benzer zorluklarla yüz yüze gelmeye başladı. Bu orta sınıf, geçmiş nesil üzerinden sağlanan aşırı süratli ekonomik büyümeden yararlanırken, ayrıca, başka yerdeki benzerleri gibi, hükümetten farklı ve daha yüksek beklentiler içine giriyor. Bütün bu ülkelerdeki siyasi sistemlerin hayatta kalması, ekonomik büyümenin yarattığı yeni sosyal ortama ne kadar uyum gösterebileceklerine ciddi derecede bağlıdır. 


HÜKÜMETLE SORUN 


Bu üç örnek; kendine has politikalar, şahsiyetler ve tarihsel bağlam içerisinde yürütülen sorunların olduğu çok farklı vakalar gibi görülebilir. Ancak gerçekte bunlar, bütün siyasi hayat için bir arka plan sağlayan ortak bir zincirle bağlıdır: kurumlar. 
Kurumlar, tek kişilik liderlerin görev sürelerinin ötesinde devamlılığını sürdüren “sabit, saygın, yinelenen davranış kalıpları”dır.* Özleri itibarıyla kurumlar, insan davranışını şekillendiren, sınırlandıran ve yönlendiren sürekli kurallardır. Kaddafi sonrası Libya'nın sorunu, temel kurumların, en çok da bir devletin olmayışıdır. Bu ülkede gücün yasal bir tekelini icra eden merkezi tek bir otorite kaynağı var olana dek, orada ne vatandaşların güvenliği ne de bireylerin gelişebileceği koşullar söz konusu olacaktır. 


4 Bu tanım Samuel P. Huntington'ın Political Order in Changing Societies (New Heaven: Yale University 
Press, 2006) adlı kitabından alınmıştır, 5.12. 


GİRİŞ 11 


Terazinin öteki kefesinde Birleşik Devletler, nicedir devam eden ve güçlü kurumlara sahiptir, ancak bu kurumlar siyasi çürümeye maruz kalmıştır. Kamu yararına hizmet etmesi gereken devlet kurumları güçlü şahsi çıkarlar tarafından ele geçirilmiş, öyle ki demokratik çoğunluklar kontrol haklarını savunurken zor zamanlar geçiriyorlar. Sorun, sadece para ve güç değil, ayrıca bizatihi kuralların ve onları destekleyen fikirlerin sertlikleriyle de ilgili. 


Son olarak, Türkiye ve Brezilya gibi yükselen piyasa ülkeleri hususunda, sorun sosyal değişimin var olan kurumlara üstün gelmesidir. Doğaları gereği kurumlar, belirli bir tarihi zamanın ihtiyaçlarına cevap olması için oluşturulmuş, devam eden davranış kalıplarıdır. Ancak toplumlar, özellikle çok hızlı ekonomik büyüme tecrübe eden toplumlar, sabit kalamazlar. Bu toplumlar yeni sınıflar oluştururlar, vatandaşlarını eğitirler, toplum yapısını değiştirecek yeni teknolojiler kullanırlar. 
Mevcut kurumlar genellikle bu yeni aktörlere uyum sağlamakta başarısız olurlar, sonuç itibariyle değişmek için baskı altına girerler. 


“Gelişim”i -yani zaman içerisinde insan toplumlarindaki değişimi- incelemek, bu nedenle; şahsiyetleri, olayları, çatışmaları ve politikaları sonu gelmeyecek biçimde kataloglamak değildir. Siyasi kurumların ortaya çıktığı, evrildiği ve nihayetinde çürüdüğü süreç etrafında merkezlenmelidir. Günümüz dünyasının hızla değişen siyasi ve ekonomik gelişmelerini anlamak istiyorsak, bu gelişmeleri toplumların kurumsal yapılarının altında yatan uzun süreli hikâyenin bağlamına oturtmak önemlidir. 


Bu kitap, Siyasi Düzenin Kökenleri: İnsan Öncesi Çağlardan Fransız İhtilali'ne adlı kitabın devam cildidir. Bu proje, Samuel P. Huntington'ın ilk kez 1968'de basılan klasik eseri Political Order in Changing Societies'i |Değişen Toplumlarda Siyasi Düzen] bir yeniden yazma ve güncelleme çabası olarak başladı. Kitabın bu cildi adını, Huntington'ın, ilk başta World Politics'te yayımlanan bir makalesine dayanan, kitabının ilk bölümünden almaktadır. Huntington'ın eseri insanların, siyasi gelişimin ekonomik ve sosyal büyümeden farklı bir süreç olduğunu ve bir yönetimin demokratik olmadan önce temel düzeni sağlaması gerektiğini anlamasında önemliydi. Huntington'ın kitabı ile benim kitabım arasındaki biçim ve içerik açısından bütün farklılıklara rağmen, onunkilerle aynı temel sonuçlara ulaştım. İlk cilt üç önemli siyasi kurum kümesinin kökenlerini açıkladı: devlet, hukukun egemenliği ve demokratik hesap verilebilirliği artıran işlemler. İlk cilt, bu kurumların Çin'de, Hindistan'da, Ortadoğu'da ve Avrupa'da nasıl münferit veya toplu olarak ortaya çıktığını ya da çıkamadığını açıklıyordu. İlk cildi okumayanlar için ileriki bölümler buradaki hikâyeyi tekrar özetleyecektir. 
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SOSYAL HAYVANLAR 


İlk cilt, ilkel insan toplumlarıyla değil, insanoğlunun primat ataları ile başladı, çünkü siyasi düzen insanın biyolojisine yerleşmiştir. Jean-Jacgues Rousseau gibi filozofların veya modern neo-klasik ekonomistlerin teorilerinin aksine, bilim bugün bize insan ırkının, tarihsel süreç içerisinde toplumları tedricen biçimlendiren yalıtılmış bireyler olarak yola koyulmadığını gösteriyor. Davranış açısından, yaklaşık elli bin yıl önce Afrika'da bir yerde ortaya çıkan modern insan ırkı, en başından, tıpkı primat ataları gibi, sosyal olarak teşkilatlıydı. 


Doğal insan sosyalliği iki olgu etrafına inşa edilmiştir: akraba seçimi ve karşılıklı diğerkâmlık. İlki, cinsel yol ile üreyen hayvanlar tarafından, paylaştıkları genlerin sayıları nispetinde bir başka hayvana diğerkâmlık ile davranmalarıyla yinelenen bir yapıdır; yani, akrabalarını kayırırlar ve genetik akrabalarına iyilik gösterirler. Karşılıklı diğerkâmlık, aynı ırkın birbiriyle bağlantısız bireyleri arasında, bazen de farklı ırkların üyeleri arasında iyiliklerin ya da kaynakların takasını ihtiva eder. Her iki davranış da genetik olarak kodlanmıştır, öğrenilmez ve bireyler ilişkiye geçtiğinde bir anda ortaya çıkar. 

İnsan ırkı, diğer bir ifade ile, doğuştan sosyal hayvanlardır. Ancak doğal sosyallikleri, aile (genetik akrabalar) ve arkadaşlara karşı (birinin diğerine iyilik yaptığı bireyler) ayrı bir diğerkâmlık biçimi alır. İnsan sosyalliğinin bu doğuştan gelen biçimi, bütün kültürler ve tarihsel dönemlerde evrenseldir. Doğal sosyallik, diğer davranış biçimlerini teşvik eden yeni kurumların gelişimiyle çiğnenebilir (örnegin, nitelikli bir yabancıyı genetik bir akrabaya tercih etmek), ancak doğal sosyallik böyle alternatif kurumlar çöktüğü zaman insanların her zaman eski haline döneceği sosyal bir ilişki biçimi tesis eder. 


İnsanoğulları ayrıca doğuştan, düstur yaratan ve izleyen yaratıklardır. Kendileri için sosyal etkileşimleri düzenleyen kurallar yaratırlar ve grupların toplu hareketlerini mümkün kılarlar. Bu kurallar akla uygun şekilde düzenlenebilir veya görüşülebilir olmasına rağmen, düstur izleme davranışı, çoğunlukla akla değil, gurur, suçluluk, öfke ve utanç gibi duygulara dayanır. Düsturlara genellikle hakiki bir deger atfedilir, hatta farklı birçok toplumun dini kanunları gibi tapılır. Bir kurum zamana direnen bir kuraldan başka bir şey olmadığı için, insan ırkı bu sebeple kendi davranışını kurumlaştırma hususunda doğal bir eğilime sahiptir. İnsanoğlunun umumiyetle bahşettiği hakiki değer münasebetiyle kurumlar, büyük oranda, muhafazakâr olmaya, yani değişime direnç göstermeye mütemayildirler. 


Modern insan ırkının varlığının takriben ilk kırk bin yılında insanlar, neredeyse herkesin genetik akraba olduğu, avcılık ve toplayıcılık ile geçindiği küçük 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insan gruplarını içeren, antropologların sürü seviyesinde topluluklar olarak etiketlendirdikleri biçimde teşkilatlıydılar. Muhtemelen on bin yıl önce meydana gelen, ilk büyük kurumsal dönüşüm sürü seviyesinden, ölmüş ataların ve doğmamış nesillerin kuvvetine inanç etrafında teşkilatlanmış kabile seviyesindeki toplumlara geçişti. Biz bunları genellikle kabile olarak adlandırıyoruz; antropologlar bazen, soyunu birkaç nesil uzaklıkta olabilen ortak bir ataya bağlayan bireyleri tanımlamak için “parçalı nesiller” tabirini kullanır. Böyle kabile toplumları Antik Çin'de, Hindistan'da, Yunanistan'da, Roma'da, Ortadoğu'da, Kolomb öncesi Amerikalarda ve 


modern Avrupalıların Cermen ataları arasında mevcuttur. 


Kabile toplumları merkezi bir otorite kaynağına sahip değildir. Sürü seviyesindeki topluluklar gibi, gayet eşitlikçi olmaya eğilimlidirler ve kanunların üçüncü bir taraf olarak yaptırımları yoktur. Sürü seviyesindeki topluluklara baskın çıkmışlardır, çünkü ortak atanın geriye doğru tarihlendirilmesiyle muazzam çapta işleri kolayca başarabiliyorlardı. Hem sürü hem de kabile seviyesindeki topluluklar akrabalığa ve böylelikle de insan biyolojisine dayanırlar. Ancak kabile teşkilatına dönüşüm dini bir fikrin ortaya çıkışına, ölmüş ataların ve doğmamış nesillerin halihazırda hayattaki birinin sağlık ve mutluluğuna etki edebileceğine dair inanca ihtiyaç duyar. 


Bu, gelişmede fikirlerin önemli, müstakil bir rol oynadığının erken bir örneğidir. 


DEVLETİN ORTAYA ÇIKIŞI 


Diğer önemli siyasi değişim bir kabilenin devlet seviyesinde bir topluma dönüşmesidir. Bir sürü veya kabilenin aksine bir devlet, bir yasal baskı tekeline sahiptir ve bu gücü belirli bir bölge üzerinde kullanır. Devletler merkezileşmiş ve hiyerarşik oldukları için, erken dönem akraba merkezli teşkilat biçimlerinden daha yük- 


sek seviyelerde sosyal eşitsizlik yaratmaya mütemayildirler. 


Devletin göze çarpan iki çeşidi vardır. Bunlardan sosyolog Max Weber tarafından “patrimonyal” olarak tanımlanan devletlerde yönetim, yöneticinin bir nevi kişisel mülkü olarak düşünülür ve devlet yönetimi özünde yöneticinin ailesinin bir uzantısıdır. Sosyalliğin doğal biçimleri olan aile ve arkadaşlara güven, patrimonyal devletlerde işlemeye devam eder. Bununla birlikte, modern bir devlet gayrişahsidir: bir vatandaşın yöneticiyle münasebeti, şahsi ilişkilere değil, sadece kişinin vatandaş olarak konumuna bağlıdır. Devlet yönetimi yöneticinin aile ve arkadaşlarından ibaret değildir; bilakis, yönetim mevkilerine atanma liyakat, eğitim ya da teknik bilgi gibi gayrişahsi kıstaslara bağlıdır. 


5 o Patrimonyal (patrimonial): Babadan oğula miras olarak geçen. [¢.n.] 
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Neyin “ilk” devlet oluşumu olarak adlandırıldığına -kabile topluluklarından neşet eden ilk devlet olusumuna- dair birçok teori mevcuttur. Muhakkak, tarımsal üretim fazlalarının ve onları destekleyecek teknolojinin kullanılabilirliği, belirli bir seviyede nüfus yoğunluğu gibi geçerli olan, birbirini etkileyen birçok unsur vardı. 
Fiziksel mıntıka —“kafesleme” olarak adlandırılan şey, bölgeleri geçilemez dağlar, çöller veya suyolları ile sınırlandırma- yöneticilerin nüfus üzerinde zorlayıcı güç kullanmasına olanak tanır, köleleştirilmiş veya tabi kılınmış bireylerin kaçmalarını engellerdi. Patrimonyal devletler, sekiz bin yıl önce dünyanın birçok bölgesinde, özellikle Mısır'ın, Mezopotamya'nın, Çin'in ve Meksika Vadisi'nin bereketli alüvyal vadilerinde oluşmaya başladı. 


Bununla beraber, siyasi teşkilatı, aile ve arkadaş temelli teşkilatlardan gayrişahsi teşkilatlara dönüştürmek için, modern devletlerin gelişimi kendine has stratejilere gereksinim duyar. Avrupa'da benzer siyasi birimlerin ortaya çıkmasından on sekiz asır önce Çin, patrimonyal olmayan, modern devleti'kuran ilk dünya medeniyetiydi. Çin'de devlet inşasını, erken modern Avrupa'da merkezileşmiş devletleri gerekli kılan aynı koşullar yönlendirmiştir: sürekli ve yayılmacı askeri rekabet. 
Askeri mücadele; nüfusu vergilendirmek, orduları ikmal etmek için yönetim hiyerarşileri kurmak ve askere alım ile terfi hususunda şahsi bağlardan ziyade liyakat ve kabiliyet ilişkilerini tesis etmek için nedenler yaratmıştır. Sosyolog Charles Tilly’nin sözleri ile, “Savaş devleti, devlet savaşı yarattı”. 


Modern devletler yetkilileri işe alarak, arkadaş ve ailenin ötesine geçmelidir. Çin bunu, daha sonraki hanedanlarda düzenli olarak uygulanmasa da, henüz milattan önce üçüncü yüzyılda devlet memuriyeti sınavını bularak yaptı. Araplar ile Osmanlılar aynı soruna yeni bir yaklaşım getirdiler: gayrimüslim çocukları ailelerinden alıp, idareciye sadık askerler ve yöneticiler olarak, çevredeki halkla bir alaka kurmaksızın yetiştiren devşirme kurumu. Avrupa'da bu sorun sosyalden ziyade siyasi bir seviyede çözülmüştür: Ortaçağ'ın başlarında, Katolik kilisesi, akraba grupların geniş ailelerinde özkaynakların nesilden nesle geçmesini zorlaştırmak için veraset kurallarını değiştirdi. Sonuçta, Cermen barbar kabileleri arasındaki geniş akrabalık bağı Hıristiyanlığa geçmelerinden bir ya da iki nesil sonra yok oldu. Akrabalık bağı son olarak, yasal sözleşmeye dayanan, feodalizm olarak bilinen, daha modern bir sosyal ilişki biçimiyle yer değiştirdi. 


HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ 
Belirli bir toplulukta siyasi olarak en güçlü aktörleri bile bağlayan kanunlar olarak anlaşılan hukukun üstünlüğü kökenini dinden alır. Savaşçıların saygı göstermesi gereken kuralları yaratmaya muktedir olan yegâne şey dini otoriteydi. Birçok 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kültürde dini kurumlar, temel olarak, bir dizi kutsal metni yorumlayıp toplumun geri kalanı üzerinde manevi yaptırımlar getirmekten sorumlu hukuki yapılardı. Nitekim Hindistan'da Brahman rahip sınıfı, gerçek siyasi gücü ellerinde tutan savaşçılar Kshatriyalardan otorite açısından daha yüksek kabul edilirdi; bir raca veya kral hakkıyla yönetmeden önce bir Brahmandan meşruiyet kazanmaya çalışmalıydı. İslam'da da kanuna (şeriat) ulema olarak bilinen ayrı bir âlimler hiyerarşisi tarafından başkanlık edilirdi; bir kadılar veya yargıçlar ağı dini kanunun her günkü icrasını gerçekleştirirdi. İlk halifeler siyasi ve dini otoriteyi aynı kişide birleştirmiş olsalar da, İslam tarihinin diğer dönemlerinde halife ve sultan ayrı kişilerdi, halife sultan üzerinde bir baskı kurabilirdi. 


Hukukun üstünlüğü, Roma Katolik Kilisesi'nin rolü sebebiyle en çok Batı Avrupa'da kurumsallaşmıştır. Sadece Batı geleneğinde kilise, tutumunun kral ve imparatorların siyasi geleceğini çarpıcı bir biçimde etkilediği, merkezileşmiş, hiyerarşik ve kaynak zengini bir siyasi aktör olarak ortaya çıkmıştır. Kilisenin özerkliğini belirleyen esas olay, on birinci yüzyılda başlayan makama geçme anlaşmazlığıydı. Bu çatışma, Kutsal Roma İmparatorluğu'nun dini meselelere müdahale meselesi üzerine kiliseyi Kutsal Roma İmparatorluğu'nun rakibi haline getirdi. Sonunda kilise kendi rahip ve piskoposlarını tayin etme hakkını kazandı ve altıncı yüzyıl Corpus Juris Civilis ya da Jüstinyen Kanunu'na [Justinian Code] dayanan canlı bir Roma hukukunun koruyucusu olarak ortaya çıktı. İngiltere eşit derecede güçlü fakat farklı bir hukuki gelenek geliştirdi: Ortak Hukuk [the Common Law], Normandiya'nın Fethinden sonra kral yargıçlarının kanunundan neşet etmiştir. Ortak Hukuk kiliseden ziyade, kendi liyakatlerini, meşruiyetlerini berkitme vasıtası kılarak gayrişahsi adalet dağıtan erken dönem kraliyetleri tarafından desteklenmiştir. 


Böylelikle Batı Avrupa'da hukuk, var olacak üç ana kurumun ilki oldu. Çin hiç aşkın bir din geliştiremedi; belki de bu sebepten, hukukun hakiki üstünlüğünü geliştiremedi. Çin'de ilk devlet ortaya çıktı, günümüze kadar hukuk, siyasi güç üzerinde temel bir kısıtlama olarak var olmadı. Sıralama Avrupa'da tersineydi: kanun, modern devletin doğuşundan önce geldi. Avrupa kraliyetleri on altıncı yüzyıldan itibaren Çinli imparatorlar gibi davranmaya heves edip modern, merkezi mutlakıyetçi devletler kurduklarında, güçlerini sınırlandıran var olan kanuni düzenin zeminine karşı koymaları gerekti. Sonuçta, arzularına rağmen az sayıda Avrupa kraliyeti Çin devletinin yoğunlaşmış güçlerini elde edebildi. Sadece, Doğu Kilisesi'nin her zaman devletten sonra geldiği Rusya'da böyle bir rejim ortaya çıktı. 
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DEMOKRATİK HESAP VEREBİLİRLİK 


Ortaya çıkması gereken üç kurum grubundan sonuncusu demokratik hesap verebilirlikti. Hesap verebilirliğin merkezi mekanizması, meclis, feodal tabakalar -muhtelif şekilde bilinen Cortes, Diet, kral meclisi, zemskiy sobor# ya da İngiltere'de Parlamento- kurumundan evrildi. Bu kurumlar toplumdaki elitleri -üst seviye asilleri, seçkinleri, bazı durumlarda bağımsız şehirlerdeki burjuvaları— temsil ediyordu. 
Feodal kanunun geçerli olduğu kraliyetlerin vergileri yükseltmek için bu yapılara gitmeleri gerekiyordu, çünkü bu yapılar dönemin tarım topluluklarındaki varlıklı 


elitleri temsil ediyorlardı. 


On altıncı yüzyılın sonlarından başlayarak, mutlak hâkimiyete yönelik yeni teoriler uygulayan hırslı kraliyetler, bu tabakaların güçlerini zayıflatıp, kendi halklarını doğrudan vergilendirme hakkını edinmek için mücadeleler verdiler. Her Avrupa ülkesinde, bu mücadele sonraki iki yüzyıl boyunca sergilendi. Tabakalar kendi elit tebaalarının mal varlıklarını kolayca istimlak edebilmelerini kısıtlamaya devam eden bir kanun sisteminde sıkışıp kaldıkları halde, Fransa ve İspanya'da kraliyet tabakaların gücünü zayıflatmayı başardı. Polonya ve Macaristan'da tabakalar, komşuları tarafından zamanında ele geçirilen zorba elitlerce yönetilen zayıf merkezi otoriterler yaratarak kraliyete üstünlük sağladı. Rusya'da tabakalar ve onları destekleyen elitler Batı Avrupa'daki benzerleri kadar köklü değildi ve kanun çok daha zayıf bir etki uyguluyordu; sonuçta mutlakıyetçiliğin daha bir çetin şekli burada ortaya çıktı. 


Yalnızca İngiltere'de, Kral ve tabakalar arasında görece eşit bir mücadele vardı. 
İlk Stuart’ kralları mutlakıyetçi güçler inşa etmeye çalıştıklarında, kendilerini çok iyi örgütlenmiş ve silahlanmış bir Parlamento ile engellenmiş buldular. Kraliyetin yüksek Anglikan kiliseciliğinin aksine, bu yapının üyelerinin çoğu teşkilatın daha kökleşmiş bir biçimine inanan Püriten Protestan'dı. Parlamento güçleri bir sivil savaş verdi, Kral I. Charles'ın kafası kesildi ve kısa süre de Oliver Cromwell yönetiminde parlamenter bir diktatörlük tesis edildi. Bu çatışma Restorasyon Dönemi boyunca da devam etti ve Stuart Hanedanı'nın azledilip, Oranj Hanedanı'ndan William'ın (William of Orangel, yeni bir kraliyetin “temsil olmadan vergilendirme olmaz” düsturuyla somutlaşan anayasal bir mutabakatı kabul ettiği 1688-1689’daki Şanlı Devrim'de [The Glorious Revolution] doruğa ulaştı. 
6 The Zemskiy Sobor: İlk Rus parlamentosu. [¢.n.] 


7 Stuart dönemi, genellikle İngiltere tarihinin 1603 ile 1714 yıllarına tekabül eden bir dönemdir. Stuartlar 
Birleşik Krallık'ın ilk krallarıdır. [¢.n.] 


Hollanda’dan Londra’ya William ve esi Mary’ye, Second Treatise on Government [Yönetim Üzerine İkinci İnceleme] adlı eserinde kanuna itaatin yönetilenlerin rızasına dayanması gerektiğini açıkça ifade eden filozof John Locke eşlik etti. 
Locke, hakların doğal olduğunu ve insanın insan olması bakımından doğasında bulunduğunu; yönetimlerin sadece bu hakları korumak için var olduklarını, eğer onları ihlal ederlerse alaşağı edilebileceklerini iddia ediyordu. Bu ilkeler -temsil olmadan vergilendirme olmaz ve yönetilenin rızası- yüz yıldan daha kısa bir süre sonra, 1776'da Amerikan sömürgeciler İngiliz otoritesine karşı çıktıkları zaman, sömürgecilerin düsturu olacaktı. Thomas Jefferson, Locke'un doğal hak fikirlerini Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'nin içerisine katıştırdı ve halk egemenliği fikri, 1789'de onaylanan Anayasa'nın temeli oldu. 


Bu yeni siyasi düzenler hesap verebilirlik ilkesi tesis ederken ne 1689'da İngiltere'de ne de 1789'da Birleşik Devletler'de modern bir demokrasi düşünülebilirdi. 
Oy hakkı her iki ülkede de bütün nüfusun çok küçük bir kısmını temsil eden beyaz erkek mal sahipleri ile kısıtlanmıştı. Ne Şanlı Devrim ne de Amerikan Devrimi hakiki bir sosyal devrim gibi bir olay meydana getiremedi. Amerikan Devrimi'ne, İngiliz kralının ihlal ettiği hakları kıskanan tüccar-ziraatçı-seçkin bir elit önderlik etmişti. Yine aynı elitler, bağımsızlık elde edildiğinde görev başında kaldılar ve yeni ülkenin anayasasını planlayıp tasdik ettiler. 


Yine de, bu sınırlamalara odaklanmak, yeni Amerikan düzenini başlatan siyasi dinamiği ve fikirlerin canlanan gücünü tamamen küçümsemektir. Bağımsızlık Bildirgesi cesaretle “Bütün insanların eşit yaratıldığını, böylelikle Yaratıcıları tarafından onlara bazı devredilemez haklar bahşedildiği”ni ilan etmiştir. Anayasa, egemenliği doğrudan bir kral ya da sınırları belirsiz bir duruma değil, “Biz İnsanlar”a vermiştir. Bu belgeler Kuzey Amerika'da Britanya'nın hiyerarşik, sınıf tanımlı toplumunu yeniden yaratmayı amaçlamıyordu. Sonraki iki yüzyıl boyunca Birleşik Devletler'deki eşitlik için gerçekte birçok siyasi ve sosyal sınır olmasına karşın sorumluluk, belirli bir sınıfın milletin kurucu yemini ile ne kadar uyumlu olduğunu meşrulaştırması için özel hak veya ayrıcalıklar talep eden herkese açıktı. Bu, Avrupa'daki herhangi bir ülke böyle yapmadan çok önce, Anayasa'nın onaylanmasının üzerinden bir nesilden biraz fazla zaman geçtikten sonra imtiyazın tüm beyaz erkeklere yayılmasının bir sebebidir. 


“Hususi kurumun”, köleliğin güneydeki muhafızları, siyahların dışlanma ve zapt edilmesinin neden ahlâki ve siyasi olarak meşrulaştırıldığı yönünde yeni iddialar öne sürmeye giriştiklerinde, kurucu ilkeler ile sosyal gerçeklik arasındaki zıtlıklar, İç Savaş'tan yirmi otuz yıl öncesinde doruk noktasına ulaştı. Bazıları dini 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iddialar öne sürdü, bazıları ırklar arasındaki “doğal” hiyerarşiden dem vurdu, digerleri ise bunu demokrasi zemininde savundu. Stephen Douglas, Abraham Lincoln ile tartışmasında bir halkın köleliği destekleyip desteklemediğini umursama- 


dığını, ancak kendi demokratik isteklerinin geçerli olması gerektiğini söylemişti. 


Lincoln buna, mecburi olarak kuruluşu hatırlatan kararlı bir karşı iddia yöneltmişti. Lincoln, bir ülkenin siyasi eşitlik ilkelerine dayandığını ve doğal hakların, kölelik gibi bu kadar aşikâr bir şekilde tutarsız kuruma göz yumulursa var olamayacağını belirtmiştir. Bildiğimiz üzere, köleliğin kaldırılması ve Afrikalı Amerikalıların On Dördüncü Diizenleme’ de® kendilerine söz verilen siyasi ve kanuni haklara nihai olarak kazanmaları için utanç verici bir şekilde İç Savaş'tan sonra bir yüzyıl daha geçmesi gerekti. Ancak ülke sonunda Bağımsızlık Bildirgesi'nin beyan ettiği eşitli- 


gin bazı kişileri ikinci sınıf vatandaş kılan yasalarla uyumlu olamayacağını anladı.” 


Daha sonraki yıllarda, doğal ve dolayısıyla da siyasi haklar taşıyan insan gruplarına -işçiler, kadınlar, yerli halklar, zamanında kıyıda bırakılmış diğer gruplaryayılan başka birçok sosyal hareket ortaya çıktı. Ancak Şanlı Devrim ve Amerikan Devrimi'nin tesis etmiş olduğu temel siyasi düzen -bir yöneticinin bir temsil meclisine ve daha geniş bir biçimde bütün topluma karşı sorumlu olması— önemli bir şekilde dayanıklılığını kanıtladı. Kimse daha sonradan yönetimin “Halk”a karşı mesul olmaması gerektiğini iddia edemedi; sonraki tartışma ve çatışmalar tamamen, itibarı demokratik siyasi sisteme katılabilmekle ortaya koyulan tam bir insan 


evladı olarak kimin sayılabileceği meselesi etrafında döndü. 


FRANSIZ DEVRİMİ 


On sekizinci yüzyılın sonlarındaki diğer büyük devrim Fransa'da gerçekleşti. Litrelerce mürekkep bu dehşet verici olayı tasvir edip tanımlamak için kullanıldı ve karşı taraftakilerin çocukları bu devrimin etrafında dönen bazı acı tartışmaları 


hâlâ çözemediler. 


Edmund Burke'ten Alexis de Tocgueville'den tarihçi François Furet'ye ka- 


dar oldukça fazla gözlemcinin, devrimin inanıldığı kadar önemli olup olmadığını 


8 Amerikan Anayasası'nda herkesi eşit kılmak adına yapılan bir değişiklik. [¢.n.] 

9  Irktan ziyade sınıfın temel mesele olduğu Britanyada on dokuzuncu yüzyıl ile yirminci yüzyılın başlarında uzun süreli benzer bir mücadele verildi. Belki de eşitlik ilkesi daha az açık biçimde telaffuz edildiği için (Britanya İnsan Hakları Beyannamesi'ne eşdeğer bir şeye sahip değildir ve burada anayasal bir monarşi devam etmektedir) beyaz erkeklerin burada genel oy kullanma hakkını elde etmeleri Birleşik Devletler'den daha fazla zaman aldı. 
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sorgulaması şaşırtıcıdır.” Devrim aslında, Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi gibi doğal hukuka dayanan insan haklarının evrenselliğini bir görüş olarak öne süren “İnsan ve Vatandaşlık Hakları Bildirgesi”yle hayat buldu. Ancak Birinci Cumhuriyet çok kısa yaşadı. Tıpkı ondan sonra gelen Bolşevik ve Çin Devrimleri gibi, o günün solcularının yarının devrim karşıtları olduğu, kendi devrimci radikalleşme dinamiğinin devrimin kendi çocuklarını yediği, Kamu Güvenlik Komitesi'ne ve Terör Dönemi'ne neden olan bir döngüyü tesis etti. Bu değişken sürece harici bir savaş, Thermidoryan tepkisi ve son olarak da 1799'da Napolyon Bonaparte'a güç veren 18 Brumaire darbesi son verdi." 


Devrimin ve devrim karşıtlarının şiddeti, İngiliz tarzı siyasi bir reformu gerçekleştirmesi zor olan Fransız toplumunda derin bir kutuplaşma ortaya çıkardı. Fransızlar sadece bazı grupların oy hakkına sahip olduğu, daha kalıcı bir demokrasi tesis etmeden önce, 1830 Temmuz Devrimi'ni, 1848 Devrimi'ni, sonra da 1870'lerde Prusya ile Paris Komünü tarafından işgalini tecrübe edecekti. Bu noktaya gelinene kadar, aşırı muhafazakâr Prusya dahil diğer birçok Avrupa ülkesinde çeşitli sınırlayıcı kurallar içerisinde demokratik seçimler gerçekleştiriliyordu. 1789'da demokrasi yolunda öncülük eden Fransa'nın geride kaldığı kanıtlanmıştı. Daha kötüsü, devrimin getirilerinden biri olan Fransız solunun yirminci yüzyılda vahşeti yüceltip, kendisini Stalin'in totaliterliğinden Mao'nunkine iliştirmesiydi. 


Şu soru haliyle sorulabilir: Fransız Devrimi neyi başardı? Cevap Fransa'da demokrasinin tesisi olmasa da, Devrim, diğer kurumsal yapılara büyük, dolaysız ve uzun süreli bir etkide bulundu. İlk olarak, 1804'te Avrupa'nın ilk modern yasasının (Medeni Kanun veya Napolyon Kanunu) geliştirilmesine ve resmen ilan edilmesine önayak oldu. Daha sonra, yasanın uygulanması ve icbar edilmesiyle modern bir idari devletin ortaya çıkmasına öncülük etti. Demokrasi yoksunluğunda bile bunlar, yönetimi daha kitabına uygun, daha saydam ve vatandaşa karşı muameleyi daha resmi kılan önemli ilerlemeler tesis etmiştir. Waterloo'daki mağlubiyetinden sonra geriye dönüp baktığında Napolyon, Medeni Kanun'un savaş alanında kazandığın- dan daha büyük bir galibiyet sağladığını söylemiştir. Birçok açıdan da haklıdır.'? 
10 Edmund Burke, Reflections on the Revolution in France (Stanford, CA: Stanford University Press, 2001); 

Alexis de Tocqueville, The Old Regime and the Revolution, Vol. 1 (Chicago: University of Chicago Press, 

1998); Francois Furet, Interpreting the French Revolution (New York: Cambridge University Press, 1981). 
11 Buolaylar hakkında bir değerlendirme için, bkz. Georges Lefebvre, The Coming of the French Revolution, 

1789 (Princeton: Princeton University Press, 1947). 

12 Napolyon’un kendisi 18 Brumairede [Fransız Devrim Takviminin ikinci ayı) darbeyle yönetimi ele geçirdikten kısa süre sonra 1800'de yeni bir kanun koydu ve Conseil d'Etat'ın birçok oturumuna bizzat katılıp kanunun taslaklarını denetledi. Kanun 1804'te yürürlüğe girdi. Carl J. Friedrich, “The Ideological 


and Philosophical Background,’ Bernard Schwartz, ed., The Code Napoléon and the Common Law World içinde (New York: New York University Press, 1956). 
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Fransız kanunu bu noktaya kadar bölgeden bölgeye değişen, bazısı Roma hukukundan miras kalmış, bazısı örfi hukuka dayalı; yüzyıllar boyunca dini, feodal, ticari ve sivil kaynaklar tarafından sayısız eklemelere maruz kalmış bir kurallar derlemesiydi. Kanunların ortaya çıkardığı düğüm genellikle ya çelişkiliydi ya da muğlak. Napolyon Kanunu, bütün bunları belirgin, hassas şekilde yazılmış ve gayet derli toplu tek bir modern kanunla değiştirdi. 


Napolyon Kanunu, feodal seviye ayrımları ile imtiyazlarını kanunla yok ederek birçok devrim kazanımını sağlamlaştırdı. Böylelikle bütün vatandaşların, daha önceden tasarlandığı gibi, eşit haklara ve yükümlülüklere sahip olduğu ilan edildi. 
Yeni Medeni Kanun modern mülkiyet hakkı kavramlarını yüceltti: “mülk edinme veya elden çıkarma hakkı kanuna mugayir olmadıkça mutlak bir haktır.” Toprak üzerindeki feodal veya örfi kısıtlamalar kaldırıldı, böylelikle piyasa ekonomisinin gelişmesine yol açıldı. Toprak sahipleri tarafından yönetilen -devrim sırasında köylüleri galeyana getiren- feodal mahkemeler ilga edilip, yerlerine sivil hâkimlerin bulunduğu tek tip bir sistem getirildi. Doğum ve ölümler artık dini makamlar yerine sivil makamlarca kayıt altına alınmak zorundaydı.” 


Napolyon Kanunu hemen Fransa'nın o dönemde işgal ettiği ülkelere ihraç edildi: Belçika, Lüksemburg, Ren Nehri'nin batısındaki Alman bölgeleri, Palatina, Ren Prusyası, Cenova, Savoy ve Parma. Daha sonra İtalya, Hollanda ve Hansa bölgelerine zorla kabul ettirildi. Medeni Kanun'u birçok küçük Alman devletçiği kendi iradesiyle kabul etti. 4. Kısım'da göreceğimiz üzere, bu yasa topluluğu, Fransızlara Jena'da yenildikten sonra ortaya çıkan Prusya Kanunu'nun reformuna ilham verdi. 
Senegal'den Arjantin'e, Mısır'dan Japonya ya Avrupa dışındaki sayısız medeni kanun için bir örnek teşkil etti. Diğer toplumlara zorla kabul ettirilen kanunlar pek de başarı yakalayamazken, Napolyon Kanunu başarılı olmuştur: kanunu kabul etmekte direnen İtalya ve Hollanda gibi ülkelerde, ismi farklı olsa da, esasında çok benzer kanunlar çıkartıldı." 


Devrimin ikinci büyük başarısı, Çin'in iki bin yıl kadar önce gerçekleştirmiş olduğu modern bürokratik devleti kurmasıydı. Eski Fransız Yönetimi tuhaf bir karışımdı. On yedinci yüzyılın ortalarından başlayarak, XIII. ve XIV. Louis gibi merkeziyetçi krallar intendant [idareci] olarak bilinen memurlara dayalı modern bir idare sistem yarattılar. Paris'ten taşraya gönderilen bu memurların yerel halkla ne bir akrabalık ne de başka bir bağı mevcuttu, böylelikle bunlar gayrişahsi şekilde 
13 Martyn Lyons, Napoleon Bonaparte and the Legacy of the French Revolution (London: Macmillan, 1994), 


s. 94-96. 
14 Jean Limpens, “Territorial Expansion of the Code,” Schwartz, Code Napoléon içinde. 
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yönetebiliyorlardı. Alexis de Tocgueville'in belirttiği gibi, bu, Fransa'da modern merkezi devletin başlangıcıydı.” 


Ancak idareciler diğer idari birimlerle, rüşvet yiyen devlet memurları ile birlikte hareket etmek zorundaydı. Fransa kralları yaşam tarzlarına ve savaşlara para sağlamakta her daim para sıkıntısı çekerlerdi. 1557'deki Büyük Parti diye bilinen büyük iflastan başlayarak yönetim giderek umutsuz para kurtarma önlemlerine başvurdu. Örneğin devlet memuriyetleri zengin kimselere satıldı. 1604'te IV. Henry'nin vekili Sully tarafından takdim edilmiş olan, Paulette olarak bilinen bir sistem ile bu makamlar satın alınmakla kalınmamış, miras bırakılabilir de olmuşlardı. Bu rüşvet yiyen memurlar, kitabına uygun şekilde yönetimle hiç alakadar olmuyordu. 
Tek istedikleri, makamlarını değerleri miktarınca sömürmekti. 


On sekizinci yüzyılın sonlarındaki Fransız yönetimleri bu rüşvet yiyicileri yok etmek için iki büyük girişimde bulunmuşsa da, her ikisi de bu seçkin grubun gücü elinde tutması ve bir reform neticesinde çok şey kaybedeceğinden başarısız olmuştu. 
Sistemin çürümüşlüğü ve reform edilemez durumda oluşu devrime götüren ana sebeplerden biriydi. Bu olay sırasında bütün rüşvet yiyiciler makamlarından tasfiye edildi ve çoğunun kellesi alındı. Üst makamlar böyle temizlendikten sonra yeni bir Conseil d’État ancak 1799'da kurulabildi. Bu yönetim gerçek modern bir bürokratik sistemin doruk noktası olacaktı. 


Yeni yönetim hiyerarşisi, kendisini destekleyecek daha modern bir eğitim sistemi tesis edilene kadar faaliyete geçemeyecekti. Eski Rejim on sekizinci yüzyılda mühendis ve uzman yetiştirmek adına teknik okullar kurmuştu. Ancak 1794'te devrim yönetimi belirli memuriyetlere adam yetiştirmek için Ecole Normale Supérieure ve Ecole Polytechnigue gibi birçok Grandes Ecoles (Seçkin Okullar) oluşturdu. İkinci Dünya Savaşı sonrası Ecole Nationale d’Administration (ENA) [Milli Mülkiye Okulu] gibi okulların habercisi olan bu okullar, kısmen lise ve seçkin ortaokul sistemleri ile besleniyordu. 


Bu iki kurumsal yenilik -yeni bir kanunun takdimi ve modern bir yönetim sisteminin oluşturulması- demokrasi gibi bir şey değildi. Ancak yine de bunlar bazı eşitlikçi sonuçlar doğurdu. Kanun artık, sisteme kendi çıkarları doğrultusunda yön verecek bazı sınıfları kayırmıyordu. Artık, gerçekte olmasa da en azından prensipte, her bireye eşit muamelede bulunuluyordu. Özel mülk artık bazı feodal sınırlamalara tabi değildi, sonuç itibariyle yeni ve çok daha büyük bir piyasa ekonomisi serpilebilirdi. Kanun yeni şekillenen bürokrasi olmadan uygulanamazdı. Böylelikle de bürokrasi yüzyıllardır süren rüşvet yükünden azade edildi. Bunların her ikisi de 


15 Bkz. Tocgueville, The Old Regime, s. 118-24. 
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-kanun ve idari bir devlet- birçok açıdan mutlakıyetçi yöneticilerin keyfi hareketlerinin önüne konan bir engel işlevi gördü. Hükümdar teorik olarak sınırsız güce sahipti, ancak bu güçleri kanunu esas alan bir bürokrasi vasıtasıyla kullanması gerekliydi. Bu, Almanların Rechtsstaat [hukuk devleti] dedikleri bir şeydi. Bu yapı, yirminci yüzyılda Lenin, Stalin ve Mao yönetimlerinde ortaya çıkacak, ne yasal ne de demokratik hesap verebilirlikle denetim altına alınmış, despotik, totaliter diktatörlüklerden pek farklı bir karaktere sahipti. 


KURUMLARI YERLEŞTİRMEK 


Amerikan Devrimi demokrasiyi ve siyasi eşitlik kavramını kurumsallaştırdı. Fransız Devrimi kişiler üstü modern bir devlet için temel sağladı, tıpkı Çin'de Qin birleşmesinin yaptığı gibi. Her ikisi de hukukun üstünlüğünü, Umumi Hukuk ve Medeni Hukuk şeklinde berkitip genişletti. 


Bu kitabın ilk cildi, üç esas yapı için üç kuruluşun devreye sokulduğu tarihi bir döneme kadar gelip son buldu. Ancak bu dönemden önce bunların hiçbiri modern yapısına kavuşmamıştı. Avrupa ve dünyanın diğer bölgelerinde hukuk en gelişmiş kurumdu. Ancak Napolyon Kanunu'nda olduğu gibi, bu kanunları bireylere karşı gerçekten tarafsız hale getirmek için resmileştirmek, bir araya getirmek, uyarlamak ve güncellemek gerekiyordu. Modern devlet düşüncesi on altıncı yüzyılın sonlarından itibaren Avrupa'da gelişmeye başladı. Fakat Paris'teki yeni bürokrasi dahil, hiçbir idare tamamen liyakate dayalı bir sisteme sahip değildi. Bütün Avrupa'daki devlet yöneticilerinin büyük çoğunluğu makamlarını babalarından miras alarak gelmişlerdi. Demokrasi fikri İngiltere'de ve özellikle Kuzey Amerika sömürgelerinde serpilmiş olmasına rağmen, dünya üzerinde hiçbir toplumda siyasi sisteme oy verebilen ya da dahil olabilen bir yetişkin nüfus çoğunluğu mevcut değildi. 


İki muazzam gelişme, bu noktada siyasi bir çalkalanma oluşturmaya başladı. 
İlki Sanayi Devrimi'ydi. Sanayi Devrimi'yle kişi başına düşen üretim miktarı, insanlık tarihi boyunca daha önce hiç görülmemiş bir seviyeye ulaşmıştı. Ekonomik büyümeyle alınan bu müthiş neticeler toplumların doğasında değişiklikler yapmaya başladı. 

İkinci büyük gelişme, sömürgeciliğin ikinci dalgasıydı. Bu dalgayla Avrupa dünyanın geri kalanıyla ihtilafa düşmüştü. İlk dalga, İspanyollarla Portekizlilerin Yeni Dünya'yı fethetmeleri ile başlamıştı. Bundan bir yüzyıl sonra İngiltere ve Fransa Kuzey Amerika'da sömürgeler kurdu. İlk sömürge dalgası on sekizinci yüzyılın sonlarına doğru kendisini tüketti ve İngiltere ile İspanya İmparatorlukları Yeni Dünya daki sömürgelerinde baş gösteren bağımsızlık hareketleri sebebiyle geri çekilmek 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zorunda kaldılar. Ancak 1824'te İngiltere-Birmanya Savaşı'nın patlak vermesiyle, sömürgeci Batılı imparatorlukların yüzyılın sonuna kadar dünyanın geri kalanını fiilen zapt etmeye başladıkları yeni bir safhaya girildi. 


Bu cilt, hikâyeyi öncekinin bıraktığı yerden anlatmaya devam ediyor. Bunu yaparken de devlet, hukuk ve demokrasinin son iki yüzyılda nasıl geliştiğini; bunların birbirleri ve diğer ekonomik, sosyal gelişim aşamalarıyla etkileşime girdiklerini; ve Birleşik Devletler'le diğer gelişmiş demokrasilerde nasıl çürüme işaretleri gösterdiğini açıklıyor. 


BOLUM BIR 
Devlet 


a 


AN 


l 


SİYASİ GELİŞME NEDİR? 


Siyasi gelişim ve üç bileşeni: devlet, hukukun üstünlüğü ve hesap verebilirlik; neden bütün toplumların siyasi çürümeye mahkûm olduğu; kitabın planı; 


dengeli bir siyasi sisteme sahip olmanın neden faydalı olduğu 


Siyasi gelişim siyasi kurumlarda zaman içerisinde değişir. Bu, siyasetteki ya da geliştirilen politikalardaki değişimlerden farklılık gösterir: Başbakanlar, başkanlar ve milletvekilleri gelir geçer, kanunlar şekil değiştirebilir, ancak toplumların örgütlenmelerini sağlayan temel kurallar siyasi bir düzeni tanımlar. 


Bu kitabın ilk cildinde siyasi bir düzeni oluşturan üç temel kurum kategorisi olduğunu öne sürdüm: Devlet, hukukun üstünlüğü ve hesap verme mekanizması. 
Devlet, sınırlı bir bölge üzerinde meşru bir güç tekelini elinde bulunduran, hiyerarşik, merkezi bir teşkilattır. Karmaşıklık ve uyum gösterebilme yeteneği gibi özelliklerine ek olarak, devletler gayrişahsidir: İlk devletler idarecinin hane halkından ayrı düşünülemezdi, devlet işleri idarecinin ailesi ve arkadaşları ile yürütüldüğü için bunlar “patrimonyal” olarak tanımlanırdı. Aksine modern, daha gelişmiş devletler idarecinin şahsi çıkarları ve bütün toplumun çıkarları arasında bir ayrım yapar. 
Modern devletler vatandaşlara daha gayrişahsi temelde, kanunlara başvurarak, memurlar vasıtasıyla, iltimassız işlemlerle muamele etmeye çabalarlar. 


Hukukun üstünlüğü muhtemel birçok tanıma sahiptir. Bunlar içerisinde asayiş, mülkiyet hakları, sözleşme mecburiyetleri ya da modern Batı'nın insan hakları anlayışı (kadınlarla, ırksal ve etnik azınlıklarla eşit haklara sahip olma gibi) dahil olabilir." Bu kitapta kullandığım hukukun üstünlüğü tanımı belirli bir somut hukuk anlayışına dayanmamaktadır. Bilakis hukukun üstünlüğünü, toplumdaki en güçlü siyasi aktörleri (kralları, başkanları ya da başbakanları) dahi kendine bağlayan, 
16 Varolan tanımlara dair bir araştırma için, bkz. Rachel Kleinfeld, “Competing Definitions of the Rule of 


Law; Thomas Carothers, ed., Promoting the Rule of Law Abroad: In Search of Knowledge (Washington, D.C.: Carnegie Endowment, 2006) içinde. 
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toplum içerisindeki fikir birliğini yansıtan bir davranış kuralları manzumesi olarak tanımlarım. İdareciler kanunları kendilerine uygun şekilde değiştirirse ve bu kanunlar toplumun geri kalanına yine aynı biçimde hitap etmeye devam etse bile, hukukun üstünlüğü var olamaz. Hukukun üstünlüğünün etkili olması için, idareden bağımsız şekilde hareket edebilen ayrı bir adli kurum içerisinde sekillendirilmesi gerekmektedir. Bu manada hukukun üstünlüğü herhangi bir hukuk yapısıyla ilintili değildir, tıpkı günümüz Birleşik Devletleri ile Avrupası'nda olduğu gibi. Siyasi güç üzerinde kısıtlamalar getiren hukuk üstünlüğü, Antik İsrail'de, Hindistan’da, Müslüman dünyasında ve Hıristiyan Batı'da varlık göstermişti. 


Hukukun üstünlüğü ile kimi zaman göndermelerde karşılaşılan “hukuka dayalı yönetim” arasında ayrım yapılmalıdır. Hukuka dayalı yönetimde, hukuk idareciden sadır olan emirleri temsil eder, ancak idarecinin kendisi bunlara tabi olmaz. İleride göreceğimiz gibi, bazen hukuka dayalı yönetim daha kurumsallaşmış, daha düzenli ve daha şeffaf bir hale bürünebilir. Bu hal, idarecinin ihtiyari otoritesini azaltıp hukukun üstünlüğüne dair mekanizmaları devreye sokmasıyla ortaya çıkabilir. 


Hesap verebilirlik, yönetimin kendi cüzi çıkarlarındansa bütün toplumun çıkarlarına — Aristoteles'in ortak iyi dediği şeye- karşı duyarlı olması anlamına gelir. 
Bugün hesap verebilirlik genelde yöntemsel hesap verebilirlik olarak anlaşılır. Yani, vatandaşların idarecilerini seçmelerine izin veren, birden çok partinin iştirak ettiği, serbest, adil ve dönemlik seçimler olarak algılanır. Oysa hesap verebilirlik maddi de olabilir: İdareciler yöntemsel hesap verebilirliğe bağlı olmaksızın daha geniş bir toplumun çıkarlarına cevap verebilir. Seçilmemiş idareler halkın ihtiyaçlarına cevap verme hususunda büyük oranda farklılık gösterebilir. Bu sebeple Aristoteles Politika'sında krallık ve tiranlık arasında bir ayrım yapar. Yöntemsel ve maddi hesap verebilirlik arasında, yine de, genelde sağlam bir bağlantı vardır, çünkü sınırlandırılmamış idarecilere, ortak iyiye karşı duyarlı olsalar dahi, bozulmayacakları yönünde güvenilemez. “Hesap verebilirlik” kavramını kullandığımızda genellikle, idareleri vatandaşlarına karşı sorumlu kılan yöntemlerle tanımlanan modern demokrasilerden bahsediyoruz. Bununla birlikte, iyi yöntemlerin mutlak şekilde düzgün sonuçlar doğurmayacağını aklımızdan çıkarmamalıyız. 


Devlet kurumları gücü yoğunlaştırır ve toplumun bu gücü, kanunları tatbik etmek, barışı sağlamak, kendini dış düşmanlara karşı korumak ve gerekli kamu hizmetlerini temin etmek için kullanmasına izin verir. Oysa ki hukukun üstünlüğü ve hesap verebilirlik mekanizmaları tam aksi istikamette iş görürler: bunlar devletin gücünü sınırlandırır, bu gücün sadece denetimli ve karşılıklı mutabakata dayalı bir şekilde kullanılmasını temin eder. Modern siyasetin mucizesi, siyasi düzenlerimizin 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hem güçlü hem de muktedir olmasıdır. Ayrıca bu düzenler hem kanun hem de demokratik seçimle oluşturulan sınırlar içerisinde hareket eder. 


Bu üç kurum farklı devletlerde farklı şekillerde mevcut olabilir. Örneğin Çin Halk Cumhuriyeti'nde güçlü ve sağlam bir devlet bulunmasına rağmen hukukun üstünlüğü ile demokrasi hemen hemen yok gibidir. Singapur'da devletin yanı sıra hukukun üstünlüğü de bulunur ama çok sınırlı bir demokrasi gözlemlenir. Rusya'da, demokratik seçimler uygulanmasına ve muhalefeti sindirecek kadar sağlam bir devlet bulunmasına rağmen, pek de iyi hizmetler verilememektedir ve hukukun üstünlüğünden çok söz edilemez. Somali, Haiti ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi yirmi birinci yüzyılın başlarındaki birçok başarısız devlette, devlet ve hukukun üstünlüğü zayıf, hatta mevcut değildir, ancak Haiti ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde demokratik seçimler yapılmaktadır. Buna karşılık, siyasi açıdan gelişmiş bir liberal demokrasi bu üç kurumun hepsine (devlet, hukukun üstünlüğü ve yöntemsel hesap verebilirlik) dengeli şekilde sahiptir. Ciddi denetimlerin olmadığı güçlü bir devlet diktatörlüktür; zayıf ve çeşitli alt siyasi güçlerce denetlenen devletler ise etkisiz ve genellikle istikrarsızdır. 


DANİMARKA HALİNE GELMEK 


İlk ciltte, günümüzün gelişmekte olan devletleri ile onlara yardım etmenin yollarını arayan uluslararası toplumun “Danimarka halini almak” sorunuyla yüz yüze geldiğini öne sürmüştüm. Bununla gerçek Danimarka'dan ziyade, zengin, demokratik, emniyetli, iyi yönetilen ve yolsuzluğun çok az olduğu hayali bir devleti kastettim. “Danimarka” bu üç kuruma mükemmel bir denge ile sahiptir: Yetkin bir devlet, hukukun güçlü şekilde üstün olması ve demokratik hesap verebilirlik. Uluslararası toplum Afganistan, Somali, Libya ve Haiti'yi “Danimarka” gibi ideal yerlere dönüştürmek istiyor, ancak bunun nasıl yapılacağına dair en küçük bir fikre sahip değil. Daha önce ifade ettiğim gibi, problem kısmen Danimarka'nın nasıl Danimarka olduğunu kavrayamayışımızdan kaynaklanıyor. Böylelikle de siyasi gelişimin karmaşıklığını ve zorluğunu kestiremiyoruz. 


Danimarka'nın çeşitli olumlu özelliklerinin içinde en az incelenen ve en kısıtlı şekilde anlaşılan özellik, Danimarka'nın siyasi sisteminin patrimonyal bir devletten modern bir devlete nasıl dönüştüğüdür. Patimonyal devlette idareciler, siyasi sadakatleri karşılığında maddi yarar sağlayan aileleri ve arkadaşlarından oluşan bir ağ ile destekleniyordu; modern devlette ise memurların halk menfaatinin muhafızları, hizmetçileri olması beklenir ve makamlarını kullanarak şahsi kazanç elde etmeleri kanunen yasaktır. Peki Danimarka, kamu yararının hizmetinde, teknik 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açıdan uzmanlaşmış, işlevsel iş bölümüne sahip ve liyakat esasına dayalı şekilde istihdam edilmiş bürokratlarla nasıl yönetilir hale geldi? 


Bugün en yozlaşmış diktatörler bile (bazı erken dönem krallar ve sultanlar gibi) ülkelerine “sahip” olduklarını ve ne isterlerse yapabileceklerini iddia edemezler. 
Herkes kamunun ve bireylerin çıkarları arasındaki ayrımı tanır. Dolayısıyla patrimonyal yapı, siyasi liderlerin modern devletlerin harici biçimlerini -bürokrasiler, hukuk sistemleri, seçimler vb.- edinip, aslında şahsi çıkarlar uğruna yönetimlerine devam ettikleri “neo-patrimonyalcilik” dediğimiz yapıya evrilmektedir. Kamu yararı seçim kampanyalarında söz konusu edilebilir, fakat devlet gayrişahsi değildir: İltimaslar, siyasi destekçilere oy veya mitinglere katılım karşılığında dağıtılır. Bu tutum Nijerya'dan Meksika'ya, buradan dünyanın diğer ucundaki Endonezya ya kadar bütün ülkelerde gözlemlenebilir.” Douglass North, John Wallis ve Barry Weingast neo-patrimonyalcilik için “sınırlı erişim düzeni” dedikleri farklı bir nitelendirme kullanırlar. Bu nitelendirmeye göre çıkar peşindeki elitler topluluğu siyasi güçlerini hem ekonomik hem de siyasi sistemdeki serbest rekabeti korumak için kullanır. Daron Acemoğlu ve James Robinson aynı olguyu tarif etmek için “sömürücü” kavramını kullanır.” İnsan tarihinin bir bölümünde bütün idareler pat- 


rimonyal, sınırlı erişimli veya sömürücü olarak tanımlanabilir. 


Soru şu: Böylesi siyasi düzenler nasil modern devletlere evrildi? Yukarıda bahsedilen yazarlar, dinamik bir değişim teorisi vermekten ziyade, geçişi tanımlamada daha iyidir. İleride göreceğimiz gibi, devletin modernleşmesini destekleyen muhtelif kuvvetler mevcuttur. Tarihi açıdan önemli olan bir kuvvet, askeri çekişmeydi. 
Bu çekişme, ekonomik özçıkardan çok daha güçlü şekilde siyasi reformu destekleyen dürtüler yaratır. İkinci bir değişim faktörü, sanayileşme ile ortaya çıkan sosyal hareketlilikten doğmuştur. Ekonomik büyüme yeni sosyal gruplar üretti, zamanla bu gruplar toplu eylemler için teşkilatlanarak siyasi sisteme katılmanın yollarını aramaya başladı. Bu süreç her daim modern devlet yaratımına öncülük etmemiş- 


tir, ancak doğru şartlar altında edebilir, etmektedir. 


17 S.N. Eisenstadt, Tra.! onal Patrimonialism and Modern Neopatrimonialism (Beverly Hills, CA: Sage, 
1973). 

18 Douglass C. North, John Wallis, ve Barry R. Weingast, Violence and Social Orders: A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History (New York: Cambridge University Press, 2009). 

19 Daron Acemoğlu ve James A. Robinson, Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty 
(New York: Crown, 2012). 
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SİYASİ ÇÜRÜME 
Samuel Huntington'ın tanımını izleyerek, siyasi kurumlar daha karmaşık, uyarlanabilir, özerk ve ahenkli hale gelerek gelişir. Ancak Huntington bunların çürüyebileceğini de iddia eder. Kurumlar savaş açma, ekonomik çatışmalarla ilgilenmek ve sosyal davranışı düzenlemek gibi bazı toplumsal ihtiyaçları karşılamak için yaratılmıştır. Ancak tutumlar yinelendikçe kurumlar sertleşebilir ve kendilerini değişim noktasına getiren durumlar ortaya çıktığında uyum gösteremeyebilir. İnsan davranışında doğuştan gelen bir muhafazakârlık mevcuttur. Bu da insanları kurumların ilk şekillerine karşı duygusal bir önem atfetmeye meylettirir. İngiliz Monarşisi, Amerikan Anayasası yahut Japon imparatoru kaldırılıp yerlerine daha yeni ve 


daha iyi bir şey koyulması önerilse, oldukça çetin bir mücadeleye göğüs gerilmelidir. 


Kurumların yeni koşullara uyum göstermede başarısız olmalarına ek olarak, siyasi çürümenin ikinci bir sebebi daha mevcuttur. Doğal insan sosyalliği akraba seçimine ve karşılıklı diğerkâmlığa (yani aile ve arkadaşları yeğleme) dayanır. Modern siyasi düzenler gayrişahsi idareyi teşvik etmeye çabalasa da, çoğu toplumda elitler, hem konumlarını korumak için bir araç olan hem de çabalarından faydalanan aile ve arkadaş çevrelerine başvururlar. Bu tanıdıklar sonradan elitlerin yerine geçince, elitlerin devleti “ele geçirdiği” söylenir. Bu, devletin meşruiyetini azaltır ve onu bütün topluma karşı daha az mesul kılar. Uzun barış ve refah dönemleri genellikle elitler için ele geçirilecek durumlar sağlar. Bu da eğer ardından ekono- 


mik bir sıkıntı dönemi veya harici bir siyasi şok gelirse siyasi bunalıma yol açabilir. 


İlk ciltte bu olgunun birçok örneğini gördük. Çin'in yüce Han Hanedanı üçüncü yüzyılda idare elit aileler tarafından ele geçirilince çöktü (daha sonra gelen Sui ve Tang Hanedanları ile Çin siyasetine hükmetmeye devam ettiler). Kölemen Türk askerlerce kurulmuş Mısır'daki Memlük rejimi, köle yöneticilerin aile sahibi olup, çocuklarını gözetmeye (tıpkı Osmanlı gücünü inşa eden Sipahi ve Yeniçerilerin yaptığı gibi) başlamasıyla çöktü. Eski Rejim yönetimindeki Fransa, on yedinci yüzyılın ortalarından itibaren modern merkezi bir idare inşa etmenin yollarını aradı. Ancak monarşinin daimi mali ihtiyaçları idareyi, memuriyetleri zengin kişilere satarak (bu bir nevi rüşvettir) bozmaya sevk etti. Bu iki ciltte, görünürde gayrişahsi olan devlet kurumlarının güçlü elitler tarafından ele geçirilmesini adlandırmak için çok uzun bir kelime (yeniden patrimonyalleşme [repatrimonialization]) kullandım. 
20 Buterimlerin tanımı için, Bkz. Huntington, Political Order in Changing Societies, s. 12-24; ayrıca, Fran- 


cis Fukuyama, The Origins of Political Order: From Prehuman Times to the French Revolution (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011), s. 450-51. 
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Modern liberal demokrasiler de artık, diğer idare biçimleri gibi, siyasi çürümeyle karşı karşıyadır. Hiçbir modern toplum bütünüyle bir kabileye dönüşecek değildir, fakat etrafımızda (sokak çetelerinden iltimas gruplarına, modern siyasetin en üst seviyesindeki nüfuz ticaretlerine kadar) “kabileciligin” örneklerini görüyoruz. Modern bir demokraside herkes evrensel hakların dilinden konuşurken, birçok kişi aileleri ve arkadaşları için sunulan iltimaslardan (özel muafiyetlerden, yardımlardan yahut faydalardan) memnundur. Bazı bilim adamları mesuliyet duyan siyasi sistemlerde kendilerini çürümeden koruyan öz düzeltme mekanizmalarının mevcut olduğunu öne sürmektedir: İdareler yetersiz davranırsa ya da yozlaşmış elitler devleti ele geçirirse, elit olmayanlar onları kolayca makamlarından alabilirler.” Modern demokrasinin gelişme sürecinde bunun gerçekleştiği vakidir. Ancak bu öz düzeltmenin, belki elit olmayanların yetersiz şekilde teşkilatlanmasından, belki de kendi çıkarlarını doğru şekilde anlayamadıklarından gerçekleşeceğine dair bir garanti yoktur. Kurumların muhafazakârlığı genellikle reformu engelleyici bir şekilde zor kılmıştır. Bu tür siyasi çürüme ya yolsuzluk giderek artarken idarenin etkinliğinin azalmasına ya da elitlerin tahrifine karşı halkın şid- 


detli tepkilerine yol açar. 


DEVRİMLERDEN SONRA: BU CİLDİN ŞEMASI 


Kitabın ilk cildi Amerikan ve Fransız Devrimlerine kadar, devletin ortaya çıkışının, hukukun üstünlüğünün ve demokratik hesap verebilirliğin izini sürdü. Bahsi geçen devrimler bu üç kurumun (liberal demokrasi dediğimiz şeyin) dünyanın bir köşesinde var olmaya başladığının haberini veriyordu. Bu cilt, yirmi birinci yüzyılın 


başlarına kadar, bu kurumların birbirleriyle ilişki dinamiklerinin izini sürecektir. 


İki cilt arasındaki kesişim noktası, diğerlerinden belki daha da önemli bir devrim olan Sanayi Devrimi'dir. İlk ciltte tarif edilen uzun süreli devamlılıklar, toplumların tarihleri tarafından ele geçirilip, gelecekteki siyasi düzen tercihlerini sınırlamakta olduğunu öne sürüyor gibi görünmektedir. Bu, birinci ciltte evrilen hikâyenin bir yanlış anlaşılmasıydı, ancak herhangi bir örtük tarihsel determinizm, sanayileşme yükselişe geçtikten sonra geçersizleşmeye başlamaktadır. Gelişimin siyasi yüzleri ekonomik, sosyal ve ideolojik boyutlarla karmaşık şekillerde, derinlemesine bağlantılıdır. Bu bağlar bir sonraki bölümün konusu olacaktır. 

21 Demokrasilerin, elitlerle mücadelelerinde kendilerini düzelteceğine dair iddia şuradadır: Mancur Ol- 


son, “Dictatorship, Democracy, and Development,” American Political Science Review 87, no. 9 (1993): 567-76; North, Wallis, ve Weingast, Violence and Social Orders; Acemoğlu ve Robinson, Why Nations Fail. 
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Sanayi Devrimi, kendisini tecrübe eden toplumlarda kişi başına düşen üretim oranını geniş oranda artırmıştır. Bu arkasından büyük sosyal neticeleri getiren bir olgudur. Sürdürülebilir ekonomik büyüme, gelişimin bütün boyutları ile beraber değişimin oranını da artırmıştır. Milattan önce ikinci yüzyıldaki Han Hanedanı ile milattan sonra on sekizinci yüzyıldaki Oing Hanedanı arasında, ne Çin tarım hayatının temel karakteri ne de siyasi sisteminin doğası aşırı derecede değişti; aşırı değişim önceki iki binyılda değil de sonraki iki yüzyılda gerçekleşecekti. Bu hızlı değişim ritmi yirmi birinci yüzyıla kadar devam edecektir. 


Elinizdeki cildin I. bölümü dünyada bu devrimi ilk tecrübe eden bölgelere, Avrupa ve Kuzey Amerika'ya (buralarda ilk liberal demokrasiler ortaya çıkmıştır) odaklanacaktır. Neden yirmi birinci yüzyılın başlarında modern, nispeten yozlaşmamış devlet idareleri ile anılan Almanya gibi ülkelerin yanında Yunanistan ve İtalya gibi ülkeler hâlâ kayırmacı siyaset ve aşırı yolsuzlukla anılmaktadır, bunun cevabı aranacaktır. Ve neden on dokuzuncu yüzyılda iltimas sebebiyle delik deşik olmuş kamu sektörlerine sahip Britanya ve Birleşik Devletler bunları liyakate dayalı bürokrasiler haline çevirebildi? 


Göreceğimiz gibi, cevap demokrasi mahfilinden ayrılan bazı görüşlerde bulunuyor. Günümüzün en modern bürokrasileri milli güvenlik sağlamaya çalışan otoriter devletler tarafından kurulanlardır. İlk ciltte gördüğümüz gibi, bu antik Çin için geçerlidir; ayrıca modern bürokratik yönetime mümtaz bir örnek olan Prusya (sonradan birleştirici Almanya halini aldı) için de geçerlidir. Zayıf jeopolitik konumu, Prusya'yı etkili bir devlet yönetimi ile bunu telafi etmeye zorlamıştır. Diger taraftan, erkenden demokratikleşmiş devletler modern yönetimlerini kurmadan evvel kendilerini iltimasa dayalı kamu sektörleri geliştirir halde buldular. Bu akıbete uğrayan ilk ülke Birleşik Devletler'di. Oy vermeyi 1820'lerde bütün beyaz erkeklere serbest kılan ilk ülke de Birleşik Devletler'di. Bu ayrıca, oy kullanmayı açık kılmadan önce farklı sebeplerden güçlü, modern devletler kuramamış olan Yu- 


nanistan ve İtalya için de bu geçerlidir. 


Bu sebeple sıralama oldukça önemlidir. Modern devlet yapısından önce demokrasinin var olduğu ülkeler yüksek nitelikli yönetime ulaşmada, modern devletleri mutlakıyetçi devirlerden miras alan ülkelerden daha büyük sıkıntılara gark olurlar. Demokrasinin gelişinden sonra devlet kurmak mümkündür, fakat bu genellikle yeni sosyal etkenlerin hareketliliğini ve güçlü siyasi liderliğin ortaya çıkışını gerektirir. Bu, zayıf kamu yönetimleri yüzünden zarar gören ticaret menfaatlerini, demir- 


yolu çıkarlarının yolsuzluğa bulaştırılmasına karşı çıkan Batı'daki çiftçileri ve yeni 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orta ile çalışan sınıflardan zuhur eden şehirli reformistleri kapsayan bir ortakyönetim tarafından iltimasçılığın üstesinden gelindiği Birleşik Devletler'in hikâyesiydi. 


Güçlü, muktedir devletler ve demokrasi arasında bir başka potansiyel gerilim noktası mevcuttur. Devlet kurma, nihayetinde bir ulus inşa etme temeline, yani aileye, kabileye, bölgeye ya da etnik gruba bağlılığı koz olarak kullanan bir sadakat mahalli gibi hizmet eden ortak milli kimliklerin yaratımına dayanmalıdır. Ulus yaratımı bazen halkta ortaya çıkar, ancak ayrıca güç siyasetinin (tabi ki, farklı grupların istila edildiği, kovulduğu, kaynaştırıldığı, nakledildiği, veya “etnik temizliğe uğratıldığı” korkunç vahşetlerin) üretimi de olabilir. Modern kamu idaresinde olduğu gibi, güçlü milli karakter genellikle otoriter koşullar altında en etkin şekilde biçimlenir. Güçlü milli kimliğe sahip olmayan demokratik toplumlar sık sık kapsayıcı bir milli tarih üzerinde hemfikir olma hususunda önemli zorluklarla yüz yüze gelmektedir. Günümüzdeki birçok barış yanlısı liberal demokrasi, aslında geçmiş kuşaklarda hüküm süren ve uygun biçimde unutmuş olduğu uzun vadeli şiddetten ve otoriter yönetimden fayda sağlamaktadır. Neyse ki milli birlik için şiddet tek yol değil; kimlikler güç siyasetinin realitelerine uyması için de değiştirilebilir yahut demokrasinin milli toplumdaki azınlıkların dışlanmasını en aza indirmesi gibi samimi fikirler etrafında inşa edilebilir. 


Kitabın II. bölümü, Batılı olmayan, geniş oranda Avrupalı güçlerce sömürgeleştirilip baskı altına alınmış bir dünya bağlamında modern devletlerin ortaya çıkışı veya çıkamayışı ile ilgilidir. Latin Amerika, Ortadoğu, Asya ve Afrika'daki toplumlar sosyal ve siyasi teşkilatların yerli biçimlerini geliştirmişken, birdenbire Batı ile ilk bağlantı sırasındaki sistemden tamamen farklı bir yapıyla karşılaşmıştı. Birçok vakada sömürgeci güçler, savaşla veya hastalıkla öldürerek, topraklarına yabancılarla beraber yerleşerek bu toplumları baskı altına almış ve köle haline getirmiştir. 
Ancak fiziki güç söz konusu değilken bile Avrupalıların sunduğu yönetim modeli geleneksel kurumların meşruiyetinin temelini sarsarak, birçok toplumun ne tam anlamıyla yerli ne de başarılı bir şekilde Batılılaşmış olduğu bir cehennem ortaya çıkardı. Bu sebeple, Batılı olmayan dünyada kurumsal gelişimden yabancı veya ithal edilmiş kurumlara atıf yapmaksızın söz etmek mümkün değildir. 


Dünyanın çeşitli yerlerinde kurumların neden muhtelif şekilde geliştiğine dair yıllardır birçok teori öne sürülmüştür. Bazıları bunun coğrafya ve iklim gibi maddi durumlarla belirlendiğini iddia etmektedir. Ekonomistler, madencilik yahut tropikal ormanlarda büyük plantasyon tarımı gibi doğal maddeleri işlemeye yönelik sanayilerin köle gücünün sömürü şeklinde kullanımını desteklediğini iddia etmektedirler. Aile tarımı için kullanılan bölgeler, aksine, nüfusa refahı daha eşit şekilde 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dağıttığı için siyasi demokrasiyi desteklemeye daha meyyaldir. Bir kurum ortaya çıktığında “kapatılır”, o bölgedeki asıl coğrafi ve iklimsel koşullara uymayan değişimlere karşı daha çok direnç gösterilir. 


Ancak coğrafya, siyasi akıbeti belirleyen birçok etkenden sadece biridir. Sömürgeci güçler tarafından uygulanan siyasetler, yönetimde kaldıkları sürenin uzunluğu ve sömürgelerinde yatırım yaptıkları kaynak türleri, bunların tümü sömürgecilik sonrası kurumlar üzerinde önemli sonuçlara sahiptir. İklim ve coğrafya üzerine her genelleme bazı istisnalar barındırır: küçük Orta Amerika ülkesi Kosta Rika tipik bir muz cumhuriyeti olmalıydı, fakat bugün gelişen ihraç sanayii ve hayati degerdeki doğa turizmi ile nispeten iyi yönetilen bir demokrasiye sahiptir. Tam tersine, Arjantin, toprak ve iklim açısından Kuzey Amerika'ya benzemesine rağmen askeri diktatörlük, ekonomik performanstaki sert sallantılar ve popülist yanlış yönetimle istikrarsız bir gelişmekte olan ülke halini almıştır. 


Nihai olarak coğrafi determinizm, sömürgeleşmiş ülkelerde fail olan halkı birçok açıdan yok saymaktadır; halklar kendi kurumlarını şekillendirmede, dış tahakküme rağmen, hayati roller oynamaktadırlar. Bugün, Batılı olmayan en başarılı ülkeler, Batıyla temaslarından önce en gelişmiş yerli kurumlara sahip olan ülkelerdir. 


Farklı gelişim yollarının karmaşık sebepleri Sahra Altı Afrika ve Doğu Asya (buralar geçtiğimiz yarım asırda ekonomik gelişim bakımından dünyanın en kötü ve en iyi yerleridir) arasındaki zıtlıkta canlı şekilde görülebilir. Sahra Altı Afrika, Batı'yla temasından önce hiç devlet düzeyinde güçlü yerli kurum geliştirmemişti. 
Avrupalı sömürgeci güçler on dokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru “Afrika için mücadeleye” başladığında, sömürgelerinin sadece kendi yönetimlerinin bedelini ödediklerini gördüler. Buna karşılık Britanya dolaylı bir idare siyaseti izledi. Bu siyasete göre Britanya, kendi payına devlet kurumlarının yaratımında çok az bir yatırım yapıyordu. Berbat sömürgeci vasiyeti, böylelikle vazife değil savsaklama eylemi haline geliyordu. Hindistan ve Singapur gibi daha ağır siyasi yatırımların yapıldığı bölgelerin aksine, sömürgeci güçler, sağlam kurumları devretmezler, bunların en önemsiz “mutlakıyetçi” olanları bile halka nüfuz edip yönlendirebilme salahiyetine sahiptir. 
Bilakis, zayıf devlet geleneklerine sahip toplumlar var olan kurumlarını hakir görür ve modern kurumların yerleşmesi yolunda da yayan kalır. Bağımsızlıktan sonraki kuşakta bölgeyi saran ekonomik felaket bunun bir sonucudur. 


Bu, Doğu Asya'yla taban tabana zıttır. Gördüğümüz gibi, Çin modern bir devlet husule getirmiştir ve merkezi bürokraside dünyanın en eski geleneğine sahiptir. Bu geleneği komşuları Japonya, Kore ve Vietnam'a da miras olarak bırakmıştır. 
Bu güçlü devlet geleneği Japonya'nın Batılı sömürgeciliğinden tamamen kaçmasını 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sağlamıştır. Çin'de devlet çöktü ve gelenek yirminci yüzyıldaki devrimler, savaşlar ve işgallerle şiddetli şekilde aksadı, ancak 1978'den itibaren Komünist Parti tarafından daha modern bir devlet biçiminde yeniden inşa edildi. Doğu Asya toplumlarında, etkili kamu kurumları ekonomik başarı temellidir. Asyalı devletler iyi eğitilmiş teknokratik bürokrasiler etrafına inşa edilmiştir. Bu bürokrasiler, dünyanın diğer kısımlarındaki hükümetleri karakterize eden aşırı yolsuzluk ve yağmacı tavırdan kaçınarak ekonomik gelişime yol gösterecek yeterli derecede özerkliği sağlamıştır. 

Latin Amerika bu uçlar arasında bir yerdedir. Kolomb öncesi imparatorlukların varlığına rağmen bölge hiçbir zaman, Doğu Asya'daki örnekleri gibi, devlet düzeyinde güçlü kurumlar geliştiremedi. Var olan siyasi yapılar fetihler ve hastalıklarla yok edildi ve bunların yerine, önceden İspanya ve Portekiz'de yaygın olan otoriter ve merkantilist kurumları getiren göçmen topluluklar yerleştirildi. İklim ve coğrafya, sömürücü tarımın ve doğal maddeleri işlemeye yönelik sanayilerin gelişmesine olanak sağladı. Çoğu Avrupa ülkesi bu zamanda benzer şekilde otoriter olmasına rağmen, Latin Amerika'daki hiyerarşiler ırk ve etnik yapı ile belirleniyordu. 
Bu gelenekler aşırı derecede dirençli olduklarını kanıtladı. İklimi, coğrafyası ve etnik karışımının Kuzey Amerika tarzı bir eşitlik doğurması gereken Arjantin gibi 


bir ülkede bile bu gelenekler hayli direnç göstermiştir. 


Bu cihetle, Sahra Altı Afrika, Latin Amerika ve Doğu Asya arasında çok çeşitlenen çağdaş gelişim neticeleri, bölge halkının Batı ile temasından evvelki yerli devlet kurumlarının doğasından büyük oranda etkilenmektedir. Önceden güçlü kurumlara sahip olanlar bir aksaklık döneminden sonra bu kurumları tekrar kurabilmeyi başardılar, diğerleri ise çabalamaya devam etmediler. Sömürgeci güçler kendi kurumlarını nakletmede büyük bir etkiye sahiptiler, özellikle de çok sayıda göçmen getirebildikleri bölgelerde. Bugün dünyanın en az gelişmiş bölgeleri ya güçlü yerli 


devlet kurumları olmayan ya da göçmen nakledilen yerlerdeki ülkelerdir. 


I ve II. bölüm devletin gelişimine değinirken, bu kitabın III. bölümü bir kısıtlama kurumuyla, demokratik hesap verebilirlikle ilgilidir. Bu kısım diğer kısımlardan nispeten daha kısadır. Bu; demokrasinin, siyasi gelişimin diğer çehrelerinden daha az önemli olduğuna inanmamdan ötürü değildir. Bu; demokrasi, demokratik dönüşümler, demokratik çöküşler ve demokrasi kalitesinin öncesine çok önem verildiğinin bir göstergesidir. 1970’lerin başlarında başlayan Üçüncü Dalga demokrasi, dünya çapındaki temsili demokrasilerin 2013'e kadar 35'ten 120'ye çıkma- 


sına yol açtı ve bu sebeple bu olguya karşı büyük bir akademik ilginin gösterilmesi 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kolaylıkla anlaşılabilir. Bu çok yeni gelişmeler hakkında bilgilenmek isteyen okuyucular, bu konuda yazılmış birçok harika kitaba basvurabilir.” 


Üçüncü Dalga'ya odaklanmak yerine, III. bölüm daha yakından “İlk Dalga”yı, özellikle Avrupa'da Amerikan ve Fransız Devrimlerinin ardından oluşan demokratik yayılım dönemini inceleyecektir. Avrupa'daki hiçbir ülke, Napolyon Savaşlarına bir son veren 1815'teki Viyana Konferansı zamanındaki seçimli bir demokrasiye bile uygun değildi. 1848'de neredeyse bütün Avrupa ülkelerinde devrimler patlak verdi ve bunlar 2011'deki Arap Baharı'na benzerdi. Avrupa deneyimi gerçek demokrasi yolunun ne kadar çetin olduğunu göstermektedir. Devrim dalgası- nın bir yılı içerisinde eski otoriter düzen neredeyse her yerde geri getirilmişti. Oy hakkı çok yavaş bir şekilde sonraki on yıllarda verildi: en eski parlamenter geleneğin yuvası olan Britanya'da bütün yetişkinlerin oy hakkı 1929'a kadar mevcut değildi. 


Demokrasinin yayılması, demokrasi fikrinin meşruiyetine bağlıdır. On dokuzuncu yüzyılda genelde, birçok eğitimli ve iyi niyetli insan “yığınların” sorumlulukla oy verme işini gerçekleştirebilme kapasitesi olmadığına inanıyordu. Böylelikle, demokrasinin yükselişi insan eşitliğine dair görüşlerin yayılmasına sıkı sıkıya bağlıydı. 


Ancak fikirler dünyadan kopuk şekilde var olmaz. Bugün küreselleşmiş bir dünyada yaşıyoruz ve köklü değişiklikler sayesinde büyüyen demokrasi Sanayi Devrimi ile başladı. Sanayi Devrimi muazzam bir ekonomik büyüme gerçekleştirdi, bu da toplumların doğasını, yeni halk sınıflarını (burjuva veya orta sınıf ve sanayide çalışan yeni emekçi sınıfı) harekete geçirerek kökten değiştirdi. Ortak çıkarlara sahip gruplar kendilerinin farkına vardıkça, siyasi olarak teşkilatlanmaya başlayıp siyasi sisteme katılma hakkı talep ettiler. Oy hakkının genişletilmesi genellikle, bu yeni zuhur eden sınıfların tabandan harekete geçmesini beraberinde getirdi, bu da neredeyse her zaman şiddete yol açtı. Ancak diğer vakalarda, köklü elit gruplar demokratik hakları siyasi faydalarını artırma aracı kılacağından destekliyorlardı. Farklı ülkelerde demokrasinin yayılma zamanı orta sınıfın, işçi sınıfının, toprak sahibi elitlerin ve köylülerin nispi konumlarının değişmesine bağlıydı. Büyük toprak sahipleri etrafında kurulmuş köklü tarım düzeninin olduğu yerler sömürü yoluyla elde edilen emeğe bağlıdır, böylelikle demokrasiye sıkıntısız 
22 Örnek için, bkz. Larry Diamond, Juan J. Linz, ve Seymour Martin Lipset, ed., Democracy in Developing 
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şekilde dönüşüm bilhassa zordur. Ancak neredeyse bütün vakalarda orta sınıfların yükselmesi ve gelişmesi demokrasinin yayılması açısından çok önemlidir. Gelişmiş dünyada demokrasi güvenli ve istikrarlı hale gelmiştir, çünkü sanayileşme orta sınıf toplumları, yani önemli ölçüde kendilerini orta sınıf olarak gören bir nüfus çoğunluğu üretmiştir. 


Ekonomik büyümenin yanı sıra, demokrasi tüm dünyada, küreselleşme tarafından (fikirlerin, malların, yatırımların ve insanların uluslararası sınırlarda hareket kısıtlamalarını azaltmasıyla) yayılmıştır. Dünyanın bir köşesinde gelişmesi asırlar alan kurumlar, tamamen farklı bir bölgedeki yerel koşullara ithal edilebilmekte yahut uyarlanabilmekteydi. Bu, kurumların evrilmesinin zamanla hız kazandığını ve muhtemelen böyle devam edeceğini göstermektedir. 


III. bölüm geleceğe yönelik bir görüşle son bulmaktadır. Geniş bir orta sınıf demokrasinin yaşaması için mutlaka önemliyse, teknolojinin ilerlemesi ve küreselleşmenin bir sonucu olarak orta sınıf işlerinin yok olmasının gerisindeki anlam ne olacaktır? 


Kitabın dördüncü ve son bölümü siyasi çürüme meselesini ele alacak. Bütün siyasi sistemler zamanla çürümeye meyyaldir. Bir pazar ekonomisi tarafından desteklenen modern liberal demokrasi kurumlarının “dayanaklı” olduğu gerçeğinin herhangi bir garantisi yoktur, bunların sonsuza kadar süreceği meçhuldür. Birinci ciltte ayrıntılı şekilde anlatılan, çürümeye katkı sağlayan iki güç, kurumsal sertlik ve yeniden patrimonyalleşme günümüz demokrasilerinde de mevcuttur. 


Tabi ki bu süreçlerin her ikisi de bugün Birleşik Devletler'de aşikârdır. Kurumsal sertlik, genelde kötü kabul edilen ve temelde değiştirilemez olduğu düşünülen sonuçlara yol açan bir dizi kurala dönüşmekte. Bunlara örnek olarak; seçmen kurulu, birincil sistem, çeşitli Senato kuralları, kampanya finans sistemi ve daha birçok temel işlevi yerine getiremezken gittikçe büyüyen bir hükümet üretmekte olan bir yüzyıllık kongre yetkilerinin mirası zikredilebilir. Bu işlev bozukluklarının nice . 
kaynağı, IV. bölümde ortaya koyacağım gibi, Amerikan sistemindeki kuvvetler ayrılığının yan ürünüdür. Bunlar (bütçelerden başlayarak) başarısız planlanmış yasalar ve Kongre ile yürütme kolu arasındaki otoritenin kötü tasarlanmış geçişini üretmeye yatkındır. Derin Amerikan kanun geleneği, ayrıca, mahkemelerin politika üretimine girişmesini veya diğer gelişmiş demokrasilere sadece birkaç açıdan benzeyen bir tutumla rutin yönetim işleyişine dahil olmasını mümkün kılar. Teoride bu sorunların çoğunu çözmek mümkün olabilirdi, fakat birçok uygun çözüm masada bile değildir, çünkü bunlar Amerikan tecrübesinin çok dışındadırlar. 
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Siyasi çürümenin (yeniden patrimonyalleşmenin) ikinci mekanizması, Birleşik Devletler hükümetinin büyük kısmının iyi teşkilatlanmış menfaat gruplarınca aşikâr biçimde ele geçirilmesidir. On dokuzuncu yüzyılın eski sorunu kayırmacılık [clientelism] (himaye sistemi olarak bilinir, oy verenler oyları sayesinde menfaat sağlarlardı), İlerlemeci Dönem sırasında gerçekleştirilen reformların bir sonucu olarak büyük oranda bertaraf edilmiştir. Ancak günümüzde bunun yerini meşru hediye takası sistemi almıştır. Bu sistemde siyasetçiler, halkı bir bütün olarak temsil etmeyen teşkilatlı menfaat gruplarına karşılık verirler. Geçen iki nesilde, refah Birleşik Devletler'de hayli yoğunlaştı ve ekonomik güç siyasette nüfuz satın almayı miimkün kıldı. Amerikan güçler ayrılığı sistemi, Avrupa tarzı bir parlamenter sistemde çok daha az önemli olacak güçlü menfaat grupları için birçok erişim noktası yaratıyor. Sistemin bir bütün olarak yozlaştığı ve giderek gayrimeşrulaştığı yönünde yaygın bir algı olmasına rağmen, bunu var olan sistemin parametreleri içerisinde düzeltecek doğru dürüst hiçbir reform gündemi mevcut değildir. 


Gelecek için mesele, bu sorunların bütün liberal demokrasilerin bir özelliği mi, yoksa Birleşik Devletler'e has mı olduğudur. 


Bu ciltte üzerine eğilmeyeceğimiz birkaç konuyu da belirtmek istiyorum. Bu kitap geçen iki yüzyılın kapsamlı bir tarihi gibi bir şey değildir. Dünya Savaşları'nın, Soğuk Savaş'ın, Bolşevik ve Çin Devrimleri'nin, Naziler'in Yahudi Kıyımı'nın, altın standardının veya Birleşmiş Devletler'in kuruluşunun kökenini öğrenmek isteyen varsa başka yere bakmalıdır. Bu konular yerine, geniş siyasi gelişmeler alanından, nispeten vurgulanmamış ya da yanlış anlaşılmış olduğunu düşündüğüm, bazı konuları seçtim. 


Bu kitap münferit toplumlar içerisindeki (uluslararası olanların değil) siyasi kurumların evrimine odaklanıyor. Günümüzde devletler arasındaki küreselleşme ve bağımsızlık seviyesi, milli devletlerdeki kamu hizmetlerinin tekel sağlayıcılarının (eğer var oldularsa) düşük seviyede olduğu anlamına gelmektedir. Bugün, karakteristik olarak devletle alakalı hizmetleri sağlayan çok fazla sayıda uluslararası yapı, sivil toplum kuruluşu, çokuluslu şirket ve gayri resmi ağ mevcuttur. Birçok gözlemci için “idare” kelimesi, görünürde bildiğimiz bir hükümetten başka bir şey olmayan yapı tarafından sağlanan, hükümete has hizmetler için kullanılır.” Mevcut uluslararası kurum yapılarının, uyuşturucu ticaretinden iklim değişiklikleri için mali düzenlemelere kadar geniş bir mesele yelpazesinde yeterli seviyelerde işbirliğinde 
23 Günümüz “idare” tanımlarına dair bir değerlendirme için, bkz. Claus Offe, “Governance: An ‘Empty Sigbulunmakta yetersiz olduğu akla yatkın şekilde açıktır. Bütün bunlar çok değerli meseleler ancak bu kitabın hiçbir yerinde bunları ele almayacagim.” 


Bu kitap geriye doğru bir bakıştır. Mevcut kurumların nasıl doğup, zaman içerisinde evrildiğini açıklamaya çalışmaktadır. Gelmekte olan siyasi çürüme altında modern siyasi sistemlerin ortaya koyduğu birçok meseleye işaret etmesine rağmen, bu meseleleri çözmek adına kesin nitelikte tavsiyeler vermekten kaçındım. Hayatımın çoğunu siyasi sorunlara kesin çözümler arayan bir kamu düzeninde geçirdiğim halde, bu kitap bu sorunların daha derin sisteme ait kaynaklarını işaret eden bir analiz seviyesini hedeflemektedir. Bugün karşılaştığımız meselelerin bazıları belki de hiç iyi bir siyasi çözüme müteallik değildir. Benzer şekilde, burada ele alınan muhtelif siyasi kurum biçimlerinin geleceklerine yönelik laf kalabalığı yapmakla da vakit kaybetmedim. Odaklandığım şey, daha çok, günümüze nasıl geldiğimizdir. 


ÜÇ KURUM 


Devlet, hukuk ve hesap verebilirlik dengesine sahip bir siyasi sistemin bütün toplumlar için hem uygulanabilir hem de ahlâki bir gereklilik olduğuna inanırım. 
Bütün toplumlar kendilerini içten ve dıştan koruyacak ve ortak şekilde uzlaşılmış kanunları tatbik edecek yeterli gücü üretebilen devletlere gereksinim duyar. Bütün toplumlar yetki kullanmayı kanunlar vasıtasıyla düzenlemeli, kanunların bütün vatandaşlara gayrişahsi şekilde uygulandığından ve ayrıcalıklı bazı kimselerin için de bir istisna olmadığından emin olmalıdır. Ve idareler sadece elitlere değil idareyi yürütenlerin ihtiyaçlarına da duyarlı olmalıdır; idare bütün toplumun menfaatlerine hizmet etmelidir. Çoğulcu toplumlarda zuhur eden kaçınılmaz çatışmaları çözmek için barışçıl mekanizmalara ihtiyaç vardır. 


Bu üç kurumun gelişmesinin zaman içerisinde bütün insan toplumları için evrensel bir gereklilik olduğuna inanmaktayım. Bunlar basitçe Batı toplumunun veya herhangi bir kültürel grubun kültür özelliklerini yansıtmamaktadır. Ne olursa olsun, modern, gayrişahsi devletin düzen ve emniyetin garantörü, gerekli kamu hizmetlerinin kaynağı olmasından başka seçenek yoktur. Hukukun üstünlüğü ekonomik gelişim için hayatidir; açık mülkiyet hakları ve antlaşma yaptırımı olmaksızın işleri küçük güven çemberlerinde serbest bırakmak zordur. Dahası, bununla ilgili olarak hukuk bireylerin devredilemez haklarını da kutsal kabul eder, bunların insan amili olarak itibarını sayar ve böylelikle de bunlar özünde bir değer taşır. Son 
24 Uluslararası kurumların olması istenen yapısına dair bazı görüşleri şurada ifade ettim: America at the 


Crossroads: Democracy, Power, and the Neoconservative Legacy (New Haven: Yale University Press, 2006), böl. 6. 
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olarak, demokratik katılım bozuk, yozlaşmış veya zalim idareler için salt bir kontrol aracından daha fazlasıdır. Siyasi özne kendisinin bir sonudur, bir bireyin hayatını tamamlayan ve zenginleştiren özgürlüğün temel boyutlarından biridir. 


Bu üç kurumu ihtiva eden liberal bir demokrasinin bütün insanlık için geçerli olduğu söylenemez, çünkü bu çeşit rejimler on binlerce yıl öncesine uzanan bir tarihin sadece son iki yüzyılında ortaya çıkmıştır. Ancak gelişim, hususi evrimin yanında genel evrimi (yani kurumların kültürleri kıyaslanamaz toplumlar boyunca zaman içerisinde kümelenmesini) de sağlayan uyumlu bir süreçtir. 


Bu kitabın birçok bölümünde vurgulanan tek mesele varsa o da, dünya üzerinde siyasi bir zararın devletlere değil; muktedir, gayrişahsi, iyi teşkilatlanmış ve özerk yapıdaki modern devletlere ait olduğudur. Gelişmekte olan ülkelerin birçok sorunu, zayıf ve etkili olmayan devletlere sahip olmanın yan ürünleridir. Birçoğu sosyolog Michael Mann'ın despotik güç (gazetecileri susturmak, siyasilere karşı olma ya da etnik gruplarla rekabete girişmek gibi) olarak nitelendirdiği şeyde güçlü görünmekteler. Ancak bunlar Mann'ın altyapısal güç dediği şeyi (meşru şekilde kanun koyup uygulayabilme yahut güvenlik, sağlık ve eğitim gibi kamu hizmetlerini verebilme) uygulamada hiç de güçlü değillerdir.” Demokrasiye atfedilen birçok hata, aslında devlet idarelerinin, siyasi haklarını istedikleri kadar iyi yönetim de isteyen seçmenlerine yeni seçilen demokratik siyasiler tarafından verilen sözleri tutamayışından doğan hatalardır. 


Ancak zayıf devletler sadece kötü gelişmekte olan ülkelerde bulunmaz. Yunanistan ve İtalya hiçbir zaman yüksek kalitede bürokratik idareler geliştiremediler; her ikisi de yüksek oranda kayırmacılık ve sınırsız derecede yolsuzluk bataklığına saplanmıştır. Bu sorunlar halihazırdaki Euro krizindeki dertlerine doğrudan katkı yapmaktadır. Birleşik Devletler, kendi hesabına, modern bir idare kurması en az muhtemel olan gelişmiş devletlerden biriydi. Bürokrasinin çok küçük bir rol oynadığı, bir on dokuzuncu yüzyıl “mahkeme ve parti devleti” olarak anılmaktaydı. 
Muazzam bir idari devlet yirminci yüzyılda gelişse de, bu nitelendirme hâlâ birçok açıdan geçerlidir: Mahkemeler ve siyasi partiler Amerikan siyasetinde çok biiyük roller (diğer ülkelerde profesyonel bürokrasilerce oynanan roller) oynamaya devam ediyor, Amerikan idaresinin birçok yetersizliği bundan kaynaklanmaktadır. 

Özellikle geçmiş nesil için, devlet ve devlet gücünü etkili şekilde kullanmayı düşünmek pek de popüler bir meşgale değildi. Stalin'in Rusya'sı, Hitlerin Almanya'sı ve Mao'nun Çin'i gibi çılgın totaliter rejimler tarihiyle birlikte yirminci yüzyıl 


25 Michael Mann, The Sources of Social Power, Vol. 1: A History of Power from the Beginning to AD 1760 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1986). 
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deneyimi, anlaşılır şekilde, aşırı devlet gücünün yanlış kullanılmasına odaklanmıştır. Bu, hükümete uzun süre güvensizlik barındıran Birleşik Devletler'de geçerli olduğu kadar hiçbir yerde geçerli değildir. Bu güvensizlik 1980'lerden, Ronald Reagan'ın “Devlet sorunumuzun çözümü değil, sorunumuzun ta kendisidir” iddiasından itibaren daha da derinleşti. 


Etkin devlet vurgusu, hiçbir şekilde otoriter bir yönetimi tercih ederek yahut demokrasi yokluğunda mucizevi biçimde ekonomik sonuçlara erişen Singapur ve Çin'deki rejimlere sempati üzerine inşa edilmemelidir. İyi işleyen ve meşru bir rejimin, idare gücü ile devleti kısıtlayan kurumlar arasında bir denge kurması gerektigine inanıyorum. Her ikisinde de, ya devlet gücü yetersiz şekilde kontrol edildiğinden ya da farklı sosyal grupların aşırı veto güçleri sebebiyle dengesizlikler oluşabilir, böylelikle her tür ortak hareket sınırlanır. Az sayıda ülke kendisini Singapur'a dönüştürmeyi tercih edebilir, üstelik kötü idare edilen bir demokrasinin yerine aynı şekilde işe yaramaz bir otokrasiyi yürürlüğe sokmakla hiçbir şey elde edemezsiniz. 


Bu kitabın etkili devlet ihtiyacı üzerine vurgusu da, Amerikan siyasi tezinde anlaşıldığı gibi çok daha müreffeh bir devlet yahut “büyük hükümet” tercihinden yola çıkılarak inşa edilmemiştir. Neredeyse bütün gelişmiş demokrasilerin, sadece nüfusun yaş ortalamasını artırıp doğum oranını azaltacak, geçmişte taahhüt ettikleri sürdürülemez vaatlerinden ötürü uzun süreli büyük sıkıntılarla yüzleşeceklerine inanıyorum. Hükümetin boyutundan çok daha önemli olan kalitesidir. 
Büyük hükümet ile kötü ekonomik gelirler arasında mecburi bir ilişki mevcut değildir. Çünkü İskandinavya'nın büyük refah devletleri ile Sahra Altı Afrika devletlerinin minimalist hükümetleri kıyaslanarak bu ilk bakışta görülebilir. Devletin kalitesi ile iyi ekonomik ve sosyal neticeler arasında çok güçlü bir ilişki mevcuttur. 
Dahası, her şeye rağmen etkili ve meşru algılanan devasa bir devlet küçülmeye ve kendi kapsamını daraltmaya, aşırı derecede sınırlanmış, zayıf ve gerçek otoriteyi uygulamaktan aciz devletlerden daha yatkındır. 


Bu cilt, idare kalitesinin nasıl geliştirilebileceği hususunda açık ve kuşkusuz kolay herhangi bir cevap vermeyecektir. Bu mesele, başka bağlamlarda yazdığımdan başka bir mevzudur. Ancak kötü idarelerin nasıl iyi hale gelebileceği her ikisinin de tarihi kökenleri anlaşılmadıkça kavramaya başlanamaz. 


2 


GELISIMIN BOYUTLARI 


Siyasi gelişmenin daha geniş gelişim tablosuna nasil yerleştiği; gelişimin ekonomik, sosyal ve ideolojik boyutları; dünyanın 1800'den sonra nasıl değiştiği; Huntington'ın teorisi üzerinde değişiklik yapılması gerektiği halde neden hâlâ Arap Baharı gibi olayları kavramada işe yaradığı 


**Siyasi gelişme (devletin gelişimi, hukukun üstünlüğü ve demokratik hesap verebilirlik) insanın sosyo-ekonomik gelişme olgusunun sadece bir yüzüdür. Siyasi kurumlardaki değişimler ekonomik büyüme, sosyal hareketlilik ve adalet ile meşruiyet fikirlerinin gücü bağlamında anlaşılmalıdır. Bu farklı gelişim boyutları arsındaki ilişki Fransız ve Amerikan devrimlerinin ardından gelen dönemde dramatik şekilde değişti. 

Ekonomik gelişme basitçe, zaman içerisinde kişi başı ürünün sürdürülebilir şekilde artması olarak tanımlanabilir. İktisatçılar ve diğerleri arasında insan refahını ölçmenin uygun bir yolu olup olmadığı hususunda birçok tartışma yapılmaktadır. 
Çünkü kişi başı gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) sadece parayı göstermekte; sağlık, fırsat, insaf, paylaşım gibi insanı geliştiren diğer şeylerden ise haber vermemekte. 
Bunları şu an tartışmaya açmak istiyorum; kişi başı GSYH doğru ve buna nispeten iyi tanımlanmış olma avantajını taşır, bunu ölçmek için çok fazla çaba harcanmıştır. 


Gelişimin önemli ikinci bileşeni (sosyal hareketlilik) zaman içerisinde yeni sosyal grupların yükselişiyle ve bu grupların birbirleriyle ilişkilerinin doğasındaki degişikliklerle ilgilenir. Sosyal hareketlilik toplumun farklı kesimlerinin kendilerinin, ortak meiiraatleri ve kimlikleri paylaşan halklar olarak farkına varmalarını sağlar, teşkilatları toplu eylemler içindir. On dokuzuncu yüzyılın başlarında, dünyanın ekonomik açıdan en gelişmiş kısımları, Avrupa ve Çin, hâlâ ağırlıklı olarak tarım topluluklarıydı. Halk yığınları küçük köylerde yaşar, hayatları için yiyecek üretirlerdi. Bu yüzyılın sonuna kadar, Avrupa büyük bir değişimi; köylülerin köylerini 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bıraktığını, şehirlerin büyüdüğünü ve sanayi çalışanları sınıfının biçimlendiğini gördü.” Alman toplum teorisyeni Ferdinand Tönnies bu değişimi Gemeinschaft'tan Gesellschaft'a (yani topluluktan topluma) doğru bir dönüşüm olarak tanımlar.” Diger on dokuzuncu yüzyıl teorisyenleri, toplumun bir biçimden diğerine geçişini tanımlamak adına yeni ikilikler buldular. Örneğin Max Weber'in akli/makul otoriteye getirdiği geleneksel ile karizmatik ayrımı, Emile Durkheim'ın mekanik ve organik dayanışma karşıtlığı ve Henry Meine'in durumdan sözleşmeye hareketi...” 


Bu şemaların her biri Gemeinschaft'tan (herkesin birbirini bildiği akraba köyler ile kimliklerin bir arada olduğu) Gesellschaft'a, (farklılıkları ve benzerlikleri ile büyük şehre) geçişi açıklamanın yollarını aradılar. Bu geçiş yirminci yüzyılın ikinci yarısında Doğu Asya'nın geç gelişen ülkelerinde gerçekleşmiştir ve bugün Güney Asya'da, Orta Doğu'da ve Sahra Altı Afrika'da gerçekleşmeye devam etmektedir. 


Sanayileşme süreci ve ekonomik büyüme daimi olarak yeni sosyal gruplar (işçiler, öğrenciler, profesyoneller, müdürler vb.) yaratırlar. Bir şehirde insanlar daha seyyar haldedir, daha farklı ve çoğulcu toplumlarda yaşar ve artık köyün, kabilenin ya da ailenin gelenekleriyle belirlenmeyen değişken kimliklere sahip. Bu yeni sosyal ilişkiler milliyetçilik gibi yeni kimlik biçimleri ve yeni evrensel dini ilişki biçimleri meydana getirmektedir. Bu, siyasi kurumların değişim zeminlerinin altında yatan sosyal hareketliliktir. 


Ekonomik büyüme ve sosyal hareketliliğe ek olarak meşruiyete dair fikirlerde bir evrim mevcuttur. Meşruiyet, bazı sosyal düzenlemelerin adil olduğu yönündeki ortak anlayışı temsil eder. Meşruiyete dair fikirler zaman içerisinde evrilmiştir. Bu evrim bazen, ekonomi ya da toplumdaki değişikliklerin bir yan ürünüdür, ancak bunda gelişimin diğer boyutlarından bağımsız etmenler olarak görünen birçok kesişim noktası mevcuttur. 


Böylelikle, Fransız kral naibi Merie de Medicis yeni vergiler almak adına 1614'te Genel Meclisi çağırdığında, zayıf ve itaatkâr yığının mutlakıyetçi monarşinin yükselişini engelleyemeyeceğini kanıtlamıştı. Ancak 1789'da yeniden çağrıldığında Fransa'daki entelektüel koşullar, Aydınlanmanın serpilmesi ve İnsan Hakları fikrinin yayılması ile büyük oranda farklıydı. Bu dönüşüm, tabi ki, neden ikinci Genel Medlis'in Fransız Devrimi yoluna girdiğinin sebebiydi. Benzer şekilde on yedinci 
26 “Değerlendirme icin; bkz. Eric Hobsbawm, The Age of Capital, 1848-1875 (NewYork: Vintage Books, 
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27 Ferdinand Tönnies, Community and Association (Gemeinschaft und Gesellschaft) (London: Routledge, 
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yüzyıldaki İngiliz siyasi aktörlerinin düşünüşünde de mühim bir değişim söz konusuydu: başlangıçta İngilizlerin haklarını, yani bilinmez bir tarihten tevarüs etmiş feodal hakları koruma adına konuşurlarken yüz yıl sonra Hobbes ve Locke gibi yazarların etkisiyle, insan ırkının doğal haklarını savundular. Bu, Britanya'da ve Kuzey Amerika'da kurulacak olan rejimin biçiminde büyük bir farklılık oluşturacaktı. 


Marksist temayüllü bir tarihçi evrensel haklara dair yeni fikirlerin benimsenmesinin hem Fransa hem de İngiltere'deki burjuvazinin yükselişini yansıttığını ve bunların ekonomik çıkarı gizleyen bir üst yapı oluşturduğunu söyleyebilir. Karl Marx dinin “halkın afyonu” olduğunu söylemiştir. Ancak burjuvazi kendisine, evrensel insan eşitliğinin kapısını aralayacak bir doktrinden ziyade eski feodal düzenin özel ayrıcalıkları üzerinde bir temel kurabilirdi. Burjuvazi bunun yerine kendisini Hıristiyan evrenselciliği ve gelişen modern doğa bilimleri doktrinlerine kulak vererek meşrulaştırmayı seçti. Yirminci yüzyıl tarihi Marx olmadan nasıl olurdu acaba! 
Tabi ki de Marx'tan önce ve sonra, ortaya çıkan işçi sınıfının çıkarlarını yansıtan Sosyalist düşünürler mevcuttu. Ancak hiçbiri sanayileşmenin erken dönemindeki koşulları o kadar mükemmel analiz ederek, bu analizleri Hegelci tarih görüşüne eklemleyip proleterlerin nihai zaferinin gerekliliğini “bilimsel” olarak açıklayamıyordu. Lenin ve Mao gibi liderlerin ellerinde, Marx'ın kaleminden zuhur eden yeni seküler ideoloji dinin yedeği haline geldi, milyonlarca kişi bu uğurda seferber oldu ve tarihin akışı maddi yönden değişti. 


Şekil 1 


Ekonomik Büyüme | | Toplumsal Hareketlilik 


| Fikirler/Mesruiyet | 


Siyasi Gelisim 


| Devlet | Hukukun Üstünlüğü | Demokrasi 


Siyasi gelisimin üç bileşenini Şekil de ekonomik büyüme, sosyal hareketlilik 


ve fikirler/meşruiyet olarak bir araya getirebiliriz. 


Gelişimin altı boyutunun da bağımsız şekilde değişmesine rağmen hepsi aslında çeşitli yollarla birbirine bağlıdır. Bir siyasi gelişim modeli bu nedensel bağlarla 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açıklanan bir teoriden müteşekkildir. Önemli bağların bazılarını İngiltere, Birleşik Devletler ve diğer erken modernleşen devletlerin sanayileşmesinde yer alan olaylar dizisini takip ederek izleyebiliriz. 


1800'DEN SONRA DÜNYA NASIL DEĞİŞTİ 


Ekonomik büyüme 1800 civarında Sanayi Devriminin yükselişiyle birlikte dramatik bir biçimde hızlandı. İlk ciltteki tarihsel döneme denk düşen bu devirden önce, dünyanın çoğu 1789'da yazdığı Essay on the Principle of Population |Nüfus İlkeleri Üzerine Makale] adlı eserinde nüfus artışının uzun vadede ekonomik kaynakları tüketeceği yönünde karanlık bir tablo çizen İngiliz yazar Thomas Malthus tarafından tasvir ettiği koşullar altında yaşıyordu. Şekil 2, Sanayi Devriminin başladığı İngiltere'de sekiz yüz yıllık bir dönemin kişi başı ortalama gelirini göstermektedir. 
Hokey sopası şeklindeki kıvrım, daha yüksek bir büyüme oranına doğru ani geçiş, son dönemde, nüfus artış oranını çok aşan, üretimde bir önceki yılı devamlı geride bırakan artışların gerçekleştiğini ortaya koyar. Hızlı büyümedeki bereketli aranın belki bir gün nüfus artışı ve ulaşılabilir kaynakların mutlak sınırlarınca kapanacağını iddia edebiliriz ancak yine de Malthus sonrası bir dünyada yaşamaktayız. 


Şekil 2. İngiltere'de Kişi Başı Reel Gelir, 1200-2000 
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KAYNAK: Gregory Clark, A Farewell to Alms 
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Bu ani ekonomik büyümeye ne sebep olmuştur? Sanayi Devriminin ardından, on altıncı yüzyılda hem Avrupa içinde hem de Atlantik Okyanusunda ticaret hacminin çok fazla genişlediği ticari bir devrim izledi. Bu büyüme siyasi ve kurumsal etkenlerin mihmandarlığıyla yürütüldü: Güvenilir mülkiyet haklarının tesisi, modern devletlerin yükselişi, çift girişli muhasebe sisteminin, modern firmanın, yeni iletişim ve nakliyat teknolojilerin bulunuşu. Sanayi Devrimi, kısmen de, bilimsel metodun sistematik uygulanışı ve bunun kurumsal bir yapıya sahip üniversitelere ve araştırma kurumları ile birleşimine (sonradan buna teknolojik gelişmeler denilebilecektir) dayanmaktadır.” 


Ani bir büyüme seviyesine değişim, iş bölümünün artmasıyla beraber toplumlar üzerinde çok büyük bir etkiye sahip oldu. Adam Smith'in Wealth of Nations (Milletlerin Zenginliği] isimli eserinin üçüncü kısmı “İş Bölümü, Piyasa Genisliğine göre Sınırlanır” şeklinde isimlendirilmiştir. Smith kitabına meşhur iğne atölyesi tasviri ile başlar. Tek ustanın her bir iğneyi uzatıp, kesip sivriltmesi yerine her iş uzmanlaşmış bir işçiye devredilirse atölyenin üretimi muazzam derece de artar. 
Ancak burada, Smith'in dediğine göre, yeterince büyük bir piyasa mevcut değilse, üretimi artırmak yönünde herhangi bir girişim olmayacaktır. Smith böylelikle, iş bölümü artışının piyasanın hacmini artıran nakliye ile iletişimdeki gelişmelerle tetiklendiğini iddia etmektedir. Smith'in dönemindeki ticari devrim kısa sürede açığa çıkacak olan Sanayi Devrimini besledi. 


İş bölümünün artması, Karl Marx ve Friedrich Engels'ten başlayarak (Komünist Manifesto'da önceki onurlu ustaların devasa bir sanayi makinesindeki robotik dişli çarklara indirgendiğinden bahsederler) daha sonra gelen düşünürlerin merkezi odağı haline gelmiştir. Smith'in aksine, bu düşünürler uzmanlaşma ve iş bölümünü, işçileri fıtratlarından uzaklaştıran bir musibet olarak görürler. Biri, bu modern dünyanın tarıma dayalı eski dünyadan ne kadar farklı olduğunu, tıpkı İngiltere'de Sanayi Devrimi son hızda değişirken olduğu gibi, 1848'de yazılmış şu metin parçasında aktarmıştır: 


Burjuvazi üretim araçlarında, dolayısıyla üretim ilişkilerinde ve bütün toplumsal ilişkilerde, sürekli devrim yapmaksızın var olamaz. Buna karşın, eski üretim tarzının 


değişmeksizin korunması da bütün eski sanayi sınıflarının ilk varoluş koşuluydu. 


29 Örnek için, bkz., Joel Mokyr, ed., The Economics of the Industrial Revolution (Totowa, NJ: Rowman 
& Allanheld, 1985); Mokyr, The British Industrial Revolution: An Economic Perspective (Boulder, CO: Westview Press, 1999); Douglass C. North ve Robert P Thomas, The Rise of the Western World (New Cambridge University Press, 1973); Nathan Rosenberg ve L. E. Birdzell, How the West Grew Rich (New York: Basic Books, 1986); David S. Landes, The Wealth and Poverty of Nations: Why Some Are So Rich and Some So Poor (New York: Norton, 1998). 
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Üretimde sürekli dönüşüm, bütün toplumsal kesimlerin aralıksız sarsıntıya uğratılması, sonsuz güvensizlik ve hareket, burjuva dönemini kendinden önceki ayırt eder. 
Bütün yerleşmiş ilişkiler, doğurdukları eski değer yargıları ve görüşlerle birlikte çözülüp dağılmakta, yeni oluşanlarsa daha kemikleşemeden eskimektedir. Kalıcı ve sabit ne varsa buharlaşıyor, kutsal denen ne varsa bayağılaşıyor ve insanlar nihayetinde yaşam tavırlarına, karşılıklı ilişkilerine, ayılmış gözlerle bakmak zorunda kalıyorlar. 


Silikon Vadisi “tekdüzeliği kıran yeniliği” kendilerinin bulduğunu düşünür ancak gerçekte Avrupa ve Amerika'daki sosyal değişim oranı, Marx'ın yazdığı dönemde yirmi birinci yüzyılın başlarından çok daha yüksekti. 


Sosyal hareketlilik, siyasi sisteme katılmayı talep eden yeni gruplar oluşturarak siyasi değişim yaratır. On dokuzuncu yüzyılın sonlarında Avrupa ile Amerika'nın sanayileşmesi süresince, işçiler ticaret birliklerine katılmaya başlayıp yüksek maaşların yanı sıra daha iyi ve daha güvenli iş koşulları için bastırdılar. Herkesin önünde seslerini duyurabilme, teşkilatlanma ve oy kullanma hakları için eylemler yaptılar. İşçiler ayrıca yeni siyasi partileri desteklemeye başladılar, böylelikle İngiliz İşçi Partisi ve Alman Sosyal Demokrat Parti gibi isimler altında seçimler kazanmaya başladılar. Rusya gibi seçimin yapılmadığı yerlerde gayri resmi Komünist partilere katılmaya başladılar. 


İletişim ile nakliyat teknolojilerinin artması bu dönemde gerçekleşen bir diğer önemli değişimi destekledi: daha önce hiç görülmedik yollarla, fikirlerin siyasi sınırlara aldırmadan yayıldığı küreselleşmenin erken bir biçimi zuhur etti. 1800'den önce siyasi kurumların gelişimi büyük oranda saf topluluklar bağlamında gerçekleşiyordu, hem de bu bazı toplumlar oldukça büyük olmasına rağmen gerçekleşiyordu. Örneğin Çin'in milattan önce üçüncü yüzyılda liyakat esaslı bürokratik sistemi getirmesi o dönemdeki Grek ve Roma dünyasına gözle görülür hiçbir etki yaratmamıştı. İlk dönem Arap devlet kurucuları komşuları olan Pers veya Bizans modellerine başvururlarken, ne o dönemki Avrupa'da mevcut bulunan feodal yapılara benzemeye çalıştılar ne de Hintlilere veya Çinlilere. 


Bir dünya sisteminin başlangıcı ilk olarak, Çin'den Avrupa ve Orta Doğu'ya kadar ticaretle hastalıkları taşıyan Moğollar tarafından kurulmuştur. Daha sonra ise ağlarını Avrupa'dan Güneydoğu Asya'ya kadar genişleten Araplar tarafından. Bunların ardından hem Amerikalarla hem de Güney ve Doğu Asya ile ticaret yapmaya başlayan Avrupalılar gelmiştir. Küreselleşmenin yirmi birinci yüzyıl dünyasının biricik özelliği olduğunu düşünenler Komünist Manifesto'dan alınan şu paragrafa baksın: “Sürekli genişleyen sürüm ihtiyacını karşılamak için burjuvazi, yerküre- nin bütününe el atmakta... Burjuvazi, dünya pazarını sömürmek yoluyla bütün 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ülkelerin üretim ve tüketimini kozmopolitleştirdi... Artık yerli hammaddeyi değil en uzak bölgelerin hammaddelerini işleyip, mamulü de yalnız kendi ülkesinde degil dünyanın her yerinde tüketilen yeni sanayiler tarafından ... çok eskiye dayanan eski milli sanayiler yok edildi.” 


Emtia için geçerli olan şeyler siyasi ve ekonomik kurumlara müteallik fikirler için de geçerliydi: bir şey dünyanın bir yerinde işe yarıyorsa, başka bir yerde de hızlıca kopya edilir. Örneğin Adam Smith'in piyasaların gücü hakkındaki fikirleri bütün Avrupa boyunca genişçe yayıldı ve İspanyol Burbon reformistlerinin ticaret üzerindeki erken dönem merkantilist sınırlamalarını gevşettiği Latin Amerika'ya kadar yayıldı. İdeolojik yelpazenin diğer ucundaki Marksizm başlangıçtan itibaren Çin'den, Vietnam'a, Küba'ya kadar Avrupalı olmayan devrimciler tarafından benimsenmişi kendi yolunda ilerleyen kozmopolit bir ideolojiydi. 


1800'den sonra oluşan siyasi gelişimdeki koşullar kitabın ilk cildinin aktardığı daha önceki dönemlerde mevcut koşullardan oldukça farklıydı. Kesintisiz ekonomik büyüme yeni sosyal hareketlilik biçimlerine sebep olmakta, siyasi sisteme katılmayı talep eden yeni aktörler yaratmaktaydı. Fikirler ayrıca, bir toplumdan bir diğerine basılı medya, telgraf, telefon, radyo, ve günümüzde de internet hızında yayılabilir. 
Bu koşullar altında siyasi düzen oldukça problematik bir hal aldı çünkü kurumlar tarım toplumlarını sanayi toplumlarına üstün olacak şekilde geliştirdi. Teknolojik ve ekonomik değişim ile siyasi kurumlar arasındaki bağlantı, sosyal medyanın Arap dünyası, Çin ve ötesinde ortaya çıkan hareketliliklerde yeni biçimler geliştirerek devam etmektedir. 


BÜTÜN İYİ ŞEYLER HER ZAMAN BİRBİRİNE UYMAZ 


Britanya sanayileşen ilk ülkedir ve Karl Marx’tan itibaren birçok sosyal teorisyen için bu, modernleşme paradigması haline geldi. Britanya'da ekonomik büyüme birbiri ardına sosyal hareketliliğe, değerlerin değişmesine, siyasi katılım talebine ve nihayetinde de liberal demokrasiye yol açtı. Avrupa sosyal teorisi yirminci yüzyılın başlarında Atlantik Okyanusu'nu geçti ve modernleşme teorisinin kırmızı çizgileri içerisindeki Amerikan akademisinde sağlamlaştı. Modernleşme teorisine göre, aslında bütün iyi şeyler nihayetinde birbirine uyar. Modernleşme tek ve birleşik bir olgudur; değişim Şekil I’deki altı kutucuğun hepsinde eş zamanlı şekilde oluşur.” 
Yani herkes kısa yoldan Danimarka gibi olacaktır. Modernleşme teorisi Avrupa'nın 


30 Bir değerlendirme için, bkz. Nils Gilman, Mandarins of the Future: Modernization Theory in Cold War 
America (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2003). 
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sömürgelerinin bağımsızlıklarını kazandıkları ve onlardan Avrupa gelişim çizgisini taklit etmeleri beklenen bir dönemde ortaya çıkmıştır. 


Samuel Huntington'ın 1968'da yayınlanan Political Order in Changing Societies isimli kitabı bu teoriye soğuk su etkisi yaşatmıştır. Huntington, bütün iyi şeylerin uyum göstermesi gerektiği yönündeki görüşe şiddetle itiraz etmiştir. Ekonomik gelişimin sosyal hareketliliği beslediğini ve sosyal hareketlilik seviyesi, mevcut kurumların katılım hususundaki yeni taleplere uyum gösterme kapasitesini aştığında ise siyasi düzenin çöktüğünü iddia etmiştir. Huntington yeni harekete geçmiş toplumların beklentileri ve siyasete katılım talepleri ile bunları yönetenlerin bu taleplere cevap verebilme veya uyum gösterebilmeleri arasındaki “boşluğa” işaret eder. 
Hem zayıf geleneksel toplulukların hem de tamamen modernleşmiş toplumların durağan olduğunu iddia eder; istikrarsızlık modernleşen toplumların ortak özelligidir. Bu istikrarsızlık sürecinde modernleşmenin çeşitli bileşenleri düzenli bir biçimde ilerlemedebaşarısız olur.” 


Huntington bu kitabı yazdıktan sonraki kırk küsur senede gelişmekte olan ülkelerdeki çatışma ve şiddet üzerine James Fearon, David Laitin ve Paul Collier dahil birçok araştırmacı tarafından çok fazla araştırma yapıldı.” Bu yeni araştırmaların ışığında Huntington'ın teorisi birçok açıdan gözden geçirilmelidir. İstikrarsızlığın kurumların olmayışına delalet ettiği hususunda haklıydı. Bu neredeyse doğası gereği doğrudur çünkü kurumlar davranışları düzenleyen kurallardır. Ancak Huntington'ın 1950 ve 60'larda gözlemlediği istikrarsızlık ve şiddet mecburi şekilde modernleşmenin sonucu değildir, çünkü öteki türlü bu durağan geleneksel toplumları altüst eder. Böyle toplumların durağan olduğuna dair görüşü yanıltıcıdır: çoğu gelişmekte olan ülke Huntington bunu yazmadan önce sömürge imparatorluklarının parçalarıydı. Bu ülkelerde otorite dışarıdan dayatılırdı. Mesela Sahra Altı Afrika'daki sömürgecilerin gelmesinden evvelki genel çatışma düzeyleri hakkında çok az güvenilir ve niteliksel bilgiye sahibiz. Bu dönemde dünyada gelişmekte olan birçok yeni ülke, mesela Nijerya ve Belçika yönetimindeki Kongo/Zaire gibi, daha önce bağımsız siyasi yapı olarak var olmamıştı ve bu sebeple milli seviyede bahsedebileceğimiz hiçbir geleneksel kuruma sahip değildi. Bu cihetle bağımsızlıktan kısa bir 
31 Huntington, Political Order in Changing Societies, s. 32-92. 

32 Örnekler icin, bkz., James D. Fearon ve David Laitin, “Ethnicity, Insurgency, and Civil War,’ American 
Political Science Review 97 (2003): 75-90; Paul Collier, The Bottom Billion: Why the Poorest Countries Are Failing and What Can Be Done About It (New York: Oxford University Press, 2007); Collier, Economic Causes of Civil Conflict and Their Implications for Policy (Oxford: Oxford Economic Papers, 2006); Col- 


lier, Anke Hoeffler, ve Dominic Rohner, Beyond Greed and Grievance: Feasibility and Civil War (Oxford: Oxford Economic Papers, 2007). 
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süre sonra çatışmaya başlamaları hiç de şaşırtıcı değildir. Zayıf veya var olmayan kurumlara sahip ülkeler modernleşseler de modernleşmeseler de istikrarsızdırlar. 


Çatışmanın sebeplerini analiz eden son çalışmalar Huntington'ın istikrarsızlığın temelde, modernleşen ülkelere fakirlik ve gelişim arasında bir yerde ıstırap verdiği yönündeki iddiasına karşı çıkmaktadır. Gerçekte bu çalışmalar, çatışmanın fakirlikle aşırı derecede ilişkili; ve fakirliğin hem sebebi hem de sonucu olduğunu göstermiştir.” Çatışma olgusunu sistematik bir biçimde inceleyen yazarların neredeyse tamamı çatışmanın ve fakirliğin temel sebebi olarak zayıf idareler ile yetersiz kurumlara işaret eder. Birçok aksayan yahut kırılgan devlet, yetersiz kurumların şiddeti kontrol altına alamayıp fakirliğin ortaya çıkmasına mahal vermesi ve böylelikle de hükümetin idare kabiliyetini zayıflatmasıyla bir kapana kısılmaktadır. Birçok insan Balkanları, Güney Asya'yı Afrika'yı ve Soğuk Savaş'ın bakiyesi diğer yerleri incelediğinde etnik yapının buralardaki çatışmanın sebebi olduğuna inanıyorken William Easterly kurumların gücü kontrol edildiğinde etnik çeşitlilikle bağın yok olduğunu ve çatışmanın yok olduğunu ortay koydu. James Fearon ile David Laitin benzer şekilde yüksek derecede etnik veya dini farklılığın kişi başına düşen gelir seviyesi kontrol altına alındığında çatışmaya yol açmadığını gösterdi. Velhasıl İsviçre'de üç dil grubu mevcuttur ve on dokuzuncu yüzyılın ortalarından itibaren güçlü kurumları sayesinde hâlâ istikrar sahibidir.” 


Modernleşme ve ekonomik büyüme, istikrarsızlığı ve şiddeti artıracak diye bir kaide yoktur; bazı toplumlar kendi siyasi kurumlarını geliştirerek geniş katılım için taleplere uyum sağlayabilmiştir. Bu, İkinci Dünya Savaşı sonraki dönemde Güney Kore ve Tayvan'da gerçekleşmiştir. Her iki ülkede de hızlı modernleşme baskıcı otoriter idareleri tarafından denetlenmiştir. Ancak bu idareler iş ve ekonomik büyüme için halkın taleplerini karşılayabilmiş ve nihayetinde daha büyük bir demokrasi için taleplere uyum göstermiştir. Güney Kore ve Tayvan'ın ilk dönemleri gibi, Çin Halk Cumhuriyeti de sistemini resmi şekilde siyasi katılıma açmadan yüksek derecede siyasi istikrarını korumaktadır, bu geniş oranda istikrarı, büyümeyi ve vatandaşlarına iş sağlaması sayesindedir. 


Political Order in Changing Societies yayımlandıktan sonraki yıllarda hem dramatik ekonomik gelişim hem de Huntington'ın “Üçüncü Dalga” demokratik geçişler olarak vasıflandırdığı şey zuhur etti. Küresel ekonomik hasıla 1970 ile 2008 
33 World Bank, World Development Report 201 1: Conflict, Security, and Development (Washington, D.C.: 

World Bank, 2011). 


34 William R. Easterly, “Can Institutions Resolve Ethnic Conflict?” Economic Development and Cultural 
Change 49, no. 4 (2001); Fearon and Laitin, “Ethnicity, Insurgency and Civil War.” 
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arasında 16 trilyon dolardan 61 trilyon dolara çıkarak aşağı yukarı dört kat arttı” ve bu sürede dünya çapında temsili demokrasilerin sayısı 40'tan 120 civarına yükseldi.” Bu geçişlerden bazıları, örneğin Portekiz, Romanya, Balkanlar ve Endonezya'dakiler, şiddet içerirken, küresel siyasetin bu büyük dönüşümü genel itibarıyla barış içerisinde gerçekleşmiştir. 


Yine de dünyada, artan sosyal hareketler ile kurumsal gelişim arasında mevcut bulunan Huntington boşluğunun istikrarsızlığın ana faktörü olduğu yerler mevcuttur. Orta Doğu 1950, 60 ve 70'lerin başlarında çok fazla sayıda darbe, devrim ve iç karışıklık tecrübe etmesine rağmen daha sonraki yıllarda Arap dünyasında oldukça durağan otoriter rejimler zuhur etmiştir. Tunus, Mısır, Suriye ve Libya muhalefet partilerinin faaliyet göstermesine izin vermeyen ve sivil toplumu sıkı şekilde kontrol altında tutan diktatörler tarafından yönetilmekteydi. Arap Orta Doğu, diinya- nın Üçüncü Dalga demokratik geçişlere dahil olmayan kısmındandır.” 


Bütün her şey 2011'in başlarında Tunus'ta Bin Ali yönetiminin çökmesi, Mısırda Hüsnü Mübarek'in devrilmesi, Libya iç savaşı, Muammer Kaddafi'nin ölmesi ve de Bahreyn, Yemen ile Suriye'deki ciddi siyasi istikrarsızlıklar ile dramatik bir biçimde değişti. Arap Baharı, birçok faktörle yönlendi, bu faktörlerin arasında Mısır ve Tunus'ta geniş bir orta sınıfın zuhur etmesi de vardı. Birleşmiş Devletler tarafından belirlenen İnsani Gelişim Endeksleri (sağlık, eğitim ve gelir gibi muhtelif değerlerin ölçümleri içerir) 1990 ile 2010 dönemi içinde Mısır'da yüzde 28 Tunus'ta ise yüzde 30 artış olduğunu göstermektedir.” Özellikle Tunus'ta, üniversite mezunlarının sayısı önemli bir oranda artmıştır.” Uydu televizyonlar (Al Jazeera) gibi yeni teknolojiler ve sosyal medya (Facebook ve Twitter) ile seferber olan yeni orta sınıflar Bin Ali ve Mübarek diktatörlüğüne karşı ayaklandılar, bu sosyal gruplar daha sonraki gelişmeler üzerinde söz sahibi olamadılarsa da harekete gectiler.*° 


Arap dünyasının tecrübe ettiği şey Huntington'ın bahsettiği bir vakaydı: görünürde dayanıklı otoriter idarelerin altında sosyal değişim gerçekleşir ve yeni harekete geçmiş aktörler rejime öfkelerini açığa vururlar; bu idarelerle yeni kurumlar 


35 World Bank Development Indicators and Global Development Finance; U.S. Bureau of Labor Statistics. 

36 Rakamlar şuradan alınmıştır: Larry Diamond, “The Financial Crisis and the Democratic Recession,” Nancy Birdsall and Francis Fukuyama, eds., New Ideas in Development after the Financial Crisis (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2011) içinde. Ayrıca Bkz. Huntington, The Third Wave. 

37 Bkz. Alfred C. Stepan ve Graeme B. Robertson, “An ‘Arab’ More Than a ‘Muslim’ Electoral Gap,’ Journal 
of Democracy 14, (no. 3) (2003): 30-44. 

38 United Nations Development Program, Arab Human Development Reports, www.arab-hdr.org/. 

39 UNDP, Arab Human Development Reports, www.arab-hdr.org/data/indicators /2012-31.aspx. 

40 Sosyal medyanın Arap Baharı üzerinde etkisi için, bkz. Eric Schmidt and Jared Cohen, The New Digital 
Age: Reshaping the Future of People, Nations and Business (New York: Knopf, 2013). 
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vasıtasıyla birlikte hareket etmek istemezler. Bölgenin gelecekteki istikrarı tamamen siyasi kurumların, barışçıl şekilde katılımı yönlendirmek üzere ortaya çıkıp çıkmayacağına bağlıdır. Bu siyasi partilerin büyümesi, medyanın siyasi tartışmalara izin vermesi ve de siyasi çatışmaları düzenleyecek anayasal kanunların kabulü anlamına gelir. 


Huntington'ın, modernleşmenin hatasız ve kaçınılmaz bir süreç olmadığı yönündeki temel sezgisi yine de doğruydu. Gelişimin ekonomik, sosyal ve siyasi boyutları farklı yollar ve gidişatlar izlerler, bu sebeple bunların bir sırayla işlemesi gerektiğini düşünmemiz için bir sebep yoktur. Özellikle siyasi gelişim ekonomik büyümeden bağımsız şekilde kendi mantığını izler. Başarılı modernleşme siyasi kurumların, ekonomik büyüme, sosyal değişim ve fikirlerle beraber gelişmesine bağlıdır, bu, gelişimin diğer boyutlarına dair kaçınılmaz bir sonucu şeklinde varsayılacak bir şey değildir. Tabi ki güçlü siyasi kurumlar genellikle ekonomik büyümenin ilk sırada olmasına bağlıdır. Şu kesindir ki bunların yokluğu başarısız yahut zayıf devletleri çatışma, şiddet ve fakirlik mengenesinin içine sürükler. 


Zayıf ya da başarısız devletlerin ilk ve en önemli kurum eksikliği, idare açısından muktedir bir hükümettir. Bir devlet kanun ya da demokrasi ile sinirlandirilmadan önce hükümetin kesinlikle var olması gerekir. Yani ilk fırsatta, merkezi bir idare ile bürokrasinin kurulması gerekmektedir. 
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BÜROKRASİ 


Devletin incelenmesi ile bürokrasi incelemesinin bağın ne olduğu; yakın dönemde idare kalitesini ölçmek adına harcanan çabalar; çeşitli ülkelerdeki idare kalitesinin değişmesi ve bu verilerin tarihsel şekilde anlamlandırmanın 


gerekliliği 


Dünya çapındaki birçok kişi için günümüz siyasetinin temel sorunu güçlü, mağrur ve zorba yönetimleri ne şekilde sınırlandırılacağıdır. İnsan hakları cemiyeti kırılgan bireyleri devletlerin (sadece otoriter devletlerin değil ayrıca terör yahut diğer tehditler uğruna kanunları çiğnemesi hoş görülen liberal demokrasilerin de) suiistimalinden korumak için hukuku bir mekanizma olarak kullanmanın yollarını araştırıyor. Gürcistan'daki Gül Devrimi, Ukrayna'daki Turuncu Devrim gibi demokrasi yanlısı aktivistler ile Arap Baharının ilk başlarındaki Tunuslu ve Mısırlı eylemciler demokratik seçimleri kullanarak idarecilerini halklarına karşı mesul kılacaklarını umdular. Birleşik Devletler'de vatandaşlar Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) tarafından silahlara denetim amacıyla getirilen sıkı kısıtlamalardan itibaren hükümet gücünün gözle görülür suiistimaline karşı daima uyanıktır. 


Sonuç olarak siyasi gelişim hususundaki tartışmaların çoğu yakın dönemde kısıtlama kurumlarına (hukukun üstünlüğü ve demokratik hesap verebilirlik üzerine) odaklanmıştır. Ancak, idareler kısıtlanmadan evvel, gerçekten bir şeyler yapabilmek için güç üretmek mecburiyetindedir. Yani devletler idare edebilme yeteneğine sahip olmalıdır. 


Temel kamu hizmetlerini ifa edebilen devletlerin varlığı ile her şey bitmiş sayılamaz. Birçok ülkenin fakir olmasının sebeplerinin biri bu devletlerin etkili devletlere sahip olmamasıdır. Bu, hayatın düzensiz ve emniyetsiz olduğu Afganistan, Haiti ve Somali gibi başarısız ve sorunlu devletlerde gözle görülür. Ancak bu nispeten iyi demokratik kurumlara sahip daha iyi durumdaki toplumlar için de geçerlidir. 
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1947'de kurulmasından itibaren çok başarılı bir demokrasiye sahip Hindistan'ı ele alalım. 1996'da aktivist ve ekonomist Jean Dréze, çeşitli Hindistan eyaletlerindeki ilkokul eğitimlerini inceleyerek Temel Eğitim üzerine bir Halk Raporu hazırladı. En çarpıcı bulgulardan birine göre kırsal alanda öğretmenlerin yüzde 48'i işe gitmiyormus. Bu anlaşılacağı üzere büyük bir protestoyu doğurdu ve Hindistan hükümeti 2001'de temel eğitimin kalitesini artırmak adına büyük bir program başlattı. Bu reform çabası gözle görülür derecede bir faaliyete öncülük ettiyse de 2008 
yılında yapılan bir araştırma öğretmenlerin işten kaytarma oranlarının on yıl ön- 


ceki orandan (yüzde 48'den) çok daha fazla arttığını gösterdi." 


Hindistan, tabi ki de, gelişen piyasa ülkeleri arasında, 2010'a kadar sahip olduğu yüzde 7 ila 10 arasındaki büyüme oranları ile yıldız bir oyuncuydu.* Ancak milyarder iş adamları ve yüksek teknolojili sanayileri ile birlikte günümüz Hindistanı çarpıcı fakirlik ve eşitsizlik oranları ile anılmaktadır, ülkenin bazı kısımları Sahra Altı Afrika'da yer alan berbat yerlere benzemektedir. Bu eşitsizlik, diğer şeylerin yanında, en fakir eyaletlerinde hâlâ devam eden Maocu isyanları körüklemiştir. Eğitimin birçok vatandaş için aşırı yetersiz olması, ülke sanayileşip iyi eğitimli işçiler ararken, nihayetinde büyümeye ket vuracaktır. Bazı temel kamu hizmetlerini sağlama hususuna gelince Hindistan komşusu, gelişmiş bir kapitalist devlet olma yo- 


lundaki dev Çin'den (Japonya ve Kore'yi anmaya bile gerek yok) daha başarısızdır. 


Hindistan'ın sorunu hukukun üstünlüğünün var olmaması değildir. Hatta birçok Hintli ülkenin çok fazla kanuna sahip olduğunu iddia edebilir. Mahkemeleri tıkanmış ve yavaştır, davacılar genelde davalar duruşmada ele alınmadan ölürler. Hindistan Yüksek Mahkemesi'nde altmış binden fazla dava birikmiştir. Hükümet altya- 


pıyı destekleyememekte çünkü Birleşik Devletler gibi, çeşitli davalarda başarısızdır. 


Hindistan'ın sorunu yetersiz demokrasi de değildir. Hükümetin eğitim, sağlık ve kamu düzenine ait diğer meselelerdeki sıkıntıları mükemmel şekilde eleştiren özgür bir basın da mevcuttur. Başarısızlıktan mesul görevlilerin dahil olduğu siyasi rekabetler de mevcuttur. Eğitim gibi bir meselede herhangi bir siyasi çekişme yok, herkes çocukların eğitilmesi ve öğretmenlerin ödeme alması için işe gitmeleri gerektiği hususunda hemfikirdir. Böyleyken, temel komu hizmetlerini sağlamak Hindistan hükümetinin boyunu aşıyor gibi durmaktadır. 

41 Bu şurada gösterilmektedir: Lant Pritchett, Michael Woolcock, ve Matt Andrews, Capability Traps? The 

Mechanisms of Persistent Implementation Failure (Washington, D.C.: Center for Global Development 


Working Paper No. 234, 2010). 
42 Bkz., World Bank DataBank, http://databank.worldbank.org/data/home.aspx. 
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Buradaki başarısızlık devletin başarısızlığıdır, özellikle de Hindistan'ın kırsal kesimlerindeki çocuklara temel eğitimi sağlamakla yükümlü yerel ve milli seviyelerdeki bürokrasilerin başarısızlığıdır. Siyasi düzen sadece bozuk idareyi kısıtlamıyor. Ayrıca idarelerin kendilerinden beklenen birey güvenliğini sağlama, mülkiyet haklarını sağlama, eğitimi ve halk sağlığını ulaşılır kılma, şahsi ekonomik faaliyet için gerekli olan altyapıyı inşa etmek gibi şeyleri yapmalarını da sağlıyor. Tabi ki de birçok ülkede demokrasinin kendisi tehdit altındadır çünkü devlet çok yozlaşmış, bu tür şeyleri yapmakta çok beceriksizdir. Halk, siyasilerin saçmalıklarını kesip işleri yoluna sokacak güçlü bir otorite (diktatör yahut kurtarıcı) için umut beslemeye başlar. 


HÜKÜMETLERİN GEREKLİ OLMASININ NEDENİ 


Özgürlükçü kesimden birileri (çoğu zaman Amerikalı olmayan biri) sorunun hükümetin kendisinde olduğunu söyleyecektir: bütün idareler tamamen bürokratik, beceriksiz, sıkı ve üretim karşıtıdır, çözüm idareyi daha hale getirmeye çalışmak değil özel veya piyasa merkezli çözümler lehine ondan bütünüyle kurtulmaktır. 


İdare vasıtalarının tabiatı gereği, özel sektördeki benzerlerinden neden daha az etkili olduğuna dair kesin sebepler vardır. İdarelerin, fabrika yahut iş yönetimi gibi daha iyi yapabilecekleri işleri özel sektöre bıraktığı, aksi halde özel irade ile yıpratıcı yollarla çatışacağı ise bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır. Kamu ve özel 


arasındaki sınır, bütün toplumların müzakereye hazır olmalarına bağlı kalacaktır. 


Ancak nihayetinde bir özel sektör mevcut olmalıdır çünkü bazı hizmet ve işleri (ekonomistlerin yararı dedikleri şeyler) hükümetler sağlayabilir. Bir kamu menfaati, teknik olarak, benim bu menfaatten yararlanırken senin de yararlanma özgürlüğüne müdahale etmediği yerde bulunur ve şahsi olarak tasarrufta bulunulamaz dolayısıyla da nihayete erdirilemez. Klasik örnek temiz hava ve milli savunmadır. 
Bu ikisi bahsi geçen sınıflandırmaya uyar çünkü ikisi de ne bir toplum içerisindeki bazı bireylerden mahrum bırakılabilir ne de bunların, bazıları tarafından kullanımı başkalarına ait hakkı azaltır. Hiçbir özel aktör kamu menfaati üretecek bir dürtüye sahip değildir çünkü bu aktörler kimseyi bu menfaati kullanmaktan, onlardan faydalanmaktan men edemez, böylelikle menfaatten hiçbir kârelde edemezler. Dolayısıyla serbest piyasaya en düşkün ekonomist bile hükümetlerin kamu menfaatini sağlamada bir role sahip olduğunu hemen kabul edecektir. Temiz hava ve savunmanın yanında kamu menfaatine kamu emniyeti, hukuki bir sistem ve kamu sağlığının korunması dahildir. 


BUROKRASI 57 


Kamu menfaatlerine ek olarak, birçok menfaat de iktisatçıların dışsallık dedikleri şeye yol açan özel kullanım için üretilmektedir. Dışsallık, üçüncü bir tarafa uygulanan yarar veya zarardır. Örneğin öğrenimim için ödeme yaptığımda bir işçi bundan sağladığı yarar yahut bir fabrikanın, bir toplumun içme suyunu karşılayan akarsuya karıştırdığı kirlilik gibi. Diğer durumlarda ekonomik işlemler bilgi eşitsizlikleri içerebilir; mesela ikinci el bir araba satıcısı alıcının henüz görmediği yan kusurları biliyor olabilir, yahut bir ilaç üreticisi, ürününün etkili olmadığı hatta zararlı olduğunu gösteren klinik incelemelerden, daha potansiyel hastalara sunulmamışken, haberdar olabilir. Hükümetler klasik olarak dışsallıkları ve bilgi eşitsizliklerini düzenleyen bir rolde bulunurlar. Eğitim ve yol, liman, su gibi temel altyapı ile ilişkili olumlu dışsallık, hükümetlerin geleneksel olarak temel bir seviyede vatandaşlara ücretsiz veya olabildiğince indirilmiş fiyatlarla sağladığını göstermek için oldukça yeterlidir. Böyle durumlarda gerekli hükümet yardımı yahut düzenlemesinin kapsamı genellikle tartışılabilir çünkü aşırı devlet müdahalesi piyasa sinyallerini saptırabilir ya da özel etkinlikleri tamamen boğabilir. 


Kamu menfaati sağlamak ve dışsallıkları düzenlemelerine ek olarak, hükümetler az ya da çok sosyal düzenleme ile meşgul olurlar. Bunun birçok biçimi vardır. Hükümetler vatandaşlarının dürüst, kanunlara bağlı, eğitimli ve vatansever olmaları ister. Ev sahibi olmayı, KOBİ'leri, cinsiyet eşitliğini, fiziksel eğitimini destekleyip; sigaraya, uyuşturucuya, çeteleşmeye veya kürtaja karşı bir tutum sergileyebilirler. 
İdeolojik açıdan serbest piyasayı en çok destekleyenler de dahil çoğu hükümet gerekli kamu menfaatinin tedarikinin önüne geçen, yatırımı ve ekonomik büyümeyi destekleyeceğine inandıkları şeyleri yapmayı keserler. 


Son olarak, hükümetler elitleri kontrol etmede ve belirli bir miktarda yeniden zenginlik paylaşımıyla ilgilenmede bir rol oynarlar. Zenginliğin paylaşımı bütün sosyal düzenlerin temel işlevidir: Karl Polanyi'nin belirttiği gibi, en post-modern sosyal sistemler bir gruptaki liderin yahut Büyük Adamın takipçilerine mal dağıtımı yapabilme yeteneğinin etrafında döner, bu uygulama tarihsel olarak piyasayı döndürmekten daha rastlanılır bir şeydir.” İlk ciltte gördüğümüz gibi, birçok ilk dönem idaresi, İngiltere'nin Norman Fetihlerinden sonraki krallarından Osmanlılara, birçok Çin imparatoruna kadar, kendi görevlerini sıradan vatandaşlarını oligarşik elitlerin hırslarından korumak olarak görürler. Hiçbiri bunu adalet duygusu yahut demokrasiye olan inançları doğrultusunda yapmadı, hepsi bunu öz çıkarları için yaptı. Devlet toplumdaki en zengin ve ne güçlü elitleri kontrol edemeseydi elitler herkesin zararına olacak biçimde siyasi sistemi özelleştirip yanlış şekilde kullanırdı. 


43 Karl Polanyi ve C. W. Arensberg, Trade and Market in the Early Empires (New York: Free Press, 1957). 
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Bir devletin yaptığı paylaşımın en sıradan biçimi kanunun eşit şekilde uygulanışıdır. Zenginler ve güçlüler her zaman kendilerini sağlama alacak yöntemlere sahiptir ve eğer serbest bırakılırlarsa elit olmayanlar üzerinde kendi hilelerini oynarlar. Kanun ve zorlama gücüne sahip devlet sadece elitleri, herkesin itaat etmesi gereken kurallara uydurabilir. Bu açıdan devlet ve hukuk üstünlüğü kanun eşitliği gibi bir şey üretmek için, ya İngiliz kraliyet mahkemesinin bir kölesini bir kira meselesinde kendi lordu önünde haklı çıkarması gibi ya siyahi okul çocuklarını yerel bir tacize karşı korumak adına müdahil olan federal idare gibi ya da bir topluluğu uyuşturucu çetesine karşı koruyan polisler gibi birlikte çalışabilir. 


Modern devletlerin uyguladığı daha açık diğer başka ekonomik paylaşım biçimleri mevcuttur. En yaygın olanlarından biri zorunlu sigorta fonlarıdır. Bununla idare, sosyal güvenlik sigortasıyla gençten yaşlıya, sağlık sigortasıyla da sağlıklıdan hastaya geliri pay etmek için toplumu sigorta planlarına katılmaya mecbur kılar. 
Birçok Amerikalı muhafazakâr 2010'da Başkan Obama'nın Düşük Maliyetli Bakım Yasası'nı “sosyalizm” olarak suçladı, fakat aslında o dönemde Birleşik Devletler dünyadaki zengin demokratik ülkeler arasında böyle bir zorunlu genel sağlık sigortasına sahip olmamasıyla tek başınaydı. 


John Locke'tan Friedrich Hayek'e kadar liberal teorisyenler idarenin mecbur kıldığı paylaşımlara karşı her daim şüpheci olmuşlardır, çünkü erdemli ve çalışkan olanların, tembel ve beceriksizler karşısında zarara uğrama tehlikesi mevcuttur. Ve tabi ki de bütün paylaşım programları ekonomistlerin “ahlâki tehlike” dedikleri şeyi yaratır: insanları bireysel çabalarına göre değil gelir seviyelerine göre ödüllendirerek idareler çalışma hevesini kırmaktadır. Bu, geçmişteki Sovyetler Birliği gibi Komünist ülkelerde böyleydi. Buralarda “idare bize öder gibi yapar, biz de çalışıyormuş gibi yaparız” denirdi. 

Diğer taraftan, talihsiz vatandaşları için herhangi bir güvenlik ağı sağlamayan indirgemeci bir devleti meşrulaştırmak da ahlâki açıdan sıkıntılıdır. Bu sadece faaliyet sahası her zaman mükemmel derecede olan bir toplumda işe yarardı ve burada doğum kazaları yahut sırf şans kısmeti, refahı ve bireylerin karşılaştığı fırsatları belirlemede hiçbir rol oynamazdı. Ancak böyle bir toplum geçmişte var olmamıştır, bugün de yoktur. Çoğu idarenin karşılaştığı esas sorular, halihazırda yapılmakta olandan daha az mı paylaşım yapmalı ve ahlâki tehlikeyi azaltacak hangi yolları izlemeli. 


Miras gelen avantaj sorunu genelde zamanla giderek artar. Elitler daha çok kemikleşmeye mütemayildirler çünkü refah, güç ve sosyal konumlarını idare erişmek için kullanabilir ve devlet gücünden kendilerini ve çocuklarını korumak için 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faydalanabilirler. Bu süreç, elit olmayanların elitlere karşı siyasi olarak seferber olup bunu tersine çevirene ya da kendileri güvene alana kadar devam eder. Bazı durumlarda bir tepki, Fransız ve Bolşevik ihtilallerinde olduğu gibi şiddetli bir devrim halini alır; bazılarında ise Arjantin'de Juan Perön ya da Venezuela'da Hugo Châvez yönetiminde halktan yana politikaların uygulanması şeklinde bir hal alabilir. Tercihen, elitlerin gücü üzerindeki kısıtlamalar devletin demokratik denetimi vasıtasıyla uygulanmalıdır. Böyle olduğu vakit, devlet politikaları nüfusun bir kısmının, devletin kullanımındaki kaynakların adil dağıtımına ilişkin ortak mutabakatını yansıtır. Paylaşım hususunda, mesele elitlerin aşırı temsilini, refahlarını artırabilmelerinden mahrum bırakmadan önleyebilmektir. 


Şekil 3. Devlet İşlevlerinin Kapsamı 


v 
(as) 
E £ 
S © d v plo! o) 
S g £ a R > 
N + v o = U — £ 
2 N v O © g = 
= v J 
SZ, E a g H o a & g Bb e oa as) v 8 Lv g 0 HA g z 
— "rai v 
2 z > E E $ A 
2595% BE Sİ 38°93 a § 
3 Kon D T Bo cas g 
3 E 5d oi 45 e & Ee Ş 5 2% J 
a č w S =l a g 
5M M ~ OC x Bn Do o > N oa m V s 2 g v $$ B0 9 a o B3 Daa, > 2 © 
SS ei $ EE SM OOA EĞ 2 oO > nH t WD Del > > a 5 7 S æ Z Ea ~ O A G u S u E 2% = 
Sao 5 2 5 2 DE 93 Et E Eeo tose FBS £ REL E Be ges 
Sr Q ~~ o v Kina 3 
< ZE 2 2 MM m & O An EL 5 A mM Ah & 


KAYNAK: Dünya Bankası, The State in a Changing World 


Günümüzde, devletlerin sadece en temel kamu hizmetlerini sağlaması gerektiğini söyleyenlerden toplum doğasını aktif şekilde değiştirip tatmin edici paylaşımlarla uğraşması gerektiğini düşünenlere kadar devletin olması gereken kapsamı üzerine geniş bir fikir yelpazesi mevcuttur. Belirtildiği gibi bütün modern liberal demokrasiler bir derece paylaşımla ilgilenir ancak devlet müdahalesinin boyutu belirgin şekilde, İskandinavya'nın sosyal demokrasileri ile daha klasik liberal Birleşik Devletler arasında çeşitlilik gösterir. Şekil 3, modern idarelerin alakadar olduğu en minimal ve en aktif devlet işlevlerine dair bir yelpaze gösterir. Ancak birçok çağdaş siyasi tartışma devlet müdahalesinin ne derecede olması gerektiği ile ilgilenirken, burada devletin kapasitesi hakkında eş değerde önemli bir sorun durmaktadır. Yangınla savaştan sağlık hizmeti sağlamaya, sanayi politikaları edinmeye kadar herhangi bir işle; mükellef olan devlet bürokrasisinin kalitesine bağlı olarak daha iyi ya da daha kötü şekilde yapılabilir. İdareler karmaşık yapı yığınıdır; iyi iş 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çıkarmaları nasıl teşkilatlandıklarına ve sorumlu oldukları kaynaklara, insanlara ve malzemeye bağlıdır. Değerlendirilen devletlerde iki önem ekseni yer almaktadır; biri devlet işlevlerinin kapsamını tanımlayan yatay eksen diğeri ise devletin belirli bir işi üstlenebilme kapasitesini tanımlayan dikey eksen (bkz. aşağıdaki Şekil 4). 


Şekil 4. Devlet Kapsamı ve Devlet Gücü 


Devlet Kurumlarının Gücü 


Devlet İşlevlerinin Kapsamı 


Belirli bir devletin yatay ekseninden çıkartılabilecek birçok ortalama ölçüm mevcuttur. ekonomistler tarafından en çok kullanılan vergilerle elde edilen toplam GSYH oranıdır; bundan farklı olarak, kamu harcamaları GSYH'nin bir parçası olarak ölçülebilir çünkü oran genelde vergilerden daha büyüktür ve borçlarla örtülüdür. Yine de bu ölçümler tamamen yeterli değildir çünkü düzenleme ve sanayi politikası gibi bazı aktivist işlevler toplum üzerinde mali politikayı kesin olarak etkilemeden büyük etkilere sahiptir. 


İDARE KALİTESİNİ ÖLÇME 


Devletin güç yahut kalitesini (yani dikey eksendeki konumu) ölçmek çok daha karmaşıktır. Max Weber modern bir devleti bir dizi prosedür ile tanımlamıştı. Bunlardan en önemlileri makamların işlevsel teşkilatları ve bürokratların kayırma yoluyla değil de liyakat ve teknik yeterliliklere göre seçimi ile ilişkilidir.** Weber'in 


44 Weber'in kriterleri: 

Bürokratlar şahsi olarak özgürdür ve sadece belirli bir alandaki otoriteye tabidirler. 
Bürokratlar açıkça belirlenmiş makam hiyerarşilerine göre teşkilatlanırlar. 

Her makam belirli bir yetki alanına sahiptir. 

Makamlar serbest sözleşme ilişkisiyle karşılanır. 

Adaylar teknik yeterliliklere dayanarak seçilir. 

Bürokratlar belirli bir ücret alırılar. 

Makam, görevlinin tek göreviymiş gibi muamele görür. 


SION A M oe Se eS 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kriterlerinden bazıları bugün iyi bürokratik işleyiş için gerekli sayamayacağımız koşullardır, örneğin makamın hayat boyu süren bir kariyer olması yahut idari bir hiyerarşiyle sıkı disiplin ve denetim ihtiyacı gibi. Yine de bürokratların teknik yeterliliklere göre seçilmesi ve şahsi bağlardan ziyade liyakate göre terfi ettirilmesi fikri herkesçe kabul görür, yolsuzluğa az bulaşmışlık ve ekonomik büyüme gibi olumlu idare neticeleriyle ilişkilidir. Weber bürokratik biçimin altını çizdiği halde siyaset bilimci Bo Rothstein idarenin kalitesine bir ölçü olarak “tarafsızlığın” kullanımını önermiştir. Ona göre tarafsızlık, etkili faaliyet göstermekle güçlü şekilde bağlantılı normatif bir karakteristiktir.“© Aksine idare kalitesi işlevlerin aksamasından tayin edilebilir. Örneğin idarenin yozlaşması Uluslararası Şeffaflık Örgütünün Yolsuzluk Algılama Endeksinden anlaşılabilir.” 


Sadece prosedürlerle idarenin gücünü ölçmek gerçek kaliteyi yakalamak pek mümkün değildir. Weber'in klasik tanımı modern devletin sert, kurallara bağlı bir kurum olduğunu (idareci tarafından belirlenen işlevleri görmekle mekanik olarak görevlendirildiğini) öne sürer. Ancak gerçekte yöntemsel sertlik, bir erdem olmaktan ziyade, modern yönetim hakkında insanların beğenmediği şeylerin merkezin- 


dedir. Weber bürokratik yönetimden insanların tuzağa düştüğü bir “demir kafes” olarak bahseder.“ 


Yöntemsel yaklaşıma alternatif bir seçenek idare kapasite değerlendirmesinin politikaları belirleyip yürürlüğe sokmasıdır yahut Joel Migdal'ın bir devletin yönettiği topluma “nüfuz edebilme” yeteneği dediği şeydir.” Kapasite, bürokrasi boyutu, tasarrufundaki kaynaklar, eğitim seviyeleri ve idari memurların uzmanlığı gibi birçok etkenle tanımlanır. Bazı bilim adamları, bir idarenin kendi halkından aldığı vergilerden kapasite ölçüsü olarak çıkartılabildiği bu oranı hacmi ölçmek için kullanıldığı şekilde kullanırlar. Bunun sebebi vergilerin, hususiyetle de gelir 


8. Makam bir kariyer tayin eder. 

9. Sahiplik ve yönetim arasında bir ayrım mevcuttur. 

10. Yetkililer sıkı disipline ve denetime tâbidirler. 

Economy and Society (Berkeley: University of California Press, 1978), 1:220-21. 

45 İdarelerin Weberci karakteristiklerini belirlemeye ve bunları neticelerle ilişkilendirmeye çalışan az sayıdaki çalışmadan ikisi şunlardır: James E. Rauch ve Peter B. Evans, “Bureaucratic Structure and Bureaucratic Performance in Less Developed Countries,” Journal of Public Economics 75 (2000): 45—71; ve Rauch ile Evans, “Bureaucracy and Growth: A Cross-National Analysis of the Effects of “Weberian’ State Structures on Economic Growth,’ American Sociological Review 64 (1999): 748-65. 

46 Bo Rothstein, The Quality of Government: Corruption, Social Trust, and Inequality in International Perspective (Chicago: University of Chicago Press, 2011). 

47 Bu endeks, farklı ülkelerde çalışan insanlarla yapılan araştırmalara dayanmaktadır. Şuradan erişilebilir: 
http://transparency.org/ policy. research/surveys. indices/cpi. 

48 Max Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism (New York: Scribner, 1930), s. 181. 

49 Joel Migdal, Strong Societies arı! Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third 
World (Princeton: Princeton University Press, 1988), s. 4. 
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vergisi gibi doğrudan vergilerin toplamasinin zor olduğu halde idarenin tasarrufundaki kaynakları temsil etmesidir. Yine de bir teşkilatın işlevlerini yerine getirebilme kabiliyeti hiçbir zaman ölçülebilir kaynaklar mesabesinde değildir. Teşkilat kültürü de (teşkilatı oluşturan bireylerin birlikte işleyebilmeleri, güven vermeleri, risk almaları, yenilik yapmaları ve bunun gibi şeylerin dereceleri) bu meyandadır. 
Sadece resmi prosedürlerle tanımlanan Weberci bir bürokrasi, işlevi etkin şekilde ifa etmesini gerektirecek soyut vasıfları sahip olabilir de olmayabilir de. 


İdare kalitesini ölçmek adına farklı bir yaklaşım idarenin ne olduğuna değil ne yaptığına bakmalıdır. İdarenin amacı prosedürleri izlemek değil halkına eğitim, savunma, halk güvenliği ve kanuni erişim gibi temel hizmetleri sağlamaktır; çocukların devlet okulu sisteminde eğitim görme derecesi gibi bir veri öğretmen sayıları, işe alım veya staj gibi verilerden çok daha bilgi vericidir. Lant Pritchet, Michael Woolcock ve Matt Andrews gelişmekte olan ülkelerdeki idarelerin en büyük sorunlarından birinin “eşyapılı taklit” kavramı dedikleri şey ile uğraşmaları oldugunu iddia etmektedirler. Eşyapılı taklit, gelişmekte olan ülkelerin, aynı neticeleri (örneğin eğitim ve sağlıkta) sağlayamadıkları halde gelişmiş ülkelerdeki görünen biçimleri kopyalamasıdır.” İdarenin gerçekte nasıl yaptığından ziyade ne yaptığını ölçmek bu sorunu ortadan kaldıracaktır. 


Çıkan sonuçlara olduğu gibi başvurmak yanıltıcı olabilir. Örneğin devlet okullarının kalitesi gibi iyi neticeler, çeşitli unsurların (öğretmenler, müfredat, sınıflar vb.) ve hizmet verilen topluluğun gelir, sosyal davranışı ve kültürü gibi karakteri- nin ortaya koyduğu karmakarışık bir bilgi yığınıdır. Yani bunlar yerinde değerlendirilir. Birleşik Devletlerde eğitim verileri üzerine yapılan klasik bir çalışma 1966'da yapılan Coleman Raporu'dur. Bu raporun istatistiki analizi, eğitim kalitesinin hükümet tarafından sağlanan imkânlardan ziyade öğrencilerin arkadaş ve ailelerini yansıttığını göstermiştir.” Her durumda sonuçları incelemek, modern idareler tarafından arz edilen karmaşık hizmetleri adına genellikle zordur. Örneğin, hukuk sisteminin kalitesi nasıl ölçülebilir? Açıkça, birçok kapanmış dava veya mahkümiyetin değerlendirilmesinden çıkan devasa oranda veri mahkemelerin davaları adilane hükmedip hükmetmediğine yahut itirafların işkenceyle alınıp alınmadığına dair nitelikli değerlendirmeler olmadan anlamsızdır. Böyle yargıların yokluğunda, polis devletleri her daim sıkı şekilde hukukun egemen olduğu devletlerden daha iyi bir davranıyor gibi görünecektir. 


Prosedür ve sonuç işlevlerine ek olarak, bir devletin işleyişini değerlendirildiğinde ilişkili olacak son bir idare kalitesi boyutu mevcuttur: bir idarenin sahip 
50 Pritchett, Woolcock ve Andrews, Capability Traps? 


51 James S. Coleman ve děr., Equality of Educational Opportunity (Washington, D.C.: Department of Health, Education and Welfare, 1966). 


BÜROKRASİ 63 


olduğu özerklik miktarı. Bütün idareler, demokrat yahut otoriter bir yöneticiye sahip olsun olmasın, siyasi bir efendiye hizmet eder ancak bunlara görevlerini ifa edebilmeleri için az ya da çok özerklik bağışlanmıştır. Özerkliğin en temel hali, idarenin kendi çalışanlarını ve elemanlarını siyaset merkezinde değil de profesyonel bir zeminde denetleyebilme hakkıdır. Ancak özerklik ayrıca yürütme için gereklidir çünkü oldukça karmaşık ya da çelişik yetkiler nadiren iyi sonuçlar doğurur. Çok fazla özerklik ise ya yozlaşma ya da herhangi bir siyasi denetimin uzağında kendi gündemlerini oluşturan bürokrasiler bağlamında felakete yol açabilir. 


İyi prosedürler, kapasite, sonuçlar ve bürokratik özerklik, bir devletin Şekil 4'ün dikey ekseninde bulunan bütün muhtemel tanımlamalarıdır. Devletin kalitesini ölçmede standart bir yöntem üzerinde bilimsel bir uzlaşma olsaydı çok giizel olurdu fakat böyle bir ölçü mevcut değildir. Kapsamlı karşılaştırma, idare kalitesinin her ülkenin bölgesine, işleyişine ve seviyesine (milli, devlet bazında ya da yerel) bağlı olarak oldukça çeşitlilik gösterdiğinden çok zor şekilde yapılmaktadır. 


Şekil 5. Hükümet etkenliği ve Yolsuzluk Denetimi, Seçilmiş Ülkeler, 2011 


rn oe 


@ devlet etkenliği B yolsuzluk denetimi 


KAYNAK: World Bank Institute, Dünya Geneli İdare Göstergeleri, 2011 
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Bu zorluklara rağmen milletler arası idare performansı ölçümü için ortak bir şekilde kullanılan yöntem, Dünya Bankası Enstitüsü'nün Dünyadaki İdare Göstergeleri dir (WGI). Bu, 2000'lerin başından itibaren her yıl hazırlanmaktadır. Bu göstergeler idarenin altı boyutunu (ifade ve hesap verilebilirlik, siyasi istikrar ve şiddetin yokluğu, idare etkinliği, düzenleme kalitesi, hukukun üstünlüğü, yolsuzluğun denetimi) dünya çapında ölçmektedir. Şekil 5 bu boyutlardan ikisini, yolsuzluk denetimi ve idare etkinliğini seçilmiş bir dizi gelişmiş ve az gelişmiş devlet için seçmiş ve etkinlik göstergelerindeki notlarına göre sıralamıştır. 

WGI sayılarının gerçekte neyi temsil ettiğini bilmek zordur çünkü bunlar genellikle uzmanların incelemelerine dayanan prosedür, kapasite ve veri ölçümleri- nin bileşimidir. Ölçümler ayrıca her ülkede var olan idare kalitesindeki çeşitliliği kestirmekte de başarısızdır, Birleşik Devletler Deniz Piyadeleri Louisiana kırsalın- daki yerel polis güçlerinden oldukça farklıdır, aynı şekilde Şangay ve Çin'in iç kısımlarındaki fakir bir köy arasında da eğitim kalitesi açısından oldukça büyük bir fark mevcuttur. Yine de bu göstergeler dünya çapında var olan idarelerin kalitelerinde büyük miktarda farklılık olduğunu ve idare etkinliği ile yozlaşma seviyesinin ilişkili olduğunu gösterir. Çok sayıdaki çalışmanın gösterdiği gibi, idare kalitesi çok sıkı şekilde ülkenin ekonomik gelişim seviyesi ile ilişkilidir. 


Şekil 6. Devlet Kapsamı vs. Devlet Gücü 
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KAYNAK: Dünya Geneli İdare Göstergeleri, OECD 


Vergiler, para cezaları ve sosyal sigorta aidatları haricinde, merkezi hükümetler içindir. 
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Şekil 4'teki iki boyutlu devlet kapasitesi ve devlet gücünü gösteren matrise, vergi gelirlerini, GSYH yüzde kapsamının temsilcisi, Dünya Bankası idare etkinliği göstergesini de gücün bir temsilci olarak kullanarak bazı gerçek bilgiler ekleyebiliriz (bkz. Şekil 6). Gelişmiş ülkeler idare boyutları oldukça değişiktir ancak hepsinin matrisin üst kısmında yer aldığını görüyoruz. Yani, yüksek gelire sahip büyük bir devlet de olabilirsin (Danimarka, Hollanda) küçük bir devlet de (Singapur, Birleşik Devletler). Ancak hiçbir devlet etkili bir idare olmadan zenginleşemez. Dikey eksenin hemen hemen orta noktasında yer alan Çin, Hindistan ve Rusya gibi birçok yükselen piyasa ekonomisi mevcut;? modeldeki fakir ülkeler dibe daha yakındır, en zayıf ülkeler de sıfıra. 


Amerikalılar idarelerinin boyutları hakkında sonu gelmez tartışmalara girmeyi severler. Ancak milletler arası verilerin söylediğine göre idare kalitesi iyi sonuçların oranından daha önemlidir. 


Dünya üzerindeki idarelerin performansındaki bu çeşitliliğin sebebi nedir? Neden Kuzey Avrupa ülkeleri gibi bazıları hizmetlerini çok yüksek etkinlikte, vatandaşları oldukça yüksek derecede sosyal güvene sahip olduğu halde sunarken diğerleri yolsuzluğa ve başarısızlığa sonsuza dek saplanıp kalmışlar gibi görünmektedir? 
Dalayışıyla bu ikinci tip idareler neden toplumun destekleyicileri olmak yerine zararlı parazitleriymiş gibi görülmektedir? Peki iyi idare ile diğer değişim boyutları arasındaki ilişki nedir: hukukun üstünlüğü, hesap verebilirlik, ekonomik büyüme ve toplumsal hareket? 


İleriki bölümler neden bazı ülkelerin çok gelişmiş ve muktedir devlet olduğunu diğerlerininse olmadığını açıklamaya çalışacaktır. Beş örneği kıyaslayacağım: Prusya/ Almanya, Yunanistan, İtalya, Britanya ve Birleşik Devletler. Prusya/Almanya, Yunanistan ve İtalya günümüz Avrupa Birliği içerisinde bir destek gibi durmaktadır. 
Almanya her daim güçlü ve etkili bürokrasisiyle ünlüydü, yirminci yüzyılın ilk yarısındaki felaket performansının ardından, savaş sonrası dönemde makro-ekonomik politikaları ile ününü devam ettirdi. Aksine Yunanistan ve İtalya aşırı kayırmacı ve iltimasperest idareleri ile meşhurdur ve her ikisi de 2010 Euro krizi sırasında çöken sorunlu kamu finansmanlarına sahipti. Bu farkın çıkış noktası ile günümüze kadar nasıl geldiği kıyaslamanın ana konusu olacaktır. 

Britanya ve Birleşik Devletler orta seviyeli örnekler tesis ettiler. Britanya on dokuzuncu yüzyıla reform görmemiş ve iltimas ile yürütülen kamu hizmetleri ile gir- 


mişti. On dokuzuncu yüzyılın ortalarından itibaren bürokrasisini temizlemeye ve 


52 Çin'in Rusya'nın en solundaki konumu biraz yanıltıcıdır. Çin, geliri devletin tasarrufunda olan büyük bir 
devlet girişimli sektörü elinde tutmaktadır. Bu sebeple bu gelirler vergi olarak görülmeyebilir. 
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günümüze kadar kalacak olan modern kamu hizmetleri için kurumlar tesis etmeye başlamıştı. Birleşik Devletler benzer şekilde 1820'lerden başlayarak parti güdümlü bir iltimas sistemi geliştirdi. Bu sistemde siyasi olarak atanan kimseler eyalet, devlet yahut kırsa idarelerine tayin ediliyorlardı. Amerika'da olan kayırmacılık değil de iltimas olarak etiketlenebilir çünkü Britanya daki sitemde az olan, siyasetçilerin destekçilerine fayda sağlaması Birleşik Devletler'de çok daha fazladır. Yine de Birleşik Devletler 1920 ve 30'larda bu sistemi, modern kamu hizmeti çekirdeğini oluşturarak düzenlemeyi başardı. Britanya ve Birleşik Devletler kamu yönetimindeki bir iltimaslaşma biçimini Yunanistan ve İtalya'nın gerçekleştiremediği bir şekilde ortadan kaldırmayı başarabilmiştir. 

Bu farklı sonuçların anahtarı, farklı ülkelerin bürokrasilerini daha geniş demokratik mücadelelere girerken reform etmeleridir. Diğerleri (örneğin Prusya) hâlâ otoriterken güçlü bürokrasiler oluşturan ülkeler, günümüze kadar rejimdeki değişikliklerin ardından bile gelen dayanıklı özerk kurumlar oluşturdular. Diğer taraftan Birleşik Devletler, Yunanistan ve İtalya gibi güçlü bir devlet olmadan demokratikleşen ülkeler daha sonradan reform edilmesi gereken kayırmacılık sistemlerini oluşturdular. Birleşik Devletler bunu başardı; Yunanistan yapamadı; İtalya ise kısmen başarılı oldu. 


Avrupa'da modern bir devlete erişen ilk devletlerden biri Prusya'ydı, modern Almanya'nın birleştiricisi. Prusya sanayileşmeden ve demokratik hesap verebilirlik olmadan evvel etkili bir bürokrasi bir araya getirmeye başladı. Böylelikle modern devletin yükselişine bu hikâye ile başlayacağım. 


PRUSYA BIR DEVLET KURUYOR 


Prusya-Alman bürokrasisinin nasıl modern bürokrasi için bir örnek olduğu; devlet modernliğinin bir kaynağı olarak savaş ve askeri çekişme; Rechtsstaat'ın anlamı; bürokratik özerkliğin günümüze kadar neden geldiği; 


savaşın neden modern bürokrasinin tek yolu olmadığı 


Max Weber yirminci yüzyılın başlarında modern bürokrasinin ünlü tanımını yazdığında Amerikan bürokrasisini düşünmüyordu. Ona göre Amerikan bürokrasisi çare bulunamaz bir şekilde yozlaşmıştı. Özel sektörün kalitesi düşünüldüğünde, Amerika çok modern ve sanayileşmiş bir millet örneğiydi ancak idaresi Avrupalılar tarafından haklı şekilde aşırı gelişmemiş olarak görülüyordu. Weber daha çok, yerlisi olduğu Almanya'nın bürokrasisini düşünüyordu. O dönemde Alman bürokrasisi disiplinli, teknik açıdan becerikli ve özerk bir teşkilata sahipti, komşusu Fransa'nın ünlü bürokrasisine kolayca rakip olabilirdi. 


Bu dönemde Almanya yeni başlamış bir demokrasiydi; yeni birleşmiş Alman devletinde 1870'lerden itibaren işlemeye başlayan Bismarck anayasası seçilmiş bir Reichstag (parlamento) sağlıyordu, ancak askeriye üzerinde kontrolü olan ve şansölye atamada özel hakka sahip seçilmemiş bir imparatora uçsuz bucaksız yetkiler veriyordu. İdarecinin gücünü esas kısıtlayan şey demokrasi değildi (demokrasi Birinci Dünya Savaşı neticesinde Weimar Cumhuriyeti yapılanmasına kadar zuhur etmeyecekti). İmparator iyi gelişmiş bir hukuki sistemle işbirliğinde olan aşırı derecede kurumsallaşmış bir bürokrasi ile işlerini yürütüyordu. Rechtsstaat liberal bir otokrasi olarak tanımlanmaktadır. Vatandaşları idarecilerine seçimler yolu ile hesap sorabilme hakkından mahrum olmasına rağmen devlet gayri şahsi bir tutum ile vatandaşlarının haklarını sağlam bir şekilde koruma altına alıyordu. 


Rechtsstaat ekonomik gelişim için mükemmel bir zemin hazırladı çünkü şahsi 


mülkiyet haklarına sağlam güvenceler getirdi ve sözleşmelerin uygulanmasını sağladı. Alman kayserinden “mutlak” hükümdar olarak söz edilir ancak isteğine göre 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vatandaşlarının mülklerine el koyamaz yahut şahsi olarak onların hukuki muamelelerine müdahil olamaz. Sonuç olarak Almanya 1871-1914 arasında büyük bir hızla sanayileşti ve birçok açıdan Britanya'yı, Avrupa'nın önde gelen sanayi gücü olması hususunda geçti. 


Almanya'nın batı kısmında 1949 yılında sağlam bir liberal devlet kurulabilmesi için iki yıkıcı dünya savaşı geçirmesi ve bölünmesi gerekti. Ancak bu süre zarfında ve 1989'da tekrar birleştikten sonra bile, devlet yüksek derecede etkin bir devlet idaresine bağlıydı ve gününün idare ölçümlerinde üst sıralarda yer alıyordu. Almanya erkenden, hesap verebilir bir devlet yapısı inşa etmeden önce, hem güçlü bir devlet hem de hukukun üstünlüğünü berkitti. Bunu yapabilmesinin sebebi modern Almanya'nın öncüsü olan Prusya devletinin komşuları ile uzun süre bir dizi ölüm kalım savaşına girmesiydi, tıpkı milattan önce birleşmiş Çin'de yer alan Oin devleti gibi. İlk ciltte gördüğümüz savaş, düzenli ekonomik faaliyetin yapamadığını yaptı ve etkili, liyakate dayalı idare için sebepler yarattı. Böylelikle de devlet modernliği yolunda önemli bir adım atıldı. 


1648'de Otuz Yıl Savaşlarına son veren Vestfalya Antlaşması zamanındaki Almanya yı en uygun şekilde tanımlayacak kelime muhtemelen derebeyliktir. Bu dönemde modern Almanya tarafından kaplanan alan onlarca küçük ülkeyle paramparçaydı, sözde Kutsal Roma İmparatorluğu olarak bilinen ulus üstü bir yapı altında birleşmişlerdi. Bu bölgeye kendi derebeyi karakterini veren şey, bu ülkelerden sadece çok azının kendi bölgelerinin vergilerini düzenli bir bürokrasi vasıtasıyla alabilmesi, profesyonel bir ordu toplayabilmesi ve kendi kanunlarını tam olarak uygulayabileceği tekel bir güç yaratabilmesidir. Bunun yerine, bu idarelerdeki hanedan idarecileri ücretli askerler kiralayıp, paralarını ödünç parayla ödüyorlardı; kaynaklar bittiğinde bu silahlı gruplar o toprakları yağmalayıp talan ederek yaşamlarını sürdürüyordu. Bu ordular talihsiz köylülerden yiyecek talep etmediklerinde hasadı ve kaynakları talan edip rakiplerinin kullanmalarını engelliyorlardı. Sonradan gelen kıtlık ve hastalık, Otuz Yıl Savaşları boyunca Almanya'nın şehir nüfusunu üçte bir, kırsal nüfusunu da beşte iki oranında azalttı.” 


BİR ÜLKEYE SAHİP ORDU 
Hohenzollern Hanedan'ından genç Frederick William Aralık 1640'ta Brandenberg'ün seçmen prensi olduğunda, mirasının büyük bir devletin çekirdeği, Saksonya ve Bavyera gibi büyük rakip devletlere karşı olarak hizmet edeceği belli değildi. Bu 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dönemdeki birçok hanedan gibi Frederick William'ın etkinlik alanı yakın değildi, Prusya'nın doğusundan (bugün Polonya ve Rusya'ya ait kısımlardan) batı Almanya daki Mark ve Cleves'e doğru uzanıyordu. Miras aldığı bürokrasi tamamen patrimonyaldi.” Sahip olduğu her bölgede gücünü zümre meclisleri ile paylaşması gerekiyordu, derebeylik kurumları kendi topraklarına etkili şekilde egemen olan ve savaş ile vergi alımı meselelerinde danışılması gereken yerleşmiş seçkinleri temsil ediyordu. Bu aristokratların atalarının, ekonomist Mancur Olson'un “gezici haydutlar” olarak vasıflandırdığı (geçim kaynakları talan ve yağmaydı çünkü) yapıdan “yerleşik haydutlara” (köle bir çiftçi halka minimum kamu hizmeti, fiziki güvenlik ve adalet sağlayarak onlardan vergi alarak geçimlerine sağlıyorlardı) dönüşmesi on beşinci ve on altıncı yüzyıllarda gerçekleşti.” Bu yerleşik haydutlar Prusya Aristokratları (Junker) olarak bilinmeye başlanacaktı. 


İlk ciltte belirtildiği gibi, hesap sorulabilir devlet ilk olarak on yedinci yüzyılın sonlarında İngiltere'de zuhur etti çünkü ortak bir meclis teşkil eden İngiliz zümreleri kralın teşebbüslerini engelleyebilecek güce sahipti ve elbette bu yüzyılda iki kralı tahttan indirebiliyordu. Brandenberg-Prusya'da tam zıttı oluyordu: zümreler zayıf ve bölünmüştü; bir dizi becerikli ve güçlü idareci (Büyük Prens Frederick William [1640-1688], Prusya Kralı I. Frederick William [1713-1740] ve II. Frederick [Büyük Frederick 1740-1786]) bunların siyasi güçlerini alıp, merkezi bir kraliyet idaresinin ellerinde topladılar. 


Bu merkezileştirmenin aracı orduydu. Bu dönemdeki çok az idareci, barış zamanlarında daimi ordu beslemeyi becerebildi. Büyük Prens, 1660'da Prusya'nın katıldığı İsveç-Leh Savaşı'nı sonlandıran Oliva Barışından sonra ordusunu dağıtmayı reddedip kendi ordusunu kurdu. Otuz Yıl Savaşlarının sonucunda Frederick William Prusya'nın güçlü rakipler tarafından kuşatıldığı halde büyük bir devlet olarak ayakta kalmasının sadece askeri güç ile garanti altına alabileceğinin farkına vardı.” 
Çok çeşitli savaş hileleri ile Frederick zümrelerin mali güçlerini ele geçirdi, bağımsız askeri birlikleri dağıttı ve mali ile askeri otoriteyi denetimindeki bürokrasi yönetiminde merkezileştirdi. Bu süreç Büyük Prens'in torunu Prusya kralı I. Frederick William idaresinde de devam etti. Tarihçi Hajo Holborn onu “yontulmamış, sadece 
54 Hans Rosenberg, Bureaucracy, Aristocracy, and Autocracy: The Prussian Experience, 1660-1815 (Cambkültürel zarafetten değil ayrıca yoldaşlarına duyarlılıktan da yoksun bir adam; ailesi, arkadaşları ve devleti için korkunç bir zalim” olarak niteler.” Frederick William ancak yine de becerikli bir devlet mimarıydı, sarayının önündeki süs bahçesini askeri tatbikat alanına çevirdi, sarayının ilk katını da devlet makamlarına verdi. Tarihçi Hans Rosenberg 'ün ifadeleri ile, Frederick William “insan gücü, doğal servet, anapara kaynağı ve ekonomik beceriler açısından üçüncü sınıf bir ülkenin desteklemek mecburiyetinde olduğu birinci sınıf bir ordu” oluşturdu. 


Buna ek olarak, Prusya devleti için önemli bir kültürel boyut inşa ediliyordu. 
Hohenzollern ailesi on altıncı yüzyılın ortalarında Kalvinist oldu. Böylelikle aile büyük oranda Lutherci asaleti ile anlaşmazlık içine düştü. Kalvinist oluşları en azından üç önemli sonuç doğurdu. İlki, Büyük Prens ile halefleri, ülkeye çağrılmış Felemenk ve Huguenot®” din kardeşleriyle yeni bir merkezi bürokrasi kadrosu oluşturdu; bu bürokrasinin etraftaki halktan daha özerk bir hal almasını sağladı. 
İkincisi, Püriten ahlâkı her liderin davranışını etkiledi, özellikle de tasarruf, kanaatkârlık ve rüşvete karşı tahammülsüzlüğü pek bilinir olan I. Frederick William'ın ahlâkına. Ve son olarak Prusya topraklarına Kalvinizmin gelmesi, okuldan kiliselere, darülacezelere kadar yerel halkı kayıt altına alan bir dizi yeni sosyal kurum yarattı. Böylelikle halk ele geçirilip yeni ve daha modern bir devlet içerisinde asimile edildi. Bu, Lutherciler ve Katolikler arasında yapılan reformlara benzer reformlar yapılması için sadece Prusya'da değil bütün Avrupa'da baskılar yarattı.” 


Savaşan Devletler dönemi Çini'nde olduğu gibi güçlü bir ordunun oluşturulması sadece öyle bir kaprisi değil ayrıca milli var oluşu da ilgilendiriyordu. Bunu Hohenzollern idarecileri kıtadaki rakiplerinden daha açık şekilde fark etti.“ Yedi Yıl Savaşlarında Büyük Frederick daha kalabalık Rus ve Avusturya orduları ile aynı anda savaşırken ele geçirilip öldürülmenin kıyısına geldiğinde Prusya neredeyse yok olacaktı. Devleti kurtarıp, büyük bir Avrupalı aktör olarak kalmasını sağlayan Frederick'in muazzam askeri becerisi ve şüphesiz, şanstı (Rusya tahtına III. Peter geçmişti). Böylece bu durum, Prusya'yı sadece ordusu olan bir ülke olarak değil, daha çok “ülkesi olan bir ordu” şeklinde tanımlamamıza yol açtı. 
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Prusya da babadan oğula geçen bir bürokrasiden modern bürokrasiye dönüşüm 1640'tan başlayarak on dokuzuncu yüzyılın başlarındaki Stein-Hardenberg reformlarının sonucuna kadar kademeli şekilde gerçekleşti. Büyük Prens bu sürece askeri ve sivil bürokrasileri ayırıp bir takım Regierungen, yahut resmi meclisler oluşturarak on yedinci yüzyılın ikinci yarısında başladı. Kaynakları artırma ihtiyacı askeri komiserliği merkezileşmenin ana enstrümanı haline getirdi; giderek karmaşıklaşan vergi sistemini idare edebilmesi ve askeri bütçe yönetimi bu kurumun, ülkenin başlıca ekonomik politika yapısına doğru evrilmesine yol açtı. 


On sekizinci yüzyılın sonlarına doğru, Prusya bürokrasisi hem liyakate dayalı hem de patrimonyal eleman alımı ve terfi sistemi ile ilginç bir karışıma sahipti: Büyük Frederick yetenekli memurları ve bürokratları terfi ettirmesine rağmen genellikle sadakati yeteneğe tercih ediyordu. Frederick'in savaşları sona erdiğinde liyakatle ilerleme sağlanması için baskılar uyguladı. Önemli aileler bazı hizmet kolları üzerinde tekeller kurdular, terfiler ve makamlar rüşvetler karşılığın elde edilebilirdi. Diğer bir deyişle, Prusya Çin'in Han Hanedanı'nın sonlarına doğru yaptığı gibi yeniden patrimonyalleşme sürecine girmisti.™ 


PRUSYA'DA TARİHİN SONU 


Filozof Alexandre Kojeve'e göre, tarih aslında, 1806'da Jena-Auerstadt Savaşı'nda, yarı patrimonyal Prusya ordusu, genel seferberlikle (levée en masse) oluşturulmuş ve modern bürokratik ilkelere göre teşkilatlandırılmış daha modern bir ordunun başında bulunan Napolyon Bonaparte tarafından imha edildiğinde sona ermişti. 
Üniversitesinin bulunduğu Jena'da Napolyon'un at sürüşüne şahitlik etmiş olan genç filozof Georg Wilhelm Friedrich Hegel bunu modern devletin galibiyetinin mağlup edilmesi olarak görür. Ruh Fenomenolojisi adlı eserinde Hegel bu tür bir devlet modernliğinin, insan aklının kendisini açıkça ortaya koyduğu uzun bir tarihsel sürecin zirve noktasını temsil ettiğini öne sürer. 1930'larda Hegel'i yorumlayan Kojeve, modern devlet fikrinin, bir kez dünyada yayılmaya başladığında, nihai olarak küreselleşeceğini, çünkü o derece güçlü olduğunu iddia etmiştir: onunla yüzleşenler ya prensiplerine uyum gösterecek ya da tükenip gidecektir.© 


Modern bir devletin temeli Jena Savaşı öncesi yıllarda, terfi için sınav sisteminin sunulduğu 1770 kamu hizmeti reformu ile başladı. Ancak eski sistem askeri 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mağlubiyet felaketi gerçekleşmeden eylemsizliğinin üstesinden gelememişti. Napolyon sonrası reform İmparatorluk Şövalyeleri ailelerinden birine mensup bir aristokrat olan Baron Karl vom und zum Stein (1757-1831) ve Prens Karl August von Hardenberg tarafından yürütüldü. Stein, Göttingen ve İngiltere'de eğitim görmüştü ve liberal filozof Montesguieu'nün takipçisiydi;“ Hardenberg'ün düsturu ise Jena'dan sonra “monarsik bir idarede demokratik ilkeler” olmuştur.” 


Stein Hardenberg reformları Frederick'in şahsi diktatörlüğünün gerçek bir liberal otokrasiye (Rechtsstaat) dönüşümünü sonuçlandırdı. 1807 Ekim Bildirisi asillerin kanuni ayrıcalıklarını feshetti, tıpkı Fransız Devrimindeki gibi. Bürokratik makamlar tamamen halka açıldı ve Fransızların “carriğre ouverte aux talents” (kariyer beceriye açıktır) ilkesi kutsal sayıldı. Babalarından makamlarını almış olan pasif elemanlar bürokrasiden çıkarıldı, ve aristokrat olarak bırakıldı. Bürokraside ölçüt aile değil liyakat temel alındı. 1817'deki işe alım düzenlemelerine göre yüksek bir kamu hizmetine girebilmek için hem klasik bir ortaöğrenimden mezun olmak hem de üniversitede hukuk eğitimi almış olmak gerekiyordu. Aynı zamanda Jena öncesinde, Wilhelm von Humboldt idaresinde, ülkenin en iyi ve en parlak bütünleşmiş sistemini yaratacak ve bürokrasiyi doğrudan besleyecek olan bir üniversite sistem reformuna girişilmişti. Böylelikle Prusya sistemi Fransa'nın elit ekollerine benzerlik göstermeye başladı. Aynı zamanda da yeni akademik bir elitin Tokyo Üniversitesinden doğrudan idare ile çalışması için gönderildiği Meiji Restorasyonu sonrası Japon sistemine de benzerlik göstermekteydi. 


Değişen entelektüel iklim filozof Johann Fichte'in ifadelerine yansır: “Tehlike zuhur ettiğinde ilk kaçan kendileri olduğundan asiller ülkenin en önde giden sınıfıdır.” Teşkilatı sağlayan bir ilke olarak liyakatin merkezileşmesi Almanca Bildung kelimesinde somutlaşmıştır. Bu kelime “eğitim” diye tercüme edilebilir fakat daha geniş şekilde bilgi öğrenmenin yanında ahlâki bir öz yetişmeyi de kapsamaktadır. Bildung fikri on sekizinci yüzyılın sonundaki Aydınlanma düşünürleri kuşağı (Lessing, Herder, Goethe, Ficthe, Humboldt ve hepsinden önemlisi büyük fi- 


lozof Immanuel Kant) tarafından destek görmüştür.” 
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RECHTSSTAAT 


On dokuzuncu yüzyılda zuhur eden ve birleşmiş bir Almanya için temel görevi gören Prusya devleti mutlakıyetçi bir diktatörlük modeliydi. Ancak hesap vermeyen hükümdar giderek kurumsallaşan bir bürokrasi ile iş yaptığından idarenin tutumunda düzen ve şeffaflık mevcuttu, bu da zaman içerisinde gaddar despotizme karşı kanuni sınırlamaya evrildi. Ama nihayetinde Rechtsstaat, İngilizlerin Şanlı Devrim ile başarabildikleri yada Amerikalıların Anayasalarını yücelterek yürütme gücüne getirdikleri anayasal sınırlama gibi bir şey değildi. Daha çok modern mülkiyet haklarını garantiye alma vasıtası olmuş, on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında Almanya'nın ekonomik büyümesini ve hızlı sanayileşmesine destek olmuştur. 
Böylelikle, her yer için liberal otokrasi modeli arz etmiştir. Günümüzde Singapur bu sebeple bazen on dokuzuncu yüzyıl Almanyası ile kıyaslanır. 


İlk ciltte kullandığım hukukun üstünlüğü tanımı, siyasi sistemdeki en güçlü siyasi aktörler de dahil, siyasi güç üzerinde sınırlayıcı bir kanundur. Burada, birçok medeniyette hukuk üstünlüğünün din kaynaklı olduğunu, bunun da hem hukukun özünü hem de onu yorumlayabilen dini uzmanların kurumsallaşmış hiyerarşisini ortaya koyduğunu öne sürdüm. Katolik kilisesinin on birinci yüzyılda yeniden dirilttiği Roma hukukunu izleyen Hıristiyan Avrupa'da, ilk mutlakıyetçi monarşi on altıncı yüzyılın sonlarına doğru güç toplamaya başlamadan yüzyıllar önce çok sayıda hukuki kurum oluşturulmuştu. Elbette bu mutlakıyetçi tasavvura mâni olunmuş ve nihayetinde bütün Avrupa'da üstün gelen güçlü hukuki gelenekler ile kısıtlanmıştı. 


Almanya'da aynen böyle olmuştur. Bu tasavvur, İmparatorluk Meclisi gibi hukuki kurumların yanında, sayısız sözleşme ve belgede hazırlanmış feodal haklar ve güçler tarafından da fiilen tanımlanmıştır. Alman eyaletleri çoğu zaman birbirlerine dava açtıkları kadar birbiriyle savaşmaktaydılar da... 


Yeni yükselen mutlakıyetçi kralların daha önceki, Tanrı'dan (pratikte Tanrı'nın temsilcisi kiliseden) yetki almış kanun kavramını yıpratmaya başlayıp, kendi hükümranlıklarının sahibi olduklarını iddia etmesi bu zemine zıtlık teşkil ediyordu. 
Bu iddia bazen kralların ilahi bir hakkına (Tanrı'nın hükümdarlık otoritesini doğrudan belirli bir idareci zümresine vermesi) dayanmaktaydı. Ancak on yedinci yüzyılın ortasından itibaren, Hugo Grotius, Jean Bodin, Thomas Hobbes ve Samuel Pufendorf gibi birçok düşünür, krallıkların dini otoriteye başvurmadan elde dilmiş hükümranlıkları üzerine yeni teoriler geliştirmeye başladı. Pufendorf Prusya'da özellikle etkili oldu, önce burada bir memur oldu sonra ise Büyük Prens'in biyografisini yazdı. 
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Ancak devletteki yeni seküler mutlakıyetçilik zemini prenslerin gücüne bir ihsanda bulunmamıştı. Hükümranlıklar mutlak otoritenin daha önceki dine dayalı hukuki sınırlamalardan beri olduğunu iddia edebilir fakat yeni teorisyenlere göre bunu meşrulaştırmak hükümranlıkların bazı bakımlardan bütün toplumun menfaatini “temsil ettiği” gerçeğiyle mümkündür. Örneğin Hobbes'un Leviathan eserinde, otoritesi vatandaşların temel yaşam hakkını korumayı kabul ettiği örtülü bir sözleşmeye dayandığı için monarşinin meşru şekilde idareyi ele alabileceğini öne sürer. İdareci seçilmesi bile bazı açılardan, ailesinin şahsi menfaatini değil, halk menfaatini bünyesinde toparlar. Siyasi teorisyen Harvey Mansfield'ın işaret ettiği gibi, devlet gayri şahsi şekilde bütün toplumu temsil eden soyut bir yapı halini alır ve toplumdaki herhangi bir grubun idare aracı değildir. Teorik zemin kamu ve şahsi ayrımında yatmaktadır. Bu idarenin rolünün herhangi bir modern kavrayış için oldukça önemlidir.” 

Bu fikirlerin hepsi Prusya hukukunun evriminde rol aldı. Prusya devleti inşa edilirken prensin şahsi otoritesi bütün hukukun kaynağı olarak görülüyordu. Ancak prens bir bürokrasi ile hükmediyordu. Bu bürokrasi de iradesini göstermek için kısmen, yeni bir kamu idare hukuku kullanıyordu. Prusya'da sivil bürokrasiyi oluşturan şeylerin çoğu hukukiydi ve memurların ortak eğitim geçmişi çoğunlukla hukuki eğitimdi.” Bu, yürütmeye getirilen sınırlamalar bakımından hukuk üstünlügünü oluşturmadı; daha çok, idare “kanun ile” tanımlandı. Bu, Çin Kanuncuları (Legalistleri) tarafından savunulan ve Oin ile Han hanedanlarında yayımlanan çeşitli Çin kanunlarında somutlaşan kanunlara oldukça benzemekteydi.” 


I. Frederick William ve II. Frederick gibi azimli liderler kanuna mugayir davranabilir (II. Frederick'in babası I. Frederick William oğlunu bir süreliğine hapse attırmıştı) ve yollarına çıkabilecek hiçbir bağımsız güçlü hukuki kurumla karşılaşmazlardı. Birbirleriyle ve devletle ilişkileri olan sıradan vatandaşlar giderek tek biçimli ve gayri şahsi olan bir muamele beklerdi. Bu yeni zuhur eden medeni kanunlar, devletin kendilerine kanuna aykırı şekilde davrandığına inandıklarında vatandaşların devleti dava edebilmesine izin veren bir idari mahkeme sistemi ile ortaklaşa çalışıyordu. Fransa'da alt mahkeme kararları Conseil d'Etat'a temyize götürülebilir, sonrasında da bu makam idari kolları kendi kanun yorumuna uymaya zorlayabilirdi.” (İdari mahkemeler o dönem medeni hukuku kabul etmiş Çin ve Asya'nın 
71 Gayri şahsi devletin teorik temelleri ve Hobbes'un önemi için, bkz. Harvey C. Mansfield, Jr., Machiavel- 
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diğer kısımlarında da mevcuttu; bkz. 25. bölüm.) Rechtsstaat krala kanuna aykırı davrandığını söyleyemese de idarenin aşağı kısımlarındaki keyfi davranışlara sınırlamalar getirebilirdi. 


Prusya devleti ilk kez Samuel von Cocceji'nin çabalarıyla on sekizinci yüzyılın ortalarında tek biçimli bir hukuk sistemini, sonrasında ise 1794 büyük Prusya kanununu (Allgemeines Landrecht) oluşturmanın yollarını araştırdı. J. H. von Carmer ve Karl Gottlieb Suarez tarafından oluşturulan Allgemeines Landrecht belki de medeni hukuku geleneğinde, Napolyon'un 1804 Medeni Kanun ilanı öncesindeki en önemli yeniliktir ve devletin vatandaştan istediğini berrak hale getirmeye çalışan bir kanun koymaya çabalar. Prusya Kanunu vatandaşları farklı haklara sahip üç sınıfa böldüğü kadar (asiller, kasabalılar ve köylüler) feodal bir evrak olarak da kalmıştır. Köylüler kendi topraklarında kalma hakkına sahipken, asillerin mülkleri ancak başka asiller tarafından satılabilir veya alınabilirdi. Carmer ve Suarez kanunu, halkı krallığın keyfi kararlarından koruyan anayasal bir belge haline getirmek istiyorlardı ancak bu paragraf, kanun ilan edilmeden önce kral tarafından çıkartılmıştır. Kanun din özgürlüğü ve şahsi işlere genel hakları tanırken, devlete siyasi tartışmaları denetleme ve medyaya sansür uygulama otoritesini de veriyordu.” 


Sosyal sınıflara farklı muamelelerin kaldırılması Jena mağlubiyeti ve Stein-Hardenberg reformlarından sonra gerçekleşti. Napolyon'un zaferiyle başlayan özellikle önemli bir reform toprak mülkiyetlerinin herkese açılmasıydı. Bu piyasa ekonomisinde toprağı serbest kıldı. Temsil hususunda resmi bir gelişme yoktu fakat bürokrasi kendisini bir temsil fonksiyonu görüyor buldu: Tarihçi Edward Gans'ın ifadesi ile “Devletin gücü idarenin anayasal düzenine, sivil özgürlük ise kanuni düzenine bağlıdır.” Prusya eyaletlerinde Oberprâsident makamı idari makamları koordine ediyor, eyalet meclislerine başkanlık ediyor ve merkezi hükümetin bir kanalı gibi hizmet görüyordu. Bu makam kraldan çok Hardenberg'ün Staatsrat'ı (devlet meclisi) tarafından idare ediliyordu.” 


BÜROKRATİK ÖZERKLİK VE 
DEMOKRATİK HESAP VEREBİLİRLİK PARADOKSU 


Samuel Huntington'ın kurumsallaşmayı tanımlamak için kullandığı dört kriterden 

biri söz konusu kurumun “özerk” olma derecesidir. Kurumlar “kendi menfaat ve 

değerleri diğer kurum ve toplumsal güçlerden ayırt edilebilirse” özerktir.”” Özerk 

75 Holborn, History of Modern Germany, s. 272-74; Rosenberg, Bureaucracy, Aristocracy, and Autocracy, s. 
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bir adli yargı, karar verirken siyasi patronların sultasına ya da zengin sanıkların verdikleri rüşvetlere değil kanuni düsturlara sıkı şekilde bağlı kalır. Bağımsız bir ordu memurlarını askeri kriterlere göre belirler siyasi kriterlere göre değil. Özerkliğin zıddı bağlılıktır ve bağlı bir teşkilat dış güçler tarafınca etkili şekilde kontrol edilir. İlk ciltte, on birinci ve on ikinci yüzyıllarda Katolik kilisesinin kendi rahip ve piskoposlarını atamada karşılaştığı mücadele hususunda aktarılan hikâye gerçekte, zamanın saray siyasetinden bağımsız olma çabasıdır.” 


Çin'de, hukuk hiçbir zaman resmen üstünlük kazanmamıştır fakat Oin Hanedanı'ndan itibaren bürokrasi hep var olmuştur. Bu bürokrasi yazılı kurallara göre işliyordu ve idarenin tutumuna göre değişmez beklentiler yaratıyordu. Avrupa'da olduğundan bin yıl evvel, Çin'in özerk bürokrasisi, imparatorların keyfi despot tavırlarına sınırlar koyuyordu. Ming Hanedanı sırasında bir Çin imparatoru kendi ordusunu oluşturup savaş açabilmesi gerektiğini düşündü; bürokrasi nazik fakat kararlı bir biçimde bu imparatoru zararsız hale getirdi.” 


Bürokrasilerin kendi efendilerinin kontrolünden çıkma olgusu bütün yürütme amilleri, kurumsal CEO'lar, ülke başkanları veya üniversite rektörleri tarafından çok iyi algılanır. Resmi yahut özel olsun, büyük bir teşkilatın bürokrasi olmaksızın yürütülmesi imkânsızdır. Ancak otorite bir kez idare hiyerarşisi yetkilendirdiğinde, baş yönetici büyük oranda denetim gücünü kaybeder ve genellikle bu bürokrasinin mahkümu olurlar. (Bu BBC'nin komedi dizisi Emret Bakanım'ın |Yes, Minister] ana önermesidir, bu dizide müsteşar Humphrey, sözde onun üstü olan başkanın girişimlerini tamamen engelleyebilmektedir.) Bürokrasi ne kadar özerk ve muktedirse kontrolü kaybetme olasılığı da o derece fazladır. 


Aynısı Hohenzollern ailesi yönetiminde de olmuştur. Büyük Frederick gibi gayretli bir kral bürokrasiyi yıldırıp, isteklerine boyun eğdirebilirdi. Ünlü siyasi vasiyeti Fransa kralı XIV. Louis'nin “LEtat, cest moi” (Devlet benim]® görüşünde akis buldu. Ancak Büyük Frederick'ten daha zayıf halefleri II. Frederick William (1786- 1797) ve III. Frederick William (1797-1840) idaresinde, etki dengesi bürokrasi lehine değişti. Önceki krallar bürokrasiyi güçlü ve uyumlu bir topluluğa çevirmişti; iç birliği veren şey kurumsal özerkliğin yüksek derecelerde olmasıydı. Bu memurlar gün geçtikçe kendilerini Hohenzollern Hanedanı'nın değil Prusya devletinin 
78 Fukuyama, Origins of Political Order, s. 264-67. 
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(menfaati herhangi bir taht sahibinin menfaatinden baskin olan bir devletin) hizmetkârları olarak görmeye başladılar. Bu birlik ruhu, bürokrasi 1806'da hırslı, yetenekli ve iyi eğitimli burjuvalar için açık hale getirildiğinde daha da arttı. Böylelikle 1799'da Prusya devletinin “sınırsız bir monarşi olmaktan öte, ülkeyi kılık değiştirmemiş bir bürokrasi ile yöneten” bir aristokrasi olduğunu beyan edilebiliyordu." Bu sebeple Hegel Hak Felsefesi (Philosophy of Right) adlı eserinde bürokrasiyi, menfaatleri kısmi ve kendilerine yönelik olan sivil halktan ziyade, bütün toplumu temsil eden “evrensel bir sınıfın” somutlaşması olarak görür. 


Bütün etkili kurumların yüksek derecede özerkliğe ihtiyacı vardır. Ama fazla özerklik kötü şeyler de doğurabilir. Örneğin bir ordu, siyasi üstüne çok önemli bir bilgiyi yanlış kullanabilir diye düşünerek iletmez ve savaşın amacını bağımsız şekilde verirse, bu siyasi bir imtiyazın gayri nizami bir şekilde gasp edilmesidir. Ekonomistler bu sorunu genel kavramlarla anlamlandırır. Bürokrasilerden kendi hedefleri olmayan temsilciler olması beklenir; bu hedefler kimin için çalışıyorlarsa oradaki amir tarafından belirlenir. Monarşik bir devlette, bu amir kral yahut yönetici hanedandır; bir demokraside ise bu seçtikleri temsilciler vasıtasıyla yönetime katılan egemen halktır. İyi işleyen bir siyasi sistemde temsilci işini iyi yapacak düzeyde özgürlüğe sahiptir ancak nihai olarak amirine karşı mesuldür. Monarşik dönemdeki mutlak kuvvet için bir fren olan bürokratik özerklik zaman içerisinde hem imparatorun hem de on dokuzuncu yüzyılın sonlarında, yirminci yüzyılın başlarında demokratikleşmiş Almanya'nın seçilmiş meclisinin kontrolünden çıktı. 


Şansölye Otto von Bismarck liderliğinde 1871 yılında Prusya Alman birliği gerçekleştikten yıllar sonra bürokrasi özerkliğini hem imparatordan hem de yeni demokrasi güçlerinden korumustu. Oy hakkı 1870'lerden itibaren kademe kademe verildi ve Sosyal Demokratlar gibi yeni partiler Reichstag'ta temsil edilmeye başlandı (bkz. bölüm 28). Ancak İmparatorluk Anayasası bürokrasiyi meclisin müdahalelerinden korumuştur; bürokratlar mecliste yer alabilirken, meclis bürokratik atamalar üzerinde söz sahibi değildi. Burada siyaset bilimci Martin Shefter'ın muhafazakârlığın “mutlakıyetçi koalisyonu” diye vasıflandırdığı olgu ile bürokrasinin özerkliğini destekleyen orta sınıfın üst tabakasına ait partiler zuhur etti ve yeni siyasi partilerin kendi takipçilerine yetki verme girişimlerine engel oldu.” 

Bu mutlakıyetçi koalisyon etkisini yirminci yüzyıla, Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın mağlubiyetinden sonra Weimar Cumhuriyeti altında ilk gerçek demokrasi zuhur edene kadar çok iyi şekilde korudu. İmparator 1918'de tahtan çekilmek 
81 Alıntılanan yer: Rosenberg, Bureaucracy, Aristocracy, and Autocracy, s. 201. 
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zorunda bırakılınca ülkeyi yürüten bürokratik vasıtaya büyük oranda dokunulmamıştı. Bu dönemde zuhur eden Sosyalistler, Demokratlar ve Merkeziyetçiler gibi yeni demokratik partiler kendi adamlarını bürokrasiye yerleştirmeye pek yanaşmıyorlardı çünkü yeni cumhuriyet içinde kendilerinin aleyhine dönecek bir hareketten korkuyorlardı. 1920 Kapp Putsch ayaklanmasında bile bunlar kamu hizmetlerindeki sabit sağ kanat unsurlarını temizlemekte tereddüt ettiler. Aşırı milliyetçiler Başbakan Walther Rathenau'ya suikast düzenledikten sonra siyasi atamalar arttı ancak bu yeni atananlar Naziler 1933'te gücü ele geçirdiğinde hemen temizlendiler ve Yahudileri, Komünistleri ve “parti ürünü yetkilileri” hedef alan bir Kamu Hizmetini Yeniden Yapılandırma Kanunu çıkarıldı.8 


Otonomi artışı sorunu Prusya, sonrasında da Alman ordusunda aşırı fazlaydı. 
Ordu, Stein-Hardenberg reformlarından sonra orta sınıfları işe almada sivil bürokrasiden çok daha yavaş davrandı ve yirminci yüzyıla kadar bir ayrıcalık kalesi, sivil halktan ayrı bir sınıf olarak kaldı.8* Prusya ordusunun Danimarka, Avusturya ve Fransa karşısında gösterdiği başarıyla beraber ordu, başkente seçilmiş Reichstag tarafından kontrol edilmemek için baskı uyguladı ve Bismarck anayasasında ordu sadece imparatora karşı sorumlu hale geldi. Bu yüksek derece özerklik orduyu Alman dış siyasetinin yükselen bir faktörü; ya da tarihçi Gordon Craig'in belirttiği gibi “devlet içinde devlet” yaptı. Genel Kurmay'dan General Alfred von Waldersee 1887-1888 Bulgar Krizi döneminde, Balkanlardaki Avusturya çıkarları için Ruslarla savaşmanın kaçınılmaz olduğunu ifade etmeye başladı ve ön bir savaş için baskı yaptı. Alman dış politikasının amacının Alman karşıtı düşmanca bir koalisyonu var etmemek olduğunu bilgece fehmeden Bismarck bu tehdidi, unutulmayacak bir biçimde, bu ön savaşın ölüm korkusundan intihar etmekten bir farkı olmadığını ifade ederek kontrol altına aldı. Ancak Bismarck'ın zayıf halefleri askeriyenin siyasi nüfuzunu engellemekte başarısız oldu. General Alfred von Schlieffen ve Helmuth von Moltke (Genç) idaresindeki Genel Kurmay, Fransa ve Rusya'ya karşı iki cepheli bir savaş için plan yaptı, 1905 Fas krizinde (Fransa ve İngiltere'yi yakınlaştırmıştır) agresif bir duruş sergiledi ve Temmuz 1914 te Saraybosna'da Arşidük Franz Ferdinand'ın katledilmesi sebebiyle müttefikleri Avusturya'ya destek konusunda baskı uyguladı. Askeriyenin, iki cepheli bir savaşın kaçınılmaz olduğu yönünde inancı, imparatora Balkanlardaki olaylar neticesinde ordunun programına göre Fransa'ya savaş açmaktan başka seçeneğinin olmadığı söylenerek, fiile geçirildi. Ve sonuç olarak Birinci Dünya Savaşı çıktı.” 

83 A.ge,s.4l. 
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On sekizinci yüzyılda tesis edilen özerk bürokrasi geleneği günümüz Federal Almanya Cumhuriyeti'ne değin gelmiştir. 1933'ten sonra iktidara gelen Milliyetçi Sosyalist rejim askeriyeyi istediği gibi şekillendirmeyi başardı ancak sivil bürokrasiye hemen hemen hiç dokunmadı. Bolşeviklerin ve Çin Komünistlerinin aksine Naziler ne paralel bir komiser hiyerarşisi ortay koydu ne de bürokrasiyi tamamen parçalamanın yollarını aradı. Bazı bakanlıklara (özellikle İçişleri Bakanlığı) sadık elemanlarını yerleştirdiler, Komünist ve Yahudi memurları temizlediler ancak nihayetinde kamu hizmetinin kapasitesine güvenmeleri gerektiğinin farkına vardılar. 


Sonuç olarak, Nazi rejimi Müttefikler tarafından Mayıs 1945'te yikildiginda biirokrasi yerinde kaldı ve Müttefiklerin işgal yetkililerinin halktan Nazi altyapısını, sempatisini temizlemeye yönelik çabalarına rağmen direncini fevkalade ispatladı. 
Bütün Prusya memurlarının yüzde 81'i parti üyesi olmuştu, bunların yarısı 1933'ten önce partiye müdahil olmuştu.” Amerikan İngiliz ve Fransız işgal yetkilileri Alman hükümetini Nazilerden arındırmak için önde gelen liderlerin savaş suçu davalarını Nuremburg'da görmek, kamu hizmetinden bireyleri temizlemek gibi yontemler aradı. Ancak 1949'da yeni Federal Cumhuriyet oluşturulup Sovyetler Birliğine karşı kurulan yeni NATO müttefikine bağlanabilecek becerikli bir hükümet kurulması yönünde baskı uygulandığında, daha önce açığa alınmış birçok memur eski görevine getirildi. 1951'de, Nazi geçmişleri olanlar ve Doğu Almanya tarafından azledilenler de dahil bütün kadrolu memurlara hakları iade edildi.99 İlk başta elli üç bin memur azledilmişti, sadece bini daimi olarak memuriyetten azledilmişti. 


Alman toplumu, yirminci yüzyılın ortalarında Federal Cumhuriyet oluşturulana kadar, aristokrasi ile asilzade sınıfının kaldırılması, Nazi rejiminin kötülenmesi, Prusya devletinin dağılması ve daha geniş bir toplulukta gerçek demokratik değerlerin yayılması ile oldukça değişti. Alman bürokratların siyasi tutumları da zamanla beraber değişti. Ancak yüksek kaliteli, özerk Alman bürokrasinin geleneklerine büyük oranda dokunulmamıştır. 


MODERN DEVLETE DOĞRU BİR YOL 


Prusya-Almanya bürokrasisi tarihiyle, büyük oranda geçerli bir modern bürokrasi modelini tesis ettiği için bu kadar vakit harcadım. Bu ayrıca askeri yarış sonucunda modern, patrimonyal olmayan devletler geliştirmiş ve modern döneme kendilerini taşımış birtakım ülkeler tarafından alınan yolun işaretçisiydi. Bu ülkelere, Prusya, İsveç, Danimarka, Fransa ve Japonya'dan iki bin yıl önce mevcut bulunan Oin ve 
86 David Schoenbaum, Hitlers Social Revolution (Garden City, NY: Doubleday, 1966), s. 202-207. 
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Han hanedanlarını dahil edebilirim. Savaş ile yüksek kaliteli modern devlet arasında göze çarpan bir ilişki yoktur; uzun süreli savaş dönemleri geçiren birçok toplum ya iltimaslaşmış ya da patrimonyal hallerini korudu. Savaş yalnızca bazı altküme devletler için imkânlar yaratan bir ortam sağlar. 


Bugün birçok gelişmekte olan ülkede mevcut bulunan kurumların kırılganlığı göz önünde tutulursa, Prusya-Alman bürokrasisinde etkileyici olan şey dayanıklılık ve esnekliktir. On sekizinci yüzyıl Prusyası'nda tesis edilen bürokratik gelenek Jena ve Napolyon'dan, Alman İmparatorluğuna dönüşümden, Weimar demokrasisi ile Nazi rejiminden ve savaş sonrası Federal Cumhuriyet idaresinde demokrasiye dönüşten sağ salim çıkmıştır. Bürokrasinin sosyal bileşimi, aristokrasiden Alman halkını daha çok yansıtan seçkin, liyakate dayalı bir yapıya doğru giderken, birlik ruhunu ve en önemlisi de özerkliği için siyasi desteği hiç kaybetmedi. 


Bugün Alman bürokrasisinin Alman siyasi sisteminin tam kontrolünde olduğu ve Bundestag taki demokratik yollarla seçilmiş partilere karşı sorumlu olduğu hususunda hiçbir şüphe yoktur. Ancak bu kontrol büyük oranda siyasi başkanın, biirokrasi hiyerarşisinin en tepesindeki her idareciyi ataması ile gerçekleşmektedir. 
Alman tarihinde, idari makamların parti çalışanlarına tamamen bir siyasi iltimas olarak verilmesi (tıpkı Birleşik Devletler, İtalya ve Yunanistan'da olduğu gibi) hiç gerçekleşmemiştir. Alman tarihinde bürokrasinin özerkliği genellikle, militarizm ve yabancı saldırganlığı için değil de aşırı muhafazakârlık için bir güç sağlar. Yine de bu özerklik, Almanya'nın siyasi sistemini demokratik siyasete açmadan önce güvenceye alınmıştır. Martin Shefter'in işaret ettiği gibi, Almanya'da iltimas siyaseti hiç var olmamıştır. Demokrasinin güçlü bir devlet birleşmesi gerçekleşmeden önce zuhur ettiği ülkelerde ileride göreceğimiz sonuçlar, devlet kalitesi görüşünden daha olumsuzdur. 


Almanya, Japonya ve az sayıdaki birkaç diğer ülke devletlerinin kalitesi hususunda üst sıralardadır. Yolsuzluk hususunda, siyasi gelişimlerini otoriter bir safha- dan geçerek sağladıkları için düşük seviyelerde bulunurlar. Bunlara şanslı diyemeyiz çünkü bu bürokratik özerklik askeri çekişme, savaş, işgal ve demokratik mesuliyeti baltalayıp geciktiren otoriter bir idare pahasına alınmıştır. Huntington'ın açıklığa kavuşturduğu gibi, siyasi gelişmede bütün iyi şeyler birbirine uymaz. 
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Bazı yolsuzluk tanımları; yolsuzluk siyaseti ve ekonomik büyümeyi nasil etkilediği; demokratik katılımın ilk biçimleri olarak iltimas ve kayırmacılık; iltimasin, neden demokrasi açısından zararlı olmasına rağmen diğer yolsuzluk türleri için o kadar kötü olmadığı; kayırmacılığın ülkeler zenginleşirken 


neden azald ıği 


1996'da Dünya Bankası'nın yeni atanan başkanı James Wolfenson, “yolsuzluk kanseri'ni fakir ülkelerin ekonomik gelişmelerine büyük bir engel olarak gösterdiği bir konuşma verdi. Dünya Bankası yetkilileri tabi ki de en başından beri yolsuzluğun gelişmekte olan ülkelerin büyük sıkıntısı olduğunu ve yabancıların yardımlarıyla kredilerinin çoğu zaman doğrudan, bu sözüm ona yardım edilen ülkelerdeki yetkililerin ceplerine gittiğini biliyordu.’ Wolfenson'ın konuşmasından önce, gelişim pratisyenleri arasında, bu soruna dair pek bir şey yapılamayacağı ve bir miktar yolsuzluğun kaçınılmaz olduğu yoksa ekonomik büyüme için ciddi bir köstek doğacağı yönünde ortak bir algı mevcuttu. Soğuk savaş sırasında birçok iltimaslaşmış hükümet Birleşik Devletler'e bağımlıydı (Mobutu Sese Seko idaresindeki Zaire başlıca örnektir) ve Washington yakın arkadaşlarını ele vermeye pek istekli değildi. 


Soğuk Savaş'ın bitişinden itibaren uluslararası gelişme teşkilatları tarafından devletleri kurup kurumları güçlendirmek için yolsuzlukla savaş adına büyük bir baskı uygulanmakta. Bölüm 3'te Dünyadaki İdare Göstergeleri verilerinde gördüğümüz gibi, idarenin etkinliği ile yolsuzluğun kontrol altına alınması arasında güçlü bir bağ bulunmaktadır. Güçlü ve etkili bir devlete sahip olmak yolsuzluğu kontrol etmekten fazlasını ister ancak aşırı iltimaslaşmış idareler genellikle hizmet vermede, kanunları uygulamada ve halkın çıkarını temsil etmede büyük sıkıntılar yaşamaktadır. 

89 Bü konuşma ve Welfeböön'ü iyi bir idare gündemini desteklemesindeki rolü için, bkz. Sebastian Malla- 


by, The World5 Banker: A Story of Failed States, Financial Crises, and the Wealth and Poverty of Nations (New York: Penguin Press, 2004), s. 176-77. 
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Yolsuzluğun neden ekonomik gelişimin önüne bir engel olduğuna dair birçok sebep mevcuttur. İlkin yolsuzluğun ekonomik teşvikleri, kaynakları en verimli kullanım alanlarına değil de yetkililerin ceplerine rüşvet olarak yönlendirmesi suretiyle saptırmasıdır. İkincisi yolsuzluğun, oranı giderek azalan bir vergi gibi rol oynamasıdır: az maaş alan memurlar tarafından alınan küçük rüşvetler birçok ülkede mevcut olmasına rağmen, çok büyük miktarlardaki paralar, makamlarını halktan gelir sağlamak için kullanabilen elitlere gitmektedir. Dahası, bu rüşvetin peşine düşme- genellikle, değer üreten özel firmalarda çalışabilecek zeki ve hırslı insanların enerjilerini saptıran zaman alıcı bir uğraştır. Siyasi sistemle şahsi kazanç için kumar 


oynamak iktisatçıların “rant peşinde koşma” dedikleri şeydir.” 


Rüşvetin, iş tescil süreçleri, ihracat ruhsatları veya yüksek makamlara ulaşma gibi işlemleri hızlandırarak etkinliği artırabileceği iddia edilmiştir. Ancak bu çok zayıf bir şekilde iş görmeye delalet eder: tescil süreçleri hızlı olursa, ihracat ruhsatları hiç olmasa, bütün bireyler kolaylıkla ve eşit bir biçimde hükümete erişebilse çok 


daha güzel olur. Hukukun kesin üstünlüğü, nihayetinde çok daha etkili olacaktır. 


Ekonomik etkilerinin dışında, yolsuzluk siyasi düzene de çok zarar verebilir. 
Memurların ve siyasetçilerin yozlaşmış olduğu algısı halkın gözünde hükümetin meşruluğunu azaltır ve devletin düzgün işlemesi için çok önemli olan güven duygusunu baltalar. Yolsuzluğun zararı çoğunlukla düzenlenmiş idarenin çıkarlarına değil siyasi silahlara dokunur. Çoğu siyasetçinin yozlaşmış olduğu toplumlarda, birini cezalandırmak için hedef almak, reformun değil de muktedir olmanın işaretidir. Yolsuzluk gerçeği ile görünüşü, kurumlarını sağlamlaştırma yollarını arayan 


yeni demokrasilerin en hassas noktalarındandır. 


Eğer devletlerin nasıl patrimonyal yapıdan kurtulup modernleştiğini anlamak istiyorsak, yolsuzluğun ve kaynaklarının doğasını açık bir şekilde anlamalıyız. Yolsuzluk birçok biçim alabilir, bunların bazıları ekonomik büyümeye ve siyasi meşruiyete diğerlerine nazaran daha fazla zarar verir. Yani temel tanımlara atıfta bu- 


lunarak açıklık getirmek gereklidir. 


KAMU VE ÖZEL 


Bugün, yolsuzluk ile kaynakları üzerine ve muhtemel çözümlerini barındıran ge- 


niş bir literatür mevcut. Bu konu üzerine yapılmış akademik çalışmalara rağmen 


90 AnneO. Krueger, “The Political Economy of the Rent-Seeking Society,’ American Economic Review 64, no. 
3 (1974): 291-303. 
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yolsuzluk başlığı altında toplanan farklı davranışları anlamak için ortak bir sinif- 


landırma yoktur.” 


Yolsuzluğun çoğu tanımı, şahsi kazanç için kamu kaynaklarının temellük edilmesi etrafında dönmektedir.” Bu tanım başlangıç için kullanışlıdır; bu tanıma göre 


yolsuzluk temel olarak devletin (ticari yahut özel teşkilatların değil) karakteristiğidir. 


Bu tanım yolsuzluğun bir bağlamda sadece modern, ya da en azından modernleşen toplumlarda çıkabilen bir olgu olduğunu vurgulamaktadır, çünkü bu kamu ve özel arasındaki ayrıma bağlıdır. Bir önceki bölümde gördüğümüz gibi kamusal alan ile şahsi menfaat arasındaki ayrım Prusya'da on yedinci ve on sekizinci yüzyıllarda ortaya kondu. Bundan evvelinde Prusya idaresi (diğer bütün Avrupa devletinde de görüleceği gibi) patrimonyal yapıdaydı. Başka bir deyişle, prens kendisini hükmettiği alanların sahibi sayıyordu, sanki buralar onun şahsi meskeni, babasın- dan kalan malıymış gibi görüyordu. Toprakları (üzerinde yaşayanlarla birlikte) akrabalarına, destekçilerine yahut rakiplerine verebilirdi çünkü bunlar bir nevi şahsi mülktü. Bu bağlamda yolsuzluktan bahsetmek anlamsız bir hal almaktadır çünkü 


kaynakları kötüye kullanılacak kamusal bir alan yoktur. 


Bu ancak, on yedinci ve on sekizinci yüzyıllarda, idarecinin hareket sahasını daha az şahsi hale getiren ve idarecinin halka karşı sorumlu davrandığı bir tür kamu güvenini geliştiren merkezi devletlerin büyümesi ile gerçekleşti. Devlet egemenliği üzerine, Grotius, Hobbes, Bodin ve Pufendorf tarafından ileri sürülen ilk modern doktrinlerin hepsi hükümdarın meşruluğunun sadece eskiden gelen, miras kalmış mülkiyet haklarına değil ayrıca egemenliğin bir bağlamda geniş kamu menfaati- 


nin koruyucusu olduğu gerçeğine dayandığını vurgular. Hükümdar, sadece gerekli 


91 Genel yolsuzluk olgusu üzerine temel eserler şunlardır: Robert Brooks, “The Nature of Political Corruption,” Political Science Quarterly 24, no. 1 (1909): 1-22; Joseph S. Nye, Jr., “Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analysis,” American Political Science Review 61, no. 2 (1967): 417-27; James C. Scott, Comparative Political Corruption (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1972); Susan Rose-Ackerman, Corruption: A Study in Political Economy (New York: Academic Press, 1978), ve Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform (New York: Cambridge University Press, 1999); Daniel Kaufmann, “Corruption: The Facts,” Foreign Policy 107 (1997): 114-31; A. W. Goudie ile David Stasavage, “A Framework for an Analysis of Corruption,” Crime, Law and Social Change 29, no. 2-3 (1998): 113-59; Arnold J. Heidenheimer ile Michael Johnston, ed., Political Corruption, 3. b. (New Brunswick, NJ: Transaction, 2001); Robert Leiken, “Controlling the Global Corruption Epidemic,” Foreign Policy 105 (1997): 55-73; Robert Klitgaard, Controlling Corruption (Berkeley: University of California Press, 1988), ve Tropical Gangsters: One Man's Experience with Development and Decadence in Deepest Africa (New York: Basic Books, 1990); Andrei Shleifer ile Robert W. Vishny, “Corruption,” Quarterly Journal of Economics 108, no. 3 (1993): 599-617; Johnston, Syndromes of Corruption: Wealth, Power, and Democracy (New York: Cambridge University Press, 2005). 

92 Tanım örneği için, bkz. Johnston, Syndromes of Corruption, s. 11. 
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kamu hizmetleri karşılığında (en önemlisi de, Hobbes'un dediği gibi, halk düzenini insanın insana kurt kesilmesinden koruyarak) meşru bir şekilde vergi toplayabilir. 


Dahası, hükümdara kadarki devlet memurlarının davranışı giderek resmi kurallarla tanımlanmaya başlandı. Prusya Rechtssaat'ını oluşturan kanunlar arasında kamu ve özel kaynaklar arasındaki sınırı açık şekilde çizen kanunlar mevcuttu. Çin Konfüçyüsçülüğü yüzyıllar evvelinde buna benzer bir doktrin ortay koymuştu: İmparatorlar sadece toprakların ve idare ettiği halkın sahibi değildir ayrıca bütün toplumun ahlâk koruyucularıdır da, müşterek refaha yönelik vazifeleri mevcuttur. Çin imparatorları kamu mallarını kendi istifadelerine geçirebilme kudretine sahipken (Ming Hanedanı'nın sonlarına doğru hüküm sürmüş imparator Wanli gibi) bunlar arasındaki ayrım her daim iyice anlaşılmıştı.” 


KOLAYCA YOZLAŞMAMA 


Yukarıda tanımlanan yolsuzlukla yakından ilişkili, fakat benzer olmayan ili olgu mevcuttur. Ilki rantların oluşturulması ve çıkarılması, diğeri ise iltimas yahut kayırmacılığa atıf yapılan olgudur. 


Ekonomide bir rant teknik olarak bir malı yahut hizmetin maliyeti ile fiyatı arasındaki fark olarak tanımlanır. Rantların en önemli kaynaklarından biri nedrettir: bugün bir varil petrol, yüksek talep sebebiyle üretimindeki asgari fiyatının çok üstünde satılmaktadır; ikisi arasındaki fark bir rant kaynağı olarak görülebilir. New York'taki Park Caddesinde bulunan bir katın sahibi mülkünü başka bir eyalette dönümlerce arazi kiralanabilecek bir fiyata kiraya verebilir, çünkü Manhattan'da arazi çok kısıtlıdır. 


Rantlar arazinin yahut malların doğal kıtlığı ile oluşurken, aynı zamanda yapay yolla hükümetler tarafından da üretilebilir. En tipik örneği ruhsat vermektir. New York'ta resmi toplam taksi sayısı Taksi ve Limuzin Komisyonu tarafından belirlenmektedir. Bu sayı yıllardır değişmediğinden taksilerin sayısı talebe karşılık vermemektedir ve şehir tarafından ihale edilen, taksi işletme hakkı sağlayan taksi ruhsatları bir milyon dolar gibi bir fiyata satılmaktadır. Bir taksi ruhsatının ederi siyasi otoritelerce üretilmiş bir ranttır, ancak şehirdeki herkese para karşılığında yayaları arabalarına almasına izin verilirse bu rant hemen ortadan kalkar. 

Hükümetler yapay kıtlıklar yaratmak için sayısız yola sahiptir. En temel yolsuzluk biçimleri bu gücün kötüye kullanılmasıdır. Örneğin, ithalata gümrük vergileri koymak ithalatı sınırlandırır ve hükümet adına rant üretir; dünyadaki en yaygın 


yolsuzluk biçimi gümrük dairelerindedir. Buralarda gümrük yetkilileri ya vergiyi 


93 İmparator Wanli için, bkz. Fukuyama, Origins of Political Order, s. 312. 


YOLSUZLUK 85 


düşürmek için ya da ithalatçının mallarını vaktinde alması adına süreci hizlandirmak için rüşvet alır. 1950 ve 60'larda Endonezya'da gümrük dairesinde yolsuzluk o derece yaygındı ki hükümet sonunda bu işlemleri İsviçre menşeli bir firmaya yaptırmaya karar verdi.’ 


Hükümetlerin yetkiyi vergilendirme veya düzenlemeyle rantlar oluşturmasın- daki kolaylık birçok ekonomisti rantları etkili kaynak tahsisatları bozan bir şey olarak nitelendirmeye ve rant yaratımı ile dağıtımını yolsuzlukla eş görmeye itti. 
Hükümetlerin rant üretme yetenekleri birçok hırslı insanın zengin olmak için girişimcilik veya özel sektörü değil de siyaseti seçmesine yol açmıştır. Douglass North, John Wallisve Barry Weingast sınırlı ve açık erişim olarak nitelendirdikleri düzenler arasında temel bir ayrım yaparlar: sınırlı erişimde elitler ekonomik faaliyete erişimi bilerek sınırlandırırlar ve böylece rant yaratırlar, dinamik, rekabetçi bir modern ekonominin oluşmasını engelleyerek kârlarını artırırlar.” 


Bu şekilde rantlar kötüye kullanılabildiği halde ayrıca bunların kötü yanlarını karmaşıklaştıran meşru kullanımları da mevcuttur. “İyi” bir rant için en belirgin örnek patenttir. Bununla hükümet bir fikir yaratıcısına veya yaratıcı bir işe özel bir hak vermektedir, böylelikle de belirli bir süre bunlardan para kazanılır. Elinizdeki kitabın maliyeti ile satın aldığınız fiyat (çalmadığınız veya illegal şekilde internetten indirmediğiniz varsayılarak) arasındaki fark bir ranttır ancak toplumun yeniliği ve yaratıcılığı teşvik ettiği bir rant. Ekonomist Müştak Han, birçok Asya hükürmetinin sanayileşmeyi, kayırılan firmaların aşırı kâr sağlamasına göz yumularak desteklediğine, böylelikle bu firmaların yeni yatırımlara giriştiğine işaret eder. Bu büyük yolsuzluklara ve bozulmaya kapı araladığı halde piyasa güçlerinin kendi ba- 


şına üreteceğinden çok daha yüksek oranda hızlı büyümeyi sağlar.” 


Sulak arazileri korumaktan hisse senetlerini kamuya arz etmeyi gerekli kılmasına, ilaçları güvenli ve etkili şeklinde sertifikalandirmasina kadar hükümetin biitün düzenleme işlemleri yapay bir nedret yaratır. Herhangi bir destekleme yahut alıkoyabilme gücü rant üretir. Olması gereken düzenleme boyutu üzerine tartışabiliriz fakat birileri bu işlemlerin sadece rant yarattığı için yasaklanması gerektiğini öne sürecektir. Elbette, en çok eleştirilen New York taki taksi ruhsatları bile asgari düzeyde hizmeti devam ettirmek ve kamu taşımacılığına ulaşım eşitliğini teminat 
94 Bkz. José Anson, Oliver Cadot, ve Marcelo Olarreaga, Import- Tariff Evasion and Customs Corruption: 

Does Pre-Shipment Inspection Help? (Washington, D.C.: World Bank, 2003). 

95 North, Wallis ve Weingast, Violence and Social Orders. 


96 Mushtaq H. Khan ve Jomo Kwame Sundaram, ed., Rents, Rent-Seeking and Economic Development: Theory and Evidence in Asia (New York: Cambridge University Press, 2000). 
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altına almak için ortaya çıkmıştır. Bu tür bir düzenleme olmadan birçok taksi kısa 


mesafelere ya da fakir mahallelere gitmeyi reddedecektir. 


Bu sebeple hükümet eliyle rantların oluşturulması ve verilmesi büyük oranda yolsuzlukla birlikte anılmaktadır ancak bunlar ayrı şeylerdir. Rantın amacına bakılmalı ve ondan sonra bunun resmen şahsi çıkar sağlamak için mi olusturuldu- 


guna yoksa gerçekten kamu yararına mı çalıştığına karar verilmelidir. 


İLTİMAS VE KAYIRMACILIK 


Yolsuzlukla birlikte anılan ikinci bir olgu iltimas, kayırmacılıktır. Bir iltimas ilişkisi, farklı konum ve güçte olan iki kişi arasında müşterek iyilik paylaşımıdır. Patrondan müşteriye, sadakat ve siyasi desteği karşılığında verilen lütuflarda buna dahildir. Müşteriye yapılan lütuf, başkalarına da tanına bir haktan ziyade, bir postanede iş, yılbaşı için bir hindi veya bir akrabanın hapisten çıkış kartı gibi güzel bir şey olmalıdır.” Şu örnek olarak gösterilebilir: “Sicilya'da kendisinden bir iyilik göreceği bir profesörle tanışmak isteyen bir öğrenci, ona bir iyilik borcu olan yerel bir siyasetçiye gider. Siyasetçi onu bir şehir merkezindeki kuzeniyle irtibata geçirir ve bu kuzen adı geçen profesörün asistanıyla görüşür, buluşma ayarlanır. Peşine düşülen iyilik sağlanmıştır ve bunun karşılığında öğrenci siyasetçinin seçim 


döneminde çalışmaya söz vermiştir.”?8 


İltimas bazen kayırmacılıkla ölçek açısından ayrılır; iltimas ilişkileri genelde patronlar ile müşteriler arasında yüz yüze gerçekleşir ve otoriter veya demokratik olsun bütün rejimlerde mevcuttur. Oysa kayırmacılık, patronlar ve müşteriler arasında çok daha büyük ölçekli iyilik takaslarıdır, genellikle bir aracılar hiye- 


rarşisine gerek vardır.” Dolayısıyla kayırmacılık öncelikli olarak, seferber edilmesi 


97 Kayırmacılık üzerine geniş bir literatür mevcuttur. Bkz. Herbert Kitschelt ve Steven I. Wilkinson, ed., 
Patrons, Clients, and Policies: Patterns of Democratic Accountability and Political Competition (New York: Cambridge University Press, 2007); Frederic Charles Schaffer, ed., Elections for Sale: The Causes and Consequences of Vote Buying (Boulder, CO: Lynne Rienner, 2007); Paul D. Hutchcroft, “The Politics of Privilege: Assessing the Impact of Rents, Corruption, and Clientelism on Third World Development,” Political Studies 45, no. 3 (1997): 649-58; Luigi Manzetti ve Carole J. Wilson, “Why Do Corrupt Governments Maintain Public Support?” Comparative Political Studies 40, no. 8 (2007): 949-70; Philip Keefer and Razvan Vlaicu, “Democracy, Credibility, and Clientelism,’ Journal of Law, Economics, and Organization 24, no. 2 (2008): 371-406. 

98 S.N. Eisenstadt and L. Roniger, Patrons, Clients, and Friends: Interpersonal Relations and the Structure of 
Trust in Society (New York: Cambridge University Press, 1984), s. 43. 

99 Bu sebeple James Scott, Comparative Political Corruption, adlı eserinde demokratik olmayan Tayland'da 
iltimas sisteminin Gana ve Hindistanda ise kayirmacilik sisteminin bulundugunu ifade eder. 
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gereken çok fazla sayıda seçenin bulunduğu demokratik ülkelerde mevcuttur.!99 
Genelde Amerikan siyasetinde iltimas sistemi olarak adlandırılan şey aslında bu tanıma göre gerçekte kayırmacılık sistemidir, çünkü burada, karmaşık hiyerarşik siyasi aygıtlar vasıtasıyla geniş çaptaki iyilikleri büyük parti teşkilatlarının dağıt- 


ması söz konusudur. !”! 


Kayırmacılık birkaç açıdan zararlı ve güzel demokratik uygulamalarından saptırıcı bir şey olarak düşünülür. Modern bir demokraside, vatandaşlardan geniş kamu politikalarına dair vaatlerine, yahut siyaset bilimcilerinin “programa dayalı” gündem dedikleri yol haritalarına göre siyasetçilere oy vermeleri beklenir. Sol kanattaki halk, sağlık hizmetleri ve sosyal hizmetleri destekleyen hükümet programlarını desteklerken, muhafazakârlar hükümetin milli savunmaya kaynak ayırmasını destekleyebilir. Her iki durumda da seçmen tercihleri, sadece birey için değil, siyasal toplum için neyin iyi olarak görüldüğünü bir bütün olarak yansıtacaktır. Tabi ki de gelişmiş demokrasilerdeki seçmenler kendi çıkarlarına göre (ya varlıklılar için düşük vergiler için, ya belirli bir iş hususi tahsisat için, ya da fakirlere yönelik programlar için) sandığa gideceklerdir. Yine de bu tip programlar, hedeflenen şeyler bireylere değil de sınıflara yönelik olsa bile, adalet veya kamu yararı gibi kapsayıcı kavramlar ile meşrulaştırılır. Hükümet belirli kişilere, destek verip vermedi- 


ğine bakarak hususi fayda sağlamamalıdır. 


Kayırmacı bir sistemde siyasetçiler bireylere yas faydaları sadece destekçilerine, oy karşılığında sağlarlar. Bu faydaların içerisinde kamuda iş, para yardımları, siyasi lütuflar ve hatta sadece siyasi destekçilere has okul, hastane gibi kamu hizmetleri bulunmaktadır. Bu hem ekonomiyi hem de siyasi sistemi birçok açıdan 


olumsuz etkiler.!° 


İltimas ve kayırmacılığın ilk ve en önemli etkisi idare kalitesi üzerinedir. Modern bürokrasiler liyakat, teknik yeterlilik ve gayri şahsilik temeline göre kurulur. 
Burası siyasetçilerin destekçileri veya arkadaşları ile dolarsa, kaçınılmaz bir şekilde çok yetersiz şekilde işlerler. Bürokrasiyi siyasetçilerin atamaları ile doldurmak öde- 


meleri şişirir ve mali açıklar için bir sebep teşkil eder. Özel sektörün aksine kamu 


100 Tanıma şuradan bkz.: Simona Piattoni, ed., Clientelism, Interests, and Democratic Representation: The 
European Experience in Historical and Comparative Perspective (New York: Cambridge University Press, 2001), s. 6-7. 

101 Bu olgunun geniş bir analizi için, bkz. Susan Stokes ve dğr., Brokers, Voters, and Clientelism: The Puzzle 
of Distributive Politics (New York: Cambridge University Press, 2013). 

102 Demokrasiye zarar veren kayırmacılığa dair bir değerlendirme için, bkz. Susan C. Stokes, “Is Vote Buying Undemocratic?” Schaffer, Elections for Sale içinde. 


88 SİYASİ DÜZEN VE SİYASİ ÇÜRÜME 


sektörü iflas tehdidiyle karşı karşıya kalamaz, işlemek içim kolay ölçülere sahiptir, yani iltimasla getirilmiş elemanlarla dolu bir idarenin yenilenmesi oldukça zorlasir.'™ 


Kayırmacılığın iyi bir demokratik işleyişe balta vuran ikinci tarafı, elitleri güçlendirmesi ve demokratik hesap verilebilirliği engellemesi ile alakalıdır. Kayırmacı bir ilişki tam anlamıyla eşitsizliklerin arasındadır, yani görevdeki güçlü ve/veya zengin siyasetçiler sıradan vatandaşların desteğini satın alırlar. Bu siyasetçiler kendi sığ menfaatleri ile ilgilenirler. Belki kendilerini destekleyenlerin refahını artırmayla da ilgilenebilirler ancak asla halkın çıkarlarını gözetmezler. Avrupa'da eşitsizlik yirminci yüzyılda, İngiliz İşçi Partisi, Alman Sosyal Demokratik Parti gibi program belirleyen partilerin yükselişiyle beraber azaltıldı (Bkz. III. Bölüm). Bu partiler, kaynakların zenginlerden fakirlere nispi şekilde tekrar paylaştırılması yönünde sosyal programlar için bastırdılar. Bunun aksine birçok Latin Amerika ülkesi yüksek oranlarda bulunan eşitsizliği tecrübe etmeye devam etmektedir çünkü fakirler program sahibi partilerdense kayırmacı partilere oy vermeye yatkındırlar (Arjantinde Peronist [Juan Peron] parti klasik bir örnektir). Kayırmacı partiler, fakirler için daha kapsamlı faydalar sağlamak yerine, kaynakları seçmenlerine rüşvet olarak dağıtmaktadır. | 


SOSYALLIGIN DOĞAL BİÇİMLERİ 


İltimas ve kayırmacılık kimi zaman, gelişmekte olan ülkelere has özelliklerden dolayı sadece bu ülkelerde bulunan siyasi tutumun anormal biçimleriymiş gibi ele alınır. Gerçekte siyasi iltimas ilişkisi (aile veya arkadaşlarla olsun), insanın sosyal organizasyon biçimlerinin en temellerinden biridir. Evrenseldir çünkü insanın dogasinda vardır. Çözülmesi gereken büyük tarihsel muamma iltimas sisteminin neden var olduğu değil, modern siyasi sistemlerde bunun neden kanun dışı sayılıp yerine gayri şahsi organizasyonların getirildiğidir. 

İlk ciltte, insan ırkının doğası gereği sosyal yaratık olduğunu ve sosyal teşkilatlarının biyolojiye dayandığını öne sürmüştüm. Hem bütün insan topluluklarında hem de diğer cinsel yolla üreyen türlerde ortak olan iki temel biyolojik ilke vardır: hısım seçimi (kucaklayıcı uygunluk) ve karşılıklı diğerkâmlık.9* Hısım seçiminde, bireyler, genetik akrabaları, ortak gen sayıları fazla olanı yeğlerler; bu akrabayı kayırmanın temelidir. Karşılıklı diğerkâmlık, alakasız bireylerin dolaysız şekilde iyilikleri müştereken takas etmelerine dayanır. 

103 Bu konu hakkında daha ayrıntılı bir tartışma içim, bkz. Merilee S. Grindle, Jobs for the Boys: Patronage 


and the State in Comparative Perspective (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2012), böl. 1. 
104 Bkz. Fukuyama, Origins of Political Order, böl. 2. 
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Ne hısım seçimi ne de karşılıklı diğerkâmlık öğrenilen bir davranıştır; her insan evladı kültürü ne olursa olsun içgüdüsel olarak akrabalarını yeğlemeye ve onun etrafındakilerle, kendine de iyilik yapması karşılığında iyilik yapmaya meyillidir. 
Bunlardan hiçbiri akli hesaplamalara dayanmamaktadır, insanoğlu arkadaş ve aile ile birlikteliğe dayanan sosyal davranışların gelişimini destekleyecek birtakım duygularla doğar. Farklı davranmak (örneğin bir arkadaşı veya akrabayı değil de oldukça nitelikli bir elemanı seçmek yahut gayri şahsi bir bürokraside çalışmak) doğal eğilimlerimize karşı çıkan, toplumsal olarak inşa edilmiş bir davranıştır. Modern devlet gibi siyasi kurumların gelişmesi ile insanlar teşkilatlanmaya ve arkadaş ile aileyi aşarak el birliği etmeyi öğrenmeye başladılar. Bu kurumlar çökerse iltimas ve akraba kayırmaya, sosyalliğimizin fabrika ayarlarına geri döneriz. 


İnsan toplum teşkilatının ilk biçimleri grup ve kabiledir. Her ikisi de bugün iltimas teşkilatı dediğimiz yapıyı inşa etti. Bunlar insan tarihinin ilk kırk bin yılında var olan tek teşkilat biçimleriydi. Gruplar sadece birkaç akraba bireyi ihtiva ederdi; kabile ise ortak bir atadan gelme ilkesini temel almıştı, bu da toplumun boyutunun artmasına imkân sağlıyordu. Hem hısım seçimi hem de karşılıklı diğerkâmlık bu iki topluluğu bir arada tutmak için gerekliydi: dayanışma genetik akrabalığa dayalıydı ve her ikisinde de toplulukları yöneten şef (Büyük Adam) ile takipçileri arasında karşılıklı bir fayda takası mevcuttur. Kabile teşkilatlarındaki liderler, devlet seviyesindeki topluluklarda sahip olacakları mutlak otoriteye bu teşkilatlarda sahip değildir. Takipçilerinin kaynak akışını devam ettiremezler veya topluluğun çıkarlarını zedeleyecek yanlışlar yaptıklarında makamlarından alınabilirler. Dolayısıyla böyle teşkilatlarda liderler ve takipçileri arasında gerçek bir mütekabiliyet mevcuttur. 


İltimas çeken Büyük Adam ile takipçileri, bugüne kadarki siyasi teşkilatın bir biçimi addedilerek tamamıyla yerlerinden edilemez. Bunun sebebi, hem tabiatıyla insanla ilişkili olması hem de siyasi güç adına en etkili yol olmasındandır. Bugün otorite genellikle devlet, şirket ve sivil kuruluşlar gibi resmi teşkilatların kontrolü ile uygulanır. Modern biçimlerinde bu teşkilatlar gayri şahsi ve şeffaf kurallarla yönetilme esasına göre oluşturulmuştur. Ancak bu teşkilatlar genellikle katıdır ve yönlendirilmesi de zordur; liderler tipik şekilde yükselişlerini destekledikleri küçük destekçi ağlarına güvenirler. Joseph Stalin ve Saddam Hüseyin güçlerini, devletin ordu ve polisi aygıtlarını kontrol ederek güçlerini elde ettiler (Stalin, gizli polis teşkilatının başı Lavrenty Beria komutasındaki bir grup Gürcü ile; Saddam Hüseyin ise Irak, Tikrit'ten bir akraba grubu ile gücü elde etmişti). Bu iltimas ağları kısmen devleti yönetmek için de kullanıldı. Benzer şekilde hem Japonya'daki Liberal Demokrat Parti hem de Çin Komünist Partisi iltimas ağlarına dayanan liderlik kavgaları ile bölünmüştü. Birçok, zayıf ve siyasi açıdan az gelişmiş toplumlar daha açık 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şekilde iltimas teşkilatları ile yönetilirler (Libya, Demokratik Kongo Cumhuriyet, 


Somali, Sierra Loene ve Liberya'da terör estiren milisler gibi). 


Kayırmacılık genellikle, liderlerin iktidara gelmek için seçimlere katılma mecburiyetinin olduğu demokratik siyasi sistemlerde tesis edilen bir karşılıklı diğerkâmlık biçimidir. Elit bir iltimas ağıyla kıyaslandığında, kayırmacı ağların daha geniş olması gerekmektedir çünkü seçimlere yüz binlerce seçmen katılır. Sonuçta bu ağlar lütufları, patron ve müşterileri arasındaki yüz yüze tanışıklıkta olduğu gibi değil de daha çok, takipçi toplaması için tutulan birtakım aracılarla dağıtmaktadır. Siyasi patronlar adına bireylerle şahsi ilişkiler geliştiren kişiler, kampanya çalışanlarıdır; 


mesela geleneksel Amerikan yerel siyaset yapısında bölge görevlileri ile başkanları. 


Bugün hemen hemen her demokrasi oy satın almayı açık şekilde yasadışı sayar ve bunu gizli oylama gibi araçlarla engellemeye çalışır.” Siyasetçiler için sorun, seçmenlerin tekliflere karşı tutumlarını nasıl gözlemleyeceğidir. Patronlar, dahası, bireysel çıkarlara dair verdikleri sözleri tutacaklarına ikna edici biçimde bildirmelidir. Etnik oylamanın on dokuzuncu yüzyıldaki Amerika şehirlerinden, bugünkü Hindistan ya da Kenya'ya kadar mevcut bulunan demokrasilerde ortak olmasının sebeplerinden biri etnik kökenin, patronların hedeflenen kitlenin ne yapabileceğini 


kestirebildiği güvenilir bir gösterge olarak işe yaramasıdır.9© 


İltimas ve kayırmacılık yerinde bir demokratik uygulamadan yukarıda sözü edilen sebepler dolayısıyla yok sayılamaz sapmalar yaratmaktadır ve bu sebeple yasadışıdırlar, günümüzdeki bütün demokrasilerde uygun görülmemektedir. Böyle olunca da genelde siyasi yozlaşmanın bir diğer biçimi gibi görülürler. Kayırmacılığın neden demokratik hesap verebilirliğin erken bir biçimi olduğunu ve diğer yozlaşma biçimlerinden ayrıldığını (en azından bir yolsuzluk biçimi olmadığını) gösteren bir sürü sebep mevcuttur. İlk olarak bunun karşılıklılık ilişkisi üzerine kurulması ve siyasetçi ile seçmen arasında bir çeşit demokratik hesap verilebilirlik mesuliyeti sağladığı zikredilebilir. Sağlanana menfaat bir program dahilinde değil de şahsiyet bazlı olsa da siyasetçinin yine de destek mukabilinde bir şeyler sağlaması gerekli- 


dir ve seçmen de eğer sağlanan menfaat yeterli değilse başkasını seçme hususunda 


105 Busorun hakkında, bkz. Susan C. Stokes, “Perverse Accountability: A Formal Model of Machine Politics 
with Evidence from Argentina,’ American Political Science Review 99, no. 3 (2005): 315-25; ve Simeon Nichter, “Vote Buying or Turnout Buying? Machine Politics and the Secret Ballot,’ American Political Science Review 102, no. 1 (2008): 19-31 

106 Bu noktada bkz. Elizabeth Carlson, Great Expectations: Explaining Ugandan Voters’ Ethnic Preferences 
(hazirlanmakta); Kanchan Chandra, Why Ethnic Parties Succeed: Patronage and Ethnic Head Counts in India (New York: Cambridge University Press, 2004). 
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özgürdür. Dahası kayırmacılık, seçim zamanında (bizim de cazip bulduğumuz) yo- 


pun bir siyasi katılım sağlamak için çok uygundur." 


Bu açıdan kayırmacılık, memurların kamu malından çalıp sadece kendisi ile ailesine menfaat sağlamak adına İsviçre bankasına gönderdiği bir salt yolsuzluk biçiminden çok daha farklıdır. Bu tür yolsuzluk bazen, Weber'in ifadesi ile, tahsisatçılık [prebendalism] olarak isimlendirilir. Bu yapı, bir lordun, idaresindeki vasala kendi menfaatine kullanabileceği bir araziyi vermesine dayanan feodal bir tahsisat biçiminden çıkmıştır.©8 Sahra Altı Afrika'da kayırmacılık had safhada iken siyaset bilimci Nicolas van de Walle, bölgenin aslında vatandaşların kendi yöneticilerini seçme iradesinden mahrum bıraktığı için çok yaygın haldeki tahsisatçılık hastalığından muzdarip olduğunu iddia etmektedir. "° Sovyetlerle Afganistan'da art arda savaşlar çıkıp NATO ilerlerken, iltimas ve kayırmacılık temelli geleneksel kabile ilişkileri çökmeye başladı ve bu ilişkilerin yerine tekil idarecilerin çok yüklü miktarlarda parayı karşılığında hiçbir hizmet vermeksizin zimmetine geçirdiği tahsisatçılığın çok yağmaya dayalı bir ilişki biçim geldi. Dış güçlerin yardımıyla gelen bu kaynakların büyük kısmı süreci hızlandırdı ve merkezi idareyi en temelden gayri meşrulaştırmaya hizmet etti. Böyle bir durumda geleneksel himaye sistemine geri dönüş siyasi sistemin işleyişinde büyük bir gelişimi sağlayabilirdi. 

Kayırmacılığın bir demokrasi değil de yolsuzluk biçimi olarak düşünülmesini sağlayan bir ikinci sebep ise bunun, oy hakkının yeni tanındığı ve siyasetçilerin seçmeni nasıl harekete geçireceği sorunuyla yüzleştiği çok genç demokrasilerde yer almasıdır. Gelirlerin ve eğitim seviyelerinin düşük olduğu toplumlarda, programa dayalı vaatlerden ziyade şahsi çıkarlara yönelik sözlerin verildiği seçimler için deslekçi kazanmak daha kolaydır. Bu erkeklere oy hakkını tanıyan ülke olan Birleşik Devletler'de de geçerliydi ve burada bir bağlamda kayırmacılık icat edildi ve bir 


yüzyıldan fazla süre uygulanmıştır.'” 


107 Eric Kramon'un Kenyada oy satın alımı üzerine yaptığı çalışma, seçimler sırasında kayırmacı kampanyaların nesnesi olan çoğu bölgeye daha çok iltimas çekildiğini, kamu hizmetlerinin daha fazla verildiğini göstermiştir. “Vote Buying and Accountability in Democratic Africa” (PhD diss., University of California, Los Angeles, 2013). 

108 Bu kavram günümüz Afrikası ile alakalı olarak Richard A. Joseph'in Democracy and Prebendal Politics 
in Nigeria: The Rise and Fall of the Second Republic (New York: Cambridge University Press, 1987) adlı eserde kullanılmaktadır. Joseph'in “tahsisat” kullanımı benimkinden daha kapsamlıdır çünkü o kayırmacılığı da içine dahil etmiştir. 

109 Nicolas van de Walle, “Meet the New Boss, Same as the Old Boss? The Evolution of Political Clientelism 
in Africa,” Kitschelt and Wilkinson, Patrons, Clients, and Policies içinde. 

110 Bu konu için, bkz. Philip Keefer, “Clientelism, Credibility, and the Policy Choices of Young Democracies,’ American Journal of Political Science 51, no. 4 (2007): 804-21. 
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Kayırmacılık ekonomik gelişmişlik seviyesi ile ilişkilendirilmelidir. Çok basit bir ekonomik meseledir: fakir seçmenler zengin seçmenlere göre, nispeten daha küçük boyutlu şahsi lütuflarda (bir miktar para veya az beceri isteyen iş teklifleri gibi) bulunularak daha kolay satın alınırlar. Ülkeler zenginleştikçe, siyasetçilerin seçmenlere sunması gereken rüşvet de artar ve kayırmacılığın maliyeti keskin bir şekilde artar. 1993 seçimlerinde Tayvan'ın idarecisi Guomindang (KMT) rakibi Demokratik Halk Partisi'nden yeterli derecede seçmeni, her oy başına 300 Tayvan Doları (10 Amerikan Doları) ödeyerek çaldı; oysaki 1998'de komşusu Filipinler'de (Tayvan'dan daha fakirdir) kişi başı 3 Amerikan Doları ödendi. Buna rağmen rüşvet verilen seçmenlerden yüzde 45'i KMT'ye oy vermedi ve rakip parti bu oy satin almayı kendi kampanyası için mesele haline getirip oy kazandı. Bundan sonra bu 


uygulama Tayvan seçimlerinden yavaş yavaş kaybolmuştur."!! 


Kayırmacılık yüksek gelir seviyelerinde güçlü bir piyasa ekonomisinin gelişimine bağlı olarak geri çekilmeye meyyaldir. Çoğu fakir ülke güçlü bir özel sektörden girişimcilik fırsatlarından mahrumdur: tabi ki bu neden fakir olduklarının bir numaralı sebebidir. Bu koşullar altında siyaset hem patronlar hem de onların muhatapları için zenginleşme adına çok garanti bir rotadır. Bugün Hindistan küçük ama hızla büyüyen bir özel sektöre sahiptir; Hintlilerin büyük çoğunluğu için her ne şekilde olursa olsun siyasete katılım yukarı doğru sosyal hareket için ana yoldur.'” 


Güçlü bir piyasa ekonomisi gelişirken, şahsi refah artımı için doğan fırsatlar, siyasete girildiğinde sağlanacak rantlara nazaran mutlaka daha fazla olacaktır. Günümüz Amerikası'nda büyük servetler elde etmek isteyen hırslı gençler siyasete girmez. Ya Wall Street'e gider ya da Silikon Vadisi gibi yerlerde kendi işini kurar. Şahsi servet sağlamış kişileri siyasete girmesi için ikna etmek, gelirlerini azaltacağı için çok zordur. Dahası, zengin ülkelerdeki birçok seçmen için düzenleme, çevre ve göçmen politikaları ve birliklerin organize olma kabiliyeti gibi programa dayalı meseleler onların hayatları ve refahları için, alacakları ufak bir miktardaki rüşvetten daha önemli hale gelmektedir."!? 


Çalışma alanı günümüzdeki iltimas ve bürokrasi kalitesinin anlaşılması için bir temel oturtan Martin Shefter, iltimas kaynağının ona talep edilmesinden çok daha önemli olduğunu ileri sürmektedir. Bu, “haricen teşkilatlanmış” olarak vasıflandırdığı 


111 Chin-Shou Wang ile Charles Kurzman, “The Logistics: How to Buy Votes,” Schaffer, Elections for Sale 
içinde. 

112 Kanchan Chandra, “Ethnicity and the Distribution of Public Goods in India” (taslak, 2010). 

113 Bu iddia şurada ileri sürülmüştür: Mushtag H. Khan, “Markets, States, and Democracy: Patron-Client 
Networks and the Case for Democracy in Developing Countries, Democratization 12, no. 5 (2005): 704-24. 


YOLSUZLUK 


Rusya ve Çin'deki devrimci Komünist partilerinin neden çok düşük seviyelerde iltimas ve yolsuzluk sergilediğini açıklar; bunların aşırı şekilde disiplinli olması ge- 


reklidir ve iktidara gelmeden önce dağıtacakları bir menfaate sahip değillerdir." 


Kayırmacı lütuflara olan talebin ülke zenginleştikçe azalacağına dair mekanik bir süreç yoktur. İtalya, Yunanistan ve Japonya gibi hâlâ kayırmacılık uygulayan zengin ülkeler mevcuttur. Bunun neden bu derece gerekli olduğunu göstermek için belirli tarihi yolların ve neden reform koalisyonlarının hayata geçirmekte başarısız olduğunu açıklayacak diğer etkenlerin detaylı şekilde incelenmesine gerek vardır. 


114 Shefter, Political Parties and the State. Patronaj (iltimas) sistemleri için daha geniş bir değerlendirme 
için, bkz. Grindle, Jobs for the Boys. 
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Yunanistan ve İtalya'nın nasil Avrupa mali krizinin merkezi konumuna geldiği; az güvenilen topluluklar olarak Yunanistan ve Güney İtalya; Yunanistan'da erkenden demokratiklegmenin sonuçları; modernleşmeye 


rağmen kayırmacılığın Yunanistan'da nasıl derinleştiği 


Avrupa Birliği 2009'un sonlarından başlayıp sonrasında giderek artan, Euro'nun geleceği ile AB'nin barış ve ekonomik büyüme vadeden kurumsal çerçevesini tehdit eden bir mali kriz tarafından sarsıldı. Krizin merkezinde Yunanistan ve İtalya gibi bazı AB ülkelerinin 1990'larda aldıkları hacimli borçları geri ödeyebilme olanaklarının olmayışıydı. Borç krizi bütün Avrupa'da hızlıca bir bankacılık krizine dönüştü, borç sahibi kurumların mali kapasiteleri sorgulandı. 


Avrupa'daki demokratik idarelerin sorunlarını ve ekonomik idareyle uğraşabilmenin hem milli hem de AB seviyede kurumsal hatalarını bu kitabın IV. Bölümünde bir analize tabi tutacağım. Birleşik devletleri 2008 -2009'da vuran kriz gibi AB mali krizi de birçok neden ihtiva eden karmaşık bir yapıdadır. Ancak tetikleyici etkenlerin en başında Yunanistan ve İtalya'da kamu borçların birikmesidir. Birçok araştırmacının belirttiği gibi, Euro'yu yaratan Maastricht Antlaşması ortak bir para birimi ile ortak bir mali politikası olmayan bir para politikası sağladı. Bu da fakir kamu maliyesi olan ülkelere, 2000'lerin kriz dönemlerinde altında yatan tehlikeyi yansıtmayan, düşük faizli krediler alma olanağı veriyordu. 


Bu sorun, kamu borcunun 2010'a kadar GSYH'nin yüzde 140'ına yakın bir orana yaklaştığı Yunr.ristan'da gözle görülmekteydi. Şekil 7'nin gösterdiği gibi, İtalya için de borç karşılanamaz seviyelerdedir; her iki ülke de Euro bölgesinin ortalamasının çok üzerindedir. Bu da her iki ülkedeki görevli hükümetlerin düşmesine ve ülkelerin, kemer sıkma politikaları uygulayan teknokratik idareciler tara- 


fından idare edilmeye başlamasına yol açtı. Euro bölgesi içerisinde, Yunanistan ve 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Şekil 7 GSYH Yüzdesine Göre Merkezi Hükümet Borçları 


=—@= Danimarka 


—e- Almanya 


age Yunanistan 


—> İspanya 


—*-İtalya 
=@= Euro bölgesi (17 ülke) 
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KAYNAK: Eurostat 


İtalya en yüksek seviyede “gölge ekonomi”nin, vergi dairelerine düzenli şekilde bil- 


dirilmeyen ekonomik etkinliğin mevcut olduğu yerlerdi." 


Devam eden Euro krizi Kuzey ve Güney Avrupa'da büyük bir uçurum ortaya çıkardı. Avrupa’da genel bir “refah devleti krizi” yok: Almanya, Hollanda ve İskandinavya, mesela Birleşik Devletler ve Japonya ile kıyaslandığında çok büyük kamu sektörlerine sahip, hatta bu ülkeler 2008-2009 yıllarındaki Wall Street kriziyle Birlesik Devletler'den daha iyi baş çıkabildiler. Özellikle Almanya kamu maliyesini 2000'lerde Gerhard Schröder'in Gündemi ile, iş maliyetlerini kısıp, borç seviyelerini kontrol ederek düzene soktu... Sıkıntıya düşen ülkeler (Yunanistan, İtalya, Portekiz, İrlanda ve İspanya) birbirlerinden de farklıdır. İrlanda ve İspanya nispeten yaklaşan krizden mali olarak sorumluydu; sorun, emlak balonu patlayıp bankaların if- 


lasına sebep olması ve ardından vergi mükelleflerinin ödemelerinin kısılması ile 


115 Friedrich Schneider ve Dominik H. Enste, The Shadow Economy: An International Survey (New York: 
Cambridge University Press, 2002), s. 34-36. 
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başladı, ve böylelikle de kamu maliyesinde kaos ortaya çıktı. Aşırı harcamaya dayalı karşılanamaz derecelerdeki kamu borcu Yunanistan ve İtalya'daki ana sorundu. 


Kuzey ve Güney Avrupa'daki farklılıklar bazı gözlemcilerin bunun kültürel bir sorun olduğunu belirtmesine yol açtı: çalışkan, Protestan, disiplinli Kuzey Avrupa (Almanya, Hollanda ve İskandinavya) karşısında tembel, müsrif Katolik-Ortodoks Güney Avrupa. Daha sonra belirteceğim ama, kültür krizde rol oynasa bile bu dini farklılıklar dikkate alınamaz: Katolik İspanya'da 2000'lerdeki emlak balonunun patlamasına kadar bir bütçe fazlası mevcutken, Protestan Britanya ve İzlanda da büyük banka krizleri ve bütçe açıklarından muzdarip oldu. Asıl ayrım kültürü dini miras olarak tanımlarsak, kültürel değildi; ayrım kayırmacı ve kayırmacı olmayan Avrupa arasındaydı. 


Yunanistan ve İtalya'nın sorunlarının temelinde her iki ülkenin de kamu istihdamını bir siyasi iltimas kaynağı olarak kullanması yatıyordu. Bu tür bir kamu istihdamı olması gerekenden daha büyük ve etkisiz kamu hizmetleri verilmesine yol açtı ve bütçe açıklarını şişirdi. 4. kısımda gördüğümüz gibi Almanya özerk, liyakate dayalı, modern bir bürokrasiyi mutlakıyetçi dönemlerden miras almıştı. Devletin modernleşmesi tam demokratik katılımın öncesinde gerçekleşmişti. Siyasi partiler ilk ortaya çıktıklarında ideolojileri ve siyasi gündemleri esas almaktaydı; kayırmacılık hiçbir zaman siyasi gücün kaynağı olmamıştır. Ancak aksine Yunanistan ve İtalya, temsili demokrasiler edinmeden önce modern bürokrasi geliştirememiş ve yakın tarihe kadar halk istihdamını seçmenleri kanalize etmek için bir araç olarak kullanmışlardı. Sonuçta kamu sektörü istihdamını denetlemek kronik bir yetersizlik halini almıştı ve böylelikle de hesap günümüze kadar kabarmıştır. Yunanistan ve İtalya, Kuzey Avrupa'daki kendilerine benzer ülkelerin değil de on dokuzuncu yüzyıl Birleşik Devletleri'nde görülmüş bir gidişatı izledi: demokrasi modern devletten önce geldi ve modern devleti parti siyasetçilerinin menfaatlerine hizmetkâr kıldı. 


9-11. kısımlarda göreceğimiz gibi, Birleşik Devletler kayırmacılığı icat etmesine rağmen bu uygulamayı esasından uzaklaştırıp Gelişim Dönemi'nin sonlarına doğru modern, liyakate dayalı bir devlet için temel olarak kullandı. Patrimonyalizm, siyasette çıkar grupları şeklinde geri dönse de on dokuzuncu yüzyıldaki bazı kayırmacılık biçimleri artık yaygın değildir. Aksine Yunanistan ve İtalya'da, eski biçim kayırmacılık, her iki devlet de refah sahibi ve sanayileşmiş olmasına rağmen devam etmektedir. Birleşik Devletler'de ekonomik gelişme, ilerleme temelinde birleşmiş yeni bir orta sınıf yarattı. Yunan ve İtalyan deneyimi, ekonomik gelişmenin, kayırmacılığın yok oluşunu açıklamak için yeterli olmadığını göstermektedir. 
Yeni sosyal aktörler iyi tesis edilmiş kayırmacı sistemlerde kullanılabilir ve kendi 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kurallarına göre faal olabilirler. Dahası bu, siyasi gelişimin tek bir akıbet izlemediğinin ve gelişimin çeşitli bileşenlerinin paralel olabileceği fakat nihayetinde farklı gidişata sahip olduklarının kanıtıdır. 


AZ GÜVENİLEN TOPLUMLAR 


İtalya hakkında bir şeyler söylemeden önce şunu belirtmeliyim ki siyasi açıdan ancak 1860'larda birleşmiş ve nispeten zengin, iyi idare edilen Kuzey ile fakir, gelişmemiş Güneyin bir araya gelmesiyle oluşmuş bir topluluktan bahsetmekteyim. Yabancıların bir bütün olarak İtalya'ya yakıştırdığı kayırmacılığın ve siyasi yozlaşmanın özelliklerinden birçoğu, genellikle Lombardiya, Piyemonte, Veneto ve Toskana'dan ziyade tarihi açıdan Mezzogiorno'nun (Roma'nın güneyinde, Sicilya adasını da içerisine alan bölge) başlıca özelliğidir. İtalyan tarih yazınımda bu İtalya'nın “Güney Sorunu” olarak bilinir (ülkenin bu iki kısmının arasında tarihsel farklılıkların neden en baştan itibaren var olduğu ve neden birleşmeden sonraki yüz elli yıllık süreçte bu farkların neden kapanmamış durmaktadır). Güneyin nasıl farklı olduğu ama bu farklılıkların görmezden görülebilecek şekilde iyi tesis edildiğine dair pesine düşülen soru hakkında bir derece siyasi haklılık mevcuttur." 


Güney İtalya ve Yunanistan'daki geleneksel hayatın sosyolojik anlatımlarında çarpıcı olan nokta, sosyal güvenin ve sosyal yardımlaşma babında aile öneminin olmayışı hususunda çok benzer olduklarıdır.” Güney İtalya'da, Aile ile devlet arasında sivil yapıların (resmi olmayan grup ve toplulukların) olmadığını belirten eski bir yazı geleneği mevcuttur. Siyaset bilimci Edward Banfield, Basilicata'da küçük, yoksul bir kasabaya dair etnografik anlatımında, “gayri ahlâki ailecilik” kavramını önerir: “Eşyayı azami seviyeye çıkarmak içim çekirdek ailenin kısa vadeli faydası tercih edilir ve herkesin de bu şekilde yapacağı varsayılır.” Birinci dereceden akrabalar içerisinde ortaklık yabancılara güvenmeyi engeller: “verilebilecek herhangi bir fayda ancak kendi ailesinin fertlerine sağlanır. Böylelikle, birine hayır (hakkından fazlası) yapilamayabilir hatta hakkı (ne hakkettiyse) dahi verilemeyebilir ... 
Aileden olmayanlara karşı tutum kuşkuludur.”"8 Siyaset bilimci Joseph La Palombara'ya göre “ana birliktelikler hâlâ baskındır; aile, akrabalık, komşuluk, hemseri- 
116 Bkz. Jane Schneider, Italys “Southern Question”: Orientalism in One Country (New York: Berg, 1998); 

Judith Chubb, Patronage, Power, and Poverty in Southern Italy: A Tale of Two Cities (New York: Cambridge University Press, 1982); P. A. Allum, Politics and Society in Post-War Naples (Cambridge: Cambridge 

University Press, 1973); Sidney G. Tarrow, Peasant Communism in Southern Italy (New Haven: Yale 

University Press, 1967). 

117 Diego Gambetta, The Sicilian Mafia: The Business of Private Protection (Cambridge, MA: Harvard Uni- 


versity Press, 1993), s. 75-78. 
118 Edward C. Banfield, The Moral Basis of a Backward Society (Glencoe, IL: Free Press, 1958), s. 85, 115-16. 
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lik hâlâ bireysel sadakatin görüldüğü en belirgin birliktelik biçimleridir.” Bir diğer siyaset bilimci Sidney Tarrow, Güney İtalya'daki köylü komünizmi hakkındaki çalışmasında, “şiddet yaygınlığı, ölüm bilinci, kadının bir toplumdaki mütevazı yeri ve ekonomi ile siyasetteki yolsuzluğun gizli rolü etrafında bir inşa edilmiş bir kültürün varlığını yazar. Banfield'a destek çıkarak, “Mezzogiorno'da, bireylerin ikincil modern teşkilatlara iştirak edip bu toplulukların ne olduğu idrak ettiklerini ancak bazı sebeplerle bu teşkilatları gayri meşru ve yozlaşmış sayarak reddettiklerini” ileri sürer." Kavrayışı ile Robert Putnam, Making Democracy Work adlı eserinde geniş bir deneysel bir geçerlilik sağladı. Bu eserde Putnam, gazete okumak, spor kulüplerine üye olmak gibi sivil uğraşlar üzerine çeşitli deneysel ölçüler koydu ve Kuzey İtalya'daki güçlü birliktelik bağları ile Güney'deki zayıf, hatta hiç olmayan bağlar arasında çarpıcı bir fark buldu.” 


Çok benzer gözlemler, on dokuzuncu yüzyıldaki geleneksel Yunan kırsal toplumu hakkında yapılmıştır. Sosyolog Apostolis Papakostas'a göre “insanları teşkilatlandırmanın tek yolu aile (yerel farklılıklara rağmen, modern Yunan sosyal hayatında her daim önemli bir rol oynamış olan sosyal bir topluluk) ile mümkün olur.” Güney İtalya'da olduğu gibi, aileye bağlılık yabancılara karşı bir güvensizlik peyda etmektedir. Siyaset bilimci Keith Legg'e göre; 


Aile bireyleri dışarıdan gelen tehditlere karşı koymak için bir araya gelmelidirler ... Devleti, yabancıları ve hatta arkadaşları kandırmak kabul edilebilir ve genellikle zekâ parıltısı olarak desteklenir. Köylüler, yabancılar ile yeni, dolaysız ilişkiler kurma girişiminde pek bulunmazlar çünkü Yunanlar, tanıdıkları ve komşuları ile bile gerilim içerisinde bir ilişki yaşarlar ... Köy evleri öyle inşa edilmiştir ki sadece bazı şeyler toplumun nazarından kaçabilir ... köylü bir Yunan hastaneye kaldırı!- dığında, akrabaları sürekli doktoru ve uygulanan tedaviyi denetlemek adına hasta- 


neyi kendilerine yol ederler. 


Buna göre Yunanistan sadece Güney İtalya'ya benzemekle kalmaz hem de güney Çin'de, İspanya ve Latin Amerika'nın birçok kırsal kesiminde yer alan diğer az güvenilen topluluklara da benzemektedir. Bu tür topluluklarda komşular potansiyel 


119 Joseph La Palombara, Interest Groups in Italian Politics (Princeton: Princeton University Press, 1964), s. 
38. 

120 Tarrow, Peasant Communism, s. 54-55. 
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yardımcı olmaktan öte tehlikeli rakiplerdir. Bu sebeple buralarda ev mimarisi, ailenin varlığını meraklı gözlerden saklamak adına içe dönük olarak tasarlanmıştır. 
Bu tür topluluklarda işletmeler küçük kalmaya ve nesiller boyunca ailenin yönetiminde bulunmaya yatkındır, profesyonel müdürlerin idaresinde yürütülen büyük çaplı modern şirketlere dönüşmesi pek mümkün değildir. İşletmeler genellikle iki tip muhasebe tutarlar: biri aile için olan sahici kayıt diğeri ise vergi memuru için tutulan kayıt; had saf hadaki vergi kaçakçılığı toplum açısından destek görür çünkü devlet de bir başka yabancı olarak görülür." 


Yunanistan'da on dokuzuncu yüzyılın sonları ile yirminci yüzyılın başlarında ortaya çıkan şehirleşme bu sosyal düzene çok az müdahil oldu. İngiltere, Belçika ve Almanya gibi Batı Avrupa ülkelerinde şehirleşme, sanayileşmenin ve modern sanayilerin liman, nehir gibi iletişim ağlarını barındıran şehirlere kurulması ihtiyacının yan ürünüydü. Bu koşullar altında fabrika işinin uyguladığı disiplin Gemeinschaft'tan Gesellschaft'a evrildi, geleneksel topluluklar modern bir iş bölümü etrafında yeniden şekillendi. 


Ancak Yunanistan, şehirleşmenin sanayileşme ile eşgüdümlü değil de köylerin şehirlere göçüyle beraber (Gemeinschaft'a dokunmadan) yürütüldüğü Balkanlar, Orta Doğu ve Afrika'daki gelişmekte olan birçok toplumun karakteristiğine uymaktadır. Apostolis Papakostas'ın ifadeleri ile, “Yunan şehirleri “köylüler şehri, sakinleri ise şehirli köylüler? olarak tanımlanabilir: şehirlerdeki yüksek derecedeki sosyal uyum iç içe geçmiş bağlantılara ve ailelerin temel ilişkilerine dayanmaktadır Az güvenilen aile eksenli Yunan kırsal toplumu böylece yirminci yüzyılın başlarında şehirli bir toplum halini aldı. 


Olaylar, zaten az güvenilen toplulukları daha da az güvenilir kılabilir. Yunanislan İkinci Dünya Savaşı sırasında önce İtalyanlar, sonra ise Almanlar tarafından işgal edildi. Yunan toplumu bu noktada ideolojik hatlarla bölündü ve Alman işgali nihayete ermeden hemen önce Yunan Komünistler ile Britanya ve Birleşik Devletler destekli bir hükümet arasında acı bir iç savaş patlak verdi. Savaşta her iki taraf da olabildiğince gaddardı ve elli binden fazla zayiat verildi. Bugüne kadar devam eden kutuplaşma ise cabası... 


Tabi ki de güney İtalya ile Yunanistan arasında önemli farklılıklar mevcuttur. 
Mezzogiorno tarihinde büyük bir önemi haiz Mafya'nın Yunanistan'da bir mukabili yoktur. Yine de her iki bölge, aile merkezli yapılanmaları, aşırı güvensizlik ve 
124 Francis Fukuyama, Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity (New York: Free Press, 1995), 
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medeni bir toplumun yokluğu ile ön plandadır. İlk bakışta, sosyal güvensizliğin kayırmacılık ve düşük nitelikli bürokrasi ile ilişkili olduğu söylenemez, ancak öyledir: güçlü, etkili hükümet sosyal güven üretir ve güvenin var olmasını destekler. Güven ile güçlü hükümet Yunanistan ve güney İtalya'da mevcut değildir. 


Bu güvensizliğin kaynağı nedir? Bir sonraki bölümde öne süreceğim iddianın evvelinde şunu belirtmekte fayda var: bunun güçlü, gayri şahsi bir devletle hukukun üstünlüğünün eskiden beri olmayışı ile bir ilişkisi yoktur, hele kültürle hiç mi hiç alakalı değildir. Güvenilir bir resmi merci olmayınca aileler ve bireyler kendi başlarının çaresine bakarlar ve bir nevi “herkesin herkese rakip” olduğu bir tür mücadele içerisine girerler. 


YUNANİSTAN'IN ERKEN DÖNEM DEMOKRASİSİ 


Yunan devleti on dokuzuncu yüzyılda demokrasi gelmeden evvel hiçbir zaman güçlü, meşru ve bağımsız bir yapı oluşturma şansını elde edemedi. Osmanlı İmparatorluğu'nun bir beldesi olarak, bağımsız bir Yunan devleti hiç var olmamıştır ve bu bölgede, armatoloi kai kleftes (çapulcular ve hırsızlar) olarak anılan Osmanlı yetkilileri vergi toplama hususunda büyük bir dirençle hep karşı karşıya kalmıştır. Yunanlar, kısmen Fransız Devriminin fikirlerinden etkilenerek 1821'de bağımsızlıklarını ilan etti ve Türk idaresine karşı bir isyan başlattılar. Lakin kendi başlarına bunu beceremediler; ancak Fransa, Britanya ve Rusya müdahil olduktan (Türkleri defetmek için deniz güçleri ile askerlerini sevk ettikten) sonra bağımsızlıklarını elde ettiler. Yunanistan'ın bağımsızlığı bir nevi “insani müdahale” dedigimiz şeyin ilk örneğini teşkil etmektedir. Uluslararası toplum nezdindeki güçlü ahlâki kaygılar ile stratejik çıkarlar birleşerek bu askeri müdahaleyi teşvik eder. Yunan bağımsızlığı liberal Avrupa çevrelerinde büyük yankı uyandırdı, şair Lord Byron döneminin Bernard Henri-Lévy’si gibi davranıyordu. 


1830'da resmen bağımsızlık sağlandıktan sonra bile yabancılar Yunan siyasetine hükmetmeye devam etti; Büyük Güçler Yunan tahtına Bavyera Wittelsbach ailesi prensi Otto'yu geçirdi. Bavyeralılar modern, merkezi, gayri şahsi bir idare tesis etme ümidiyle askeri birlikler ve yetenekli idareciler getirdi. Ancak gelişen bir ülkede modern bir devlet kurma çabası veren çağdaşları gibi Otto'nun danışmanları da Yunan tebaasını kontrol edemedi. İdaresine karşı giderek artan direnişle yüzleşen Otto 1844'te bir anayasa kabul etmek zorunda kalıyor ve 1864'te bütün erkeklere 


oy verme hakkı tanıyor. Böylelikle Yunanistan, Britanya'dan bin nesil öncesinde, 


126 Bu gözlem için Elena Panaritise müteşekkirim. 
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Avrupa'nın temsili demokrasilerinden biri oldu. Birleşik Devletler'de olduğu gibi demokrasi yerli bir modern devlet kurmadan evvel tesis edilmiştir.” 


Britanya, Fransa, Almanya ve Belçika demokrasiyi tesisi etmeden sanayileşme sürecine başladılar, yani oy hakkı yaygınlaşmadan önce sanayide çalışan teşkilatlı bir sınıf şekillenmeye başlamıştı. Bu, ticaret birliği hareketlerini destekleyen programa dayalı Sosyalist veya sosyal demokratik partilerinin zuhurunu sağladı. Bu sıralama Yunanistan'da, ve tıpkı diğer çağdaş gelişmekte ülkede olduğu gibi, tam aksi şekildeydi. Yunanlar her zaman çok iyi tacir ve tüccardı. Osmanlı İmparatorluğu'ndaki ticaretin büyük kısmını ellerinde tutuyorlardı ve Orta Doğu ile Avrupa arasında köprü vazifesi görüyorlardı." Ancak Yunanistan 1870'lere, yabancı yatırım ülkeye akmaya başlayana kadar büyük oranda bir tarım toplumu olarak kalmıştı. 
Geniş kapsamlı şehirleşme yirminci yüzyılın şafağında gerçekleşmeye başladı; ancak bu, şehirler sanayi gelişmenin merkezi olduğu için değil de idari, kültürel ve ticari merkez olduğu içindi. Bu süreç bazen “gelişmeden modernleşme” olarak anılır. 
Gerçek bir sanayi sektörü 1920'lerin sonu 1930'ların başına kadar zuhur etmedi ve bundan sonra da Batı Avrupa'ya nazaran daha dar kapsamlı kaldı.” 


Yabancılar tarafından hükmedilen zayıf bir devlet bileşimi, güçlü girişimci bir kapitalist sınıfın olmayışı ve oy hakkı ile demokratik mücadelenin erkenden sağlanması Yunanistan'da her daim görülen kayırmacılık için bir zemin hazırladı. On dokuzuncu yüzyıl Yunanistanı'ndaki siyaset geniş sosyal sınıflar ve onların menfaatleri etrafında şekillenmemişti; daha çok bölge ve aileler etrafında teşkilatlanmıştı. Constantine Tsoucalas Yunanistan'ın (İngiltere'de olduğu gibi) arazi sahibi bir burjuvaya, sanayi proletaryasına ve Batı Avrupa'daki siyaseti şekillendiren orta sınıf elitlerinden hiçbirine sahip olmadığını iddia eder. İnsanlar güvenlik için kendi ailelerinin arkasına sığınırlar ve siyaset, varlık sebepleri bir ideoloji ya da programın değil, şahsi güvenlik olan akraba ilişkilerinin kayırmacı bağları etrafında teşkilatlanmıştır.!** 


Yunanistan'da güçlü bir kapitalist piyasanın olmayışı devletin iş gücünün gerçek sağlayıcısı olduğunu gösterir ve on dokuzuncu yüzyıl Yunan hükümetleri kamu sektörlerini siyasi destekçileriyle doldurmaya başlamışlardı. 1870'lere kadar Yunan hükümeti, aynı dönemdeki Britanya hükümetinin yedi misli daha fazla ortalama 


127 Legg, Politics in Modern Greece, s. 52-56. 

128 Nicos P. Mouzelis, Politics in the Semi-Periphery: Early Parliamentarism and Late Industrialization in the 
Balkans and Latin America (New York: St. Martin’s Press, 1986), s. 40-41. 

129 Nicos P. Mouzelis, “Capitalism and the Development of the Greek State,’ Richard Scase, ed., The State in 
Western Europe (New York: St. Martins Press, 1980) içerisinde, s. 245-46. 

130 Constantine Tsoucalas, “On the Problem of Political Clientelism in Greece in the Nineteenth Century,’ 
Journal of the Hellenic Diaspora 5, no. 1 (1978): 1-17. 


102 SİYASİ DÜZEN VE SİYASİ ÇÜRÜME 


memura sahipti, fakat bir kıdemli bir bakan, en zengin arazi sahibinin kazandığı- nın ancak yarısı kadar kazanabiliyordu.'*' Bölüm 3'te geliştirilen terminolojiyi kullanırsak, Yunan devleti özel sektöre bırakılması gereken işleri de yüklenerek, faaliyet çeşitliliğini artırıp kapsamını genişletti, ancak bütün bunlarla beraber idare kapasitesi hususunda oldukça zayıf kaldı. 


On dokuzuncu yüzyılın ortalarındaki Yunan toplumu kırsal patron-müşteri ilişkileri etrafında teşkilatlanmıştı. Bu sistem, parlamento üyelerinin oyları iş ve iyilikler sağlayarak denetlediği demokratik bir iltimas sistemine sorunsuz bir şekilde dönüştürülmüştü. Kamu sektöründe namuslu memurlar Trikoupis (1875-1895) ve Venizelos (1910-1933) hükümetleri tarafından istihdam edilinceye kadar (bu dönemlerde memurlar için eğitim standartları ile yaş hadleri getirildi) hiçbir atılım gerçekleşmedi." Harici olaylar parti sisteminde daha derin bir reforma ortam sağlama potansiyeline sahiptir. 1922'de Yunanistan Türkiye'ye yenildi ve bu mağlubiyet bir buçuk milyon Yunan mültecinin (0 zamanki nüfusun neredeyse beşte birinin) Küçük Asya'dan Yunan vatanına göçtüğü bir facia ile sonuçlandı. Bu mültecilerden birçoğu aşırı girişimci ruhluydu ve kısa sürede sanayi ekonomisini uçuşa geçirmeye destek sağlayacaktı. Bunlar mevcut iltimas ağlarına düşmemişlerdi. Aynı dönemde, Sovyetler Birliği'nin yükselişi halk seferberliğini bir ideoloji biçimi olarak gören Komünist partilere karşı dünya çapında sempati uyanmasına yol açtı. 
Buna Yunan Komünist Partisi de dahildi. Bu parti 1920'de Moskova liderliğindeki Üçüncü Enternasyonal'e katıldı. Bütün bu gelişmeler yeni, kayırmacılığın olmadığı bir siyaset biçiminin zuhuruna işaret ediyordu.” 


Maalesef iki dünya savaşı arasındaki geniş katılımlara, yeni siyaset biçimleri uygulamaya rağmen Yunan toplumu istikrar sağlayamayacak kadar aşırı derecede kutuplaşmıştı. Bu kutuplaşma,1930'ların ortalarında oligarşik bir idarenin demokrasiyi sindirmesine yol açacak bir dizi darbe ve çatışmaya yol açtı. Bunun ardındansa işgal ve iç savaş geldi. Demokrasi, 1967 ile 1974 yılları arasında albayların zalimane diktatörlüğü ile yeniden sendelemişti. İstikrarlı bir liberal demokrasi ancak bu diktatörlük iktidardan çekildikten sonra ortaya çıkabilmişti. Bu sosyal çatışmalar Yunan toplumunda derin ayrımlar bıraktı ve güvensizlik seviyesini artırdı.” 
131 Mouzelis, “Capitalism and the Development of the Greek State,” s. 242. 

132 A.g.e., s. 244; George Th. Mavrogordatos, “From Traditional Clientelism to Machine Politics: the Impact 

of PASOK Populism in Greece,’ South European Society and Politics 2, no. 3 (1997): 1-26. 

133 Legg, Politics in Modern Greece, s. 128-29; Christos Lyrintzis, “Political Parties in Post-Junta Greece: A 

Case of ‘Bureaucratic Clientelism’?” West European Politics 7, no. 2 (1984): 99-118. 


134 İki savaş arası dönem için, bkz. George Th. Mavrogordatos, Stillborn Republic: Social Coalitions and 
Party Strategies in Greece, 1922-1936 (Berkeley: University of California Press, 1983). 
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Yunan siyasi kurumlarının gelişmesi hakkında çarpıcı olan şey ekonomik modernleşmenin, Britanya ve Birleşik Devletler'in aksine, amacı devleti reform etmek kayırmacılığı ortadan kaldırmak olan bir orta sınıf ittifakı doğurmamasıdır. Bilakis, 1974'ten sonra, istikrarlı bir temsili demokrasinin zuhur edişi liyakate dayalı bürokrasinin arka plana düşmesine ve iki baskın partiye (merkez sağ Yeni Demokrasi [YD] ile Panhelenik Sosyalist Hareket [PASOK]) has bir kayırmacı siyaseti desteklemesine yol açtı. Albayların düşüşünden sonra Yunanistan'da resmi demokrasinin yenilenmesi, Huntington'ın Üçüncü Dalga demokratikleşme dediği olgunun ilk örneklerinden oldu. Ancak Yunanistan daki demokratik iradenin kalitesine yeteri kadar önem verilmedi. Yunanistan hiçbir zaman gerçekten modern, gayri şahsi bir kamu sektörü tesis edilemedi. 2009'daki Euro krizine kadar bu durum hiç kim- 


seye sıkıntılı bir meseleymiş gibi gelmedi. 


DEVLETİN SÖMÜRGELEŞTİRİLMESİ 


İkinci Dünya Savaşı sonrasında Yunanistan'daki kayırmacılıktan bahsedeceksek, on dokuzuncu yüzyıldaki Yunan siyasetine hükmeden muteber kişiler ile takipçilerinin meydana getirdiği bir sistemden artık söz edemeyiz. Bir yığın seçmenle uğraşan Yunan partileri daha kendine özgün ve iyi teşkilatlanmış, oy peşindeki örgütlere dönüştüler. Bu, 1800'lerin sonlarındaki Birleşik Devletler'in siyaset me- 


kanizmasına benzerlik gösterir." 


Bu sistem, George Mavrogordatos'un eğitimden bankacılığa kadar örneklerle gösterdiği gibi, Yunan idaresine hükmetmeye başladı. 1980'lere kadar, üniversite öğrencilerinin, başvurmaları halinde orta öğretim sistemine direkt istihdam edilmesi mümkündü. Bu sistemde liyakat çok sınırlıydı ve öğretmenlerin sayısında kontrol edilemez büyümeyi artırmaktaydı; adaylar iş olanaklarından aşırı fazlaydı. PASOK 1993'te iktidara geldiğinde bunların hepsi değiştirdi. Parti, geçici öğretmen atamalarının denetimini ele alıp bu atamaları kendi parti destekçilerine ödül olarak kullandı. Buna ek olarak, müfettiş sistemi kaldırıldı ve mevcut okul müdürlerinin etkisi azaltıldı; öğretmenin performansını liyakate göre değerlendiren her belirtiyi yok eden kendiliğinden yükselme sistemini ortadan kaldırdı. Bunlar elit karşıtı, Sosyalizm yanlısı ölçütlerle ideolojik olarak meşru sayıldı. Garantiye aldıkları şey halkın katılımı değil (eğitimde her halükârda tartışmaya açık bir hedeftir) partinin keyfi atamalarını denetim altına almasıydı. 


135 Lyrintzis, “Political Parties in Post-Junta Greece,” s. 103; Takis S. Pappas, Making Party Democracy in 
Greece (New York: St. Martins Press, 1999). 
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Aynı şey devletin sahip olduğu Yunanistan Milli Bankası için de gerçekleşmiştir. 1980'lerin başlarına kadar, Yunanistan Milli Bankası, Yunan hükümeti içerisinde elemanlarının yüzde 90'ı sınavlarla işe alan liyakate dayalı oldukça muteber bir adacık gibiydi. Bu, PASOK'un 1981'de güç kazanmasıyla değişti; parti, bankanın bütün maaş çizelgesini (on altı bin kadar işçisi için) yüzde 50'ye kadar artırdı ve yeni elemanları rekabetçi sınavlardan muaf tuttu. İltimas çekilmiş elemanların sayısı, tamamen parti tarafından idare edilen yüksek makamlara sağlanan teşviklerle, iş gücünün yüzde 10'undan 40'ına çıktı. Mavrogordatos bankanın personel müdürüne toplam istihdamı sorduğunda, personel müdürü bu sayıyı ancak bir mahkeme kararının zorlaması ile söyleyebileceğini ifade etmiştir. 


Öğretmen ve banka personeli istihdamını siyasallaştıran PASOK olmasına rağmen her iki parti de kamu sektörüne kendi adamlarını yerleştirdi. YD ve PASOK 1981, 1989, 1993, 2004 ve 2009'da dönüşümlü olarak makama geçtiler. Her seçimin ardından, birbirlerinin atadıkları kişileri yerlerinden etmenin ve kendi adamlarını yerleştirmenin yollarını aradılar. Bununla birlikte, güçlü Yunan kamu sektör birlikleri çoğu memur için çalışma süresini garantiye alan kurallar kararlaştırdı. Her parti seçiminde elemanların değişmesindense (Amerikan iltimas sisteminde olduğu gibi) Yunan devleti yeni işe alımlar için imkân sağladı. Aşikârdır ki, bu uygulamalardan hiçbiri bürokrasinin kalitesini artırmadı ve sürekli büyüyen kamu sektörü Yunanistan'ın bütçe açıkları ile borçlarına aşırı bir yük bindirdi. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) Euro krizi sonrasında Yunan kamu sektörü hakkındaki bir raporuna göre Yunanistan'da yedi yüz binden fazla memur mevcut; memur sayısı 1970 ile 2009 arasında beş kat artmış. Krizin başlangıcından itibaren her özel sektör çalışanına nispeten sadece bir kamu sektörü çalışanı işten 


çıkarıldı ve kamu sektörü maaşları ile ikramiyeleri özel sektör maaşlarının bir buçuk katı kadardır.!* 


DÜŞÜK KALİTELİ İDARE 


Yunan devleti büyük ve geniştir fakat birkaç istisnası dışında oldukça düşük kalitelidir. Sorunları, Euro krizinin başlangıcından itibaren bütün Avrupa boyunca efsanevi bir şekilde yayılmıştır: yetersiz defter tutma sistemleri sebebiyle tapuların 


136 Bu vakalar ile diğerleri şurada tartışılmaktadır: Mavrogordatos, “From Traditional Clientelism to Machine Politics.” 

137 John Sfakianakis, “The Cost of Protecting Greece's Public Sector,” International Herald Tribune, Ekim 10, 
2012. OECD tarafından Yunan kamu sektörü hakkında sunulan bir rapor 2008'de kamu istihdamının bir milyon kişi (toplam iş gücünün 22.3'ü) kadar olduğunu öngörmüştür. Bkz. Organization for Economic Cooperation and Development, Greece: Review of the Central Administration (Paris: OECD Public Governance Reviews, 2011), s. 71-72. 
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sıklıkla kaybolması, mahkeme davalarının yığılması, hastane ve diğer devlet kurumlarında uzun bekleme süreleri... 


Yunanistan'da kayırmacılığın kökleri bulmak zor değil; bu, modern devletin bir araya gelmesine fırsat doğmadan temsili demokrasinin erkenden gelmesinin bir sonucudur. Bu bakımdan Yunan tecrübesi Amerika tecrübesinden pek farklı değildir ve hatta Latin Amerika ve Güney Asya'daki gelişmekte olan ülkelere de benzer. 
Yunanistan'ın modernleşmiş ve ekonomik olarak gelişmeye başlamış bir ülke olarak ortaya çıkmak için giriştiği reformda başarısız olması söz edilmeye değer. Yunanistan da, kamu hizmeti reformu isteyen bir orta sınıf etrafında teşkilatlanmış grupların ittifakı hiç gerçekleşmemiştir. Bunun yerine, kentliler ile Küçük Asya'dan gelen mülteciler gibi yeni gelen toplum aktörleri var olan kayırmacı sistem tarafından cemiyete kabul edilmiş ve bu sistemin kurallarına göre hareket etmişlerdir. 


Bazı ülkeler kendi kayırmacı sistemlerinde reform yapabiliyorken Yunanistan neden yapamamaktadır? Bu soruya, gelişmiş ülkelerin devlet kurma tecrübelerini özetleyerek, daha ayrıntılı bir biçimde 13. bölümde değineceğim. Ancak, cevapları kendi içerisinde barındıran bu vakadan zuhur etmiş birkaç etken mevcuttur. 


İlki kendi has güçlü bir devlet olma geleneğinin olmayışıyla alakalıdır. Yunanistan antik dönemlerde “demokrasinin doğum yeri” olsa da modern döneme, yerel elitlerin gayri meşru yabancı bir güç için istihdam edildiği bir Osmanlı vilayeti olarak girdi. Yunanlar bağımsızlıkları için cesurca savaştı fakat kendi başlarını bunu başaramadılar; bağımsızlıklarından sonra bile yabancı etkisi gücünü korudu, ilk Yunan siyasi partilerinin muhtelif Büyük Güçlere olan bağlılığı bunu kanıtlar. 
Bu yabancı etkiler yüzyıllar boyunca ülkenin istikrarsız sınırlarının kanıtıdır. Bu yabancı etki olgusu, Yunanistan'ın daha büyük uluslararası sıkıntılarda bir piyon gibi olduğu İkinci Dünya Savaşı ile soğuk savaş boyunca da devam etti. İtalya dahil dünyanın diğer kısımlarında, ileride göreceğimiz gibi, Komünist ve aşırı sol diğer partiler, ideolojiye bağlı olarak kayırmacılığı halkın seferberliğini savundukların- dan reddetmeye mütemayildir. Ancak soğuk savaş dinamikleri Birleşik Devletler'in nispeten temiz bir sol kanat partisi karşısında daha yozlaşmış ve kayırmacı bir mu- 


hafazakâr partiyi destekleyeceğini kesinleştirmiştir. 


Bugün mali krizle uğraşırken, Yunan siyasetinin ana meselesi Brüksel, Almanya, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve diğer dış aktörlerin etkilerinden hangisine bakacagidir, çünkü bunların her biri zayıf Yunan hükümetinin arkasındaki ipleri çekiyor gibi görünmektedir. Bunun aksine, Amerikan siyasi kültürüne aşırı şekilde güven- 


sizlik olsa da demokratik kurumların temel meşruluğu çok temelden sağlanmıştır. 
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İdareye güvensizlik Yunanların vergi toplamadaki beceriksizliğiyle ilişkilidir. 
Amerikalılar vergileri sevmediklerini yüksek sesle beyan ederler ancak Kongre bir vergi koyduğunda idare bunu ödetmede oldukça etkilidir. Dahası Birleşik Devletler'de vergi ödeme seviyelerinin oldukça yüksek olduğunu (özellikle de Akdeniz'deki çoğu Avrupa ülkesinden) gösteren uluslararası çalışmalar mevcuttur. Restoranların nakit ödemelere ihtiyaç duyarken, doktorlar fakirlik sınırında maaşlar alırken, mal beyanında bulunmamış vatandaşlara ait saklı yüzme havuzları Atina'da çeşitli yerlerde bulunuyorken, Yunanistan'da vergi kaçırma yaygındır. Bir hesaba göre, Yunanistan'ın kayıt dışı ekonomisi (vergi memurlarından saklanan beyan edilmemiş gelir) toplam GSYH'nin yüzde 29.6'sı kadardır." 


İkinci etken Yunanistan'a kapitalizmin geç gelmesiyle alakalıdır. Birleşik Devletler erken dönem sanayileşenlerdendi; özel sektör ve girişimcilik çoğu Amerikalı için ana uğraş olarak kalmıştır. Yunanistan şehirleşmesiyle modern bir toplumun önceden hallettiği tuzaklarla uğraşmaya başladı ancak güçlü bir sanayi istihdamı sağlamayı beceremedi. Girişimciler için fırsatların olmayışı ile Yunanlar kamu sektöründe iş aramaya giriştiler ve halkın oyunu almak isteyen siyasetçiler bundan memnundu. Dahası, kırsaldan köylerin bütün bütün şehre göç etmesi biçimindeki Yunan şehirleşme tarzı kırsaldaki iltimas ağlarını (sanayi temelli gelişimi eriten ağları) olduğu gibi korudu. 


Son etken güvenle, yahut sosyal sermaye olarak tasvir edilen şeyle alakalıdır.” 
Bu bölüme Yunanistan'ın güney İtalya ile az güvenilme hususunda bir üne sahip olduğunu belirterek başladım. Bazı sosyal bilimciler güvenin bir toplumdaki, etkili idare, herkesin zenginleşmesine olanak sağlayan güçlü ekonomik büyüme gibi diger güçlerin yan ürünü olduğunu iddia etmekteler. Diğerleri ise güven eksikliğinin siyasi yahut ekonomik sistemlerden bağımsız şekilde (ya da ekonomistlerin ifadesi ile haricen) var olan kültürel bir durum olduğunu ileri sürerler. 


Bana göre, Yunan güvensizliği siyasetten, özellikle de güçlü, tarafsız bir devlet olmadan yıllar boyunca kendi kültürel ortamında varlığını sürdürmeye devam etmesinden kaynaklanmaktadır. Güvensizlik, hem geleneksel kırsal Yunan toplumuna hem de yirminci yüzyılın acı siyasi çabalara sinmiştir. Yunanistan etnik açıdan dünyanın en homojen topluluklarından birisi olmasına rağmen Yunanlar aile, 
138 Susan Daley, “Greek Wealth Is Everywhere but Tax Forms,’ New York Times, May 1, 2010; ayrıca bkz. 

Daley, “Greece's Efforts to Limit Tax Evasion Have Little Success,” New York Times, May 29, 2010; Schneider ve Enste, Shadow Economy, s. 36; Friedrich Schneider ve Robert Klinglmair, “Shadow Economies Around the World: What Do We Really Know?” European Journal of Political Economy 21 (2005): 


598-642. 
139 Bkz. Fukuyama, Trust, böl. 1. 
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akrabalık, bölge, sınıf ve ideoloji ile bölünmüştür. Bu sosyal ve siyasi çatlakların beslenmesi devletin hiçbir zaman toplum menfaatinin koruyucusu olarak (Alman ve Fransız devletlerinin yaptığı gibi) görülmemesine neden oldu. Devlet, daha çok, ele geçirilip partizanların çıkarı için sömürülen değerli bir şey olarak görülür. Bu sebeple, günümüzdeki hiçbir Yunan siyasi partisi, kendi seçim beyannamelerinin bir parçası olarak devlette reform yapmaya girişmemiştir. Avrupa Birliği ile IMF Yunanların borcunda yapılandırmaya gitme karşılığında devlette yapısal reformlar talep ettiğinde Yunan hükümeti, iltimaslar üzerindeki parti kontrolünü sona erdirmeyi kabul etmeden önce, kemer sıkma yolları aramaya başlamıştı. 


İtalya'nın durumu Yunanistan'a bazı açılardan benzerdir; aşırı güvensizlik ve herkesin çıkar peşinde oluşu bu ülkede de halk idaresinin zayıflamasında önemli bir rol oynamaktadır. Ancak İtalya'nın durumu daha karmaşıktır çünkü İtalya daha zengin ve daha değişik bir ülkedir. En azından, kayırmacılık ve siyasi yolsuzluğa karşı devam eden bir mücadele mevcuttur. Ancak Yunanistan gibi, modernleşmenin kendisi tamamen modern bir devletin zuhur etmesi için yeterli olmuştur. 


/ 


İTALYA VE AZ GÜVEN DENGESİ 


Devlet kalitesinin İtalya'da bölge bölge nasıl değiştiği; Güneydeki İtalyan devletinin zayıflığı; Mafyanın nereden geldiği; İtalya'nın kayırmacılık ve 


yolsuzluk ile mücadelesi; iyi idare için güvenin önemi 


Bir gözlemci Sicilya'nın önde gelen şehrini şöyle tasvir eder: 


Mafyanın başkenti, yerel idaredeki rüşvet ve yolsuzluğun milli sembolü, İtalya'nın en büyük altıncı kenti olan Palermo Avrupa ile Afrika arasında bir şekilde denge sağlamıştır. Zengin, modern bir metropol yüzünün yanında harap varoşlar, bükülen dar yollar ile eski şehrin rutubetli avlular, büyük bir Avrupa kentinden ziyade Kahire ya da Kalküta'yı hatırlatan barınma, sağlık ve temizlik koşullarını barındırmaktadır. Palermo'da hayat, şehrin günlük kaosvari trafiğinin eziyetinden eski şehirde bulunan bir diğer palazzonun'*©* mutad yıkılışına, çöp toplamak veya toplu taşıma gibi temel kamu hizmetlerinin sürekli çöküşünden sıklıkla patlak veren ve şehrin sokaklarını kurşunlarla kevgire dönmüş cesetlerle kaplayan mafya çatışma- 


larına kadar daimi bir dramdır."*! 


Güney İtalya'da yerel idarenin devam eden başarısızlıklarından birisi çöp toplamaktır. 1976'da, toplanmamış çöp yığınları Palermo sokaklarında aylarca kalmıştır. 2000'lerde Napoli'de benzer bir kriz Başbakan Silvio Berlusconi'nin kabinesine kadar uzandı." Yol yapımının pek üstesinden gelinemedi. The New York Times 2000 ile 2011 arasında Salerno'dan Reggio Calabria'ya giden A3 otoyoluna 
İtalya'nın, Avrupa Birliği'nin 500 milyon dolarlık yardımı da dahil olmak üzere 10 


140 ` Palazzo (İtalyanca): Apartman. [¢.n.] 

141 Judith Chubb, Patronage, Power, and Property in Southern Italy: A Tale of Two Cities (New York: Cambridge University Press, 1983), s. 1. 

142 Bkz. “Naples Blasts Berlusconi as Garbage Piles Up,” Newsweek, Ekim 27, 2010. 
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milyar dolar harcadığına işaret etmektedir. Yüksek oranlardaki rüşvet ve yolsuzluk sebebiyle otoyol hâlâ tamamlanmış değildir." 


Robert Putnam, günümüz siyaset biliminde bir klasik halini alan şekilde, İtalyanın farklı bölgelerindeki bölgesel idarelerin kalitelerindeki büyük farklılıkları deneysel olarak göstermiş ve bu farklılıkları, yapısal ekonomik veya siyasi etkenlere değil sosyal sermaye dediğimiz sivillerin farklı oranlardaki katılımlarına bağlamıştır. Daha sonra, zayıf idari uygulamanın önemli kaynaklarından birinin bölgedeki kayırmacılığın çok eski tarihi olduğu iddia etmiştir. 


İtalya'nın “güney sorunu” hakkındaki literatürün çoğu menkibevidir ancak Putnam, idarenin performansı için on iki nicel ölçü (hükümet istikrarı, bütçeleri tamamlandığı sürat, kanun koymada yenilik, çocuk ve aile bakım merkezleri, bürokratik cevap verebilirlik gibi) getirmiştir. Putnam daha sonra, yirmi-otuz yıl içerisinde İtalya'daki bütün bölgelerden veri topladı ve idare kalitesinde tutarlı bir kuzey-güney eksenine (Emilia-Romagna, Lombardiya ve Umbria'nın her daim Sicilya, Basilicata ve Calabria'dan yüksek değerler almasına) dikkat çekti. Ölçümleri, İtalyan vatandaşlarının yerel idareleri ile memnuniyetine dair yapılan incelemelerle yakından ilişkilidir.“ 


Çalışmalarının bu noktasında, Putnam İtalyanların uzun süredir idrak ettiği durumu istatistiksel olarak doğrulamaktadır. Bu farkların sebeplerini öne sürdüğü vakit iddiası büyük tartışma yarattı. Ekonomik bir determinist idare kalitesinin bir bölgenin sosyoekonomik modernleşme seviyesi yahut kaynak seviyelerinin bir ürünü olduğunu ileri sürebilir. Güney İtalya Kuzeyden daha fakir olduğu için, kaliteli bir idare sağlayabilmek kolay olmayabilir. Putnam bölgeler arası farkın nesillerdir sürdüğüne ve Kuzey'in bugünkü Güney'den daha fakir olduğu günlerde dahi mevcut bulunduğuna işaret etmektedir. Dahası tek başına kaynaklar bu farkı açıklayamaz çünkü savaş sonrası İtalyan hükümetleri, Güney'in Kuzey'i yakalaması için İkinci Dünya savaşı sonrası ilk yirmi yılda muazzam miktarlarda kaynağın güneye nakletmiştir. Güney bu dönemde adam akıllı gelişse de Kuzey daha fazla gelişmiş, böylelikle de fark yerini korumuştur. 


Bölgeler arası farklılığı farklı kurumlara veya politikalara bağlamak da pek mümkün değildir. İtalya'nın savaş sonrası siyasi sistemi aşırı merkeziydi; bütün bölgeler Fransız tarzı, tek tip valiler ile idare edilmekteydi. Bu sistem 1970'lerde merkezi idare, bütün ülkede kaynakları eşitlemenin yolunu arayan bir yapı içerisinde, 
143 Rachel Donadio, “Corruption Seen as Steady Drain on Italy's South,’ New York Times, Ekim 8, 2012, s. 
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karar verici yerel otoriteler tesis edince reform edilmiş oldu.“ Merkezi bir devletin bölgeleri Roma'dan yönetilse de aşağı yukarı eşit oranda kaynaklara erişim sağlayarak özerk bir biçimde idare olunsalar da 1861'den beri var olan siyasi düzenin farklılıkları körüklediğini iddia etmek güçtür. 


Bu durum Putnam}, Edward Banfield ve diğer başka güneyli gözlemcilere başvurarak, bölgenin işlev bozukluklarının uzun zamandır süregelen kültürel değerlere yani sosyal sermayeye dayandığını iddia etmeye götürmüştür. Putnam, sosyal sermayenin, Orta Çağlarda Rönesans ile zenginleşen Cenova, Floransa ve Venedik gibi kendi kendisini idare eden şehir devletlerinde kendiliğinden zuhur ettiğini öne sürmüştür. Bu devletler sadakat ve güven erdemleri geliştirmişler ve özerk oligarşik kurumlar etrafında teşkilatlanmışlardır. Bunların aksine Güney İtalya merkezi ve otokrat Napoli ile Sicilya daki Normandiyalı kralların idaresi ile şekil almıştır. 
Bunların baskın sosyal teşkilat biçimi patron-müşteri ilişkisiydi. Bu sebeple bölgeler arası farkın nihai sebebi tabiatı gereği siyasiydi fakat, bu farklılık Putnam'a göre yüzyıllar boyunca, güven ve topluma ilişkin bir şekilde sosyal, kültürel alışkanlıklarda yaşayagelmiştir. “6. 


GÜNEY İTALYA'DAKİ KAYIRMACILIĞIN KÖKLERİ 


Güney'in yurttaşlık bilinciyle dolu bir topluma sahip olmamasının tarihi bir sebebi olarak güçlü otoriter idarenin varlığı gösterilebilir ancak bunun yanı sıra birçok sorun daha mevcuttur. İlk sırada, Putnam'ın bölgenin hiyerarşik siyasetinin resmen 1194'te sona erdiğine atıfta bulunduğu Sicilya Norman krallığı gelir. Bu krallığın ardından, üyeleri Kutsal Roma İmparatoruna bağlı olan ve esas kuvveti Kuzeyde olan Hohenstaufen hanedanı gelir. (Bağımsız Katolik kilisesinde çıkan resmi tören sıkıntısı sırasında İmparator IV. Henry'ye karşı güney Norman krallığının nasıl savaştığı ilk cildin 18. kısmında anlatılmıştı.) Hohenstaufenler erken dönem Norman geleneğinin bir devamı olarak görülse bile (II. Frederick şüphesiz, büyük bir merkeziyetçi idi) bu krallık 1268'de sona ermiştir. Avrupa tarihinin bu kısmında İngiltere'yi idare eden güçlü, merkezi bir Norman krallığı ile Danimarka'da bir Viking krallığı mevcuttur ancak ne İngiltere'de ne de Danimarka'da kayırmacı bir idare biçimi gelişmemiştir. Şurası aşikârdır ki, on üç ile on dokuzuncu 
(45. Putnam eğitim seviyesi, ideolojik kutuplaşma, siyasi meseleler üzerindeki seçmen mutabakatı, darbe 

oranları ve Komünist partiler tarafından yönetilme gibi diğer muhtemel açıklayıcı etkenlere de bakmıştır. Bunların hiçbiri idare performansında gözlemlenen farklılıklarla güçlü şekilde alakalı değildir. A .g.e., 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yüzyıl arasında İtalya'da günümüz idaresini çok daha iyi açıklayabilecek bir çok olay vuku bulmuştur. 


Güney deki güçlü düşey siyasi güce kayırmacılığı atfetmedeki ikinci sorun kuzeydeki şehir devletlerindeki cumhuriyet geleneğinin tam zıttı bir hüviyet taşımaktadır. İlk ciltte ileri sürdüğüm gibi, merkezi devlet otoritesinin gelişmesi modern idarenin gerekli bir koşuludur ancak bu belirli bir toplumdaki siyasal özgürlük derecesi hakkında pek bir şey söylemez. Avrupa derebeyliği bırakırken geçerli kurumlar ortaya çıkarmanın anahtarı var olan krallık (devlet) ile toplumda elit gücü elinde bulunduranlar arasındaki dengedir. Krallıktan sonra, aristokrasi ile bürokrasinin beraber iş yaptığı, Fransa ve İspanya gibi yerlerde zayıf mutlakıyet zuhur eder; krallık ile aristokrasinin köylülere karşı el birliği yaptığı, Prusya ve Rusya gibi yerlerde güçlü bir mutlakıyet ortaya çıkar; aristokrasinin Macaristan ve Polonya'da olduğu gibi krallıktan güçlü olduğu yerlerde bölgesel tiranlıklar olduğu halde milli bir zayıflık vardır. Sadece İngiltere'de devlet ve aristokratik elitler nispeten dengedeydi; anayasal idare hiçbirinin birbirine üstün gelemeyeceği bir biçimde ortaya çıkmıştı. 
İngiliz devleti sıklıkla aristokrasi karşısında elit olmayanları gözeterek ağırlıkların- dan kurtulmuştur; bunu eşitlikçi bir ideolojinin gereği olarak değil rakip kanatların güçlerini kırmak için yapmıştır. Magna Carta ile gücünü sınırlayan Kral John'un baronlarını hikâyesini bilsek de İngiliz kralları, arazi kiracıları ile elit olmayan vasallara karşı baron ve lordların gücünü sınırlamada bir araçtır.“ 


Putnam, Normanların güney İtalya'da güçlü merkezi bir idare kurduğunu ve düşey gücün vatandaşların güven, birlik gibi yatay ilişkiler kurmasına balta vurduğunu iddia eder. Ancak Orta Çağlar'da, hiçbir Avrupa devleti, Çinlilerin, yahut sonradan Rusların yaptığı gibi bütün topluma etki edip onları tamamen kontrol altına alma kapasitesine sahip gerçekten diktatoryal merkezi bir devlet kuramazdı. 
II. Frederick sonrası yüzyıllarda, güney İtalya gerçeği, daha da zıtlaştı: süregelen bir merkezi otorite zayıflığı köylülerin aristokrasi tarafından sömürülmesine engel olamıyordu. Bir diğer ifade ile Güney İtalya, Prusya ve Rusya'dan ziyade Macaristan ve Polonya'ya daha çok benzemektedir. 


Yunanistan'da olduğu gibi, güney İtalya'daki yerel merkezi idarenin zayıflığı uluslararası seviyedeki siyasetle oldukça ilişkiliydi. Sicilya ve Napoli krallıkları Hohenstaufen'lerden, hanedana ait mülklerin Ferdinand ve Isabella'nın evliliği ile 


147 Polonya ve Macaristan'da, krallığın gücü, kralların gücünün üzerindeki yasa ve kontrollerle sinirlandirilmıştır. Aristokrasinin gücünü kralların kontrol edememesi toprak sahibi elitlerin on beşinci yüzyıldan itibaren köylülerin haklarını giderek ele geçirmelerinin sebeplerinden biridir. Birleşmenin arifesindeki güney İtalya'daki durum böylelikle, güçlü bir monarşiye sahip Prusya'ya değil de bu ülkelere daha çok benzer gözükmektedir. Bkz. Fukuyama, Origins of Political Order, s. 373-85. 
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İspanyol idaresine girdiği Aragon Hanedanı'na geçti. Bu mülkler, Habsburg varisi ve Kutsal Roma İmparatoru olan V. Charles'ın imparatorluğu döneminde bir araya getirilmiştir. Güney İtalya Napolyon'un burayı fethedip kardeşi Joseph'i tahta geçirmeden evvel ilk olarak İspanyol Habsburgları'nın, İspanyol Halef Savaşı'nın ardından da İspanyol Burbonları'nın idaresindeydi. Yaklaşık beş yüzyıl boyunca, İki Sicilya Krallığı üzerindeki itibari hâkimiyet uzaktandı, idarenin meşruiyetine yerel isyanlarda sıklıkla karşı koyulmuştur. İtalyan tarihçiliğinin bir ekolü bölgedeki güvensizliğin merkezi diktatörlükten değil İspanyol Habsburgları'nın uyguladığı böl ve yönet siyasetinden zuhur ettiğini iddia eder.'* 


Her halükârda, güney İtalya'da süregelen kayırmacılık modern bir olgudur ve eski Norman krallığının, hatta İspanyol Habsburglarının uygulamalarından daha yakın tarihi etkenler mevcuttur. Bunun için Kuzey Piyemonte krallığı himayesinde 
1861 yılında, Güney'deki Burbonların Giuseppe Garibaldi tarafından indirildikten 
sonra oluşturulan birleşik İtalya'ya bakmalıyız. Kuzeyliler ilk olarak güneyin sosyal realitesine karşı çıktığında, çok şaşırdılar: Garibaldi bağımsızlığından sonraki yeni Napoli valisi İtalya'nın ilk başbakanı Cavour Kontu Camillo Benso'ya şöyle rapor verir: “Burası İtalya değil! Afrika! Bedeviler toplumun ahmakları değil seç- 


kinleri olmuş burada.”'* 


Bürokrasisini ve kurumlarını birleşik Almanya'da “millileştirebilen” Prusya'nın aksine Piyemonte benzer bir kaderi gerçekleştirebilecek kadar büyük değildi. Köylü isyanları ve Burbonların çöküşünün ardındaki uyanıştan doğan kaosla karşılaştıktan sonra, yeni milli hükümeti kontrol eden kuzey burjuvazisi, Antonio Gramsci'nin “blocco storico” (tarihi müttefik) dediği Güneydeki bölgesel oligarşi ile bir antlaşma yapmıştı. Siyaset bilimci Judith Chubb'a göre “idari iltimas ile bölgesel idarelerdeki tam bağımsızlık karşılığında, [güneyli elitler] Parlamento'daki herhangi idari çoğunluğu, ne yapacağına bakmaksızın tamamen destek sağlamaya razı oldu.”"! 


Geleneksel patron-müşteri ilişkileri uzun zamandır İtalya'da mevcuttur. Patron (patronus) ve müşteri (cliens) kavramları Roma menşelidir ve bu kavramlar, geç Cumhuriyet günlerindeki Romalı elitlerin gücüne dayanan bir üst ile astın arasındaki resmi, anayasal ilişkilere dayanır.”? Lord ile vasalin feodal ilişkisi, iki grubun nispi amaç ve ayrıcalıkları açıkça düzenlenmiş anlaşmalı bir iltimas biçimi olarak 


148 Bu, Paolo Mattia Doria tarafından iddia edilir ve Benedetto Croce tarafından eleştirilmiştir. Bkz. Gambetta, Sicilian Mafia, s. 77. 

149 P.A. Allum, Italy—Republic Without Government? (New York: Norton, 1973), s. 9. 

150 A.g.e., s. 3-4. 

151 Chubb, Patronage, Power, and Poverty, s. 20. 

152 Bu kavramın tarihi için, bkz. Richard P. Saller, Personal Patronage Under the Early Empire (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1982), s. 8-11. 
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görülebilir. Güney'de derebeyliğin kaldırılmasıyla bu resmi ilişkiler gayri resmi ilişkilere dönüştü. Yerel toprak lordları, topraklarında yaşayan köylüleri kontrol etmek için zenginliklerini ve siyasi bağlantılarını kullanırdı. 


Bu geleneksel himaye sistemi (dünya çapındaki birçok kırsal toplulukta vardır) kademe kademe modern bir kayırmacılık sistemine evrilmiştir ve güçlü, özerk bir devlete sahip olmayan bir topluma demokrasinin erkenden gelmesiyle (tıpkı Yunanistan'da olduğu gibi) ilişkilidir. Luigi Granziano'ya göre 1860 ile 1922 yıllarındaki liberal cumhuriyet idaresinde “kişiler ve iltimas etrafında değil de fikirler ve uygulamalar etrafında şekillenmiş siyaset teşkilatı sadece muhalefeti yok etmekle kalmadı ayrıca ‘parti’ kavramının içerisini boşalttı.” Himaye sisteminde altındaki Amerika'daki gibi, bu idarenin kalitesi üzerinde yıkıcı bir etkiye sahipti: “sistemi devam ettiren saikların çıkarcı doğaları başkanın ödül ve yaptırımları bırakmaya sevk etmiştir; yani başkan bürokratik idare normlarından olabildiğince bağımsız olmalıdır.”53 Bu sistem, daha önce yaptığımız kavramlara göre, tam anlamıyla kayırmacı değildir çünkü ülke kitle siyasetinden yoksundur. Oy hakkı İtalya'da Yunanistan’dan daha yavaş şekilde genişletildi; 1882'de nüfusun sadece yüzde 6.9'u, 1913'e kadarsa erkeklerin sadece bir kısmı oy verme hakkına sahipti.'™ 

Yunanistan'da olduğu gibi sanayileşme güney İtalya'ya nispeten geç geldi. Birleşmiş milli bir İtalyan devleti idaresinde kuzey sanayisini ve Güney'de etkiye sahip olmayan toprak sahiplerini korumak adına vergiler koyuldu. Böylelikle kuzey sanayileri giderek Güney'i desteklemeye başlamıştı. Sanayi pahasına bölgesel toprak sahibi sınıflarının rolünü artırdı ve girişim yapmayan, kendilerine toprak satın alıp bölgesel oligarşiye katılan orta sınıfları cesaretlendirdi. Derebeyliklerin Napolyon tarafından kaldırılmasının ardından (önce Sicilya, sonra ise Mezzogiorno'da) umumi toprakların ve Kiliseye ait arazilerin 1860 sonrasında bölünmesiyle fırsatlar da hızlıca arttı. Bu durum bahsi geçen topraklar üzerinde sosyal sınıflar arasında birçok toplumsal çatışmaya yol açtı. Böylelikle kuzeyli orta sınıfın çıkarları yeni ve modern bir devlet oluşturma projesi ile aynı eksene doğru kaydı, güneyli orta sınif ise geleneksel bir oligarşinin içerisine girdiler. Köylülük potansiyel bir miittefikinden mahrum kaldı ve giderek fakirleşen ve marjinalleşen bir devletin içerisine girdi. Granziano'ya göre “önceleri uzak merkezi bir otorite için olan (köylülere ait| nefret (Burbon krallarının babacan tavırları sayesinde oldukça dinen nefret) şimdi 
153 Luigi Graziano, “Patron-Client Relationships in Southern Italy,’ European Journal of Political Research 1, 

no. 1 (1973): 3-34. 


154 Chubb, Patronage, Power, and Poverty, s. 19-21; James Walston, The Mafia and Clientelism: Roads to 
Rome in Post-War Calabria (New York: Routledge, 1988), s. 48-49. 
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yerel idareci sınıfa karşı yoğunlaştırılmıştı.”'55 Güney'de, devleti modernleştirebilecek girişimci bir orta sınıf mevcut değildi 


ZAYIF DEVLET VE MAFYANIN YÜKSELİŞİ 


Mafya (yabancıların genellikle Sicilya ile ilgili bildikleri tek şey) günümüze kadar varlığını sürdürmüş öyle eski bir kurum değildir. Campania'daki Camorra ve Calabria'daki 'Ndrangheta'nın olduğu gibi on dokuzuncu yüzyılda Mezzogiorno'dakinin de kendine has kökleri vardır. Mafya'nın köklerine dair bir teori, mafya olan şahsiyetlerin aslında gabelloti, toprak sahipleri ile fakir köylülerin her ikisinden de kira alarak makamlarını kötüye kullanan zengin kiracılar olduğunu öne sürer.” 
Bununla beraber Diego Gambetta, Mafya'nın köklerine dair mükemmel bir ekonomik teori sunar: mafya mensupları görevleri, devletin temel hizmeti sağlamada başarısız olduğu bir toplumda şahsi mülkiyet haklarını korumak olan özel girişimcilerdir. Yani, özel bir işleme has grup bir başkası tarafından aldatılırsa, hukukun üstün olduğu normal bir toplumda mahkemeye başvurur. Fakat devletin yozlaşmış, güvenilmez, ve hatta var olmadığı bir yerde mahkemeye başvurmak yerine özel koruma sağlayıcısına başvurur ve ona diğer grup ödemeyi yapmazsa bacaklarını kırmakla tehdit etmesini söyler. Bu açıdan Mafya, normalde devlet tarafından yapılması gerekli olan bir hizmeti sağlayan özel bir teşkilattır; mülkiyet haklarını şiddetle tehdit ederek (bazen de gerçekten şiddete başvurarak) uygular. Gambetta Mafya'nın arazi, menkul servet ve yüksek hacimli işler üzerinde ekonomik çekişmelerin, 1860'tan sonra İtalyan devletinin doğasında yer alan değişimlerle bağlı olan siyasi fikir ayrılıklarının bulunduğu güney İtalya'daki bu bölgelerde açık şekilde yükselişe geçtiğini gözler önüne serer.” 

Tabi ki de mülkiyet haklarını şiddet kullanımı ile korumanın meşru bir devletin tekelinde olması gerektiğine dair geçerli sebepler mevcuttur. Tek bir güç olmadan kotuma piyasaları şiddet rekabetinin bir nesnesi haline gelir. Bir mafyanın, kendisinin yarattığı bir tehditten diğerlerini koruyarak, korumadan sömürüye geçmesi çok kolaydır. Şahsi koruma ayrıca kolaylıkla kanundışı işlere (kadın ve uyuşturucu ticaretine) dönüşebilir. Gambetta'nın ileri sürdüğü Mafya Sicilya'daki gibi az güvenilir bir toplumda serpilir çünkü geçerli koruma hizmetlerini kısa vadede 
155 Graziano, “Patron-Client Relationships,” s. 13; Chubb, Patronage, Power, and Poverty, s. 16-17. Latin 

Amerikadaki gibi güneydeki toprak sahibi elitler (Ingilteredekilerin aksine) şehirlerde kira geliri ile yaşayan toprak sahipleri olmaya mütemayildirler (Chubb, s. 17). Yani, İngiltere'deki ticari tarım devrimini 

sağlayan girişimci bir toprak sahibi sınıf burada mevcut değildi ve şehir hayatının normları bir sanayi burjuvazisi tarafından değil de geleneksel elitler tarafından belirlenmekteydi. 


156 Graziano, “Patron-Client Relationships,” s. 8-9. 
157 Gambetta, Sicilian Mafia, s. 15-33, 83. 
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sağlayabilir. Ancak şiddet ve korku iklimi baki kalır ve bütün toplumdaki güven seviyelerini daha da aşağıya çeker.” 


Devlet gücü ile organize suç arasındaki ters bağlantı İtalya'nın Faşist döneminde gözler önüne serilmiştir. Faşizm genelde otoriter idarenin daha şiddetli bir hali olarak anlaşılır. Oysaki on dokuzuncu yüzyıl Avrupası'nın eskiden beri gelen mutlakıyetçi idareleri de bir yığın partisi, yol gösterici ideoloji, devlet üzerinde mutlak tekel, karizmatik liderlik ihtiva eder ve bunlarda da sivil halk baskı altına tutulur.'°? 
İtalya'da Mussolini faşizmi oluşturmuş olsa da, bu hiçbir zaman Hitler rejiminin, hatta Stalin'in Sovyetler Birliğinin, elde ettiği merkezi güç seviyesine erişemedi. 
Mussolini'nin faşist partisi hiçbir zaman Güney'e etki edemedi ve siyaseti kitlesel olarak şekillendiremedi. Faşistlerin tahammül edemediği şey şiddet oyunlarındaki rakiplerdi ve bu sebeple Mafya'yı bastırmak için başarılı bir kampanya başlattılar. 
Ancak Mafya ağları tamamıyla yok edilemedi ve liderlerinin pek çoğu öldürülüp, yahut hapse atılacağına sistemin içerisine alındı. Mafya böylelikle, 1946'da demokratik bir rejim kurulduktan hemen sonra tekrar zuhur etmek için beklemede kaldı." 


KAYIRMACILIĞIN DOĞMASI 


Birinci Dünya Savaşı'ndan hemen önce İtalya'da oy hakkı tanınmıştı ancak bu demokratik deneyim Mussolini'nin yükselişinden on yıl kadar sonra yarıda kesildi. 
Ancak bu dönemde ilk siyasi kitle partileri zuhur etmişti. Solda 1894'te Filippo Turati tarafından kurulmuş Sosyalist parti vardı; ancak bu parti 1924'te, radikal kanadı Üçüncü Enternasyonal'e İtalyan Komünist Parti (Partito Comunista Italiano, PCI) olarak katılmak için ayrıldığında bölünmüştü. "6! Sağda, Sicilyalı bir rahip olan Don Luigi Sturzo tarafından kurulan Partito Popolare vardı; bu parti köylü kooperatiflerini teşkilatlandırmanın yollarını arayan ve toprak reformu için bastıran ekseri- 


158 Mafya'nın kökleri için ayrıca bkz. Alexander Stille, Excellent Cadavers: The Mafia and the Death of the 
First Italian Republic (New York: Pantheon, 1995), s. 14-17. Mafya, zayıf bir devletin yaratığı boşluğu dolduran ne ilk ne de son suç teşkilatıdır. Günümüzdeki örnekler arasında dağlık, sık ormanların yer aldığı ve burada devletin eskiden beridir otorite boşluğu yaşadığı Kolombiya'daki paramiliter yapılardır. 
Aralarında Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia (FARC) ve Ejercito de Liberaciön National'in (ELN) de bulunduğu solcu gerillalar tarafından tehdit edilmekte olan Kolombiyalı zengin toprak sahipleri kendi çiftlik ve tarlalarını korumak adına milis güçleri tutmaya başladı. Bu gruplar sonrasında silah gücüne sahip, uyuşturucu ticareti, gasp ve diğer suçları işlemeye başlayan özerk teşkilatlara evrildiler. Yirmi birinci yüzyıl Meksikası'ndaki uyuşturucu kartelleri de, eskiden beridir vatandaşların temel hakkı olan kolluk kuvvetleri hususunda zayıf olan devlette iyi bir yer edindiler. 

159 Klasik tanım şurada verilir: Carl J. Friedrich ve Zbigniew K. Brzezinski, Totalitarian Dictatorship and 
Autocracy, 2. b. (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1965). Ayrıca bkz. Juan J. Linz, Totalitarian and Authoritarian Regimes (Boulder, CO: Lynne Rienner, 2000). 

160 Chubb, Patronage, Power, and Poverty, s. 24-27. 

161 Tarrow, Peasant Communism in Southern Italy, s. 101-102. 
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yeti Katoliklerden müteşekkil bir partiydi. Bütün bu partiler Mussolini idaresinde yasaklandı ancak faşizmin 1943'te yıkılışından hemen sonra yeniden zuhur ettiler. 


İtalyan Hıristiyan Demokratik partisi (Democrazia Cristiana, DC) 1943'te Partito Popolare'ni varisi olarak kuruldu ve kendisini aslen ilerlemeci, İtalyan Komiinistlerle baş edebilecek bir parti olarak görüyordu. İlk dönem Amerikan partileri gibi DC, savaş sonrası yeni kurulan cumhuriyette yapılacak olan ilk demokratik seçimlerde seçmen kitlelerini sandık başına nasıl götüreceği hususunda bir sorunla yüz yüze geldi. Kuzeyde iyi teşkilatlanmış haldeki Katolik işçilerle sıkı ilişkiler olsa da halkın yerel elitler ve bunların iltimas ağları etrafında teşkilatlanmış olduğu Güney'e nüfuz etmekte sıkıntı yaşadı. Savaş sonrası ilk seçimlerde, Monarşistler ve halkçı Uomo Oualungue dahil birçok sağ kanat partisi başarılı şekilde oy kazandı ve DC bölgenin var olan iltimas sitemleri üzerine bir strateji geliştirdi. DC bunu, parti sahiplerinin seçmen oylarını kayırmacı ağlarla edindiği Roma merkezli bir parti hiyerarşisi tesis ederek, modern teşkilat usulleri ile yaptı. 

Amintore Fanfani (1950'lerde uzun süre başbakan olarak hizmet edecekti) idaresinde parti, kitle merkezli modern kayırmacı bir partiye dönüştü.” Bu dönüşüm birçok açıdan Amerikan siyasi partilerinin 1840'lar ile 1880'ler arasında, patron siyasetçilerin geçici koalisyonlarından gayet iyi teşkilatlanmış yerli siyasi mekanizmalara dönüşmesine benzemekteydi. İdeoloji (ve özellikle İtalya'nın Katolik ve Marksist alt kültürleri arasındaki ayrım) İkinci Dünya Savaşı sonrası İtalyan siyasetinde önemli bir rol oynamasına rağmen, Sosyalist Parti gibi gruplar yarışta geri düşmemek için giderek kayırmacı taktiklere başvurmaya başladılar." 


Tablo 1 İtalya'nın Bölgelerinde Kişi Başı Eklenen Değer, 1891-2001 (Italya=1) 


| 1891 | 1911 | 1938 | 1951 | 1971 | 1981 | 2001 | 
| Kuzeybatı 124 | 
| Orta/Kuz.ydoğu | 101 | 100 | 099 | 104 | 104 | 11 | 113 | 
| Güney ve Adalar 0.68 | 


Yıllık Büyüme — 2.29 0.85 0.96 6.33 2.79 2.08 
Oranı (90) 


KAYNAK: Emanuele Felice, “Regional Inequalities in Italy in the Long Run (1891-2001)” 


162 Walston, The Mafia and Clientelism, s. 52-56; Robert Leonardi ve Douglas A. Wertman, Italian Christian 
Democracy: The Politics of Dominance (New York: St. Martins Press, 1989); Chubb, Patronage, Power, and Poverty, s. 56-64; Allum, Politics and Society in Post-War Naples, s. 62-68; Graziano, “Patron-Client Relationships,” s. 24-27. 

163 İtalya'nın Beyaz ve Kızıl alt kültürleri için, bkz. Paul Ginsborg, Italy and Its Discontents: Family, Civil 
Society, State 1980-2001 (New York: Palgrave Macmillan, 2003), s. 102-104. 
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Güneydeki kayırmacılık hükümetin ekonomik politikaları ile pekişti. Modern İtalya, Fransa'yı örnek alarak gayet merkezi bir devlet tesis etti; Roma yeniden bölgeler arasında kaynakları tertip edebilmekteydi. Bölgenin fakirliğini azaltmak için on dokuzuncu yüzyılın sonlarındaki liberal hükümetler altyapıya büyük yatırımlar yapmaya başladılar, oysa bu kuzeydeki sanayilerin güneydekiler üzerindeki üstünlük sağlamasına sebep oldu."* 1950'de yeni cumhuriyet hükümeti görevi Güney deki ekonomik büyümeyi desteklemek olan gelişmiş bir kuvvet (Cassa per il Mezzogiorno) kurdu. Bu yapı ayrıca, yatırım yapabilen, iş veren, parti iltimaslarını sağlayabilen hükümete ait sanayiler birliği olan Sanayi İnşası Enstitüsünü ağırlıklı şekildi kullandı. Devlet altyapıya oldukça fazla miktarda para harcadı ve çelik, petrokimya ve diğer ağı sanayilere büyük yatırımlar yaptı. 


Bu sanayi politikasının sonuçları oldukça karmaşıktır. Güney'deki kişi başı gelir ile sanayi ürünü oranları büyük oranda arttı ve köylüler topraklarından kitleler halinde göçtüğü için 1951 ile 1971 arasında tarım istihdamı yüzde 55'ten 30'a düştü. Göç edenlerden bazılar hem Güney'deki hem de Kuzey'deki şehirlere gitti ancak birçoğu İtalya'yı ter edip Birleşik Devletler, Avrupa ve Latin Amerika'ya göçtü. 
Buna ek olarak, okuma yazma oranı ve bebek ölümleri gibi toplumsal göstergelerde (Güney'de bu göstergelerin oranları onu ‘Afrika’ gibi değil de on dokuzuncu yüzyıldaymış gibi gösteriyordu) büyük gelişmeler kat edildi. Özellikle 1951-1981 arasında seviyeler aynı düzeye geldi ve Kuzey ile Güney arasındaki fark oldukça kapandı (bkz. Tablo 1). Ancak bu yatırımın sonucu olarak Güney'de büyük, kendini idame ettiren bir sanayi ortaya çıkmadı. Güney'deki birçok başarılı şirket kuzeydekilerin şubesiydi. Kuzey İtalya daha hızlı gelişti ve 1970'lere kadar bölgeler arasındaki gelişim farkı, çok yüklü meblağlar aktarılmasına rağmen hiç olmadığı kadar arttı. Yunanistan gibi güney İtalya bir “gelişmeden modernleşme” vakasiydi.!° 


Daha önemli siyasi bir açıdan, Güney'deki hükümet destekli büyüme yatırımları siyasi kayırmacılık için bir kazanç kaynağı olduğunu gösterdi. Bir araştırmacının ifadesi ile “o yada bu projeye, ev veya okul inşasına, kamu hizmetlerinin gerçekleşmesine, sanayi programlarına para tahsis eden Devlet ya da millet değildi; bunlardan sağlayacakları menfaat dolayısı ile DC'nin yerel vekilleri ve sekreterlikleri bunlara kaynak sağlıyordu.” Yunanistan'da olduğu gibi siyasi bağlantılar ve devleti yönlendirebilme, özel girişimcilik yerine şahsi emniyet ve refah için daha kesin bir yol halini aldı, böylelikle var olan kuzey-güney ayrımı, kısa sürede çığırından çıkacak olan siyasi iltimas kültürü yaratarak daha da pekişti. Mafya, savaş 164: Tamam; Peasant Communn in Southern Italy, s. 25-26. 


165 Chubb, Patronage, Power, and Poverty, s. 30. 
166 A.g.e., s. 75. 
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sonrasında Güney'de DC için seçim zeminini korumada önemli bir rol oynadı; diger birçok ülkede olduğu gibi bunlar kamu ihalelerindeki denetimleri vasıtasıyla ödüllendirildiler. 'Ndrangheta'nın yükselişi, 1960'larda Saleno'dan Reggio Calibria'ya giden bir otoyolun tamamlanmasına, Camorra'nın yükselişi ise 1980'lerde 


Napoli'nin yeniden inşasına bağlıydı.” 


TANGENTOPOLI VE SOĞUK SAVAŞ'IN SONU 


Yunanistan'da olduğu gibi, Komünistler teşkilat merkezli ideolojileri sebebiyle en az kayırmacı İtalyan siyasi partileriydi. Ancak PCI Moskova'nın müttefikiydi ve demokratik süreci sadece gücü ele geçirmek için kullanmak istediğinden şüphe ediliyordu; bu sebeple idareci koalisyonlarda, yüzde 25-30 kemikleşmiş bir oy oranı olduğu halde dışarıda bırakılıyordu. Yine Yunanistan'da olduğu gibi, hükümetin Amerikan müttefiki, kayırmacı olmayan Komünist bir partiyi yozlaşmış fakat demokratik olana muhakkak tercih ederdi ve denge için ağırlığını koyardı. İtalyan Sosyalistlerinin ve diğer küçük partilerin başbakan tayin edebilme yetkisinin olduğu birkaç dönem haricinde Hıristiyan Demokratlar savaş sonrası siyasete hükmetmişlerdir. Devamlı değişen kabinelerin tamamına göre İtalyan sistemi oldukça istikrarlıdır ve ülkenin büyük bir sanayi gücü olarak yükselişine nezaret etmektedirler. 


Bu 1989'da Soğuk Savaş'ın bitişi ile bir anda sona erdi. İtalyan Komünistler Sovyetler Birliği'nin çöküşü ve meşru bir ideoloji olarak Marksizm'in yıkılışıyla beraber Moskova ile olan bağlarını yitirdiler. Parti 1991'de dağıldı ve yerine Demokratik Sol Parti (Partito Democratico della Sinistra) geçti. İçteki Komünist tehlikesinin bitişi DC'nin daimi hâkimiyeti için sebepleri kısmen ortadan kaldırdı ve ülke böylelikle tümden bir yolsuzluk ve suç keşmekeşine sürüklendi. Özellikle, İtalyan devletinin yolsuzluğundan ve Güneye daimi yardımlardan sıkılan küçük ve orta ölçekli girişimciler temelli bölgesel bir parti olan Kuzey İttifakı (Lega Nord) gibi yeni partiler kuruldu. Lega Nord ara sıra Kuzey'in, güney yolsuzluğundan kurtulmak için İtalya'nın geri kalanından tamamen ayrı bir yapılaşmaya gitmesi gerektiğini ileri sürmüştür. 

Birçoğu Mafya'nın, kayırmacılığın ve yolsuzluğun ülke ekonomik olarak modernleşirken tedricen tükenmesi gereken geleneksel sosyal pratikleri temsil ettiğine inanmaktadır. Bunun yerine, bu üçü giderek daha da güçlendi, güneydeki mevzilerinden çıkarak bütün ülkeye yayıldı. 1980'lerde Kamu kaynaklarının şahsi kazanç için kullanımı etrafında bir dokunulmazlık kültürü zuhur etti, bu yaşlı bir siyasetçinin ifadelerine de yansımıştır: 


167 Ginsborg, Italy and Its Discontents, s. 203. 
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Belki safdilliyim ama hiçbir zaman köklü ve yaygın bir yolsuzluk olduğuna hiç inanmayacağım. Bir sürü üyelik tescili satın almanın, konferanslar finanse etmenin, yemekler vermenin, kuşe kâğıda dergiler basmanın çok pahalıya patladığını elbette tahayyül edebiliyorum. Ancak -bu bir hakikat olduğu için ısrarcıyım- böyle bariz hırsızların mevcut bulunduğuna ihtimal dahi vermiyorum. Parti ve grupların kamu ihalelerinden nizami miktarlar kestiğini öğrendiğimde, tek kelimeyle deh- 


sete düştüm. 


Bunların hepsi 1992'de “Tangentopoli” skandalında patlak verdi. Şaşırtıcı bir şekilde, bu Güney'den değil, Milan'dan sosyalist bir siyasetçi, Mario Chiesa'dan kaynaklanmıştı; Chiesa 6,000 dolarlık bir rüşveti tuvalete atıp sifonu çekmeye çalışırken yakalanmış ve sonrasında bir dizi skandal patlak vermişti. Genisletilen soruşturmalar, Sosyalist Parti sekreteri Bettino Craxi'yi yakaladı. Böylelikle Sosyalist Parti'nin Hıristiyan Demokratlar kadar seçim zaferleri kazanmaya istekli olduğunu gosterdi.'® 


Aynı zamanda Mafyanın etkisi Sicilya'nın ötesine yayıldı ve ülkeyi tamamıyla etkiledi. 1970 ve 80'lerde İtalyan organize suç gücü, uluslararası uyuşturucu ticaretinin artmasıyla, tıpkı Latin Amerika'da olduğu gibi dramatik şekilde büyüdü. 
Ortamdaki sürtüşmeler, Palermo ile diğer güney şehirlerindeki rakip aileler arasında kanlı çatışmalara ve hususi bir şiddet grubuna, Corleonesi'nin yükselişine yol açtı. Güneyli siyasetçilerin birçoğunun Mafya ile bağları olmasına rağmen, bunlar Palermo'nun eski valisi Salvo Lima'nın, uzun süreli başbakanlık yapmış olan Giulio Andreotti'nin DC'deki grubuna katılmasıyla daha sistematik bir hal aldı. Lima onunla beraber hem dehşet verici bir siyaset mekanizması haline dönüştü hem de organize suçla ilgili bütün derin bağlarla ilişki kurdu.” 


Ancak telafi edici güçler de mevcuttu. İtalyan adliyesinin bağımsızlığı 1968'de küresel isyanlar sırasında bir nesil idealist avukatın görece gelmesiyle yeniden pekişti. Bu sol eğilimli hukukçular durmadan makamlarında ilerlediler ve 1980'lere kadar ülkenin köklü siyasi eliti ile boy ölçüşecek konuma geldiler. Andreotti'den Craxi ve Berlusconi'ye kadar ki adli soruşturmaların hedefi, hukukçuları siyasi dürtüler neticesinde suçlamaktı, ve bir ölçüde bu gerçekleşiyordu. Bu yargıçlar son eğilimli siyasetçilerdense sağa meyilli siyasetçilerin peşlerine düşüyorlardı. Ancak birçok yargıç yozlaşmış siyasetçiler ile Mafya karşısında oldukça cesur bir biçimde 
168 Alıntılanan yer: A.ge,, s. 181. 

169 Alexander Stille, The Sack of Rome: How a Beautiful European Country with a Fabled History and a 
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durabilmeye can atıyordu. Ayrıca, ailelerinden aldıkları köklü vatandaşlık bilinçleri ile genel Sicilya dalgasına karşı koyan Giovanni Falcone ve Paolo Borsellino gibi mücadeleci avukatlar da mevcuttu. 1980 ve 90'lardaki soruşturmalar Mafya ile İtalyan devletinin yozlaşmamış kısmı arasında görünür bir savaşa kapı araladı; bu bağlamda birçok üst rütbeli yargıç ve savcı Mafya'nın suikastına kurban gitti. 
Bu, Falcone'un eşi ve korumaları ile, kısa bir süre de Borsellino'nun 1992'de katledilmesiyle doruğa ulaştı.”! Polis şefi Alberto dalla Chiesa, savcı Gaetano Costa ve sulh hâkimi Rocco Chinnci'nin öldürülmesiyle, kamuoyu git gide yolsuzluk karşıtı çabaları desteklemek için seferber oldu. Soğuk savaş artık muhafazakâr siyasetçilerin yolsuzluk yapması için bir dayanak saglamayinca, Tangentopoli ve diğer sorusturmaların ortaya koyduğu ifşalar Başbakan Andreotti ve Hıristiyan Demokratik Partisi'ni tamamıyla tepetaklak etti. DC 1992 seçimlerinde neredeyse hiç oy alamadı ve 1994'ten sonra İtalyan siyasetinde bir etken olmaktan çıktı.”? 


MODERNLEŞME BAŞARISIZLIĞI 

Birleşik Devletler'de yirminci yüzyılın başlarında yaşandığı gibi, İtalya'da İkinci Dünya Savaşı sonrası siyasi sistemi çökmenin eşiğine getiren ortam, güçlü bir reform koalisyonuna yol açabilseydi her şey daha güzel olabilirdi. Ama maalesef ancak olaylar böyle gelişmedi. Sağ, ticaret imparatorluğunu yeni bir destek sağlamak için kullanan medya patronu Silvio Berlusconi liderliğinde yeniden teşkilatlandı. 
Umberto Bossi'nin Kuzey İttifakı ile Gianfranco Fini'nin neo-faşist Allenza Nazionale’si ile birlikte kurduğu koalisyonun başına gelerek iktidar oldu. Berlusconi'nin Forza İtalia partisi ile beraber bu partiler eski Hıristiyan Demokratik Partisinin kırıntılarını topladı; bu koalisyon çeşitleri 1994'te, 2001-2008 ve 2008-2012 arasında İtalya'yı idare etti. 


Berlusconi'nin görünen yüzü, Reagan-Thatcher ayarında, vergileri düşürmek isteyen, İtalyan devletinin boyutunu küçültüp reform yapmak ve böylelikle de devleti (tıpkı şirketlerinden biriymiş gibi) daha etkin kılmak isteyen modern ve serbest piyasacı bir siyasetçiydi. Maalesef Berlusconi eski sistemin bir mahsulüydü; yani gücünü kullanmak için yeni medya teknikleri getiren kayırmacı bir zihin yapısına sahip bir politikacıydı. Modern bir devletin esası kamu menfaatleri ile şahsi çıkarların kesin şekilde ayrılması ise, Berlusconi gazete, televizyon ve spor takımların- daki holdinglerini siyasi bir zemin tesis etmek için kullanıp tam zıt yönde hareket etti. İtalyan kamu sektöründe ciddi reformlar yapmakta başarısız olmakta kalmadı 


171 A.ge., s. 205-208. 
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ayrıca bağımsız yargıya ve kendisine açılan yolsuzluk soruşturmalarına geniş bir saldırıya geçti. Eski parti sistemini yok etmeye yardım eden Temiz Eller Operasyonunu başkanlık tasarruflarıyla baltaladı ve bazı davalıları koruması altına aldi.'” Berlusconi meclis çoğunluğunu kendisini dokunulmaz yapmak için kullandı ve menfaat çatışmasını ne zahiren ne de kökten bitirebildi. Güney'de, bütün şiddetiyle devam eden kayırmacı siyaseti reform etmek için hiçbir şey yapmadı: 2011- 
2012 Euro krizinde Sicilya'nın kendi kamu finansmanını kullanamaması halkın burayı “İtalya'nın Yunanistan'ı” olarak adlandırmasına yol açtı; bu kriz ülkenin zayıf mali koşullarına tümden etki etti.” 


Bir reform koalisyonu Kuzey İttifakı ve lideri Umberto Bossi sebebiyle bir türlü kurulamadı. Partinin halk tabanı İtalya'nın modern kuzey kısımlarında yer alıyordu ve ağırlıklı olarak küçük iş sahipleri ile İtalyan devletinin yetersizliğinden ve yolsuzluktan bezmiş orta sınıf profesyonellerden oluşuyordu. Bossi, maalesef, partisini devlet reformu etrafında değil göç karşıtlığı gibi popülist meseleler etrafında şekillendirmişti. O ve partisi seçmen kazanmak için iltimas metotlarına başvurmuyor değildi ve iktidarda kalmak için Berlusconi'nin maskaralıklarına rıza gösteriyorlardı. Böylelikle, reform koalisyonunun merkezinde olması gereken toplumsal bir grup etkisiz hale getirilmişti.'” 

Berlusconi'nin başbakanlık dönemlerinde sol hükümetler az buçuk daha iyi iş yaptılar. 1990'larda üniversiteleri, yerel yönetimleri ve bürokratik işlemleri hedef alan bazı makul reformlar yapıldı. Ancak İtalyan devletinin doğasında; siyasi iltimastan tamamen kurtulmak, ekonomiyi daha resmi bir sektör haline çevirmek ve devletin tamamını kontrol altına almak için değişikliğin gerektiğini belirten ne güçlü bir lider ne de ortak bir fikir çıktı. 


Dış güçler, sistemi reform edecek mevcut bulunmayan siyasi iradeyi tedarik edebilerdi. 1999'da Euro bölgesine giriş, bütçe hedefleri hususunda Roma üzerinde bulunan harici baskıyı güçlendirdi. Ancak İtalya dahil olduğunda, mali disiplin Yunanistan'da olduğu gibi gevşedi. 2009-2011 Euro krizinde ikinci bir fırsat doğdu, Silvio Berlusconi yerine seçilmemiş bir teknokrat olan Mario Monti geçirmeye mecbur kılındı. Ancak Monti 2012'nin sonunda geri çekilmek zorunda bırakıldı ve yeni seçimler, bilakis, ciddi yapısal reformlara karşı ortak bir görüş oluşturdu. 
173 Stille, Sack of Rome, s. 189—96. 

174 Bkz. Rachel Donadio, “Sicily's Fiscal Problems Treaten to Swamp Italy,” New York Times, Temmuz 23, 

2012, s. A4. 

175 Bu bakış şurada belirtilmiştir: Gianfranco Pasguino, “Leaders, Institutions, and Populism: Italy in a 


Comparative Perspective,” Gianfranco Pasquino, James L. Newell, ve Paolo Mancini, eds., The Future of the Liberal Western Order: The Case of Italy (Washington, D.C.: Transatlantic Academy, 2013) içinde. 


122 SİYASİ DÜZEN VE SİYASİ ÇÜRÜME 


Merkez solun yeni lideri Matteo Renzi'nin sistem artıklarını değiştirip değiştiremeyeceğini zaman gösterecek. 


Hem Yunanistan hem de güney İtalya kayırmacı siyasetin anavatanıdır; her ikisi de göze çarpmakta çünkü bunlar, kamu sektörlerini reform edip siyasi iltiması ortadan kaldırmada (Almanya, Britanya ve Birleşik Devletler'in yaptığının aksine) başarısız olsalar da modern, sanayileşmiş topluluklardır. Yunanistan ve güney İtalya arasındaki benzerlikler çarpıcıdır. Her ikisi de Avrupa'nın diğer kısımlarına nispetle yoksul ve geri kalmıştır; kapitalist bir ekonominin geç gelişmesine şahit olmuşlardır. Her ikisi de gelişim ve ekonomik ilerleme hususunda devlete aşırı bel bağlamıştır; ikisi de “gelişmeden modernleşmeyi” tecrübe etmişlerdir. Her ikisinde de idareler meşruiyet ve kapasite açısından zayıftır. 


İtalya bir reform koalisyonu teşkil edene kadar Yunanistan ile İtalya birbirlerinden çok farklıydı. İtalya'nın kuzeyi ile güneyi arasındaki bölgesel farklılıkları vurgulasam da çatışma tamamen bölge kaynaklı değildir. Birçok araştırmacının işaret ettiği gibi, Güney Giovanni Falcone gibi toplum yararını düşünen kişiler üretmiş, Kuzey de yolsuzluk ve iltimastan muzdarip olmuştur. Judith Chubb 1970'lerde Napoli'nin nasıl bir toplumsal yenileşme yaşayıp Palermo'nun bunun dışında kaldığını açıklar; Simona Piattoni, gelişime herkesten daha fazla açık olan Mezzogiorno da çeşitli kayırmacılık uygulamalarının bulunduğunu belirtir.” Bunun aksine Yunanistan'da kamu sektörünü reform etmeyle ilgilenen bir seçmen topluluğun- dan söz etmek oldukça zordur. 


GÜVENİN ÖNEMİ 


Bir önceki bölüme Yunanistan ve güney İtalya toplumunun genelde güvensizlik ile anıldığını, bunun da idare ile vatandaşların tutumundan kaynaklandığını ifade ederek başladım. Acaba güven ile iyi idare arasında bir ilişki var mı, varsa nedir?’”’ 


Şahsi yorumun, güven tabiatı gereği iyi veya kötü değildir. Eğer tamamen hırsız ve üçkağıtçı kişilerin yaşadığı bir mahallede yaşıyorsam güvenilir bir insan olmam başıma bela açacaktır. Güven sadece, üyeleri doğruluk, güvenilirlik ve açıklık gibi sosyal erdemlere sahip bir toplumun yan ürünü olarak var ise kıymetli bir şey halini alır. Güven, genel bir güvenilir davranış halini yansıtmadıkça bir mana taşımaz; bu koşullar altında güven işbirliğini sağlayan ve kolaylaştıran bir özellik 
176 Chubb, Patronage, Power, and Poverty, s. 219-32; Simona Piattoni, “Virtuous Clientelism’: The Southern Question Resolved?” Schneider, Italy's “Southern Question” içinde; Mario Caciagli, “The Long Life of Clientelism in Southern Italy,” Junichi Kawata, ed., Comparing Political Corruption and Clientelism 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halini alır. Tabi ki, bir faydacı diğer insanların güvenlerinden yararlanıp onları aldatmaya çabalayabilir. Ancak bu kişi toplum içerisinde yaşamak istiyorsa, bu davranış toplumdan dışlanmasına sebep olacaktır. 


Çok güvenilir bir toplumda yaşamanın birçok avantajı vardır. İş birliği az güvenilir toplumlarda ancak resmi mekanizmalarla mümkündür. İş faaliyetleri sıkı sözleşmelere, davalara, polislere ve resmi zorlamalara muhtaçtır çünkü herkesin sözüne güvenilmez. Yüksek suç oranına sahip bir bölgede yaşıyorsam, silahlı gezmeli, geceleri dışarıya çıkmamalı veya özel güvenlik görevlilerinin sağlayacağı desteği karşılamak için kapılarıma pahalı kilitler ve alarmlar taktırmalıyım. Birçok fakir ülkede, II. Kısımda göreceğimiz gibi, aileler komşularından evlerini, bahçelerini sakınmak ve hanelerinden çıkarılmamak için bütün gün boyunca bir fertlerini evde bırakırlar. Bütün bunlar, güvenilir bir toplumda yaşanılsa hiç bahsi geçmeyecek olan, ekonomistlerin işlem maliyeti dedikleri şeyi oluşturur. Dahası, çoğu az güvenilir toplum işbirliğinin faydalarını bütünüyle hiçbir zaman kavrayamazlar: 


işler gelişmez, komşular birbirlerine yardım etmez ve bunun gibi... 


Aynı şeye, vatandaşların idareleri ile olan ilişkileri içinde kullanılabilir. İnsanlar etraflarında bulunanlar iyi davranıyorsa, kanuna uymaya daha meyyaldir. İlk ciltte, kanuna uyma kuvvesinin insan doğasının bir parçası şeklinde genetik olarak kazındığına bir kanıt sunmuştum. Birçok toplumda kanunlara riayet gösterme, idarelerin denetim yapabildiği ve kanunlara uyum gösterilmediğinde ceza verebildiği sürece geçerli olan bir şeydir. Kanuna uyum gösterme davranışının büyük kısmı, insanların etraflarındaki kişilerin kanuna uyması ve bu kişilerin bunu memnuniyetle yerine getirmesiyle oldukça alakalıdır. Diğer taraftan, mesela bir bürokrat, çalışma arkadaşının sırada ön tarafa geçirmek için rüşvet aldığını görürse, veya bir siyasetçi rakip partinin kamu ihalelerinden yolsuz kazanç sağlamasını kendi zararı olarak düşünürse, bunlar kendinden öncekiler davranmaya daha meyyal olacaktır. 
Birçok vatandaş vergi kaçırırsa (Yunanistan ve İtalya'da hep olduğu gibi) herhangi biri vergiyi tam olarak ödemeyi aptallık olarak görecektir. 


Bu sebeple idare kalitesi güvene, sosyal sermayeye ciddi derecede bağlıdır. İdare bazı önemli işlevlerini yerine getirmede başarısız olursa (örneğin mülkiyet haklarımı koruyamıyorsa, ya da beni suçlulara karşı savunamıyor, zehirli atıklar gibi kamuya zarar verecek şeylerden savunamıyorsa) kendi çıkarlarımı koruma işini kendi kendime gerçekleştiririm. Sicilya'da gördüğümüz gibi Mafya, Burbon ve İtalyan devletinin bunu tam olarak beceremeyişinden kök alır; bu sebeple kişiler kendile- 


rine özel koruma sağlayan “namuslu adamlar” kiralamaya başladı. Ancak, mafyaya 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mensup kişiler güvenilir kimseler olmadığı için, idareye duyulan güvensizlik bireylerin birbirleriyle olan ilişkilerine de bulaşmıştır. 

Az güvenilir bir toplum ekonomistlerin toplu eylem sorunu dedikleri sıkıntıyı doğurur. Güvensizlik toplumsal olarak üretim karşıtı bir şeydir ve herkes güvenilir bir tutum takınırsa işler çok daha iyi yürütülür. Ancak kimse, rüşvet almayacak veya vergisini tam ödeyecek ilk kişi olma dürtüsüne sahip değildir. Güvensizlik kendisini beslediği için herkes alt seviyeli bir dengenin içerisine hapsolmuştur, burada herkes berbat bir haldedir fakat kimse kurtulamaz. Aksine, idare temiz, dü- 


rüst ve işinin ehli ise halk idarenin liderliğin güvenmek ve onu takip etmek ister. 


Hem Yunanistan hem de güney İtalya on dokuzuncu ve yirminci yüzyıllarda güç ve ehliyet açısından zayıf hükümetlere sahipti. Modern demokratik döneme giren ülkeler, Prusya tarzı özerk bir bürokrasiye de sahip olamadı. Her iki ülkede de hükümetlerin meşruiyeti yabancılarla olan ilişkilerle zarar gördü: her iki ülke de on dokuzuncu yüzyıla kadar yabancı güçlerce yönetildi ve bu tarihten sonra bile Yunanistan'daki kurumların ve siyasi partilerin sözde bağımsızlığı büyük oranda dış güçler tarafından şekillendirildi. Güney İtalya'da kuzey hâkimiyetindeki merkezi hükümetin güneydeki biçimlendirme politikasıyla bir tür iç sömürgeleştirmecilik söz konusuydu. Yunanistan ve İtalya'da hükümet, sistemler demokratikleşip kitlesel siyasi katılıma dönüştükçe iltimasın ve aleni kayırmacılığın ilk elden kaynağı haline geldi. 

Bu büyük fakat zayıf devletler ile genele yayılmış düşük seviyeli sosyal güven arasındaki ilişki neydi? Nedenler çift taraflı görülebilir. Gördüğümüz gibi, hükümetteki güvensizlik bireyleri, mülkiyet hakları gibi meselelerde şahsi çözümler bulmaya sevk eder. Bu arayış Mafya gibi oldukça marazi olabileceği gibi, ailelerin güvenilebilecek yegâne merci olarak sadece kendi kaynaklarına başvurmasıyla da sonuçlanabilir. Her iki toplumda da gözlemlenen ailecilik [familism] bir bakıma aile dışına güvenme hususunda kurumsal desteğin zayıf olduğu toplumlarda görülen bir tür tedbirdir. 


Diğer taraftan sosyal güvensizlik kültürel açıdan iyice yerleştiğinde, kendi başına varlık göstermeye başlar. Hükümete dair kötümser tutum, yahut başkalarının kendisinden fayda sağlama peşinde olduğuna dair inançlar, bu neticeleri pekiştiren tutumlardır: yolsuzluğu bulaşmış, meşru olmadığını düşündüğün bir hükümete vergi vermekten kaçınırsın; etkin bir şekilde başkalarından fayda sağlama peşinde olmasan da onlarla çalışmanın herhangi bir fayda getirip getirmeyeceğini düşünmeye başlarsın. 
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Tabi ki bütün ülkeler bu tuzağa düşmüş değildir. Weberci bir Almanya'dan kayırmacı Yunanistan ile İtalya'ya kadar Avrupa'daki her tür idare kalitesinin üzerinden geçmeye çalıştım. Şimdi iki vasat örneğe, hükümet kalitesinin geliştiği Britanya ve Birleşik Devletler'e geçeceğim. Britanya on dokuzuncu yüzyıla iltimasa dayanan bir memuriyet sistemi ile girdi ve 1870'lere kadar bunu reform edebildi. 
Birleşik Devletler, Anayasa onaylandıktan yirmi-otuz yıl sonrasında bir iltimas sistemine sahipti fakat 1830'larda bunu tamamen bir kayırmacı sisteme dönüştürdü. 
Britanya gibi Birleşik Devletler de sistemini reform etti ve modern Weberci bir devlet kurumlarını tesis etti. Ancak Amerikan hükümet biçiminin özellikleri (kuvvetler ayrılığı sistemini haizdi) bu tesisi Britanya'dan sonrasında, çok daha uzun yıllar içerisinde gerçekleştirmesine sebep oldu. 


8 


PATRONAJ”8 VE REFORM 


Britanya ve Amerika'nın on dokuzuncu yüzyıla patronaja dayanan bürokrasileri ile nasıl başladığı; Northcote-Trevelyan reformlarının Hindistan Kamu Görevlerinde oluşumu; orta sınıf koalisyonu; Britanya'nın 


neden hiçbir zaman kayırmacı siyası partiler çıkaramadığı 


Britanya ve Birleşik Devletler on dokuzuncu yüzyıla Yunanistan ve İtalya'dakilerden çok da farklı olmayan patronaj yüklü hükümetleri ile girdiler. Yunanistan ve İtalya'nın aksine bu iki ülke, kamu sektörlerini reform etti ve modern bir bürokrasi için zemin hazırladı. Britanya'da aristokratların hâkim olduğu, patronaj dolu kamu hizmeti on beş yıl gibi kısa bir sürede reform edilip yerine oldukça iyi eğitilmiş profesyonel memurlar getirilmiştir. Birleşik Devletler'de patronaj oldukça yerleşmişti, yerinden söküp atmak biraz zaman aldı: iki siyasi parti, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, kamu hizmetlerindeki işlerin dağılımları etrafında evrildiler ve liyakate dayalı memurların kendi siyasi atamalarının yerlerine geçmesine inatla karşı koydular. Bu sistemi düzeltmek için devam eden siyasi çekişme içerisinde iki neslin geçmesi gerekti ve böylelikle bu yirminci yüzyılın başlarına kadar uzadı. 


Daha önce gördüğümüz gibi, demokrasi siyasi reformu zorlaştırabilir. Birleşik Devletler bütün beyaz erkeklere oy kullanma hakkını Britanya'dan altmış-yetmiş yıl evvelinde vererek hem kitlesel siyasi partilerin gelişimine öncülük etti hem de kayırmacılık sistemini icat etmiş oldu. Bunun aksine Britanya on dokuzuncu yüzyılın neredeyse tamamında sıkı bir oligarşi ile yönetilmeye devam etti ve kitlesel siyasi partiler memuriyet makamlarını oy satın almak için kullanmaya girişmeden evvel kamu hizmetinde reformlar gerçekleştirebildi. 


Bir ada olması bakımından İngiltere'nin konumu ona hatırı sayılır ölçüde bir koruma sağlıyordu ve etrafı çevrilmiş Prusya'da olduğu gibi dış tehditlerle hiç karşı karşıya kalmıyordu. Böylelikle, on sekizinci yüzyıldan on dokuzuncu yüzyılın 


178 * Hamilik, iltimasçılık (editörün notu] 
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başlarına kadarki savaştığı nice savaşta Donanma önemli derecede profesyonellik kazanırken kamu hizmetinin kalanı büyük oranda patronaja dayanır olmuştu. 
Parlamentonun hesap verme zorunluluğunun tesis edilmesi kamu makamlarının sömürülmesi durduracak baskılar yarattı ancak elitler devlet hizmetlerini kendi ve aile ile destekçilerinin menfaatleri için kullanmaktan oldukça memnundular.’” Liyakatten ziyade şahsi bağlantılar kişilerin sorumluluk makamlarına yerleşmelerine vasıta oluyordu. 1849'da Bayan Cecilia Blackwood'un Lord John Russel'a gönderdiği şu mektubu göz önüne alalım: “boğulmakta olan bir adam umutsuzluk içerisinde her çareye başvurur ancak ben bu çabalayışı çok önemli görmekteyim, siz İngiltere'deki en iyi adam değilsiniz belki ama dünyadaki en güçlü kişisiniz... anneniz ve babamın kuzen olduklarını ifade ettiğimde saçtığınız şuaların sıcaklığı beni bulur diye umut ediyordum. Şimdi oğlumu Cambridge'e göndermeye niyetliyim... Belki bir gün, hemen değil, sizin tarafınızdan uygun bir makama yerleşir umuduyla yaşayacağım.”8 Bütün toplumlarda, insanlar bağlantıları karşılığında takas yaparlar, ancak on dokuzuncu yüzyıl Britanya sında çok küçük bir elit topluluğu içerisindeki bağlantılar bir devlet memurluğuna atanmak için yeter de artardı. Sonuçta, özerk ve elit bir bürokrasiye sahip Prusya'da olduğu gibi bir düzenli bir kamu görevi mevcut değildi. Daha çok, yeterlikleri şüpheli ve genellikle eğitim almamış ancak bağlantıları iyi bir takım makam sahipleri ortalıktaydı. 


Tahtın iltimasını dizginlemek için gösterilen ilk çabalardan biri büyük devlet adamı ve filozof Edmund Burke'nin 1780'de atanan kimselere (iltimas geçilerek atananlara) ve arpalık'8! denilebilecek işlere karşı saldırısıyla başladı.'3? Reform edilmesi gerekenlerin başında Hint Sivil Memuriyeti [Indian Civil Service, ICS] gelmekteydi. Britanya 1858 İsyanı'na kadar Hindistan'ı doğrudan idare etmiyordu; bunun yerine ticari bir kuruma, Doğu Hindistan Şirketi'ne ayrıcalık tanımıştı. Bu şirket alt kıtada devlet benzeri bir otorite uyguluyordu. “Sivil memuriyet” kavramı Hindistan'da, Doğu Hindistan Şirketi'nin sivil çalışanlarını askeri olanlardan ayırmak için çıkarılmıştı. ICS'e gönüllü katılan erkekler Britanya toplumunun üst tabakası değildi; çalışma koşulları ile uzun yıllar boyunca evden uzakta oluş bu işi haytalar, 
179 On sekizinci yüzyıl Ingiltere’sindeki devlet hizmetlerinin mahiyetine dair bir tartışma için, bkz. Henry 

Parris, Constitutional Bureaucracy: The Development of British Central Administration Since the Eighteenth Century (New York: Augustus M. Kelley, 1969), s. 22-28. 

180 A.g.e, s. 53-54. 

181 Arpalık: Bu ifade herhangi bir iş yapmadan, hizmet vermeden, ortaya maaşı hakkedecek nitelikli emek 
koymadan sadece maaş sağlayan işler/meslekler için kullanılır. Günümüzdeki ATM memurları/işçileri ifadesinin bir varyantı sayılabilir. 

182 J. M. Bourne, Patronage and Society in Nineteenth-Century England (Baltimore: Edward Arnold, 1986), 


s. 18-19. 
183 E. N. Gladden, Civil Services of the United Kingdom, 1855-1970 (London: Frank Cass, 1967), s. 2. 
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maceraperestler ve anayurtta bir iş tutturamayanlar için bir sığınak haline gelmişti. 
Adam Smith'in ifadesi ile bin poundluk şirket hisseleri “sadece yağmadan pay dağıtmadı ayrıca Hindistan'ın yağmacılarına makamlar da” sağladı. Şirketin idaresi çok az maaş veriyordu fakat bir müdürün iş dağıtım ve eşe dosta para getirecek fır- 


satlar sağlama yetisi muazzam miktarlarda gelir getiriyordu.'8* 


ICS'in işi yine de farklı faklıydı ve engin bir idare yeteneği gerektiriyordu. Kamu hizmetlilerinin niteliğinin gelişmesi gerektiğinden şirketin müdürleri, genç iş taliplerini doğu dilleri, matematik, edebiyat hukuk ve tarih konularında eğitmek üzere Haileybury de bir okul kurdular. Daha iyi bir sivil memur sınıfına ihtiyaç oldugunun farkına varan hükümet, boş makamları doldurmak adına yapılan atamaların yerine sıkı bir seçim yapmaları hususunda müdürlere baskı yaptı. Şirketin beratını yenileyecek olan 1883 Hindistan İdaresi Antlaşması (Government of India Act) hakkında yapılan tartışmada Thomas Babington Macaulay (sonrasında Lord Macaulay) Hindistan'daki hizmetler için yarışma açmayı ve eğitimle alakalı nitelikler getirilmesi üzerine coşkun bir fikir beyan etti. Macaulay 1834-1838 yılları arasında Hindistan Yüksek Meclisine hizmet etmeye gidecek ve burada, İngilizceyi eğitim dili yapıp Hintçeyi yasaklayacağı eğitim sistemi reformları yapacaktı.'8 

Doğu Hindistan Şirketi'nin müdürleri bu işe alış biçimine dair istekleri başta reddettiler çünkü böyle yapmak işlerine gelmiyordu: atamalar üzerinde denetimlerini kullanarak kendilerini zenginleştirebildikleri rant peşinde bir toplulukta etkindiler. Dahası burada, işe alım havuzunu çok sığ tutan güçlü bir sınıf menfaati mevcuttu; 1860 ile 1874 arası Hindistan'a gönderilenlerin neredeyse dörtte üçü aristokratların, seçkinlerin, ordu ve donanma mensuplarının, ICS mensuplarının yahut da profesyonel meslek sahiplerinin çocuklarıydı. ICS'in reformu, çalışkan genç bir 


memurun, Sir Charles Trevelyan'ın üst makamlara çıkmasına kadar gerçekleşmedi.!8 


Travelyan baronet'®” bir aileden gelmekteydi, Haileybury'e gitti ve Doğu Hindistan Şirketi için, Kalküta delege sekreterliği dahil birçok işte çalıştı. Reform görmemiş şirketteki tecrübesi onu patronaj sisteminin amansız bir düşmanı haline getirdi ve herkese açık liyakate dayalı bir toplumun inanmaya başladı. Hindistan'dan nefret etti çünkü burası giderek “İngilizlerin uğraş alanlarının kir ve çöpünün aktığı bir gider” halini almıştı.'88 
184 Bourne, Patronage and Society, s. 59. 

185 Richard A. Chapman, The Higher Civil Service in Britain (London: Constable, 1970), s. 12-13. 
186 A.g.e., s. 15. 


187 ` Baronet: Baronluktan bir alttaki rütbe. (ç.n.) 
188 Bourne, Patronage and Society, s. 32. 
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Trevelyan Hindistan'da Macaluay ile tanıştı ve sonradan Macaluay'in kız kardesi ile evlendi. İkisi ICS’i reform etmek için sıkı bir işbirliğine girişti. Trevelyan daha sonradan 1840'ta yardımcı sekreterlik yapacağı (aslına bakılırsa kurumun başında olacağı) Hazine'ye atandı. Kendisinin ehil bir idareci olduğunu kanıtlarken, Trevelyan dairenin kötü şekilde teşkilatlandığını ve ICS'in muzdarip olduğu dertlerin birçoğundan muzdarip olduğunu belirtmiştir.!8 


Ticaret Bakanlığı'nda William Gladstone'un özel kalemi olan Sir Stafford Northcote ile beraber Trevelyan 1854'te Northcole-Travelyan Raporu'nu hazırladı. Aslına bakılırsa bu, on yıl kadar önce hazırlanmış, ICS de dahil kamu sektörü reformuna dair bir dizi raporun sonuçlarından pek de ayrılmayan yirmi sayfa kadarlık bir rapordur.’” Bu, himaye/iltimas sisteminin adam atamalarına bir son verilip, devlet hizmetlerine geçiş için sınavlar getirilmesini istemektedir. Ayrıca yüksek idari işlemlerden günlük memur vazifelerinden ayrılmasını ve idari makamlar için yüksek eğitim gereksinimleri getirilmesini önermiştir. Raporun gerekli olarak tanımladığı, teorik açıdan bütün toplum sınıflarına açık olan, hümanist eğitim aslında çocuklarını Oxford ve Cambridge'e gönderebilecek para ve bağlantılara sahip aristokrat ve üst sınıflar aday havuzuna kabul edilmiyordu. Yine de bu sıkı eğitim gereklilikleri Britanya hükümetini Prusya ve Fransa'nın sahip olduğu idari modellere dönüştürdü, yani idareciler bir hizmetin içerisinde o yapının kendi dayanışma ve bağımsızlığı ile yetişecekti. 


Trevelyan gibi kişiler hükümetin ehil olmayan aristokratlarca yönetilmesinden dolayı iyice bilenmişlerdi ancak bu tür bir reform Britanya üst sınıf hayatının özel koşulları altında pek de mümkün değildi. Trevelyan, Northcote-Trevelyan Raporu zamanında maliye bakanı ve 1868'de makamındaki dört dönemin ilkinde başbakan olacak olan Gladstone'un bir nevi sırdaşı Macaluay ile, daha önce ifade edildiği gibi, akraba idi. Northcote Gladstone'un şahsi kalemiydi ve hepsi Oxford Balliol Kolejinin müdürü, üniversite sisteminde reform hareketinin lideri Benjamin Jowett'in arkadaşıydı.”! Bu seçkin şahsi bağlantılar Parlamento'da Trevelyan-Northcote Raporu'nun dediklerini ve nihayetinde de reformu kabul ettirmek için bir grup kurmaya yeterliydi. Bu tür bir faaliyet Birleşik Devletler'e taban tabana zıt durmaktadır 


çünkü burada birbirine bağlı bir elit sınıfı mevcut değildir; ayrıca reform fikirleri 


189 Edward Hughes, “Sir Charles Trevelyan and Civil Service Reform, 1853-5, English Historical Review 64, 
no. 250 (1949): 53-88. 

190 John Greenaway, “Celebrating Northcote / Trevelyan: Dispelling the Myths,” Public Policy and Administration 19, no. 1 (2004): 1-14. 

191 Chapman, Higher Civil Service, s. 20; Gladden, Civil Services of the United Kingdom, s. 19-21. 
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ortaya atıp savunusunu yapmak çeşitliliğin aşırı fazla olduğu çok geniş bir satıhta, eyalet eyalet yapılmalıdır. 


İngiltere'de John Stuart Mill, Edwin Chadwick’in liderlik ettiği ikinci bir elit grup ile İdari Reform Birliği adında bir iş adamları teşkilatı kamu memuriyetinde liyakate dayalı işe alımlar ile sınav sistemini savunuyordu. Bu grubun entelektüel olarak ortaya çıkışı Jeremy Bentham'ın faydacı fikirlerine ve John Stuart Mill'in babası, James Mill'in idarede makullük ile verimliliği vurgulayan söylemlerine dayanmaktadır. Bunlar, Siyasi Ekonomi Kulübü ve Faydalı Bilginin Yayılması Derneği gibi gruplar vasıtasıyla popüler hale gelmiştir. John Stuart Mill, Doğu Hindistan Şirketi için çalışmıştır (burada Trevelyan'dan daha müspet bir intiba edinmiş gibi durmaktadır) ve Northcote-Trevelyan Raporu hazırlanırken reform hakkında önemli bir bildiriye katkıda bulunmuştur.!? Trevelyan-Northcote grubundan farklı olarak bunlar hümanist, liberal bir eğitime değil de bilim, ekonomi ve mühendisliği odaklanan, Oxford ve Cambridge'den ziyade London School of Economics'te alınabilecek teknik bir eğitime sıcak bakıyorlardı. Bu pratik becerilerin idari hizmette, Grekçe ve Latince bilgisinden daha uygun olacağını ve bu yolla Oxbridge sistemine hâkim olan üst sınıf avantajlarının azalacağını ileri sürdüler.” 


Bu reformcu fikirler, on dokuzuncu yüzyılın ilk yarısında sanayi, bilim, teknoloji ve reformu desteklemek adına kurulmuş Faydalı Bilginin Yayılması Derneği gibi sayısız yeni kulüp ve dernekle beraber orta sınıfın da okuduğu yeni popüler bir medya ile halka yayıldı. Bunlar ayrıca, değerler hususunda bir önceki yüzyılda şekil alan devrim tarafından da desteklendiler; ekonomist Albert Hirschman'ın menfaat tutkusu dediği şeyden bir dönüşüm yaşandı. Eski aristokrasi şana, onura ve cesarete oldukça değer veren savaşçı bir sınıftan gelmekteydi; ticari faaliyeti küçümsüyor ve para kazanmayı centilmenler için değersiz görüyorlardı. Çalışmanın kıymeti bilinmiyordu, aristokratların çocukları çalışmaktan ziyade at sürüp, avlandıkları, kafayı çektikleri Oxford ve Cambridge'e bağlantılar sayesinde girmekten hoşnutlardı. Ancak yeni orta sınıfların sadece sıkı çalışma tempoları ve yetenekleri vardı; girişimci enerjileri muazzam bir refah düzeyi yaratmaktayd1.'" 


Üniversite sistemi makul bir reformu kendi başına gerçekleştirecek kilit rolü oynayabilecek kabiliyete sahip değildi. On dokuzuncu yüzyılın başından itibaren 


192 Bkz. S. E. Finer, “The Transmission of Benthamite Ideas 1820-50,” ve Alan Ryan, “Utilitarianism and 
Bureaucracy: The Views of |. S. Mill” Gillian Sutherland, ed., Studies in the Growth of Nineteenth-Century Government (Totowa, NJ: Rowman and Little eld, 1972) içinde. 

193 Shefter, Political Parties and the State, s. 47. 

194 Albert O. Hirschman, The Passions and the Interests: Political Arguments for Capitalism Before Its Triumph (Princeton: Princeton University Press, 1977). 
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Britanya üniversiteleri, ders vermeyi tamamen kesen Oxford profesörlerini göz önüne aldığımızda, Richard Chapman'ın ifadesiyle, “atalet, yozlaşma ve arpalik” ile anılır olmuştu. 1770'de Lord Eldon nasıl mezun olduğunu aktarıyor: “Sınav sırasında, İbranice ve Tarih konusunda sınamak adına sadece iki soru soruluyor: “İbranice ‘kafatası yeri ne demektir? ve ‘University College'ın kurucusu kimdir? Karşılık olarak verdiği ‘Golgota’ ve ‘Kral Alfred’ cevaplarından başka hiçbir şey söylemeyen Lord Eldon sınav yapanları tatmin ediyor.” Yüzyılın ortalarında şiddetlenen bir süreçle beraber üniversiteler standartlarını geliştirmek ve açıklıklarını artırmak adına başarılı reformlar (1854 Oxford Akdi, 1856 Cambridge Akdi, üniversiteye girişte dini sınavları ortadan kaldıran 1871 Üniversite Sınavları Akdi gibi) geçirdiler. Buna ek olarak 1836'da Londra Üniversitesi kuruldu; diğer okullar gibi Oxford ve Cambridge ile rekabetini artırdı ve eğitim reformu hakkında bir tartışmaya desek sağladı. Benjamin Jowett sınav sistemini geliştiren kilit figürlerden biridir. Bu rolü onu kamu hizmetlerindeki reform çabalarının doğal bir işbirlikçisi yaptı. 


Çok çeşitli kurumlarda yürütülen bütün bu reform etkinliğinin arkasında göze çarpan bir toplumsal gerçek mevcuttu: Sanayi Devrimi Britanya'da vitesi yükseltip ülkenin sosyal yapısında büyük bir değişiklik getiriyordu. Büyük toprak sahiplerinin gücü ve otoriteyi bir merkezden yaydıkları eski tarım toplumu hızlıca yerinden ediliyor ve yerine sanayici ve girişimcilerin liderliğindeki şehir toplumu geliyordu. Richard Chapman'ın ifadeleri ile; 


Orta sınıf radikalleri (önemleri, sanayi devrimi ve Anglikan kilisesi karşıtı düşüncenin ilerlemesinden doğan püriten tavırlarla giderek artıyordu) idarede yanlış olduğunu düşündükleri çoğu şeyin patronaj sisteminin bir sonucu olduğunu vehmediyordu. Bu orta sınıf saldırısı, buna kendi menfaatleri için iltimas çeken yerleşik aristokrasinin yol açtığı varsayımına dayanmaktaydı. Saldıranların bir diğer kaynağı da idaredeki aristokratik sistemin (Ordu ve Donanmada olduğu gibi) etkisiz 


ve savunmasız olmasıyla alakalıydı."* 


Bu orta sınıf gruplarının çocuklarını Oxford ve Cambridge'e gönderip onlara kamu hizmetlerinde bir iş bulmakta doğrudan menfaatleri vardı.'9? 


Britanya orta sınıfları, bütün kurumlarda ilerlemede herkese açık, liyakate dayalı standartları desteklemeyi tercih etmişlerdi. Bunu kendi çıkarlarını, bireyleri 


195 Chapman, Higher Civil Service, s. 18-19. 

196 Richard A. Chapman, The Civil Service Commission 1855-1991: A Bureau Biography (New York: Routledge, 2004), s. 12. 
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değil bütün toplumu düşünerek yapıyorlardı. Bu tutum güney İtalya'da yerel oligarşi ile işbirliği halinde olup iltimas ağlarına ortak olan girişimci orta sınıfların yaptıklarına taban tabana zıt bir konumdaydı. 


1854'te Northcote-Travelyan Raporu'nun yayınlanması, raporun söylediklerini hemen uygulamaya koymadı. Kamu hizmetlerine giriş için koşulların değişmesi görevli makam sahiplerinin ve üst sınıfların menfaatlerini tehdit etti. 1855'te bir Konsey Kararı, sınırlı sayıdaki iş için rekabete izin veren bir Kamu Hizmeti Komisyonu tesis etti.'* Parlamento tarafından raporun bütün tekliflerinin kanunlastirilması 1870'e, Gladstone Başbakan olana kadar gerçekleşmedi. Raporun teklif ettiği gibi, yeni kanun kamu hizmetini ikiye böldü: giriş için liberal bir hümanist eğitim gerektiren idari hizmetler ile İngilizce ve modern derslerin eğitimini gerektiren daha düşük bir yürütücü sınıf hizmetleri. Bu iki kademeli sistem hem, üst ve orta burjuvaziye mensup kişilerin çocuklarına istihdam sağladı hem de yeni sınav sisteminden geçmek için Oxbridge eğitimlerini kullanabilecek olan eski aristokrasiyi bu makamlardan mahrum bıraktı. 


Kırım Savaşı (1853-1856) kamu hizmetinin revizyonuna ivme sağladı. Britanya ordusunun harekâtı çok kötü şekilde idare edilmişti ve 1855'te Üst Düzey Tahkikat Komisyonu, ordunun istihbarat, strateji ve lojistik açıdan zayıf organizasyonunu rapor etti. Bu basında bir sansasyona yol açtı, hem askeri hem de sivil hizmetlerde bir revizyona gidilmesi istendi. Böylelikle Prusya veya Japonya gibi askeri bir eğilimi olmayan bir ülkede bile, savaş ile asker ve sivillerin hayatının riske girmesi barig zamanında belki de hiç de gerçekleştirilemeyecek reformlar için baskı yarattı." 


Britanya kamu sektörü reformunun oy kullanım hakkı genişletilmeden önce gerçekleştirilmesi oldukça önemlidir. On dokuzuncu yüzyılda, Britanya'yı oligarşiden gerçek bir demokrasiye (kadınlara ve azınlıklara oy hakkı tanınması yirminci yüzyıla kadar mümkün olmasa da) dönüştüren üç büyük reform beyannamesi geçti. 
1832 reformu seçim sistemindeki, bozuk seçim bölgeleri [rotten boroughs, elit siyasetçiler için arpalık olabilecek çok az seçmene sahip seçim bölgeleri| gibi bazı bariz suiistimalleri ortadan kaldırdı. 1860'lara kadar Britanya vatandaşlarının sadece sekizde biri oy verebilmekteydi.*” Çoğu ev sahibinin oy verme hakkını elde etmesi ancak 1867 ve 1884 reformları ile mümkün olabildi; ancak bunlardan sonra bile içerisinde toprak kiracıları, arazi sahipleri, ev hizmetlileri, askerler ve denizcilerin bulunduğu Britanyalı yetişkin erkeklerin yüzde 40'ı hâlâ oy verme hakkına sahip değildi. Aynı dönemde Birleşik Devletler'de oy hakkına sahip olmayanların sayısı 
198 Chapman, Civil Service Commission, s. 17-24. 


199 Chapman, Higher Civil Service, s. 29-30. 
200 Leon Epstein, Political Parties in Western Democracies (New York: Praeger, 1969), s. 24. 
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yüzde 14tü.“! (Bu reformların neden geçtiğine III. Kısımda döneceğim.) 1830'lar itibarıyla Birleşik Devletler'de gerçekleşen seçmen seferberliği ile kitlesel siyasi partilerin gelişimi Britanya'da 1870'lere kadar görülmedi, ancak bu döneme kadar özerk bir kamu hizmetinin zemini hazırlanmıştı. Britanya partileri oy kazanmak için devlet işlerini kitlelere dağıtmaya yeltendiklerinde bu yolun çoktan kapanmış olduğunu gördüler. 


Oy kullanım hakkı genişletildikten sonra bile Britanya partileri büyük seçmen kitleleri toplamada geri kalmışlardı. Bu dönemdeki çoğu kayırmacı parti Muhafazakâr (Tory) partiydi. Bunun liderlerinin büyük kısmı, kırsaldaki elit olamayan seçmenlerin desteğini alabilen etkili toprak sahipleri idi. İltimasla atamalar yapıp duran muhafazakâr bir başbakan olan Benjamin Disraili'nin 1867 Reform Beyannamesini desteklemesinin sebeplerinden biri partisinin genişleyen seçmen tabanı üzerinde kontrol sağlayabileceğine inanmasıydı. Parti sonraki yıllar içerisinde eski, kökleşmiş elitler ile, birçoğu devletteki makamlardan ziyade onur sıfatları kazanmak suretiyle partiye katılan yeni orta sınıf elit destekçiler arasında bölündü.” Muhalefetteki Liberal Parti (Whig) bir orta sınıf partisiydi ve kendisini bir kitle par- 


tisine dönüştürmek istemiyordu. 


Britanya İşçi Partisi işçi sınıfını seferber edebilir ve Liberallerin yerini alarak Britanya siyasetinde ikinci parti halini alabilirdi. İşçi partisi, 1800'lerde tasarlanıp 1900'de kurulmuş olan Ticaret Birliği Kongresi'nin siyasi koluydu. Çeşitli sol kanat hareketlerinden, güçlü bir sosyalist ideoloji ile sıyrılan İşçi Partisi, destekçilerini çalışma koşulları, maaşlar, devlet kaynaklarını sadece kullanmak yerine sanayi üzerinde devlet kontrolünü sağlamak gibi programlarının gereği olan meseleler etrafında toparlaması gereken haricen teşkilatlanmış bir partiydi. Birinci Dünya Savaşı'nda ilk olarak hükümete katılıp 1924'te kendi başına iktidara geldiğinde bürokrasiye nüfuzu yoktu ve modern bir parti olarak neredeyse her mesele 


kurumsallaştırılmıştı.?9 


Northcote-Trevelyan reformları geleneksel iltimas sistemine en tesirli arayı getirdiği halde, Britanya kamu sektörünün 1780'den günümüze kadar, bir dizi kademeli reform geçirdiği söylenebilir. Aralarında 1874-1875 Playfair Komisyonu, 1886- 
1890 Ridley Komisyonu, 1912-1915 MacDonnell Komisyonu, 1919-1920 Düzenleme 
Komitesi, 1929-1931 Tomlin Komisyonu ve 1953-1954 Priestly Komisyonunun 
201 Morton Keller, Americas Three Regimes: A New Political History (New York: Oxford University Press, 

2007), s. 136-37. 


202 Shefter, Political Parties and the State, s. 50-51. 
203 Henry Pelling, The Origins of the Labour Party, 1880-1900 (Oxford: Clarendon Press, 1965), böl. 8. 
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bulunduğu birbirini izleyen birçok reform komisyonu mevcuttu.“ Geniş çaplı en son kamu sektörü reformu çabasına 1990'larda Yeni Kamu İdaresi başkanlığında Tony Blair döneminde girişildi." 

Britanya kamu sektöründe reform uzun, bir bakıma, tamamlanmamış bir süreç olmasına rağmen iltimas sisteminin ortadan kaldırılması nispeten doğrudan olmuştur. Entelektüeller ve toplum eleştirmenleri reformun gerekçesini açıklıyorlardı. 
Bu gerekçe Kırım Savaşı gibi olaylardan sonra medyada yayılıp tartışılıyordu. Daha sonra uzman bir komisyon meseleyi derinlemesine inceleyip Parlamento tarafından kanunlaştırılabilecek bir dizi teklif ortaya çıkarıyordu. Bu süreçteki en önemli aktörler, çoğu Londra'da yer alan küçük bir elit grubundandı (ve hepsinin de Britanya Hindistanı ile ortak ilişkileri mevcuttu). Hepsi benzer eğitimleri almıştı ve birbirlerini şahsi olarak tanıyorlardı; hatta bazıları akrabaydı. Britanya Westminster sistemine hızlı karar üretimine karşı oldukça önyargılı davranıyordu çünkü güçler ayrılığı tam anlamıyla mevcut değildi: 1850'lerde ne federal yapı (adem-i merkezi yönetim), ne yasamayı hükümsüz kılacak yargıtay, ne yürütme ve yasama arasında güçler ayrılığı, ne de güçlü bir parti disiplini (sıradan millet vekillerinin parti üst kurulu tarafından denetimi) mevcuttu. Britanya elitlerinin yapısı değişmeye başlayıp orta sınıf aktörleri eski oligarşiyi yerinden etmeye başladığında, yeni aktörlerin istekleri yasamaya hemen yansıdı. 


Aynısı, Birleşik Devletler'de geçerli değildi. Buradaki anayasal sistemin dengeleri kamu siyasetindeki büyük değişiklikleri oldukça zor ve zaman alıcı kılmaktadır. Ancak daha önemlisi toplumsal farklardır: Birleşik Devletler'de tek bir elit grubu yoktur ve kuruluşundaki demokratik temel var olan elitlerin yeni toplumsal aktörler tarafından her zaman sınanacağını teminat altına alır. Bu sebeple Birleşik Devletler elit bir iltimas siteminden modern bir kamu hizmeti yapısına doğrudan geçmemiştir; bunun gerçekleşmesi, parti hâkimiyetindeki kayırmacılık sistemi vasıtasıyla yüzyıllık dolambaçlı bir yol izlemiştir. Britanya'nın aksine Amerikan tecrübesi iki şey ortaya koymuştur: ilki, patronaj ve kayırmacılık ne kültürel açıdan belirgin bir olgudur ne de bunlar modernleşmiş toplumlarda bir şekilde varlık gösteren modern öncesi uygulamaları yansıtırlar. İkincisi ise daha modern bir Amerika'nın tecrübesi demokrasi ve bizim “iyi idare” dediğimiz şey arasında doğal bir gerilim olduğunu ortaya koyar. 


204 Gladden, Civil Services of the United Kingdom, s. 18-40. 
205 1990’lardaki reform hakkında, bkz. Michael Barber, Instruction to Deliver: Fighting to Transform Britain's 
Public Services (London: Methuen, 2008). 
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Amerika diğer modern ülkelerden nasıl farklı; erken dönem Amerikan idaresinin doğası ve siyasi partilerin doğuşu; Jackson devrimi ve Amerikan popülizmi; iltimas sistemi ve nasıl yayıldığı; kayırmacılık ve Amerikan 


kentsel idaresi 


1980'lerdeki Ronald Reagan ve Margaret Thatcher döneminden beri “Anglo-Saxon” kapitalizm ile kıta kapitalizmini kıyaslamak yaygın oldu. Anglo-Saxon kapitalizm serbest piyasayı, serbestleşmeyi, özelleşmeyi ve daha minimal bir devleti göklere çıkarırken, esas olarak Fransa'nın örnek teşkil ettiği kıta kapitalizmi mutlak devletçi ve düzenleyici, büyük bir refah devletini destekleyen bir yapıdadır. Birleşik Devletler, İngiliz ceddi ile birçok siyasi özelliği ve tercihi paylaşmasına rağmen bu bakış tarihi derinlikten yoksundur ve Britanya ile Birleşik Devletler'in siyasi gelişimi arasında bazı önemli farklılıkları gizler. Birçok açıdan Britanya'nın siyasi sistemi Amerika'dakinden ziyade kendi kıtasındaki komşularının sistemine daha yakındır. 


Değişen Toplumlarda Siyasi Düzen'in ikinci kısmında (adı “Siyasi Modernizasyon: Amerika vs. Avrupa”dır) Samuel Huntington Amerikan siyasetinin “Tudor” karakterini tespit eder.“ Huntington'a göre, on yedinci yüzyılda Kuzey Amerika'ya yerleşen İngilizler beraberlerinde Tudor'un, yahut geç ortaçağ İngiltere'sinin birçok siyasi uygulamasını götürmüşlerdi. Amerikan toprağında bu eski kurumlar sağlamlaştırıldı ve nihayetinde Amerikan Anayasası'na yazıldı, böylelikle eski toplumun bir parçası zamanda dondurulmuş oldu.7 Bu Tudor özelliklerinde, yürütmenin otoritesinden daha üstün bir otoritenin kaynağı olarak, hükümette mahkemelere çok güçlü bir rol biçen Müşterek Hukuk (Common Law]; yerel otonomi geleneği; merkezi bir devlette yoğunlaşmış egemenlikten ziyade bir sürü yapı arasında bölünmüş egemenlik; işlevlere değil de güçlere bölünmüş bir devlet (örneğin 
206 Huntington, Political Order in Changing Societies, s. 93-139. 


207 Huntingtondan evvel bu iddia Louis Hartz'ın, The Founding of New Societies (New York: Harcourt, 1964) 
adlı eserinde öne sürülmüştür. 
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hâkimler sadece yargılama değil ayrıca yasama benzeri işlevleri de uygularlar); ve 


daimi bir ordudan ziyade halka ait milis kuvvetlerine güven bulunur. 


Huntington, Tudor döneminden sonra, on sekizinci on dokuzuncu yüzyıllarda İngiltere'nin birleşik bir egemenlik fikri ve merkezi bir devlet geliştirmeye başladığını öne sürer. Önceki kısımda gördüğümüz gibi, İngiltere makul, modern bir bürokrasi geliştirmede Prusya veya Fransa'dan daha yavaştı, ancak 1800'lerin sonunda ortaya çıkmıştı. Orta çağ İngiltere'sindeki yerel idare yapıları parlamenter seçim bölgeleri içinde evrildi, bu sırada Londra'da otorite giderek merkezileşti; Şanlı Devrim'i takip eden yıllarda Parlamento egemenliğin yegâne kaynağı olarak görülmeye başlandı. Müşterek Hukuk çok yüce kabul edilmekle beraber İngiltere hiçbir zaman mahkemelerin Parlamentonun bir yasasını geçersiz kılacağı bir adli denetim teorisi veya uygulaması geliştirmedi. Aksine Amerikalılar Tudor kurumlarına sadık kaldılar: “Amerika'da siyasi modernleşme ilginç bir şekilde zayıf ve kusurlu kaldı. Kurumsal kavramlar açısından Amerikan politikası asla gelişmemiş kalmadı ancak hiçbir zaman da tamamen modern olamadı ... bugün Amerikan siyasi ku- 


rumları biriciktir, çünkü bunlar o derece antiktir.””" 


Huntington'ın gözlemleri, Birleşik Devletler'in sistem bakımından diğer gelişmiş demokrasilerden farklı olduğu tarafları açıklayan Amerikan istisnacılığı hususunda yazan yazar geleneğinde yankı buldu. Bu, “Amerika'da neden sosyalizm yok?” sorusunu getiren Louis Hartz ve H. G. Wells gibi yazarlarla başladı?” ve uzun bir akademik kariyer boyunca Amerikan istisnacılığı üzerine yazan Seymour Martin Lipset'le devam etti.” Birleşik Devletler, Hartza göre, farklıydı çünkü Avrupa'nın yapısındaki feodal sınıf yapısı mevcut değildi. Yeni bir yerleşim yeri olarak (en azından Avrupalılar için) Kuzey Amerika, birinin yaşamdaki konumunun o kişinin kendi emek ve yeteneğini yansıttığı bir eşit fırsatlar diyarı olarak görünüyordu. Birkaç kalıtsal eşitsizlikle beraber, refahı yeniden dağıtacak güçlü bir devlet için istek yoktu fakat bireylerin kendilerine yardım etmede serbest olduğu bir Locke liberalizmine geniş bir inanç mevcuttu. Hareket alanlarında kast benzeri sınırlamalarla karşılaşan bir grup, Afrikalı Amerikalılar tıpkı Avrupa'daki çalışan be- 


yaz sınıf gibi, kendi menfaatlerini artırmak için güçlü bir devlet isterler.”" 


208 Huntington, Political Order in Changing Societies, s. 98; ayrıca bkz. Huntington, “Political Modernization: America vs. Europe,’ World Politics 18 (1966): 378-414. 

209 Louis Hartz, The Liberal Tradition in America (New York: Harcourt, 1955). 
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Bir başka faktör daha mevcuttur. Lipset Birleşik Devletler'in, Britanya monarşisinin temsil ettiği toplu güce karşı bir ihtilalde doğduğuna işaret eder. Bu sebeple devlet karşıtlığı olarak anlaşılan ve hükümete aşırı güvensizlikle can bulan özgürlük, Lipset'in tanımladığı Amerikan siyasi kültürünün beş anahtar bileşeninden biridir.22 Amerika, Tudor İngilteresi'nin Müşterek Hukuk geleneklerini ve Şanlı Devrim sonrasındaki temsil olmadan vergi yok’ ilkesine dayanan sorgulanabilir devlet anlayışını miras aldı. İngiltere'de Norman Fethinden bu yana hep var olmuş ve on sekizinci yüzyılın başlarından itibaren güçlü bir birleşik egemenliğe doğu evrilmiş güçlü, merkezi devleti miras olarak almamıştı. Britanya dan bağımsızlık kazanma mücadelesi Amerikan devlet karşıtı eğilimini artırdı ve güçlerin ayrıldığı yeni milletin Anayasası'nda yüceltilmiş olan hükümet gücü üzerinde bir sürü kısitlamalar getirileceğini kesinlestirmistir. İlk dönem Birleşik Devletler'deki fiziksel koşullar devlet inşasını desteklememiştir de: Amerika kendisini tehdit edebilecek güçlü komşularla karşılaşmamıştır ve fiziksel boyutu ile dağınık kırsal nüfusu sebebiyle kaçınılmaz bir biçimde adem-i merkezi bir yapıyla idare edilmek zorundaydı. 


GEORGE WASHINGTON'IN ARKADAŞLARI 


Hartz, Amerika'daki beyaz nüfusun Avrupa'da olduğu gibi çok kesin bir biçimde sosyal sınıflara bölünmediği konusunda haklı olsa da ilk dönem Amerika'da eğitim ve uğraşlara dayalı sınıf ayırımları (New York ve Boston'daki tüccar-banker elit ile Virginia'daki çiftçi aristokrasi) mevcuttu. Bu dönemdeki elitler ufak ve homojen bir yapıdaydı. John Jay'in Federalist No. 2'deki ifadeleriyle bu grup “aynı atalardan gelmişlerdi, aynı dili konuşuyorlardı, aynı dine mensuplardı, aynı devlet prensiplerine bağlıydılar, gelenek ve görenekleri çok benzerdi”. 1789'da Anayasanın onaylanmasının ardından gelen bu dönemde, üst seviyelerdeki milli kamu hizmeti bir “Beyefendiler İdaresi” olarak tasvir ediliyordu ve bazı açılardan on dokuzuncu yüzyıl Britanya sındaki idareden pek de farklı değildi.” Bu idare George Washington'ın arkadaşlarının idaresi olarak da nitelendirilebilir, çünkü cumhuriyetin ilk başkanı kendisi gibi, iyi niteliklere sahip ve kamu hizmetine kendini adayacak olan kimseleri seçmişti.” Yüksek rütbeli memurların John Adams idaresinde yüzde 70'i, Jefferson'ın idaresinde ise yüzde 60'ı soylu, tüccar ve yüksek seviyeli 
212 Diğer dört bileşen bireycilik, eşitlik (fırsat eşitliği olarak anlaşılmalı sonuç eşitliği olarak değil), halkçılık 
ve bırakınız yapsınlar fikri (Laissez-faire). 
213 Frederick C. Mosher, Democracy and the Public Service, 2. b. (New York: Oxford University Press, 1982), 
s. 58-64. 


214 Patricia W. Ingraham, The Foundation of Merit: Public Service in American Democracy (Baltimore: Johns 
Hopkins University Press, 1995), s. 17-18. 
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ailelerden gelmekteydi.” Bugün birçok insan, Amerika'nın kuruluşundaki siyasi liderlik niteliğine, Federalist Papers'taki görülen söylemin kapsamına ve kurumları uzun vadeli bir perspektifle görebilmeye şaşırmaktadır. Bu güçlü liderliğin sebebi kısmen, Amerikanın o dönemde tam bir demokrasiye değil, çoğu mensubu Harvard ve Yale’den mezun olmuş oldukça elitist bir gruba sahip olmasıydı. Britanya eliti gibi, bunların birçoğu birbirlerini okul yıllarından ve devrimle beraber Anayasa'yı tesis etme çabalarından tanımaktaydılar. 


Tarih kitapları genellikle iltimas sisteminin yükselişini 1828'de Andrew Jackson'ın seçilmesine tarihlendirmektedirler. İlk dönem terminolojimizle, 1789 ile 1828 
yılları arasındaki dönemde Birleşik Devletler hükümeti iltimas sistemine daha uygundu, hatta bu dönemden sonra ortaya çıkan daha kayırmacı bir yapıdaydı. 1800'de Thomas Jefferson seçilip Cumhuriyetçiler tarafından Federalistler yerleştirildikten sonra başkanlar güçlerini kendi siyasi arkadaşlarını devlet kademelerine yerleştirmek için kullandılar, tıpkı 1870 öncesinde Britanya başbakanlarının yaptıkları gibi. 
Jefferson, “federalistler ellerindekilerin devamını ummasın” diye doksan iki makamın yetmiş üçüne atamalar gerçekleştirdi; halefleri James Madison ve James Monroe da aynısını yapmıştır.“ Hem Federalistler hem de Jeffersoncular bu atamaları, yerel üne sahip kişilerden müteşekkil kısıtlı bir çevreden yaptılar. Bu kişiler makam için temel nitelikler olan yüksek sosyal mevkie, sadakate ve iyi bir soya sahipti.””” 


Güçlü ve muktedir bir hükümete olan ilgisini gösteren tek Kurucu Baba, Federalist No. 70-77'de “yürütmedeki enerji” meselesini tasarlayan Alexander Hamilton'dı. Hazinenin ilk sekreteri olarak Hamilton, dönemin Birleşik Devletler hükümetinin idare koluna geniş bir bürokrasi inşa etti. Ancak ilk Açılış Nutku'nda Amerika'nın daimi bürokrasiye ve geniş hükümete güvensizliğini açıkça ifade eden Thomas Jefferson tarafından şiddetle muhalefet gördü: “Teşkilatımızın çok karmaşık ve çok masraflı olup olmadığından, mevkilerin ve sahiplerinin sayısının yapmaları gereken hizmetler adına boş yere ve hatta bazen tehlikeli bir şekilde artırılıp artırılmadığından pekâlâ şüphe duyabiliriz.” Bu sözler ifade edildiğinde bütün Birleşik Devletler hükümeti hepi topu üç bin kişi kadardı! 


1831'e kadar hükümet hızlıca yirmi bin kişiye çıktı. Bu sayı bile, ülkenin boyutları göz önüne alınırsa, Avrupa standartlarında geniş bir bürokrasi tesis edemiyordu.?!® İç Savaş'a kadar Washington D.C. altmış bir bin kişilik nüfusuyla, Londra ve 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Paris'in yanında hiç de bahsi geçmeyecek, New York ve Philadelphia ayarında kiiçük bir kasaba olarak kaldı.” Federal hükümet iki kısma ayrılmıştı: Kabine üyeleri ve yardımcıları, yurtdışı elçileri, bölgesel yöneticiler, büro şefleri ve benzeri yüksek rütbeli memurlar; ile gümrük yetkilileri, posta çalışanları, mesaha memurları gibi düşük rütbeli memurlar. Gelişmekte olan bir donanma olmasına rağmen Birleşik Devletler'in geniş bir daimi orduyu beslemesine gerek yoktu. Birleşik Devletler güvenlik için tamamen yerel milis güçlerine güveniyordu. Çoğu Amerikalının günden güne uğraştığı idari güç yerel düzeydeydi. 


SİYASİ SEFERBERLİK VE PARTİLERİN YÜKSELİŞİ 


Kayırmacılığın yükselişini, modern demokrasinin zuhurunu ve ilk siyasi kitle partilerinin ortaya çıkmasını düşünmeden anlamak imkânsızdır. Birleşik Devletler bu bakımdan öncü konumdadır. 


Romalı siyasilerin oylamaları etkileyip rakiplerinin gözlerini korkutmalarını sağlayan çeteleri saymazsak, temsili demokrasiden önce siyasi partiler mevcut değildi. Bunların evvelinde Britanya Parlamentosu'nda on sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıllarda iş gören bir nevi patron-müşteri ilişkisine dayalı elitlerin gruplaşmaları mevcuttu. Hususi gruplaşmalar ve himaye sistemi, monarşik Avrupa saraylarından günümüzdeki Çin Komünist Partisi'ne kadar bütün otoriter sistemlerde vardır. Bu sadece, bugün modern siyasi partiler olarak kabul ettiğimiz yapıyı biçimlendirecek saikler yaratan temsili demokrasinin ilerleyişini gösteriyordu.?" 


Amerikan Anayasası'nda siyasi partiler için bir hüküm olmadığı ve Kurucu Babaların bazılarının, partilerin ülkeyi yönetmesi gerektiği fikrine muhalif olduğu malumdur. James Madison Federalist No. 10'da “fırka” dediği şeyin tehlikesine dair meşhur uyarısını yapmıştır. Bununla tam olarak, Avrupa'daki saray siyasetiyle özdeşleşmiş elit himaye ağını kastetmektedir. Bu ağı Madison, Yunanistan ve Roma'daki klasik cumhuriyetin yıkılışının sebebi olarak görüyordu. George Washington Veda Nutku'nda “yeni milleti potansiyel olarak bölecek bir nifak olan Parti Ruhunun zehirli etkilerine” karşı uyarıda bulunuyordu. Halefi John Adams da “cumhuriyeti iki büyük partiye ayrıştırmanın Anayasa yürürlükteyken işlen- 


ws)? 


miş en büyük siyasi fenalık olarak görülmesi gerektiği”ni söylüyordu. Bu muhalefet, 


219 Michael C. LeMay, ed., Transforming America: Perspectives on U.S. Immigration (Santa Barbara, CA: 
Praeger, 2013), böl. 3, tablo 3.11. 

220 Mosher, Democracy and the Public Service, s. 61. 

221 Bkz., Susan E. Scarrow, “The Nineteenth-Century Origins of Modern Political Parties: The Unwanted 
Emergence of Party-Based Politics,” Richard S. Katz ve William J. Crotty, ed., Handbook of Party Politics (Thousand Oaks, CA: Sage, 2006) içinde. 
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partilerin, rekabetleri sonucu toplumu bölüp ayrıştırabileceği yönünde inanca dayanmaktaydı. Kurucu Babalar bunun yerine, ülkenin ancak bütün vatanın iyiliği- nin peşinde olan kamu yararına çalışan bireylerle yönetilebileceğini umuyorlardı. 
John Adams'ın ve Alexander Hamilton'ın Federalist Partisi modern bir partiden ziyade birçok açıdan elit bir grubun özelliklerini taşımaktaydı; çoğu tarihçi, muhalif çıkarlar için bir koalisyon kuran ve Jefferson'ı başkan seçtiren Jeffersoncı Cumhuriyetçileri Amerika'daki ilk gerçek siyasi partinin kurucuları olarak görürler.> 


Kurucu Babalar yeni demokrasiyi idare etmesi için gereken kurumların tasarılarında gayet öngörülü olmuş olmalarına rağmen seçmenleri yönlendirip kitlesel siyasi katılımı sağlayacak bir mekanizmanın gerekliliği anlamada başarısız olmuşlardır. Siyasi partiler birçok hayati işlevi ifa etmektedirler ve bugün bunlar iyi işleyen bir demokrasinin olmazsa olmazı olarak görülmektedir: Partiler, hem fikir insanların hesabına toplu bir eylem sağlar, ortak bir platform etrafındaki bambaşka sosyal çıkarları bir araya toplar, seçmenleri durumdan ve kamuoyunun politikalarından haberdar ederek değerli bilgiler sunar, ve tek tek siyasilerin çekişmesinden doğmayacak beklenti istikrarını yaratırlar. En önemlisi siyasi partilerin, sıradan vatandaşların rekabetçi demokratik siyasete katılmasını sağlayan yegâne mekanizmalar olmasıdır.” Siyasi partiler, hızla yaygınlaşan oy verme hakkıyla beraber demokratik bir siyasi sistemin gereklilerine cevaben plansız bir şekilde zuhur etti. 


Afro-Amerikalıların, kadınların, Yerli Amerikalıların ve mülksüz erkekler oy kullanmaktan men edilse de Amerika başlangıçtan itibaren hiçbir Avrupa ülkesinde görülmediği kadar geniş kitleye seslenen bir oy kullanım hakkına sahipti. 
Oy vermek için mülk yeterliliği, sadece vergi verenlerin (ve de belirli bir seviyede mülk ile gelire sahip olanların) hükümette payının olabildiği eski İngiliz Whig görüşünden peyda olmuş bir şeydir. Alexis de Tocgueville'in ifade ettiği gibi, Amerika çok derinden bir eşitlik ve sıradan insanların kendini yönetmesi ilkesine dayanarak kurulmuştur. Bu ruhla, 1820'lere kadar birçok eyalet oy vermek için mülk gerekliliğini kaldırmaya başladı. O güne kadar elitlerin yürüttüğü seçimler bir anda bütünüyle yeni bir seçmen sınıfına açılıvermişti. 


222 William J. Crotty, “Party Origins and Evolution in the United States,” a.g.e., s. 27; Epstein, Political Parties 
in Western Democracies, s. 20-21. 

223 Siyasi partilerin işlevleri hakkında değerlendirmeler için, bkz. Gabriel A. Almond ve dgr., Comparative 
Politics: A Theoretical Framework, 5. b. (New York: Pearson Longman, 2004), böl. 5; ve Richard Gunther ile Larry Diamond, “Types and Functions of Political Parties” Larry Diamond ile Richard Gunther, ed., Political Parties and Democracy (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2001) içinde. 

224 Bu sebepten siyasi partilerin gelişimi Huntington'ın siyasi gelişim teorisinin merkezindedir. Bkz. Political Order in Changing Societies, s. 397-461. 
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JACKSONCI DEVRİM 


Andrew Jackson Tennessee sınırından gelip 1812 Savaşı sırasında New Orleans Muharebesi'nde Britanya'yı mağlup ederek askeri ün kazanmıştı. Başkanlığa ilk kez 1824'te aday oldu ve hem halkın hem de seçmenler heyetinin oylarıyla çoğunluğu elde etti. Ancak, Temsilciler Meclisi diğer adaylar, John Ouincy ve Henry Clay ile bir uzlaşı içerisine girdiği için Jackson'ın başkanlığı kabul etmedi. Bunu mümkün kılan seçmenler heyeti, Kurucu Babalar tarafından başkanların seçimi üzerinde elitlerin kontrolünü sağlaması için tasarlanmıştı; Jackson, doğu aristokrasisince yapılmış bir “rüşvet pazarlığı”nın neticesi olarak gösterilmişti. Jackson, halkın öfkesini yönetip yeni oy hakkını edinmiş seçmenlerle güçlenerek 1828'de Adams'ı mağlup edebilmeyi başardı. 


Açık sözlü sınır sakini Jackson ile elitist John Ouincy Adams arasındaki zıtlık Amerikan siyasi kültüründe varlığını hâlâ sürdüren bir zıtlıktır. Adams kuzeydoğu elitlerinin tipik bir üyesiydi; babası John Adams ile Avrupa genelinde seyahat eden Bostonlu üst düzey bir aileye mensup, birkaç dil konuşan, Harvard Kolej'den şeref listesinde mezun olmuştu. Aksine, sıradan bir taşra ailesinden gelen Jackson ise ortalama bir eğitim almış, ününü ise bir savaşçı ve mücadeleci olarak kazanmıştı.? 
Jackson'ın sıradan arka planı onu aşina kıldı ve ülkenin yeni seçmenleri arasında popüler yaptı. Adams-Jackson zıtlığının, üst düzey bir aileye mensup Yale mezunu John Kerry ile elit karşıtı muhafazakâr kahraman Sarah Palin kıyaslandığında bugüne güçlü yankıları vardır. 


Jackson'ın başkanlığı, Walter Russell Mead'ın Amerikan siyasetinde Jacksoncı popülizm geleneği olarak nitelendirdiği yapıdır. Bu yapı günümüze kadar devam etmiştir ve Barack Obama'nın 2008'de seçilmesinden sonra zuhur eden Çay Partisi gibi gruplarda karşılık bulmuştur.?“ Bu gelenek köklerini sözde, on sekizinci yüzyılın ortalarında Kuzey Amerika'ya gelmeye başlayan İskoç-İrlandalı yerleşmecilerden almıştır.22? Bunlar, Kuzey İrlanda'dan, İskoçya'nın ovalarından ve kuzey İngiltere'nin İskoçya'ya sınır bölgelerinden gelmekteydi. Bu bölgeler Britanya'nın ekonomik açıdan en az gelişmiş bölgeleriydi ve bu aşırı yoksulluk yüz binlerce İskoç-İrlandalıyı göçe sevk etti. İskoçlarla İrlandalılar fakirdi fakat hem Britanya'da hem de Birleşik Devletler'de mağrurdular. Elit İngilizler bu gururu rahatsız edici 
225 Jackson'ın arkaplanı için, bkz. Harry L. Watson, “Old Hickory's Democracy, Wilson Quarterly 9, no. 4 

(1985): 100-33. 

226 Walter Russell Mead, “The Jacksonian Tradition and American Foreign Policy,’ National Interest 58 
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227 Genel bir değerlendirme için, bkz. David Hackett Fischer, Albion's Seed: Four British Folkways in America 
(New York: Oxford University Press, 1991), s. 605-782. 
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buluyorlardı çünkü, tarihçi David Hackett Fischer'ın ifadeleriyle, İngilizler “bunların neyden gurur duyduklarını anlayamıyordu”. 28 


Britanya'dan gelen bu göçmenler, yüzyıllarca feodal beyler ile İngilizler arasındaki savaşlarla perişan olmuş aşırı berbat bir bölgeden geliyorlardı. Bu bölgeden yogun bir bireycilikle beraber silah sevgisi de geldi (Amerikan silah kültürünün kökleri buralardan gelmiş olabilir). İskoçlarla İrlandalılar hırçın Kızılderili savaşçıları haline geldiler; Jackson, Tennessee gönüllülerinin Georgia ve kuzey Alabama'daki Creeklerin ve Florida'daki Seminolelerin üzerine yaptıkları seferlere liderlik etti.” 
Bunlar bir zamanlar sınır hattı olan, Batı Virginia'dan Carolina üzerinden Tennessee ve Gerogia ya uzanan Appalachia dağlarına yerleştiler. Bunlar batıya doğru yayılacaklardı; Alamo kahramanları Davy Crockett ve Sam Houston Creek Savaşında Jackson'ın idaresindeydiler. Bu İskoç-İrlandalı göçmenlerin torunları Appalachialardan Texas, Oklahoma ve ötesine uzanan bir şerit üzerinde, özellikle de 1930'lardaki Dust Bowl'dan (Kum Fırtınası) sonra Güney California 'ya yerleşmek için daha içlere sokuldular. 


Kaçınılmaz bir şekilde güçlü bir sınır ruhuyla hareket eden İskoç-İrlandalı göçmenler, New England Püritenleri ve Delaware Vadisinde meskün Ouakerların hâkim olduğu mevcut Amerikan elitleri ile çatıştılar. 1824 ve 1828 yıllarındaki Adams-Jackson çekişmesi Amerikan siyasetindeki bu eski elitlerin ellerindekini bitirip yeni bir popülist siyaset usulünü ortaya koydu. 


Jackson 1829'da makama geldiğinde seçimi kazandığı için federal makamlara kimin atanacağını karar vermesi gerektiğini ifade etti çünkü makamların daha evvelden patronaj usulü dağıtımı elitler için “bir mülk türü” haline dönüşmüştü.” 
Buna ek olarak, “bütün kamu makamlarının görevleri elemanların seçilmesi için yalın ve basitçe olmalıdır, en azından yapılmaya çalışılmalıdır” diyerek “iş sadelik doktrinini” ifade etmiştir.?' Bu elit karşıtı söylem Amerika'da eğitim seviyesi ortalamasının ilkokuldan öteye geçmediği bir zamanda telaffuz edilmişti.?? Jackson'ın sistemi makam sahiplerinin makamlarında devir daim eden bir sistemdi, çünkü “hiç kimse resmi bir mevkide bulunma hakkına yaratılıştan sahip değildir”; bu uygulama bürokratik makamlara sadık parti üyelerini yerleştirmek için muazzam bir 
228 A.g.e.,5.615. 

229 A.g.e, s. 621-32. 
230 Jack H. Knott ve Gary |. Miller, Reforming Bureaucracy: The Politics of Institutional Choice (Englewood 

Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1987), s. 16. 

231 Ingraham, Foundation of Merit, s. 20'den alıntılanmıştır. 
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imkân sağlamıştır.” Bu makamlar daha sonradan kampanyalarda siyasi takipçileri seferber etmede bir üs olarak kullanılabilecekti. Jackson var olan elit patronaj sistemini çok daha kitlesel bir kayırmacılık sistemine dönüştürdü. (Amerikan tarih kitaplarında, bu genellikle “patronaj” veya “getiri” sistemi olarak anılır.) 


Birleşik Devletler'de daha sonraki yıllarda evrilen, hem federal hem de kentsel seviyedeki parti sistemi, yeni bir demokrasinin siyasi ihtiyaçlarından bir anda zuhur ediverdi. Oy kullanım hakkının artmasıyla, siyasiler seçimlere destekçi toplayıp onları mitinglerde, ve toplantılarda boy göstermeleri hususunda ikna etme ihtiyacı duydular. Bazı seçmenler için, vergiler ve toprak mülkiyetleri gibi parti programına dahil meseleler önemli olmasına rağmen, iş veya şahsi bir iyilik sözü yeni fakir ve eğitimsiz seçmen sınıfı üzerinde daha etkili oluyordu. Bunun, demokratik oy kullanım hakkının genişletildiği ilk ülke olan Birleşik Devletler'de oluyor olması, daha sonradan gelen kayırmacılığın “normal” demokratik uygulamadan bir sapma veya ayrılma olarak görülmemesi gerektiğini gösteriyor; bu daha çok, nispeten az gelişmiş bir ülkede yeni yeşermekte olan olan bir demokrasinin doğal gelişimi olarak görülmelidir. Birleşik Devletler dahil hiçbir ülke modern bir siyasi sisteme tek sıçrayışta geçmemiştir. 


MAHKEMELER VE PARTİLER DEVLETİ 


Jacksoncı devrimden sonra zuhur eden siyasi sistem siyaset bilimci Stephen Skowronek'in “mahkemeler ve partiler devleti” olarak nitelendirdiği yapıya dönüştü. Yani, iki kısıtlama mercii, hukukun üstünlüğü ile hesap verebilirlik, oldukça gelişti. On dokuzuncu yüzyıl Amerikası'nda bulunmayan şey merkezi, bürokratik ve özerk bir devletti; bu devlet yapısı Prusya, Fransa ve Britanya'da yaratılmıştı. 


Zuhur eden siyasi partiler, hükümetin işleyişi üzerinde yüksek bir kontrol sağlayarak devletin yerine geçtiler. Bu kaleme alınan bütçelerde görülebilir; bu, Avrupa parlamenter sisteminde genellikle yürütücü kısım ile gerçekleştirilirken, on dokuzuncu yüzyıl Amerikası'nda Kongre'deki partilerin nüfuzuyla yapılıyordu. Parti denetimi, “milli siyasete bir tutarlılık, idari biçim ve süreçlere de bir standart ölçü” 


233 David A. Schultz ve Robert Maranto, The Politics of Civil Service Reform (New York: Peter Lang, 1998), 
s. 38. Jackson aslında daha önceki makam sahiplerini toptan temizlemek için uğraşmadı; sistemin dönüşümü ileriki yıllarda tedricen buna evrildi. Matthew A. Crenson, The Federal Machine: Beginning of Bureaucracy in Jacksonian America (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1975), s. 55. 

234 İdari kolun siyasallaşması bir kerede meydana gelmedi; Jackson sadece sınırlı sayıda atamalar yaptı ve 
elit makam sahiplerinin sayısı Jefferson'ın başkanlığı dönemine nazaran sadece yüzde 7 azaldı. Mosher, Democracy and the Public Service, s. 63; Erik M. Eriksson, “The Federal Civil Service Under President Jackson,” Mississippi Valley Historical Review 13, no. 4 (1927): 517-40. 
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getirdi; “... Partiler idari kurumları içten düzenleyip ... patronaj işe alımları, getiri dönüşümleri ve postanelere, tapu dairelerine ve gümrüklere dış denetimler ile idari prosedürleri bir rutine bağladılar.” Partiler bu birleştirici rolü sadece anlaşılir parti programı hedefleri geliştirerek oynayabildiler, çünkü temsil ettikleri geniş koalisyonlar bazı ortak amaçlara sahipti. Mahkemeler kendilerini adli işlevlerle sınırlamadılar; hükümetin farklı kısımlarının sorumlulukları arasındaki sınırları tanımladılar, hükümet ile vatandaş arasındaki ilişkiyi düzenleyip kendilerini önemli siyasi kararlara dahil ettiler.” Bu sebeple Huntington Birleşik Devletler'in görevlerden ziyade güçleri böldüğünü iddia edebiliyordu. Kanun koyucu ve adli kollar, Avrupai siyasi sistemlerde normalde yürütme tarafından yapılan işlevleri üzerlerine almaya başladılar. 


Bu, Birleşik Devletler'in kötü yönetildiği anlamına gelmez; on dokuzuncu yüzyılın üçte ikisinde, milli devletlerin gümrük ve postaneleri yürütüp, toprakları bölüştürmekten başka bir şey yapmalarına ihtiyaç hemen hemen hiç yoktu. Amerikan ekonomisi tarıma dayalıydı ve etrafı çevrili çiftlikler ve kasabalar etrafında şekillenen çok geniş bir alana yayılmıştı; önemli bir yabancı tehdidi yoktu, dolayısıyla büyük bir askeri seferberliğe ihtiyaç bulunmuyordu. İdeolojik olarak da, Locke'un mirasından hiçbir şey, tıpkı Hegel'in evrensel bürokratik sınıfı gibi, devlete kamu yararının koruyucusu olarak bakmayı meşrulaştırmaz.? 


Reform baskısı olmadan, parti güdümlü kayırmacılık zaman içerisinde gelişti ve İç Savaş öncesindeki dönemde doruğa ulaştı. 1849'da, Başkan Zachary Taylor görevinin il yılı içerisinde bütün federal makamların yüzde 30'unu değiştirdi; Demokrat James Buchanan, kendisi gibi bir Demokrat olan Franklin Pierce'in halefi olmasına rağmen 1857'de aynı miktarda memur değiştirdi.>? Abraham Lincoln 1860'ta seçildikten sonra patronaj isteklerinden bunaldı; dört yıl sonra yeniden seçildiğinde mümkün olduğunca fazla memuru yerinde tutmak istedi, çünkü “geçen sefer yaptığım şeyin sadece düşüncesi bile beni kahretmektedir.”29 Askeriye siyasi atamalara açıktı; mesela bir New York siyasetçisi Dan Sickles 1861'de tuğgeneral olmuştu, ancak zayıf kararları Birlik tarafında, Chansellorsville ve Gerrys- 
236 A.g.€.,5.25. 
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burg'da büyük sıkıntılara yol açtı. Hiciv yazarı Artemus Ward Birlik Ordusunun Bull Run Savaşı'ndan geri çekilmesinin New York Gümrüğünde üç kişilik boşlugun olduğu söylentisinden gerçekleştiğini ileri sürer.?>? Lincoln, uğraşması gereken sonu gelmeyen memuriyet arayanlardan şikayetçiydi, ancak teker teker dağıtılan bürokratik makamların siyasi koalisyonlar kurmanın bir parçası olduğu bir sistemin içinde sıkışıp kalmıştı. 


Antik Çin ve erken modern Avrupa'da olduğu gibi, savaş Amerikan devlet inşası işin bir teşvik oldu. İç Savaş sırasında Birlik Ordusunun büyüklüğü on beş binden bir milyona kadar çıktı ve bu derece çok sayıdaki adama destekleyip harekete geçirmek için muazzam bir bürokratik sistem doğuşunu gerektirdi. Birleşik Devletler Kongre binası yenilendi ve büyük kubbesi bu dönemde tamamlandı. İç Savaş, Amerikalıların bir toplum olarak kendilerini kurgulamasında da bir değişikliğe zemin hazırladı: savaş öncesinde, Amerikalılar “Birleşik Devletler şunlardır ki” (The United States are| diyerek ülkenin federal köklerini yansıtıyorlardı, ancak savaştan sonra Lincoln'ün varlığını sürdürmek uğruna savaştığı birliğe vurgu yapan “Birleşik Devletler şudur ki” [The United States is] demek daha yaygın hale geldi.“ 


Bu devlet merkezileşmesi geçiciydi. Devlet hızlıca köklerinde bulunan Tudor geleneklerine geri döndü. Birlik Ordusu savaştan sonra hemen terhis edildi ve uzak batı sınırlarına küçük birlikler olarak geri sevk edildiler. Savaş seferberliğinden sorumlu yürütme kolu dağıtıldı ve hükmet kaynaklarının idaresi siyasi partilere geri döndü. Yeniden yapılanma ve güney eyaletlerin Birlik'e geri dönmesi ile beraber Cumhuriyetçi hegemonya dönemi sona erdi ve iki parti sistemi yüzyılın sonuna kadar siyasete hâkim olmaya başladı. Tarihçi Morton Keller'a göre savaş dönemindeki devletten arta kalan sadece birkaç askeri metaforun parti siyasetine uygulanmasıdır: siyasi kampanyaları, parti liderleri, sıradan üyeler, mahalli önderler, vb.2* 


1870 ve 80'lerde zuhur eden siyasi sistem aslında, iç savaştan öncekinden daha 
teşkilatlı bir kayırmacılık biçimiydi. Ülkenin giderek artan boyutu ve büyüyen sosyal karmaşıklığı sebebiyle, eski yüz yüze ilişkiler, milli seviyede, daha teşkilatlı ve hiyerarşik bir yapıya yol verdi; bu yapıda partiler iltimas veriyor, makamları dağıtabiliyordu.?* Britanyalı bir gözlemci, Lord Bryce şöyle der: “(Amerikalı siya- 


241 T. Harry Williams, Lincoln and His Generals (New York: Vintage Books, 2011), s. 10-11. 

242 Margaret Susan Thompson, The “Spider Web”: Congress and Lobbying in the Age of Grant (Ithaca, NY: 
Cornell University Press, 1985), s. 215. 

243 Clayton R. Newell ve Charles R. Shrader, Of Duty Well and Faithfully Done: A History of the Regular 
Army in the Civil War (Lincoln: University of Nebraska Press, 2011), s. 3. 

244 Keller, Americas Three Regimes, s. 137. 

245 Scott C. James, “Patronage Regimes and American Party Development from “The Age of Jackson’ to the 
Progressive Era,” British Journal of Political Science 36, no. 1 (2006): 39-60. 
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sileri) Avrupa'daki muadil sınıfla kıyaslandığında karakterize eden şeyler; tüm zamanlarını genellikle siyasete vermeleri, çoğunun siyasetten para kazanması (ve geri kalanı da öyle olmasını ister), genellikle yüksek sınıflardan değil fakir ve az eğitimli ailelerden gelmeleri ve ... birçoğunun halka hitabet, seçim propagandası ve parti idaresi sanatlarında oldukça becerikli olmalarıdır.”?* “Siyasi mekanizma ?*” 
kavramı on dokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru patronaj için gerek duyulan organizasyonu ifade eder. 


PATRONLAR VE ŞEHİR SİYASETİ 


Amerikan kayırmacılığı kent seviyesinde oldukça gelişmişti ve uzun bir süre de varlığını böyle sürdürdü. Siyasi mekanizmalar doğu, orta batı ve güney şehirleri- nin büyük bölümünde tesis edildi, bunlar buralarda elit olmayan seçmen kitlelerini ikna mekanizmaları olarak iş gördü.” Yüzyılın sonuna doğru, doğu ve güney Avrupa'dan daha önce hiç oy kullanmamış göçmenlerin akın ettiği New York, Chicago, Boston, Philadelphia gibi şehirlerde bu siyasi mekanizmalar bilhassa 6nemliydi. Gittikçe sayısı artan nispeten fakir seçmenlere yönelik bu teşkilatların birden zuhuru, kayırmacılığın böyle bir nüfusu harekete geçirmek için etkili olduğunu göstermektedir ki bu demokratik katılımın erken bir örneği olarak görülmelidir. Bu ilişki biçimi, on dokuzuncu yüzyılda güney İtalya'da var olan patron-müşteri ilişkisinden oldukça farklıdır, çünkü orada elitler zenginlik ve sosyal statülerini geniş fakir seçmen kitlesini organize edip yönlendirmek için kullanılabiliyordu. Buna karşın Amerika'da kayırmacılık hırslı fakat elit olmayan siyasilerin zengin olup, sosyal bir statü kazanmaları için bir yoldu; bu yolda siyasetçiler destekçilerine de fayda sağlıyorlardı. Siyasi mekanizmalar üzerine ilk yazıları yazanlardan bazıları Amerikan kayırmacılığında kültürel, etnik boyutlar olduğunu, çünkü mekanizmaların İrlandalı veya İtalyan Katoliklerden seçilirken reformcuların genelde Anglosakson Protestanlarından geldiğini öne sürmektedir.” Ancak bu teşkilatlar neredeyse hiç göç almamış ve Katolik seçmeni bulunmayan Lexington, Kentucky, Kansas City ve Missouri gibi şehirlere de kuruldu. Buradaki amaç sınıftı, çünkü kayırmacılık fakir ve az eğitimli vatandaşlara daha çok hitap ediyordu. 
246 Keller, Americas Three Regimes, s. 136da alıntı. 
247 ` Polical machine: bu kavram bizim siyasi teşekkülümüzdeki parti teşkilatlarına denk bir yapıya işaret 
etmektedir. Bu sebepten kelime yer yer ‘teskilat’ ile karşılanmıştır. [¢.n.] 
248 Siyasi mekanizmaların neden doğu ve orta batıda çok güçlü olup, batıda hiç olamadığına dair, bkz. 
Martin Shefter, “Regional Receptivity to Reform: The Legacy of the Progressive Era,” Political Science Quarterly 98, no. 3 (1983): 459-83. 


249 Edward C. Banfield ve James O. Wilson, City Politics (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1963), 
böl. 9. 
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Kent seviyesindeki teşkilatlar Melanezyalı Büyük Adam ve kabile wantokunun (burada, seçilmiş bir lider destekçilerine şahsi faydalar sağlayarak siyasi bir destek tesis eder) daha modern ve teşkilatlı halidir.” On dokuzuncu yüzyıl Amerikası'nda, nispeten küçük bir kent olan Lexington da bile gerekli olan organizasyon boyutu hiç de azımsanmayacak kadardı: başarılı patronlar mümkün olan en fazla destekçi ile olan şahsi ilişkilerini sürdürmeye çalışıyorlardı fakat aynı zamanda patronların seçmenlerin kaydını yönetmek, kaynakları dağıtmak ve seçmen davranışlarını izlemekte, bölge yetkilileri ile teşkilat kuracak elemanları aracı olmaları için görevlendirmeleri gerekmekteydi. Bunların seçmenleri hakkında detaylı bilgilere sahip olması ve ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri gerekmekteydi. Sağlanan şahsi faydalar, postanede veya belediyede işten, Şükran günü hindisine, kömür çuvallarına kadar farklılık göstermekteydi. Lexington yetkilisi Billy Klair, yasak döneminde alkol kar- 


siti kanunu uygulamak için kent polis gücünü kullanmıştı.”' 


Amerikan kent teşkilatlarına dair anlatılabilecek renkli kişiliklerin ve hikâyelerin sonu yoktur. Belki de bunlardan en önemlisi 1789'da yardım kuruluşu olarak kurulan New York'taki Tammany Hall'dır (resmi adı Aziz Tammany Derneği dir). 
On dokuzuncu yüzyılın ortalarında William Marcy Tweed tarafından yönetilmekteydi. Bilinen adıyla Patron Tweed ve Tweed Çetesi kamu ihalelerindeki nüfuzlarıyla kendilerini zenginleştirebilmişlerdi. Örneğin, New York eyalet meclisi 1858'de 250.000 Dolardan daha fazla etmeyecek yeni bir adliye binası yapımına yetki verdi. 
1862'te kadar hem bina tamamlanmamıştı hem de Tweed inşaat için fazladan 1 milyon Dolar almıştı. 1871'e kadar adliye binası hâlâ bitmemişti ve toplam maliyet 13 
milyon Dolara çıkmıştı. Tweed tarafından denetlenen özel bir komisyon projeyi incelemek için yetkilendirildive raporların 14.000 Dolar tutan baskı parasını Tweed 


kendi şirketine akıttı. Benzer hikâyeler bugün Hindistan, Brezilya ve Nijerya'dan 


250 Birleşik Devletler'de kentsel siyaset mekanizmaları literatürü hakkında bir değerlendirme için, bkz. David R. Colburn ve George E. Pozzetta, “Bosses and Machines: Changing Interpretations in American History, The History Teacher 9, no. 3 (1976): 445-63. 

251 James Duane Bolin, Bossism and Reform in a Southern City: Lexington, Kentucky, 1880-1940 (Lexington: 
University Press of Kentucky, 2000), s. 35-47. 

252 Örnekler için, bkz. Roger Biles, Big City Boss in Depression and War: Mayor Edward J. Kelly of Chicago 
(DeKalb: Northern Illinois University Press, 1984); Richard J. Connors, A Cycle of Power: The Career of Jersey City Mayor Frank Hague (Metuchen, NJ: Scarecrow Press, 1971); Rudolph H. Hartmann, The Kansas City Investigation: Pendergast’ Downfall, 1938-1939 (Columbia: University of Missouri Press, 1999); John R. Schmidt, “The Mayor Who Cleaned Up Chicago”: A Political Biography of William E. Dever (DeKalb: Northern Illinois University Press, 1989); Frederick Shaw, The History of the New York State Legislature (New York: Columbia University Press, 1954); Joel A. Tarr, A Study in Boss Politics: William Lorimer of Chicago (Urbana: University of Illinois Press, 1971). 

253 Knott ve Miller, Reforming Bureaucracy, s. 18. 
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gelebilir; bu yolsuzluk türünün günümüzdeki fakir ülkeler tarafından bulunduğunu düşünenler tarihten bihaberdir. 


Bu ölçüsüz yolsuzluk örneklerine rağmen, Tammany Hall gibi kent teşkilatları ötekileştirilmiş vatandaşları seferber edip onları siyasi sisteme dahil etmede çok önemli müspet roller oynadılar. Bu özellikle, var olan elitler tarafından dinleri, alışkanlıkları ve yabancılıkları dolayısıyla küçümsenen yeni gelen göçmenler için geçerliydi. Kent teşkilatları bundan faydalandı ve bunun karşılığında, on dokuzuncu yüzyıl Amerikan toplumunda sadece birkaç kurumun icra edebildiği bazı sosyal hizmetleri sağladılar -örneğin bir teşkilat lideri belediyede yeni gelenler için tercümanlık yapabiliyordu. 


Fakirler parti teşkilatlarından faydalanırken, uzun dönemlik menfaatleri zarar görüyordu. Bunlar, geniş programlı gündemlere göre değil de şahsi çıkarların dagitimina göre organize edildikleri için, bunları Britanya ve Almanya nev'indeki işçi sınıfına veyahut Sosyalist partilere (buralardaki işçi partileri sağlık hizmetleri ve iş güvenlik programları gibi şeyler talep ediyorlardı) dahil etmek daha zordu. Sosyalizmin Birleşik Devletler'de hiçbir zaman tutmamasinin sebeplerinden biri Cumhuriyetçi ve Demokratik partilerin, uzun vadeli siyasi değişikliklerdense kısa va- 


deli ödüller vasıtasıyla işçilerden oy koparabilmeleridir.”* 


51. bölümde karşılıklı fayda takası içeren kayırmacılık ile kamu görevlilerinin çalıp çırptığı yağmacı yolsuzluk biçimleri arasında bir ayrım yapılmıştır. Bu önemli bir ayrımdır ancak kayırmacılık genellikle saf bir yolsuzluğa dönüşür çünkü siyasetçiler kamu kaynaklarını istedikleri gibi dağıtma gücüne sahiptirler; müşterilere gidecek olan para kendi ceplerine girer. 1869 Ulysses S. Grant'ın başkanlığı ile başlayan Gösterişli Çağ [Gilded Age] denilen dönemde bu çok yaygın bir problem halini aldı. Gösterişli Çağ; Credit Mobilier meselesi, Viski Karteli, Savaş Bakanı Belknapın Kızıldei iilerle ticareti peşkeş çekmesi, Kongre'nin ödemeleri geriye dönük olarak 5.000 Dolardan 7.000 Dolara çıkardığı “Maaş Gasbı” gibi birçok skandalla karakterize olmuştur.” Sanayileşmenin artması ve beraberinde gelen yeni zenginlikle birlikte, şahsi istekler ve Kongre arasında lobiciler zuhur etti. Özellikle demiryolları ihale yapmak için hem federal hem de devlet bazında meclis üyeleri tuttular. Bazı batı eyaletlerine bütünüyle demiryolu menfaatlerinin hâkim olduğuna dahi inanılır.” 

254 Bkz., Richard Oestreicher, “Urban Working-Class Political Behavior and Theories of American Electoral 

Politics, 1870-1940,” Journal of American History 74, no. 4 (1988): 1257-86. 


255 Thompson, The “Spider Web,’ s. 35. 
256 A. g. e., S. 215-18. 
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1880'lerde Amerika o devrin gelişmiş ülkeleri ile birçok benzerlikler taşımaktaydı. Demokratik kurumları ve rekabete dayalı seçimler mevcuttu fakat oylar devlet dairesinin revaçta oluşuyla alınıyordu. İdare kalitesi genel olarak berbattı; hükümetten savaşması ve ekonomiyi düzenlemesinden başka bir şey beklenmediğinden problem hafifliyordu. Bu koşullar, ülke on dokuzuncu yüzyılın son yirmi-otuz y1- lında sanayileşmeye başladıkça dramatik biçimde değişti; Birleşik Devletler Avrupa tarzı bir devlete ihtiyaç duydu ve yavaşça bir tane inşa etmeye başladı. 


10 


KAYIRMA SISTEMININ SONU 


Birleşik Devletler'in on dokuzuncu yüzyılın sonuna doğru neden modern bir devlete ihtiyaç duyduğu; Garfield suikastı ve Pendleton Yasası'nın doğuşu; Amerikan şehirlerinde teşkilatların reformu; yeni sosyal grupların teşkil ettiği bir reform koalisyonu ve sebepleri; güçlü başkanlık liderliğinin değişim getirmede neden gerektiği 


1880'lerin başlarından Amerika'nın Birinci Dünya Savaşı'na girmesine kadarki dönemde federal düzlemdeki istihdamlardaki kayırmacı sistem tedricen parçalandı ve New York, Chicago, Boston ve diğer Amerikan şehirlerinde yeni bir belediye başkanı nesli, eski parti patronlarının yerini aldı. Kurumlar, hem milli hem de yerel seviyede Weberci fikirler doğrultusundaki modern bir devlet için hazırdı. Kayır- 


macılığı bulan Birleşik Devletler idari sistemini başarıyla modernleştirdi. 


Birleşik Devletler, Britanya'nın 1854 Northcote-Trevelyan reformlarının yayınlamasından 1970'lerde modern bir kamu hizmeti tesis etmesine kadarki dönemde yapabildiği işi yaklaşık iki nesilde halledebildi. Bu, iki ülkenin farklı sosyal yapısı ile siyasi değerlerini ve Birleşik Devletler'in Britanya'dan daha demokratik ve devlet gücüne karşı daha şüpheci olduğunu yansıtır. Ayrıca nihai aksiyon hususunda Britanya Westminister sistemi kapasitesinin Amerika'nın güçler ayrılığı sisteminden daha geniş olduğunu da gösterir. Birleşik Devletler günümüze kadar, hiçbir zaman diğer zengin demokrasilerin (özellikle Almanya ve İsveç gibi mutlakıyetçi geleneklerin gözüktüğü yerlerde) var olduğu yüksek kaliteli devlet biçimlerini kurmada başarılı olamamıştır. Tabi ki, bu kitabın IV. Kısmında göreceğimiz gibi, Amerikan devletinin kalitesi 1970'lerden sonra, bu ilerlemeyi mahvederek ciddi şekilde 


çürümeye başladı. 
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BIR LIBERTER CENNETI 


1880'lerin başlarında, Birleşik Devletler Ron Paul ve bugünkü diğer liberallerin bir gün yeniden kurulacağını umduğu bir tür küçük-devlet (minarşizm| cemiyeti tesis etti. 
Federal hükümet vergilerden GSYH'nin yüzde 2'sinin daha azını alıyordu, ve bunların çoğu da gümrük geliri ve gider vergisi şeklindeydi; gerçek idare işi devlette ve yerel idarelerde yapılmaktaydı; Birleşik Devletler altın standardına göre işliyordu, hiçbir Federal Rezerv ihtiyari para basamazdı; askeriye küçüktü ve sınır güvenliğinden sorumluydu, harici yükümlülükleri yoktu. Başkanlar zayıftı ve gerçek güç Kongre ile mahkemelerdeydi. Resmi kavram sınırları olmamasına rağmen iki parti arasındaki sıkı rekabet Kongre'de iş miktarının fazla olmasına yol açıyordu, bu da çoğu üyenin amatör olarak kalmasına yol açıyordu. Şahsi menfaatler etkin ve coşkundu ve tabi ki bu Kongre'de rüşvet ağlarının dönmesine, iltimasların çekilmesine yol açıyordu.?? 


Böyle bir hükümet Birleşik Devletler’in yüzyılın ilk yarısında olduğu gibi bir tarım toplumu için uygundu. Ancak on dokuzuncu yüzyılın son yirmi yılına kadar Amerikan ekonomisinin doğası büyük oranda değişti. En önemlisi, taşıma ve iletişim teknolojilerindeki devrimdi; demiryolları ve telgraf ülkeyi kıta sathında birleştiriyordu ve bunlar pazarların boyutunu çok genişletmişti. Adam Smith'in ifade ettiği gibi, iş bölümü piyasa hacmi ile sınırlanıyordu. Amerikalılar tarlalarını ve kırsal topluluklarını büyük gruplar halinde bırakmaya, şehirler göç etmeye ve ülkenin yeni batı bölgelerini kurmaya başladılar. Ekonomik büyüme, bilim ve teknolojinin sanayi süreçlerine uygulanmasıyla çok bağlantılıdır. Yani giderek artan iş bölümü gelişimin sosyal boyutunda muazzam değişiklikler üretiyordu: ticaret birlikleri, uzman topluluklar ve şehir orta sınıfları zuhur etmeye başladı; ilk olarak İç Savaş sırasındaki Morrill Yasası ile kurulan devlet kolejleri gibi eğitim kurumları üniversite eğitimli yeni bir elit nesil yetiştiriyordu; demiryolları ve diğer yeni sanayiler bölgesel seviyedeki düzenleme sınırlarından çıkıyorlardı. 

Ekonomik ve sosyal gelişim boyutlarındaki değişim siyasi boyutlarda, özellikle de devlet açısından bir değişim talebi yarattı. Birleşik Devletler; Avrupalı, Weberci, parti tahakkümünde ülkeyi bir yere kadar yürüten kayırmacı bir sisteme ihtiyaç duyuyordu. Bu dönüşüm 1880'lerin başından itibaren hızlanmaya başladı. 


BÜROKRASİNİN DOĞUŞU 


1883 Pendleton Yasası'ndan önce, kamu sektörü reformuna dair birçok çaba mevcuttu. İç Savaş'tan önce, Deniz Gözlemevi ile Deniz Tabip Sınıfı gibi teknik kurumlarda, bazı iş kategorilerinde iş teminatının gelişmesiyle birlikte sınavlarda gerekli 


257 Bir değerlendirme için, bkz. Thompson, The “Spider Web,” böl. 1. 
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olan bir kariyer takip hizmeti oluşturuldu. Yine de, bunun amacı mükemmelliği korumak değil siyasi atamaların ihracını önlemekti. Başkan Grant 1871'de, bir Danışma Kurulunu Kamu Hizmeti ve resmi liyakat sisteminin başlangıcı için yetkilendiren bir kanuna imza attı, ancak Kongre iki yıl sonra patronajı tehdit ettiği ge- 


258 


rekçesiyle bu yapıya kaynak vermeyi kesti. 


Reform hareketlerinde sık olduğu üzere, sistemin dengesini bozup farklı bir kurumsal düzene sokmak için harici bir vaka gerekti. 2 Temmuz 1881 tarihinde yeni seçilmiş Başkan James A. Garfield, Birleşik Devletler'in Fransız konsolosluguna atanması gerektiğine inanan Charles Guiteau adındaki zihni açıdan dengesiz biri tarafından vuruldu. Garfield'ın ölmesi iki acı dolu aydan fazla sürdü?” suikast üzerindeki sansasyon getiri sisteminin kaldırılmasına yönelik bir halk hareketi oluşturdu. Yeni başkan Chester A. Arthur ve Cumhuritçilerin tahakkümündeki Kongre reforma dirense de Demokratlar ve Cumhuriyetçi Partide Mugwumyp'lar olarak bilinen bir grup değişim için bir propaganda başlattı. Garfield'ın ölümünden kısa süre sonra, Milli Kamu Hizmeti Reform Birliği kuruldu ve Senatör George H. Pendleton tarafından kamu sektörünün kökten değişmesini teklif eden bir bildirge yayınlandı. 1882 ara dönem seçimleri Demokratları iktidara getirdi, birçok görevli patronaj sistemindeki desteklerini kaybetti. 1883 Ocağında tehlike sezilerek, yeni üyeler daha koltuklarına oturmadan, eski Kongre'de Pendleton Yasası 


260 


ezici çoğunlukla kabul edildi. 


Pendleton Yasası'nın fikri kökleri Avrupa ve özellikle de on yıl kadar önce Britanya'da yasalaşmış olan Northcote-Trevelyan reformudur. 1879'da, meşhur New Yorklu avukat ve Milli Kamu Hizmeti Reform Birliği'nin kurucusu olan Dorman Eaton, Başkan Rutherford Hayes'in isteği neticesinde Britanya kamu hizmetine dair bir inceleme kaleme aldı.” Avrupa tarzı bürokrasinin en meşhur destekçisi, geleceğin başkanı Woodrow Wilson'dı; Wilson 1880'lerde Johns Hopkins Üniversitesi'nde siyaset bilimi bölümünde doktorasını tamamlayıp, 1887'de “İdare İncelemesi” adıyla bir makale yayınladı.?“? 


258 Ingraham, Foundation of Merit, s. 23-24; Schultz ve Maranto, Politics of Civil Service Reform, s. 60-61. 

259 Garfield'ın vurulması ve aldığı yetersiz tıbbi yardım için, bkz. Candice Millard, Destiny of the Republic: 
A Tale of Madness, Medicine and the Murder of a President (New York: Doubleday, 201 1). 
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Wilson'ın iddia ettiği üzere, idare bilimi Avrupa'da gelişmişti ve Amerika'da mevcut değildi. “İdari uygulamalarımızda sezilebilecek pek fazla objektif bilimsel metot mevcut değildir. Baştan beri ve de bugün Washington'da devlet dairelerinde rastlanan kent idaresinin zehirli havası, devlet idaresinin çarpık sırları, kargaşa, hizmetsiz maaşlı memuriyetler ve yolsuzluk, iyi idareyi tesis eden belirgin fikirlerin halihazırda Birleşik Devletler'de bugüne dek bulunduğunu görmemizi engelliyor.” 


Wilson'ın savunduğu idare sistem türü temelde Max Weber'in sonradan tanımlayacağı bir idare biçimiydi; amir-memur yapısını öngörerek, siyaset ve idare arasına ciddi bir ayrım lehinde fikir öne sürer.?* Mesela bürokrasi gibi yeni ortaya çıkmaya başlayan modern kuruluşlarda işleri sadece yürütmeyi sağlamak olan idareciler sadece memurdur. Almanca öğrenen Wilson Hegel'e ve bürokratik modelleri “gereksiz kılınmalarına imkân vermeyecek kadar etkin çalışan” Fransa ve Prusya hükümetlerine atıfta bulundu. Bunlar ayrıca Amerika'nın demokratik koşuluna uymak için aşırı otokratikti ancak yine de bu reform için bir hedef olarak kullanıldılar. Daha önemlisi, Wilson amaçlar doğrultusunda (demir yolları ile telgrafın düzenlenmesinden faaliyet gösterdikleri piyasada her fırsatta tekelleşmeye çalışan büyük şirketlerin denetimine kadar) güçlü merkezi hükümetin gerekli olduğunu ifade etme hususunda Alexander Hamilton'ın geleneğini izliyordu. Amerikan hikümetinin açmazını mükemmel şekilde özetleyen bir ifadede Wilson; “İngiliz ırkı, yürütme metotlarını mükemmelleştirme yollarını yok saymak için uzun süre başarılı bir şekilde idari gücü frenlemenin yolunu incelediler. Hükümeti idare etmekten ziyade canlandırmak için çok uğraştılar. Hükümeti adil ve ılımlı kılmak, onu mahir, iyi idare edilir ve etkili kılmaktan daha çok dikkate alınmıştır”?4 diyordu. 
Göreceğimiz üzere Amerikan kamu idaresinin babası başkan olduğunda teorilerini etkili haline getirmekte çok zorluk çekmiştir. 


Pendleton Yasası reformcu Dorman Eaton tarafından tasarlandı ve Britanya reformunun birçok özelliğini bünyesinde ihtiva eder.” Yasa Kamu Hizmet Komisyonu'nu (Eaton ikinci genel başkanı olacaktı) canlandırdı ve partiler ile Kongreye artık ayrıcalık tanımayacak makamları haiz hususi (liyakate dayalı) bir hizmet teşkil ettiler. Kendilerini atayan partilere aldıkları maaştan bir pay vermek mecbu- 


Bu makaleden önce, 1885'te siyaset ile idare arasında bir sorumluluk ayrımı yapan “İdare üzerine Notlar” adı altında bir makale gelmektedir. 
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riyetindeki kimselerin atamalarının önüne geçildi. Amerikan siyasetinin eşitlikçi temayülleri göz önüne alınırsa, Northcote-Trevelyan reformları bakımından ileri bir kamu hizmeti teşkil edemedi. Ama yine de, Britanya'dan alınan standartlar- dan daha az ihtimamlı olunmasına rağmen, kamu hizmeti sınavları ile liyakat ilkesi bir ihtiyaç halini aldı. Britanya reformları, Oxford ve Cambridge'ın elit mezunlarını kamu hizmetine çekmeyi bilhassa istiyordu. Birleşik Devletler personel istihdamı hususunda Harvard ve Yale mezunlarını önceleme gibi bir eğilimde degildi; daha mütevazı bir eğitime sahip, nitelikli kişiler işe alınmaya çalışılıyordu 28“ 


Amerikan reformları çok yavaş bir şekilde uygulamaya koyuldu. 1882'de kamu hizmetlilerinin sadece yüzde 11i vasıflandırılmıştı; bu oran 1900'e kadar yüzde 46'ya çıktı. (Bu sayı Franklin D. Roosevelt idaresinde yüzde 80'e, İkinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında ise yüzde 85'e ulaştı, bu tarihten sonra da giderek azaldı.) Kongre patronaj güçlerini tutmaya devam etti ve kendi siyasi atamalarını koruyacak sistemi kullanacak olan partiye izin veren bir idare değişikliği sırasında vasıflandırmanın arttırılmasını kabul etti. Sınıflandırılmamış kısım patronajın hüküm alanı olarak kaldı. İdareler Başkan Hayes, Garfield, Arthur ve Cleveland ile beraber el değiştirirken, ülkede dördüncü sınıf makam sahiplerinin yüzde 68'i ile 87'si makamlarından oldu.” Kamu Hizmeti Komisyonu'nun gücü başkanının enerjisine ve Beyaz Saray'dan aldığı desteğe göre değişiklik gösteriyordu. Dorman Eaton komisyonun güçlerini kullanmakta dikkatliydi ve ondan sonra gelenler daha da çekingen davrandı. 


Bu sadece Başkan Harrison'ın 1889'da, Theodore Roosevelt adındaki gelecek vadeden genç bir siyasetçiyi komisyonun liderliğine atadığında değişti; Roosevelt kendi siyasi hırlarını merkeze alarak kamu hizmetlerinde reform yaptı. Ancak 1895'te Roosevelt makamını bıraktığında patronaja başlı atamaların sayısı bir kez daha arttı. Kamu Hizmeti Komisyonu'nun kendi bürokrasisi genellikle pek de duyarlı değildir; terfi adına verilen tek tip kurallar genelde federal departmanlar ta- 


rafından pek uygulanmazd1.”° 


Bir patron ve siyasi teşkilat ile yönetilen her Amerikan şehrinde paralel bir reform süreci göz önüne çıktı. Örneğin, Chicago'da on dokuzuncu yüzyılın sonlarında Cumhuriyetçi teşkilat, siyasi destekçiler için gıda, kömür, emekli maaşı, burs, 
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267 A.g.e.,s. 32-33; Van Riper, “American Administrative State,” s. 483. 
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ehliyet ve iş dağıtan kongre üyesi ve senatör olan William Lorimer tarafından yönetiliyordu. Bir senato komitesi önünde şahitlik ettiği sırada, tavrını soruştururken Lorimer “şeriften, bölge sekreterinden, bölgenin mali işler sorumlusundan, farklı mahkemelerin bütün üyelerinden, Devlet idaresinden iltimasa görüyorum ... şehrin yaşadığım kısmında küçük veya büyük herhangi bir atamanın tavsiyem olmadan gerçekleşmesi pek vaki değildir” derdi. Lorimer ayrıca şehir için çalışan birçok iş sahasında bulunuyordu; ve “dürüst rüşvet” dediği bir süreçle muazzam miktarda kâr sağlamayı başarıyordu. Diğer şehirlerdeki gibi, siyasi mekanizması yeni iş alanlarında çalışmak için toplanan birçok göçmen ve işçi sınıfından seç- 


menden fayda sağlıyordu.?” 


İş adamları, profesyoneller ve Kentsel Seçmen Birliği ile Teşrii Seçmen Birliği gibi organizasyonları bir araya getiren sosyal reformculardan müteşekkil bir koalisyon, Lorimer ve teşkilatının aleyhindeydi. Bunlar Chicago şehir merkezinin yeni varoşlarında yaşayan, iyi eğitimli orta ve üst sınıfa mensup bireylerle ilgileniyorlardı. Örneğin Kentsel Seçmen Birliği'ndeki elli üyenin otuzu profesyonellerdendi, bunlarında çoğunluğunu avukatlar teşkil ediyordu. Bu gruplar, kendilerine yakın gazetelerde adayların geçmişlerine dair bildiriler ve ilanlar yayınlayarak yolsuzluğa karşı propaganda yapmaya başladılar; hükümeti tarafsız kılarak profesyonelleştirmenin yollarını aradılar. İronik bir biçimde, bu grup demokrasi adına konuşsa da, bunlar aslında Lorimer'in güçlendirdiği şehrin yeni gelmiş Katolik ve Yahudi göçmenlerine yukarıdan bakan, ağırlıklı olarak Protestanlardan oluşan, Chicago'nun kaymak tabakasını temsil ediyorlardı. Lorimer kent reformcularını hor görürdü; onlara, kendi güçlerini ve etkilerini arttırmak için reformu kullanan riyakârlar, derdi. Lorimer'in siyasi kariyeri bir inceleme sonucunda, Senatoya seçilmesindeki bir dolandırıcılığın ortaya çıkması sonucunda sona erdi; suçlu bulunup senatörlüğü iptal edildi. Lorimer'in feragatiyle, elbette ki, Chicago'daki siyasi mekanizmaların sonu gelmedi. Richard J. Daley, şehri John F. Kennedy'ye “teslim ettiğini” bildirdiği, 1960'lara kadar şehrin siyasetinde söz sahibi olmaya devam edecekti. 


Chicago vakası Amerikan kent siyasetindeki kayırmacılığın genelde demokratikleştirme işlevi gördüğünü göstermektedir. Lorimer'in teşkilatı bölge elitlerinin denetiminde değildi; bunlar Lorimer'in aleyhtarıydı ve Lorimer'i tam olarak geri çekilmeye zorladılar. Teşkilatların kaynakları dağıtma kabiliyeti giderek büyüyen ve etnik açıdan oldukça çeşitli şehri kaynaştırma ve istikrarlı hale getirme işlemini ifa ediyordu, tıpkı kayırmacılığın bugünkü Hindistan'da etnik ve dini grupları kaynaştırıp dengelemeye hizmet etmesi gibi. 
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Komşu Wisconsin'da, eyalet seviyesindeki siyasette durum farklıydı; burada güçlü demiryolu getirileri ve ormancılık şirketleri eyalet parlamentosuna hâkimdi. 
Robert La Follette 1900'de çiftçiler, üniversite mezunları, kamu memurları ve etnik açıdan İskandinav seçmenler barındıran bir koalisyonla vali seçildi. Sonradan, demiryollarının vergilendirmesini artırmak için kendi teşkilatını kurmaya çabaladı; adayları göstermede patron güdümündeki eski sistemin yerine bir ön seçim sistemi ile onu yardım eden işçi birlikleri tarafından desteklenen toplumsal bir mevzuat tesis etmenin yollarını aramaya koyuldu. Wisconsin Üniversitesi'ni bir istihdam ve fikir kaynağı olarak kullanmak için bağlantılarını devreye soktu, hatta okulun mezunlarını Cumhuriyetçi gelenekteki sadık partililerin etkisini azaltmak için “sindirici” tipler olarak kullandı. La Folette'in teşkilat taktiklerini bu teşkilatı kendilerini alt etmek için kullanması, bunların bazı açılardan siyasete yerleşik olduğunu gösterir; yani bütün siyasi liderler, üyeleriyle her zaman aynı hedefleri paylaşmadığı koalisyonlarla bir olmalıdır ve rüşvet, teşvik, tehdit, ve çekişmeyle beraber yol almalıdır. Woodrow Wilson bu dersi başkan olacağında alacaktı. 


EKONOMİK BÜYÜME VE SİYASİ DEĞİŞİM 


1880'lerde Birleşik Devletler'deki siyasi sistem, bütün büyük siyasi aktörlerin iltimas dağıtma kabiliyetlerinden fayda sağladığı istikrarlı bir denge sağlamış gibi görünür. Peki, neden bu sistem değişti? 


İlk açıklama, ekonomik gelişme ile birlikte toplumun alt tabakasında meydana gelen değişikliklerle alakalıdır. Northcote-Trevelyan reformlarının, Britanya orta sınıfının aristokrasi himayesindeki kamu hizmetine katılabilme isteklerinde nasıl şekillendiğini daha önce görmüştük. Birleşik Devletler'deki orta sınıflar değişim için bastırmada benzer bir rol oynadılar; tek fark, bunların karşısında aristokrasi değil sağlam parti sisteminin yer almasıydı. Sanayileşme ile birlikte yaratılan yeni aktörler eski kayırmacı sistemden çok az pay alıyorlardı. Eski parti sistemi içerisindeki statüko ile boy ölçüşebilecek menfaat gruplarında bir araya getiriliyorlardı. 


İkinci açıklama, hem eski sistemin meşruiyetini derinden sarsmış, hem onu yozlaşmış olarak ifşa eden, hem de Amerikan devletini o zamanki çağdaş Avrupalı modellere daha da yaklaştıracak modern bir devlet tasavvuru getiren bir fikir değişimine dayanmaktadır. Fikri seviyedeki değişim toplum düzeyindeki deişimle bağlantılıdır: İlerlemeci Dönemdeki reformcular genellikle, modernleşme sürecinde ortaya çıkan eğitimli, profesyonel ve orta sınıf halk tabakasından gelmekteydi. Ancak fikirler sınıf menfaatleri için asla bir “üst yapı” ya da gerekçe 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olmamıştır; sınıfların, siyasi değişimin getirdiklerinden kendilerini bağımsız kılan kendi iç mantıkları vardı. 


Reform peşindeki ilk grup daha etkili bir hükümet isteyen ticaret topluluğuydu. 
Amerikan kapitalizmi bu dönemde demiryolları, yabancı ticarete bağlı üretim ve geçimsel tarımdan ticari (ihracata yönelik) üretime evrilen tarım sektörü gibi eyaletlerarası büyük şirketlerin gelişmesi ile beraber önemli ölçüde değişiyordu. Bu oyuncular grubunda birçok farklı menfaat yer alıyordu. Demiryolları gibi, bazısı patronaj sistemini kullanarak eyalet meclisine rüşvet verip kendi çıkarlarını korumayı çok kolaylıkla yapıyordu. Buna karşın, reform destekçileri, eski sistemin ortaya koyduğu hükümet hizmetlerinin zayıflığından menfaatleri çok zarar gören şehirli tüccar ve üreticilerden oluyordu. “Reformcular kilitli odalarda unutulmuş yollanmayan torbalar dolusu mektubun bulunduğu postanelerin üzerinde çokça duruyorlardı ve ticaret odalarını, yaptıkları işte dört-beş kat daha fazla etkili olan Prusya ve Britanya gümrüklerini göstererek azarlıyorlardı.”*”? Şehir tüccarları temiz sokaklar, toplu taşıma, polis, itfaiye istiyordu; ancak bunların hepsi parti kontrolündeki kent idaresinde tehlikeye atılmıştı. Pendleton Yasası'nın önünü açtığı büyük tartışmalardan biri New York Gümrüğünün sorgulanmasıydı. Birleşik Devletler'in bütün ticaret gelirinin yaklaşık yüzde 50'si büyük hacimde ticaretin döndüğü bu gümrükten sağlanıyordu. Gümrük Cumhuriyetçi patron Roscoe Conkling ve başarılı bir iltimas sisteminin idaresindeydi. Conkling'in nihai yenilgisi, Cumhuriyetçi Partideki Stalwart kanadı ile Melez kanat arasındaki güç mücadelesine yansıdı ve nihai sonuç New York ticaret topluluğunun çıkarlarına uydu, gümrüğe liyakate göre elemanlar alındı.?” 


Reform yanlısı ikinci grup, on dokuzuncu yüzyılın sonlarında zuhur eden orta sınıf tabakasından uzmanlardı. Eğitimli uzmanların talebi giderek büyüyen özel sektör ile bunun teknik uzmanlık ihtiyacına bağlı olarak çıktı. Bu ihtiyaç federal veya eyalet hükümetlerinin yanı sıra beraber şahsi yatırımcıların da ülke genelinde yeni kolej ve üniversiteler kurma çabalarıyla artıyordu. Bu uzman sınıf kendi konumlarını ve önemini yücelten bir kanıya sahipti ve patronların idaresindeki kent siyasetinin inceliksiz ve cahilane olmasına içerliyorlardı. Bunlar ayrıca zor kazandıkları paraların teşkilat siyasetçilerinin ceplerine gitmesinden hiç de hoşnut olmayan vergi mükellefleriydiler.?* 

İlerlemeci koalisyonu biçimlendiren son grup, doğrudan kentin sorunları ile 


iştigal eden toplum reformcularıydı. Bunların arasında, şehrin fakirliğini gözler 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önüne seren Chicago'daki Hull House'un kurucusu Jane Addams ve Koşulları Düzeltme Birliği'nin lideri olan ve Tammany teşkilatlarının kamu kaynaklarını yanlış işletmesine karşı çıkan William Allen gibi kişiler mevcuttu.?” 


Sosyal hareketlilik fikirlerin yokluğunda varlık gösteremez. Yeni toplum sınıfları fiilen varlık gösterebilir —yani, aynı arka plana ve konumlara mensup olup aynı ihtiyaçlara sahip gruplar- fakat kendilerinden bir grup olarak haberdar değillerse birlikte hareket edemezler. Bu açıdan, entelektüeller dünyayı yorumlayıp, halka kendi menfaatlerini gösterip alternatif politikalarla farklı bir dünyanın mümkün olduğunu önermek için hayati bir rol oynarlar. Dorman Eaton, Woodrow Wilson ve kamu idaresi ile alakalı etkili kitapların yazarı olan Frank Goodnow gibileri mevcut Amerikan kurumlarına çok negatif şekilde bakıyorlardı ve bunlara alternatif olarak Avrupa modellerini sunmuşlardır.” 


Bu entelektüeller sonradan, reform için politikalar öneren New York Belediye Araştırma Bürosu, “bilimsel” bir temelde kamu hizmeti reformları gerçekleştiren Amerikan Beşeri Bilim Birliği ve 1870'te üyelerinin iş namusunu savunmak için kurulan New York Barolar Birliği gibi bir dizi yeni sivil toplum organizasyonu teşkil edip hayata geçirdiler.?? Frederick Winslow Taylor'ın, en modern iş teşkilatı veya yenilenmiş Amerikan kamu sektörünün ana hatları olarak görülebilecek bir yaklaşımı olan “bilimsel idare” ilkelerine başvurmaya basladilar.”” 


Reformcuların öz menfaatleri her ne kadar etkinliklerine bağlı olsa da bu mücadele de önemli bir ahlâki boyut da mevcuttu. Patronaj ve patronluğa karşı saldırı ahlâki bir tavra dönüştü, artık bireyler ülkede çapında, tutkulu bir şekilde mevcut sistemin kötülüklerine karşı savaşıyorlardı. Theodore Roosevelt biyografı Edmund Morris'in tasvir ettiği gibi; 


Yirminci yüzyılın son çeyreğinde yaşayan Amerikalıların, on dokuzuncu yüzyılın son çeyreğinde Kamu Hizmeti Reformu sırasında canlanan duyguları anlamaları çok zordur. Bu hareketin edebiyatı şimdilerde unutulmuş Ahlâki Yenilenme [Moral Rearmament] hareketinin andıran şekilde gülünçtü. Entelektüeller, siyasetçiler, rahipler ve editörler nasıl olur da gümrük memurların, Kızılderili okullarının idarecilerin 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ve Dördüncü Sınıf postacilarin adına bu kadar ateşli şekilde mücadele verebiliyordu? 
... Binlerin, hatta milyonların barikatın ardında sıralandığı gerçeği ortadadır, ve 


bunlar tarihteki herhangi bir haçlı kadar ateşli (ve bir o kadar da gayretli) idiler.” 


Morris'in, halkın kamu hizmeti reformu hususunda neden bu derece coşkulu olduğuna dair sorusuna verilebilecek cevap kısmen, halkın başkaları tarafından kendi konumunun ve itibarının bilinmesi arzusuyla ilişkilidir. Kamu hizmeti reform hareketi avukatlar, akademisyenler, gazeteciler gibi işlerinin ehilleri tarafından yürütülmüştü. Stephen Skowronek'in ifadelerinde, bunlar “Amerika'nın eski aristokratik elitleri ile yeni profesyonel sektör arasındaki kilit bağlantıyı” temsil ediyordu; “bunların kökleri müesses Amerikan ailelerinde ve yüksek New England kültüründe yatmaktadır.” Bu yeni orta sınıf elitleri, himaye sistemi içerisinde elit olmayan seçmen yığınlarını seferber etmeyi başarmış olan siyasi sınıfın menfaatlerine karşı reform yapmanın yollarını aradılar. Reformcular genelde, ülkeye akın etmekte olan, okuma yazmayı ancak bilen ve Amerikan'ın değerleri ile pratiklerine yabancı Katolik ve Yahudilerinden nefret duyan kaymak tabaka Protestanlardandır. Jacksoncı halkçılık ufukta görünmeden evvelki atalarının toplumdaki konumlarına ulaşmaya çalışıyorlardı. Kendilerini farklı şekilde, geri kalmış bir toplumda modernleşme liderleri olarak görüyorlardı.*' Kendilerinin değil de kıt eğitimli siyasetçilerin gerçek siyaset gücünü ellerinde tuttuğu gerçeğinden nefret ediyorlardı; eğitimleri ve teknik bilgileri mevcut siyasal sınıftan çok az saygı görüyordu. Bunlardan çoğu maddi menfaatlerini artırmanın yollarını ararken hareketin tutkulu ahlâkçılığı, bu birey grubunda cisimleşmişeğitim, liyakat, tertip ve dürüstlük degerlerinden doğmuştu.?? 
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Federal kamu hizmetinden kayırmacılığı bertaraf etme çabası Pendleton Yasasından yirmi yıl sonra yavaşça yol kat etmeye başladı, çünkü Kamu Hizmeti Komisyonunun emirlerini uygulanması, başkanların kendi kabine üyeleri üzerinde yetkilerini kullanmaktaki isteklerine bağlıydı. Yirminci yüzyılın hemen başında 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gerçekleşen iki vakadan sonra bütün bunlar değişti ve liyakate dayalı daha güçlü bir hizmet zuhur etti. 


İlki, William McKinley’e başkanlığa getiren ve Cumhuriyetçi Partiye Kongrede ezici bir çoğunluk sağlayan 1896 seçimleriydi. Bundan önceki yirmi yılda iki parti başa baştı; Kongre'deki iktidar iki parti arasında 1875-1896 yılları içinde iki yılda bir el değiştirir veya paylaşılırdı.28* Demokrat/Halkçı William Jennings Bryan'ın 1896'da mağlubiyeti, seçim dengesinin Kuzeydoğu merkezli iş menfaatlerine sahip Cumhuriyetçi çoğunluğun güç kazanması anlamına geliyordu; aynı zamanda da güneydeki Demokratik merkezin halkçı hareket tarafından parçalandığını bildiriyordu.?* 


İkinci gelişim Theodore Roosevelt'in başkanlığı ve sonrasında Birleşik Devletler'de idari liderliğin tanımının yeniden yapılmasıyladır. On dokuzuncu yüzyılın unutulmuş olan başkanları genelde, Kongre'de iki parti tarafından verilen kararlara bir memur gibi karşılık veriyordu. Teddy Roosevelt çok dinamik birisiydi; idari kolun bağımsız bir otorite kullanması gerektiğini öngören Hamiltoncı görüşü alıp, başkanlığın anayasal yetkilerini uç bir noktaya getirdi. Roosevelt Kamu Hizmeti Komisyonunun altı yıl üyesiydi, ve başkanlık yetkilerini federal idarenin liyakate dayalı yapısını genişletip güçlendirmek için kullandı — bu kolay bir şeydi çünkü kendinden önceki makam sahibi Cumhuriyetçiydi ve hükümeti iltimas atamalarıyla doldurmuştu. Roosevelt, McKinley'in suikastından sonra 1901 yılında makama geldi, ancak kendisi ve partisi çoğunluğu 1904'te kazandı, bu seçim sonucunu etkiyi artırmak için kullandı. Kamu Hizmeti Komisyonunun federal makamlar üzerindeki denetleyici gücünü artırmak ve himaye edilen makamlar ile siyasi partiler arasındaki bağları koparmak için komisyonla yakın bir şekilde çalıştı. 
Komisyona daha fazla kaynak sağlandı, işe alım ve atamalarda yerel seviyelere dek denetleme gücü verildi.?8 


Reform çabası 1909'da Roosevelt'in makamdan çekilmesinden sonra güç kaybetti. Halefi William Howard Taft bir reformcu olarak o kadar da dinamik değildi ve Roosevelt'in Cumhuriyetçi Parti'den uzaklaştırdığı muhafazakâr kanatla barış yaptı. Bir Ekonomi ve Verimlilik Heyeti yetkilendirdi. Bu heyet bütçe üzerindeki kontrolü merkezileştirmeyi bir Verimlilik Bürosu oluşturarak sağlamayı teklif etti. 
Bunlar, başkan makamında iken gerçekleştiremediği planlardı. Woodrow Willson 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Milli Kamu Hizmeti Reform Birliğinin başkan yardımcısı olmasına ve Amerikan kamu yönetiminin babası olarak anılmasına rağmen o bile 1912'de Grover Cleveland'den itibaren ilk Demokratik başkan olarak seçildiğinde bir reform programını yürürlüğe koymakta büyük zorluk çekmişti. Kongre Roosevelt'in el koyduğu gücü geri almaya çalışıyordu ve Wilson, reformla hiç ilgilenmeyen güney bloğunun elinde olan partisiyle sıkı bir pazarlığa girmek zorundaydı. Wilson'a Birinci Dünya Savaşı'ndaki seferberlik çabalarıyla bağlantılı olarak özel yürütme güçleri verildiği halde bürokrasi kapasitesinin sürekli artmasını denetleyemedi. Wilson'dan sonra gelen Cumhuriyetçi başkanlar bir bakıma, bürokrasiyi güçlendirmeye pek hevesli olmayan on dokuzuncu yüzyıl sistemine geri dönmüş gibiydi. 


Patronaj sisteminin federal düzeyde sonu yirminci yüzyılın ortalarına kadar gerçekleşmedi. Franklin Roosevelt ve Yeni Düzen?!” federal yönetimin kapsamının ve işlevlerinin muazzam derecede genişlemesine nezaret etmesine rağmen başkanın kendisi daha görev süresinin başlarında hükümetini garantiye almak için iltimas atamaları yaptı ve hükümet başkana sadık olanlarca dolduruldu. Federal bürokraside, 1920'lerde yüzde 80'e kadar çıkan hususi makamların oranı 1930'ların ortalarına kadar yüzde 60'lara geriledi. Bu eğilim 1930'ların sonlarında, federal hükümetteki personel idaresi sürecini düzenleyip kamu hizmeti kurallarını kapsamlı bir şekilde baştan yazan Brownlow Komisyonunun çalışmalarından sonra düzeldi." 


1880'ler ile 1920'ler arasında, Birleşik Devletler parti hükümetinin patronaj sistemini giderek kardırdı ve Avrupa'da on yıllardır iş gören profesyonel bürokrasi kurumları ile kıyaslanabilecek bürokrasi kurumları tesis etti. Birleşik Devletler'in birinci sınıf bir patronaj sistemine sahip olduğu gerçeği Birleşik Devletlerin çoğu Avrupa ülkesinden daha önce demokrasiye sahip olması ve oy hakkını ilk olarak tanıdığında güçlü, özerk bir devlet yaratamamış olmasıyla ilgilidir. Özerk bir bürokrasinin desteğiyle bir koalisyon oluşturuldu, ancak bunun uzun süre zarfında güçlü bir lider idaresinde ortaya çıkması gerekiyordu; bu, hem milli boyutta hem de teşkilata tabi her şehir ve eyalette serpilmeliydi. 


Kamu sektörü reform süreci, kurumların derece farkı ve daha geniş bir topluma sahip olması hasebiyle Amerika'da Britanya'da olduğundan daha uzun sürdü. Britanya'nın Westminster sistemi, hangi parti Parlamento'da çoğunluğu elinde tutarsa tutsun hızlı karar vermeyi mümkün kılıyordu. Bunun aksine Birleşik Devletler'de 
286 Skowronek, Building a New American State, s. 197-200. 
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güç başkan ve Kongre arasında bölünür; Kongre güçlü bir üst meclise sahiptir ve iki alt meclis farklı siyasi partilerce kullanılabilir. Gücü eyaletlere ve yerel yönetimlere yayan federal sistem, milli düzeyde yapılan reformların ülke çapında yayılmasının gerekli olmadığını gösterir. Bazı eyaletler federal idareden önce patronaj sistemlerini reform ettiler; diğerleri ise arkadan geldi. Nihayetinde iki millet toplumsal açıdan çok faklıydı. Britanya'da yükselen bir orta sınıf Oxford ve Cambridge gibi elit eğitim kurumlarına girme hakkı elde etti ve Londra'nın arka odalarında ve kulüplerinde reformu tartıştılar. Harvard ve Yale'de kamu hizmeti reform hareketine öncülük edecek mukabil bir Amerikan eliti mevcuttu, ancak bunlar sadece Kuzeydoğuda baskındı ve toplumsan sınıfları coğrafi açıdan geniş ve çeşitli topraklar üzerinde bulunduğu için dışarıda müttefik aramak zorundaydılar. 


Amerikan tecrübesi, patronaj ilişkisine dayalı siyasi sistemlerini reform edip modern, liyakat temelli, teknik açıdan yetkin hükümetler kurmak isteyen günümüzün gelişmekte olan ülkeleri için bazı önemli dersler barındırmaktadır. İlki, modern bir bürokratik sistemin iş tasnifleri, sınav gereklilikleri, terfi basamakları gibi teknik özellikleridir. Ancak kayırmacılıkla yürütülen sistemler yürürlükte değillerdir çünkü ya yetkililer ya da. siyasiler onları elemana boğuyorlar, hem de nasıl etkili bir makam teşkil edeceklerini anlamadan. Kayırmacılık ise varlık göstermektedir çünkü görevliler, güç ve kaynaklara erişebilen siyasi patronlar, yahut patronlardan iş ve menfaat sağlayan kişiler sistemden fayda sağlarlar. Bunları yerinden etmek resmi bir hükümet düzenlemesinden çok daha fazlasını gerektirmektedir. Yirmi birinci yüzyılın şafağında gelişmekte olan ülkeler için uluslararası yardım kuruluşları tarafından şart koşulan kamu sektörü reformu tecrübesi tamamen teknik bir yaklaşımın abesliğini göstermektedir.?? 


İkinci ders reform yanlısı siyasi koalisyonun mevcut sistemde pastadan büyük bir pay almayacak olan gruplarca kurulması gerektiğidir. Böyle gruplar ekonomik büyüme ve sosyal değişimin yan ürünü olarak haliyle ortaya çıkar. Mevcut patronaj sisteminin dışında kalan yeni iş alanları, siyasete girme imkânı bulunmayan orta sınıfa mensup kişiler ve yetersiz hizmet alan nüfusların ihtiyaçlarını temin eden sivil toplum gruplarının hepsi adaydırlar. Birleşik Devletler'de birçok demiryolu - sanayi modernliğinin sembolleri- yozlaşmış kayırmacılık oyunu oynamayı öğrenmişti. Bu, reform koalisyonunun yaşlı, küçük çiftçiler ve demiryolları sebebiyle 
289 Bir örnek, fazla sayıda çalışan barındıran Afrika devlet dairelerinde yoklamaları azaltma çabaları, hükümetin başka kısımlarında aynı kişilerin iş bulmasına sebep oldu. Hindistan'da öğretmenlerin işe gitmemeleri büyük oranda, öğretmenlik mesleğinin siyasi çıkarlar uğruna dağıtılmasının bir sonucudur; öğretmenlerin işe gidip gitmemeleri, politikacıların pek umurlarında değildir, ancak siyasi sebepler poçıkarları zarar görmüş gemiciler gibi ekonomik açıdan az gelişmiş modern grupları içermesi anlamına geliyordu. Benzer şekilde eski doğu şehirlerinde, göçmen kitleler, ilerlemeci koalisyon tarafından kullanılmadan önce, mevcut şehir teşkilatları tarafından başarılı şekilde seferber edilebiliyordu. 


Üçüncü bir ders, hükümet reformları partilerin barındırdığı maddi menfaatleri yansıtırken fikirler bireylerin, köklü patronaj siyasetçileri ya da yükselen orta sınıf seçmenler olsun, kendi menfaatlerini nasıl göreceğini şekillendirmede çok önemlidir. Bir orta sınıf seçmeni sunulan bir devlet işini de kabul edebilir, ailesinin uzun vadedeki çıkarlarının, gayri şahsi bir temelde mümkün olan en iyi kimseleri istihdam eden bir sistem tarafından daha iyi korunacağına ikna da edilebilir. Seçim genellikle, halk arasında dolaşan fikirlere göre yapılır. Dahası, bu tür sistemleri alt üst edecek bir nokta mevcuttur: eğer etrafınızdaki herkes patronaj işi alıyorsa, bunun kötü olduğunu düşünseniz bile siz de böyle yapmaya mütemayilsinizdir. Eğer az kişi buna tevessül ediyorsa, bu hareket anormal bir davranış olarak görünür. Kamu istihdamının ahlâki temelinin toplum tarafından değerlendirilmesi bu seçimleri şekillendirmede hayatidir. 


Dördüncü bir ders reformun çok uzun zaman aldığıdır. Pendleton Yasası 1883'te geçti, fakat 1920'lere kadar kamu çalışanlarının büyük çoğunluğu liyakate dayalı bir sınıflandırma sistemine sokulmamıştı. Bu durum Yeni Düzen'in hemen ardından tersine çevrildi. Amerikan güçler ayrılığı sistemi, belirtildiği gibi, kararlı siyasi değişim yoluna diğer demokratik sistemlerin koyduğundan daha fazla engel koyar. Reformun kökleşmiş güçlü çıkarların karşısına konması gerektiği için bir gecede gerçekleşmemesi şaşırtıcı olmamalıdır. Çoğu zaman reform beklenmedik olaylar sayesinde, mesela James Garfield suikastı, yahut savaş dönemindeki seferberlik mecburiyetleri gibi, destek görür. Ve reform her zaman, Theodore Roosevelt'in başkan olmadan önce ve olduktan sonra oynadığı rolde görüldüğü gibi, güçlü başkanlardan faydalanır. 


Birleşik Devletler modern kamu sektörü kurumları tesis etmeye çalışırken bile bürokratik hükümetin gelişmesinde daha sonra çıkacak olan sorunların tohumlarını ekmekteydi. Liyakate dayalı bir sisten yaratılır yaratılmaz Birleşik Devletler hükümetindeki yeni hususi işçiler Kongre'de kendi mevkilerini ve işlerini korumak için kendi birliklerini ve lobilerini oluşturmak için bir araya geldiler. 1901'de, yeni oluşturulan posta işçileri birliği mevkilerin ve ücretlerin yeniden gözden geçirilmesi için baskı yapmaya başladı, buna karşılık Kongre kamu çalışanlarının kendileri adına lobi yapmalarını sınırlamanın yollarını aramaya başladı. Başkan Roosevelt kamu sektöründekilerin birleşmesini destekledi fakat yürütme kolları 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üzerindeki kontrollerini bitirmek için bunların siyasi faaliyetlerini sınırlamak istiyordu. Kamu sektörü çalışanları giderek Amerikan İşçi Federasyonu altında teşkilatlanmaya başladı. Bu federasyon da 1912 Lloyd-La Folette Yasası'ndaki, kamu çalışanlarının Kongre'de kendi adlarına teşkilatlanma ve dilekçe verme haklarını (grev hakkını olmasa da) açık bir şekilde tanıyan kısmı için baskı yapıyordu.” 


Kamu sektörü birliklerinin teşkilatı ve liyakate sahip çalışanların güçlü bir menfaat grubu olarak ortaya çıkışı bürokratik özerkliğin kendisinde var olan büyük açmazlardan birini öne çıkardı. Bir tarafta, liyakat sistemi kamu çalışanlarının patronaj ve bürokrasinin aşırı siyasallaşmasından korumak için oluşturulmuştu. Diğer taraftan, bu koruyucu kurallar bürokratları hesap vermekten, yetersiz çalıştıklarında kovulmaktan korumak için kullanılabiliyorlardı. Bürokratik özerklik kamu yararını gözeten kamu yetkilileri ile beraber yüksek kaliteli idarenin oluşmasına öncülük edebilir. Fakat aynı şekilde iş güvenliği ve ödemeler hususunda bürokratik menfaatleri koruyabilir. 


Bugün bahsi geçen kamu sektörü birlikleri siyasi sistemi kendi menfaatlerini korumak için kullanan bir elit grubunun parçası olmuşlardır. IV. Bölümde göreceğimiz üzere, Amerikan kamu idaresinin kalitesi 1970'lerden itibaren gözle görünür şekilde düştü. Bu birlikler liyakati işe alma ve terfi etme hususlarına sınırladığı için bu kalite düşüşü hiç de küçük boyutta gerçekleşmedi. Bunlar bugün Demokrat Partinin siyasi tabanının dahili parçasıdırlar, ve nice Demokrat siyasiyi kendileri ile baş edemez kılarlar. Bunun sonucu siyasi çürümedir. 


Modern, gayri şahsi idarenin gelişimi sadece kayırmacılığın ve aşırı yozlaşmış makam sahiplerinin sonunu getirmekten geçmemektedir. Ayrıca, işini düzgünce yapmak için iktidara veya özerkliğe gerek duymayan temiz ve dürüst bir bürokrasi olmalıdır. Bu sebeple, Amerikan devlet inşası süreci sadece yozlaşmanın giderilmesini değil, bütün vatandaşlara temelde sorumlu olduğunun bilincinde olan, fonksiyonlarını en üst seviyede yerine getirebilecek kadar yetkin ve özerk olan hükümetlerin geliştirilmesini de gerektiriyordu. Birleşik Devletler'de bazı kilit sektörlerde bunun nasıl olduğu bir sonraki kısmın meselesi. 


290 Skowronek, Building a New American State, s. 180-82, 191-94. 
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DEMİRYOLLARI, ORMANLAR VE 
AMERİKAN DEVLET İNŞASI 


Amerikan siyasi kültüründe devlet inşasını yavaş ve emek isteyen bir sürece dönüştüren devamlılıklar; demiryollarını düzenlemenin neden çok uzun sürdüğü; Gifford Pinchot'un Birleşik Devletler Orman Hizmetlerini nasıl özerk hale getirdiği; özerklikte iki zıt kurum olarak ICC ve Orman 


Hizmetleri 


Yüksek kaliteli, modern bir hükümete sahip olmak sadece iltimas ve yolsuzluğu kaldırmak meselesi değildir. Yetkililer ahlâki olarak namuslu ve iyi niyetli olabilir ama işlerini yapmak için yeterli özelliklerden yoksun olabilirler; sayıları uygun hizmeti sağlamak için yetersiz olabilir; ve yahut gerekli mali kaynaklardan mahrum olabilir. Herhangi bir özel sektör firması gibi, bir hükümet iyi veya kötü idare edilen bir teskilattir (yahut teşkilatlar toplamıdır). Devlet inşası, bu sebeple patrimonyal, patronaj esaslı kamu sektörünü gayri şahsi bir bürokrasi haline dönüştürmekten çok daha fazlasını ister; bu ayrıca teşkilat yeterliliğinin oluşturulmasına da bağlıdır. 


Birleşik Devletler'de, modern bir devletin oluşturulması nispeten Avrupa'dan çok sonra ve antik Çin'de ise devlet fikrinin oluşmasından birkaç bin yıl sonra gerçekleşti. Dahası, devlet inşa projesi yavaş ve emek isteyen bir süreçti ve birçok ters-. 
lik ve şanssızlığa maruz kalıyordu. Bunun sebepleri, başlangıçtan itibaren hükümet otoritesine ve Amerikan siyasi kurumlarının dizaynına direnç gösteren (böylelikle kati siyasi reformun önüne mania çıkaran) Amerikan siyasi kültürüyle ilişkiliydi. 
Amerikalılar birçok açıdan bu miras ile yaşamaktadır: hükümete güvensizlik diger gelişmiş ülkelere kıyasla yüksek; hükümet reformuna engel olan güçlü kurumsal bariyerler hâlâ mevcuttur; ve Birleşik Devletler'in sağladığı hizmetlerin kalitesi bazen diğer gelişmiş ülkelerin sağladıklarından daha zayıftır. 


Bunun niçin böyle olduğu ülkenin ilk milli düzenleyicisi, işi demiryollarına göz kulak olmak olan Eyaletlerarası Ticaret Komisyonu'nun [Interstate Commerce 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Commission, ICC] hikâyesi ile gösterilebilir. Fiyatları belirleyip kanunları uygulayacak yeterli güce sahip modern bir düzenleyici oluşturmak neredeyse iki kuşakta mümkün olabilmişti. Buna rağmen ICC, kendisini Amerikan nakliye sisteminin modernleşmesinde bir engel olarak görecek olan siyasi güçlere bağlı kaldı. 


Buna karşın, yüksek kaliteli hükümet ve tam anlamıyla özerk bürokrasi için var olan ihtimaller (aynı zamanda bu tür teşkilatların Amerikan tecrübesinde nadir olmasının sebepleri) Gifford Pinchot ve Birleşik Devletler Orman Hizmetleri vakasında mücessem haldedir. 


DEMİRYOLLARI VE DEVLET GÜCÜNE GİDEN UZUN YOL 


On dokuzuncu yüzyılın ortalarındaki hem Amerika'da hem de Avrupa'daki en dönüştürücü teknoloji demiryoluydu. Özellikle Birleşik Devletler'de Mississippi Nehri'nin batısındaki bölgelerde demiryolları çiftçileri uzak pazarlar bağlama hususunda çok önemliydi. Koca bir kıta sathında tek milli pazarın oluşturulmasıyla, Adam Smith'in öngördüğü gibi, iş bölümünün artması hızla aşama kaydedebilirdi. 
Demiryollarının etkisi, tarihçi Richard Stone'un ifadesiyle, “belirli bir yöre üzerindeki yaşatma yahut öldürme gücüydü. Az gelişiş bölgelerde demiryolları yerleşimin nerede olacağını belirleyen bir unsurdu... demiryolu geçmediği, dolayısıyla da ürünleri pazara gidemediği için artık var olmayan kasabaların hikâyeleri yaygındır.”! Sonuç itibariyle demir yolları hırsla inşa edildi; en büyük 13 demiryolu hattında her mil başına taşınan ton miktarı 1865 ve 1880 arasında yüzde 600 arttı, ve 1870 ve 1876 arasında döşenmiş ray uzunluğu iki katına çıktı.?*? 


Demiryollarının ya hükümet tarafından geliştirildiği ya da daha evvelden sıkı hükümet denetimiyle yerleştirildiği Avrupa'nın aksine, Birleşik Devletler'deki demiryolları neredeyse tamamen serbest piyasanın ürünleriydi. Bu özel hizmet rekabet içinde demiryollarının da bulunduğu çeşitli ekonomik çıkarlar arasında büyük bir çatışmaya yol açtı. Ana hatlar üzerindeki rekabet en şiddetlisiydi; bu şirketler genelde çok fazla demiryolu döşeyip tarife savaşları veriyorlardı. Örneğin 1880'lerde St. Louis ve Atlanta arasında yirmi rakip rota mevcuttu.” İflas eden şirketler çoğunlukla, hizmet vermeye düşük fiyatlarla devam ederek sağlam şirketlerin bünyesine katılıyordu (tıpkı bugün havayollarında olduğu gibi). İstikrarlı bir şekilde düşen kârlara karşılık olarak, demiryolları vahşi rekabeti sınırlayacak “havuzlar” yahut karteller oluşturmaya çabalıyorlardı, ancak bunlar genelde nakliye- 
291 Richard D. Stone, The Interstate Commerce Commission and the Railroad Industry: A History of Regulacilerle işbirliği halindeki faydacı aktörler yüzünden darbe alıyordu. Kısa besleyici hatlar üzerinde, tek demiryolunu bir tekel tutuyordu ve istediği zaman fakir köylü ve nakliyecilere tarifeyi yükseltebiliyordu. Bu hatlar uzun yol gidecek olan büyük nakliyatlara, sürümden kazandığı için, fiyat indirimi yapıyordu; bu haksız rekabet küçük, yerel üretici ve nakliyatçıları kızdırıyordu. Demiryolları sahipleri ile çalışanları arasında daha ciddi ve hatta bazen şiddetli çatışmalar cereyan ediyordu.”* 
Tüm bunlarda farklı ekonomik aktörler kendi menfaatlerini siyasi olarak koruyan kendi seçtikleri temsilcilerden yardım istiyorlardı. Bunlar, tarife oranlarında indirim ya da demiryolu hizmetlerinde ortak olma yasağı gibi devlet ve federal düzeyde karmaşıklıklardan faydalanıyorlardı. 


Demiryolları telefon, elektrik dağıtım ve geniş bantlı internet gibi diğer kamu hizmet kurumlarına, çatışan menfaatlerin uzlaşması gerektiği hususunda benzer: bunlara yatırım yapmış, sadece belirli müşterilere -büyük nakliyatçılar ile büyük şehirlerdeki üreticiler- bazı tedarikleri sağlamayı prensip edinmiş olan özel şahıslar kârlarının artmasını isterken, küçük aktörler ile yerel topluluklara da genel hizmeti sağlamak isteyen dengeleyici bir siyasi menfaat mevcuttur. On dokuzuncu yüzyılın sonlarındaki ekonomik çatışmalar genelde küçük çiftçiler ile oligarşik demiryolu menfaatlerinin karşısındaymış gibi resmedilse de demiryolu sahipleri genellikle değişken ve kâr getirmeyen pazarlarla karşılaşıyorlardı. Bazı bireyler bu sistemden muazzam paralar elde etti, bazıları ise iflas etti veya ekonomik kaderlerini başkalarının ellerinde buldular. Bu sektörün tutarsız kârlılığı on dokuzuncu yüzyılın sonlarında demiryolu emtia fiyatlarının düşüşünde baş gösterdi.?” 


Birçok açıdan, on dokuzuncu yüzyıldaki demiryolları yirmi birinci yüzyılın başındaki Amerika sağlık hizmetleri sistemine benzemektedir. Her ikisi de umumi ekonominin çok büyük ve önemli kısımlarında teşkil etmektedirler. 1880'lerde demiryolları yatırılmış sermaye bakımından ekonominin en büyük sektörüdür, tıpkı sağlık hizmetleri sektörünün 2010'da Amerikan GSYH'nın yüzde 18'ini tüketmesi gibi. Demiryolları da sağlık hizmetleri sistemi de özel sektörün içinden, görünür suiistimallere karşılık siyasi tavsiyelerin giderek artmasıyla evrildi. On dokuzuncu yüzyıl siyasileri demiryollarının farklı fiyatlandırma yoluyla maliyetlerini kurtarabilmelerini sınırladı, tıpkı bugünkü siyasilerin sigorta şirketleri tarafından yapılan fiyat ayrımcılığını sınırlamaları gibi. Her ikisi de farklı çıkarları bir diğerine karşı 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berkitti: demiryollarına karşı nakliyeciler ve çiftçiler, sigortacılara karşı doktorlar ve ilaç firmaları. Her iki sektör de ülke çapındaki tutarsızlıklar sebebiyle ekonomik yetersizlikler sergiledi. Ve nihayetinde her ikisi de, içerikleri bütün eyaletlerin yargısından üstün olan ve tek tip federal düzenleme gerektiren ekonomik faaliyetlerdi, yani Amerika'nın federalizm gelenekleri ve devlet karşıtı siyasi kültürüne atfedilecek şeyler değildi. 


Demiryollarının artmasından doğan çıkar çatışmalarına karşılık olarak, bu sistemi daha serbest yapmaya ve hem demiryolu sağlayıcıları hem de kullanıcıları adına daha sağlam kılmaya yönelik gözle görülür siyasi baskı mevcuttu. Yine de Amerikan tarihinin bu noktasında, milli düzeyde ekonomik düzenleme için bir teamül mevcut değildi; Anayasa'nın Ticaret Fıkrası sadece yabancı ve eyaletler arası ticarette federal hükümete düzenleyici güçler veriyordu. İç Savaş sonrasında birtakım eyaletler, fiyat ayrımcılığını yasaklayan Çiftçi [Grager] yasasını geçirdi ve Massachusetts'in de arasında bulunduğu bazıları da piyasayı istikrara kavuşturacak nispeten etkili komisyonlar tesis etti. Eyaletlerin tekil olarak fiyatlandırma yapıp ekonomik faaliyeti düzenleme hakkı Yüksek Mahkeme'de 1877'de görülen Munn v. Illinois davasında uygun bulundu.” Ancak demir yolları eyalet düzeyinde yeterli derecede düzenlenemezdi. Bunlar farklı yargı sınırlarından geçen eyaletlerarası ticaret örnekleriydi. Bu durum 1886'da Wabash v. Illinois davasında tanındı. 
Bu davada Yüksek mahkeme sadece federal hükümetin demiryollarını düzenleyebileceğine karar verdi. 


Gerekli hizmeti sağlayıp rekabet halindeki çıkarları uzlaştıracak tamamen serbest piyasa sisteminin gerçekleşmeyişi kavramsal düzeyde giderek görünür oldu. 1885'te bir grup ekonomist Amerikan Sosyal Bilimler Birliğinden ayrılıp milli düzeyde demiryolu düzenlemesine teorik olarak formüller üretmeye başlayan Amerikan Ekonomi Birliğini kurdu. Henry Carter Adams (Eyaletlerarası Ticaret Komisyonunun ilk baş ekonomisti olacaktır) liderliğindeki bu grup hükümetlerin, mevcut sistemdeki piyasa açıkları sebebiyle tarifeler ve fiyatlandırmalar üzerindeki tartışmalara dahil olmaları gerektiğini ileri sürdü. On dokuzuncu yüzyılın bu noktasında, bugün mikro-ekonomi derslerinin başlangıcında öğretilen ekonomik kavramların birçoğu -kamu yararı, dışsallıklar, monopol ve oligopol teorileri, marjinalizm- daha gelişme aşamalarındaydı.2** Kamu hizmeti reformu vakasında olduğu gibi düzenlemeyle ilgilenen akademisyenler, Birleşik Devletler'e serbest piyasa ekonomisi geleneğini miras bırakan ve demiryollarını çok yakın zamanda düzenleyen Britanya gibi ülkelerin pratik deneyimlerine işaret ediyorlardı.?* 


Federal düzeydeki ile Amerikan düzenleme temsilciliğinin, Eyaletlerarası Ticaret Komisyonu, oluşturulması geç dönem Amerikan devlet inşasını gösteren bir vakadır. Bu hikâyede öne çıkan şey, Avrupa'da on dokuzuncu yüzyılın ortalarında oluşturulan “modern” bir düzenleyicinin Birleşik Devletler'de eş değerinin tesis edilmesinin kırk yıl -1880'lerin ortalarından Birinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrasına kadar- almasıydı. Demiryollarını milli düzeyde düzenlemenin ekonomik mantığı kusursuz olsa da, hem Amerikan siyasi kültürü hem de kurumları ICC'nin yeterli güçlerle beraber oluşturulmasını neredeyse iki nesil sonrasına ertelemek için birlikte hareket ettiler. 

1880'lerde, Kongre demiryolları için milli kurallar koymak için çeşitli girişimlerde bulundu. Ancak bu girişimler, nakliye ekonomisine uyumlu bir teoriye göre değil daha çok, tek kalemde toplanabilecek farklı bölge çıkarlarının siyasi birleşimine dayanarak yapıldı. Batının tarımsal çıkarları ortak olmaya yasak gelmesi için bastırıyordu; bu, girişin kolay olduğu diğer sanayiler ve küçük şirketler için geçerli olabilir ama zaten tabiatı itibarıyla tekellerden oluşan demiryolları için pek mümkün değildi. On yıllardır yapılmayan açık çözüm ortak olmayı hem demiryolu yöneticileri hem de kullanıcıların çıkarlarını dengeleyecek bir şekilde fiyatlandırmayı sıkıca düzenlemeyle yasaklamaktı. Benzer şekilde, uzun ve kısa mesafe nakliyeciler arasındaki fiyat ayrımcılığının yasaklanması demiryolu fiyatlandırmasının gerçek idare maliyetine yansımamaktaydı. Bu ayrımcılık genelde etkilidir ve demiryollarının kırsal alandaki fazla yüklerden daha dolambaçlı yollardan giderek fayda sağlamasını sağlar. 


Ortaklık karşıtı hükümler ile fiyat ayrımcılığı yasakları tartışmaya açık politikalardı ve karşıt görüşler olduğu halde yürürlükteydi. Bu gerilim 1887'deki Eyaletlerarası Ticaret Kanununda somut hale gelmiştir. Buna göre Kongre nihayet ICC'nin daimi bir düzenleyici olarak oluşturulmasına ruhsat verdi. Otoriter bir yürütme kuruluşu oluşturmaktansa, yeni ICC kademeli kurallara bağlı dengeli bir grup tarafından idare edilen bağımsız bir komisyon tarafından kuruldu. “Mahkemeler ve partiler” tarafından idare edilen bir topluluk için alışıla geldiği üzere, yeni komisyona fiyatları veya genel politikalara müdahil olma yetkisi verilmedi; komisyon, şikayetlere duruma göre hakemlik edebiliyor ve meseleyi yargıçlara bırakıyordu. 
Mahkemeye giden çatışma halindeki çıkarları uzlaştırmaktansa Kongre komisyona 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belli belirsiz yetkiler verdi, komisyonun yetkilerinin sınırları hükümetin diğer dal- 


ları ile tanimlanabiliyordu.*” 


Birleşik Devletler, dış politikanın haricinde ilk defa devlet özerkliği sorunuyla karşı karşıyaydı: yasamanın bir parçası olarak belirsiz ve zayıf bir şekilde yetkilendirilmiş idari bir komisyon güçlerini hükümetin mantıklı olarak addettiği bir hususta siyaset belirlemek için ne boyutta kullanabilir? 4. kısımda Prusya'nın demokratik siyasetçilere hesap vermeden kararlar alabilen yüksek kaliteli bir bürokrasi oluşturarak çok özerk bir biçime büründüğünü gördük. On dokuzuncu yüzyıl sonlarındaki Yüksek Mahkemenin temayülü Birleşik Devletleri Prusya'nın tam aksi istikamette -asgari düzeyde özerklik ve demokratik hesap verebilirliğe değil özel mülkiyet haklarının korunmasını ön plana alma- yönlendirmekti. Munn ve Wabash kararlarından sonraki dönemde Yüksek Mahkeme giderek daha muhafazakâr oluyor, şirketleri On Dördüncü Düzenleme 'yle haklarının korunması gereken yasal “kişiler” olarak görüyordu. Bütün Amerikan vatandaşlarını “kanunlar gereğince” muhafaza eden düzenleme, yeni özgür kalmış Afro-Amerikan kölelerin haklarını korumak için İç Savaş'tan sonra hemen yasalaştırıldı, ancak Yüksek Mahkeme bunu özel mülkiyet haklarını korumak için kullandı. 1887 ve 1910 arasında, Yüksek Mahkeme 558 adet On Dördüncü Düzenleme kararı verdi, bunlardan en önemlisi 1905 Locher v. New York davasıdır. Bu davada “sözleşme özgürlügünü” ihlal ederek iş saatlerini sınırlayan bir New York eyalet kanunu dolaylı olarak On Dördüncü Düzenleme ile korunmaktaydı.”' 


Yüksek mahkeme doğal olarak federal hükümetin eyaletlerarası ticareti düzenleme gücüne olumsuz bakıyordu: Stephen Skowronek'in sözleri ile, “Yüksek Mahkeme, şimdi Amerikan demokrasisinin düşüncesizliğinden şahsi iktisadı korumaya adanmıştı ... komisyonun kanunu [yani, Eyaletlerarası Ticaret Kanunu] yapmasin- daki her ciheti reddedip ICC'yi sadece bir istatistik toplayan kurum mesabesine indiriyordu.”* Böylelikle partiler ve mahkemeler yürütme özerkliğini sınırlamak için birbirlerini berkitiyorlardı: partiler elverişsiz komisyon yapıları ile (bununla parti adayları ICC üzerinde kontrol sağlayabiliyordu), mahkemeler ise komisyonun düzenleme yetkisini kısıtlayarak. 


Yirminci yüzyılın ilk on yılında ICC'ye, daha en başta olması gereken yürütme yetkileri vermek bir dizi kanuni düzenlemeyi gerektirdi. 1903 Elkins Yasası komisyonun asgari fiyatları belirlemesine izin verdi; 11906 Hepburn Yasası bu fiyatları 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mecbur kılma yetkisi verdi; ve 1910 Mann-Elkins Yasası demiryollarının fiyat artışlarını meşru kılmak için kanıt getirme yükünü kaldırdı. Bu noktada düzenleyici rejim, hükümetin demiryollarına ücretleri sadece piyasa güçleri tarafından değil idare tarafından da belirlenebilen bir kamu hizmeti olarak bakmasıyla daha modern bir hal aldı. 


Tarihçi Gabriel Kolko, İlerlemeci Çağ reformlarını genellikle demiryolu menfaatleri ve büyük sermayelerin yönlendirdiğini öne sürer; bu yönlendirici güçler Kongre üzerindeki etkilerini ICC aracılığıyla rekabeti sınırlandırmak için kullanıyorlardı.** Bu hususta Kolko kısmen haklıdır. Demiryolu kazançları istikrara kavuştu ve Eyaletlerarası Ticaret Kanunu geçtikten sonraki on yıl ve sonrasında artmaya başladı, ancak bundan sonra siyasi denge fiyat ayrımcılığının yasaklanmasını isteyen küçük çiftçiler ve nakliyecilerin popülist menfaatlerine doğru döndü. Demiryolları için bu dönüşümün olumsuz etkileri, savaş döneminde seferberliğinde demiryolu hizmetlerine talep aşırı derecede arttığı için Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıktı. Amerikan demiryolu sisteminin kapasitesi çok yetersizdi. Bu durum, fiyatlandırmadaki düzenleyici sınırlamalar sebebiyle demiryollarının giderek maliyetlerini kurtaramamasından oluşan yetersiz yatırımı yansıtmaktadır. Alman denizaltıları Amerikan gemilerinin Avrupa'ya gidişini engel olurken, mallar Amerikan limanlarında yığıldı ve ICC bu yük trafiğini yönetmede başarısız olduğunu gösterdi. Sonuçta, Başkan Wilson bütün demiryollarını 1917 Aralık'ında kamulaştırdı, tarife ve fiyatları düzenledi, ve demiryolları 1920'de Esch-Cummins Yasası ile yeniden özel sektöre verilmesine kadar devlet tarafından işletildi.* 


Stephen Skowronek 1920 Ulaşım Yasası'nı “devletin idari otoritesinin mahkeme ve partilerin limitlerini hükümsüz kıldığı, ve süreç içerisinde Amerikan hükümetinin teşkilata ve yönteme ait arka planı ile entelektüel manzarasını dönüştürdüğü” için bir dönüm noktası olarak över.” Skowronek, ülkenin ilk milli düzenleyicisi- nin yirminci yüzyılda federal hükümetin güçlerini artırması için bir numune teşkil ettiği hususunda mutlaka haklıydı. Ancak ICC'nin ekonomik mirası çok daha karmaşıktı. Partiden atananları dengeleyen komisyon yapısı ihtiyacı olan bürokratik özerkliği gelişmesini engelledi, ve siyasi çıkarlara tutsak olarak kaldı. Bir sonraki on yıllarda, ICC sınırlı gücünden sıyrılarak yaptırımı olan aşırı düzenleyici bir sorumluluğun altına girdi. Bu milli demiryolu sisteminde yeniliğe ve yeni yatırımlara sekte vurdu. Örneğin ICC 1960'larda Güney Demiryollarının, alüminyum Big 
303 Stone, Interstate Commerce Commission, s. 10-15. 

304 Kolko, Railroads and Regulation, s. 1-6. 


305 Stone, Interstate Commerce Commission, s. 17-22; Skowronek, Building a New American State, s. 248-83. 
306 Skowronek, Building a New American State, s. 283. 
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John vagonlarını kullanarak daha etkili çalışmasına izin vermedi.”? Demiryolları giderek kamyon ve gemi taşımacılığı ile rekabet haline giriyordu. Bunlar diğer hükümet programlarından destek görüyordu, mesela eyaletlerarası otoyol ağları inşa ediliyordu. 1970'lere kadar Amerikan demiryolları tam bir krizin ortasındaydı. 
Çoğu demiryolu büyük bir mali krizdeydi ve Penn Central?” doğuda iflas eden otuz yedi şirketin yanında ayakta kalan tek şirketti.”* Buna karşılık, 1970'lerin sonlarına doğru entelektüel havada bütün Amerikan nakliye sisteminin serbestleştirilmesine dair bir fikir dolaşmaya başladı. Carter idaresi, geçmiş on yıllardan arta kalan düzenleyici kurallardan bazılarını kaldırmayı planlayan biri dizi reformu yürürlüğe koymaya başladı; böylece ortak taşıma kuralları rahatlatıldı ve demiryolları ücretlendirmede daha serbest hale geldi. 


Bu ICC meselesinin amacı uygun bir seviyede düzenleme yahut serbestleştirme konumu belirlemek değildi. Esas olarak mesele, ekonomi üzerindeki devlet gücünün potansiyel olarak tehlikeli olduğuydu, çünkü devlet gücü halkın aleyhinde olarak o veya bu menfaat gruplarının eline geçiyordu. Dahası, bütün bürokrasiler zamanla kuralların esiri olma eğilimdeydiler, özellikle de meclis üyelerinin siyasi arzuları tarafından yönlendirildikleri vakit. Hem demokratik isteğe hizmet eden hem de güçlü menfaat grupları tarafından ele geçirilmeyecek kadar özerk ve özgür bir devlet kurumu teşkil etmek çok zordur. 


Çoğu insan sorunun devletin kendisinde olduğunu ve çözümün ise düzenleyici devleti ortadan kaldırarak yahut feshederek sağlanabileceğini söyler. Ancak milli bir nakliye sistemi sadece piyasa güçlerinin eline bırakılamaz; serbest piyasa, evvela, on dokuzuncu yüzyılın sonlarındaki kaotik durumu yaratan şeydir. Bürokratlar genellikle kalın kafalı ve inatçı oldukları için suçlanırlar, ancak burada eksik olan şeyin çoğunlukla kanun koyucu yetkinin işlevsiz bürokratik davranışın kaynağı olduğudur. ICC müşterilerin düşük fiyat talebi ile demiryollarının sermayelerini gelirini destekleyecek olan kartel misali anlaşmalar yapma talepleri arasında kaldı. ICC'nin bazen müşterileri bazen demiryollarının lehinde olan değişken politikaları Kongre'de ve Beyaz Saray'daki değişen siyasi akımların bir yansımasıdır. 1971'de demiryollarının yeniden düzenlenmesi sırasında oluşturulan devlet idaresindeki raylı sistem yolcu taşıma hizmeti Amtrak'ın bugün yüksek kalite ve yenilikçe demiryolu hizmeti konusunda benzeri yoktur. Ancak bunun sebebi demiryolunun devlet tarafından idare edilmesi değildir; Avrupa ve Asya'daki devlet 
307 Bu oran belirleme kararı nihayetinde Yüksek Mahkemece kaldırılmıştır. Stone, Interstate Commerce 

Commission, s. 51. 


308 Birleşik Devletler'de bir demiryolu şirketi. 
309 A.ge., 5.113. 
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idaresinde demiryolları hizmet açısından açık ara öndedir. Buradaki esas nokta, Amtrak'ın muhalif siyasi talepler ile idare edilmesidir: Amtrak'ın, bütçesini belirleyen meclis üyeleri tarafından temsil edilen küçük kasabadakiler ile kırsal alanlardakilere hizmet sağlarken fiyatları iyileştirip kapasiteye yatırım yapması gerekiyordu. Amtrak kırsal kesimin taleplerinden azat kılındı ve Washington-New York-Boston hattına yoğunlaşmasına izin verildi, böylece çok kârlı bir kurum olup daha iyi hizmet sağlayabilecekti. 


ICC özerk, bir komisyondan ziyade yüksek kaliteli idari bir kurum olarak oluşturulduğundan geçen yüzyıl çok etkili bir rol oynamış olabilirdi. Daha özerk bir bürokrasi fiyatları koymada ve farklı menfaat gruplarının arasında belirleyici olma konusunda daha esnek olabilirdi, tıpkı hükümetin 1917 ile 1920 arasındaki demiryollarını tamamen millileştirdiği zamanki gibi. Kara ve hava yollarının artışı göz önünde tutulursa demiryollarının artık doğal bir tekel olmadığı ve fiyatların gerçek maliyetleri daha gerçekçi şekilde yansıtmasına olanak sağladığı görülebilir. Güçler ayrılığı sisteminin karmaşıklığı ile birlikte Amerikan devlet tasarımı bu tür bir sonucun çıkmasını zor kılmaktadır: ICC'nin tarihi mahkemelerin ve Kongre'nin idari kara verme aygırı üzerindeki etkilerinin devam ettiğini göstermektedir. Devlet niteliğindeki bu hususu sınırlama Amerikan siyasi sisteminde hukukun üstünlüğünün ve demokratik hesap verilebilirliğin kuvvetinden kaynaklanmaktadır. 


Bu, Birleşik Devletler'in yüksek kaliteli, özerk bir bürokrasi kuramayacağı anlamına mı gelir? Evet veya hayır. Amerikan sistemi güçlü devlet biçimine karşı ön yargılı olsa da, bürokratik özerkliğe dair tekil örnekler ülke tarihi boyunca görülmüştür. Örnek olarak yirminci yüzyılın başlarında Birleşik Devletler Tarım Bakanlığı ve özellikle Gifford Pinchot'un rolü ile Birleşik devletler Orman Hizmetleri zikredilebilir. 


GİFFORD PİNCHOT VE AMERİKAN ORMANLARI 


Birleşil Devlerler Tarım Bakanlığı Başkan Lincoln tarafından 1862'de Amerikan tarlalarının üretkenliğini artırmaya dair gelişim stratejisinin bir parçası tarafından kuruldu. Ayrıca yeni nesil tarım uzmanları yetiştirecek olan hükümet destekli okulları (Penn State, Michigan State, Cornell Üniversitesi, Kansas State, Iowa State ve diğerleri) kuran Morill Yasası da bakanlığın oluşturulmasında rol oynadı. Tarım Bakanlığı'na sadece bilim adamlarının istihdam edilmesi isteniyordu, ancak 1880'lere kadar farklı bir amaç benimsendi: tohumların ücretsiz dağıtılması. Tarım eyaletlerindeki temsilcilerin destekleriyle Kongre'nin bedava tohum programı yüzyılın sonlarına doğru kurumun bütçesindeki hâkim kalem olmuştu. Yani Tarım 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Bakanlığı, siyasi müşterilere iş değil de tohum dağıtan, federal hükümeti tam anlamıyla karakterize eden bir tür patronaj sistemi oluvermişti. 


Bu koşullar altında bakanlık yetişmiş bilimsel personeli elinde tutmakta çok zorluk çekti. Yine de bunların hepsi, 1883 Pendleton Yasası ve liyakate dayalı sistemin tesisi ile beraber değişmeye başladı. Bakanlık personellerini siyasi patronaj- dan koruyan bir numaralı federal kurumlardan biriydi ve çok sayıda bahsi geçen devlet destekli okullardan bilimsel eğitim almış yeni mezunları istihdam etmeye başladı. Siyaset bilimci Daniel Carpenter'ın açıkladığı üzere, bakanlığın birçok dairesi ve büro şefleri nispeten uzun süredir çalışıyorlardı ve ne patronaj ne de tohum dağıtma sistemlerinden gelen yeni personel grubuna gözcülük yapabilirlerdi.*"° 


Günümüz tabiriyle, bakanlığın personel politikasındaki bu değişim “kapasite geliştirmeyi” oluşturdu. Bürokrasinin kalitesi sadece yeni girenlerin yüksek eğitim başarılarına değil ayrıca bu bireylerin teşkil ettiği güven ağına ve sahip oldukları “sosyal sermaye”lerine de bağlıydı. Alman ve Japon benzerleri gibi, bu yeni memurlar aynı arka plana (tabi ki genellikle aynı okullardan mezun oluyorlardı) sahipti ve Birleşik Devletler'deki kırsal toplulukların geliştirilmesi için modern bilime ve mantıki metotların uygulanması gerektiğine dair ortak bir kanaatleri vardı. Bu zihniyet zamanla Tarım Bakanlığı'nın ve en önemli şubesinin, Birleşik Devletler Orman Hizmetleri'nin teşkilat ruhunu oluşturdu. 


Bugün Orman Hizmetleri 150'nin üzerinde milli ormanı ve 80 milyon hektardan fazla araziyi idare etmekte. Tarım Bakanlığı'nda Orman Şubesi 1876'da oluşturulmadan önce ormanlar genellikle batıya doğru hareket eden yerleşimciler için bir mania olarak görülüyordu; arazi aşılır ve ülkenin diğer geniş alanları için terk edilirdi. Yirminci yüzyılın başlarında ülkenin New England gibi eski kısımlarının ormanlık alanları büyük oranda yok edilmişti; ormanların yok olacağı endişesi bir nesil sonrasında ortaya çıktı. Bu toprakların düzelmesi ve üretim amaçlı kullanıma ger kazandırılması devlet müdahalesinin büyük başarılarından biridir. 
Birleşik Devletler Orman Hizmetleri uzun süre en başarılı Amerikan bürokrasilerinden biri olarak düşünülmüş, kalitesi ve birlik ruhu ile efsane olmuştu. Başarısı her orman korucusunun çok farklı yerlerde yaşadığı düşünüldüğünde daha parlak bir hal alır. Bu dağınık yerleşimden doğan bir başınalık genellikle şehit teşkilatla- 


rında görülen bağlılığın gerçekleşmemesine sebep olur.” 


310 Daniel P Carpenter, The Forging of Bureaucratic Autonomy: Reputations, Networks, and Policy Innovati- 
on in Executive Agencies, 1862-1928 (Princeton: Princeton University Press, 2001), s. 191-98. 
311 Herbert Kaufman, The Forest Ranger: A Study in Administrative Behavior (Baltimore: Johns Hopkins 
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Devlet inşası mirası sadece bir kişinin, Gifford Pinchot'un işiydi. Pinchot 1898'de Orman Şubesinin başına gelmişti. Bir bakıma burada bir Amerikan aristokrasisi var(dı), Gifford Pinchot ona mensuptu. Pinchot dedesinin yazlığında doğmuştu. 
Kendisini Phillips Exeter Akademisine sonra Yale'e gönderen zengin bir aileye sahipti.”? Yale'deyken, Kurukafa ve Kemikler [Skull and Bones] adındaki gizli cemiyete katıldı (kırk birinci başkan, George H. W. Bush da bu cemiyete mensuptu). 
John Ouincy Adams, Theodore Roosevelt, William ve Henry James ve diğer on dokuzuncu yüzyıl elit Amerikalılar gibi, Pinchot gençken Avrupa'yı fazlaca dolaştı. 
Burada birçok şeyin yanında, Avrupa'nın bilimsel ormancılık teorileri ile temas kurdu. Bütün sahip olduğu ayrıcalıklarla, yaşamını aşan bir şeyler yapmaya azmetti. Pinchot Sierra Club'ın kurucusu John Muir ile 1896'da Oregon'daki Crater Gölüne seyahate çıktığında, Muir günlüğüne, “bütün gece sağanak vardı. Pinchot hariç herkes çadırlarda uyudu” yazmıştı.” Din Pinchot'un karakterini şekillendirmede önemli bir role sahiptir; İngiltere'de seyahat ederken, o ve annesi Muhterem James Aitken tarafından yönetilen bir iman tazeleme toplantısına katılmıştı; bu toplantıda Aitken sorumluluk üzerine bir vaaz vermişti. Pinchot birçok açıdan Weber'in Protestan etiğine bağlıydı. Bu şu sözlerinde görülebilir: “Param dedemin New York'ta sahip olduğu toprakların gelirinden çalışmadan kazandığım bir paradır. Dedem parayı mezarına götürmedi bana miras bıraktı. Maaşımı bu yolla peşinen alıyorum ve şimdi bunu daha da artırmaya çabalıyorum.”1* 


Belki de âilesi geniş arazilere sahip olduğu için Pinchot erkenden ormancılık ve doğaya karşı ilgi duymaya başladı. Ancak o dönemlerde Yale orman idaresine dair dersler sunmuyordu. Mezuniyetinden sonra Avrupa'ya gitmesine salık verildi. Burada büyük bir Alman orman uzmanı olan ve Britanya hükümeti adına Hindistan ve Burma'da ormanların idaresini sağlayan Sir Dietrich Brandis ile tanıştı. Brandis Pinchot'un bilimsel orman idaresi hususunda daha çok çalışması gerektiğini düşünüyordu ancak genç Amerikalı bilimsel orman hakikatini ülkesine götürmek için can atıyordu. 1890'da Birleşik Devletler dönüşünden sonra orman idaresi hakkında yazmaya başladı ve kısa sürede bu hususta uzman olarak addedilmeye başlandı. Pinchot, önce Phelps Dodge sonra ise demiryollarında nüfuzlu bir kişi olan Cornelius'un torunu olan George Vanderbilt tarafından Vanderbilt ailesinin Kuzey Carolina'daki ormanlarını idare etmesi için danışman olarak tutuldu. 

312 Pinchof'un aile arka planı ve yaşamının ilk dönemleri için, bkz. Char Miller, Gifford Pinchot and the Making of Modern Environmentalism (Washington, D.C.: Island Press/Shearwater Books, 2001), s. 15-54. 
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Milli bir orman hizmeti için temel Pinchot tarafından değil, Münden'deki Orman Akademisinde ve Prusya Orman Bakanlığı'nda (orman idaresinde merkezi planlamaya dair teknikler geliştirmekte öncüdür) eğitim alan bir Prusyalı olan Bernhard Fernow tarafından atılmıştı. Amerika'ya taşınan Fernow muhtelif bilim topluklarında etkindi, Amerikan Bilimsel İlerleme Derneğinde ve Amerikan Orman Kongresi'nde sekreter olarak hizmet veriyordu. Fernow 1886'da Tarım Bakanlığı'nın Orman Şubesinin başına atandığında, şube iltimas ile gelmiş olan iki eleman tarafından idare ediliyordu; Fernow kuruma profesyonel eğitim görmüş tarım uzmanları almak için bağlantılarını kullandı. Ayrıca yerel orman birliklerine, üniversitelere, özel ormancılara ve orman idaresi ile ilgilenen diğer gruplara harici destek sağladı... Fernow başarısız bir şekilde Pinchot'u doğrudan Yale'den alıp devlet işinde istihdam etti; Pinchot ancak 1898'de orman şefi olabilmişti. Pinchot ormanlara dair akademik bilgiden yoksundu, ancak bu açığı siyasi bağlantıları ve ortama aşinalığı ile kapatmıştı.” 


Üç sene içerisinde Pinchot Orman Şubesini, daha fazla bütçesi ve çalışanı olan Orman Dairesine dönüştürmüştü. Devletteki en yakın arkadaşları Yale'den -tabi ki de Kurukafa ve Kemikler'den- tanıdıklarıydı. Eğitim için merkezi bir sistem oluşturdu; milli ormancı seferberliği uzmanlık, tarafsızlık ve birden çok kullanıcının yararına olacak profesyonel orman idaresi ilkeleri etrafında inşa edilmişti. Dairenin amacı, açıkçası, çevrecilik değildi; Pinchot, ormanların kullanılmak için var olduğunu düşünen John Muir gibi erken dönem çevrecilerinden farklıydı. Ancak ekonomik fayda sürdürülebilir bir şekilde alınmalıdır. Dolayısıyla, özel orman sahiplerinin mülklerini daha iyi idare etmelerine yardımcı olması için tasarlanmış bir sürü yeni program başlattı. 


Pinchot'un en büyük başarısı 1905'te federal idarelerin sahip olduğu ormanlar üzerindeki yetkiyi İçişleri Bakanlığı'ndan Tarım Bakanlığı bünyesine, bilhassa kendi dairesinin nüfuz alanına taşımak oldu. İçişleri Bakanlığının Umumi Tapu Dairesinin [General Land Office, GLO] dünya görüşü Orman Hizmetlerinkinden tamamıyla farklıydı. GLO’da orman idaresi hususunda hiç uzmanlıkları olmayan avukatlar ve muhasebeciler çalışıyordu. Görevlerini, kamu arazilerini kullanmak veya satın almak isteyen özel girişimcilerin menfaatlerine hizmet etmek olarak görüyorlardı. Yine de GLO siyasi olarak batılı siyasetçi ve iş adamlarıyla oldukça meşhurdu. 
Bu siyasetçiler ile iş adamları Orman Hizmetlerini bir takım “Doğu'dan gelmiş patlak gözlü, çarpık bacaklı adam ile asık suratlı, dalgın profesörler ve böcekbilimcilerden” ibaret sayıyor ve bürokratlara “ülkeyi gezip coğrafyasını gözlemlemek için 


315 Carpenter, Forging of Bureaucratic Autonomy, s. 205-207; Kaufman, Forest Ranger, s. 26-27; Steen, U.S. 
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aşırı tembel, ve sadece koltuklarında oturup halka olabildiğince insafsız olan kanunlar koyan” kimseler olarak bakıyorlardı. GLO Cumhuriyetçi patronajın önemli bir kaynağıydı. İçişleri Bakanlığı'nın ormanlar üzerindeki kontrolünün en büyük destekçilerinden biri Beyaz Saray sözcüsü, Illinoisun Cumhuriyetçi temsilcisi Joe Cannon'dı (bugün Birleşik Devletler Temsilciler Meclisini barındıran bina onun adıyla anılır). Cannon'ın çevreci karşıtı temayülü “manzaraya tek kuruş harcanmaz” sözünde açıkça görülür. Cannon Pinchot'a “ağzında altın kaşıkla doğmuş” doğmuş diyerek saldırırdı. Bilim adamlarını ise “devletin ağızlarına verdiği memeyi almakta çok istekli” oldukları yönünde eleştiriyordu. Bunun için Pinchot ormanlar üzerindeki yetkiyi İçişlerinden Tarım Bakanlığı'na taşıyacak bir düzenleme için destekçi grubu toplamaya başladı. 


Kamu arazileri üzerindeki kontrol savaşı siyasi planda gerçekleşen büyük değişiklikler bağlamında meydana geldi. İç Savaş öncesinde Kongrenin kontrolünün iki parti arasında değişip durmasının aksine, Cumhuriyetçiler bu sefer 1896 seçiminden sonra hem bakanlıkları hem de başkanlığı ellerinde bulunduruyorlardı. Böylece James S. Wilson tarım bakanı olarak atandı ve bu görevde on altı sene boyunca, üç başkanın idaresinde kalarak bir rekoru elinde tutmaktadır. Wilson bakanlığın bir tohum dağıtım merkezinden ileri görüşlü, bilim merkezli, hem Orman Hizmetlerine hem de tarım alanı açma, katışıksız yiyecek ve ilaç mevzuatı düzenleme gibi meselelere ilişkin bir teşkilata dönüşmesinde çok hayati bir rol oynamıştır.” Theodore Roosevelt McKinley suikastından sonra 1901'de başkan oldu. Roosevelt bir doğa insanıydı. Buna ise Tarım Bakanlığı'nın Biyolojik Araştırma biriminden C. 
Hart Merriam ve John Muir'in çevreciliği sebep oldu. Roosevelt New York valisi olduğu günlerden beri Pinchot'un arkadaşıydı ve ormanlar şefinin ajandasına katiliyor, girişimlerinin güçlü bir hamisi oluyordu.” 

Pinchot'un başkanın desteğine sahip olması ve Başkanın partisinin Kongre'de iş başında olması, Amerika'daki güçler ayrılığı sistemi nedeniyle, tapu dairesinden yapılan transferin her halükârda halledilecek bir mesele olarak düşünülmesini gerektirmez. Joe Cannon Amerikan tarihindeki en güçlü Beyaz Saray sözcülerinden biridir ancak kendisi Cumhuriyetçi Parti'nin muhafazakâr kanadındandı ve naklin yapılmasına karşı olan batılı temsilcilerle çok güçlü bir yakınlığı vardı. Bunların içinde Wyoming temsilcisi ve Kamu Arazileri Komitesi üyesi Frank Mondell de vardı ve Mondell nakil düzenlemesine karşı muhalefete liderlik ediyordu. 
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Temsilciler Meclisi 1902'de düzenlemeyi oyladı. Sonuç Cannon'ın istediği gibiydi: 
100 hayır, 73 evet. 


Bu durumda sıradan bir bürodaki sıradan bir bürokrat kaderini kabul edip geri çekilir. Ancak Pinchot sadece bir bürokrat değildi; aynı zamanda yıllarını birçok çıkar grubunu, gazete editörlerini, bilim derneklerini (Audubon Society, Sierra Club, Kadınlar Federasyonu Kulüpleri buna dahildir), batılı çiftçilerin derneklerini, Milli Ticaret Heyetini, Milli Canlı Hayvan Derneğini vb. kazanmaya çalışarak harcamış siyasi bir operatördü. Destek sağlamak için, kurucusu nakil karşıtı Senatör Alfred Kittridge olan Homestake Maden Şirketine federal arazilerdeki kerestelerin eyalet dışına çıkarılamayacağı hususunda güvence verdi. Basından, akademisyenler ve saygın bilimsel otoriteler arasından değişimi destekleyen itirazlar toplayabildi. En cüretkâr hareketi ise Temsilci Mondell ile şahsi bir dostluk kurup Cannon üstünlük sağlamasıydı. Pinchot bunun için Cannon'la Yellowstone bölgesine seyahate çıkıp Tarım Bakanlığı'nı kesintisiz şekilde destekleyeceğini bildirdi. Sözcü Cannon orta sınıf bir bürokrat tarafından kurnazlıkla alt edilmişti ve arazi idaresinin Pinchot'un dairesine nakli 1905’te meclisten gecti2” 


Daniel Carpenter'in öne sürdüğü gibi, Pinchot'un Cannon'a karşı zaferi bir ülkedeki bürokratik özerkliğin, Almanya ve Fransa'nın aksine, güçlü bürokratlar ile meşhur olmadığının muazzam bir örneğidir.” Pinchot bu derecede özerkliği ona verilen herhangi bir kanuni otorite ile kazanmamıştı. İdari kola çok geniş otorite sağlama, Birleşik Devletler'de milli güvenlik ve dış politika dışında pek vaki değildir ve bu vakada da görülmemiştir. Pinchot'un yaptığı şey, hem devletin içinde hem dışında gayri resmi bir network oluşturarak bürokratik değil siyasi olarak iş görmekti. Demokratik Amerika'da özerklik böyle kullanılır. Rakipleri tabi ki de onu bürokratik sömürü yapmakla suçladı ve “devlerin tek bir idari memurunun toprakların nasıl korunması gerektiğine dair yasa koymaya (hakkı olmadigindan]” şikayetçi oldular. Bir diğer temsilci Pinchot'un vergi paralarıyla yılda dokuz milyondan fazla el ilan dağıttığı “tanıtım mekanizmasını” eleştirdi ve Orman Hizmetlerini “Kongre'den ayrı yeni bir kurum olmakla” suçladı. ”! 


Pinchot'un çöküşü üç yıl sonra sözde Ballinger davası ile geldi ve bunun sebebi bir başka güçlü oyuncunun devreye girmesindendi. Bu sırada, Theodore Roosevelt'in ardından William Howard Taft başkanlık koltuğuna geldi. Taft'ın doğal kaynakları korumaya dair bağlılığı önceki başkanın yakın çevresinde kuşku uyandırdı. Pinchot'a göre Taft “kötüden ziyade zayıftı, gerçekten sağlam bir ahlâki yapı 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isteyen bir olay ortaya çıkana kadar yüzünden gülücükler saçan adamlardan biriydi”. Yeni içişleri bakanı James Garfield (suikasta kurban giden başkanın oğlu) önceden Seattle valisi olan Richard Ballinger'ı Umumi Tapu Dairesinin İçişleri Bakanlığı'nda kalan kısmının başına getirdi. Bu makamda Garfield Alaska arazilerini özel girişimlere açma yetkisine sahip oldu. Louis Glavis adında genç bir GLO memuru Ballinger ile Seatlle'danbazı toprak yatırımcıları arasındaki kuşku çeken anlaşmaları araştırmaya başladı, bu incelemelerinde ödemelerin makamına geldikten sonra da Ballinger'a yapıldığını gördü. Glavis bulduklarını Pinchot'un iki Orman Hizmetleri memuru yardımıyla başkana rapor etmeye çalışırken Taft medya yasağı çıkartıp Ballinger'ın haber uçuranı kovmasına izin verdi. Taft Pinchot'a meselenin peşini bırakmasını rica etti, ancak Pinchot Tarım Komitesi üyesi Jonathan Dolliver'a yazdığı bir mektupta (bu mektup senatörlere okunacaktı) memurlarının yaptıklarını savunarak başkana karşı koydu. Bu sebeple Taft Pinchot'u kovdu ve Pinchot'un milli orman şefliği kariyeri bitmiş oldu.” 


Pinchot'un muhalefete aldırış etmeyen Başkan Taft'a karşı aldığı karar kendi bildiğini okuyan bir memurun bürokratik kibri olarak görülebilir. Fakat nihayetinde orman şefi olarak son savunusu sürdürülebilir ormancılığa yol açtığı için olumlu bir etkiye sahipti. Taft olaydan dolayı mahcup oldu ve partinin muhafazakâr kesimi geri plana çekildi. Sözcü Cannon iki sene sonra partinin İlerlemeci kanadının baş kaldırışı sonunda atama yetkilerini kaybetti. Roosevelt'in kanadı çevre meselelerine dair mirası savunmak için baskıyı artırdı. Orman Hizmetlerinin ek arazi satın alma yetkisi 1911'de Weeks Yasası ile Kongre tarafından kabul edildi, ayrıca bu yasa bahsi geçen devlet dairesinin nihai güçlendirmesini de gerçekleştirmişti. Pinchot, bütün bu siyasi manevraları için bir kurum da tesis etti. Bu kurum daha en baştaki karizmatik liderinin görevi bırakışından sonra da ayakta kalabilecek bir yapıdaydı. 


Pinchot'un kariyeri daha bitmemişti. Roosevelt'e İlerlemeci Parti ile bir dönem daha başkan olması için yardımda bulundu. Kendisi senatör olmak için çaba sarf etti, her ne kadar başarısız da olsa. Ancak iki kere Pennsylvania valisi seçildi. 


ZAPT ETME VE ÖZERKLİK 


Eyaletlerarası Ticaret Komisyonu ve Birleşik Devletler Orman Hizmetleri Amerikan devlet inşası ile siyasi gelişimine dair iki örnektir. İlerlemeci Dönemde bunlar gibi 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başkaları da vardır, ancak devlet inşasına yönelik esas ikinci büyük dalga1930'larda Yeni Düzen ile gelecektir. Bugün Amerikan devletini tesis eden devlet dairelerinin birçoğu bunların ardından gelir: Federal Ticaret Komisyonu, Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu, Gıda ve İlaç Kurumu, Federal Havacılık Dairesi, Milli İşçi-İşveren İlişkileri Kurumu, Çevre Koruma Dairesi, ve daha birçoğu. 


ICC ve Orman Hizmetlerinin ikisi de devlet adına gerekli müdahalelerdi. Demiryolları, tarifeleri ile sermaye gereksinimleri büyük sosyal çatışmalar üreten, potansiyel olarak tekelvari girişimler ortaya koydu. Ormanlar, özel mülkiyetlerde pek de iyi kullanılmıyordu ve kamu arazilerinin dağılımı büyük bir iltimas ve yolsuzluk kaynağı haline gelmişti. Her ikisi için de ülkenin tarafsız ve güçlü menfaatlerin etkisinde olmayan bir düzenleyiciye ihtiyacı vardı. Birleşik Devletler inşa edilirken bu sorunlara verilen karşılık, Almanya ve Britanya gibi diğer sanayileşmiş devletlere kıyasla çok sonradan verilmişti. Ancak bu, Amerika'nın anayasal güçler ayrılığına yahut devletçilik karşıtı siyasi kültürüyle sınırlandırılmamıştır. 


Bu iki devlet kurumu kendi hareket alanları dahilindeki kalite ve etkinlik açısından oldukça farklıdırlar. Bence, bu fark sahip oldukları özerklikle alakalıdır. ICC bir bakıma, kendi çelişkili yetki ve idare yapısı sebebiyle hiçbir zaman özerk olamamıştı. Daha çok tek bir baş ile yürütülen hiyerarşik idari bir kol olarak varlık göstermişti ve iki siyasi partinin dengeli temsil edildiği bir komisyon olarak yapılandırılmıştı. Bu, ICC'nin kendi temsilci idarecilerinden park sapamayacağını ve bir daha Gifford Pinchot gibi öngörülü bir lidere sahip olamayacağını kesin kılmaktadır. İlk yıllarında kendi yolunda koyulmaya çabaladığında önü hemen mahkemelerce kesilmiş ve Kongre'deki siyasi kanatlarca farklı yönlere çekilmişti. Sonuçta ICC işini yapmak için gerekli yürütme güçlerine sahipken, onu yaratan siyasi güçlerin esiri olarak kaldı. Kendi koymadığı kanunlara tabi olan ICC zamanla dar görüşlü ve uyumsuz bir yapı aldı. 1970'lerde başlayan denetim azaltma furyasının ilk hedeflerinden biri, Ronald Reagan başkan olmasına rağmen, ICC ydi. 


Orman Hizmetleri çok farklıydı. Bernhard Fernow tarafından tamamen bilimsel ormancılık ilkeleri ile oluşturulmuştu ve çok uzun bir süredir Bakan James S. 
Wilson'ın güçlü ve istikrarlı liderliğindeki, modern bir hal alan Tarım Bakanlığı'na dahil edildi. İkinci lideri Gifford Pinchot İlerlemeci Dönemin en dinamik ve en öne çıkan adamlarından biriydi ve değerlerini, görüşlerini, coşkunluğunu paylaştığı bir başkan ile el ele verip çalışıyordu. Pinchot ve siyasi amirleri Kongre tarafından belirlenen siyasi bir emri yerine getiriyor değillerdi; Pinchot kendi hareket alanını kendi belirliyordu. Hiçbir memur ona modern ormancılık tekniklerine dair raporlar yayınla, gazete editörlerini örgütle, ülke çapındaki bilim derneklerine, ticaret 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gruplarına ulaş demedi. Hiç kimse sempatik kongre mensuplarına komplo kurup İçişleri Bakanlığı'ndan ormanların idaresini al da demedi; tabi ki bu meseleyi dikkatle izleyen birçok temsilci prensipte, bir bürokratın siyasete bu şekilde burnunu sokmasına karşı duruyordu. Kongrenin amir, orta seviyeli kamu görevlilerinin sadece memur olması gerekirken, burada bir yetkilinin resmen zincirlerini kopardığını görüyoruz. Pinchot ülke için uzun vadede kamuya yarar sağlayacağına inandığı bir ajandaya sahipti. Pinchot'a gör bu ajandanın Kongredekilerle uyuşmasına gerek yoktu. Bu devlet özerkliği anlamına geliyordu: çıkar gruplarına karşı duyarlı olup onlarca yönetilmeyen, demokratik kamuoyunun kısa vadeli kaprisleri ile degil uzun vadeli kamu yararını gözeterek idare edilen bir devlet. Orman Hizmetleri milletin birincil bürokrasisi halini aldı çünkü takdir yetkisini aşırı sınırlandıran emirlerle önü kesilmiyordu. 


Bir memur olarak Gifford Pinchot'un Kongredeki üstlerinin sıkı denetiminde olmaması, amir-memur yapısının (günümüz ekonomistleri bundan organizasyonel bozukluğun sorunlarını kestirir) iyi bir bürokrasinin nasıl çalıştığını gerçekten anlamak için yeterli olamayacağını ortaya koyar. 


Orman Hizmetlerinden, Gifford Pinchot'un arka planından ve karakterinden bahsetmeden konuşmak imkânsızdır. Arkadaşı Teddy Roosevelt gibi Pinchot da yirminci yüzyılın sonlarında yok olacak olan bir çeşit Amerikan elitlerindendi: Anglo-Saxon bir sülaledendi, dini inançlarında güçlü bir Püritendi, Avrupalılar gibi Kuzeydoğudan geliyordu ve Phillips Exeter ve Yale'de okumuştu (Roosevelt Harvard'a gitmişti). Oluşturduğu devlet dairesi Yale'den eski arkadaşlarını istihdam etmişti; birçok genç yeni eleman, Pinchot'un ailesinin para tahsis ettiği Yale'deki yeni Orman Fakültesinden geliyordu. John Ouincy Adams geleneğinde, Pinchot Jacksoncı gelenekteki batılı ve güneyli halkçıların hakir gördüğü türden kuzeydoğulu bir elitisttir. Ancak daha derinlerde, demokratik Jacksoncılar'ın Amerika'da patronaj sistemini yarattıkları görülebilir; büyük devlete ve mülkiyet haklarının mutlak korunmasına karşı muhalefetleri on dokuzuncu yüzyıl Amerikan devletini (genelde tek ve aynı kişi tarafından temsil edilen) şahsi menfaatlere ve siyasi destekleyicilere iş, tohum ve arazi dağıtan bir mekanizma haline dönüştürdü. Bunun aksine, Avrupa geleneğinde olduğu gibi İlerlemeci Dönemde gidişatı tersine çeviren ve liyakate dayalı, vatandaşlara gayri şahsi davranan modern bir devlet yaratanlar kuzeydoğulu elitlerdir. 


Birleşik Devletler bütün beyaz erkeklere oy hakkı tanıyan ilk demokrasi oldu ve bunu modern bir devlet kurulmadan çok önce yaptı. Sonuçta bu kayırmacılığı ortaya çıkardı ve on dokuzuncu yüzyılın neredeyse tamamında devlet güçsüz ve 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etkisizdi. Birleşik Devletler komu sektörü reformunda Britanya'yı takip etti, ancak bu reform süreç ülkenin kurumsal engelleri sebebiyle çok uzun sürdü. 


Yirminci yüzyılın başındaki Amerikan kamu sektörü reformu kamu sektörünün sığ şahsi menfaatler tarafından ele geçirilmesi, veya siyasi yozlaşma sorununa son vermedi. Amerikan siyasetçileri, 1880'lerde yaptıklarına nazaran, kamu sektöründeki işleri ve Yılbaşı hindilerini artık daha da vurdumduymaz şekilde dağıtsa da siyasi olarak himaye ettikleri kimselere iane, vergi indirimi ve diğer kanuni ödemeler yoluyla fayda sağlamaktan memnundurlar. 31. kısımda göreceğimiz üzere menfaat grubu siyaseti sadece ICC ve demiryollarına değil, aynı zamanda Orman Hizmetlerine de etki etti. Böylece Orman Hizmetleri 1980'lerde farklı bileşenlerle ele geçirilmiş etkisiz bir kurum halini alıyordu. 


Dünyadaki diğer ülkeler özellikle gelişmekte olan ülkeler- Birleşik Devletlerin on dokuzuncu yüzyıldaki seviyesindedirler. Demokratik seçimleri temellük edip büyük devlet zayıflıkları altında oy hakkı dağıtıyorlar. Bu devletler, Birleşik Devletler'de 1830'lardan itibaren mevcut olan, şahsi çıkarların oy karşılığında görüldüğü kayırmacı siyasi sistemlere sahipler. 


Kayırmacı siyaset Birleşik Devletler'de, daha modern bir devlet biçimi yaratma iştiyakında olan yeni orta sınıf aktörleri ile gediklisi iltimas siyasetçileri arasındaki uzun süreli siyasi mücadelenin nihayetinde son buldu. Bu değişimin altında sanayileşmenin ortaya çıkardığı toplumsal değişim vardı. Eski kayırmacı sistemde hiç gözleri olmayan bir sürü yeni siyasi aktör böylece yer değiştirmişti. 

Modern bir devlet inşa edip kayırmacılığın üstesinden gelirken Birleşik Devletler bugünkü birçok gelişmekte olan ülkeye nispetle büyük bir avantaja sahipti: cumhuriyetin ilk günlerinden itibaren etnisite yahut dine dayalı değil, kendi demokratik kurumlarına sadakat etrafında toplanmış bir takım siyasi değerlere dayalı güçlü bir milli kimliğe sahip olmak. Amerikalılar bir bakıma, yeni gelmiş kültürel açıdan farklı olan göçmenleri nispeten kolayca asimile eden evrensel değerleri mücessem hale getirmiş Anayasalarına tapıyorlardı. Seymour Martin Lipset'in işaret ettiği gibi, Birleşik Devletlerde biri “Amerikalı olmayışı” sebebiyle suçlanabilir, ancak Alman yahut Yunan olmamanın suç sayılması söz konusu bile olmaz. Çünkü Amerikanizm etnik özelliklerle miras alınamayan, aksine ihtiyari olarak benimsenebilecek değerler manzumesi tesis etmiştir. Başarılı devlet inşası, devletin idaresindeki toplumsal gruplara değil, öncelikle kendisine sadakat alanı sağlayan milli bir kimlik anlayışının varlığına bağlıdır. 


12 


MİLLET İNŞASI 


Milli kimliklerin devlet inşasında ne kadar önemli olduğu; milliyetçiliğin nasıl tamamen kimlik siyasetinin bir türü olarak görüleceği; kimliğin niçin teknoloji ve ekonomik değişime bağlı modern bir olgu olduğu; milli 


kimliğe giden dört yol 


Devlet inşasının başarısında önemli olan husus, I. Bölümde ele aldığımız bütün ülkelerde mevcut bulunan, millet inşasına paralel, genellikle baskıcı ve cebri mahiyetteki süreçtir. 


Devlet inşası gerçek kurumların (ordu, polis, bürokrasi, bakanlıklar vb.) oluşturulması anlamına gelir. Çalışanların istihdamı, memurların eğitimi, bunların makamlara yerleştirilmesi, maaşlarının verilmesi ve kanun ile yönergelerin bildirilmesiyle bu kurumların tesisi tamamlanmış olur. Bunun aksine millet inşası bireylerin sadık kalacağı milli bir kimlik algısı oluşturmaktır; bu kimlik bireylerin kendi kabilelerine, köylerine, memleketlerine yahut etnik gruplarına duydukları sadakati ortadan kaldıracak mahiyettedir. Millet inşası devlet inşasının aksine milli gelenekler, semboller, paylaşılan tarihsel hafıza ve başvurulacak ortak kültürel hususlar gibi elle tutulur şeylerin yaratılmasını gerektirir. Milli kimlikler devletlerin dil, din ve eğitim politikaları ile yaratılabilir. Ancak bunlar, hep olduğu üzere sadece şairler, filozoflar, dini liderler, romancılar, müzisyenler ve doğrudan siyasi güce erişimi olmayan diğer kimseler tarafından tabandan yukarıya çıkartılabilir. 


Millet inşası devlet inşasının başarısı için hayatidir. Bu, devletin esas anlamına uzanır: meşru şiddetin düzenleyicisi olarak devlet belirli dönemlerde vatandaşların devlet adına canlarını tehlikeye atmalarını ister. Eğer devletin bu nihai fedaya değmez olduğunu düşünürlerse hiçbiri böyle bir şey yapmak istemez. Ancak devlet gücünde milli kimliğin etkisi devletin mücbir gücünü sınırlamaz. Yolsuzluk diye kabul edilenlerin çoğu basit bir açgözlülük değildir, bunlar daha ziyade kanun koyucuların yahut devlet memurlarının kendilerini milli cemiyete değil de kendi ailelerine, 


184 SİYASİ DÜZEN VE SİYASİ ÇÜRÜME 


sülalelerine, memleketlerine ya da etnik gruplarına karşı daha sorumlu hissetmeleri ve dolayısıyla parayı bu yöne çevirmelerinden ibarettir. Bu insanların ahlâksız olmasını gerekmez, fakat bunların ahlâki mecburiyet dairelerinin çalıştıkları işlerin idaresinde gerekli olandan daha dar olduğunu gösterir. Vatandaşlar kendilerince, devletin toplum sözleşmesinde kendi payına düşeni yapıp yapmayacağını düşünerek ne kadar sadık olacaklarını ölçüp tartabilir. Eger vatandaşlar devletin meşru olduğunu düşünüp vatanseverlikle ilişkili duygular tecrübe ederlerse siyasi istikrar olabildiğince desteklenir. Bugünkü Çin Komünist Partisi meşruluğunu halihazırdaki ekonomik performansından almaktadır. Ancak aynı zamanda Çin milliyetçiliğinin bir simgesi olduğu için çok daha fazla destek görmektedir. 


Güçlü bir milli kimlik anlayışı devlet inşasının gerekli bileşenlerinden biri olsa da bu ayrıca bir tehlike barındırmaktadır. Milli kimlik genellikle etnik köken, ırk, din veya dil gibi bazı kimseleri içeri alıp diğerlerini dışta bırakan ilkeler etrafında inşa edilir. Milli kimlik sıklıkla diğer grupların tam karşı tarafında şekillenir ve böylelikle de toplumda bir iç uyum sağlasa bile çatışmanın baki kalmasına hizmet etmektedir. Milli uyum kendisini, dışa doğru saldırganlık olarak gösterebilir. 
Insanoğlu rekabet etmek için işbirliği yapar, işbirliği yapmak için rekabet eder.” 


MİLLİ KİMLİK VE MODERNLEŞME 


Milliyetçilik, ilk büyük dışavurumunu Fransız Devrimi'nde bulmuş olan kimlik siyasetinin kendine has bir biçimidir. Bu, devletin siyasi sınırlarının, genellikle ortak dil ve kültür olarak belirlenen, kültürel bir sınıra karşılık gelmesi gerektiği görüşüne dayanmaktadır.” 


Kimlik fikrinin anahtarı, birinin içindeki, hakiki ben ile etrafındaki toplum tarafından tasdik edilen toplumsal normlar ve uygulamalar arasında bir ayrım yapılabileceği fikridir. Bu iç ben millet, etnik köken, ırk, kültür, din, cinsiyet, cinsel eğilim yahut insan topluluklarını bir araya getiren başka özellikler üzerine kurulmuş olabilir. Filozof Charles Taylor, Hegel'i izleyerek, kimlik üzerindeki çatışmaların doğası gereği siyasi olduğunu, çünkü bunların tanınma arzusu taşıdığını belirtir. İnsanoğlu, iktisatçıların ifadeleriyle, sadece maddi şeylerle tatmin olmaz. Aynı zamanda, hakiki ben'lerinin -itibar ve eşit konum kabul edilerek- herkesçe bilinmesini arzularlar. Milliyetçiler için tanınma sembollerinin -bir bayrak, Birleşmiş Milletler'de bir koltuk, milletler topluluğunda kanuni bir konum- neden çok önemli olduğunu gösterir. Gelişmenin altı boyutundan biri olan sosyal hareketlilik 
325 Rekabetçi baskılardan çıkan sosyal birliktelik fikri için, bkz. Fukuyama, Origins of Political Order, böl. 2. 


326 Bu tanım şurada verilmiştir: Ernest Gellner, Nations and Nationalism, 2. b. (Malden, MA: Blackwell, 
2006), s. 1. 
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insanların ortak deneyim ve değerlerin farkında olduğu yeni kimliklerin varlığı- nin bir yan ürünüdür.” 


Milliyetçiliği iki büyük teorisyeni, Benedict Anderson ve Ernest Gellner, bazı temel hususları farklı olsa da, milliyetçiliğin ortaya çıkışını modernlikle ilişkilendirirler. Kimlik modern öncesi toplumlarda bir sorun olarak mevcut değildir. İster avcı-toplayıcı ekonomi olsun ister tarım ekonomisi olsun sosyal kimliklerin farklılaşması —avcılar ve toplayıcılar, erkekler ve kadınlar, köylüler, rahipler, savaşçılar ve bürokratlar arasında- söz konusudur fakat sosyal hareketlilik çok azdır, kimsenin pek seçim şansının olmadığı kısıtlanmış bir iş bölümü mevcuttur. Tabi ki, modern öncesi Hindistan'da bütün iç bölümü kast sistemi (jati) ile kutsallaştırılmıştı. Bu, bir toplumu sınırlı bir hareketliliğe hapsedip, dini müeyyidelerle donduruyordu. 
Tarım toplumlarında birisinin önemli hayat seçimleri -nerede yaşayacağı, yaşamak için ne yapacağı, hangi dine inanacağı, kiminle evleneceği- çoğunlukla etrafındaki kabile, köy veya sosyal sınıf tarafından belirlenir. Kişiler oturup kendile- 


rine “Ben gerçekte kimim?” diye sormaya pek vakit harcamazlar. 


Anderson'a göre, bunların hepsi on altıncı yüzyıl Avrupa'sında, matbaanın icadı ve kitap piyasasının büyümesiyle güç kazanan ticari kapitalizm ortaya çıktıktan sonra değişmeye başlar. Matbaa yazılı iletişim fiyatlarını bir anda düşürdü ve böylelikle konuşma dilleriyle kitapların basımını mümkün oldu. Latince yerine Almanca yazan Martin Luther on altıncı yüzyılın başında çok satan bir yazar oldu ve sonuçta ortak Alman kültürü algısının yaratılmasında çok önemli bir rol oynadı. Luther okuyucularına, kurtuluşlarının Roma Katolik kilisesi tarafından tanımlanan ritüellere riayete bağlı olmadığını söylüyordu. Bunun yerine kurtuluş deruni bir inanç eylemine bağlıdır. Şahsi kararla kişiler yeni bir 


topluma bağlanabilirler. 


Konuşulan dillerin baskı dili olarak zuhuru, Almanca konuşanlar ve okuyanların Anderson'ın “muhayyel toplum” dediği gibi bir toplumun ortaya çıkışını mümkün kıldı. Benzer şekilde, Filipinli romancı José Rizal on dokuzuncu yüzyılda, yedi binin üzerine adada meskün olan bir halk için ortak bir Filipin kimliği oluşturabilmişti. Gazetelerin ortaya çıkmakta olan eğitimli orta sınıf okurlarca tüketilerek gelişmesi on dokuzuncu yüzyılda milli bilinç inşasında muazzam bir etki yarattı. Okuyarak, kendi küçük köylerinin sınırlarından hiç ayrılmamış insanlar 


diğer izole köylerdekilerle birden ortak bir bağa sahip olduklarının farkına vardılar. 


327 Bkz. Charles Taylor, ed., Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition (Princeton: Princeton 
University Press, 1994). 
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İnternet ve modern taşımacılıktan önce yazılı basım insanların adeta seyahat etmesini mümkün kıldı.” 


Ernest Gellner milliyetçiliğin şiddetli bir sosyal değişim anında ortaya çıktığını iddia eder ancak bu dönüşümü on dokuzuncu yüzyılda tarım toplumlarının sanayi toplumuna geçişine tarihlendirir. Tarım toplumlarında kültür birliği yoktur: dil ve ritüellerdeki büyük farklar çeşitli sınıflara ayırır. Böylelikle Rus asilleri Fransızca konuşur, Estonya ve Litvanya saraylarında Almanca konuşulurdu; 1842'ye kadar Avusturya-Macaristan İmparatorluğunun saray dili Latinceydi. Rusça, Estonca ve Letonca esas olarak köylüler tarafından konuşulurdu. Başta fetihlerin ve hanedan siyasetlerinin bir sonucu olan bu dil engelleri, böylesi sınıflara ayrılmış sınıflarda toplumsal sınıflar arasında geçişi engellemek için kasten korunmuştur. 


Gellner'ın açıkladığı gibi, sanayi toplumunun gerekleri çok farklıdır: 


Büyümeyle hayatiyetini sürdüren bir toplumun belirli bir bedel ödemelidir. Büyümenin bedeli daimi yeniliktir. Yenilik kendi hesabına, daimi mesleki hareketliliği mecburi tutar, bilhassa da nesiller arasında. Bu genellikle bir ömür süresince gerçekleşmesini gerekir. Farklı işlere geçip çeşitli bireylerle iletişime geçerek işbirliği yapabilmek, konuşma ve yazışmada düzgün, kesin ve bağımsız bir tavırla iletişim 


kurabilen bir toplumun üyelerini gerektirir... 


Bu modern bir toplumun genel profilidir: okur-yazar, hareketli, değişken olmakla birlikte resmi açıdan eşit, devamlı, tabir-i caizse eşitsizliğin parçalara ayrıldığı, tüm bunlara ek olarak ortak, homojen, yazıyla taşınmış, ve okulla eğitiminin verildiği bir kültürün barındırıldığı bir toplum. Böyle bir toplum, okur-yazarlığın azınlıkta olup özel bir eğitim gerektirdiği, sosyal hareketlilikten ziyade sabit bir hiyerarşinin normal olduğu kültürün ise farklı ve devamsız olduğu geleneksel bir toplumla kı- 


yas dahi edilemez.” 


Sanayileşme süreciyle ortaya çıkan iş bölümünün artması, dil merkezli kültürlerin toplumsal uyumun birleştirici merkezi kaynağı olduğu modern milliyetçilik için zemin hazırladı.” 


Dil birliği için ekonomik modernleşme tarafından oluşturulan teşvikler Fransa vakasında görülebilir. 1860'larda Fransa nüfusunun dörtte biri Fransızca 


328 Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism, rev. 
ed. (New York: Verso, 1991), s. 37-46. Aynı noktalar şu kitapta da mevcuttur: Elizabeth L. Eisenstein, The Printing Revolution in Early Modern Europe, 2. b. (New York: Cambridge University Press, 2005). 

329 Ernest Gellner, “Nationalism and the Two Forms of Cohesion in Complex Societies,’ Culture, Identity, 
and Politics (New York: Cambridge University Press, 1987) içinde, s. 15-16. 

330 Bkz. Gellner, Nations and Nationalism, s. 38-42. 


MILLET INSASI 187 


konuşamıyordu ve diğer bir çeyreği içinse Fransızca ikinci bir dildi. Fransızca Paris'in ve eğitimli elitlerin diliydi; kırsal Fransa'da köylüler Breton, Picard, Flamanca, Provençal, ve diğer birçok yerel ağzı konuşuyorlardı. Papua Yeni Gine'nin dağlık bölgelerinde olduğu gibi, birbirine komşu vadiler ortak bir şekilde anlaşılabilecek ağızları konuşuyorlardı. Kapitalist piyasa ekonomisinin on dokuzuncu yüzyılda yayılması ile birlikle, Fransızcanın kullanımı birden arttı. Eugen Weber'in ifadeleriyle, “ancak Breton gazetelerine göz atmak suretiyle birçok ebeveyn ile çocuğun giderek bütünleşmeye, Fransızlaşmaya (ki bu sosyal hareketliliği, ilerlemeyi, ekonomik ve toplumsal yükselmeyi temsil etmekteydi) çalıştığı görülebilir. Sanayinin gelişmesi, şehirlere göçmüş çok dilli emek gücünün dil açısından bir olmasına hizmet etti.” Fransa'nın nihai dil birliği Birinci Dünya Savaşı'na kadar gerçekleşemedi. 
Birinci Dünya Savaşı'nda siperlerdeki ortak hizmet ekonomik gerekliliğin başlattığı süreci tamamladı.” 


İş bölümü ile artan sosyal hareketlilik kimlik meselesini mühim bir moda olarak ortaya çıkardı. Şöyle düşünelim, Saksonya'da küçük bir köyde yaşayan köylüyüm, bir süre sonra Berlin'deki Siemens fabrikasında bir işçi oluyorum. Yirmi birinci yüzyılın başlarında benzer göçler Çin'de gerçekleşiyordu; köylüler köylerini, Şenzen ve Guangzhou daki sanayi sektöründe bulunan iş imkânlarını kovalamak için bırakıyorlardı. Köyün sabit, samimi ve sınırlı toplumsal dünyasının yerine modern şehrin büyük, belirsiz ve değişik suratlı dünyası geçer. Bu dönüşüm -ilk kez Ferdinand Tönnies tarafından üzerinde durulan Gemeinshaft'tan Gessellschaft'a geçiş- sadece bir sosyal uğraştan diğerine geçerken ortaya çıkan kimlik değişimini barındırmaz; aynı zamanda kimliğin kendisini de sorguya açar. Şimdi artık köyde ailemin ve arkadaşlarımın tesirinde yaşamıyorum, kendi hayatıma dair çok fazla seçim yapma hakkım var. “Ben kimim” sorusu bir anda gerçek ve baskı olusturan bir soru halini alır. Bu dönüşüm bir kriz veya travma olarak deneyimlenebilir ve Emile Durkheim'ın anomi, yahut kuralsızlık olarak nitelendirdiği bir durumu meydana getirir. Durkheim anominin dışa vurumunu modernleşen toplumlardaki yüksek intihar oranlarında görür; ayrıca, hızlı toplumsal değişimle alakalı olarak, yüksek suç ve boşanma oranları da bunu bir ifadesidir.” 


Milliyetçilikle sanayileşme ve dil merkezli bir kültürü ilişkilendiren Gellner'in teorisindeki tek sorun sanayileşmemiş toplumlarda milliyetçiliğin zuhurunu açıklayamamasıdır. Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'daki birçok ülkede ekonomik biiyüme toplumsal değişimi şöyle yönlendirir: artan ticaret â sanayileşme â şehirleşme 
331 Eugen Weber, Peasants into Frenchmen: The Modernization of Rural France, 1870-1914 (Stanford, CA: 
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âsosyal hareketliliğin yeni biçimleri. Bu kaçınılmaz bir sıradır. Yunanistan ve İtalya'da, gördüğümüz üzere, sanayileşme safhası ya atlanmıştır ya da kısa kesilmiştir. Her iki toplum da büyük sanayi alanları oluşturmadan şehirleşmişlerdir -bu olguya “gelişmeden modernleşmek” diyorum. Bu durum, sömürgeciliğin şehirleşmeyi ve modernleşmiş elitleri ortay çıkardığı birçok Batılı olmayan toplumda da baskındır, hem de toplumu büyük boyutlu sanayi istihdamı ile toptan değiştirmeden. 


Milliyetçilik, daha önceki sömürgeci dünyada, Batı Avrupa'da sahip oldugun- dan başka, farklı kaynaklara sahiptir. Bu ülkeler Batı Avrupa tarzı sanayileşmeseydi, bunların yine de sömürgecilerinin bütünüyle farklı kültürlerine karşı çıkan yeni bir elit tabakaları olacaktı. Bu elitler sömürgeci gücün kültürlerine ve geleneklerine intibak etmek hususunda üzerlerinde büyük baskı hissediyorlardı ve birçoğu baskın güç yapısı içine çekiliyorlardı. Ancak bu bir kimlik krizi yaratıyordu, çünkü dil ve Batılılaşma tarafından, ailelerinden ve yurttaşlarından ayrışıyorlardı. Bu kriz, genç Britanya eğitimli Avukat Mohandas Karamachand Gandhi'nin Güney Afrika'da çalışırken karşılaştığı ve onu Hint bağımsızlığı için mücadele etmeye yönlendiren krizin ta kendisiydi. Bu kriz, üç farklı Fransız sömürgesindekisindeki siyahi yazarın, Aimé Césaire, Léon Damas ve Leopold Senghor'u “Négritude”** kavramını geliştirmeye iten krizdi. Fransızlar için tamamen aşağılayıcı ve ırkçı anlama sahip olan “négre” kelimesinin anlamının gurur kaynağı olan bir kelime olarak yeniden degerlendirilmesine çabaladılar. 


Kolektif billi kimlik fikirleri ile yerel kimliklerin değerinin teslim edilmesi talepleri Avrupa'dan sömürge dünyaya ithal edilenler arasındaydı. Liah Greenfeld'in açıkladığı üzere, “(kendilerini millet olarak tanımlayan) esas Batı toplumların etki alanı artarken, Batının merkezde olduğu toplum sistemine mensup olan, veya girmeye çalışan toplumlarının millet olmaktan başka şansı yoktu.” Yani milliyetçilik sömürgeci dünyadan çok farklı bir biçim almıştı. Batı Avrupa'da, en önde gelen milli hareket, bütün Almanca konuşanları tek hâkimiyet altına almaya çalışan Almanların hareketiydi. Hindistan, Kenya ve Burma'da milliyetçilik dil etrafına inşa edilemezdi çünkü bunlar, baskın bir dil grubunun diğerlerini kendi kültürü etrafına toparlaması mümkün olmayan, etnik-dil açısından parçalı toplumlardı. Böylelikle Kenya'da Jomo Kenyatta liderliğindeki Mau Mau isyanı, nüfusun yüzde 20'sinden fazlasını teşkil eden Kikiyular tarafından idare edilmişti. Bunların ülkeyi hep idare etmeyi veya dillerini geleneklerini bütün topluma dayatmayı ümit edemiyorlardı. Tabi ki de birçok ülkede sömürgecinin dili ortak dil olarak kalır çünkü, en 
333 * Négritude: (Fr.) Zenci nitelikleri. [¢.n.] 
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başta, herhangi bir etnik alt grubun dilinin seçilmesinden daha doğal bir seçenek olarak görülür; ikincisi bu dil, önceki sömürgeyi geniş dünya ekonomisine herhangi bir yerel dilin yapabileceğinden daha iyi şekilde bağlar. 


MİLLİ KİMLİĞİN DÖRT ROTASI 


Milli kimlik olgusunu inceleyen çoğu akademisyen bunun “toplumsal olarak inşa edildiğini” öne sürer. Birçok milliyetçinin, milletlerin baştan beri var olan, biyolojik temelli gruplar olduğu yönündeki görüşlerinden nefret ederler. Ernest Gellner milliyetçiliğin, sanayi merkezli şehirleşmiş bir toplumun ihtiyaçlarını karşılayan modern bir olgu olduğunu iddia eder. Diğerleri daha ileriye gider, milli kimliği sanayileşme gibi büyük toplumsal güçlerden ayırır ve bunu sanatçı ve şairlerin yaratıcılığının bir ürünü yapıverirler. İktisatçılardan etkilenmiş bir diğer ekol kimliklerin siyasi girişimciler tarafından temel ekonomik menfaatleri artırmak için kullanılan teşkilatları düzenlediğini öne siirer.** 

Milliyetçiliğin modernliğin bir yan ürünü olduğu ve bazı milli kimliklerin toplumsal olarak tesisi edildiği kesinlikle doğrudur. Ancak toplumsal yapılandırmacı (Social constructivist| görüş bir dizi önemli soruya muhtaçtır. Yeni milli kimlikleri inşa eden kimdir? Bu tavanda-tabana ya da tabandan-tavana bir süreç midir? Bazı milli kimlikler, bir kere oluşturulduğunda, muazzam derecede dayanıklı oluyorlar ancak bazıları ise tutunamıyorlar. Örneğin, Sovyetler Birliği yetmiş yılını, kozmopolit ve millet, din gibi sınıflar üstün gelen bir “yeni Sovyet adamı” yaratmaya harcadı. Yine de SSCB 1991'de parçalara ayrıldığında uzun süredir ölü olduğu düşünülen eski milli kimlikler yeniden hortladı. Bugün Kırım gibi yerlerde hiçbir Sovyet yoktur, sadece Ruslar, Ukraynalılar ve Tatarlar vardı. Benzer şekilde Avrupa Birliği 1950'lerden beri millet ötesi anlayışla bir Avrupa vatandaşlığı inşa etmeye çalışıyor; bu proje 2009'da patlak veren Euro krizinin sınırlarına göğüs germektedir. 
Millet inşasının sınırları ve imkânları nedir? 


Toplum inşası açık uçlu bir süreç olmasının ötesinde milli kimlik, bir arada yahut farklı zamanlarda ortaya çıkan dört temel süreçle şekillenir. Bazıları açık şekilde tavandan-tabanadır ve siyasidir, devletin icra gücüne gerek duyar. Diğerleri tabandan tavanadır ve toplumların ani eylemlerinin sonucudur. Tavandan-tabana 


335 Bugünkü yapılandırmacı ortak aklın genel bakışı şu eserle inşa edilmiştir: Keith Darden, Resisting Occupation: Mass Schooling and the Creation of Durable National Loyalties (New York: Cambridge University Press, 2013). Farklı yapılandırmacı argümanlar için, bkz. Rogers Brubaker, Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe (New York: Cambridge University Press, 1996), ve Ethnicity without Groups (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2004); David D. Laitin, Nations, States, and Violence (New York: Oxford University Press, 2007). 
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ile tabandan-tavana süreçlerin bir tamamlayıcılığı olmalıdır, yoksa kimlikler kök 


salmaz. 


İlki, halkların ayak uyduracağı siyasi sınırların tanımlanmasıdır; ikincisi, mev- 


cut sınırlara uydurmak için halkların taşınması yahut ortadan kaldırılmasıdır; üçün- 


cüsü, alt halkların baskın kültüre içinde kültürel asimilasyona uğratılmasıdır; ve 


dördüncüsü, toplumun bahsi geçen sosyal ve fiziksel sermayesine siyasi açıdan ne 


uygunsa milli kimlik anlayışının uydurulmasıdır. En başarılı milli kimlik proje- 


leri bütün bu dört yaklaşımın bir arada gerçekleştirilmesinden ortaya çıkar. Dik- 


kat edilirse bu süreçlerin ilk üçü şiddet ve baskı içermektedir. 


l. 


Belirlenmiş milli kimliklere uydurmak için sınırları kaldırmak. Dünya çapinda, Roma ve Murya imparatorluklarindan Osmanlı ve Avusturya-Macaristan imparatorluklarına kadar hanedan idareleri kültürel kimlik gözetilmeden inşa edilmiştir. Milliyetçi ilke Fransız Devriminin ardından yerleşirken, mevcut büyük siyasi birimler, etno-linguistik açıdan daha homojen yapılara bölünmeye başladı. Böylece Türkiye, Türkçe konuşan çekirdegiyle Anadolu sınırlarına çekildi; Avusturya-Macaristan Balkanlar’daki çok sayıdaki küçük milleti ortaya çıkararak parçalandı. Bu imparatorluk çözülmelerinden en yakın zamanda olanı Sovyetler Birliği'ninkiydi. Sovyetler Birliği görünürde evrensel ideolojik ilkeler üzerine inşa edilmişti, 1991'de çöktükten sonra etno-linguistik birliğe dayanan küçük devletler zuhur etti. 
Diğer vakalarda sınırlar Alman ve İtalyan birleşmelerinde olduğu gibi diger unsurları müdahil etmek için genişletilir. 


Daha homojen siyasi birimler yaratmak için halkları taşıma yahut ortadan kaldırma. Yugoslavya'nın dağılmasının ardından çıkan Balkan savaşları sırasında “etnik temizlik” olarak bilinen şey uygulandı. Etnik temizlik bir bakıma meşruiyet ilkesinin hanedan idaresinden milli birlik yapısına dönüşümünün doğal sonucudur. 


Çok dilli, büyük tarım imparatorlukları hem gayri şahsi idareye hem de hukukun üstünlüğü ile bağdaşabilir. İşlemek için bütün bireylere seslenen kurumlara bağlıdırlar, çünkü etnik ve linguistik açıdan farklı insanların etkileşimleriyle gelişirler. M.S. 2. yüzyılda Roma İmparatorluğunun zirvesinde, Britanya'dan Kuzey Afrika'ya, Suriye'ye ya da Küçük Asya'ya giden seyyahlar aynı idari yapıları, kanunları ve yolları bulacaklarını umabilirler. 
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Yüzyılın sonlarında Viyana dünyanın en liberal ve kozmopolit şehirlerinden biriydi, başkent olarak imparatorluğun çeşitliliğini yansıtıyordu. 


Çok milletli imparatorluklar milliyetçi bir ilkeye göre düzenlenmiş devletlere bölündüğünde, çeşitli azınlık halklar bunların içerisinde mahsur kaldı. 
Bunlar yeni milli devletlerin liberal hukuk üstünlüklerine tabi olabilirlerdi, fakat etnik milliyetçilerin kendilerini savunma gücü bunun:hiçbir zaman gerçekleşmeyeceği bildiriyordu. Sonuç, yeni ulus devlet taslaklarının çeşitli grupları mecburi göçe tabi tutmaları yahut komşu ülkülerle mübadele yapılmasıyla ortaya çıkan büyük nüfus hareketleriydi. Böylelikle Küçük Asya ve Doğu Ege'de Bizans İmparatorluğundan beridir yan yana yaşayan karışmış haldeki Yunan ve Türk toplulukları 1919-1922 Yunan-Türk savaş sırasında ayrıştırıldı. İkinci Dünya Savaşı, bir bakıma, bu çıkmaza düşmüş toplumlar (mesela Çekoslovakya'daki Südet Almanları ve Polonya'daki Baltık Almanları gibi) tarafından başlatılmıştır. 1945'teki savaşın sonu Almanya, Polonya, Ukrayna, Çekoslovakya, ve diğer ülkeler arasında çok büyük nüfus değişimlerine (ve sınırların önemli ölçüde yeniden çizilmesine) şahit oldu. Yani Balkanlarda etnik temizlik Soğuk Savaş sonrası dönemin icadı değildi. Bazı gözlemcilerin o zaman işaret ettiği üzere, modern Batı Avrupa'nın istikrarı, modern Avrupalıların rahatlıkla unuttukları, erken tarihi dönemlerdeki etnik temizlik üzerine inşa edilmiştir. 


Kültürel asimilasyon. Tâbi halklar, hâkim grubun dil ve geleneklerini benimseyebilir, yahut bazı durumlarda karşılıklı evlilikler ayrı bir azınlığın yok edilmesinde etkin olabilir. Azınlıklar kendi menfaatlerini baskın kültüre uyum sağlamakta görürlerse asimilasyon gönüllü olabilir. Fransa'da yerel dillerin sayısını azaltmak ve Paris Fransızcası'nı milli standart olarak kabul etmek buna bir örnektir. Benzer şekilde, Birleşik Devletler'e gelen çoğu göçmen grup İngilizce öğrenip Amerikan geleneklerini kabul ettiler çünkü bu yukarı doğru sosyal hareketliliğin rotasıydı. 

En büyük asimilasyon hikâyelerinden biri belki de Çin'inkidir. Böylesine büyük bir ülke için dikkat çeken, etnik Han Çinliliği bugün nüfusun yüzde 90'ını oluşturmaktadır. Çin her zaman homojen değildi; bugünkü etnik oluşum iki bin yıllık acımasıza asimilasyonun eseridir. Etnik Han medeniyetinin payitahtı dört binyıl önce Sarı Irmak'ın kuzey kısmındaydı. İlk Han devleti, M.Ö. üçüncü yüzyılda Oin devletinin (bugünkü orta-kuzey Çin) fethiyle kuruldu. Bu devlet sonra güneydoğuya, güney batıya, batıya ve kuzeydoğuya doğru yüzyıllar içerisinde yayıldı. Böyleyken, Han halkı etnik 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olarak farklı yerli halklarla, özellikle de kuzey ve batıdaki Türk-Moğol göçebelerle karşılaştı. Bu kendine özgü kültürel farklılık bugünkü konuşulan Çincede farklı biçimlerde korunmuştur. Ama edebi dil esas Oin Hanedanı'nın zamanında tek tipleşmişti ve bütün imparatorlukta ortak bir elit kültür temeli oluşmasına hizmet etmiştir. Çin Han olmayan etnik yapılar- dan çok etkilenmiştir, fakat yabancı halkların neredeyse tamamı nihayetinde Çin kültürel normlarını benimsemiştir; Çin'de bulunan Han Çinlileri ile yapılan evlilikler artık etnik azınlıklarla yapılmış olarak sayılmıyordu. 
En büyük istisna Batı eyaleti Sincan'daki Müslüman Uygurlar, İç Moğolistan’daki Moğollar ve Tibetliler'dir. Asimilasyon, Han Cinlilerinin bu her bir bölgeye iskân edilmesiyle hükümet politikası olarak acımasızca devam etmektedir. 


Kültürel asimilasyonu gerçekleştirmek için gereken güç miktarını ve baskıyı azımsamamalıyız. Milli bir dil seçimi o dili konuşanların siyasi bir antlaşmasıdır. Nadiren azınlıklar kendi anadillerini gönüllü olarak bırakırlar, hele bir de nesillerdir hususi bir bölgede yaşıyorlarsa hiç bırakma meyilli değillerdir. Kültürel asimilasyonun en temel aygıtı, kamu eğitim sistemi, ikinci aygıtı ise kamu idaresindeki dil seçimidir. Okul sistemi üzerindeki kontrol sağlama çekişmeli bir meseledir ve sözde millet inşa edenlerin esas hedefidir. 


4. Belirlenmiş milli kimlikleri siyasi realitelere uydurmak için düzenlemek. 
Bütün miller inşası projeleri nihayetinde fikir ve realite arasındaki örtüşmeye başarabilmekte pratik engellere rast gelir ve genellikle öncelikle fikir basit güç siyasetine dayanamayarak yiter. Kimlik meselesi toprak meselesinden ayrıştırılamaz. Fikirler bir dizi yolla düzeltilebilir: toprak iddiaları dindirilebilir, kimlik etnik veya dini olandan ideolojiye, yahut daha esnek bir ortak kültür kavramına, veyahut eskileri hükümsüz kılan tamamen yeni kimlik kavramlarına dönüştürülebilir. Milli kimliğin gerçeğe uyması için tanımın değiştirilmesi en kolay şeydir ve milli birliğin en garanti yoludur. 


TARİHSEL AMNEZİ 


Kimlik inşa süreçleri aşırı tartışmalıdır, çünkü dünya hiçbir zaman safkan, homojen siyasi birim olmaya hazır “milletler”den müteşekkil olmamıştır. Fetih, göç ve ticaret sonucunda bütün toplumlar kabilelerin, etnisitelerin, sınıfların, dinlerin ve yerel kimliklerin karmaşık terkipleridir. Bir millet fikri sınırların haricinde olduğu varsayılan insanların ya dönüştürülmesi ya da ihracı anlamına gelir, ve eğer bunu barış içinde gerçekleştirmezlerse zor kullanılır. Bu baskı devletler tarafından 


MILLET INSASI 193 


tavandan-tabana gerceklestirilebilir, ancak ayni zamanda toplum siddeti (komsuları tarafından bir grup öldürülür veya sürülür) halini de alabilir. Yirminci yüzyılın ortasında Avrupa'da oluşturulan yirmi beş civarı millet, Orta Çağ'ın sonlarında mevcut bulunan beş yüzden fazla siyasi birlikten geriye kalanlardır. 


Şimdiye kadar ele alınan örnekler -Almanya, Yunanistan, İtalya, Britanya ve Birleşik Devletler- tıpkı yüksek seviyeli ekonomik gelişim ve liberal demokrasi gibi modern dönemin ürünlerdir ve geçmişteki şiddet ve baskıya dayanır. Buna halihazırda Almanya ve İtalya'dan bahsederken değindim, her ikisinin de doğu tarafında serpilmiş büyük diaspora halkları mevcuttu. Modern Alman ve Yunan devletlerinin oluşumu bir şiddet eylemiyle başlamıştı -Bismarck’in Danimarka, Avusturya ve Fransa'ya karşı savaşı, ve Yunanların Osmanlılara karşı isyanı. Bu şiddet bir sonraki yüzyıl da halkların taşınması ve sınırların sürekli yeniden çizilmesi suretiyle devam etmiştir. 


Modern milliyetçilik olgusunun ilk yazarlarından biri olan Ernest Renan millet inşası sürecine eşlik eden tarihsel bir amneziden söz eder. Ona göre, “Tarihsel bir hata diyebileceğim unutmak, aslında bir millet yaratımında esastır; bu sebeple tarih incelemesinin artması milliyetçilik için bir tehdit gibi durmaktadır. Tarihsel araştırma bütün siyasi oluşumların kaynağında olan şiddet olaylarına (yararlı sonuçlar getirmiş olanlara da) ışık tutar.” Bu amnezinin Avrupa'nın barbarlarca fethine kadar gidebileceğini öne sürer. Barbarlar bekar savaşçılardı, çökmüş Roma İmparatorluğunun bakiyelerinin kontrolüne girdiler ve o yöredeki kadınlarla evlenip geleneklerini benimsediler. Tarihsel amnezi yüzyıllar boyunca devam etti ve biz bir zamanlar gurur ve özgürlük kaynağı olan Burgundy, Yüce Parma Düklüğü veya Schleswig gibi isimleri unuttuk; bunların hepsi şimdi büyük devletlerin alt bölgelerinin isimleri olarak varlıklarını sürdürüyor.” 


Britanya ve Birleşik Devletler barışçıl, diğer topluluklarla milli kimlik inşası sırasında hiç çatışmadan tedricen gerçekleştirilen bir siyasi gelişimin örnekleri olarak görülür. Ancak bu bir dereceye kadar doğrudur; Renan'ın tarihsel amnezisi her ikisine de uygulanabilir. Britanya'nın asıl Keltçe ve Galce konuşan yerlileri kanal üzerinden, önce Romalılar, ardından Angluslar, Saksonlar, Danlar ve nihayetinde Fransızca konuşan Norman hanedanı tarafından sürekli işgale uğramışlardır. İngiltere'nin Britanya'ya dönüşümü Galler, İskoçya ve İrlanda'yı bünyesinde toplamak için şiddetli çabaları barındırır. Britanya'nın sınırları İrlanda'nın 1916 Paskalya İsyanı ve ardından bağımsız bir İrlanda Cumhuriyetinin kurulması ile nihai olarak belirlendi. 


336 Ernest Renan, Quest-ce gu'une nation? What Is a Nation? (Toronto: Tapir Press, 1996), s. 19. 
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Renan'ın tarihsel amnezi ile alakalı gözlemi Niccolo Machiavelli deki benzer bir düşüncenin aks-i sedasidir. Discourses on the First Ten Books of Livy'de [Livy Uzerinde Araştırmaların İlk On Kitabi] Roma'nın başlangıcı hakkında yazarken Machiavelli büyük şehrin kuruluşunun Remus'un Romulus tarafından öldürüldüğü, bir kardeş katline dayandığını söyler. Bütün kuruluşun bir suça dayandığını söyler.” 
Aynısı Birleşik Devletler'de demokrasinin tesisi için de geçerlidir. Kuzey Amerika bir aralar iddia edildiği gibi “yeni bir yerleşim” alanı değildi. Bu arazi seyrek bir biçimde, sonradan yerleşimcilerin demokratik kurumlarına imkân sağlamak için öldürülecek, sürülecek yahut göç ettirilecek olan yerliler tarafından meskündu. Amerikan milli kimliği eşitlik, bireysel haklar v demokrasiye dayanır fakat bu kimlik ülkenin yerli halklarını hariç tutulmadan inşa edilemezdi. Bu, ortaya çıkanı daha az demokratik yapmaz, fakat mevcut bir suçun da yok sayılması anlamına gelmez. 
Dahası, Amerikan kimliğinin Bağımsızlık Bildirgesindeki eşitlik ifadesine dayalı bir siyasi birliğe mi yoksa Anayasanın devlet haklarını korumaya mı öncelik vermesi gerektiği meselesi demokratik süreçlerle barışçıl yollarla çözülemez. Almanlar ve Yunanlar kendi yakın geçmişlerinde daha güçlü şiddet hatıralarına sahip olabilirler fakat Britonlar ve Amerikalılar mevcut milli kimliklerinin geçmişteki kanlı mücadelelerin ürünü olduğunu unutmamalıdırlar. 


337 Bu hususta bkz. Mansfield, Machiavellis Virtue, s. 64—66, 262. 
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İYİ DEVLET, KÖTÜ DEVLET 


Bazı gelişmiş devletlerin neden diğerlerinden daha etkin olduğu; siyası reformun nasıl gerçekleştiği; neden modernleşmenin reform için ne yeterli ne de gerekli bir durum olmadığı, ancak yine de yardımcı olduğu; reformun 


gerçekleşmesinde yabancıların rolü 


Devlet inşa süreci ve kamu sektörü modernleşmesine dair bazı genel yargıları aktarmanın zamanı geldi. Bu kısmın amacı neden gelişmiş ülkelerin yirmi birinci yüzyıla gözle görülür şekilde etkili ve sağlam devletlerle girerken, diğerlerinin kayırmacılık yolsuzluk, zayıf hizmet ve hem devlete hem de halka güvensizlik gibi hususlarla kıvrandığını açıklamaktır. Bir açıklama getirmek günümüzde gelişmekte olan ülkelerin yolsuzluk ve iltimas sorunlarıyla baş etmede kullanabilecekleri stratejilere bir bakış atmamızı sağlayabilir. 


Bütün modern toplumlar Weber'in patrimonyal dediği devlet yapısıyla başlar. 
Burada devletin içerisinde idarecinin yahut toplumu idare eden elitlerin arkadaş ve aileleri görev alır. Bu devletler hem siyasi gücü hem de ekonomik imkânları idarecinin kayırdığı kimselerin erişimine hasreder; vatandaşlara, herkese göre koyulan kurallar vasıtasıyla pek gayri şahsi davranılmaz.”* Modern devlet —-yani, gayrişahsi ve herkese seslenen bir devlet bürokrasisi- zamanla gelişir ve birçok açıdan bir anda gelişmesi mümkün değildir. 


Bu modernleşme sürecinin başarı ve arızaları bakımından farklı örnekler seçtim. Almanya modern bir devletin nüvesini on dokuzuncu yüzyılın ilk yarısında geliştirdi. 23. kısımda göreceğimiz üzere Japonya, Meiji Restorasyonu sırasında ülke gelişmeye başladıktan çok kısa bir süre sonra modern bir bürokrasi oluşturdu. 


338 “Kısıtlı erişim” kavramı North, Wallis, and Weingast'in Violence and Social Orders kitabından gelir. Bu 
kitabın kısıtlı ve açık erişim düzenleri arasında yaptığı ayrım patrimonyal ve modern devletlerin arasındaki geçişi düşünmemiz için çok faydalı bir düşünme biçimidir. Ancak yine de bir düzenden diğerine geçişin nasıl olduğuna dair dinamik bir teori sağlamamaktadır. Elitler için hukukun üstünlüğü veya as- 


ker üzerinde sivil kontrol gibi geçişler için sıraladığı “eşik koşulları” bu koşulların nasıl bir araya geldiği, yahut neden bunların ve diğerlerinin geçiş için önemli olduğu sorgulanmaya muhtaçtır. 
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Bunun aksine İtalya ve Yunanistan hiçbir zaman güçlü modern devletler oluşturamadılar ve bugün kayırmacı uygulamalara devam ediyorlar. Britanya ve Birleşik Devletler orta dereceli örneklerdir: her ikisi de on dokuzuncu yüzyılın ilk yarısında iltimasla yürütülen bürokrasilere sahipti, hatta Birleşik Devletler tamamen kayırmacıydı. Britanya 1850'lerdeki Northcote-Trevelyan Raporunun ardından sistemini reform etti. Birleşik Devletler ise kamu sektörünü 1880'elrden 1930'lara kadar adım adım reforma tabi tuttu. 


Patrimonyal devletler muazzam ölçüde istikrarlı olabilir. Bu devletler insanın toplumsallığının temel taşları, yani insanların aile ve arkadaşlarını karşılıklı iyilikler gözeterek kayırma güdüsünü, kullanılarak inşa edilmiştir. Elitler, müşterilerin şahsi menfaatlerinin peşinde patronların izlediği iltimas zincirlerini idare ederek güç elde ederler. Bütün bunlar, elit idareyi meşru kılan ritüel, din ve fikirlerle desteklenir. Bu elit gruplar toplumdaki —özellikle de dağınık ve fakir köylülerin bulunduğu tarım toplumlarında- diğer gruplardan daha iyi örgütlenmişlerdir, ve silah ve şiddet kullanım eğitimlerini sağlamak için daha çok imkânları vardır. Toplumun ölçeği arttıkça gayri resmi iltimas ağları daha resmi ve teşkilatlı kayırmacı hiyerarsilere dönüşür. Ancak siyasetin temel teşkilatlanma ilkesi -karşılıklı diğerkâmlık- aynı kalır. Siyasi güç bir kere ele geçince, bu tür bir sistemi yürüten elitler başka, daha iyi organize olmuş elit gruplarca (nadiren elit olmayanlar tarafından) yerlerinden edilirler. Modern öncesi bu tür devletler yüzyıllarca ayakta kalmayı başardı ve bugün de dünyanın çeşitli yerlerinde varlıklarını devam ettirmektedirler. 


MODERN DEVLET ROTALARI 


Peki, herhangi bir toplum patrimonyal devletten modern bir devlete geçişi nasıl gerçekleştirebilir? Kuşkusuz, burada sunulacak sınırlı sayıda örnekler en az iki önemli rotaya işaret eder. 


İlki askeri mücadele yoluyla ortaya çıkar. Antik Çin, Prusya ve Japonya komsularıyla uzun süreli mücadeleler içindeydiler. Bu mücadelelerde etkili hükümet teşkilatları milli kurtuluş için çok önemlidir. Askeri rekabet herhangi ekonomik dürtüden çok daha güçlü zorunluluklar yaratır: eğer ben ve bütün ailem bir savaşın sonrasında katledilecekse hiçbir şey değerli değildir. Bir ordu yaratma ihtiyacı liyakate bağlı olarak eleman istihdamına yüksek bir kalite getirir; bu, yeni vergiler ve kâr artırma kapasitesini gerektirir; bu da hem vergi hem de mali idare için gerekli olan bürokratik teşkilata ve arazideki birliklere gönderilen kaynakların lojistik zincirine muhtaçtır; ve son olarak, elit olmayan kimselerin orduda hizmet etmesi için alınmasıyla birlikte elitler arasındaki ilişkileri altüst eder. 
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Millet inşası, devlet inşasının başarılı olması için çok önemlidir, savaş da kritik bir rol oynar. Bir ilke olarak milliyetçilik Fransız Devriminde yerleşmeye başladıktan sonra, milli kimlikler, siyasi sınırların mevcut kültürel, etnik ve linguistik topluluklara karşılık gelmesi için değiştirilmesiyle yaratılır. En son kısımda gördügümüz üzere, bu genellikle sınırların yeniden çizilmesini, halkların öldürülmesini, sürgününü ve mecburi asimilasyonunu gerektirir. 


İlk ciltte savaş yoluyla birçok devlet modernleşmesini özellikle de benim uyumlu, evrensel ve gayri şahsi devleti ilk kuran toplum olarak gördüğüm Çin üzerinden, gördük. M.Ö. üçüncü yüzyılda liyakat sistemini ve memuriyet sınavını icat eden Çinliler'di. Bunlar on dokuzuncu yüzyıla kadar Avrupa'da kendilerine yer bulamamıştı. Memluklar ve Osmanlılar bugün bize çok ilginç gelen askeri kölelik kurumu ile epey modern bir kamu idaresi biçimine ulaşmışlardı: daru'l-harpte ele geçirilen ve ailelerinden alınan delikanlılar asker yahut idareci olmak üzere yetiştiriliyorlardı. 


Prusya da askeri rekabetin baskısını hissetti ve bugüne değin varlığını sürdüren modern özerk devlet unsurlarını tedricen tesis etti. Bu, Büyük Prensin 1660'daki, Oliva Barışı'nın ardından orduyu terhis etmeyip giderleri ülkenin bütün idari yapısı tarafından kabul edilmesi gereken daimi bir ordu tutma kararıyla başladı. 
Prusya'nın 1806'da Napolyon mağlubiyeti Stein-Hardenberg reformları altında orta sınıfın bürokrasiye alınmasını mecbur kıldı. Elit, liyakate dayalı bürokrasinin tesisi, bürokrasi özerkliğinin devam etmesine destek veren siyasi bir koalisyon yarattı. Bundan sonra, her zaman bir siyasetçi yahut siyasi parti bürokrasiye siyasi amaçlarla eleman yerleştirmeye kalksa bürokrasi destekçileri büyük bir muhalefet gösterdi ve siyasetçi geri çekilmek zorunda kaldı. Prusya'da bu özerklik çok ileriye götürüldü; örneğin, demokratik yolla seçilen liderler bürokrasinin askeri kanadını boyunduruk altına alma imkânı bulamadılar. Bismarck savaşla modern bir Alman ulusu yarattı, ve iki dünya savaşında doruğa çıkan saldırgan bir milliyetçiliği ortaya çıkardı. Devlet modernliği ve milli kimlik böylelikle aşırı fahiş bir fiyata satın alınmış oldu. 


Devleti modernleştirmenin ikinci rotası barışçıl bir siyasi reform süreciyledir. 
Bu etkili, yozlaşmamış bir devlet isteyen sosyal gruplarla koalisyon oluşturabilmeye bağlıdır. Böyle bir koalisyonun altında yatan şey sosyo-ekonomik modernleşme sürecidir. İkinci kısımda sunulan genel gelişim çerçevesinde bahsedildiği üzere ekonomik büyüme genellikle sosyal hareketliliği artan iş bölümü ile birlikte idare eder. 
Sanayileşme şehirleşmeyi, yüksek eğitim seviyeleri ihtiyacını, uğraşların profesyonelleşmesini ve tarım toplumunda olmayan yeni toplumsal aktörleri yaratan diğer değişimler manzumesini beraberinde getirir. Bu yeni aktörlerin mevcut patrimonyal sistemde menfaatleri pek yoktu; bunlar ya sistem tarafından seçilir, ya da sistemin uygulayacağı kuralları değiştirecek harici bir koalisyon meydana getirirler. 
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İkinci senaryo Britanya ve Birleşik Devletler'de görülmüştür. Her iki ülke de erken dönemde sanayileşen ülkelerdendir, ve böylelikle yeni orta sınıf grupları, kanuni ifadesi Northcote-Travelyan reformu ile Pendleton Yasası olan kamu hizmeti reformu için bir iştiyak beslediler. Britanya reform süreci bazı sebeplerden Amerika'dakinden daha çabuk gerçekleşti: ilki, İngiliz elitleri daha homojen bir yapıdaydı ve reform süreci üzerinde daha çok denetime sahiptiler; ikincisi, Westminister sistemi siyasi eylemi belirlemede, Amerika'nın karmaşık güçler ayrılığı ilkesinden daha az mania çıkartıyordu. Mahkemeler, devlet düzeyinde muhalefet, ve açık ara önde kanuni bir çoğunluk elde edebilmenin zorluğu Amerikan reform sürecini yavaşlattı, ancak bunlar Britanya sisteminde önemsiz hususlardı. En önemli fark kayirmaciligin, Amerikan siyasetinde reformdan önce çok derinden kök salmış oldugudur; bu sebepten kayırmacılığı tümden yok etmek çok zordur. 


Bu, bizi kayırmacılığa ve bunun neden bazı ülkelerde diğerlerinden daha güçlü ve etkili olduğu sorusuna getirir. Bu örneklerden çıkan cevap temelde Martin Shefterin cevabıdır: bu, modern kurumların ortaya çıkış sırasına bağlıdır, özellikle de demokratik oy kullanım hakkının ilk sunuluş evresi önemlidir. Kayırmacılığı oy ticareti ve şahsi menfaatler için siyasi destek olarak tanımlarım, program siyaseti olarak değil; ve bunu, kayırmacı istihdamların daha sınırlı ve daha az teşkilatlı gerçekleştirildiği elitlerin iltimas sistemlerinden ayırırım. Kayırmacılık; demokrasi, modern bir devlet kendi destekçi birliğiyle beraber özerk bir kurum haline gelme vakti bulmadan önce geldiyse ortaya çıkar. Kayırmacılık, düşük seviyeli eğitim ve gelire sahip toplumlardaki siyasi hareketliliğin etkili bir biçimidir ve bu sebeple en iyi şekilde demokrasinin erken biçimi olarak anlaşılabilir. Birleşik Devletler, Yunanistan ve İtalya'da oy kullanım hakkı modern bir devlet yaratılmadan önce genişletilmişti: Birleşik Devletler'de 1830'larda, 1844'ten 1864e kadar Yunanistan'da 
1946 sonrası dönemde ise İtalya'da. Bu üç ülkedeki siyasi partiler kendi kamu bürokrasilerini siyasi müşterilerine fayda kaynakları olarak kullandılar; bu da tabi ki devlet kapasitesinde muazzam yıkıcı sonuçlara sebep oldu. Etkili devletin ilkesi liyakattir; demokrasinin ilkesi halkın katılımdır. Bu iki ilke birlikte işleyebilir ancak her zaman bunlar arasında bir gerilim mevcuttur. 


Gelişimin farklı boyutları arasındaki etkileşimler tabi ki de aşağıda gösterilenden daha karmaşıktır. 


339 Komünizm'in çöküşünden sonra Doğu Avrupadaki devlet sektörlerindeki büyümeyi inceleyen çalışmasında Conor O'Dwyer, Shefter'in çerçevesine bir diğer unsur daha ekler: parti rekabetinin doğası. Rekabet çetin olduğunda partiler birbirini izler ve iltimas atamalarının artmasını engeller; partiler parçalı ve zayıf olduğunda iltimas artmaya meyyaldir. Bu neden Polonya ve Slovakya devletlerinin çok hızlı büyüdüğü halde Çeklerin devletinin büyümediğini açıklar. Bkz. Conor O'Dwyer, Runaway State-Building: Patronage Politics and Democratic Development (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2006). 
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Ekonomik Büyüme ———> | Toplumsal Hareketlilik 


3. A 4. 
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| Devlet İnşası | Hukukun Üstünlüğü | Hesap Verebilirlik | 


Şekil 8 Prusya/Almaya gelişim yolunu gösteriyor. Prusya modern bir devlet inşasına, ekonomik gelişim adına çok da bir şey yapamayacağı için başladı; devletin ayakta kalması gerekiyordu. (Devlet inşası ile hesap verebilirliği bağlayan noktalı çizgi öncekinin sonrakine olumsuz etki yaptığını belirtiyor). Devlet inşası mutlakıyetçi hükümetlerde meydana çıkarken, gördüğümüz üzere bu, hukukun üstünlügünün gelişmesinde olumlu bir etkiye sahiptir. Bürokrasi hukukla idare eder; devlet demokratik hesap verebilirlik ilkesini kabul etmezken, devlet hâkimiyeti giderek, bürokrasi kamu faydasının muhafızıdır fikrine dayanır. 


Modern bir devlet ve hukukun üstünlüğünün birleşimi on dokuzuncu yüzyılın ortaları gibi başlayan ekonomik büyümenin şahlanışını sağladı. Iktisat tarihçisi Alexander Gerschenkron, geç gelişen Almanya'da devletin ekonomik büyümede İngiltere'de, sanayileşme sürecinin başlangıcında yüksek bir kapasiteye sahip olan bir ülkede, olduğundan daha etkin olduğunu belirtmiştir.” Ekonomik büyüme bir işçi sınıfının ortaya çıkışına ve bunların Alman Sosyal Demokrasi bayrağının altına girmesine yol açmıştır. Almanların liberal demokrasi yolu yirminci yüzyılın başlarındaki savaş, devrim ve psikolojik baskı ile açılmıştır. Güçlü ve özerk bir devletin erkenden geliştirilmesi demokratik hesap verilebilirliğe çok olumsuz bir etki yapmıştır; ülke Birinci Dünya Savaşı'na girmiş ve Weimar demokrasisi çökmüştür. Tamamen sanayileşmiş liberal demokrasi ancak 1949'da Almanya Federal Cumhuriyetinin doğuşuyladır. 


340 Alexander Gerschenkron, Economic Backwardness in Historical Perspective (Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 1962). 
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Ekonomik Büyüme ———>| Toplumsal Hareketlilik 


3. 4. 
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| Devlet İnşası | Hukukun Üstünlüğü | Hesap Verebilirlik | 


Birleşik Devletler siyasi modernleşmede çok farklı bir yol izlemiştir (bkz. Şekil 9). Birleşik Devletler Britanya'dan Ortak Hukuk mahiyetinde güçlü bir hukuk üstünlüğü almıştır. Bu hukuk, demokrasi daha gelmeden önce sömürgelerle arasında geçerliydi. Şahsi mülkiyet haklarını sağlam şekilde koruyan hukukun üstünlüğü on dokuzuncu yüzyıldaki hızlı ekonomik gelişmenin temelinde yatmaktadır. Beyaz erkeklerin tamamına oy hakkının erkenden tanınması Amerikan devlet inşasında, kayırmacılığın bütün devlet seviyelerinde nüfuzlu kılarak olumsuz bir etki yarattı (bkz. Şekil 9’daki noktalı çizgi). Büyüme, yeni sosyal gruplar yarattı, toplum hareketlendi ve mevcut siyasi partilerin içinde yeni hizipler oluştu. Reform birliği Amerikan devletini modernleştirmek için harekete geçti. 


Şekil 10. Yunanistan/Güney İtalya Güzergâhı 
Ekonomik Büyüme Toplumsal Hareketlilik 


dh 


3 2 Y 


Devlet İnşası Hukukun Üstünlüğü Hesap Verebilirlik 
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Nihai olarak Şekil 10 Yunan/güney İtalya yolunu göstermektedir. Gelişimin başlangıç noktası ne devlet inşası ne de ekonomik gelişmedir; sosyal hareketlilik (önceden gelişmeden modernleşme olarak tanımlanmıştı) ve erken demokratikleşmedir. Kapitalist ekonomide fırsatın zayıflığı ve olmayışı devleti, önce elit toplumsal gruplarca, sonrasında ise demokrasinin kökleştirdiği geniş siyasi partilerce ele geçirilmeye müsait kılar. Aşırı kayırmacılık devlet kapasitesini zayıflatır, sonra da ekonomik gelişim beklentilerini kısıtlar (noktalı çizgiler). 


YOZLAŞMA VE ORTA SINIF 


Britanya ve Amerika'da, ekonomik modernlik sosyal hareketliliği yönlendirdi, ve kısmen iltimas ve kayırmacılığın ortadan kaldırılmasına olanaklar yarattı. Her iki ülkede de iltimas sisteminin sonunu getirmeye çalışan yeni orta sınıf grupları mevcuttu. Bu bazılarının, sosyo-ekonomik modernleşme ve bir orta sınıf yaratımının modern devleti yaratacağını düşünebilir. Ancak bu görüş Yunan ve İtalyan örnekleri ile, zengin ve modern olmasına karşın hâlâ kayırmacılığı sürdüren toplumlarla çelişir. Temiz, modern devlet üreten otomatik mekanizmalar mevcut değildir çünkü 


sonuçları açıklamak için başka etmenler gereklidir. 


Bir etmen ekonomik büyümenin kalitesidir. Sanayileşmenin Yunanistan ve güney İtalya'ya geç geldiğini ve şehirleşme sürecinin Britanya ve Birleşik Devletler'de olduğundan farklı bir karaktere büründüğünü gördük. Britanya ve Birleşik Devletler'de, yeni iş grupları ve toplumsal ilişkiler sanayileşme ile oluştu; Yunanistan ve güney İtalya'da kırsal alandaki nüfus kendi adetlerini ve yaşam biçimlerini getirerek şehre göç etti. Gelişen kapitalist ekonomide, birinin şahsi menfaati, en iyi geniş kamu politikalarıyla (düşük vergi oranları, farklı düzenleme biçimleri ve iç ve dış ticaret için istikrarlı kurallar gibi) yürütülebilir. Gemeinschaft şehirlerin kırsallaşmasıyla bozulmadığı zaman, sosyal teşkilatların kayırmacı biçimlerini korumak daha kolaydır. Kayırmacılığın her bir rüşveti politikalardan daha 6nemlidir.*™ 


İkincisi, orta sınıfa mensup birisinin kayırmacılık karşıtı bir reform birliğini destekleyeceği hususunda garanti yoktur. Birleşik Devletler'de bile, sanayileşmeyle ortaya çıkan yeni toplumsal aktörlerin hepsi İlerlemeci harekete katılmamıştı. Gördüğümüz üzere, demiryolları mevcut iltimas sistemini menfaatlerine göre nasıl kullanacaklarının çaresine baktı; birçok örnekte, demiryolları ile siyasetçiler arasındaki samimi ilişkiye karşı olanların genelde demiryolu müşterileridir (tacirler, nakliyeciler ve çiftçiler). Burada, yeni teşkilatlanan iltimas karşıtı orta sınıf menfaatleri ile 


341 Bu bakış şuradandır: Khan, “Markets, States, and Democracy”. 
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göçmenler gibi yeni toplumsal grupları kayıt altına alan mevcut şehir teşkilatları arasında bir bakıma yarış vardı. 


Yunanistan ve Güney İtalya'da, orta sınıfları reform birliğine sokma yarışı neredeyse başlamadan bitti. İtalya'da, Kuzey'de güçlü bir reformcu orta sınıf mevcuttu, ve bu Güney'deki siyasetin mahiyetini değiştirmeye çalışan bir birliğe liderlik edebilirdi. Ama bu gruplar devletin zayıflığı içerisinde bu işi aşırı hırslı gördüler; bölgesel elitleri ve onların kayırma zincirlerini kullanarak barış ve istikrarı güvende tutmak daha kolaydı. Her iki yerde de en az kayırmacı gruplar aşırı solcular, Yunan ve İtalyan Komünistleriydi. Ancak her iki parti de demokratik siyasi sistemi tamamen değiştirmeyi planlıyordu, ve Britanya ve Birleşik Devletler gibi dış güçlere çok muhaliftiler. (İtalya'da Komünistler Torino ve Bologna'da kısmen de olsa güç kazanabilmişlerdi, ve buralarda genellikle temiz ve etkili belediye idareleri ile anılırlar.) Birleşik Devletler'de ilerlemeciler sol eğilimli olsalar da, mevcut A merikan sistemini korumada büyük paya sahiptiler ve devlet gücünü ele geçirebilmeleri gayet mümkündü. 

Üçüncüsü, Almanya, Britanya ve Amerika ile Yunanistan ve İtalya'daki sonuçların farklarını açıklayabilecek kültürel etmenler vardır. Şahsi menfaatler değişim isteyen sosyal grupların neden böyle davrandığının yalnızca bir kısmını açıklar ve bu tür hareketlerin beraberinde olan yüksek seviyeli ahlâkçılığı gözler önüne sermez. Bu her bir ülkede, reform hareketi liderlerinin her biri kendi dindarlığı ile hareket eder. Bunların arasında Prusya'dan Büyük Prens ve I. Frederick William zikredilebilir. Kalvenizm bu idarecilerin din kardeşlerini dış ülkelerden getirtmelerini teşvik etti ve bunlara dosdoğru bir devlet ile idare edilen dürüst ve ahlâklı bir toplum görüşünü benimsetti. Kalvenizm ayrıca, Katolik İspanya'dan bağımsızlığını kazandıktan sonra on yedinci yüzyılda olağandışı servet ve gücü kendisinde barindiran Felemenk devletine de etki etmiştir.” İngiliz İç Savaşı'ndan önce, Püritenizm İngiltere'de reform için önemli bir saikti, ve orta sınıfların davranışlarını on dokuzuncu yüzyıla kadar şekillendirmeye devam etti. On dokuzuncu yüzyıl sonlarında Amerika'daki üst sınıf İlerlemeci Dönem reformcuları için de aynısı geçerlidir. Bunlar siyasi patronlar ile patronaj siyasetçilerinin para kazanmada engel olmadıklarını düşünüyorlardı, ve aynı zamanda kamu makamlarının şahsi menfaatler için yozlaştığına ahlâken çok sinirleniyorlardı. Amerikalılar devler otoritesine güvenmezken, bunlar demokratik devletin tamamen meşru olduğuna ve para merkezli çıkarlar ile yozlaşmış siyasetçilerle demokratik sürecin suiistimal edilmesinin demokratik ilkenin kendisine karşı bir darbe olduğuna inanıyorlardı. Gifford 


342 Gorski, The Disciplinary Revolution, s. 39-77. 
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Pinchot gibi liderler bugünkü Amerikan sosyal hayatından büyük oranda el etek çekmiş olan bir tür Protestan ahlâkla hareket ediyordu. 


Devlete sadakatin karşısına aileye, dine ya da kabileye sadakati koymak geniş bir güven ve toplumsal sermaye gerektirir. Britanya ve Birleşik Devletler, en azından Yunanistan ve İtalya'yla kıyaslandığında, geleneksel açıdan iyi donanımlara sahiptir. Eğer halk sivil kuruluşlara katılmaya ikna edilmemişse toplumsal hareket yaratmak imkânsızdır, ve eğer toplumun ekseriyetine yönelik sivil sorumluluk fikirleri mevcut değilse etkilenmeleri bile mümkün değildir. 


Britanya ve Birleşik Devletler'de sosyal sermayenin kaynakları muhteliftir. Birinde, yukarıda belirtildiği üzere, her iki ülkede de kökleşmiş olan ve merkezi, hiyerarşik kurumlara bağlı olmayan dini hayat teşkilatının temellerini destekleyen Protestanlığın tutucu şekli mevcuttur. Ancak diğerinde ise kurumlar etrafında teşkilatlanmış güçlü bir milli kimlik vardır -Britanya'da Ortak Hukuk, Parlamento, ve monarşi; Amerika'da benzer bir Ortak Hukuk geleneği ve Anayasa'dan doğan demokratik kurumlar. On dokuzuncu yüzyıla kadar her iki ülkedeki hükümetler milli egemenliğin meşru bir ifadesi ve sadakat gösterilesi bir makam olarak görülmeye başlandı. 


Yunanlar ve İtalyanlar her zaman milli kimlik hususunda sıkıntı yaşamışlardır. Yunan toplumu etnik, kültürel ve dini seviyelerde çok homojendi fakat Yunan devleti yabancı devletlerin kuklası, ve bu sebeple de gayri meşru olarak görülmekteydi. Sadakat, mevcut ailenin sınırlı çevresi için geçerliydi; devlet şüpheliydi. İtalya, özellikle de güneyi, İtalyanları birbirlerine karşı dolduran birtakım yabancıların oyun alanı gibiydi. 1861'den sonra ortaya çıkan birleşmiş ülke çok farklı kültürde, gelişim seviyelerinde olan bölgeleri birbirine bağladı ve Güney ile Kuzeyi bir kılabilecek merkezi siyasi gücü hiçbir zaman üretemedi. Bugüne kadar bölgesel bağlılıklar genelde milli kimliği, ta en başında Kuzey Birliğinin önerdiği gibi, koz olarak kullandı. Alberto dalla Chiesa ve Giovanni Falcone gibi sivil duyarlılık sahibi kahramanvari şahsiyetler mevcuttu. Aynı zamanda Kuzey şehirlerinde güçlü bir sivil cumhuriyetçi geleneğin kalıntıları vardı. Ancak özellikle Güney'de, meşru devlet kurumlarının yokluğu güven alanını aile ve arkadaşlara kadar daralttı; bu eğilim Mafya gibi teşkilatlarla kurumsallaştı. 


YENİDEN PATRİMONYALLEŞME 
Amerikalılar, Britanyalılar veya Almanlar kendi siyasi sistemlerinden memnun olmadan önce, patrimonyalizm meselesinin hiçbir siyasi sistemde tam anlamıyla çözülmediği belirtilmelidir. İlk ciltte arkadaşlara ve aileye güvenin insan doğasından 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olduğunu ve başka türlü davranmaya yönelten durumlar olmadıkça her daim farklı biçimlerde varlığını sürdüreceğini belirtmiştim. Modern, gayri şahsi devlet kendi doğamıza aykırı şekilde davranmaya yöneltiyor bizi ve bu sebeple de aşınıp, yok olma riski ile karşı karşıyadır. Herhangi bir toplumdaki elitler siyasi sisteme erişerek kendilerini, ailelerini ve arkadaşlarını yerleştirmeye çabalarlar ve bunu yaparken siyasi sistemdeki diğer teşkilatlı güçlerin aynı şekilde davranmalarına karışmazlar. 
Bu durum gelişmiş liberal bir demokrasi içinde böyledir ve yeniden patrimonyalleşme sürecinin günümüzde devam ettiği iddia edilebilir. 


Birleşim Devletler'de İlerlemeci Dönem reformları siyasi partilerin federal, hükümet ve belediye seviyelerindeki kalemlerde iş dağıtarak destek sağlamayabilmelerine yardımcı olan kayırmacılık türünün sonunu getirdi. Ama siyasi destekçilere sağlanan yardımlar, vergi muafiyetleri ve diğer peşkeşlere dokunmadı. Son yıllarda Amerikan siyasetine bela olan büyük meselelerden biri siyasetçileri kampanya destekleri ve lobilerle tamamen satın alabilen menfaat gruplarının etkisidir. Bu faaliyetlerin çoğu tamamıyla kanunidir, yani bir bakıma Birleşik Devletler sadece büyük ölçekte ve muazzam paralarla gerçekleştirilebilen yeni bir tür kayırmacılık yarattı. 
Buna bu cildin sonunda değineceğim. | 


Bu sadece Amerika'nın sorunu değildir. Bahsedildigi üzere, Japonya güçlü, özerk bir bürokrasi geleneğine sahiptir, ve burada bürokrasideki görevler hiçbir zaman yolsuzluğa bulaştırılmaz. Diğer taraftan ikramiyeler Japonya'da uzun yıllardır para siyasetinde geçerlidir, ve Liberal Demokratik Parti siyasi pastayı başarılı bir şekilde taksim ederek hegemonyasını on yıllardır sürdürmektedir. Elektrik enerji sanayisi gibi Japon menfaat gruplarının tarife düzenlemelerini ele geçirme kabiliyeti 2011'de Tohoku depremi ve Fukuşima nükleer felaketi sonrasında ülkeyi sarsan bir kriz oldu. 


SAVAŞA BİR ŞANS MI VERİLMELİ? 


Askeri rekabet burada seçilen örneklerde devletin modernleşmesi için önemli bir etmendi, ancak savaş bunu başarmak için ne yeterli ne de gereklidir. Örneğimiz başarılı vakalara karşı kasten karşıdır, çünkü birçok gözlemci dünyanın diğer kısımlarındaki uzun askeri rekabetin modern devletler üretmediğini belirtmemiştir. Bu durum Papua Yeni Gine ve Melanezya'nın diğer kısımlarındaki kabileler için geçerlidir. Bunlar birbirleriyle kırk bin yıldır savaşmaktadırlar anacak Avrupalı sömürgeciler buraya gelmeden evvel devlet seviyesinde teşkilatlar dahi oluşturamamışlardı. 
Ayrıca bu Latin Amerika için de geçerlidir; bunların savaşları patrimonyal elitler iktidardayken sona ermiştir (aşağıda 17. kısma bakınız). Başka bir yerde değil de 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sadece Asya ve Avrupa'da savaşla birleştiğinde modern devlet üreten fiziksel coğrafya, toplumların sınıf yapısı ve ideoloji gibi diğer koşulların bulunduğu açıktır. 


Diğer taraftan, başka ülkeler askeri rekabet olmaksızın modern, kayırmacı olmayan devletler yaratmışlardır. İsveç ve Danimarka erken modern dönemde birçok savaşa katılmışlardır, fakat komşuları Norveç, Finlandiya ve İzlanda savaşlara katılmadıkları halde aynı temiz devletlere sahiptirler. Kore, on dokuzuncu yüzyılın sonundaki Kore Savaşı'nda dış saldırıların, işgalin ve şiddetin kurbanı olmuştur fakat bürokratik sistemi Japonya ve eski İngiliz sömürgesi Singapur'un bürokrasi seviyesine eşittir. Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda modern kayırmacı olmayan devletlerdir ve hiçbir zaman militarist olmamışlardır. 


Bu örneklerin birçoğunda yüksek kaliteli hükümet dorudan sömürgeci mirasın sonucudur (Norveç 1813'te Danimarka'dan bağımsızlığını aldı, ve Kanada 1876'da Britanya'dan ayrıldı). Diğerlerinde bu durum diğer modelleri doğrudan kopyaladıkları için böyledir. Singapur ve Malezya etkili modern devletlerini pek de ümit vermeyen koşullardan, Güneydoğu Asya'da hareketlenen sol güçlerle yürütülen mücadelelere karşılık vermek amacıyla çıkardılar.?* 


Bu gözlemler bugün için de önemli çıkarımlardır. Arı ciddi bir şekilde, askeri analist Edward Luttwak uluslararası toplumun Sahra Altı Afrika gibi zayıf devlet bölgelerinde “savaşa şans vermesi” gerektiğini ileri sürmüştü.“ İfadesine göre modern devletler Avrupa'da acımasız askeri mücadeleler sonucunda ortaya çıkarılmıştı; Afrika'nın, sömürgeci dönemden kalma mantıksız devlet sınırları ile, benzer bir şekilde kendisini felaha erdirmesine izin verilmemelidir. Devletler burada ne güçlü bürokrasiler ne de kapsayıcı milli kimlikler yaratabilir. 


Kimsenin Avrupa'nın şiddetli deneyimini başkası üzerinde istememesi gerektiğinin yanında birkaç yüzyıllık çatışmanın dünyanın başka kısımlarında gerçekten güçlü devletler üreteceği de meçhuldür. Bunun neden böyle olduğu ve Afrika'da devlet inşasına ne gibi başka yaklaşımların yapılacağı sömürgeciliğin mirasına dair bir sonraki bölümde ele alınacaktır. Diğer taraftan diğer devletlerin savaşmadan modern hükümetler elde etmeleri, gelişmekte olan devletlerin bugün benzer barışçıl yollar seçebileceklerini göstermektedir. 


Demokrasinin erkenden takdiminin kayırmacılığı beslediği ve bugünün güçlü devletlerinin genelde demokrasinin öncesinde ortaya çıktığı gerçeği, bugünkü gelişmekte olan ülkelerin aynı sırayı izlemeyi denemeleri gerektiğini göstermektedir. 
343 Bu bölgedeki devlet inşası için, bkz. Dan Slater, Ordering Power: Contentious Politics and Authoritarian 


Leviathans in Southeast Asia (New York: Cambridge University Press, 2010), s. 135-63. 
344 Edward N. Luttwak, “Give War a Chance,” Foreign Affairs 78, no. 4 (1999): 36-44. 
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Bu, Samuel Huntington tarafından Political Order in Changing Societies'da gelinen bir sonuçtur -toplumlar demokrasiden önce düzene ihtiyaç duyarlar, ve tamamen modern bir siyasi ve ekonomik bir sisteme otoriter bir yağıdan evrilmek, doğrudan demokrasiye atlamaktan yeğdir. Huntington'ın kitabı sadece mevcut Komünist rejimlerin siyasi katılımı artırabilmeleri ve ekonomik büyümenin adımlarını hızlandırabilmelerinden övgüyle söz etmiyor, aynı zamanda ülkesini 1940'lardan 2000'e kadar idare etmiş ve 2013'te yeniden iktidara gelmiş olan Meksika Kurumsal Devrimci Parti (Partido Revolucionario Institucional, yahut PRI) tarafından oluşturulan sistemlerden de iyi şekilde bahsediyor. PRI, Meksika'nın milli varlığının ilk yüzyılını karakterize eden darbelerin, askeri liderlerin ve şiddetli toplumsal çatışmaların yerine, demokrasi ve ekonomik canlılık pahasına muazzam ölçüde istikrarlı bir siyasi düzen getirmiştir.” Huntington'ın öğrencisi Fareed Zakaria benzer bir iddiayı, demokrasi öncesi mecburi ilk adım olan liberal hukuk üstünlüğündense siyasi düzenin kendisini vurgulayarak sıralamanın korunması için öne sürmüştür.”“ 


Bu tür bir tartışma burada sunulan örneklerden mantıki olarak takip edilebilir görünse de aslında bu bugün hiç takip edilecek bir siyaset degildir.**” Toplumların ilk önce güçlü, özerk bir Weberci bürokrasi yaratmaları, veya kendi bağımsız mahkemeleri ve iyi eğitimli yargıçları bulunan liberal bir hukuk üstünlüğü getirmeleri gerektiğini söylemek iyi olur. Sorun, kurumsal inşanın bir meselesi olarak, bu ikisini de yerine getirmenin hiç de kolay olmayışıdır. Kurumlar genellikle tarihi miraslar vasıtasıyla önceden tayin edilirler veya dış güçlerle şekillenirler. Gelişmekte olan dünyadaki birçok fakir toplum, baskı ve kendilerinin yaptıkları atamalar ile iktidarda kalabilen otoriter devletler yaratabilmektedirler. Ancak bahsettiğimiz sebeplerden ötürü, neredeyse hiçbiri bir Çin yüksek memurluğu ne de Rechtsstaat (bunlarda otoriter güç oldukça kurumsallaşmış bürokrasi ile müşahhaslaşmış ve tamamen belirli kurallarla idare edilmektedir) yaratamamaktadır. Günümüzdeki birçok otoriter devlet iltimas ve yüksek yolsuzluk seviyeleri ile doludur. Günümüz dünyasında bunu neredeyse başaracak ülkeler sadece Basra Körfezindeki monarşiler ile Singapur'dur, bunların da bazı özellikleri örnek alınmalarını güçleştirmektedir. Bu koşullar altında, demokratikliği acımasız ve/veya yozlaşmış ve yetersiz diktatörlüğün karşısına koymanın amacı nedir? 

345 Huntington, Political Order in Changing Societies, s. 315-24. 

346 Fareed Zakaria, The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad (New York: Norton, 

347 o e Carothers, “The ‘Sequencing’ Fallacy,” Journal of Democracy 18, no. 1 (2007): 13-27; Roons?” Current History 110, no. 739 (2011): 308-10. 
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Siyasi kurumların sırasını izlemeyi bile isteye çaba göstermenin neden sorunlu olduğuna dair nihai sebep ahlâki yahut normatiftir. Dönemsel ve adil seçimler yolu ile hesap verebilirlik, idare kalitesine veya ekonomik büyümeye verebileceği etkiler haricinde güzel bir şeydir. Siyasi olarak katılım hakkı vatandaşın ahlâki kişiliğini tanınmasını sağlar, ve bu hakkın uygulanması bu bireye toplumun ortak yaşamını bir nebze temsil etme imkânı verir. Vatandaş yanlış bilgilendirilmiş veya yanlış karar vermiş olabilir, ancak siyasi seçim uygulaması insanın gelişiminin önemli bir parçasıdır. Bu benim şahsi görüşüm değildir; dünya çapında, büyük insan kütleleri bugün siyasi katılım hakkını savunmak için seferber olmaktadır. 2011 Arap Baharı, birçoğunun diktatörlüğü kültürel olarak kabul etmiş var saydığı dünyanın bir köşesinde, demokrasi fikrinin gücünü en son gösteren örnekti. 


Prusya ve Britanya gibi modern siyasi kurumların gelişini sırasıyla deneyimlemiş ülkelerde, eski demokratik olmayan rejimler, kendi meşruiyet kaynakları olan geleneksel monarşilerdi. Yirminci yüzyılın ortasında sömürgeciliğin uyanışında, askeri darbeler veya elitlerin gücü ele geçirmesiyle zuhur eden otorite ülkelerin büyük çoğunluğu için bu geçerli değildir. Bunlar arasındaki en istikrarlıları -Singapur ve Çin- kendi meşruiyetlerini iyi ekonomik performans ile sürdürdüler fakat Hohenzollern hanedanı gibi destek membalarına sahip değillerdi. 


Öyle ya da böyle, günümüzde gelişmekte olan ülkelerin sıralamayı takip etme seçenekleri yoktur ve Birleşik Devletler gibi, demokratik siyasi sistem bağlamında güçlü devletler inşa etmelidirler. Bu sebeple İlerlemeci Dönemde Amerikan deneyimi tek başına önemlidir. Bugün hiçbir ülke, bir buçuk yüzyıllık askeri mücadele yoluyla güçlü bir devlet kuran Prusya'yı taklit etmeye kalkışamaz bile. Diğer taraftan, kamu sektörü reformu ile yolsuzluğun sonunu getirmek için uğraşan reformcu koalisyonlar oluşturan demokratik ülkelerdeki sivil toplum gruplarını ve siyasi liderlerini tasavvur etmek mümkündür. Amerikan deneyiminden çıkarılması gereken tek başına en önemli ders devlet inşasının bütün siyasi faaliyetlerin üstünde olduğudur. Modern bir devlet yapısı bazı resmi kurallarla (örneğin memurların bağlantılara göre değil de liyakate göre seçilmesi) belirlenebilir, ancak bu kuralların yerleştirilmesi kaçınılmaz olarak, statükodan fayda sağlayan bazı kökleşmiş siyasi aktörlerin menfaatlerine darbe vuracaktır. Bu sebeple reform bu aktörlerin aradan çıkarılmasını, onlara bulaşmadan iş yapmayı ve daha temiz ve daha ehil devlet biçimlerinden faydalanacak yeni sosyal güçler oluşturmayı gerektirir. 


Devlet inşası zor bir iştir, ve başarması uzun yıllar alır. Patronajın federal seviyelerden silinmesi, Pendleton Yasası'ndan Yeni Düzene kadarki kırk yıldan daha fazlasını almıştı. New York, Chicago ve diğer şehirlerde siyasi mekanizmalar ile 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patronaj 1960'lara kadar varlığını sürdürdü. Amerikan siyasi sisteminin reform için yüksek duvarlar ördüğünü ve her ülkenin böyle olmadığını belirttim. Çoğu kez ülkeler mali erimeler, felaketler yahut askeri tehditler gibi dış krizleri bu süreci hızlandırmak için kullanırlar. Ancak böyle bir siyasi modernleşmeyi bir gecede gerçekleştiren tarihi örnekler oldukça azdır. 


Yunanistan'daki devlet inşasının dış güçlerin rolü sebebiyle daha da zor oldugunu gördük. Yunanistan yüzyıllar boyunca Türklerce idare edilmişti; yabancılar ülkenin bağımsızlığını kazanmasına yardım etti; yeni bağımsız ülkenin ilk kralı olarak Bavyeralı Otto'yu yerleştirdiler; Yunanistan'ın siyasi sisteminin modernliğini çatırdatma girişiminde bulundular ve hem desteklerle hem de Yunan Koministleri gibi yerli gruplara muhalefet ederek müdahale etmeye devam ettiler. Bütün bunlar Yunan hükümetlerinin meşruiyetini zayıflattı, devlete güvensizlik seviyesini artırdı, ve nihayetinde tamamen modernleşmiş bir siyasi sistem üretmesine mani oldu. Bir bakıma, yirmi birinci yüzyılın başında Avrupa Birliği, IMF ve Yunan devleti arasındaki mali kriz üzerine çekişme bu devam eden hikâyenin en son sürümü. 


Bu sebeple Yunanistan kitabın diğer bölümüne dair önceden bir fikir vermektedir. Sonraki bölüm modern siyasi kurumların dünyanın bir köşesinden bir başka yerine aktarılma çabasını anlatmakta. Küreselleşme süreci on beşinci yüzyılda sömürgeciliğin hemen öncesinde Avrupalıların keşif seyahatleri ile cidden başlamıştı; bu seyahatlerle bir anda dünyanın bütün yöreleri birbirine bağlanmıştı. Bütün dünya üzerindeki yerli halkların Barı kültürü ve kurumlarıyla yüz yüze gelmesi etkili, çoğu zamanda ölü sonuçlar doğurdu. Bu aynı zamanda, siyasi gelişimin tek bir bölge veya toplumun sınırları içerisinde gerçekleşecek bir şey olmaktan çıktığı anlamına gelmektedir. Yabancı örnekler, kurumsal gelişimin çok farklı koşullarıyla birlikte, ya yerlilere zorla kabul ettirilmişti yahut yerliler bunları gönüllü olarak benimsemişti. Bu sürecin dünyanın bazı kesimlerinde neden diğerlerinden daha iyi işlediği kitabın bir sonraki kısmının konusudur. 
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NİJERYA 


Nijerya'daki siyasi yozlaşma; Nijerya'nın, mebzul miktarda doğal kaynaklara sahip olduğu halde, nasıl gelişmeyi başaramadığı; bu başarısızlığın neden doğrudan zayıf kurumlara ve kötü politikalardan kaynaklandığı; Nijerya 


deneyiminin nasıl diğer gelişmekte olan ülkelerden farklı olduğu 


Yunanistan ve İtalya hükümetleri Kuzey Avrupalı komşularından kayırmacılık ve yolsuzluk açısından ayrı düşse de bunlar hâlâ modern nüvelere sahiptir ve kendi toplumlarını refah gelişmiş ülkelere dönüştürmeye yetecek temel kamu faydalarını sağlayabilmektedirler. Afrika ülkesi Nijerya'ya baktığımızda, kayırmacılığın ve yolsuzluğun bambaşka bir boyutta seyrettiğini ve günümüz dünyasının en trajik delişim başarısızlıklarından biri olduğunu görürüz. 


Sıradaki hikâye, Nijerya'da yıllarca yaşamasının yanında yakın bir akrabası bölgenin sömürgeleştirilmesine katılmış olan İngiliz gazeteci Peter Cunliffe-Jones ile ilişkilidir. Robert adında Alman bir iş adamı Nijeryalı bir kadınla evlenmiş ve eşinin memleketinde, yerel olarak yetişen ve piyasada iyi para eden bir tahıl olan soya fasulyesi yetiştirmek için bir tarla tesis etmiş. İşin kotarılması zordu ve o bölgede satın alınması mümkün olmayan makinelere ve elektrik kaynağına ihtiyaç vardı. 
Biraz azimle Robert ve eşi tarlayı işler hale getirmişlerdi. Cunliffe-Jones naklediyor: 


Üçay sonra sorunlar başladı. İlk soya yağı şişeleri satıldıktan sonra, bir yerel hükümet yetkilisi fabrika kapısında göründü ve tarla kurulurken kuralların ihlal edildiğini söyledi... Meclis üyesi, sorunların giderilmesi için kârlarının yüzde 10'unun özel bir hesaba yatırılmasını istedi. Polise gitti. Meclis üyesi Cunliffe-Jones'un arabasına zarar vermek için adamlarını gönderdi. Polis şefi olaya dahil oldu. Yardım etmeye değil, kendisine bir avanta talep etmek için. 


Robert ve eşi oyunu oynamak zorunda olduklarını anladılar ve parayı ödediler. Bir süre yalnız bırakıldılar ve işleri kâr getirdi. Sonra vali, Robert'in yaptıklarını duydu ve kendisine bir ödenek istedi: 
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Robert tekrar ödemeyi reddettiğinde iş yasalarını ihlal ve memurlara rüşvet suçlarından tutuklandı... hapisten çıkmak için Robert valiye, polis şefine, meclis üyesine ve davaya bakan hâkime ödeme yapmak zorunda kaldı. İşlerini sona erdirdi ve masraflarını çıkarmak için makineleri elden çıkardı. Kendisi ve eşi Almanya'ya gitti... Robert'ın gitmesiyle birlikte 200 ayrı iş alanı yok oldu. Geriye kalanlar boş bir depo, bazı işsizler, bir balya soya fasulyesi ve birçok kızgın çiftçiydi.?8 


Bu hikâye gelişmekte olan dünyadaki yolsuzluk için tipik görünse de bazı sıkıntılı soruları doğurmaktadır. Robert ve eşinin bir iş kurma isteği herkes için bir kazan-kazan durumunu doğurmalıydı: soya fasulyesi çiftçileri, ürünleri kullanan tüketiciler için, Robert'ın şirketindeki iki yüz işçi için, ve tabi ki uzun vadede vergi gelirlerinden fayda sağlayıp, birçok iş imkânı sağladığı için bir sonraki seçimlerde ödüllendirecek olan kamu memurları için. Memurların şahsi olarak açgözlü davranıp kendi menfaatlerini kamu yararına üstün tuttuklarını söylemek yetersizdir. 
Çünkü bu hesapla, sığ görüşlülük eseri olarak altın yumurta veren kazı öldürmüşlerdir. Robert ülkeyi terk ettiğinde, rüşvet yahut vergi alınacak kimse kalmamıştı. 
Potansiyel kazan-kazan durumu kaybet-kaybet olmuştu. 


ZAYIF PERFORMANS 


Nijerya, 160 milyonluk nüfusuyla Sahra Altı Afrika'nın nüfus açısından en kalabalık milletidir. Nijerya 2000'lerin başında emtia patlamasıyla bir anda zenginleşiverdi, ve Nijerya devleti ortalama boyutunu 2013 ekonomisine göre yeniden temellendirdi; böylece Dünya Bankası gibi kuruluşların hesaplarından yüzde 60 daha büyük bir ekonomi ortaya çıktı. Ancak bu paranın çok azı nüfusa tamamıyla yansımaktaydı. 


Şekil 11, Nijera GSYH'sinin 1960-2010 arası elli yıllık dönemdeki yüzde 90'lık artışını gösterir, ki bu da yıllık gelirin yılda sadece yüzde birden biraz fazla arttığı anlamına gelmektedir. Ülkede 1970'lerdeki petrol patlamasından itibaren geçen otuz yılda, GSYH aslında azalmıştır ve 2005'e kadar 1979 seviyesine geri dönmemiştir. Bu performans “kendini göstermeye başlayan” Afrika standartlarına göre yetersizdir ve özellikle Doğu Asya ülkeleri ile kıyaslandığında daha da yetersizdir. 
Belki Nijerya'yı, Güney Kore ve Tayvan gibi becerikli ülkelerle kıyaslamak adil gözükmeyebilir ama siyaset bilimci Peter Lewis'in gösterdiği gibi Endonezya yükselen bir trend yakalamıştır.” Nijerya gibi, Endonezya da kalabalık (2010 nüfusu 233 
348 Peter Cunliffe-Jones, My Nigeria: Five Decades of Independence (New York: Palgrave Macmillan, 2010), 

s. 148-49. 


349 Peter Lewis, Growing Apart: Oil, Politics, and Economic Change in Indonesia and Nigeria (Ann Arbor: 
University of Michigan Press, 2007). 
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milyon), etnik açıdan çeşitli, petrol zengini bir ülkedir. 1960'ta, Endonezya'nın GS-YHsi Nijerya'nın sadece yüzde 60'ıydı. 1010'a kadar bu oran yüzde 118 yükseldi. 


Şekil 11. Kişi Başı GSYH, Daimi 2000 Amerikan Doları 


Nijerya 


> > = Endonezya 


KAYNAK: Dünya Bankası 


Bu süreçte Nijerya'daki büyüme neredeyse tamamen petrol ihracatına dayanmaktaydı. Petrol üretimi Nijer Deltası'nda 1958'de başlamıştı ve ülke 1970’lerdeki enerji krizinde fiyatların artmasıyla birlikte ekonomik bir patlama yaşamıştı. Yine de, petrol her açıdan hayırdan ziyade şer getirmiştir. Nijerya “Hollanda hastalığına” tutulmuştu. Hollanda hastalığı, Hollanda'da 1950'lerde doğal gaz bulunmasıyla birlikte paranın emtia güdümlü olarak değer kazanmasının enerji dışındaki diğer sektörlerin rekabet gücüne zarar verdiği bir olgudur. Nijerya petrolden önce azımsanmayacak ölçüde kakao, yerfıstığı, palm yağı ve kauçuk ihraç etmesine rağmen ihracat gelirleri ve hükümet kesintilerinin neredeyse tamamı petrole bağımlı hale geldi.” Büyük bir enerji üreticisi olarak, Endonezya benzer sıkıntılarla karşılaştı fakat petrol harici ürünlerin ihracat ve üretimini arttırmayı başarabilmişti. 
Endonezya 1975-2003 arasında ihracat oranı içerisinde petrolü yüzde 75'ten 22'ye çekerken Nijerya'nın bağımlılığı artmıştı. Nijerya'da ihracatın sadece yüzde 4 gibi 


çok önemsiz bir kısmının enerji ile ilişkili olmaması ekonomik gelişime güvenli bir 


350 Tom Forrest, Politics and Economic Development in Nigeria (Boulder, CO: Westview Press, 1993), s. 
133-36. 
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yol hazırlayacak modern bir tarım sanayii yahut üretim sektörünün oluşturulamamasındaki başarısızlığın göstergesidir.” 


Tablo 2. Fakirlik Sınırının Altındaki Nüfusun Yüzdesi 


Yıl Endonezya Nijerya | 


| 1976 > 
| 1980 281 | 
| 1984 z 
| 1985 | - | 463 | 
| 1990 > | 
| 192 | - | 4 | 
| 1996 656 | 
| 1999 706 | 


| 2003 17.4 70.2 | 


KAYNAK: Peter Lewis, Growing Apart: Oil, Politics, and 


Economic Change in Indonesia and Nigeria 


1970'lerden 2000'lerin başına kadar Nijerya'nın 400 milyar dolar petrol geliri kazandığı tahmin edilmektedir.*? Doğu Asya'daki ihracat güdümlü ekonomilerin aksine, bu para ne fiziki ne de insani sermayeye (yani, eğitim) yatırım olarak geri dönmemiştir. Sıradan Nijeryalıların gelirlerinde de fazla bir etki yaratmamıştır: tabi ki, fakirlik oranları çarpıcı biçimde artmış ve çocuk ölümleri gibi gelişim göstergelerine çok az yatırım yapılmıştır. Tablo 2 Endonezya'nın fakirliği azaltma- daki başarısına kıyasla Nijerya'nın yirmi birinci yüzyıla nüfusunun üçte ikisi yoksulluk içerisinde olduğu halde nasıl girdiğini göstermektedir. 

Peki, bütün bu para nereye gitti? Cevap, tabi ki Nijerya'nın siyasi elitlerinin ceplerine. Bu elitler bir takım ogaların, yahut Büyük Adamların ve onların iltimas agları etrafında toplaşmışlardır. Bazı ogalar İngiliz sömürgecileri gelmeden önce idarede olan geleneksel elitlerin torunlarıdırlar, fakat diğerleri -sabık askeri yetkililer, iş adamları, ya da siyasi sistemi zenginleşmek için kullanmış siyasetçiler- kendilerini geliştirmiş kimselerdir. Bunlardan bazıları oldukça zengindir; mesela 2014'te tahmini serveti 25 milyar dolar olan ve dünyanın en zengin siyahisi olduğu ifade 
351 Lewis, Growing Apart, s. 184-88. 


352 Cunliffe-Jones, My Nigeria, s.129. Nijeryada petrol sektörünün şeffaf olmayışı gözönüne alındığında 
petrol ihracatına dair doğru istatistikler vermek oldukça zordur. 
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edilen, kuzeyli bir kabilenin şefi Aliko Dangote.” En vahim suçları işleyenler ise devlet idarecileridir: mesela Nijer deltasının en fakir eyaletlerinin birinden seçilmiş olan ve Londra ile Cape Town'da mülkleri olan, 2002'de ise İngiliz polisi tarafından masada 914.000 pound nakit para bulunduğu halde dairesinde yakalanan Diepreye Alamieyeseigha gibi.* 

Siyaset Nijerya'da zenginlerin genel güzergâhıdır; girişim yahut hakiki değer yaratımı ile çok az bir gelir elde edilir. Uluslararası Şeffaflık kurumu, algılanan yolsuzluk endeksinde Nijerya'yı 183 ülke arasında 143'üncü sıraya yerleştirmiştir. 
5 Yolsuzluk sebepli yetersizlik hikâyeleri efsanevidir. Örneğin, 1970'lerin ortalarında Yakubu Gowon idaresindeki askeri rejim bir takım askeri tesisler ve diğer büyük altyapı çalışmaları için on altı milyon ton beton satın alındığını duyurdu, ki bu geçen yılın ithalatını dörde katlıyordu. Lagos limanına içleri tamamen beton dolu gemiler geldi fakat ihtiyaç hasıl olmadığı için bunlar bir sene boyunca yüklerini indiremedi; betonların çoğu ısmarlanmıştı ve böylece hükümet yetkilileri bekleme süresi (demüraj) ücretlerini toplayabildi. Gemilerdeki beton dondu ve bu gemilerin birçoğu orada batırıldı ve limanın önü uzun yıllar boyunca kapalı kaldı.” 


Yüksek seviyedeki yolsuzluk aşağılara yayılmıştır ve Nijerya toplumunun biitün kesimlerini etkilemektedir. Batılıların Nijerya ile ilgili bildikleri tek şey sahte talih kuşu sunan e-mail dolandırıcılığının kaynağı olmasıdır. Bu Nijerya'da, Nijerya ceza hukukunda bir bölüme isim vermiş, 419 dolandırıcılıktan sadece biridir. Orta sınıf Nijeryalıların evlerine büyük işaretler ile satılık olmadığını yazması Nijerya'nın zayıf mülkiyet hakkı muhafazasını yansıtmaktadır. Bunun sebebi, ev sahiplerinin bir seyahate gidip geldikten sonra, evlerinin tapularını bir başkasının elde edip eve yerleşmiş bulma ihtimallerinin bulunmasidir.**’ 


Bu derece fakir ve yozlaşmış bir ülkede, şiddetin fazla olması şaşırtıcı değildir. Bu özellikle, Batılı petrol şirketlerinin 1950'leden beri faaliyet gösterdiği Nijer Nehri Deltası'nda geçerlidir. Kaynakların, nüfusun çoğunu Ijaw ve Ogoni halkları- nın teşkil ettiği bölgeye akamaması burada bilhassa dikkate değerdir; delta Nijeryanın en fakir bölgelerinden biridir. Yaklaşık 1,5 milyon ton petrol geçen elli yılda deltaya dökülmüştür, su yolları kirlenmiş ve nüfusun geleneksel geçim kaynağı yerel 


353 www.forbes.com/billionaires/#tab:overall page:3 

354 Cunliffe-Jones, My Nigeria, s. 131-32. 

355 World Bank Worldwide Governance Indicators 2010; Transparency International Corruption Perceptions Index 2011. 

356 Toyin Falola ve Matthew M. Heaton, A History of Nigeria (New York: Cambridge University Press, 2008), 
s. 187. 

357 Daniel Jordan Smith, A Culture of Corruption: Everyday Deception and Popular Discontent in Nigeria 
(Princeton: Princeton University Press, 2007), s. 19-24, 33-39. 
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balıkçılık bitmiştir. Bu durum, düzenli olarak petrol sanayini ve yaşamlarını hırsızlık ve gaspla kazanan yerel ogalar tarafından desteklenen çeteleri hedef alan bir direniş doğurdu. Abuja'daki federal hükümet bu siniri Güneye önemli kaynaklar sevk ederek dindirmeye çalıştı. Ancak bu paranın çoğu, yerel siyasetçilerin ceplerini doldurdu." 


En son Kuzeyde, El-Kaide'ye bağlı radikal İslamcı bir grup olan Boko Haram tarafından devlet yapılarını, Hıristiyan mabetlerini ve başkentteki BM yerleşim yerlerini hedef alan bir dizi ölümcül saldırı düzenlendi, ve 2014'te iki yüzden fazla kız öğrenci esir alınmıştı. Boko Haram'ın şiddet taktikleri asla kuzey Nijerya'nın fakirliği ile meşru görülemez, ama bu ve diğer muhalif gruplar ülkenin yozlaşmış hükümetini, aşırı zayıf meşruluğu sebebiyle faaliyetleri için kolay bir hedef olarak seçiyorlar. Bu saldırılara hükümetin karşılığı ise yavaş ve zayıftır. 


DİKTATÖRLÜK VE DEMOKRASİ 


Nijerya'nın siyasi kurumlarını inceleyen birçok dış gözlemci burada demokrasinin mevcudiyetine yahut noksanlığına ve demokratik kurumların ülkenin karmaşık etnik ve dini yapısıyla ilişkisine odaklanır. Nijerya 1960'ta Britanya tarafından bagimsiz kılındığında, düzenli seçimler sağlayan demokratik bir yapı miras bırakılmıştı. Ayrıca burada sömürgeci hükümet idaresinde tesis edilmiş adli kurumların sürekliliği (İngiliz tarzı peruk takmış hâkimler bile) mevcuttu. Ancak demokrasi çok uzun süre yaşamadı: 1964'te bütün ülkedeki düzenin sonunu getiren şiddetli ve tartışmaya açık bir seçimden sonra sivil hükümet 1966'da asker tarafından alaşağı edildi. Asker, Doğulu Igbo'lar ve kuzeyli Müslümanlar arasında ikiye bölünmüştü; karşı darbeden sonra Igbo'lar bağımsız bir Biafra devleti ilan ettiler ve bir iç savaş ortaya çıktı, sonuçta bir ila üç milyon arasında kişi öldü. Sonundamesele, yaygın bir açlığın baş gösterdiği ayrılan eyaletin askeri mağlubiyetiyle çözüldü.” 
Asker, Nijerya'daki petrol patlaması yıllarında iktidarda kaldı ve 1979'da İkinci Cumhuriyet adında seçilmiş bir hükümete yol verdi. 1983'teki bir diğer kaotik ve tartışmalı seçim askerin tekrar idareyi ele almasına yol açtı. Ülke, 1999'da yeni seçimler düzenlenene kadar bir takım general tarafından idare edildi; bu seçimde de eski bir diktatör olan Olusegun Obansanjo başkan oldu. Bu tarihten beri Nijerya'da temsil3i demokrasi bulunmasına rağmen demokratik kurumların niteliği güçlü değildir: Umaru Musa Yar'Adua'yı başa getiren 2007 seçimi aşırı ölçüde sahte ve zorba 
358 John Campbell, Nigeria: Dancing on the Brink (Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 2011), s. 63-78. 


359 Bkz. Eghosa E. Osaghae, Crippled Giant: Nigeria Since Independence (Bloomington: Indiana University 
Press, 1998), s. 54-69. 
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olarak nitelendirilmiş, ve Birleşik Devletler eski büyükelçisi John Campbell tara- 


fından “seçimvari bir olay” olarak tarif edilmiştir.” 


Resmi demokrasinin mevcudiyeti yahut noksanlığı, Nijerya'nın ekonomik biiyüme oranına yahut devlet kalitesinde pek bir fark oluşturmamıştır. Ekonomi performansı bilhassa küresel emtia fiyatlarına, bir ülkedeki ağır enerji ihracatı bağlılığına bağlıdır. Bu sebeple ülkenin ekonomisi 1970'lerde askeri idareciler altında gelişti, 1980'lerde ve 90'ların başında petrol fiyatların altüst olduğunda sivil ve askeri idareciler altında ise küçüldü, ve 2000'lerde fiyatların artması ile birlikte sivil idarecilerin yönetiminde yeniden büyüdü. Ne fakirlik oranları, sağlık gelirleri, 


yolsuzluk seviyeleri, ne de gelir dağılımı bu tür bir rejimle pek de alakalı değildir. 


Bu ilginç bir soru doğurur: Demokrasi neden belirgin bir fark yaratmadı? Bilginin serbest aktığı ve demokratik katılımın olduğu siyasi bir sistem, insanları dürüst davranan, kamu yararını destekçilerinden ziyade herkese sağlayacak adaylara oy vermeye yöneltmeli değil miydi? Eğer demokrasi halk tarafından idare demekse, günümüz Nijerya'sının bizi mecbur bıraktığı soru, neden insanlar Birleşik Devletler veya Britanya'da on dokuzuncu yüzyılda olduğu gibi sinirlenip duruma el koy- 


maya kalkışmıyorlar?36 


Richard Joseph gibi akademisyen tarafından verilen cevap Nijerya'daki siyasetin, kendisinin nitelendirdiği tarzda “tahsisatçılığın”, rant arayışının, kayırmacılığın, etnisitenin bir karışımından müteşekkil olmasıdır. Petrol sebebiyle devlet halihazırda istikrarlı bir kaynak rantına erişebiliyordu, bunları da elitler kendi arasında paylaşıyordu. Bütün fakirlerin -nüfusun fakirlik sınırı altında bulunan yüzde yetmişinin- teoride yolsuzluğun son bulmasından ve bu kaynakların daha adaletli şekilde dağıtılmasından ortak bir faydaları var gibi görünse de bunlar aslında birbirleri ile ortak hareket etmek istemeyen 250 farklı etnik ve dini topluluğa bölünmüş haldedir. Bunların bağlantıları, bir sonraki seçimde destek toplamak için çok kısmi iltimas ve ayrıcalık dağıtan elitler tarafından idare edilen düşeyden ziyade, kayırmacı ağlardır. Sistem sabittir çünkü rant arayışındaki elit üyeler bütün pastadan büyük bir pay almak için şiddet kullanmanın kendileri dair herkesin men- 


faatine zarar verdiğini anlamışlardır. Deltaya yapılan silahlı saldırılar gibi şiddet 


360 Campbell, Nigeria, s. 97-113. Goodluck Jonathan'ın döneminin devam ettiği 2011 seçimleri daha adilane bir şekilde yürütülmüştür. Peter Lewis, “Nigeria Votes: More Openness, More Conflict,” Journal of Democracy 22, no. 4 (2011): 59-74. 

361 Cunliffe-Jones, My Nigeria, s. 179-94, neden Nijerya'da halkın öfkeli olmadığı ve seferber olmadığı yönünde mükemmel derecede mantıklı bir soru yöneltir. 
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eylemlerine verilen tipik cevap baskı gözetiminde hoşnutsuzluğu gidermek adına artırılan yardimlardir.*” 


Bu sebeple Nijerya'da demokrasinin yolsuzluk ve hükümet performansı üzerindeki etkisi çok sınırlı ve moral bozucudur. Demokrasinin askeri hükümetler üzerinde bir gelişim sağladığına dair bir şüphe yoktur: burada özgür ve canlı bir medya mevcuttur ve sıklıkla yolsuzluk skandallarını ortaya çıkarıp, siyasiler ve bürokratların aleyhinde zayıf performansı eleştirir. 2000'lerde Başkan Obansanjo hükümeti Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu tesis etti ve komisyonun ilk başkanı Nuhu Ribadu bazı yetkililere kovuşturma açmayı başarabildi. Ancak yolsuzluğa dair haberlere kolayca erişilebilmesi gerçek bir hesap verebilirlik doğurmaya meyilli değildir çünkü nüfusun siyasi açıdan faal kısmı kayırmacı ağların üyeleridirler. Seçimler sıcak, şiddetli ve çoğu zaman sahtekarlıkla geçer çünkü devlet kaynaklarına erişim hususunda tehlikede olan çok şey vardır. Kendi ağlarını oluşturan liderler yolsuzluk önlemlerinin artırılmasıyla pek ilgilenmezler; Ribadu azledildi ve komisyon etkisiz hale getirilmesiyle beraber siyasi efendilerinden azadeymiş gibi göründü. 
2014'te, Nijerya merkez bankasının müdürü Lamido Sanusi milli petrol şirketinden 20 milyar dolar hiç edildikten sonra azledildi. Etnisite ve din merkezli kayırmacılık, ideoloji ve kamu siyaseti etrafında kümelenmiş herhangi bir siyasi seferberliği aradan çıkarmaktadır. 


Kayırmacı bir siyasi sistemde, seçmenlerin siyasiler tarafından sunulan şahsi çıkarlara karşılık olarak oylarını vermeleri gayet mantıklıdır. Afrika kayırmacılığı üzerine mevcut geniş literatür, etnisitenin patronlar ve müşteriler arasında münasip bir iletişim aygıtı olmasının yanında seçmenlerin bir adayı destekleyeceklerini ve adayların da onlara seçimden sonra bazı mallar ile hizmetler sağlayacağını garanti eden sadakat mekanizması haline geldiğini göstermektedir.? 


FAKİRLİĞİN KURUMSAL KÖKLERİ 


Nijerya hiçbir açıdan Afrika'ya özgü değildir. On yıllardır ekonomik ve toplumsal işleyişi bütün kıtanın gerisinde kalmıştır, ve ancak 2000'lerdeki kaynak patlaması sırasında yakalamaya başlamıştır. Yine de kıtanın nüfus açısından en kalabalık ülkesidir ve gözden geçirilen hesaplamaların sonucunda bölgenin en büyük ekonomisidir. Ülkenin sorunları sadece Sahra Altı Afrika'nın diğer kısımlarında değil dünyadaki diğer az gelişmiş ülkelerde görülen ortak bir olayın çok aşırı bir biçimidir. 
362 Joseph, Democracy and Prebendal Politics in Nigeria. 


363 Bkz. Daniel N. Posner, Institutions and Ethnic Politics in Africa (New York: Cambridge University Press, 
2005). 
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Nijerya'nın gelişim sorunlarının kökleri kurumsaldır; tabi ki zayıf kurumların ve kötü devletin bir milleti fakirliğe mahküm ettiğine güzel bir örnek bulmak zordur. Demokrasi eksikliğinde temel siyasi kurumların üç türünün —devlet, hukukun üstünlüğü ve hesap verebilirlik- hiçbiri ülkenin sorunlarının özü değildir. Yine de Nijerya'nın demokratik kurumlarının zayıf da olsa bir kalitesinin oluşu, gözle görülür siyasi rekabet, tartışma, hesap verebilme imkânları askeri idarenin 1999'da sona ermesinden beri mevcuttur. 


Nijerya'nın gerçek kurumsal açıkları ilk iki türdedir: güçlü, modern, ve yetkin bir devletin noksanlığı; ve mülkiyet haklarını, vatandaş haklarını, ve işlemlerin şeffaflığını koruyan hukukun üstünlüğünün yokluğu. Bu iki yokluk birbiriyle bağlantılıdır. Gerekli kamu yararını (yollar, limanlar, okullar ve kamu sağlığı gibi) gayrişahsi bir temelde sağlayabilen modern bir devlete sahip olmaktan ziyade Nijerya hükümetinin temel faaliyeti çapulculuk, yahut Joseph'in terimiyle tahsisatçılıktır: devlet, rant çıkarmayla ve bunları diğer siyasi elit üyelere dağıtmayla meşguldür. 
Bu, hukukun üstünlüğünün düzenli ihlalini getirir ki böylece, Robert'in hikâyesinde olduğu gibi, kamu memurları kendi rüşvetlerinin peşindeyken istihdam alanı yaratan iş adamlarını ülkenin dışına çıkmaya mecbur bırakırlar. 


Nijerya devletinin sadece teknik kapasitesi ile kanunları gayrişahsi ve şeffaf şekilde uygulama yeteneği zayıf değildir. Aynı zamanda ahlâk duygusu da zayıftır: bu bir meşruiyet eksikliğidir. Bölgesel, etnik veya dini topluluklara bağları hükümsüz kılan Nijerya adında bir millete sadakat oldukça azdır. Ülkenin karmaşık seçim kanunları başkanın sadece genel bir seçimde çoğunluğu kazanmasına değil, aynı zamanda ülkenin çeşitli bölgelerinde de belirli bir miktarda oy almasını gerektirmektedir. Bu zekice kural bir bölgeyi yahut etnik grubu temsil eden adayın sisteme bütün olarak tahakküm etmesini etkin derecede zor kılar. Ancak bu Nijeryalıların ortak bir milli kimlik duygusuna sahip olduğu, yahut kendi gruplarına adilane davranan başkana ve diğer liderlere güvenebileceklerini garanti etmez. Son yıllardaki istikrar, temin ettikleri diğer şeylerin yanında, kuzey Müslümanları ile güney Hıristiyanları arasında dönüşümlü idareyi sağlayan gayri resmi bir elit grup tarafından sürdürülmektedir. 

Peki, Nijerya'da devlet ile hukukunun üstünlüğü neden bu derece zayıf mahiyettedir? Ve eğer siyasi kurumlar ekonomik gelişim için çok önemliyse, bunlar nereden gelmektedir. Çeşitli gözlemciler tarafından öne sürülen tek cevap iklim ve coğrafyanın fiziksel koşullardır. 
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Montesquieuniin kurumların kökeni üzerine teorileri, ve iklim ile coğrafyanın bunlara etkileri, ve bunların modern emsalleri; iktisatçıların son yıllarda bu tartışmaları nasıl hayata döndürdüğü; coğrafyanın kurumların doğası üzerinde sahip olduğu gözle görülür etkileri; tartışılan üç bölgeyi anlamak 


için bir çerçeve 


Sanayi Devriminin başlangıcından itibaren gelişmiş ve gelişmekte olan dünyalarda refah seviyeleri arasında büyük bir uçurum vardır. 1500 yılında, Avrupa, Kolomb öncesi Amerika, Çin, ve Orta Doğu'da kişi başı refah seviyeleri arasındaki farklar o kadar da fazla değildi, fakat geçen iki yüz yılda dünyanın belirli bir kısmı ekonomik olarak gözle görülür şekilde başı çekti. Bu “büyük uçurum?” Şekil 12'de gösterilmiştir. 

En azından Adam Smith'in zamanından beri, iktisatçıların temel meşgalelerinden biri neden Avrupa ve Batı'nın dünyanın diğer kısımlarının önünden gittiğini açıklamaktır. Batı sadece sanayileşen ilk bölge değildir; aynı zamanda liderliğini dünyanın büyük çoğunluğunda iki yüz yıldır sürdürmeyi de başarmaktadır da. 
Ancak, yirminci yüzyılın ikinci yarısında Doğu Asya'nın bazı kısımları -Japonya, Kore, Tayvan, Singapur- yakalamaya ve boşluğu kapatmaya başlamıştır. Yirmi birinci yüzyılda, BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan [India], Çin (China) ve Güney Afrika (South Afrika]) olarak isimlendirilen bir dizi varlık gösteren piyasa ülke, zengin ülkeler kulübüne girmek üzere görünmektedir. Bu gerçekleşse bile bunun neden bu kadar uzun sürdüğü ayrı bir muammadır. 


Ekonomik sonuçtaki farklılık siyasi kurumlardaki farklılıkta karşılık bulur. 
GSYH bazında en zengin ülkeler ile en güçlü kurumlara sahip olan ülkeler arasında sıkı biri ilişki vardır: etkili, nispeten az yozlaşmış devletler; uygulanabilir, şeffaf hukuk kuralları; ve erişime açık adli ve siyasi kurumlar. Nijerya vakası gösterdiği üzere, ekonomik ve siyasi sonuçlar arasında bir bağlantı vardır. Bir ülke 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temel amacı kamu kaynaklarına el koymak olan bir elit tarafından idare ediliyorsa, mülkiyet hakları tanınmıyorsa, ülke uyumlu politikalar uygulayamıyor, halkını eğitemiyorsa, petrol gibi değerli doğal kaynaklara sahip olmak ekonomik büyümeyi devam ettirmeye yetmeyecektir. Resmi demokratik kurumların varlığı iyi sonuçların garanti etmeye yeterli değildir; devlet ve hukukun üstünlüğü karışımın önemli parçalarıdır. 


Şekil 12. Kişi Başı Gelirler, Sanayileşmiş vs. Sanayileşmemiş Ülkeler 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KAYNAK: Gregory Clark, A Farewell to Alms 


Öyleyse, dünyanın farklı kısımlarındaki kurumlarda mevcut bulunan farkların sebebi nedir ve neden Batı başlangıçta büyük bir avantaja sahipti? Eğer kurumlar refah ve büyüme için bu kadar önemliyse, neden herkes basitçe en iyilerini sahiplenip ilerleme kat etmiyor? 


KANUNLARIN RUHU 


Charles Secondat, Baron de Montesquieu (1689— 1755) belki de en iyi, tiranlığa ket vuracak bir önlem olarak güçler ayrılığının lehinde öne sürdüğü iddiaları ve ticaretin ahlâk ve siyaset üzerine etkilerini yumuşatmaya dair gözlemleri ile bilinir. Siyaset üzerine gözlemleri sadece İngiltere ve anayurdu Fransa'nın da içinde olduğu farklı Avrupa ülkelerindeki deneyimlerinden değil, aynı zamanda Çin ve Türkiye gibi Batılı olmayan toplumlardan edindiği deneyimlerden de yararlanmıştır. 
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Şaheseri The Spirit of the Laws'un (Kanunların Ruhu] XIV-XIX. Kitapları iklim ve coğrafyanın siyasi kurumlar üzerine etkisine dair geniş bir tartışmayı ihtiva eder. 


Montesguieu, coğrafyanın kurumların doğasına dair bazı yollarla etkiler görmüştür. Bu yolla ilk şekillenen, daha sonradan milli karakter olarak adlandırılacak olan şeydir. İklim kişiliğe doğrudan etkiye sahiptir, tıpkı XIV. Kitapta belirttiği gibi: 


Birisini kapalı ve ılık bir yer koyun, ... o adam muazzam derecede baygın hissedecektir. Bu koşullarda ona cesaret isteyen bir iş önerirseniz, zannediyorum onu bu teklife pek istekli göremeyeceksiniz; mevcut zayıflığı onu ümitsizliğe itecektir; tamamen yetersizlik halinde olduğundan her şeyden korkacaktır. Sıcak ülkelerin insanları yaşlılar gibi korkaktır ... soğuk ülkelerdeki insanlar, gençler gibi, cesurdur. 
Güney bölgelerine götürülen kuzeyli insanlar, kendi iklimleri ile savaşan, tamamen 


enerji ve cesaret dolu yurttaşları gibi atılımlara girişmezler. 


Montesquieu, “soğuk ülkelerde, zevke çok az hassasiyetleri vardır; ılık ülkelerde, biraz daha fazla; sıcak ülkelerde ise hassasiyet çok fazladır” diye yazmaya devam eder. Bugün birçok kimsenin onaylanacağı bir gözlem yapar: “İngiltere ve İtalya'da operaya gittim ve buralarda aynı oyunları aynı oyuncular ile izledim; ve aynı müzik iki millet üzerinde farklı etkiler yaratıyordu: biri çok soğuk ve sakindi, diğeri ise çok canlı ve mest olmuş gibiydi, bu neredeyse anlaşılmazdır.” 


Coğrafyanın kurumları etkilediği ikinci yöntem otorite üzerine etkisidir. XV. 
Kitapta kölelik kurumundan bahseder. Aristo'nun doğal kölelik teorisinden bahseder fakat doğal köleliğin bulunduğundan şüphe ettiğini belirtir; ayrıca Afrika köleciliğinin, siyahların irsi olarak bazı biyolojik bayağılıklar taşıdıkları yönündeki görüşüne karşı çıkmıştır. Montesguieu'nün ileri sürdüğü üzere, kölelik insan geleneği ile cebrin bir ürünüdür. Fakat birinin başka birine kölelik için baskı uygulaması biyolojinin değil fiziki coğrafyanın ürünüdür. XVII. Kitapta Montesquieu, uzunca alıntılanmayı hak eden, şu sonuca varır: 


Asya'da her zaman büyük imparatorluklar olmuştur; Avrupa'da böyle devletler hiç varlık gösterememiştir. Asya büyük ovalara sahiptir, dağlar ve denizlerle geniş alanlara bölünür; ve güneye doğru yayılır, baharların nemi daha kolayca kurur; dağlarında daha az kâr bulunur; çok büyük olmayan nehirler kısa bariyerler teşkil eder. 
Asya'da otorite her ¿caim despotik olmak mecburiyetindedir; bunun için köle edinmeleri şiddetli olmazsa ülkenin doğası ile uyuşmayan bir bölünme yaşarlar 

Avrupa'da doğal ayrımlar, ortalama bir boyutta birçok millet oluşturmuştur; bu ülkelerde hukuklar ile idare etmek devletin devamlılığıyla çelişmez: aksine böyle idare 


olunması istenir, bu olmadan devlet çöküşe geçer ve komşularına av olur. 
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Yabancı bir otoritenin boyunduruğunda olmayı yahut herhangi bir otoriteye tabi olmayı çok zor kılan serbestiyetin düşünce yapısını bu oluşturur. Oysa ki kanunlara yahut ticaretin faydalarına bağlanmakta bir beis görülmez. 


Aksine, Asya'da köleye yaraşır bir ruh hüküm sürer, asla yakasını bundan sıyıramaz ve ülkenin bütün yazılı tarihlerinde ruhun özgürlüğünü anlatan tek bir parag- 


raf bulmak imkânsızdır; köleliğin ölçüsüzlüğünden başka hiçbir şeye rastlayamayız. 


Aristo'dan Rousseau'ya diğer siyasi teorisyenler iklim ve coğrafyanın siyasi kurumların doğasını şekillendirmede bir etkiye sahip olduğunu tartışmışlardır. Yirminci yüzyılın ikinci yarısında Avrupa sömürge imparatorlukları dağılıp, gelişmekte olan dünyada ülkeler bağımsız devletler olarak zuhur ettiği zaman, bu mantık silsilesi gözden kaybolmuştur. Bu fikrin soluşu bilhassa, iklimin milli karakter ve devamlı gelişim üzerinde etkisi olduğuna dair iddialar için geçerlidir. Montesquieu'nün kuzey iklimlerin cesur halkları ile zevk düşkünü fakat tembel güneyliler arasındaki farklara dair görüşlerinin birçoğu ham ön kabuller yahut ırkçı ön yargılar olarak gözden düşmüştür. Gelişimin kültürel belirleyiciler üzerine bu ve diger alakalı görüşlere “kurbanı suçlama” adına saldırılmıştır. 


Avrupalılar ile renkli güney halkları arasında yaradılıştan farklar bulunduğu fikrine büyük sömürgeci imparatorluklar Asya, Afrika ve Orta Asya'yı biçimlendirmeye başladıkları on dokuzuncu yüzyılın sonlarında hayat verilmişti. Avrupalılar dünyanın büyük çoğunluğundaki fetihlerini, kendi doğuştan gelen ırk üstünlüklerini hesaba katan sosyal bir Darwinist doktrine göre meşrulaştırmışlardır. Sömürgeleştirilen halklar demokrasiye, kendi kendini idareye ehliyetsiz görülüyordu, çünkü evrim skalasında aşağı derecelerdeydiler ve kendi başlarına modern kurumları işletmeden önce yüzyıllarca vesayete ihtiyaçları vardı. Naziler Aryan ırkın üstünlüğü doktriniyle, bu mevzuun en aşırı ve garip biçimini üretmişlerdir, nitekim Almanya bunu Polonya, Rusya ve diğer komşularını işgal etmek için kullanmıştır. İkinci Dünya Savaşı'ndan önceki dönemde bu tür biyolojik determinizme karşı anlaşılabilir bir tepki mevcuttu ve buna karşılık hem bireylerin hem de toplumların yaradılıştan eşit olduğu yönünde fikir yiikselisteydi.** 

Montesquieu Kuzey ve Güneydeki insanların davranışlarındaki farkları insan biyolojisine dayandırmamıştır. Aksine, dünya üzerindeki insanoğlunun temelde birbirine benzediğine inanıyor gibidir. Değişen şey, siyasi tutumda sisteme dair farkları üreten iklim ve coğrafya koşullarıdır, ki bu benzer insanların yapılarına da sirayet eder. Montesquieu için kölelik doğal değildir ve bazı toplumların savaş 


364 Toplumsal Darvinizm ve insan davranışında biyolojinin rolü için, bkz. Fukuyama, Origins of Political 
Order, böl. 2. 
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ve fetih için teşkilatlanma yeteneğinin daha iyi olması ile açıklanması gerekmektedir. Kuzey Avrupalıların sahip olduğu siyasi özgürlük herhangi bir yaradılıştan gelen özelliğin yahut kültürel karakteristiğin ürünü değildir. Onlar da diğerleri gibi başka ülkeleri fethetmek isterler, ki bazen de bu hususta iyi sonuç alırlar. Avrupa özgürlüğü, Montesquieu için, fiziki coğrafyanın Avrupa ülkelerini birbirleri ile rekabet halinde nispeten dengeli sayıda devlete ayırmasının, hiçbirinin diğer hepsini fethedememesinin sonucudur. Bunun aksine Çin, İran ve Türkiye gibi büyük Asya imparatorlukları idare ettikleri ve otoritenin askerde toplanmasını çok daha kolay 


kılan arazinin düzlüğünden ve boyutundan yardım alırlar. 


İKTİSATÇILARIN KATILIMI 


Son yıllarda iklim ve coğrafyanın hem modern kurumlar hem de ekonomik biyüme üzerinde önde gelen belirleyiciler olduğuna dair iddialar yeniden dirildi.” 
Pek de şaşırtıcı olmayarak, bu başta iktisatçılar tarafından yapıldı; davranışların materyalistçe açıklanması bunlar için diğer bir uğraştır. Örneğin, Jeffrey Sachs günümüzdeki gelişim seviyeleri ile coğrafya arasında güçlü bir bağ olduğunu öne sürmektedir: sanayileşmiş ülkeler genelde ılıman bölgelerde yer olmaktadır, oysa ki fakir ülkeler yığını tropik bölgelerdedir. Sachs'a göre coğrafya ekonomik büyümeye yardım edecek yahut ket vuracak gibi iki çok mühim yolda iş görür. İlki, suyolları ile diğer ulaşım vasıtaları bir ülkenin ticaretten faydalanmasına yardım etme hususunda çok önemlidir, tıpkı Adam Smith'in Avrupa'da ticaret ve alışverişin ilk gelişmesine dair söylediği gibi. Afrika ile Orta Asya'nın kara ile çevrili ülkeleri, ürünleri ihraç etmede limanlar ve kullanılabilir nehirlere sahip olan ülkelere nazaran çok büyük zorluklarla yüzleşmektedirler. İkincisi, tropikal bölgedeki insanlar, ılıman bölgelerde yaşayanlara nispeten hastalıklara daha fazla duçar olurlar. Sachs, yoğun bir sıtma vakasının tropikal bölgelerdeki ülkelerin GSYH büyümesinden yüzde 1,3 puan tıraşladığını hesaplamıştır.”© Sachs'ın iddiası, bir bakıma, Montesguieu'nün nedensel kanallarından ilkini daha modern bir biçimde yeniden üretmiştir: sıcak güney iklimleri doğrudan ekonomik performansı etkiler; bunu, insanları tembel ve haz sevici yaparak değil, çalışma ve yetişme yeteneklerini engelleyen kronik hastalıklarla kuvvetlerini keserek yapmıştır. 

365 Coğrafyayı ekonomik büyümeyle ilişkilediren yeni bir çalışma için, bkz.. World Bank, World Development Report 2009: Reshaping Economic Geography (Washington, D.C.: World Bank, 2008). 

366 Jeffrey Sachs, “Tropical Underdevelopment” (Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research 


Working Paper No. 8119, 2001); John L. Gallup ve Jeffrey D. Sachs, “The Economic Burden of Malaria,” American Journal of Tropical Medicine and Hygiene 64, no. 1-2 (2001): 85-96. 
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Jared Diamond’un meta-tarihsel çalışması Guns, Germs, and Steel [Tiifek, Mikrop ve Celik] benzer şekilde, temelde coğrafya ve iklimin ürünleri olan gelişimin maddi engellerine işaret etmektedir. Avrupa'nın dünyanın diğer kısımlarına hükmetme yeteneği bir dizi coğrafi unsurla ilişkilidir: mesela, Güney Amerika'nın kuzey-güney eksenindeki iletişim hattına nazaran Avrasya kıtasının doğu-batı yönlü iletişim hareketi, muazzam engellere sahip farklı iklim kuşaklarından geçmektedir. Bu, uygun teknolojilerin yatay haldeki benzer iklim kuşaklarına nüfuz etmesine olanak sağlamıştır, oysa ki batı yarımkürede iklim farkları benzer nüfuzlara olanak sağlamamaktadır. Dahası Avrupalılar, buğday ve çavdarı (ki bunlar ihracat ürünü olmuştur) yetiştirmeyi ve atı ehlileştirmeyi (bu da hareketlilik için çok önemlidir) başarmışlardı. Fazla hareketlilik çeşitli hastalıklara bağışıklık geliştirilmesine, halklar arası evlilikler sayesinde büyük genetik çeşitlilikleri yaratarak katkıda bulunmuştur. Bunun aksine, Yeni Dünya'daki genotiplerin nispi homojenliği, buradaki halkları dışarıdan gelen hastalıklara karşı aşırı ölçüde korumasız bırakmıştı. Diamond'a göre, bütün bu unsurlar İspanyollar'ın Yeni Dünya'daki hemen hemen çabasız fetihlerini açıklamak için bir araya gelmiştir.” 


'Ne Sachs, ne de Diamond gelişimin sonuçlarının ilk yararlarından bahsederken kurumlar meselesine pek fazla dikkat etmemişlerdir. Ancak iktisat tarihçisi Douglas North Latin Amerika'nın Kuzey Amerika'ya kıyasla zayıf performansını mülkiyet hakları ve hukukun üstünlüğüne bağlı kurumsal farklılıklara bağlar, ki bunlar kısmen sömürgeci kimliğin bir işlevidir. . Kuzey Amerika'yı tohumlayan ve Ortak Hukuk ile parlamenter devletin kurumlarını veren İngiltere'ydi; Güney A merika ise merkantilist ve mutlakıyetçi İspanya ile Portekiz tarafından sömürgeleştirilmiştir. > 


İktisat tarihçiler Stanley Engerman ve Kenneth Sokoloff benze bir şekilde kurumların önemli olduğunu savunur, ancak bunların sömürgecilerin Yeni Dünya'da gördükleri coğrafi ve iklimsel koşulların ürünü olduklarını öne sürerler. Latin Amerika'daki hiyerarşik, otoriter devletlerin ve sömürücü ekonomik kurumların devamlılıklarına işaret ederler ve buna karşılık olarak Kuzey Amerika'nın demokratik hükümetlerini ve serbest piyasalarını gösterirler. Engerman ve Sokoloff bu kurumsal farklılıkların izini, sömürgecilerin kimliğine değil, iktisatçıların faktör donatımı dedikleri şeyin, yani, Amerika kıtalarının farklı kısımlarındaki iklim ve coğrafyalardan elde edilen bitkiler ile minerallerin türlerine bakarak sürmüşlerdir. Amerikan devrimi sırasında Küba ve Barbados'un, kölelerin çalıştırıldığı nispeten büyük ölçekli tarım etkinliği sebebiyle zengin sömürgeler olduğuna işaret ederler. Barbados; Massachusetts yahut New York'tan daha fazla bir İngiliz sömürgesi değildi ve 


367 Jared Diamond, Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies (New York: Norton, 1997). 
368 Örnek için, bkz. North ve Thomas, The Rise of the Western World. 
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geniş köle nüfusunun üzerinde küçük bir çiftçi elit idaresini ihtiva eden oldukça sömürücü bir toplumun zuhuruna şahit oluyordu. 


Benzer şekilde Yeni İspanya (Meksika) ve Peru'daki İspanyol sömürgeleri altın ve gümüş çıkartma üzerine kurulmuştu. Bu sömürgelerin Afrika'dan köle ithal etmesine gerek yoktu çünkü yerli nüfusu gayriiradi işçi kaynağı olarak kullanabilirlerdi. Ekonomik gücün madencilikte yoğunlaşması şahsi mülkiyetlerle arttı ve bir sonraki yüzyıllarda da devam edecek olan büyük gayri mülklerin genişlemesine yol açtı, tam tersine Kuzey Amerika'da ise aile çiftçiliği daha yaygındır. Engerman ve Sokoloff farklı siyasi kurumların -otoriter ve oligarşik olanlar bir tarafta, demokratik ve seçkinci olanlar bir tarafta- izini başlangıçtaki iklim ve coğrafya koşulları ile sürmüşlerdir.” 


Bu kurumlar, koşullar onların değiştirse bile zamana direnmişlerdir. Bu kurumlarla güç kazanmış elitler, kendi faydalarını korumak için bu kurumların siyasi nüfuzlarını kullanmışlardır. Böylece, Latin Amerika'daki Kreole*”” elitler sonraki yıllarda işçi piyasasında rekabeti engellemek için kendi toplumlarına göç gelmesinin önüne geçtiler. Oy kullanma hakkını Birleşik devletler yaptıktan çok sonra on dokuzuncu yüzyılda sınırlandırdılar. Sonuçta Latin Amerika, bugün siyasi kurumları büyük oranda demokratik olsa da dünyanın en eşitliksiz bölgesi olarak kaldı. 


İktisatçı Daron Acemoğlu, James Robinson ve Simon Johnson bu iddiayı sıkça alıntılanan bir makalede değiştirdiler ve ilk kurumlardaki çeşitliliğin, ilk yerleşimcilerin kısmen hastalık kaynaklı olan ölümleri ne kadar çok olursa olsun, faktör donatımından olmadığını öne sürdüler. Avrupalıların yerleşmek için güvenli buldukları yerlerde, kendileri ve devletin mülklerini keyfi olarak almasını sınırlayacak kurumları için haklar talep etmişlerdir. Hastalığın yerleşimi çok masraflı kıldığı yerlerde, sömürgeci güçler “mutlakıyetçi” siyasi yapılarca mecbur kılınan “çıkarıcı” (doğal maddeleri çıkarmaya dayalı, extractive] olarak nitelendirdikleri ekonomik 


369 Stanley L. Engerman ve Kenneth L. Sokolo , “Factor Endowments, Instititions, and Di erential Paths of 
Growth Among New World Economies: A View from Economic Historians of the United States,” Stephen Haber, ed., How Latin America Fell Behind: Essays on the Economic Histories of Brazil and Mexico, 1800-1914 (Stanford, CA: Stanford University Press, 1997) içinde; Stanley L. Engerman ve Kenneth L. Sokoloff, “Factor Endowments, Ineguality, and Paths of Development Among New World Economies,’ Economia 3, no. 1 (2002): 41-101. Stephen Haber benzer bir incelemeyi ortalama yağış miktarına dayanarak yapar. Ortalama düzeyde yağış alan bölgelerin demokratik devletler kurmaya daha meyyal olduğunu çünkü böylesine iklimlerin küçük çiftlik sahiplerinin tarımla uğraşmalarını desteklediğini ve toprağın daha eşit şekilde dağıtıldığını, böylelikle de siyasi gücün daha fazla paylaşıldığını belirtmiştir. 
Ne sınırlı yağış miktarına sahip çöl bölgeleri ne de çok yağışın olduğu tropik bölgeler bu tarz bir tarımı desteklemeye yatkın değildir. Stephen Haber, “Rainfall and Democracy: Climate, Technology, and the Evolution of Economic and Political Institutions” (yayınlanmamış makale, August 24, 2012). 

370 'Kreole (ing. Creole): Ebeveynleri Avrupa ve siyahi kökenli olan kimseler. 
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kurumları tesis ettiler. Bu ilk kurumsal yapılar çok dayanıklı olduklarını gösterdiler çünkü mevcut güç sahipleri hem ekonomik hem de siyasi sistemlere nüfuzu müteakip yüzyıllarda sınırlamaya devam edebilmişlerdir.”! 

Birçok iktisat tarihçisinin belirttiği üzere, zenginliği kuzeyin ılıman iklimlerine, fakirliği güneyin tropik iklimlerine bağlayan, Sachs ya da Diamond'ın sunduğu herhangi bir coğrafi determinizm, 1500'den günümüze kadarki dönemde ortaya çıkan “talih dönmesi” ile çelişmemiştir. İnsanlık tarihinin çoğu için, en zengin ve en üretken bölgeler ekseriyetle güneydedir. Bu öncelikle Avrupa için geçerliydi: Roma İmparatorluğu, Kuzey Afrika'nın geniş bir tahıl üretim bölgesi olması ve Britanya ve İskandinavya'nın barbar kabilelerince meskün yoksul sınır bölgeleri olması hasebiyle Akdeniz etrafını merkez almıştı. Çin imparatorluğu kuzeydeki Sarı Nehir vadisinde neşvünema bulmuştur ama sonra kuzeyden ziyade güney ve güneybatıya doğru yayılmıştır; soğuk bölgeler -Mançurya, Kore ve Japonya- gözle görülür şekilde çok az gelişmişti. Amerikalarda, en zengin medeniyetler olan Aztekler ve İnkalar, tropikal/subtropikal Meksika ve Peru'da gelişmişlerdir. Kuzey ve Güney Amerika'nın ılıman bölgeleri nispeten yoksul avcı-toplayıcı, çoban toplumlarca seyrek şekilde meskündu. Bu hal Batı Yarımküresini Avrupalıların fethinden sonra da devam etmiştir. İspanyollar imparatorluklarını önceki yerli medeniyetlerin payitahtına kurdular; köle merkezli zengin bir ziraat ekonomisi ise Karayipler'de ve kuzeydoğu Brezilya'da (yani subtropikal iklimde) gelişmekteydi. On yedinci yüzyılın başında, Barbados şeker adasının on üç Kuzey Amerika sömürgesinden, üçte iki daha zengin olduğu tahmin edilmektedir; Küba Amerikan Devrimi sırasında Massachusetts'ten çok daha zengindi.””? 


Sachs ve diğer yazarlar tarafından, dünyanın en zengin kısımlarının ılıman kuzey iklimlerinde bulunduğunun ifade edilmesi, Sanayi Devriminden hemen sonra ortaya çıkmış modern bir şeydir. Normalde, ekonomi teorisi zengin tarım topluluklarina ev sahipliği yapan bu tropikal ve subtropikal bölgelerin sanayileşmeye binaen avantaj kazanmış olabileceğini düşünür, çünkü bu bölgeler çok büyük emek ve sermaye stoklarına sahiptir. Acemoğlu, Robinson ve Johnson bunun böyle olmamasının sebebini, yine kurumlar dolayısıyla olduğunu öne sürerler: yoğun nüfusa 
371 Daron Acemoğlu, Simon Johnson, ve James A. Robinson, “The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation,” American Economic Review 91, no. 5 (2001): 1369-1401. Bu 

buluşlar Acemoğlu and Robinson, Why Nations Fail kitabında yer almaktadır. 
372 Daron Acemoglu, Simon Johnson, ve James A. Robinson, “Reversal of Fortune: Geography and Institutions in the Making of the Modern World Income Distribution,” Quarterly Journal of Economics 107 

(2002): 1231-94; David Eltis, Frank D. Lewis, ve Kenneth L. Sokoloff, ed., Slavery in the Development of 


the Americas (New York: Cambridge University Press, 2004), s. 1-27; Eric E. Williams, Capitalism and Slavery (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1994), s. 51-84. 


228 SİYASİ DÜZEN VE SİYASİ ÇÜRÜME 


sahip eski zengin bölgeler Avrupalı sömürgecileri cezbetti, bunlar da halkı köleleştirip doğal maddeleri işlemeye dayalı kurumlar tesis ettiler. Bu kurumlar sonradan, sanayi gelişimi için gerekli olan daha açık, rekabetçi piyasa ekonomilerini engellemeye yaradı. Bunun aksine fakir, seyrek yerleşimli bölgeler kötü kurum mirasının sıkıntısını çekmiyorlardı, ve daha kapsayıcı kurumların ortaya çıkmasına olanak tanıyorlardı. 


Bütün bu tartışmalarda ortak olan husus siyasi kurumların kökenlerini, iklim ve fiziki coğrafyayla sınırlı kalmadan, büyük oranda ekonomik unsurlarla izlemeleridir. Acemoğlu ve Robinson, Sachs ve Diamond gibi yazarların coğrafi determinizm olarak nitelendirdikleri şeyi eleştirip iyi kurumların gelişimle geleceğini belirtirken, yine de kurumların kökenlerini iklim ve coğrafya koşullarına bakarak izlerler. Coğrafya ve faktör donatımları siyasi kurumları şekillendirdikleri ölçüde belirleyici olarak kalırlar, sonrasında da devamlılık gösterirler. İklim ve coğrafyanın etkisi teknoloji sebebiyle zaman içinde açıkça değişir; böylece Karayip şeker ticareti transatlantik sevkiyattan hiçbir zaman çekilmeyebilirdir ve şeker kamışına pancar şekeri gibi alternatiflerin çıkmasıyla rekabet çok daha az olabilirdi. 
Yine de, bu gelenekteki bütün yazarlar coğrafya, iklim, hastalıklar, işçi ve değerli metaller gibi kaynaklara erişilebilirlik, yağış miktarı, tarım alanlarının elverişliliği gibi ekonomik unsurların kurumların doğasındaki nihai belirleyiciler olduğunda hemfikirdir. Açık bir şekilde maddi olmayan unsurların -fikirler, ideoloji, kültür yahut sömürgeleştirilmiş her bir topluma özgü gelenekler- günümüzdeki siyasi ve ekonomik gelişimin sonuçlarını açıklamada pek önemli olmadığını öne sürerler. 


BİR, İKİ, ÜÇ, BİRÇOK DETERMİNİZM 

İktisatçılar tarafından sunulan bu geniş tartışma çok temel bir eleştiri ile karşılaşır, tabi ki bariz determinizmi sebebiyle. Jeffrey Sachs gibi yazarlar, tropikal bölgelerde yer alan araziler veya suyollarına erişimin olmaması gibi değiştirilemez unsurların bazı ülkelerin fakir ve geri kalmasının sebebi olarak gösteriyor gibi durmaktadırlar. Eleştiriler, ikisi de tropik bölgede yer almasının yanında doğal kayaklar elde etmeye yönelik sömürgeci kurumlara sahip olan, ekonomik açıdan başarılı Singapur ve Malezya'ya geçmişin zorunlu olarak geleceği şekillendirmediğini göstermek için işaret ederler. Genelde, insanlar bu tür tartışmaları sevmezler çünkü bu tartışmalar insan etkinliğine, insan ırkının mevcut koşullara hâkim olabilme yetenegine karşı çıkıyor gibi görünür. 

Ancak, iklim ve coğrafyanın kurumları şekillendirmedeki önemini yok saymadan önce çok mühim olan birçok kapsamlı tarihi gerçeği göz önünde bulundurmalıyız. 
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Coğrafya ve iklim devletin ilk kurulma aşaması için çok önemlidir. İlk ciltte belirtildiği gibi, dünyanın herhangi bir yerindeki ile devletler çok belirgin bazı coğrafi koşullar altında ortaya çıkmıştır. Çoğu, mümbit toprağın verimli üretime ve yüksek nüfus yoğunluklarına izin verdiği, Nil, Dicle, Fırat, Çin'de Sarı Irmak, Meksika Vadisi gibi alüvyal vadilerde tezahür etmiştir. Dahası bu vadilerin ne çok ufak veya ne de çok büyük olmalıdır. Eğer Papua Yeni Gine ve Güneydoğu Asya'daki gibi bu vadiler çok küçüklerse, burada bölgeye hâkim olacak, devlet seviyesinde kurumlar oluşturacak ekonomilerden yararlanacak yeterli büyüklükte nüfuslara destek sağlayamayacaktır. Diğer taraftan, bunlar çok büyük ve açık olurlarsa, kölelerin ve diğer hizmet eden insanların devlet otoritesinden kaçmasını engelleyemezler. Kabile toplulukları eşitlikçidir ve geniş arazilerde geçinip gidebilirler. Bunun aksine devletler cebridir ve genelde kendi vatandaşlarının itaatlerini mecbur kılarlar. Antropolog Robert Carneiro, ilk devletlerin oluşmasına imkân olması için bir derece coğrafi bölgenin gerekli olduğunu ileri sürer. Arkeolog lan Morris medeniyetlerin yükselişinin ortak çevre koşullarını paylaşan yerlerde (buna “talihli enlemler” der) dağıldığına işaret etmiştir, tıpkı Avrupa ve Çin'de görüldüğü gibi.*” 

Bu coğrafi koşullar bütün dünyadaki siyasi organizasyon seviyelerinin dağılımını açıklamada oldukça iş görür. Bugün dünyada varlığını sürdüren ve devlet kurmaya direnen birçok kabile ve/veya grup düzeyinde topluluk mevcuttur. Ancak bunlar çok belirgin koşullarda yaşamaktadırlar: dağlar (Afganistan veya Güneydoğu Asya'nın dağlık kısımları), çöller (Arap yarımadasındaki Bedeviler, Sahra göçebeleri, Kalahari'deki Kung San), yağmur ormanları (Hindistan'da ve Afrika'nın bazı kısımlarındaki kabileler), yahut aşırı Kutup iklimi (Eskimolar, kuzey Kanada'daki Inuitler). Bunlar varlıklarını devam ettiriyorlar çünkü devletlerin böylesine bölgelere askeri güç yönlendirmesi zordur. Modern insanlar tarafından kırk bin yıldır meskün olduğu halde Papua Yeni Gine'de yerli bir devletin zuhur edemeyişi bu bölgede büyük bir medeniyeti destekleyecek genişlikte hiçbir alüvyal vadinin olmayışı (burada sadece sonu gelmeyen küçük dağ vadileri mevcuttur) ile alakalı gibi durmaktadır. Afganistan binlerce yıldır meskün bir kavşak gibidir ancak bugüne kadar güçlü bir merkezi devlet hiç zuhur etmemiştir; oysa ki Yunanlardan İranlılara, İngilizlerden Sovyetlere ve NATO'ya kadar birçok işgalci buna uzun çabalar harcamıştı. Dağlık arazi ve Afganistan'ın suyollarından uzak oluşuna ilaveten, 
373 Bu ve diğer teoriler şurada tartışılmaktadır: Fukuyama, Origins of Political Order, böl. 5; Robert L. Car- 


neiro, “A Theory of the Origin of the State,” Science 159 (1970): 733-38; lan Morris, Why the West Rules—For Now (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2010). 
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güçlü İran, Rusya, Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerle etrafının çevrili olması bu sonucu açıklar mahiyettedir.” 


Fiziki coğrafya mutlakıyetçilik ve demokrasinin varlığı ile yokluğunda bir rol oynar. Ancak coğrafya ile işleyen mekanizma, hiçbir iktisatçı tarafından öne sürülmemiştir. Bu unsur Montesquieu tarafından belirtilmiştir ve bazı arazilerin askeri işgal veya savunma için uygun olup olmamasıyla ilişkilidir. İktisatçılar siyasi gücün ekonomik güçten geldiğine ve ekonomik çıkarlara hizmet ettiği inanmaya yatkındırlar. Ancak siyasi güç genelde; liderlik, maneviyat, motivasyon, strateji, lojistik ve tabi ki de teknolojinin ürünü olan üstün askeri teşkilata dayanır. Kaynaklar, doğal olarak askeri gücün önemli bir bileşenidir, ancak ekonomik gücün askeri güce basitçe dönüştürülmesi gibi bir şey söz konusu değildir. Neredeyse iki bin yıldır, Orta Asya'daki kabile düzeninde bulunan atlılar, çok daha zengin ve karmaşık yapıdaki meskün tarım medeniyetlerini işgal etmeyi başarabiliyorlardı. Bu grupların en meşhurları Moğollardır. On üçüncü yüzyılın başlarında İç Asya'daki anayurtlarından çıkan Moğollar bugünkü Rusya, Ukrayna, Macaristan, İran, Bütün Song Çini, Doğu Akdeniz ve kuzey Hindistan'daki bazı bölgeleri fethetmişlerdir. 


Bu fetihler iki maddi unsurla mümkün olabilmiştir: ilki, Jared Diamond'un ifade ettiği gibi, İspanyollarca takdim edilmeden önce Yeni Dünya için bilinmez bir şey olan atın ehlileştirilmesi; ve ikincisi, Avrasya'nın çoğunun düz ve açık bir plato olması. Moğolların muazzam hareketliliği, ağır lojistik kervanlarının onlara engel olmaması ve saldırdıkları zengin medeniyetlerin avcısı olarak yaşamaları sebebiyledir. 
Göçebe işgalcilerin tarım kültürlerini istila etme kabiliyetleri, büyük Arap tarihçi İbn Haldun'un ifade ettiği üzere, Orta Doğu, Çin ve Orta Asya'ya komşu diğer medeniyetlerin karakteri olan ve sürekli yinelenen serpilip çökme döngüsüne yol açar. 


Bu ve diğer atlı kabile gruplarının güç sınırları fiziksel koşullarla belirlenmiştir. 
Avrupa'da, Moğollar atlarının hızlı hareketine engel olan bir takım dağ dizileri ve daha önemlisi yoğun ormanlar ile karşılaştılar. Hindistan'da, Ganj ovasının sıcak ve nemli koşullarında yayları dağıldı. At ve deve sırtındaki Arapların Batı Afrika fetihlerinin sınırları, ormanlık alanlarda atlarını öldüren çeçe sinekleri tarafından belirlenmiştir. Bu, Batı Afrikalı ülkeler Nijerya, Benin, Togo, Gana, ve Fil Dişi Sahilleri gibi Müslüman ülkeler ile Hıristiyan/animist Güney arasındaki sınırı açıklar.” Orta Asya'dan gelen barbarların fetihlerin sonu ancak Avrupalıların barutu 
374 Doğu Asyadaki devletlerin kendi iç bölgelerini hizaya getirememeleri hakkında, bkz.James C. Scott, The 
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ve ateşli silahları alması ile birlikte olabilmiştir, çünkü bunlar savunma konumun- daki askerlerin, atlıları uzaktan öldürebilmesine olanak sağlamıştır. 


Bu coğrafi ve teknolojik koşulların siyasi etkisi, batılarına uyum gösteren Rusya ile Baltık ve Doğu Avrupa devletleri tarafından benimsenen farklı siyasi güzergâhlarda da görülebilir. Rusya 1230'larda Moğol komutanları Batu Han ve Subutay tarafından fethedilmişti ve sözde Moğol boyunduruğu bir sonraki 250 yıl boyunca varlığını sürdürdü. Moğollar, Rus tebaalarının refahlarıyla hiç mi hiç ilgilenmiyorlardı ve bir takım Rus hizmetkarlar vasıtasıyla vergilerini aldıkları çapulcu bir devlet tesis etmişlerdi. Moğollar Kievli Rusların yeni yeni teşkil ettikleri devleti yerle bir edip Rusya'nın, Bizans'la, Orta Asya'yla ve Avrupa'yla ticaret yapıp entelektüel alışverişte bulunmasını engellemişti, ve böylece Rusya'nın Bizans-Roma hukuku geleneklerinin de sonunu getirmişti. Rus siyasi gelişiminin zamanı Moğol işgali sonrasında gelen prenslikler dönemine kadar gecikti. Bu dönemde güç yüzlerce küçük prensliğe dağıldı. Ardından, Batı Avrupa'da olduğu gibi güçlü yerel hükümetler sağlayan köklü bir feodalizm gelişmedi; tabi ki, feodal gücü korumak için çok önemli olan güçlü kaleler inşa etmeye vakit yoktu. 


Coğrafya, mutlakıyetçi güçlü bir Rus Devleti meydana getirmek için çok önemli bir rol oynuyordu; bu devletin toplum üzerindeki otoritesi ve gücü Batı Avrupa mutlakıyetçiliğinde deneyimlenmiş olandan çok daha fazla idi. Güç, Moskova'da III. Ivan (1440-1505) idaresinde Rurik Hanedanrnda merkezileşmişti, sonraki çarlar idaresinde ise büyük arazilere yayılmaya başlandı. Rus stepinin açıklığı, aristokratik boyar sınıfının nispeten zayıflığıyla birlikte, Moskovalılara büyük bir ilk hareket eden avantajı sağladı. Moğol tarzı hafif atlı biçiminde bir orta hizmet sınıfının teşkil edilmesiyle, Moskovalı çarlar, Polonya, Litvanya ve Türklerle güneyde karşı karşıya gelmeden önce, bazı doğal savunma engelleriyle karşılaşmıştı. Novgorod gibi, Batı Avrupa'daki siyasi özgürlüğün gelişmesi için çok önemli olan bağımsız ticaret şehirleri askeri olarak yenilip, Moskova'nın merkezi kontrolüne alınmıştı. 


Montesguieu “doğal ayrımların birçok milletin ortalama bir boyutta şekillendirdiği”ni söylediğinde Avrupa'daki siyasi özgürlüğün gelişiminde coğrafyanın etkisi hakkında oldukça derinden bilgiliydi. Avrupa'nın coğrafyası, Afrika'nın aksine, güçlü devletlerin oluşmasına katkı sağlamıştı. Avrupa milletleri arasındaki siyasi rekabet sağlam hukuklu güçlü devletlerin inşasını gerektirdi; bu olmadan “devlet çürür ve komşularına yem olur”. Diğer taraftan Avrupa'nın büyük nehirleri, sıra dağları ve ormanları herhangi bir devletin üstün gelmesini çok zor kılıyordu. Sonuçta hiçbir fatih, Çin imparatorları yahut Rus çarlarının yaptığı biçimde, bütün Avrupa yı hâkimiyeti altına alamadı ve tek bir siyasi otoriteye tabi kılamadı. Avrupa 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coğrafyasının özgürlüğe katkıda bulunan bir diğer talihli özelliği büyük, fethi zor bir adanın kıtanın hemen yakınında bulunmasıdır; ki bu ada hiç de azımsanmayacak bir servet ve deniz gücünü toplamayı başarmıştı ve bölgenin geri kalanına hükmetmeye çalışanlara karşı dengeleyici bir rolde davranıyordu. İngiltere on beşinci yüzyılın sonunda İspanyol armadasına, on yedinci yüzyılda XIV. Louis'nin yayılmacı planlarına, on dokuzuncu yüzyılda Napolyon'a, yirminci yüzyılda Hitler'e direndiğinde hep böyle olmuştur. 


ÜÇ BÖLGE 


İlerleyen kısımlarda gelişmekte olan dünyadaki üç bölgedeki siyasi kurumların gelişiminin izini süreceğim: Latin Amerika, Sahra Altı Afrika, ve Doğu Asya. 


Doğu Asya tabi ki bugün, gelişmiş ülkeler kulübüne başarılı şekilde girmiş olan Japonya, Kore, Tayvan, Hong Kong ve Singapur, ve Birleşik Devletler'den dünyanın en büyük ekonomisi unvanını alma yolundaki Çin ile büyük bir yıldız. Bunun aksine Sahra Altı Afrika ise, 2000'lerin başlarında bir takım nispeten iyi performans sahibi ülke bulunmasına rağmen en fakir bölgedir. Latin Amerika ortalarda bir yerdedir: Dünya Bankası'nın “orta gelirli” olarak nitelendirdiği ülkeler (Meksika, Brezilya ve Arjantin gibi) ile muhtemel bir istisna olacak olan Şili gibi ülkeleri bir arada bulundurur, hiçbiri de Avrupa, Kuzey Amerika veya kuzeydoğu Asya'da yer alan yüksek gelir seviyelerine yakın zamanda erişebilecekmiş gibi durmamaktadır. 


Dahası, sömürgeciliğe dair literatür sömürgeci miraslara genel olarak büyük bir önem vermektedir. Bugünkü kurumsal neticeleri, ve dolayısıyla büyüme sonuçları, sadece sömürgeci güçlerin politikalarından değil aynı zamanda daha evvelden var olan yerel kurumların doğasından da etkilenir. Özellikle, modern dönemde Doğu Asya'nın üstün performansı birçok Doğu Asyalı devletin Batı ile temas etmeden önce güçlü, modern devletler geliştirdiği gerçeği ile doğrudan ilişkilidir. Çin ve Japonya'da bu durum, yabancı güçler tarafından tümden fethedilmelerini ve tabi olmalarını önlemiştir. Bunun aksine Sahra Altı Afrika'da, Avrupalıların fetihleri başladığında kıtanın yarısı kabile düzeyinde örgütlüydü. Mevcut “devletler” çok ilkel ve zayıftı. Bu sebeple sömürgeci güçler üzerine inşa edecekleri yerli güçlü devlet gelenekleri bulamadılar. Latin Amerika yine orta bir konumdadır: İspanya, Meksika ve Peru'daki büyük imparatorluklarla ve yoğun nüfusla karşılaştığında bu siyasi yapılar göründüğünden daha az zorluydu ve Çin bağlamında pek de modern değillerdi. Bir anda çöküverdiler, hem de hastalık büyük zarar vermeden önce, ve kurum kalıntısı namına hiçbir şey bırakmamışlardı. Bu hal, yeni sömürgeci güçleri Yeni Dünya topraklarında kendi feodal kurumlarını inşa etmek için serbest bıraktı. 
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Kaynaklar ve nüfusun Yeni Dünya'daki kurumları nasıl etkilediği; İspanyol kurumlarının doğası ve Madrid'in bunları nasıl nakletmeye çalıştığı; doğuştan gelen yapılarının ve etnisitelerin hukukun üstünlüğü ile hesap 


verebilirliği nasıl zayıflattığı 


Latin Amerika, Batılı olmayan dünyada Avrupalılarca sömürgeleştirilen ilk yerdir. 
Burası ayrica, siyaset kurumlarının kökenine dair günümüz iktisat teorilerinin asıl olarak geliştiği yerdir. Bu bölgenin çoğunda otoriter, oldukça eşitsiz siyasi kurumların tesis edilmesi, sömürgecilerin karşı karşıya kaldığı coğrafya, iklim, kaynaklar ve diğer maddi koşullar sebebiyle ekonomik üretimin “çıkarıcı” mahiyette olmasına bağlanmaktadır. Bu bakımdan kurum özellikleri, onları ortaya çıkaran asıl ekonomik ve teknolojik koşullar değişmeye başladıktan sonra da devamlılıklarını yüzyıllarca sürdürmüştür. Kuzey Amerika'da zuhur eden farklı tür siyasi kurumlar -daha demokratik, eşitlikçi, ve ekonomik açıdan liberal- daha çok burada rast- 


lanılan tarım üretiminin farklı koşullarını yansıtmaktadır. 


Bu temel hikâye doğrudur. Latin Amerika daha düzelememiş eşitsizliğin “doğum kusuru” karakterize edilmektedir. Ancak kurumların kökenine dair ekonomik yorum dört başı mamur bir hususiyette değildir. Latin Amerika kurumları fazla belirtilmiştir: yani, otoriter ve bağnaz karakterleri birçok kaynağa mebnidir ve sadece sömürgecilerin rastladığı maddi koşullarda bulunmazlar. Eğer koşullar doğru olsaydı, İspanyollar ve Portekizliler Avrupa'daki gibi liberal, eşitlikçi kurumlar oluşturup bunları Yeni Dünya'da tesis edecek değillerdi. Aslında bunlar sömürgelerinde kendi siyasi sistemlerinin yeni bir biçimini oluşturmaya çabalıyorlardı. 
Anayurttaki koşullar on sekizinci yüzyılda Bourbon monarşisinin idaresinde bir dizi gösterişsiz liberal reform ile değişmeye başlayınca, İspanya'nın kendisi de li- 


beralleşmiştir, Amerikalara ithal edilen kurumlar da aynı şekilde liberalleşmiştir. 
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Kuzey ve Latin Amerika arasındaki gerçek farklar, kurumların başlangıçta nasıl olduğundan çok sonradan neler olduğunun altında yatmaktadır. Neredeyse bütün Avrupa, İngiltere dahil, on altıncı yüzyılın başında otoriter, hiyerarşik ve eşitsizdi. 
Ancak sonraki iki yüzyılda bir dizi şiddetli savaşa girip devrimler yapan ülkeler, ilk olarak bir takım güçlü, sağlam modern devletler oluşturdular; ikinci olarak da nihayetinde modern demokrasiyi oluşturan siyasi kurumlardaki değişiklikleri yaptılar. Bazen gerçekleşmeyen şeyler, daha sonra meydana gelen olayların açıklanmasında gerçekleşen şeyler kadar önemlidir, tıpkı Sherlock Holmes'ün bahsettiği havlamayı beceremeyen köpek gibi. Latin Amerika'da, havlamayan bir köpek mevcuttur: Batı Avrupa devletlerini ve milli kimliği şekillendirmede çok önemli olan büyük ölçekli ve devamlı siyasi şiddet Yeni Dünya'ya etki etmemiştir. Bir taraftan, bu iyi bir şeydi: Latin Amerika Avrupa ya da Asya'dan daha barış dolu bir kıtadır. Diğer taraftan sonuç olarak siyasi kurumları daha yavaş gelişmiştir, ve eski otoriter hükümet biçimleri ile bunların temel aldıkları sosyal eşitsizlikler çok daha uzun süre varlık göstermeye devam etmiştir. 


SÖMÜRÜ 


İspanyollar Yeni Dünya'yı stratejik sebeplerle işgal etmemiş (tıpkı Avrupalı güçlerin on dokuzuncu yüzyılın sonlarında Afrika'da yaptıkları gibi), kendi yaşam tarzlarını bu bölgeye mutlak suretle dayatmak istememişlerdi. Sömürgelerini zengin olmak için kurdular, ve bu amaçla, Meksika ve Peru'daki Aztek ve İnka imparatorluklarının payitahtları gibi zaten zengin ve nüfusu fazla olan bölgelere yöneldiler. Aztek başkenti Tenochtitlan (bugünkü Mexico City) şehrinin yer aldığı Meksika Vadisi Hernando Cortés’in seferi sırasında belki bir milyon yerliyi barındırıyordu, etraftaki bölgelerde birkaç milyon kişi daha vardı. İnka İmparatorluğu Ekvador dan kuzey Şili'ye dek uzanıyordu ve on milyon kadar yerliyi ihtiva ediyordu. İspanyollar, Meksika ve Peru'daki iki karargahlarında yerleşmişlerdi çünkü buralarda değerli altın ve gümüş buluyorlardı ve yoğun nüfusu köle işçi olarak kullanabiliyorlardı. 


İspanyollar öncelikle, fethettikleri imparatorlukların zenginliklerini yağmalayarak kendilerini zengin etti. (İnka kralı Atahualpa'ya hayatını karşılık büyük bir odayı altın ve gümüşle doldurması söylenmişti, bunu yaptığı halde İspanyollar tarafından öldürülmüştür.) bu kaynaklar tükendiğinde, yenilerini buldular: Meksika, Zacatecas'ta gümüş madenlerini, Huancavelica'da cıva madenlerini, ve Andlar'daki Potosi gümüş dağını (sonra Üst Peru kısmı, şimdiki Bolivya). 


Kanuni olarak yerli halk Kralın tebaası olarak görülüyordu ve mülkleri de aynı kanuni hakla Avrupalılarınki gibi korunuyordu. İspanyol Krallığının fatihlerin 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toprak değil de halk üzerindeki hakları hibe ettiği bir kurum olan encomienda köleliğin alternatifi olarak düşünülüyordu. Bunun idaresinde, yerliler bazı korumalar sağlanması karşılığında çalıştırılabilirdi. Bazı durumlarda, kilise İspanyol Krallığının yerel temsilcileri vasıtasıyla yerel nüfusu yerleşimcilerin sapkınlığından savunmaya çalışarak müdahil olurdu. Uygulamada ise bu kanuni korumalara rastlanmaz, ve de facto kölelik İspanyol yerleşimci toplumu tarafından idare edilen yaygın bir uygulama halini almıştır. On altıncı yüzyılın sonlarına doğru Vali Francisco de Toledo idaresinde İnka mita (zorunlu çalışma) kurumu daha sert bir biçimde yeniden düzenlendi; artık bu zoraki iş, işçilerin topluluklarından daha uzun süre ayrı kalmasını ve madenlerdeki aşırı tehlikeli koşullara dayanıklı olmasını gerektiriyordu. Sömürgeci otoriteler, işçileri daha iyi şekilde kontrol etmek ve görevlendirmek için, işçilerin zaten giderek azalan topluluklarını zorla göç ettiriyorlardı 


(buna reducciones denirdi).”6 


Latin Amerika'daki elitler hem İspanyol sömürgeci otoriteler -peninsulares- hem de Kreoleler olarak bilinen beyaz yerleşimci nüfustu. İspanyolların ilk politikası, yerleşimcilere toprak hakkı vermeyen encomienda gibi kurumlar vasıtasıyla yerleşmiş bir aristokrasi tesisini engellemekti. Ancak Kreolelerin varlığı, yine de onların büyük toprak sahipleri olmasına imkân sağlamıştı: İspanya'dan alınmış, toprak sahibi ailelerin mülklerini abad kılmalarına izin veren bir tür büyük evlat kuralı [primogeniture] olan mayorazgo ile hızlandırılmış bir süreçti bu. Toprak sahiplerinin arazilerinde değil şehirlerde yaşama eğilimleri İspanya'dan olduğu gibi buraya nakledilmiştir; köylü işçiler toprak sahiplerinin yokluğundan fayda sağla- 


yan idareciler tarafından kontrol ediliyordu. 


Elitlerin bir kısmı merkantilist kurallarla yönetilen Krallık tarafından bahşedilen ticaret tekellerinden fayda sağlayan tacirlerdi. Bu iki grup bir arada yaşardı; temel ürünleri ihraç eden tacirler, toprak sahiplerine her daim kâr getirme güvencesi veren piyasaları koruması için yine bu toprak sahipleri tarafından üretilmişlerdi. Bu şehirli tacir elit, zamanla zayıflayan Habsburg sömürge rejiminden unvanlar ile makamlar satın aldı ve eski Fransa ve İspanya rejimindeki elitlere benzer bir şekilde güçlerini perçinlediler.?”7 
376 J. H. Elliott, Empires of the Atlantic World: Britain and Spain in America, 1492-1830 (New Haven: Yale 

University Press, 2006), s. 23; James Mahoney, Colonialism and Postcolonial Development (New York: 

Cambridge University Press, 2000), s. 69-70; D. K. Fieldhouse, The Colonial Empires: A Comparative 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Amerikalarda güçlü şekilde mevcut olan etnik ve ırki kırılmalar sınıf farklarını güçlendirdi. Tarihçi David Fieldhouse'un ifadesi ile, “Meksika ve Peru'daki halklar Avrupalı işçi sınıfının rolünü aldığı için, İspanyol Amerika'da beyaz bir proletaryaya yer yoktu; ve bu İspanyol sömürgelerini, “halis” Avrupalı yerleşimciler halindeki Kuzey Amerika'dakilerden ayırır.” Sınıf farkları, ırki ve etnik farklarla örtüşür, fakir ile zengin arasında gözle görülür bir sınır çizer; daha doğrusu, ırklar arası evlilik göz önüne alınırsa, bu farklı renkler toplumdaki yerleri belirlediği halde beyazlardan siyahlara doğru bir süreç yaratır. Yüzyıllar boyunca bölgenin siyasetini şekillendiren bu toplumsal tabakalaşmadır, ve birçok açıdan bugün dahi devamlılığını sürdürmektedir. 


KÖLELİK-ÇİFTLİK KOMPLEKSİ 


İklim ve coğrafyanın doğrudan siyasi sonuçlar doğurabileceği tek bir yer varsa, orası Avrupa'ya tropik tarım ürünlerinin, bilhassa şekerin, ihraç edildiği bir çiftlik kompleksidir. Şeker buğday veya mısır gibi temel gıda maddelerinde ayrılır çünkü şeker aile çiftçiliğine uygun değildir. Aileler şeker ile beslenemez; bu tamamen bir ihracat ürünüdür. Yetiştiği yere yakın bir yerde işlenmelidir, büyük sermaye yatırımı gereklidir ve ölçek ekonomilerinden fayda sağlayabilir. En iyi, tropikal veya subtropikal bölgelerdeki nemli, sıcak iklimlerde yetişir. Şeker, on beşinci yüzyılın başlarında Portekiz ve diğer güney Avrupa bölgelerinde yetiştiriliyordu, ancak sonra bu Portekiz'in Sâo Tome gibi Batı Afrika sömürgelerine taşındı. Ve burada Afrika köleliği ile ilgili vahşi ilişki başlamış oldu, çünkü Kongo ve Benin krallıkları, şeker çiftliklerinde çalışılması için etraftaki işçi kaynaklarını vermişti.” 


Batı Afrika'da kölelik, Avrupalılar on beşinci yüzyılın sonlarında buraya gelmeden birkaç yüzyıl önce, Kuzey Afrika ile Orta Doğu arasındaki Sahra üzerinden yürütülen ticaret dolayısıyla mevcuttu. Portekizliler burada, São Tome'daki şeker çiftliklerinde çalıştıracakları hazır köle kaynakları buldular. 1494 Tordesillas Antlaşması bugünkü Brezilya'nın sahipliğini Portekizlilere verdiğinde, bu işçi sisteminin ihraç edilebilir olduğu görüldü. Peru ve Meksika'nın aksine, Portekizliler kendi Yeni Dünya topraklarında çok az altın ve gümüş bulmuşlardı; büyük insan topluluklarına da rastlamadılar. Ancak kuzeydoğu Brezilya, Portekizlilerin Afrika'dan getirdiği şekeri yetiştirmek için mükemmel bir iklime sahipti. Brezilya'da kurulmakta olan yeni sömürgeye Batı Afrika'dan köle nakletmek nispeten kolaydı, hâkim rüzgarlar doğudan batıya seyahatleri, hâkim rüzgarların ters istikamette estiği kuzey 
378 Fieldhouse, Colonial Empires, s. 14. 
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Atlantik'e nazaran çok daha kolay kılıyordu. Tropik bölgelerdeki şeker üretiminin sert koşulları altında köle nüfusu yeterli derecede çoğalmıyordu, bu sebeple bir ticaret üçgeni oluştu: köleler Brezilya'ya taşınıyordu, şeker ve rom gibi şeker ürünleri Avrupa'ya naklediliyordu, ve Avrupa'da üretilen ürünler daha fazla köle karşılığında Afrika'ya gönderiliyordu. 


Böylelikle, yükselen piyasalara sahip BRICS grubunun kurucu üyesi ve Latin Amerika'nın sanayi açısından en etkin gücü olan Brezilya yola, köle işçilere dayalı bir tarım sömürgesi olarak çıktı. Portekiz, İspanya'nın Meksika ve Peru'yu idare ettiği şekilde Brezilya'yı idare edecek güce ve kaynağa sahip değildi. Bunun yerine, buraya yetki verdi ve bölgeyi idare ettikleri bölgenin asıl hüküm sahipleriymiş gibi davranan bir grup “atanmış amire” toprak verdi. Bu toprak bağışları çok büyüktü; sahilden 210 kilometre, içe doğru ise 800 kilometrelik bir alanı kaplıyordu. Aslında otorite, güçlü ancak hâlâ dar kafalı olan köle sahibi çiftçi sınıfının elindeydi, on altıncı yüzyılın sonuna kadar nispeten merkezi olmayan bir siyasi sistemde azımsanmayacak ölçüde siyasi güç toplanmıştı.” 


Şeker devriminin ikinci aşaması uzak kuzeyde, Karayipler'de meydana geldi. 
Karayipler'de koşullar ve ticaret rüzgarları Britanya ve diğer Kuzey Avrupa bölgelerine nakliyat için uygundu. Kristof Kolomb ile karşılaşan Carib ve Arawak yerlilerinin nüfusu hastalıklar ve zaten az olan genç nesillerinin, beyazlar ve köleler içerisinde asimile olması sebebiyle uzun süredir yok olmaktaydı. On altıncı yüzyılın ortalarında, Barbados ve Windward ile Leeward Adaları büyük bir ihracat sanayinin merkezi oldu; bu merkez sonradan batıya doğru, Fransız sömürgesi Saint-Domingue (bugün Haiti), Jamaika, Porto Riko, ve nihayetinde Küba'ya taşındı. İngiltere, Fransa, İspanya, Hollanda ve hatta Danimarka hem sömürgeleştirme sürecine hem de burada tarım sanayinin kurulmasına katıldı. İlk günlerde, çiftliklere yatırım yapan ticari şirketler Afrikalı köleler gibi, sözleşmeli beyaz işçiler de kullanmak istiyorlardı, ama siyahilerin Avrupalılara nazaran hastalıklara daha dirençli olduklarını ve sert koşulların üstesinden daha iyi gelebildiklerini gördüler. Bu Afrikalıların Yeni Dünya'da zenginleştiği anlamına gelmez; Brezilya'da olduğu gibi, köle nüfusu kendini tazeleyemedi ve böylelikle Afrika'dan yenilerinin devamlı gelmesine bağlı oldular. Sonuçta, Amerika'ya taşınan Afrikalıların sayısı, 1600-1820 arasında beyaz Avrupalıların sayısını beşe katladı.” Kölelik, gelişmekte olan tran- 
380 A.ge, s. 42-45; Thomas E. Skidmore ve Peter H. Smith, Modern Latin America, 6. b. (New York: Oxford 

University Press, 2004), s. 22-26. 

381 Gavin Wright, Slavery and American Economic Development (Baton Rouge: Louisiana State University 

Press, 2006), s. 14. Philip Curtin Barbados şeker adasının 1680'lerde Massachusetts veya Virginiadan 


daha fazla nüfusa sahip olduğunu ve İngiltere'den dör kat daha yoğun şekilde meskun olduğunu belirtir (Rise and Fall of the Plantation Complex, s. 83). 
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satlantik ticaret ekonomisinin ayrılmaz bir parçası oldu. Britanya'nın köle sömürgelerinden ihracat diğerlerinin değerinin on katına kadar ulasmist1.*” 


İklim ve coğrafya böylelikle Philip Curtin'ın “çiftlik kompleksi” dediğinin ve meydana getirdiği köle kurumunun gelişmesinde gözle görülür bir etkiye sahipti. 
Sömürgeci gücün kimliği köleliğin arttığı yerde bir fark yaratmadı; daha liberal İngilizler ve Felemenkler bu ticarette katılmaya otoriter İspanyollar kadar hevesliydiler. 


Fiziksel koşulların kurumlardaki önemini kanıtlayacak tek bir tarihi vaka varsa o da köleliğin ve Birleşik Devletler'in güneyinde pamuğun artmasıdır. Kölelik tabi ki Bağımsızlık Savaşı sırasında kuzey eyaletler dahil bütün Birleşik Devletler'de mevcuttu. Ancak bu dönemde birçok insan bunun ölmekte olan bir kurum olduğuna inanıyordu. George Washington ve Thomas Jefferson köleye sahip olduğu halde, tütün ve buğday gibi ürünlerin emeğe bağlı ekonomileri köleye uygun değildi. 


Bunların hepsi Amerika'nın güneyinde pamuğun yayılmasıyla birden değişti. 
Çırçır makinesinin icadı ve on dokuzuncu yüzyılın başında Britanya'da ortaya çıkan tekstil sektörünün ham pamuk ihtiyacının fazlaca artmasıyla bu değişime yardım etmiştir. Şeker gibi Pamuk da büyük çiftliklerdeki ölçek ekonomilerinden yararlandı ve köleye talebi fazlasıyla artırdı. Karayipler ve Brezilya'nın aksine karasal Birleşik Devletler'de köle nüfusu güzelce artabiliyordu, hatta 1807'de köle ticareti- nin sonu geldikten sonra bile bölgenin büyük sermaye kaynağı olan giderek artan bir köle nüfusu mevcuttu. 


Tarihçilerin arasında Kuzey Amerika köleciliğinin ekonomisine dair uzun ve genellikle şiddetli bir tartışma vardır. Bazıları, İç Savaş öncesi birçok kölelik eleştirisi ile birlikte, bu uygulamanın ekonomik açıdan serbest emek kavramları ile baş edemeyecek ölçüde yetersiz olduğunu ve serbest piyasa koşullarında kendi kendisine yok olacağını iddia eder. Bir takım Marksist tarihçiler de İç Savaş'ın köleliği dert edinen ahlâki düşüncelerle değil, serbest ve kölelik olarak ikiye ayrılmış emek biçimleri arasındaki rekabetten çıktığını iddia eder. Her şeyi göz önüne alarak, İç Savaş'ın çıktığı döneme kadar, köle merkezli tarım üretiminin, ekonomik girişimin çok rekabetçi bir biçimi olduğu ve savaştan ile köleliği kalkmasından hemen sonra güneydeki kişi bası gelirlerin Kuzeye nazaran azaldığı görülebilir.” 

382 Wright, Slavery and American Economic Development, s. 16. 

383 Köleliğin yaratılmış bir şey olduğu görüşü Ulrich B. Phillips tarafında, American Negro Slavery (Baton 
Rouge: Louisiana State University Press, 1966) eserinde belirtilmiştir. Köleliğin finansal kapasitesine dair bkz. Alfred H. Conrad ve John R. Meyer, “The Economics of Slavery in the Ante Bellum South: Comment,’ American Economic Review 66, no. 2 (1979): 95-130; Robert W. Fogel ve Stanley Engerman, Time on the Cross: The Economics of American Negro Slavery (Boston: Little, Brown, 1974); Robert W. 


Fogel ve Stanley L. Engerman, “Explaining the Relative Efficiency of Slave Agriculture in the Antebellum South,” American Economic Review 67, no. 3 (1977): 275-96. 
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Kuzey Amerika'daki köleliğin güçlü bir ekonomik menfaat olarak ortaya çıkması kısa sürede, İngiliz yerleşimcilerin beraberlerinde getirdikleri demokratik ve eşitlikçi siyasi eğilimleri mahvetti. İç savaş öncesinde, “olağandışı kurumun” güneyli savunucuları köleliği savunmak için, İncil'den alınma, ırkların doğal düzenine atıfta bulunan, üretilmiş hiyerarşi ve ırk üstünlüğü geleneklerinden alınma bir dizi yeni argüman geliştirdiler. Abraham Lincoln bu teoriler ile ülkenin kurucu ifadesi olan “herkes eşit yaratılmıştır” ilkesi arasında bir çelişki olduğunun altını çizmiştir, 


ancak yine de ekonomik menfaatin ilkeden baskın çıkmasının önüne geçememiştir. 


YEREL DEVLETLER 


Latin Amerika'nın kurumsal gelişiminin büyük muammalarından biri Kolomb öncesi Amerika daki yerel siyasi kurumların neden sonraki gelişmelerde daha büyük bir rol oynamadığıdır. Latin Amerika kurumları büyük oranda Avrupalı yerleşimciler tarafından, ya Avrupa'dan ithal edilerek ya da mevcut bulunan koşullara karşılık olarak yaratılmıştır. Tropik Afrika ve Güneydoğu Asya'nın büyük kısmında, Avrupalı yerleşimciler hastalıkla kısıtlandılar, tıpkı Karayipler'de olduğu gibi. Dünyanın diğer kısımlarında -Güney Asya, Orta Doğu, ve Doğu Asya- geniş ölçekli Avrupalı yerleşimciler, ancak çok güçlükle yerlerinden edilebilecek büyük ve genellikle iyi teşkilatlı yerli nüfusların varlıkları tarafından engellenmiş yahut yavaşlatılmışlardır. İspanyol Yeni Dünya imparatorluğunun merkez bölgelerinde -Meksika ve Peru-, yerleşimcileri etkileyen'hastalıklar kısıtlayıcı bir unsur değildi fakat iyi teşkilatlı yerel nüfus olabilirdi. Kuzey Amerika'daki göçebe kabile toplumlarının ya da Arjantin ve Şili'de beyaz yerleşimcilere direnen Mapuche'lerin aksine, Aztek ve İnkalar karmaşık, devlet düzeyinde teşkilatlanmış ve çok uzak mesafeler üzerinde otorite kurmuş topluluklardı. Güçlerinin çöküşündeki hız ve bütünlük - William Prescott'tan Jared Diamond'a kadar yazarların söylediğine göre- hayranlik vericiydi.8* Francisco Pizarro, ortalama 80,000 askerlik bir orduyu yöneten İnka 


kralı Atahualpa'yı 168 kişilik İspanyol kıtasıyla, tek bir zayiat vermeden mağlup etti. 


Diamond bu başarıyı, İspanyolların at kullanması, tüfek, metal kılıçlar gibi, İnkaların sahip olmadığı bir dizi teknolojik unsura ve bir miktar taktiksel şaşkınlığa bağlar. İspanyollar beraberlerinde Eski Dünya'nın hastalıklarını da getirdiler, bilindiği üzere, bu yerli halkı kırıp geçirdi ve nihayetinde halkın yüzde 90'ını öldürdü.” 
384 William H. Prescott, History of the Conquest of Peru (Philadelphia: J. B. Lippincott, 1902), ve Prescott, 

History of the Conquest of Mexico (Philadelphia: J. B. Lippincott, 1904); Hugh Thomas, The Conquest of 


Mexico (London: Hutchinson, 1993); Diamond, Guns, Germs, and Steel. 
385 Diamond, Guns, Germs, and Steel, s. 67-81. 
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Bu bakımdan Aztek-İnkaların çöküşü tamamıyla inandırıcı değildir. Siyaset bilimci James Mahoney'in işaret ettiği üzere, Avrupalılar Amerika'nın diğer kısımlarındaki başka topluluklara karşı da benzer teknolojik avantajlara sahipti ancak bunları yenmeleri on yıllar aldı. Hastalık uzun vadede yerli medeniyetin nihai olarak sonlanmasında belirgin bir unsurdu fakat nüfusların korkunç şekilde azalması on altıncı yüzyılın ikinci yarısına, yani Aztek ve İnkaların siyasi olarak çöküşünden sonrasına kadar başlamamıştı. Gerçek açıklamanın daha siyasi ve kurumsal olması imkân dahilindedir. Bu, mevcut “tamamen doğru” hikâyeyi tehdit etmesine rağmen, bunların çöküşleri hiçbir medeniyetin göründüğü kadar kurumsallaşmış olmadığı göstermektedir. 


Aztek ya da İnka devletini Çin'de gelişmiş bir devletle kıyasladığımızda bu çok aşikârdır. Çin devletleri Doğu Zhou Hanedanı sırasında, özellikle de Bahar ile Sonbahar ve Muhalif Devletler dönemini içeren vahşi beş yüz yıllık sürede (M.Ö. 
770-221) kabile gruplarından tedricen evrilmişlerdir, bu dönemin sonunda kuzey Çin'deki siyasi birimlerin sayısı muhtemelen binden yediye düşmüştür, bunlardan her biri merkezi bürokratik kurumlarını geliştirmiştir. Ülke Qin ve İlk Han hanedanları idaresinde birleşti, ilki M.Ö. 221'de, ikincisi ise M.Ö. 202'de güç sahibi oldu. Qin-Han birleşmesi sırasında, Çin sadece eski muharip yedi devletin bakiyelerinden oluşmuyordu, ayrıca bir sürü kabilevi ve aristokratik etki de ülkede mevcuttu. Batıdaki Oin devletini örnek alan Han bürokrasisinin bu değişime direnen küçük grupları tamamen bastırması ve o devirdeki Roma İmparatorluğu kadar geniş bir nüfusa hükmedebilecek tek, modern bir idare sistemi oluşturması neredeyse iki yüz sene aldı. 


Yeni Dünya'nın yerli imparatorluklarının siyasi gelişim seviyesi, olgunlaşmış Han devletine değil de Çin'in Doğu Zhou dönemine benzemektedir. Aztek ve İnka imparatorlukları yerel bir seviyede soylara ve kabile birliklerine bağlı şekilde teşkilatlanmıştı (mesela İnka topraklarındaki ayllu, bugün Bolivya ve Peru'nun dağlık kesimlerinde hâlâ varlıklarını sürdürmektedirler). Bu imparatorluklar etnik açıdan büyük oranda karışmışlardı, genellikle alakalı fakat ortak olarak anlaşılmaz diller konuşuyorlardı. Aztek İmparatorluğu, Cortés ile karşılaşılmadan birkaç yüzyıl önce fetihle inşa edilmişti; İnka İmparatorluğu ise İspanyollar gelmeden sadece birkaç on yıl önce. Her iki imparatorluk da baskıyla sürdürülüyordu -özellikle Azteklerde, tebaadan insanların kurban edilmesi çok yaygındı. Bu durum galip İspanyolların kendi yerli idarecilerine karşı özgürlükleri için savaşacak müttefikler bulmalarını kolaylaştırmıştı. Cortés Tlaxcala ve Totonaclar ile ittifak kurdu ve on binlerce yerli askerle Tenochtitlân'a saldırabildi. Aynısı Peru'daki Pizarro için geçerlidir. Pizarro, Atahualpa ve Huáscar adındaki iki prensin, kimin Sapa İnka, yani baş şef tahtına 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oturacağı üzerine verdikleri kanlı mücadelenin hemen ardından geldi. Meksika'da olduğu gibi İspanyollar İnkaların bölünmesinde rol oynadılar. Yerel müttefikler, on sekizinci yüzyılda son teşkilatlı direnişi toparlamaya çalışan ve hâlâ bugün Peru'da yerli vakarının bir sembolü olan İnka prensi Tüpac Amaru'nun nihai mağlubiyetinde önemlerini ispatladılar. 


Hem Aztek hem de İnka İmparatorlukları bazen “bürokratik” olarak tarif edilirler fakat idari gelişim seviyesi İlk Han Hanedanı'nın ortasında ulaşılan seviyeye yakın bile değildir. Belki de bunun en bariz göstergesi dil kullanımıdır. Çinli idareciler milattan iki binyıl önce Zhou'dan önceki Şang Hanedanı'nda birbirleriyle yazılı olarak irtibat kurabiliyorlardı. Bunun aksine Aztekler bazen yazı öncesi bir biçim olarak nitelendirilen bir hiyeroglif biçimine sahipti, ritüel amaçları için yararlıydı fakat bir bürokratik hiyerarşi içerisinde her daim kullanılabilecek bir yapıda değildi. İnkalar yazılı dile bile sahip değildi, guipu olarak bilinen bir renkli şerit sistemine sahiplerdi ki bununla istatistiksel bilgileri kayıt altına alabiliyorlardı. 
Diğer taraftan, İnkalar imparatorluklarının uzak bölgeleri ile iletişim kurmak için Ouechua dili konuşan koşuculara bel bağlamıştı. Yani yerli medeniyetlerin ikisi de hem bürokratik eğitim müfredatında hem de ortak bir kültürel kimlik temelinde müştereken bulunan Çin klasiklerine benzeyen edebi külliyat oluşturamazdı. Tabi ki, Yeni Dünya medeniyetlerinin hiçbiri, karmaşık bir bürokratik hiyerarşi tarafından uygulanan yazılı hukuki yasaları yürürlüğe sokan Çin gibi kendi toplumlarına nüfuz edemiyordu. 86 


Meksika ve Peru'da mevcut bulunan medeniyet türü M.Ö. üçüncü yüzyılda Oin-Han medeniyetinden ziyade, aynı dönemdeki Mauryalar idaresindeki Hindistan'dakine çok daha yakın gibi durmaktadır. Mauryalar alt-kıtanın kuzey kısmının üçte ikisini Ashoka idaresinde vahşi şekilde birleştirmeyi başarmışlardı, ancak imparatorlukları üç nesil sonra çökme yoluna girdi çünkü hiçbir zaman güçlü bir idare sistemi oluşturamamışlardı. İnkalar gibi; bunların da yazılı idari dilleri yoktu.?97 


Her iki Yeni Dünya İmparatorluğu da geniş arazileri kapladığı halde zayıftılar. İspanyollar Montezuma ve Atahualpa'yı mağlup edip öldürdüklerinde askeri 


386 Ferrel Heady, Public Administration: A Comparative Perspective, 6. b. (New York: Marcel Dekker, 2001), 
s. 163-64; Jean-Claude Garcia-Zamor, “Administrative Practices of the Aztecs, Incas, and Mayas: Lessons for Modern Development Administration,” International Journal of Public Administration 21, no. 
1 (1998): 145-71. Bir arkeolog ilk İspanyol gözlemcilerin İnka topraklarını birbirine bağlayan etkileyici 
yollar ağını büyük bir askeri-bütokratik kurumun işareti olarak yorumladıklarını fakat aslında bunların daha çok dini ve törensel olduklarını belirtmiştir. Bu imparatorlukta ne derece bürokrasi olduğu belirgin değildir. Bkz. Craig Morris, “The Infrastructure of Inka Control in the Peruvian Central Highlands,” George A. Collier, Renato I. Rosaldo, ve John D. Wirth, ed., The Inca and Aztec States, 1400-1800: Anthropology and History (New York: Academic Press, 1982) içinde. 

387 Mauryal ve Hint-Çin kıyaslaması için, bkz. Fukuyama, Origins of Political Order, s. 163-88. 
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merkezileşmenin sembolleri imparatorluklar, bileşenleri olan etnik ve kabilevi gruplara bölündüler, asla da tekrar birleşemediler. Bu tabi grupların birçoğu kendi yerel liderlerine olan sadakatlerini İspanyollara gösterdiler. Bunların hepsi taşınmış Avrasya hastalıkları sebebiyle yerel nüfus felakete gark olmadan önce olmuştu. 
Nüfusun azalması bütün mevcut kurumların kaderini belirledi. Meksika'nın nüfusu Cortés vardığında on milyondu ve 1585'te iki milyona düştü, sonrasında ise on altıncı yüzyılın başında bir milyona. Peru'nun fetih öncesi nüfusu 1580'e kadar dokuz milyondan bir milyona kadar düştü, 1620'ye kadar ise altı yüz bine indi. 


Yeni Dünya'nın yerel kültürleri bugünkü Latin Amerika'yı sayısız yol ile şekillendirmiştir, Meksika'daki Ölüm Günü merasimlerinden Andlar'daki toplumsal yaşamı karakterize eden ayllu klanı teşkilatlarına kadar. Ancak Kolomb öncesi medeniyetlerin yüksek seviyeli siyasi mirasları çok az rol oynamıştır, hele ki dünyanın diğer kısımlarındaki yerel teşkilatlar (bilhassa Doğu Asya'dakiler) göz önüne alındığında. 


ZAYIF MUTLAKİYETÇİLİK 


Coğrafya ve iklim Latin Amerika'daki siyasi kurumların doğasını belirleyen yegâne unsurlar değildir. İspanyol ve Portekizliler kendi kurumlarını sömürgelerine 


taşımaya da çalışmışlardır. 


Yeni Dünya'yı ilk sömürgeleştiren Habsburg İspanyası, ilk ciltte zayıf mutlakıyetçilik dediğim şeyle karakterize olmuştur. İspanyol monarşisi, 1520'de Comunero isyanının bastırılmasından başlayarak, İspanyol sınıflarını (Cortes) zayıflatıp gücü sarayda merkezileştirdi. Ancak mevcut hukuk sistemi ile oldukça kısıtlanmıştı; Roma kökleri Batı Avrupa'nın diğer kısımlarında olmadığı kadar İspanya'da yerleşmiştir. Hem Eski hem de Yeni Dünya'da büyük bir imparatorluk elde eden V. Charles sadece Kastilya'da hukuki vergi alma otoritesine sahipti ve İtalya ile Çukur Ülkelerdeki” masraflı savaşlarının yüküne katlanıyordu. On altıncı yüzyıl boyunca, Kraliyetin iflas bayrağını tekraren çekmesi yabancı bankerlerden borç almaya ve paranın değerini düşürerek gelir ihtiyaçlarını karşılamak için çabalamaya sevk etti. 
Nihayetinde, İspanyol devleti, Fransız mukabili gibi, kamu makamlarını zengin elitlere satmaya, yolsuzluğu meşrulaştırmaya, devletin tektip ve gayri şahsi şekilde işleme kapasitesini zayıflatmaya başvurdu. Kendi elitlerinin üstesinden gelecek güce 
388 Mahoney, Colonialism and Postcolonial Development, s. 60, 68; Diamond, Guns, Germs, and Steel, s. 

210-14. 


389 ` Çukur Ülkerler (İng. Low Countries): Hollanda, Belçika ve etrafındaki ülkelere verilen genel ad. Bu 
isim bahsi geçen bölgenin deniz seviyesinin altında bulunmasından dolayı veril miştir. 
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ve özerkliğe sahip güçlü bir mutlakıyetçi devletin aksine İspanyol devleti zamanla elitler tarafından ele gecirildi.*” 


Bu koşullar altında, Yeni Dünya'dan altın ve gümüş halinde gelen kazanç çok önemliydi. İspanyol hükümeti, yine de, ekonomik takası -merkantilizm olarak bilinen sistemi- kısıtlayan sıkı kurallar koyuyordu, hem de bunu yanlış şekilde, sömürgelerden gelen parayı artıracağını düşünerek yapıyorlardı. Yeni Dünya'dan ihracat yalnızca İspanya'ya, İspanya'daki tek bir limana yapılabilirdi; bunlar İspanyol gemileriyle taşınmalıydı; ve sömürgelerin imal edilmiş ürünlerin İspanyol üreticileri ile rekabet etmesine izin verilmiyordu. Adam Smith'in The Wealth of Nations'ta gösterdiği gibi Merkantilizm büyük verimsizlikler yaratmış ve ekonomik büyümeye büyük oranda zarar vermiştir. Ayrıca çok belirgin siyasi sonuçları da vardır: piyasalara erişim ve üretici ekonomik yatırımları yapma hakkı devletin kayırdığı bireyler yahut şirketlere has kılınmıştır. Yani şahsi zenginlik yolu devletten ve siyasi nüfuz kazanmaktan geçiyordu. Bu da daha girişimci olmaktan öte daha rantçı bir mantaliteye yol açtı. Zenginlik üretecek yeni girişimler yapmaya değil siyasi kayırma araştırmaya gayret harcandı. Bu sistemde ortay çıkan toprak sahibi ve tacir sınıfları devletten aldıkları siyasi koruma ile birlikte zenginleştiler. 

Yeni Dünya'daki İspanyol idaresinin resmi yapısı İndies Meclisi (Real y Supremo Consejo de las Indias) etrafında inşa edilmiş otoriter bir sistemdi. Ekonomik meselelere bakan Casa de Contrataciön ile birlikte meclis kanun hazırlayıp, despot kurallar koyuyordu -1600 yılına kadar bin dört yüz kadar kural koymuştu. Bu idari makamlar paralel bir sistem olan audiencias, yani idari mahkemelerce dengeleniyordu. Bu mahkemeler, yerel kadınlarla evlenmesine izin verilmeyen, çünkü evlenirse idare ettiği bölgeler üzerindeki siyasete müdahil olduğu düşünülen hâkimler ve yargıçlar yonetiliyordu.*” Bu yapı on altıncı ve on yedinci yüzyıla gelindiğinde mali kısıtlamanın ve hükümette bir bir ses arayan Kreolelerin direnişinin baskılarıyla çöktü. 


Yine de İspanyol devleti Yeni Dünya'daki kurumları incelikli bir şekilde şekillendirmek istiyordu, fakat ne gücü vardı ne de sömürgelerinde istediklerini dayatacak otoritesi. Bu sorun, “Obedézcase, pero no se cumpla” (itaat et, fakat boyun eğme) sözü ile açıklığa kavuşur. İber yarımadasının Mağribiler geri alınması modern bir devlet tarafından değil krala bağlı şekilde iş gören “serbest mızraklar” sayesinde gerçekleşmiştir, Cort&s ve Pizarro gibi birçok adam yarı bağımsız memurlardı. İspanyol Krallığının bu adamlara, yerleşimcilere arazinin değil insanların idaresini 


390 Bu gelişmeler için, bkz. Fukuyama, Origins of Political Order, bölüm. 8. 
391 Fieldhouse, Colonial Empires, s. 16; Curtin, Rise and Fall of the Plantation Complex, s. 62-63. 
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veren encomienda gibi kurumları kullanarak hâkim olması on altıncı yüzyılın çogunu almıştı. Ancak bu noktaya kadar Avrupa daki yarımada hükümeti, Avrupa'da ve Akdeniz'deki savaşlarının borçları ile birlikte zayıflıyordu. İspanya'da rüşvetle verilmiş makamların benzer uygulamaları yavaş yavaş Yeni Dünya sömürgelerine nakledildi, buradaki güç dengesi yerel elitlere geçti. Regimientos ve cabildos -daha önceden seçilmiş yerel hükümet kurumları- 1600'e kadar Kraliyet tarafından miras bırakılabilir mülk olarak satıldı. Böylelikle devlet kurumsallaşması tersine döndü: modern, bürokratik bir sistemden patrimonyal bir sisteme. 


Kurumların evriminde fikirlerin de çok etkisi vardır. Sömürge idaresinin ilk yüzyıllarında, yerleşimcilere insan olarak sahip oldukları doğal ve evrensel hakları söyleyecek İspanyol Hobbes veya Locke yoktu. Bunu yerine sahip oldukları şey miras aldıkları yahut satın aldıkları tikel feodal ayrıcalıklardı. Kuzey Amerika'daki İngiliz yerleşimcilerin aksine Latin Amerika'daki Kreole nüfusu haklarından ziyade ayrıcalıklarını korumayı talep etmeye yatkındı.”*? 


James Mahoney'in işaret ettiği üzere, imparatorluğun 1600 civarında başlayan liberal Bourbon safhasında İspanya'dan gelen fikirler tekrar değişmeye başladı. Yarımadada yer alan reformlar doğrultusunda Kraliyet 1650'lerden itibaren audiencia makamlarının -çoğu Kreolelere gitmişti- satımı yasaklandı ve idari makamların Avrupa'dan (buradaki mevkiler satın alınmamış atamalarla doldurulmuştu) gelen profesyonel memurlarla doldurulmasına başlandı. Fransa'dan alınan idareci sistemi sömürgelere yayıldı, burada yozlaşmış yerel corregidores ve alcaldes mayores yerine profesyonel temsilciler geldi. Ticaret 111. Charles'ın Serbest Ticaret Emri ile özgürleşti: belirli limanlara belirli gemilerle ihracat yapılmasını buyuran eski kısıtlamalar kaldırıldı, ve Kuzey Amerika ile doğrudan ticaret kanuni hale geldi. Peru ve Meksika'daki tacir tekellerinin gücünü kırmak ve yeni aktörlerin ekonomik sistemde rekabet edebilmesinin imkânını artırmak için çaba harcandı.” 


Bu yeni kurumların etkisi çarpıcıydı. İmparatorluğun çekim merkezi, Peru ve Meksika'daki eski merkezden daha ılık ve seyrek yerleşimli güneydeki Arjantin ve Şiliye doğu kaymaya başladı. Peru Valiliğinin bir parçası olan Arjantin 1676'da- kendi valiliğinin merkezi haline geldi. Buenos Aires limanının nüfusu 1800 yılına kadar elli bin kadar oldu. Ticaret merkantilizmden vaz geçildikten sonra gözle görülür şekilde değişti; 1682 111896 arasında İspanya'ya ihraç edilen malların değeri on kat arttı. Bu arttan zenginliğe mukabil, Avrupalı göçmenler varış noktalarını bu yeni bölgelere yönelttiler ve Kreole toprak sahipleri ile eski elitlerden müteşekkil 
392 Elliott, Empires of the Atlantic World, s. 59-60. 


393 Mahoney, Colonialism and Postcolonial Development, s. 44-47; Skidmore ve Smith, Modern Latin Ametacirlerden ayrı sosyal sınıflar oluşturdular. Bu göçmenler daha liberal fikirlere sahiptiler ve bağımsızlık sonrası Latin Amerika siyasetinde hâkim olacak şiddetli, muhafazakâr-liberal siyasi mücadelelere zemin hazırladılar.” 


Fikirler Amerikan ve Fransız Devrimlerinin canlanışında yeniden önem taşıdı, eşitlik fikirleri yayıldı ve kölelik zaman geçtikçe ahlâki olarak kabul edilemez görüldü. Amerikan Devriminin Amerika sömürgelerindeki kölelik kurumuna doğrudan bir etkisi tabi ki yoktu. Yine de bu bütün Yeni Dünya yerleşimci toplumuna onların da Avrupa vesayetinden kurtulabilecekleri fikrini verdi, bu Fransa'nın iflas etmesine yardım etti ve zemini 1789 olayları için hazırladı. Fransız Devrimi, 1791'de Toussaint Louverture liderliğindeki bir köle isyanının patlak verdiği Saint Domingue köle sömürgesinde derhal ve doğrudan bir etki yarattı. Bu isyan 1804'te kölelerin liderliğinde sömürge, yeni Haiti devleti olarak tamamıyla bağımsız olana kadar çeşitli aşamalar izleyerek devam etmiştir. İngiliz Parlamentosu 1807'de köle ticaretine son verdi ve İngiliz donanması sonraki yıllarda Afrika sahillerindeki köle ticaretini yasaklamak için görevlendirilmiştir. Dini fikirler çok önemlidir, mesela bir tür Evanjelik Protestanlıktan gelen William Wilberforce'un görüşleri kendisini Köle Ticaretini Kaldırtma Derneği kurmasına sevk etmiştir. Kölelik, Britanya sömürgelerinde 1833 Kölelik Kaldırma Kanununa kadar sona ermemiştir. Birleşik Devletler de bu uygulama 1865'te On Üçüncü Düzenlemenin geçişine kadar varlığını sürdürmüştür ve Küba'da 1886'ya, Brezilya'da ise 1888'e kadar devam etmiştir. 


LATİN AMERİKA'NIN DOĞUM KUSURU 


Latin Amerika bir doğum kusuru ile doğmuştur. İspanyollar ve Portekizliler Yeni Dünya ya, buradaki gördükleri ekonomik imkânlara karşılık olarak kendi otoriter ve merkantilist kurumlarını aşılamışlardır. Bunu yaparken, İber yarımadasında mevcut bulunan sınıf yapısını yeniden ortaya çıkarmışlardır, ve aynı zamanda yerel kısmen elitler tarafından ele geçirilmiş olan ve bu elitlere hükmedemeyen otoriter bir devlet barındıran bir siyasi sitem de getirmişlerdir. Bu sınıf yapısı önemli bir farkla Avrupa 'dakinden ayrılır, çünkü ekonomik sınıf, birçok Latin Amerika ülkesinde ırki ve etnik ayrımlar olarak karşılık bulmuştur, ki bunun üzerinden gelmek çok daha zordur. 

Latin Amerika ülkeleri on dokuzuncu yüzyılın başlarında bağımsızlıklarını sömürgeci efendilerinden kazanmaya başladıklarında, bu mirasa sahip çıktılar. Bu yeni 


bağımsız olmuş ülkelerin çoğundaki kurumlar sözde temsiliydi; birçoğu Birleşik 


394 Mahoney, Colonialism and Postcolonial Development, s. 46-49; Skidmore ve Smith, Modern Latin America, s. 27-28. 
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Devletler'de 1787'de tesis edilen başkanlık sistemine göre modellenmişti. Ancak bu bölgedeki bütün bu ülkeler birkaç istisna dışında sonradan hem istikrarlı demokrasinin sağlanması hem de ekonomik büyümeyi tutarlı seviyelerde sürdürme konularında büyük sorunlar yaşamışlardı. 


İstikrarsız siyaset ve uzun vadeli zayıf ekonomik performans, temeldeki eşitsizlik sorunuyla çok yakından alakalıdır. Sınıf yapısı ve adaletsiz kaynak dağıtımı, on dokuzuncu yüzyılda liberaller ile muhafazakârlar arasında keskin siyasi kutuplaşmayı yaratmıştır, yirminci yüzyılda ise muhafazakâr hükümetler ile bir takım Marksist veya halkçı muhalifler arasında. Ekonomik büyüme Latin Amerika'da farklı dönemlerde görülmüştür, bilhassa on dokuzuncu yüzyılın sonları ile yirminci yüzyılın ortalarında, bu dönemlerde bazı ülkeler gelişmiş dünya ile aradaki uçurumu bir dereceye kadar kapatabilmişti. Ancak uçurum, normal ekonomik hayata sekte vuran ve daha önceki dönemlerde edinilmiş kazançları tersine çeviren siyasi istikrarsızlık dolayısıyla yeniden açılmıştır. Ekonomik elitler kendi sosyal konumlarını sürdürebilmek için sözde demokratik siyasi sistemlere hükmettiler, böylelikle ekonomik imkânlara daha demokratik yolla erişimin önü kesildi.” 


Bu tarihsel mirasın etkisi en iyi, İspanyol Habsburg İmparatorluğunun Yeni Dünya'daki iki merkezinden biri olan Meksika'da görülebilir. On sekizinci yüzyıl Bourbonlar idaresinde ekonomiyi özgürleştirme çabaları, Mexico City'deki ekonomik elitler kendi mevkilerini yeni girişimcilere karşı korumak için savaşırken sınırlı bir etki yarattı. Kırsal alanda da seyyar ücretli işçi sistemi Arjantin'in yeni açılmış topraklarında kök saldığı gibi kendine yer bulamadı. Dahası, büyük toprak sahipleri borç köleliği ve diğer yarı zorlayıcı vasıtalarla köylü yığınlarını kontrol edebiliyorlardı.?99 


On sekizinci yüzyıldaki madencilik patlaması, 1810'da Meksika Bağımsızlık Savaşı başladığında çoktan hız kesmişti; bir sonraki bölümde detaylandırılacağı üzere bu hareket iki rahip ve yoksul takipçilerinden müteşekkil ordularıyla başlamış toplumsal bir devrim olarak başladı, ve fevkalade uzun, çalkantılı olmuştu. Savaş 1820'lerin ortalarına kadar devam etti ve Meksika'nın en büyük ihracat kaynağı olan maden sanayini yok etti?” Bu ayaklanmanın canlanışında, Meksika olağandışı 
395 Bu sürecin bir değerlendirmesi için, bkz. Francis Fukuyama, ed., Falling Behind: Explaining the Development Gap Between Latin America and the United States (New York: Oxford University Press, 2008), böl. 
396 Ve Colonialism and Postcolonial Development, s. 143-46. 

397 Enrique Cardenas, “A Macroeconomic Interpretation of Nineteenth-Century Mexico,’ Haber, How La- 
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olarak siyasi açıdan istikrar sağlayamadı; bir sonraki kırk yılda birtakım liderleri iktidara getiren altı darbe oldu. 


Devrimin ekonomik büyümeyi sadece kısa bir süre inkıtaa uğrattığı Birleşik Devletlerin aksine, Meksika'nın ekonomisi Porfirio Diaz'ın yükselişine kadar kendine gelemedi. Diaz ülkeyi, Porfiriato diye bilinen bir diktatörlükle tam otuz beş sene (1876-1911) idare etti. On yıllarca süren çatışmalar ve düşük gelişmeden dolayı iflas etmiş olan bir ülkeyi aldığında, ekonomik müttefiklere ihtiyacı vardı. Bu müttefikleri, az sayıda hükümet bağlantılı bankanın büyük ölçekli para sağlayabileceği bir bankacılık sistemi oluşturarak sağladı. Bu, hükümetin kanunsuzluğu bastırmak ve temel siyasi istikrarı sağlamak için kullanabileceği kaynaklara erişimi verdi. Böylece olağanüstü bir ekonomik büyüme dönemi geldi ve Meksika bu dönemde hem Kuzey Amerika'yı hem de Arjantin gibi varlık göstermeye başlayan daha liberal güçleri kısmen yakalamayı başarmıştı. Diaz, açık ya da liberal bir ekonomik düzen oluşturmadı, fakat bugün eş-dost kapitalizmi diyebileceğimiz bir sistem tesis etti. Bazı açılardan, İspanyol Kraliyeti tarafından değil sadece yerel elitlerce yürütülen eski merkantilist sisteme benzerdi.” Bu Meksika nüfus kitlesinin ne ekonomik ne de siyasi açıdan güçlenmesine yaramıştı. Sosyal gerilimlerin sonucunda, 1911'de Diaz’ iktidardan alan ve 1916'ya kadar dinmeyen sarsıcı bir olay olarak Meksika Devrimi patlak verdi. Ülke 1940'larda Partido Revolucionario Institucional'in yükselişine kadar istikrar kazanamadı, yani ekonomik büyüme hiç gerçekleşmedi, bir nesil için ters gitti. 

PRI Meksika siyasetine 2000'e kadar (bu tarihte başkanlığı, rakip Partido Acciön Nacional'den aday olan Vicente Fox'a karşı kaybetti) hükmeden hâkim parti olarak kalacaktı. Özellikle 1950'ler ile 60'lar Meksika'nın yeniden kendisi ile Birleşik Devletler arasındaki boşluğu kapatmaya başladığını gördüğü gücü ekonomik büyüme yıllarıydı. Ancak temel eşitsizlik ve sınıf sorunu çözülmemişti. PRI kendi payına büyük başarılar sağlamıştı: Meksika'nın büyük çiftliklerini parçalayan biiyük bir toprak reformuna girişti, ve yine önemli olarak, Kolomb öncesi dönemdeki sembollerin devrimin diriltilmesi güçlü bir milli kimlik algısı yarattı. Ancak PRI devlet kaynaklarını kayırdığı gruplara iltimas geçerek dağıtmasıyla istikrarı sağladı, bu rekabeti sınırladı ve Meksika'da rekabetçi güçlü bir özel sektörün gelişmesini engellemiştir. Meksika ekonomisi temelde özgürleşirken (özellikle de 1994'te 
398 Jeffrey Bortz ve Stephen Haber, “The New Institutional Economics and Latin American Economic His- 
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Kuzey Amerika Serbest Ticaret Antlaşması görüşmelerinden sonra) ticarette hâlâ birkaç büyük tekel ile neo-merkantilist kısıtlamalar hüküm sürüyordu. PRI, on iki yıllık aradan sonra 2012'de Los Pinos'a (başkanlık konutuna) geri döndü. Bu sefer ümit verici şekilde çok önemli enerji sektörünün özgürleştirilmesini de ihtiva eden ciddi bir yapısal reform programını taahhüt etmiştir. 


İklim ve coğrafya Latin Amerika'nın doğum kusurlarının temel kaynaklarının arasındadır. Dopal kaynak çıkarmaya yönelik köle ekonomileri Meksika ve Peru'da İspanyollar tarafından tesis edildi ve her yere, son gümüş madeni kapandıktan çok sonra da varlığını sürdüren ve Kuzey Amerika tarzı açık ekonomi oluşturulmasını yavaşlatan bir eşitsizlik mirası bırakmıştır. 


Bu maddi koşullar Latin Amerika'daki siyasi kurumların doğasını etkilese de, hepsi birlikte belirleyici değildir. Resmi kurumlar zamanla demokratik bir güzergahta evrilmişlerdir, tıpkı Avrupa'da olduğu gibi. Daha sabit kalan şey —beyaz, zengin elitler ile fakir, siyahi yığınlar şeklinde ayıran- sınıf yapısıdır ki bu da resmi kurumların işleyiş tarzını şekillendirmiştir. Yani, resmi demokrasinin on dokuzuncu ve yirminci yüzyılda ortaya çıkışı sıradan insanların mutlak olarak güçlenmesine değil, sosyal statükoyu devam ettiren demokratik siyasi sistemleri üzerindeki dolaylı elit hâkimiyetinin devam etmesine yaradı. 


17 


HAVLAMAMIŞ KÖPEKLER 


Çin ve Avrupa'da modern devletlerin oluşmasında çok önemli olan savaş Latin Amerika'da nasıl daha az yaygın olduğu; neden bunun böyle olduğu, ve devlet modernleşmesinin saiklarının nasıl çok zayıf olduğu; Latin Amerika'nın düşük seviyede şiddet tecrübe ettiği gerçeğinden pişmanlık 


duyulmalı mı, duyulmamalı mı 


Latin Amerika'nın sosyal eşitsizlik gibi bir doğum kusuru ile doğduğunu söylemek, aslında, pek de ilginç bir anlama gelmez. 1808 yılında, Latin Amerika bağımsızlık savaşları başladığında, dünyanın çeşitli yerlerindeki birkaç toplum yüksek dereceli ekonomik ve sosyal eşitlik ile anılıyordu. Daha liberal İngiltere ve Hollanda haricinde, Avrupa'nın çoğu, kökleşmiş ayrıcalıkları olan feodal elitlerce idare edilen tarım düzeninden ibaretti. Çin'de feodalizm yoktu, ancak güçlü bir otoriter devlete, bir feodal beyler sınıfına ve çok büyük tabi ve fakir köylülere sahipti. Aynı şey Hindistan, Türkiye ve İran'daki diğer büyük tarım imparatorlukları ile Güneydoğu Asya'daki krallıklar için de söylenebilir. Kuzey Amerika böylesine kökleşmiş sosyal eşitsizliğin engel teşkil etmediği, en azından beyaz nüfusu için, dünyadaki birkaç kısımdan birisidir. Ve Fransa haricinde neredeyse hiçbir ülke modern devlete sahip değildi. 

Bir sonraki iki yüzyılda, bazı ülkeler farklı bir yönde evrildiler. Prusya, Danimarka, Hollanda, Britanya ve diğer Avrupa ülkeleri Weberci ilkeler doğrultusunda teşkilatlanmış merkezi bürokrasiler geliştirme hususunda Fransa'yı takip ettiler. 
Fransız Devrimi sadece halkın siyasi katılım taleplerini değil aynı zamanda ortak bir dil ve kültürün yeni demokratik halkın birliği için temel kaynak olduğu yeni bir tür kimliği de salıverdi. Milliyetçilik olarak bilinen bu olgu daha sonra, evlilikler ve feodal mecburiyetlerle bağlanmış hanedan devletlerin yerine etno-linguistik birlik ilkeleri çerçevesinde oluşturulmuş devletlerin geldiği Avrupa'nın yeni siyasi haritası tekrar çizilirken hatırlandı. Fransız Devrimindeki kitle halinde ayaklanma bütün bu akımların ilk defa bir araya geldiğini göstermektedir: Paris'teki devrimci 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hükümet sağlıklı erkek nüfusunun önemli bir kısmını Fransa'yı savunmak için seferber edebilmişti. Napolyon idaresinde bu seferber edilmiş devlet gücü Avrupa'nın çoğunu fethetmek için ilerleyecekti. 


On dokuzuncu ve yirminci yüzyılın Latin Amerika sı için ilginç olan husus havlamamış köpeklerdir. Fransa ve Prusya gibi güçlü devletler, Şili hariç bu bölgenin hiçbir yerinde boy göstermemişlerdir. Milliyetçilik ve vatanseverlik ateşi hiç de Avrupa da olduğu şekliyle, yani büyün toplumun kızgınlıkla baş kaldırdığı ve komsularına karşı rekabet ettiği şekilde zuhur etmemiştir. Birkaç istisna dışında, devletler hiçbir zaman nüfuslarına hükmedip seferber edecek kapasiteye erişememişlerdir. 
Birçok açıdan, İspanya ve Portekiz'den kurutulduktan sonra ortaya çıkan bağımsız hükümetler kendi sömürgeci seleflerine benzemeye devam ettiler. Eski İspanya rejimi zayıf mutlakıyetçilik ile anılırdı: devlet merkezi ve zorba olduğu halde kapasitesi zayıf ve kendi elitlerine hükmedemiyordu. Bağımsızlık sonrası yeni Latin Amerika hükümetlerinin birçoğu sözde demokratik olsa da hiçbir zaman ortalama ölçüde bir devlet kapasitesinin fazlasına erişememişlerdir. Modern devletler yaratamama, öncelikle Latin Amerika devletlerinin kendi halklarına belirli miktarlarda vergi koyamamasından bellidir. Sonuç olarak, hükümetler tıpkı eski İspanya rejimi gibi, paranın kıymetinin düşmesiyle mali açıklarla karşılaştılar. Enflasyon, halkların dayanması gereken birçok sıkıntı verici ve adaletsiz sonuçlar getiren vergilendirmenin gizli bir türüdür. Bilhassa bu bölgede, enflasyon on dokuzuncu ve yirminci yüzyıl Latin Amerika'sının alamet-i farikası haline gelmiştir. 


Peki Latin Amerika'da neden güçlü, modern devletler, Avrupa'da olduğu gibi, zuhur etmedi? Bu sonucu açıklayacak tek bir unsur varsa o da Yeni Dünya'da devletlerarası savaşların nispi yokluğudur. Savaş ve savaşa hazırlanmanın Çin, Prusya ve Fransa'daki modern devletlerin ortaya çıkışında nasıl merkezi bir konumda olduğunu görmüştük. Hatta Birleşik Devletler'de de devlet inşası yirminci yüzyıl boyunca milli güvenlik endişeleri tarafından yönlendirilmiştir. Avrupa, 1945'ten sonra önemli ölçüde barışçıl olsa da önceki yüzyıllarda devletlerarası şiddet seviyesinin yüksek olması ve bu şiddetin sıkça yaşanması ile anılmaktaydı. Geçen iki yüzyılda, Avrupa'nın haritasını yeniden düzenleyen büyük siyasi hareketlerin hepsi -Fransız Devrimi, Napolyon Savaşları, İtalya ve Almanya'nın birlik savaşları- yüksek seviyede şiddet içermekteydi, ki yirminci yüzyıldaki iki dünya savaşında bu doruğa ulaşmıştır. 


Tabi ki, Latin Amerika'da da aşırı derecede şiddet vardı: bugün bölge uyusturucu kartelleri, sokak çeteler, ve kalan birkaç gerilla grupları ile doludur, ve bunların hepsi yerel halka çok büyük acılar vermektedir. Ancak Avrupa'ya kıyasla, Latin Amerika devletlerarası savaş bakımından barışçıl bir yerdir. Bu, bölgenin hayrınadır fakat aynı zamanda sorunlu bir kurumsal miras bırakmaktadır 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BARIŞÇIL BİR KITA 


Sosyolog Miguel Centeno Latin Amerika'nın geçen iki yüzyılda Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'dan daha huzurlu olduğunu belgelemiştir. Bu, toplu savaş ölümleri (bkz. Şekil 13), ölüm oranları, savaşa seferber edilmiş halk veya savaş yoğunluğu gibi ölçütler, yani belirli bir yılda öldürülen insanların oranı (bkz. Şekil 14) ölçüldüğünde doğrudur. İki hakikate daha işaret eder: ilki, bu şiddet seviyesinin yirminci yüzyıl Latin Amerika'sını dünyadaki en huzurlu bölgelerden biri haline getirerek zamanla istikrarlı bir biçimde azaldığı; ve ikincisi, Latin Amerika şiddetinin devletlerarası savaştan ziyade iç savaşa meyilli olduğu. Centeno Latin Amerika savaşları çıktığında halkın kısıtlanmaya meyyal olduğunu, Fransız Devrimi ya da iki dünya savaşı sırasında olduğu gibi bütün toplumların kitle halinde seferber olmaları pek görülmemiştir.” 


Latin Amerika'nın mücadele ettiği savaşlar birkaç dalgadan müteşekkildir. 
İlki İspanya'dan bağımsızlık kazanma savaşlarıdır. Bunlar Amerikan yahut Fransız devrimleri fikirleri ile değil 1808-1810 yıllarında İber yarımadasının Fransızlar tarafından işgali ve sonrasında Napolyon'un kardeşi Joseph'i Bourbon kraliyet ailesinin yerine İspanyol tahtına yerleştirmesiyle tetiklenmiştir. Portekiz'de, kraliyet ailesi Napolyon'un mağlubiyetinden sonra yarımadaya dönmek zorunda kalsa da krallık payitahtı Lizbon'dan Rio de Janeiro'ya taşımıştır. Anavatandaki meşru otoritenin çöküşü Buenos Aires, Caracas ve kuzey Meksika'da Kreole isyanlarına kapı aralamıştır; kraliyet güçleri bu isyanları başlangıçta bastırabilmişti. Ancak 1815'te Bourbon VII. Ferdinand İspanyol tahtını yeniden güçlendirdikten sonra, bir ikinci isyan dalgası patlak verdi ve bu bütün güney Amerika'nın 1820'lerin ortalarına kadar bağımsızlıklarını tam olarak kazanmalarını sağladı. 


Latin Amerika bağımsızlık savaşları Amerikan Devriminden daha uzun sürdü ve ekonomik olarak bölgeyi on dokuzuncu yüzyılın ilk yarısında geriye götürerek bölgenin altyapısına daha çok zarar verdi. Bu savaşların en göze çarpan özelliği toplumlardaki sınıf yapısını ve devlet inşasındaki aşırı kısıtlanmış nüfuzlarını ne kadar az etkiledikleridir. 


Gerçekleşmeyen toplum devrimi, her yeni bağımsız ülkede mevcut bulunan muhafazakâr grupların baskın oluşlarına yansımıştır. Halkçı Venezuela başkanı Hugo Châvez'in, bölgenin kurtarıcısı Simón Bolivar'ı solun bir kahramanı olarak 


399 Miguel Angel Centeno, Blood and Debt: War and the Nation-State in Latin America (University Park: 
Pennsylvania State University Press, 2002), s. 35-47. Latin Amerikadaki savaşın olmayışı ve devlet inşasına dair benzer bir husus şuradadır: Georg Sorensen, “War and State- Making: Why Doesn't It Work in the ird World?” Security Dialogue 32, no. 3 (2001): 341-54; ve Cameron G. Thies, “War, Rivalry, and State Building in Latin America,” American Journal of Political Science 49, no. 3 (2005): 451-65. 
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Şekil 13. Toplam Savaş Ölümleri 


Kuzey Amerika ve Avrupa 


Savaş ölümleri (milyon) 


Güney Amerika ve Meksika 


1820 
1830 
1840 
1850 
1860 
1870 
1880 
1890 
1900 
1910 
1920 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 
1980 
1990 


KAYNAK: Miguel Angel Centeno, Blood and Debt 


Şekil 14. Bölgeye göre Toplam Savaşlar 


KN E Ölüm-öldürülen nüfusun ortalama yüzdesi 
3.50 Askerileşme-orduda nüfusun ortalama yüzdesi, 
308 Yoğunluk- yıllık öldürülen ortalama nüfus (20,000'ler) 
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Güney Amerika Orta Amerika ve Kuzey Amerika ve Orta Doğu ve Afrika Asya ve Meksika Karayipler Avrupa Kuzey Afrika 


KAYNAK: Miguel Angel Centeno, Blood and Debt 


şad etmesi ironiktir. İspanyol kuvvetlerine karşı savunmada gerçekten kahramanca askeri başarılar göstermiş olsa da kararsız siyasi görüşler beyan etmiştir, bazen liberal bazen daha otoriter davranır. Son isteyeceği şey bir toplum kahramanı olmaktı. 
Aynısı, kıtanın güney yarısını özgürleştiren diğer bir askeri deha José de San Martin için geçerlidir. O da İspanyol idaresi sona erdiğinde Peru'da monarşik bir hükümetin kurulmasını önermiştir. Gerçek toplum devrimcileri, Meksika'daki Kreole elitleri tehdit eden fakir yerlilerden ve melez halktan bir ordu toparlayan iki 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rahiptir, Miguel Hidalgo ile José Maria Morelos. Morelos'un programı “peninsulares” hariç bütün yerlilerin artık Kızılderili, mulatto" ya da Mestizo“? olarak değil Amerikalı olarak anılacağı yeni bir devlet” sözü vermekteydi. 


Hidalgo ile Morelos tutuklanıp idam edildi, ve hareketleri bastırıldı. Yerel Kreole elitleri Meksika ve Peru bağımsızlığını, VII. Ferdinand İspanya'ya dönüp 1812 
liberal anayasasını kabul etmeyi taahhüt ettiği için desteklediler; böylelikle bunların bağımsızlığı Yeni Dünya'da liberal reformun yayılmasını engelleyeceği anlamına geliyordu.” Amerikan Devriminin failleri her yönüyle liberal ve demokratikti. Britanya dan bağımsızlaşma, toplumsal bir devrim ortaya çıkarmasa bile, yeni milletin kurumlarındaki yerleşik demokratik ilkelere fayda sağladı. Latin Amerika'daki bağımsızlık hareketlerinin liderleri muhafazakâr olmaktan çok ötedeydiler, oysa ki resmi demokratik kurumları benimsemeye kendilerini mecbur hissetmişlerdi. Yine de, bölgedeki sınıf yapısını tepetaklak etmeyi hiç tasavvur edemiyorlardı. 


İspanyol imparatorluğunun farklı bileşenleri serbest siyasi düzenler oluşturma peşindeyken bağımsızlık büyük bir devlet inşa görevi yarattı; oysa ki bu bileşenler Avrupa'da bazı siyasi birimlerin ayrılmış bir parçasıydı ve daha merkezi diğer yapılara dahil oluyordu. Simön Bolivar 1819'da Gran Colombia diye bilinen biri birlik oluşturmuştu. Bu birlik bugünkü Venezüella, Kolombiya, Panama, kuzey Peru, Ekvador ve Brezilya'nın bazı bölgelerini kapsıyordu. Dağlık ve ormanlık arazi üzerine kurulu bu geniş bölge merkezileşmeye direndi ve 1830'a kadar farklı ülkelere dağıldı (Panama 1903'te Birleşik Devletlerin yardımı ile Kolombiya'dan ayrıldı). 
Benzer şekilde bağımsız Meksika üçün uğraşan Agustin de Iturbide Orta Amerika'yı da içeren bir bölgede imparatorluğunu ilan etti. Bu bölge, birleşmiş bir Federal Orta Amerika Cumhuriyeti olarak 1823'te serbest kaldı, ancak kısa sürede El Salvador, Guatemala, Nikaragua, Honduras ve Kosta Rika olarak parçalara bölündü ve çeşitli birleştirme çabalarına karşı direndiler. Bu yeni siyasi yapılar İspanyol idari bölgelerine denk düşmekteydi, ancak Fransa ve Almanya'nın sahip olduğu gibi kendi güçlü kültürel kimliklerine sahip değillerdi. Diğer taraftan, farklı bölgesel idarelere ayrılmış olan Arjantin ve Meksika Buenos Aires'te Juan Manuel de Rosas gibi otoriter idareciler altında birleştirilmişti, bu da bölgesel isyanları yavaş yavaş bastırdı ve merkezi hükümetler etrafında güç biriktirdi.** 

400 ' Peninsulares (İsp.): Yarımadalılar. 

401 “ Mulatto: Beyaz ve siyah ebeveynlerin çocukları. 

402 `“ Mestizo: Amerika Yerlileri ile Avrupalı bireylerin evlatları. 

403 Skidmore ve Smith, Modern Latin America, s, 28-34; David Bushnell ve Neill Macaulay, The Emergence 

of Latin America in the Nineteenth Century, 2. b. (New York: Oxford University Press, 1994), s. 14-20. 


404 Bushnell ve Macaulay, Emergence of Latin America, s. 22-26; Skidmore ve Smith, Modern Latin America, 
s. 36-40. 
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Devletlerarası savaşın ikinci dalgası on dokuzuncu yüzyılın ortasında gerçekleşti ve bağımsızlık sonrası bölgenin şekillenmenin gerçekleştiği bu dönem bir son kısım olarak görülebilir. Arjantin ve Brezilya Rio de la Plata dağının idaresi için savaşa giriştiler, nihayetinde ise bağımsız bir tampon bölge olan Uruguay'ın 1828'de kurulmasına yol açtı. İki ülke Uruguay üzerindeki etki sağlamak için mücadeleye devam etti; bu sonunda Britanya ve Fransa müdahalesini tetikledi, onlar da bölgedeki ticari menfaatlerini korumanın derdindeydiler. Brezilya ve Arjantin Üçlü İttifak Savaşı'na girdiler. Bu çok tuhaf bir çatışmaydı, bu iki büyük ülke fakir Paraguay ile karşı karşıya gelmişti. Bu Paraguay için, kendisini “coğrafi haritadan silecek” mutlak bir felaketti.*° 

Bu zamandaki iki diğer mücadele, Meksika'nın Texas'tan Kaliforniya'ya kadarki bütün topraklarını hızla genişleyen Birleşik Devletlere karşı kaybettiği Meksika-Amerika Savaşı ile; Şili, Peru ve Bolivya ile savaşılan ve Şili'nin Atacama gibi zengin bölgeleri ele geçirdiği, Bolivya'nın denizden mahrum bir ülke haline geldiği Pasifik Savaşıydı. Pasifik Savaşı 1883'te sona erdikten sonra, Latin Amerika'nın sınırları büyük oranda çizilmişti, ve bundan sonra devletlerarası büyük savaşlar (Latin Amerika'da bile çok az anımsanan, 1930'larda Bolivya ile Paraguay arasındaki 


Chaco Savaşı hariç) çıkmamıştı.*© 


Latin Amerika'daki devletlerarası savaşlar o derece seyrek ve siyasi açıdan önemsizdir ki Latin Amerika tarihine dair birçok büyük araştırma bunların yalnızca üstünü kapamıştır. Avrupa, antik Çin ve tabi ki Kuzey Amerika ile kıyaslandığında savaş devlet inşasında pek az bir etkiye sahiptir. Charles Tilly'nin aforizması “savaş devlet yapar, devlet savaş yapar” hâlâ doğrudur, ancak savaşların neden bazı bölge- 


lerde diğerlerine nispeten daha hâkim olduğu sorusu sorulmalıdır. 


Bölgenin geri kalmış devlet inşası devlet kapasitesinin birçok ölçütünden aşikâr olur, ancak hepsinden çok vergilendirmeden belli olur. Çin ve erken modern Avrupa'da, uzun dönemli savaşın kaynak ihtiyaçları devletlerin vatandaşlarını vergilendirmesine, vergi alımını idaresi için mali müdürlükler ve bürokrasiler kurmasına, büyük lojistik sistemleri döndürebilmek için idari hiyerarşiler oluşturmasına vb. yol açtı. Bunların hepsi or. yedinci ve on sekizinci yüzyıl erken modern Avrupa devletlerinin gelir gereklerinin çarpıcı bir biçimde artmasına ve sivil bürokrasilerin büyü- 


mesine sebep oldu. Teşkilatlı şiddet ayrıca siyasi gelişmeyi, eski patrimonyal devletin 


405 Centeno, Blood and Debt, s. 56. 
406 A.ge., s. 52-81. 
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siperleri olan bazı toplumsal sınıfları (Eski Fransa rejimindeki rüşvetçi makam sahipleri, yahut Prusya Aristokratları gibi) toptan yok ederek harekete geçirmiştir." 


Benzer gelişmeler Latin Amerika'da hiçbir zaman gerçekleşmemiştir. Centeno, on dokuzuncu yüzyıl verileri elimizde olan Brezilya ve Meksika'da, hükümetlerin, kişi başına gelirin çeyreğinden fazla vergi almadığına işaret eder, oysa ki aynı dönemde Britanya yarısını alıyordu. Dahası, bu devletler gümrük ve tüketim vergileri gibi dolaylı verdilere aşırı ölçüde bağımlıdırlar. Bunları toplamak, işletmeler ve bireylerden doğrudan vergileri toplamaktan çok daha kolaydır, ve her zaman zayıf idari kapasitesine sahip gelişmekte olan ülkelerin ilk elden kullanmaya meyyal oldukları vergilerdir. Savaştıkları sırada bile Brezilya hükümeti zenginlik ve üretime konana vergilerden yüzde 4'ten daha fazla bir gelir elde etmemiştir. Şili -komsularına karşı askeri üstünlüğünden dolayı bazen “Latin Amerika'nın Prusyası” denilir- bile daha az oranda vergi toplamıştır. Bu bakımdan, bunlar Latin Amerika'nın sömürgeci efendileri, İspanya tarafından konan düzeni izlemekteydiler. İspanya kendi halkından yeterli vergi gelirlerini almakta her zaman başarısız olmuştur ve 1557 ile 
1662 arasında on kere iflasını ilan etmek zorunda kalmıştır.“ 


Devletlerarası savaşın nispi yokluğu Latin Amerika'nın neden Avrupa'dan daha az sayıda güçlü devlete sahip olduğunu belki açıklayabilir ancak neden bölgedeki bazı ülkelerin diğerlerinden daha etkili hükümetlere sahip olduklarını açıklayamaz. Siyaset bilimci Marcus Kurtz on dokuzuncu yüzyıldan itibaren nispeten degişmez bir etkili devletler sıralamasının varlığına işaret eder, Şili ve Uruguay her zaman en yukarıdadır, Bolivya, Paraguay ve Haiti dibe çok yakındırlar. Şili, Uruguay ve Arjantin'in başta güçlü devlet kurabilmesini ücretli işçi ve nispeten güçlü elit birliğinin uyuşmasından kaynaklandığını iddia etmektedir, fakat Arjantin'in devleti sonradan 1930'lardaki sınıf çatışmalarının bir sonucu olarak kötüleşmiştir. 
Bu sonuçların tarihi tesadüfü devlet inşasının hasis teorik modelini sağlamasının zorluğunu göstermektedir." 


Yine de Latin Amerika'da devletlerarası savaşların seyrekliği bazı benzer sonuçlar doğurmuştur. On dokuzuncu yüzyılın sonları ve yirminci yüzyılın başlarında 


407 Bu sürecin Çin ve Avrupada nasıl rol oynadığı için, bkz. Fukuyama, Origins of Political Order, s. 110-27, 
321-35. 

408 A.g.e. s. 361. 

409 Marcus Kurtz, devletin etkililiği için üç ölçü kullanır: vergi alım oranları, çocukların orta okula devam 
etme oranı ve örülen demir yollarının araziye nispeten uzunluğu. Kurtz, Latin American State Building in Comparative Perspective (New York: Cambridge University Press, 2013), s. 10-17. 

410 Kurtz, savaşa ve sömürüye dayanan mevcut devlet inşa teorilerinin sınırlarını gösterir. Şili, Bolivya ve 
Peru on dokuzuncu yüzyılda birbirleri ile savaşmış kaynak temelli ülkelerdir fakat yine de sadece Şili nispeten güçlü bir devlet olabilmiştir (A.g.e., s. 48-54). 
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kitlelerin siyasi katılımı gerçekleşmeden önce Fransa-Prusya hattında güçlü milli bürokrasiler tesis edebilmek için pek de rekabetçi bir baskı yoktu. Yani, yirminci yüzyılın başlarında oy kullanım hakkı verildiğinde, milli bürokrasilerin özerkliğini koruma makamında “mutlakıyetçi bir koalisyon” bulunmamaktaydı. Demokratik siyasi rekabetin yayılması, seçmenlerini kayırmacı metotlarla tutan demokratik siyasilerin bulunduğu Arjantin, Brezilya, Meksika, Kolombiya, ve diğer ülkelerde büyük mükafatlar ortaya çıkardı ve kamu idaresini siyasi atamaların yapılması adına bir kumbara haline getirdi. Şili ve Uruguay'ın kısmi istisnaları dışında, Latin Amerika ülkeleri Yunanistan ve kuzey İtalya'nın yolunu izlemişler ve on dokuzuncu yüzyıl patronaj siyasetinden büsbütün yirminci yüzyıl kayırmacılığına dönüşmüşlerdir. 


Patronajın yürüttüğü ülkeler yaratarak Latin Amerika ülkeleri siyaset bilimci Barbara Geddes'in “siyasetçinin açmazı” dediği şeyle karşılaşmışlardır on dokuzuncu yüzyılda Amerika'da olduğu gibi, devleti reform etme ve daha liyakate dayalı bir kurum tesis etme hususlarında açık bir kamu menfaati vardı. Ancak böyle yapılması siyasetçilerin siyasi sermaye kaynaklarını keser, ve böylece çok azının devam etme isteği olur. Geddes reformun sadece belirli koşullarda, mesela siyasi partilerin eşit olduğu ve hiçbirinin reformu direterek özel bir avantaj sağlamadığı bir 


koşulda gerçekleştiğini ifade eder." 


Askeri tehlike tarzında değil de mali kriz gibi dış sarsıntılar genellikle değişime zorlayan etkiye sahiptir. Böylece, 1980'lerdeki Latin Amerika borç krizi sonrasında, merkez bankalarını ve finans müdürlüklerini profesyonelleştirmek için büyük bir çaba mevcuttur, ve bu da makroekonomik siyaseti idare etmede devletin performansını daha iyi kılmıştır. Ayrıca, 2000'lerde açıkça yolsuzluk yapan siyasi sınıfın varlığının arttığı Brezilya'da ve başka yerlerde kayırmacılık ve yolsuzluğa karşı bir orta sınıf koalisyonu başlamıştır. Bugün Brezilya karışık bir resim sunmaktadır, bazı mükemmel bakanlıkları ve kurumlar ile birlikte oldukça yozlaşmış ve düşük performans gösteren kurumlar varlık göstermektedir.*? 


ARTIK SAVAŞ YOK 


Latin Amerika'da devletlerarası savaşın Avrupa ve Doğu Asya'ya kıyasla neden azdır 

ve çıkan savaşlar neden Asya ve Avrupa'da olduğu gibi hükümetleri ciddi ve uzun 

üreli devlet inşa süreçlerine sevk etmemiştir? Bunun muhtemel birçok sebebi vardır. 

411 Barbara Geddes, Politicians Dilemma: Building State Capacity in Latin America (Berkeley: University of 
California Press, 1994), s. 24-42. 


412 Bkz. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü, OECD Integrity Review of Brazil: Managing Risks for a 
Cleaner Public Sector (Paris: OECD, 2012). 


HAVLAMAMIŞ KÖPEKLER 257 


İlki, bahsedilen sınıf tabakalaşması ile ilişkilidir, Latin Amerika gözle görülür etnik ve ırki boyutlara sahiptir. Savaş ve şiddet, belirtildiği üzere, Latin Amerika için sık görülen bir şeydir; Avrupa ile farkı on dokuzuncu ve yirminci yüzyıldaki savaşın devletlerarası olmaktan ziyade iç savaş olmasıdır. Meksika, Arjantin, Uruguay, Kolombiya, Nikaragua ve diğer ülkeler, ekonomilere sekte vuran, toplumları yoksullaştıran uzun süreli iç sıkıntılar tecrübe etmişlerdir. Bu iç çatışmalar mevcut toplum ve sınıf bölünmelerine acı bir şekilde yansımıştır. Bunlar, herhangi bir ülkedeki elitlerin halkı toplu seferberliğe zorlamasını kısıtlamışlardır, çünkü böylelikle elit olmayan sinirli kimselerin ellerine silah vermek gerekecektir. Elitlerin kendileri genelde bölge, ideoloji, ya da ekonomik çıkara göre kısımlara ayrılmışlardır. Toplumsal güvensizlik de kenardaki nüfusların devlete karşı hissettikleri sadakati kısıtlamaktadır. Avrupa'da, halkın katılım talepleri hemen savaş sonrasında gelmiştir; örneğin İngiliz İşçi Partisi'nin 1920'lerde yükselişi, bazı açılardan Birinci Dünya Savaşı'nın siperlerinde işçi sınıfının çektiklerinin bir sonucudur. Bunun aksine, Latin Amerika'da elitler kitlelerin yardımlarını almaktan kaçınmak için devletlerarası çatışmalardan geri durmuşlardır. 


İkincisi, coğrafya ile alakalıdır. Avrupa coğrafi açıdan belirli bölümlere ayrılmıştır, bu da tek bir gücün bütün kıtaya hâkim olmasını zor kılar. Fakat her bölgede belirli bir ekonomik ve askeri güç toplamaya izin veren açık bir alan vardır. 
Buralarda, iç alanlarla ticareti ve iletişimi mümkün kılan büyük, seyahat edilebilir nehirler mevcuttur. Latin Amerika ise And sıradağları ve yoğun tropikal ormanlarla, fiziksel olarak farklı kısımlara ayrılarak bölünmüştür. Venezüella, Kolombiya, Peru ve Bolivya Brezilya sınırında olsa da, hiçbirinin bölgenin en büyük ekonomisi ile güçlü iletişim bağları, Amazon ormanlarını aşmanın zorluğu sebebiyle yoktur. Latin Amerika'nın üçüncü büyük ülkesi olan Kolombiya içten And dağ sırası ile bölünmüştür, ki hükümeti, gerillalar ve uyuşturucu kaçakçıları için bir cennet gibi olan bölgesinin sınırlarını korumada bugüne kadar hep sıkıntı yaşamıştır. Yirmi birinci yüzyılın başında, bir zamanlar aynı ülkenin iki parçası olmalarına rağmen Panama'dan Kolombiya'ya giden yek bir yol dahi yoktur. Tabi ki, bu koşullar altında askeri güç yerleştirmek oldukça güçtür. 


Üçüncü unsur milli kimlikle alakalıdır, ya da milli kimliğin bölgedeki toplulukların çoğunda zayıf olmasıyla. Bu da etnik ve ırki bölünmüşlükten etkilenmiştir. On dokuzuncu yüzyılda ortaya çıkmış güçlü Avrupa devletleri, dili ve etnisiteyi milli kimliğin merkezi yapan milli bir kimlik etrafında inşa edilmişlerdir. Yirminci yüzyılda Avrupa'nın çok vahşi olmasının bir sebebi de kısmen etnik kimliklerin mevcut siyasi sınırlara cevap verememesi ve savaşla yeniden düzenlenmek zorunda kalışıdır. Avrupa savaşı ulus inşa süreciyle çok sıkı sıkıya ilişkilidir. 
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Aynısı Peru, Bolivya, Guatemala ve Meksika için asla geçerli değildir. Burada kırsal kesimlerde çok sayıda Kızılderili ve melez halk bulunduğu halde devlet veya hizmetlerinden uzak şekilde yaşamaktadırlar, ve dolayısıyla bunlar devlete tabi olmak zorunda hissetmezler. Bunlar Avrupalı elitler tarafından en iyi ilgisiz, en kötü de sadakatsiz ve düşman olarak anılırlar. Dahası, dil milletleri birleştirip birbirlerinden ayıran kimliğin bir kaynağı olarak hizmet edemez, çünkü elitler İspanyolca veya Portekizce konuşurken, elit olmayanlar Ouechua, Aymara, Nahuatl, Mayaca ve diğer yerli dillerini konuşmaya devam ederler. Bugün için, Guatemala City'deki iş elitlerinin dağlarda yaşayan yerli gruplarla hiçbir ortak yanı yoktur. Ve tabi ki, bu iki unsur 1980'lerde çok sert bir iç savaşta karşı karşıya gelmişlerdir. 


Latin Amerika devlet inşasında yer alan son unsur buradaki gelişmelerde etkin olmak isteyen güçlü dış aktörlerdir -Birleşik Devletler, Britanya, Fransa ve diger Avrupalı güçler. Birleşik Devletler bölgedeki muhafazakâr bir siyasi ve sosyal düzeni özellikle desteklemektedir, bu amaçla, mesela Guatemala'da Jacobo Arbenz ve Şili'de ise Salvador Allende gibi sol kanat liderlerin devrilmesine yardım için müdahalede bulunmuştur. Monroe Doktrini çerçevesinde Birleşik Devletler ayrıca on dokuzuncu yüzyılda Britanya ve Fransa'nın, yirminci yüzyılda ise Sovyetler Birliği'nin Latin Amerika ülkeleri ile, kurumların inşasında da yardım edebilecek ittifaklar kurmasını engellemek için uğraşmıştır. Sonuçta, toplumsal seferberlik geçmişi olan bir ülkenin kendi deneyimi sonucunda Amerikan siyaset koyucuları diğer toplumların karakteri olan toplumsal tabakalaşmaya karşı kör kalmışlardır. 
Batı yarımkürede, toplumsal bir devrim de getiren tek başarılı siyasi devrim Fidel Castro'nun 1959'daki Küba devrimidir. Birleşik Devletler bu devrime dahil olmak veya tersine çevirmek için elli seneden fazla çaba harcamaktadır. 


Öyleyse, Latin Amerika'nın geçen iki yüzyılda fazla şiddet görmemiş olmasından, ya da büyük devletlerarası savaşlar, toplumsal devrimler yaşamamış olmasından hayıflanmalı mıyız? Avrupa ve Asya'da gerçekleşen toplumsal devrimlerin çok büyük ederlere patladığını söylemeye lüzum bile yok: on milyonlarca insan tahliyelerde, idam sehpalarında, askeri çatışmalarda öldü, yüz milyonlarcası yerinden oldu, hapsedildi, ölümüne aç kaldı, işkence gördü. Siyasi şiddet genellikle sadece daha fazla şiddeti doğurur, ilerlemeci toplumsal değişimi değil. Bilhassa Latin Amerika'da “savaşa şans verilmesini” isteyemeyiz. Bu gözlemler bizi, Machiavellinin dediği gibi, bugünkü neticeler geçmişte işlenmiş suçların sonucu olduğu gerçeğine karşı körleştirmemelidir. 
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Latin Amerika'daki kurumların materyalist açıdan istisnaları; Kosta Rika'nın neden bir “muz cumhuriyeti” haline gelmediği; Arjantin'in neden 


Kanada ve Avusturalya gibiyken geri gittiği 


İspanyollar ve Portekizliler Yeni Dünya'ya kaynaklarını sömürmek için gittiler ve beraberlerinde, eşitsizlik ile zayıf idareyi günümüze kadar bir miras olarak birakacakları otoriter siyasi kurumlarını getirdiler. Ancak coğrafya, iklim ve bölgedeki siyasi sonuçların kaynakları arasındaki ilişkiyi büyük bir hikâye olarak bir araya getirebilmek mümkün olsa da burada önemli istisnalar ve kısıtlamalar olacaktır. 
Bazı ülkeler maddi durumlarından daha iyi işlemektedir, bazıları ise daha kötü. 
Bunlar, maddi koşulların yirmi birinci yüzyıldaki neticelerin açıklanmasında yegâne unsurlar olmadığını göstermektedir. İnsanoğlu tarihlerindeki önemli kavşaklarda toplumlarını çok farklı, iyi veya kötü gidişata götürecek siyasi tercihler yaparlar. Yani, insanoğlu kendi kaderini, hatta karşılaşacakları seçimleri şekillendirecek maddi koşulları belirleyebilir. 


LA COSTA POBRE 


Latin Amerika'nın doğum kusurundan kaçan bir ülke için Kosta Rika iyi bir örnektir. Kosta Rika Orta Amerika'da beş milyonluk nüfusuyla küçük bir ülkedir. 
Bugün etrafındaki komşularından daha zengindir. Komşuları Guatemala (5,000 dolardan az), Honduras (4,000 dolar), ve Nikaragua (3,000 dolar) ile kıyaslandığında 2011'de kişi başı geliri 12,000 doların üstündedir." Birçok yabancı burayı, yemyeşil tropikal yağmur ormanları ile doğa turizmi noktası olarak bilir; ayrıca çok uluslu şirketlere ev sahipliği yaptığı az bilinir, Intel ve Boston Scientific buraya montaj fabrikası kurmaktadır. Belki daha önemlisi Kosta Rika'da gerçekleşme- 


413 Rakamlar, 2005 alım gücü paritesine göre sabittir. World Bank DataBank, http://databank.worldbank. 
org/ddp/home.do?Step=3&id=4. 
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yenlerdir. El Salvador, Nikaragua ve Guatemala'nın aksine, burada son altmış dört yıldır askeri darbeler, diktatörlük, kanlı iç savaşlar, ölüm tugayları ya da Birleşik Devletler, Küba, veya diğer harici gruplardan yabancı müdahaleler görülmemiştir. 
Dahası, 1948'den beri burada rekabetçi seçimler ve siyasi partiler arasında iktidarın düzenli şekilde değiştiği istikrarlı bir demokrasi mevcuttur. Bu durum, Kosta Rika'nın gelişiminin temelde tropikal tarım ürünlerine -kahve ve muz- dayanmasına ve iklimi ile faktör donatımının gözle görülür şekilde komşuları ile aynı ol- 


masına rağmen ortaya çıkmıştır.* 


Kosta Rika'nın Orta Amerika'nın kalanından çok farklı olması, bunun neden böyle olduğuna dair teoriler ve mitler üretmiştir. Kosta Rikalılar kendilerinin her zaman eşitlikçi ve demokratik bir kültüre sahip olduklarını, İspanyol Amerikası'nda yerleşmiş olan oligarşinin olmadığını, kendi ırki ve etnik homojenliklerinin siyasi istikrarlarına yardım ettiğini iddia ederler. Hatta, ülkenin başarısını ülkeye ilk gelen yerleşimcilerin İspanyol Marranoları (Katolikliğe geçmiş Yahudiler) olmasın- 


dan olduğunu öne süren kültürel hipotezler mevcuttur." 


Bu açıklamalardan ilki en azından biraz doğrudur. On altıncı yüzyılın başlarında beri önemli bir kraliyet audiencia’nin merkezi olan Guatemala ile kıyaslandığında, Kosta Rika nispeten durgun, yalıtılmış ve değerli malzemeleri, yoğun yerli nüfusu olmadığından cazibesi olmayan bir yerdir. Kristof Kolomb 1502'de Kosta Rika'da durabilmesine rağmen daha sonraları Avrupalılar bölgeye, çok uzak olduğu sebebiyle gitmekten kaçınmışlardır -dolayısıyla milli bir şaka yapılır, ülkeye Kosta Rika (Costa Rica, zengin sahil) değil de Costa Pobre (fakir sahil) ismi verilmeliydi denir. Kahve sanayi on dokuzuncu yüzyılda gelişirken, burada Guatemala ve El Salvador'a nazaran çok daha az mülk sahibi bulunuyordu ve böylelikle de muhafazakâr bir tarım oligarşisinin elinde siyasi güç daha az yoğunlaşmıştı.*!6 
1800'de Afrikalı köleleri nüfusun altıda birini teşkil etse de bunlar ve yerliler kısa sürede ya öldüler, ya da daha geniş Mestizo nüfusta asimile oldular. Bu açıdan ülke, geniş Kızılderili nüfusun ve yüksek seviyelerde eşitsizliğin bulunduğu Guatemala'dan keskin bir şekilde ayrılır.*7 
414 1948'den itibaren Kosta Rika ekonomisine dair bir değerlendirme için, bkz. Helen L. Jacobstein, The 

Process of Economic Development in Costa Rica, 1948-1970: Some Political Factors (New York: Garland 

Publishing, 1987). 

415 Lawrence E. Harrison, Underdevelopment Is a State of Mind: The Latin American Case (Lanham, MD: 

Center for International Affairs, 1985), s. 49. 

416 Bkz. Jeffery M. Paige, Coffee and Power: Revolution and the Rise of Democracy in Central America 


(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1997), s. 16-19, 24-25. 
417 John A. Booth, Costa Rica: Ovest for Democracy (Boulder, CO: Westview Press, 1998), s. 32-35. 
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Ancak bütün millet hikâyeleri gibi, tarihi miras ülkenin yirminci yüzyılın ikinci yarısındaki başarısını açıklayamaz. 1948'e kadar Kosta Rika aynı komşuları gibi birçok siyasi yetersizliği tecrübe etmiştir. Aile tarımı başka yerde olmadığı kadar yaygın olduğu halde kahve üretimi ve muz ihracat sanayileri yine de kendi ekonomik menfaatlerini şiddet kullanarak korumak isteyen zengin üreticiler oligarşisi ortaya çıkarmıştır. Kosta Rika 1821'de bağımsız olduğunda bir demokratik anayasa benimsemesine rağmen ülke on dokuzuncu yüzyılda bir dizi diktatör tarafından yönetilmiş ve liberaller ile seçime hile karıştırıp gücü elde edip korumaya çabalayan muhafazakârlar arasındaki daimi savaşlardan çok sıkıntı çekmiştir. Kosta Rikalılar kendi demokrasilerini 1889 seçimlerine tarihlendirseler de, 1914'te askeri bir darbe gerçekleşmiş ve ülke sanayileşmeye başlayınca siyasi kutuplaşma artmıştır. 
Her yerde olduğu gibi, muhafazakâr elitler oluşturulan işçi birliklerine, kurulan yeni Sosyalist ve Komünist partilere korkuyla bakmışlardır. Bunların hepsi, seçimi kaybettikten sonra gücü elde etmeye çalışan Rafael Ângel Calderön idaresindeki sol kanat idare ile Sosyal Demokrat José Figueres ve seçimi kazanan, güçlü bir antikomünist olan Otilo Ulate Blanco'nun liderlik ettikleri muhalif birlik arasında 1948'de bir iç savaşa yol açtı.*!8 


El Salvador, Nikaragua ve Guatemala o zaman muhafazakâr toprak sahibi oligarşilerinin idaresindeydi, ve bunlar gittikçe, ticaret birlikleri, Hıristiyan toplum aktivistleri, ortaya çıkan Sosyalist ve Komünist partiler gibi yeni hareketlenmiş aktörlerle uğraşıyorlardı. Bu üç ülkede, eski elitler Solu bastırıp menfaatlerini korumak için askere dönüştü, Sol da, uluslararası Komünist hareketinden yardım alıp silahlı mücadeleye başlayarak daha radikal şekilde bunlara karşılık verdi. El Salvador'da, Farabundo Marti liderliğinde bir köylü isyanı 1930'larda çok şiddetli bir biçimde bastırıldı. Bu, Farabundo Marti Milli Kurtuluş Cephesi adındaki Marksist devrimci grubal 1970'lerdehükümete karşı mücadele etme hususunda esin kaynağı oldu. Nikaragua'da Sandinista hareketi Anastasio Somoza diktatörlüğüne karşı savaştı ve 1979'da Küba ve Sovyetler Birliğinin yardımıyla iktidara geldi, daha sonra Reagan idaresi bunları indirmek için karşı bir hareketi parasal açıdan destekledi. 
Guatemala'da, Birleşik Devletler destekli bir darbe 1954'te son kanattan Jacobo Arbenzi devirdi ve 1970'ler ile 80'lerde uzun, kanlı bir savaşa neden oldu. Bu çatışmalar 1990'ların başlarına kadar dinmedi ve bugüne kutuplaşma ile güvensizlik miras kalmıştır. 


Kosta Rika'nın iç savaşı neden benzer şekilde güvensizliğe ve şiddete yol açmamıştır? O zamankiliderlerin yaptıkları tercihlere değinmeden bunu açıklamak çok 


418 Skidmore ve Smith, Modern Latin America, s. 371—72; Booth, Costa Rica, s. 42-50. 
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zordur. Calderön'un sola meyilli birliği bazı Komünistler barindirsa da özellikle radikal bir program izlememiştir ve seçime hile karıştırdığı yönündeki suçlamalara karşılık olarak gelecekteki seçimleri daha adil idare edilmesi için yeni bir seçim mahkemesi kurmuştur. Figueres öncülüğündeki muhafazakâr isyanlar Calderön hükümetini zorla devirdiğinde, Calderön'unkine benzer soyal demokrat bir program uygulamaya başladılar ve sonradan 1948 seçiminin meşru kazananı (muhafazakâr Ulate) olarak güçlerini tazelediler. Bu hükümet partiler üstü seçim mahkeme- 


sini güçlendirecek ve kadınlara oy hakkı verecek yeni bir kurucu meclisi onayladı.” 


En önemlisi -ve Latin Amerika için tek olan- 1949 anayasası daimi orduyu kaldırmıştır. Böylece geniş bir muhafazakâr birlik bölgedeki her yerde oligarşik güç için bir temel olan mücbir bir aygıtın yokluğunu kabul etmiştir. Bu seçim Kosta Rika'da Solun daha sonraki gelişimini etkilemiştir, silahlı mücadele ve Marksizm daha sosyal demokrat bir yol için feragat etmiştir. 


Büyük bir siyasi oyuncunun anayasal kuralları hem kendisi hem de rakipleri için uygulama kararı Latin Amerika'da çok nadir görülür. İngiltere'nin Şanlı Devriminden çıkan, anayasal hükümet ilkesinde kurulmuş yerleşimler için de bu böyledir. Yani İngiliz devrimcileri gücü ele geçirip ülkeyi kendi dar menfaatleri çer- 


çevesinde sömürmediler; genel geçerlilik içerisinde kurallara uymayı kabul ettiler. 


Ekonomik ve siyasi olarak komşularından çok daha başarılı bir Afrika ülkesi olan Botswana gibi, Kosta Rika'yı da ekonomik ve siyasi gelişimini açıklamak için mevcut teorik yapılara sığdırmak çok güçtür. Yirminci yüzyılın ortalarına kadar iklim, coğrafya, nüfus ve tabi ki siyasi tarihi gibi yalın gerçeklerden kimse ülkenin Orta Amerika'dan bu kadar farklı davranabileceğini tahmin edemezdi. Bugünkü neticeler bir dizi mutluluk verici tarihi olayın ürünü gibi durmaktadır. Bu olaylardan biri ilk diktatörlerinden bir olan Tomâs Guardia'nın zamanındakilerden daha aydın olması ve eğitime önem verdiği kadar kahve elitlerinin gücünü kesmeye de önem verip çaba harcamasıdır. 1948 krizi sırasında Figueres gibi siyasi liderlerin aldıkları iyi kararlar önceki iyi karalarla (mesela, antikomünist sağın nispeten yumuşatılması, buna karşılık olarak Komünistlerin radikalizmden vazgeçmeleri gibi) sekillenmisti. 42 Kosta Rika'nın deneyimi coğrafya ve iklim gibi maddi koşulların, ve ürettikleri toplum yapısının iyi liderlik ve bireylerin seçimleri ile telafi edilebileceği gerçeğini göstermektedir. 


419 Paige, Coffee and Power, s. 141-52. 
420 A.g.e., s. 127-40. 
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Coğrafya, iklim ve nüfusun etkiye sahip olduğunu fakat halihazırdaki gelişimin sonuçlarını nihai olarak belirlemediğine daha fazla ikna olmak istiyorsa Arjantin'e baksın. Burası bir bakıma Kosta Rika'nın zıt kutbudur. Kosta Rika çiftlik tarımını verdiği sınırlardan azat olup, bunun yarattığı sınıf ve etnik bölünmelerden kurtulduğu halde Arjantin tam aksini yapmıştır. Kuzey Amerika tarzı demokratikleşmeyi ve kapitalist gelişimi sağlayacak coğrafi koşullara sahip olmasına rağmen Arjantin, tıpkı İspanyol imparatorluğunun eski merkezleri Peru ve Meksika'da olduğu gibi, aynı sınıf kutuplaşmasına ve istikrarsız uzun dönemli ekonomik performansa karşı koyamamistir. Arjantin'in asla güneyin Kanada'sı olamayacağı gerçeği, tabiatı gereği tamamen ekonomik olan bütün genel gelişim teorilerinin sınırlarını gösterir. 

Kolomb öncesi dönemde geniş yerli nüfuslarına ev sahipliği yapan Meksika ve Peru'nun aksine, Arjantin “yeni yerleşim yeri” olarak düşünülmüş bir bölgede (tıpkı Birleşik Devletler, Kanada, Avusturalya ve Yeni Zelanda gibi) kurulmuştu. Tabi ki bunlar gerçekte yeni yerleşilen yerler değildi. Bu bölgeye, avcı-toplayıcılar, bazen de Pehuenche, Tehueleche, ve Puelche gibi tarım toplulukları (bunların akrabaları Şili'de meskündur) tarafından seyrek şekilde yerleşilmişti. Bu gruplar genelde yerleşimci topluluklara karşı kuvvetli dirençler gösteriyorlardı, ancak nihayetinde bunlar fiziki açıdan, Kuzey Amerika'dakiler gibi kanara itilmişlerdir. Bu noktada yerleşimciler kendi kurumlarını tesis etmekte özgür oldukları bir terra nullis, boş arazi işgal ettiklerine inanıyorlardı. 


Arjantin nüfusu, Latin Amerika'daki en Avrupalı nüfustur. Meksika ve Peru'nun aksine, burası yerleşimci sınıf ile büyük Kızılderili ve Mestizo yığınları arasında bölünmemiştir. Kölelik geç sömürgecilik döneminde mevcuttu, ve bir dönem siyahlar Buenos Aires'te nüfusun dörtte birini teşkil ediyordu. Ancak kölelik kısa sürede kaldırıldı ve siyahiler daha geniş Avrupalı nüfus içerisine müdahil oldu.?' Aslında, on dokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru gerçekleşen Avrupa'dan büyük göçlerin bir sonucu olarak Arjantin'in nüfusunun aşırı derecede “beyazlaşması” söz konusuydu; bu göçler 1869'da 1.7 milyon olan ülke nüfusunu 1914te 79 milyona çıkarmıştır. 
Bu yeni yerleşimcilerin, yüzde 46'sı İtalya'dan, yüzde 32'si İspanya'dan gelmiştir. 
Arjantin bölgelere, metropol Buenos Aires ile kırsal alanlar arasındaki büyük çatlakla ayrılmasına rağmen, etnisite ve ırk büyük siyasi mesele halini almamıştır." 
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Arjantin, on sekizinci ve on dokuzuncu yüzyılda meydana gelen “talih dönmesine” klasik bir örnektir: on altıncı yüzyılda zengin olan tropik ve yarı tropik bölgeler fakirleşmiş ve önceden sınırda olan daha ılıman bölgeler (bkz. yukarıda bölüm 
16) yerlerini almıştır. Habsburg döneminde Arjantin İspanyol Yeni Dünya imparatorluğunun durgun bir bölgesiydi, ancak on sekizinci yüzyılın sonlarından itibaren eski sömürge merkezlerini ele geçirmeye başladı. Tabi, on dokuzuncu yüzyılda Arjantin, kıskandıran, şaşırtan ve çokça Avrupalı yatırım çeken bir ekonomik mucize olarak bugünün Çin veya Singapur'u gibiydi.1870 ile 1913 arasında Arjantin ihracatı, yıllık yüzde 6'lık artışla dünyada en hızlı büyüyen ekonomileri arasındaydı; on dokuzuncu yüzyılın sonunda, Arjantin GSYH'si Almanya, Hollanda ve Belçika kadar olmakla birlikte Avusturya, İspanya, İtalya ve İsveç'ten ise daha fazlaydı.” 
Ülkenin on dokuzuncu yüzyılın sonundaki büyümesine çok fazla dikkat edilmesine rağmen, James Mahoney 1800 yılında Arjantin'in Birleşik Devletler'den daha yüksek GSYH sahip olduğu erken dönem puanlarına işaret eder. Ülkenin erken dönem büyüme performansı saman alevi misali değildi, bağımsızlığından 1930'lar- 


daki Büyük Bunalıma kadar yüzyıldan fazla sürmüştür.” * 


Bu dönemde Arjantin tamamıyla küresel ekonomiye entegreydi. Buenos Aires limanı etrafında şekillenen Arjantin, Avrupa piyasası için gümüş ve altın değil ama et, pamuk, buğday ve diğer emtiaları üretiyordu. Ilıman iklimi ve geniş pampalarıçok çeşitli yiyecek malzemelerinin üretilmesine uygun koşulları sağlardı. Sogutuculu gemiler gibi gelişmiş nakliye teknolojisi uzak piyasaları ulaşılabilir kıldı. 
Bunun karşılığında, gelişmiş ülkelerden gelen yüksek ölçekte yatırımlar geldi; bilhassa, demiryolları ile örülü, iletişim ağı geniş, diğer altyapıları üreticiliği destekleyen Britanya'dan. 


Arjantinin on dokuzuncu yüzyıldaki başarısının sebepleri oldukça anlaşılırdır. Ülkeye, İspanyol sömürgeciliğinin daha liberal olduğu Bourbon döneminde yerleşilmiştir ve hiçbir zaman, Habsburg merkantilizmini anımsatan sınırlayıcı ticaret uygulamaları, tekeller ve düzenlemelerle sıkıntıya düşmemiştir. Ayrıca daha liberal reformlar yapıldığı halde ekonomide hâkim olmaya devam eden, Meksika ve Peru'dakiler gibi bir tüccar ve toprak sahibi elit sınıfı mevcut değildir. Arjantin, tarihçi Tulio Halperin Donghi'nin ifadeleri ile, “liberal doğmuş” bir ülkedir. 
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1930'lardan başlayarak, talihin dönüşü yön değiştirmiş ve Arjantin uzun bir ekonomik durgunluk ve çöküş dönemine girmiştir. Kanada, Avusturalya ve Yeni Zelanda gibi orta gelirden, yüksek gelire doğru yükselmektense Arjantin geri kalmıştır. İsviçre, İtalya ve Kanada kadar zengin, hatta belki daha zengin olduğu bir durumdan Arjantin, 1978'e dek İsviçre'nin kişi başı GSYH'nin altıda biri, İtalya'nınkinin yarısı, Kanada'nınkininse beşte biri kadar gerilemiştir.*71980'lerin başlarında borç krizi yaşayan Latin Amerika ülkeleri kulübünün kurucu üyelerinden biri olmaya, kendi iç borçlarını sıfırlayarak devam etmiştir. Hiperenflasyon gelmiş ve 1989 
yılında oranlar yıllık yüzde 5000'e kadar yükselmiştir. 1990'lar kısa bir parasal istikrar ve büyümeye şahit oldu, ülke para birimi olarak pesodan Amerikan dolarına geçti. Ancak 2000-2001 krizinde Arjantin yeniden büyük bir ekonomik krize girdi; dolara geçiş iptal edildi ve ülke büyük bir bunalım yaşadı. Büyüme yirmi birinci yüzyılın ilk on yılında küresel emtia patlaması döneminin gerisine düştü ancak kısa dönem büyümeyi uzun dönem istikrara yeğleyen diğer bir halkçı hükümet liderliğinde aynı şekilde davrandı. Arjantin, bütün avantajlarına rağmen, Latin Amerika ortalamasına gerilemiştir. 


Atjantin'in zayıf performansı, sosyolog Carlos Waisman'ın “Arjantin bilmecesi” dediği tersine gelişim meselesini çıkartan küçük bir sanayi oluşturmuştur.*?8 
Bu soruya en yakın cevap nesillerdir memurlar ve siyasi liderler tarafında uygulanan kötü ekonomi politikalarıdır. Uluslararası para siyaseti veya mali krizler üzerine herhangi bir ders kitabı Arjantin'i barındırır, çünkü kendisini hızlı büyüme, enflasyon, devalüasyon ve ekonomik çöküş dairesine sokmuştur. Ayrıca ekonomik milliyetçiliğin kötülükleri ile de ders kitaplarına girer: 1950'lerde yerli üretimi ithalat yaparak -yani, yetersiz yerli sanayileri korumak- destekleme çabaları büyük yetersizliklere yol açmıştır, bunlar arasında geliştirilen bir araba, Di Tella, Arjantin dışında bir pazar bulamamıştır. Bu kötü politikalar devam etmiştir: 2000'lerde politikalar uygulayan halkçılar Latin Amerika'nın en yüksek ikinci enflasyon oranını üretmişlerdir; bunu hükümet milli istatistik kurumuna rüşvet vererek kapatmaya çabalamıştır. 


Ancak ülkenin zayıf büyüme seyrinin kötü politikanın sonucudur. Bu halde, neden kötü politikaların ilk başta uygulandığı ve milli elitlerin neden geçmiş hatalardan ibret alıp ülkeyi daha sıhhatli bir mevkie getirmemiş oldukları sorgulanmalıdır. Cevaplar tabi ki de siyasette yatmaktadır. Arjantin'in yirminci yüzyılın ilk yıllarında liberal ve kapsamlı bir siyasi düzen yolunda olması geniş orta sınıfa bağlı olmasına rağmen, 1930'larda ve 40'lardaki bir dizi kötü politika ülkeyi siyasi olarak 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kutuplaşmış, Peru ve Meksika gibi eski devletlere dönüştürdü. Derin sınıf ayrımlarının bulunmadığı bir toplum olmasına rağmen bunları geliştirmiştir, ayrıca sadece Arjantin'e has şahsi siyaset ve kayırmacı sınıf atlama da oluşturulmuştur ve bunlar bugüne kadar politik kararları değiştirmeye devam etmektedir. 


Yirminci yüzyıldaki dönüşlerin tarihi sebeplerine bakılacaksa ikisi göze çarpar. İlki, bilhassa Buenos Aires limanından itibaren tarım alanlarında toprak sahipliğinin yoğunlaşması. 1820'lerden itibaren Arjantin devleti geniş toprakları kiraya verdi, daha sonra buralar az sayıdaki aileler tarafından düşük fiyatlara satın alındı. 1930'larda, elli ailelik bir grup dört buçuk milyon hektar araziye, yani Buenos Aires ilinin yüzde 13'üne sahipti. Birinci Dünya Savaşı sırasındaki en büyük altı toprak sahibi Arjantin'in temel bakanlıklarının bütçesinden daha fazla gelire sahipti. Bu birlik, ortalama yağmur miktarı olan ılıman bir tarım arazisinde yer alıyordu, yani koşullar aile tarımı için mükemmel derecede uygundu. 


Demokrasi uygun iklim koşulları altında otomatik olarak çıkmaz. Bu ancak, kaynakların dağıtılması yolundaki maksatlı siyasi seçimlerin bir sonucudur ve fikirler ile ideolojilerle yönlendirilir. Amerikan tarihinde her zaman, Batı'daki federal toprakların ailelere adilane dağıtılmasına yönelik taleple toprak sahiplerinin birleştirmek isteyen toprak vurguncuları ve şirketleri arasında güçlü bir gerilim vardır. Bu çekişmeler Kongre'de yapılmıştır, ve aile tarımı yaygınlaşmıştır, ve bu 
1787 Northwest Tüzüğü ve 1862 Homestead Yasası gibi kurallarla gerçekleşmiştir, 
bu düzenlemeler küçük çiftlikleri destekliyordu.”*Birlesik Devletlerin aksine, bagimsizlik sonrasının ilk Arjantin hükümetleri toprak sahipliğine yönelik çok farklı politikalar verdiler ve sonradan ülkenin siyasetine 1930'lara kadar hükmedecek yerleşmiş bir oligarşi yarattı. Birleşik Devletler bir tercih yaptı ve Arjantin başka; iklim ve coğrafya bu sonuçlarla çok az ilişkilidir.“ 


İkinci uzun vadeli tarihi unsur liderlik tarzı ile Arjantin'in değişken kurumlara sarılmasıdır. Ülkenin kurucu liderlerinden biri diktatör Juan Manuel de Rosas'tır. Rosas 1835'ten 1852'ye kadar Buenos Aires vilayetinin valisi olmuştur. Kendisi, Kızılderililerin topraklarını ele geçirip, bu toprakların yararlanma haklarını takipçilerine vererek siyasi bir zemin inşa eden zengin bir toprak sahibidir. Böyle yaparken Arjantin siyaseti üzerinde sınıf hegemonyasını kurmuştur. Ayrıca, çeşitli 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düşmanlarının (mesela komşuları Paraguay ve Brezilya'dan, Avrupalı güçlerden, güçlü, merkezi hükümet yanlısı Unitarios muhalefetinden) etrafındaki destekçileri toplamada da oldukça iyiydi. Diğer faaliyetlerinin yanında, Rosas bütün resmi belgeleri “Alçak, İğrenç, Zalim Unitarios'a Ölüm” sloganıyla başlanmasını emretmişti. Bunlar öylesine kelimeler değildi; diktatörlüğü sırasında binlerce muhalifini öldürmüştü, sadece 3,765 kişi boğazı kesilerek öldürülmüştü. Bir George Washington değildi.*! 

Rosas bir kurum müessesi değildi. Diktatörlüğü birkaç kanun koymuştu, en önemsizi yeni bir milli hükümetin dayanak alabileceği anayasaydı. Daha sonraki Arjantin liderlerinde izlenecek olan bir gelenek olarak Rosas yanındakileri belirli fikirlere veya kurumlara göre değil liyakate göre seçmişti. Arjantin 1853'e kadar bir anayasaya sahip değildi ve ancak 1880'de son bölgesel isyanlar ile Kızılderililerin ayaklanmaları bastırılabilmişti ve Buenos Aires milli başkent yapildi.*” 

Böylelikle Arjantin'e iki kötü tarihi miras yüklenmişti: güçlü bir yerleşik oligarşi ve şahsi otoriter bir liderlik geleneği. Bu milli güç birliğinden sonraki on yıllar, bu tarihi mirasların yeni cumhuriyetin ekonomik çöküşü veya siyasi çürümesinin müsebbibi olmadığını göstermiştir; hem de tam tersidir. Ekonomik büyüme on sekizinci yüzyılın son on yıllarında ve yirminci yüzyılın başında gerçekleşmiştir ve sistem de gelişmeye başlamıştır. 


Samuel Huntington modernleşme sürecinde siyasi düzene ulaşabilmek için kurumların artan siyasi katılım taleplerine yardım etmesi gerektiğini öne sürmektedir. Aslında bu tam da Arjantin'de 1880 ile 1930 tarihleri arasında olan şeydir. On dokuzuncu yüzyılın siyasi sistemi, İtalya, Almanya ve diğer birçok Avrupa ülkesindeki gibi, sadece belirli mülkiyet niteliklerine sahip bazı erkeklerin oy vermesine dayalıydı, bu da sistemin yerleşik bir elit tarafından hükmedilmesine yardım ediyordu. Bu oligarşik cumhuriyet kısa zamanda sıkıntıya uğradı. Ekonomik büyüme ve yeni başlayan sanayileşme ile birlikte ülkeye çok sayıda yabancının akması, siyasi sistemde temsil edilmenin yollarını arayan yeni toplum sınıfları oluşturdu. İlki orta sınıftır -avukatlar ve doktorlar gibi uzmanlar, memurlar ve geçimini tarım haricinde sağlayan diğer daha eğitimli insanlar. Bu grup 1890'larda Uniön Civica Radical, yani Temel Şehir birliği için bir zemin oluşturdu. Bunlar en başta, yerleşik oligarşi lehinde dolandırıcılık ve oy manipülasyonu sebebiyle siyasi katılımın haricinde tutuldu ve bunun üzerine güç kazanmak için şiddetli isyanlar tertip ettiler. 
Muhafazakâr partiyi idare eden daha entelektüel bir kanat 1911'de Başkan Roque 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SâenzPefia liderliğinde iktidara geldi ve bütün yetişken erkeklere seçme hakkı verdi. 
Bu, seçmen kütüklerini (göçmenler hariç bırakılmasına rağmen) inanılmaz ölçüde genişletti ve 1916'daki seçimde Hipólito Yrigoyen ve Radikal Partisinin gelip bir 


sonraki on dört sene boyunca iktidarda kalmasına sebep oldu. 


Radikal parti aslında pek radikal değildi; liderliği tarım oligarşisinden üyeler barındırıyordu ve mevcut toplumsal düzeni yahut emtia bazlı ihracat ekonomisini altüst etme gibi bir niyeti yoktu. Bunun yerine daha çok Birleşik Devletler, Yunanistan ve İtalya'daki ilk demokratik partiler gibi davranıyor, kamu mevkilerini destekçilerini kayırarak dağıtarak geniş bir siyasi zemin inşa etmeye, profesyonel siyasi memurlarca yürütülen modern bir mekanizme yaratmaya çalışıyordu. 
Buna ek olarak, Yrigoyen partisi tarafındna temsil edilen fikirler etrafında değil de kendi etrafında bir kült oluşturarak Rosas'ın şahsi siyasi tarzını geliştirmişti. Radikal Parti geleneksel oligarşik iltimas sisteminden modern kayırmacılığa dönüşümü sağladı, tıpkı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İtalyan Hıristiyan Demokratların yapacağı gibi." 

Bu noktaya kadar, Arjantin'in siyasi açıdan Birleşik Devletler veya Britanya gibi gelişememesinin gerçekten hiçbir sebebi yoktur. Sanayileşme yeni toplum gruplarının -öncelikle orta sınıfların sonra da işçi sınıfının- hareketliliğine yol açmıştır. 
Siyasi sistem bu grupların katılım taleplerine, oy kullanma hakkının genişletilmesi ve menfaatlerini temsil eden yeni siyasi partilerle uyum göstermiştir. Temsiliyet arayan bu yükselen grupların her birinde şiddet vardı ancak sanayi gelişiminin aynı dönemlerinde Birleşik Devletler ve Britanya'da da çok şiddet mevcuttu. Eski toprak sahibi oligarşi etkisinin yitip gittiğini hissetti fakat 1920'lerde ortaya çıkan yeni siyasi gruplaşmada kimse makamında sıkıntı çekmiyordu. Arjantin'i Peru ve Meksika'dan ayıran bir toplumsal gerçek Arjantin'in, radikal toprak reformları talep ede- 


cek fakir köylülere sahip olmamasıdır. 


Kosta Rikalı elitler 1948'de güzel siyasi tercihler yaptığı halde, Arjantinli elitler, Yrigoyen'in radikan hükümetini hükümetten alan 1930 Eylül'ündeki askeri darbeden sonra çok kötü tercihler yapıyordu. Darbe eski toprak sahibi oligarşi ile askerin ortak girişiminin sonucuydu. 1929 New York borsasının çöküşü ve Büyük Bunalımın başlaması Arjantin'in ihraç ettiği ürünlere talebi azalttı ve bir ekonomik kriz yarattı. Gerileme batı yarım küredeki diğer ülkelerde olduğu kadar büyük olmasa 


da ekonomik ve toplumsal konumları tehdit altında olan eski elitler korkuya kapıldı. 
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İronik şekilde asker büyük oranda modernleşen Arjantin devletinin bir parçasıydı. Hükümet, kendi askeri hizmetlerini profesyonelleştirmeye çalışan Alman ordusundan -başka kim olabilirdi ki !?- tavsiye almıştır ve yirminci yüzyılın başlarında kendi atamalarını yönetip ve kendi menfaatlerini siyasilerden koruyabilecek daha özerk bir ordu tesis edildi. Ordudaki çoğu kimse Yrigoyen'in kendi komuta zincirlerine müdahil olmasından hoşnutsuzdu. Ayrıca o zamana kadar, yeni Arjantin devletinde Faşist benzeri kurumsallaşmış bir teşkilatın (tıpkı 1930'larda Hitler'in Almanya'da yaptığı gibi) olması gerektiği yönünde fikir geliştirmişlerdi. 
Ordu, sistemi yeni toplum faillerine kapatmak için eski elitler ile güç birleştirmeye hazırlandı” 

Arjantin'in yerleşik oligarşisi siyasi güçlerini kaybetseler de kolayca kendi hayat tarzlarına ve refahlarına, tıpkı İngiltere'de toprak sahibi aristokrasinin yaptığı gibi devam edebilirdi. Darbe sanayileşen Arjantin'de ortaya çıkan toplumsal değişim sürecini engelleyemedi; bu grup bir sonraki neslin herhangi bir olayında gücünü kaybedebilirdi. Küresel ekonomik krizin sonraki yıllarda çıkmasıyla her şey farklı şekilde gerçekleşti. Ancak bu noktada elitlerin demokratik normlara bağlılıkları hâlâ kırılgandı, ve kendi şahsi menfaatlerini çok az değerlendiriyorlardı. 


1930 darbesi sonraki dönem Arjantin'de “berbat on yıl” olarak bilinir. Bu dönemde bir takım asker, seçim hileleri, baskı ve sınırsız kanunsuzlukla ülkeyi yönetmeye çalışan siyasetçilere dönüşmüştür. Muhafazakâr oligarşi, darbenin faillerinin istediği hiçbir amaca ulaşamadı, ve on yıllıkiktidar 1943'te ikinci ikinci bir darbeye zemin hazırladı. Bu olay, makamını askeri hükümette kendisine bir parti ve güç alanı oluşturmak için işçi bakanlığını kullanan bir askeri memur olan Juan Perön'un yükselişine yol açtı.55 

Perön ve Peronculuğa dair detaylı bir açıklama yapma niyetinde değilim. Ayrıca, Arjantin de demokrasinin daha istikrarlı şekilde iyileştiği 1943-1983 yılları arasındaki dönemde gerçekleşen askeri darbeler ile demokrasi yenilenmeleri ve siyasetten çekilen ordudan da bahsetmek istemiyorum. Bu mücadeleleri dışarıdakilerin anlamasını zorlaştıran şey bunların yirminci yüzyıl Avrupa siyasetini tanımlarken kullanılan hiçbir ideolojik kategoriye tamamen uymamasıdır. Perön ve karısı, Eva, işçi sınıfı ile işçi hareketlerine dayanarak güç elde ettikleri ve sanayi proletaryasına çok faydası dokunan yeniden dağıtmacı toplumsal politikalar izledikleri için sol kanattan sayılabilir. Diğer taraftan Perön, seferberlik tekniklerini faşizmden almış bir askeri memurdu, çabası devleti kurumsallaştırarak teşkilatlandırmakta. 


434 Skidmore ve Smith, Modern Latin America, s. 82-86. 
435 Mouzelis, Politics in the Semi-Periphery, s. 2-27. 
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Milleti vurgularken Marksizmi çok az kullanır ve bunun yerine Arjantin vatanseverliğini ön plana çıkarır. İdeolojik açıdan motive edilmiş kadrosuyla, disiplinli bir Leninist parti kurmak yerine, Perön destekçilerine kayırmacı lütuflarda bulunabildiği halkçı bir kitle partisi tesis etmiştir. Ayrıca o ve bilhassa eşi Evita, sadakatin temiz bir programı olan partiden ziyade karizmatik bir lidere olduğu oldukça şahsi bir taraftar grubu oluşturma hususunda Rosas ile Yrigoyen'in geleneğini izlemişlerdir. Bu ideolojik tutarsızlık Perön sahneden çekildikten çok sonra da devam etmiştir: Peroncu parti, 1990'larda Carlos Menem liderliğinde muhafazakâr bir neoliberal politika izledi ve 2000'lerde ise Nöstor ve Cristina Kirchner idaresinde solcu-halkçı bir program takip etti. 


Perön bugün de devam eden halkçı bir gelenek buldu. Bu gelenek kısa vadede kendisine oy getirse de zamanla ekonomik açıdan felaket getiren ve dayanılmaz bir hal alıyordu. Cömert toplum politikalarını karşılamak için Gümrük tarifeleri ve ithalata getirdiği nicelik kısıtlamaları ile tam istihdamı sürdürmeye çalışıyor, ithalatı ucuzlatmak için pesoya fazla değer biçiyor ve tarım ihracatlarını vergilendiriyordu. Bu önlemler ekonomide yönetmek çok daha karmaşık değişim kontrollerine gereksinim duyan bir sürü bozukluk getirmiş ve nihayetinde üretimde uzun vadeli düşüşler ile para basarak kapatılabilecek bütçe açıklarına yol açmıştı. Perön idaresinde Arjantin işçi sınıfı aşırı politikleşmiş tartışmalı tek bir fert halini almıştı.*“ 


Ancak bir diğer açıdan ilk hasar 1930'daki ilk darbe tarafından verilmişti. Bu darbe ile asker siyasete girmiş ve Arjantin elitlerinin oyunu liberal demokratik kurallarla oynamak istemediğini göstermiştir. Darbe hukukun üstünlüğünü çürütmüştür: Arjantin Yüksek Mahkemesi geçmişe dönük olarak gücün gayri kanuni bir şekilde ele geçirdiğini, dolayısıyla da yeni hükümetin mahkemeleri kendi üyeleri ile doldurabilmesini onaylamıştır. Bu mahkemeyi doldurma uygulaması -Birleşik Devletler cumhuriyetinin Franklin Roosevelt 1937'de yapmaya çalıştığında hemen reddettiği bir şey- adeta her Arjantin başkanı tarafından uygulanmıştır. Tabi hukukun üstünlüğü için felaket sonuçlar dogmustur.*” 


Arjantin temiz bir devletle doğmuştu. Meksika ve Peru'nun aksine sınıf veya etnisite ile tabakalaşmış bir toplum devralmamıştı. İlk zamanlarında oldukça iyi idi çünkü Britanya'nın yerleşimci sömürgeleri gibi girişimciliği ve büyümeyi destekleyen 


436 Roberto Cortés Conde, The Political Economy of Argentina in the Twentieth Century (New York: Cambridge University Press, 2009), s. 125-44. 

437 Bu sorun, Yüksek Mahkemedeki daimi beş yargıçtan dördünü itham eden Perön idaresinde daha kötü 
bir hal almıştır. Matias laryczower, Pablo T. Spiller, ve Mariano Tommasi, “Judicial Independence in Unstable Environments, Argentina 1935-1998,” American Journal of Political Science 46, no. 4 (2002): 699-716. 
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bir dizi liberal ekonomik politika yürütebilmiştir. Arjantin'in siyasi elitlerinin yaptığı, ülkenin kutuplaşmış, sınıfların yürüttüğü, ayrimlarin büyüme yanlısı ekonomik politikalar ekseninde ortak fikre sahip olmayı imkânsız kıldığı bir topluma dönüştürmekti. Bu elitler güç ve sosyal konum kaybetmekten korkan eski oligarşiyi, kendi özerkliğini ülke pahasına korumaya çalışan orduyu, muhafazadan kâr sağlayacak olan işçi sınıfı liderlerini ve siyasetten ziyade şahsiyete önem veren geniş bir siyasi sınıfı ihtiva ediyordu. 


Kosta Rika ve Arjantin ortak bazı şeylere sahiptir: ikisi de maddi teorilerin erken dönem sömürgeci kurumlarını veya doğal faktör donatımlarının başarılarını belirlediği tahminleri, ne ekonomik gelişim ne de siyasi kurum inşası hususunda, karşılayamamışlardır. Bu teorilerin mutlaka yanlış olduğu anlamına gelmez. Bu, bahsi geçen ülkelerin bazı spesifik durumlarda siyasi gelişim süreçlerini tamamen açıklamada yetersiz olduğu anlamına gelir. Bu süreç oldukça karmaşıktır, iklim ve coğrafyaya ek olarak liderlik, uluslararası etkiler ve ideoloji gibi birçok unsuru barındırır. 


Bu ayrık vakaların gösterdiği şey insan etkinliğinin kurumsal gelişimde öneminin çok olduğudur. Kosta Rika El Salvador veya Nikaragua gibi olabilirdi fakat 1940'ların sonlarına doğru liderler tarafından bazı iyi siyasi seçimler yapılmıştır. 
Bunun aksine Arjantin, hem elitlerinin toplumsal değişim korkularını abarttığın- dan hem de ilk liderlerinin tutumundandolayı birçok doğal avantajı hesapsızca tüketmiştir. Karşılaştırılmalı tarihler bütün bu vakaları kolayca tahayyül etmeyi sağlayacaktır. 


Latin Amerika ve Karayipler Avrupalı güçlerce sömürgeleştirilmiş Batılı olmayan en eski toplumlardir. Şimdi, sömürgeciliğin yüzyıllar sonra başlayıp kurumsal bir damga vuramadığı bir bölge olan Sahra Altı Afrika'ya döneceğiz. Latin Amerika'nın sorunu ilk İspanyol ve Portekizlilerin kurumlarının otoriter bir hükümet modeli, eşitsizlik ve sınıf kutuplaşmasını bırakmasıysa, Afrika'nın sorunu sömürgeci otoritelerin oldukça ucuza hüküm sürmek isteyip arkalarında kurumsal bir miras bırakamamalarıdır. Eğer Latin Amerika'daki devletler zayıf ve modern Weberci bürokrasilere evrilmeyi başaramıyorlarsa, Sahra Altı Afrika'da devlet tamamen yoktur. 
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Sahra Altı Afrika durumunun neden bugün düşünüldüğü kadar kötü olmadığı; yine de bazı milletlerin nasıl küresel gelişim listelerinde en dipte olduğu; gelişmeye merkezi engellerin nasıl etkili bir devlet olmamasıyla 


alakalıdır, Avrupalılar Afrika'yı nasıl ve neden sömürgeleştirdi 


1990'lar ve 2000'lerin başlarında Batılı izleyiciler açlıktan ölen Afrikalı çocukların fotoğraflarının bombardımanına uğradı. Eğlence dünyasından Bono ve Angelina Jolie gibi isimler buradaki mahvolmuş ülkelerin borç krizlerine destek gösterdi ve yabancılar yardımda bulundu. Bu kampanyanın Afrika'da işler sanki kötü gidiyormuş gibi parlaması oldukça ironiktir. Uzun bir çöküş devrinin ardından, Sahra Altı Afrika'daki ülkelerin tamamı 2000'den 2011'e kadarki dönemde, Dünya Bankasına göre, yıllık yüzde 4,6'dan daha fazla ekonomik büyüme oranı yakalamıştır 2000'lerde Çin ve diğer varlık göstermeye başlayan piyasalardan talep gelince emtia patlaması yaşayan Angola ve Nijerya gibi bazı ülkeler kaynak zengini ülkelerdir. İktisatçı Steven Radelet, bu oldukça yozlaşmış ülkeleri hariçte bırakılacak olursa ekonomik açıdan büyümüş, demokratik yolla idare edilen, serbest ve eşit çok partili seçimlerin yer aldığı sadece on yedi ülke kalacağına işaret eder. Ekonomik büyüme veya demokratik idareye bakıldığında, Somali, Zimbabve ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi çok kötü sicilli ülkeler mevcuttur. Ancak Asya'nın Singapur ve Güney Kore'den Burma ve Kuzey Kore gibi çok farklı seviyelerdeki ülkeleri barındırması gibi, Afrika'nın hikâyesi de karmaşıktır ve bir kıta dolusu aç çocuk algısına uymaz.*” 

438 Bkz. the World Bank DataBank, http://databank.worldbank.org/ddp/home.do?Step=12&id=4&C- 
439 seas Radelet, Emerging Africa: How 17 Countries Are Leading the Way (Baltimore: Center for Global 


Development, 2010). Bu kitabın yayınlanmasından sonra, on yedi ülkeden biri, Mali, bir darbe geçirmiştir ve bunun listedn çıkarılması gerekmektedir. 
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Şekil 15. Sahra Altı Afrika ve Doğu Asya, Kişi Başı GSYH, 1960-2011 


Doğu Asya ccce. Sahra Altı Afrika 


KAYNAK: Dünya Bankası 


Sahra Altı Afrika'nın son zamanlardaki geri dönüşü, 1960’lardan 1990'lara kadarki bağımsızlık neslinde görülen feci performansı örtbas etmemelidir. Bölüm 14'teki Nijerya hakkındaki hikâye Afrika'nın tamamı için geçerli değildir; Nijerya 
bölgedeki birçok ülkeye yayılmış bir hastalığın bilhassa kötü bir vakasıdır. Şekil 15 
Sahra Altı Afrika'daki ülkeleri Doğu Asya'dakilerle kişi başı GSYH ile kıyaslamaktadır. Öncelikle Doğu Asya'daki gelirlerin başlangıçtan itibaren Afrika'dakinin neredeyse dört katına çıktığını, sonra ise 1970'lerden 1990'lara kadar Afrika'nın kişi başı gelirlerinin düştüğünü göstermektedir. 


Bu bir araya getirilmiş istatistikler bu dönemdeki birçok Afrikalıların sefil hayatını gizlemektedir. Somali, Liberya ve Sierra Leone tamamen uzak düşmüştür ve çocuk askerler tutup onları patolojik katiller haline getiren savaştan nemalanan çeteler tarafından ele geçirilmiştir. Portekiz'den alınan özgürlük Angola ve Mozambik'te dış güçlerce körüklenen uzun iç savaşlar başlattı. Sudan kendi güneyi ile uzun bir savaşa girişti. Darfur halkına karşı büyük işkenceler yapılıyordu ve Güney Sudan 2011'de ayrı bir devlet halini aldı; bağımsızlığından kısa bir süre sonra, kendi içindeki bir savaş ile dağıldı. Uganda Ekvator Ginesi ve Orta Afrika Cumhuriyeti acayip diktatörler idaresinde acı çekiyorlardı. Demokratik Kongo Cumhuriyetinde ise Mobutu Sese Seko idaresinde yolsuzluğun doğurduğu bir iflas patlak verdi ve bu beş milyon insanın katledileceği bir iç savaşa yol açtı. Bu çatışmaların 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çoğu Afrika'nın elmas, bakır, kobalt, pamuk ve petrol gibi mallarına dünyanın talep etmesi sebebiyle çıkmıştır. Bu çatışmalar ayrıca gelişmiş ülkeler tarafından sağ- 


lanan silahlar ve ücretli askerlerle desteklenmiştir.** 


Afrika'nın bu dönemdeki zayıf ekonomik performansı ile sorunlu siyasi kurumları açık şekilde ilişkilidir. Bu sebeple, iktisatçı Paul Collier ve diğer birçok Afrika uzmanı akademik kariyerlerini çatışmaları ve bunları dindirme yollarını çalışarak harcamışlardır. Ancak Collier'in kabul ettiği gibi, çatışma zayıf kurumlardan çıkmaktadır. Eğer bir ülke meşru, güçlü ve etkili siyasi kurumlara sahip olursa bölgesindeki elmas veya petrol keşifleri isyancı grupların bunları ele geçirmesi yönünde kışkırtmaz yahut yabancı güçlerin burunlarını sokmalarına olanak sağlamaz. Norveç açık denizde petrol bulduğunda geriye düşmemişti. Aynı şekilde birçok kimse çatışmayı etnik ayrımların doğurduğunu düşünmektedir. Ancak Collier ve diğerleri etnisitenin genelde siyasi liderlerin destekçilerinin toparlamak için kullandıkları bir araç olduğunu görmüşlerdir, yani etnisite çatışmanın temel kaynağı değildir. 


Güçlü kurumlara sahip İsviçre içindeki etnik farklara rağmen zenginleşebilmiştir.*“ 


AFRİKA'NIN ZAYIF DEVLETLERİ 


Afrika, istikrarlı demokrasilerden otoriter, hırsız idarelere kadar çok çeşitli siyasi rejimler barındırmasına rağmen bunlar hakkında bazı genelleştirmeler yapılabilir. 
Kıtadaki birçok devleti karakterize eden Afrika tarzı bir idare biçimi mevcuttur ve 


Latin Amerika yahut Doğu Asya'da bulunanlardan oldukça farklıdır. 


Siyaset bilimciler bu tür idareyi “neo-patrimonyalcilik” olarak nitelendiriyorlar. Bu kitap boyunca Max Weber'in “patrimonyal” kavramını devletlerin, idarecilerin aileleri yahut arkadaşlarınca doldurulmasını ve menfaat için yürütüldüğünü belirtmek için kullandım. Oysa ki modern devletler liyakat ve uzmanlığa dayalı olarak seçilen memurlarca dolu olmalıdır ve halkın yararına çalışmalıdır. Neo-patrimonyal bir devlet, modern devletin harici bir biçimidir: devletin bir anayasası, başkanları, başbakanları, bir hukuk sistemi ve gayri şahsilik iddiaları vardır fakat aynı zamanda devlet aslında merkezde mevcut olan arkadaşlarla aile üyelerine menfaat sağlamak için yürütülür.*? 

440 Bu dönem için, bkz. William Reno, Warlord Politics and African States (Boulder, CO: Lynne Rienner, 
441 ia The Bottom Billion; Collier and Hoeffer, Economic Causes of Civil Conflict; Collier, “Implications 
of Ethnic Diversity; Economic Policy 32 (2001): 129-66. 


442 Michael Bratton ve Nicolas van de Walle, Democratic Experiments in Africa: Regime Transitions in Comparative Perspective (New York: Cambridge University Press, 1997), s. 61-63. 
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Afrika'nın neo-patrimonyal idaresinin ilk özelliği şahsiliğidir. Zayıf bağımsızlıkta siyaset insanların sadakat borçlu olduğu başkan yahut Büyük Adam (görünene göre bütün sömürge sonrası Afrika'nın siyasi sistemleri parlamentoya değil başkana müstenittir ve bütün başkanlar erkektir) figürü etrafında gelişir. Liderler siyasi partiler kurduğu halde bunlar, ideolojinin kurucu ilke olduğu Asya ve Avrupa'da olduğu gibi pek teşkilatlı ve önemli değildir. Afrika liderleri kısmen baba, kısmen de Mafya patronu gibi bir görüntü çizerler: Zaire'den Mobutu leopar derisinden şapka ve güneş gözlüğü takar, ve bir merasim sopası taşır; Tanzanya'dan Julius Nyerere kendisine “hoca” dedirtir; Togo'dan Başkan Gnassingbé Eyadéma doğaüstü güçleri olduğunu iddia eder. Başkanların otoritesi çok büyüktür ve anayasa ne derse desin meclis, mahkeme yahut bakanlarla paylaşılmaz.** Dahası, son zamanlara kadar çok az Afrikalı başkan görev süresinin sonunu görmüştür yahut George Washington'ın iki dönem başkanlık yaptıktan sonra koltuğunu kendisinden sonra gelene gönüllü olarak vermiştir. Zambiya'dan Kenneth Kaunda yirmi yedi, Mobutu otuz iki, Jomo Kenyatta on dört, Gine'den Sékou Touré yirmi alti, Gana'dan Kwame Nkrumah on beş, Etiyopya'dan Meles Zenawi on yedi, Kamerun’dan Paul Biya otuz iki, Ekvator Ginesi'nden Teodoro Obiang otuz beş, Uganda’dan Yoweri Museveni yirmi yedi ve Angola'dan Eduardo dos Santos otuz beş yıl görevde kalmışlardır. (Ben bunları yazarken, Biya, Obiang, Museveni ve dos Santos hâlâ görevdedir). Güney Afrika'nın ilk siyahi başkanı olan Nelson Mandela'nın bunların arasında devrimci bir Afrikalı siyasi lider olarak durması Mendela'nın başkanlıktan beş senelik görev süresinden sonra kendi isteği ile ayrılmasındandır. 


Afrika neo-patrimonyalcilğinin ikinci özelliği devlet kaynaklarının siyasi destek sağlamak için hudutsuzca kullanılmasıdır. Bu uygulama yaygın kayırmacılığı doğurmaktadır. Başkanlar, on dokuzuncu yüzyıl Amerika'sından daha da büyük ölçekte, makamları ve ihsanları destekçilerine hiç sakınmadan dağıtmışlardır; böylelikle idari kollar muazzam şekilde genişlemiştir. Örneğin, Zaire'den Mobutu altı yüz bin memura ödeme yapmaktadır, oysa ki Dünya Bankası elli binden fazla olmasına gerek olmadığını hesaplamıştır. Tek başına merkez bankası bütün özel bankacılık sektöründe çalışan insanların yarısı kadarını istihdam etmiştir. Mobutu ilk başta, gazeteci Michela Wrong’a göre milli Belçika mülklerini kendi siyasi zemini inşa etmek için kullanmıştır: 


Mobutu, 25,000 kişi istihdam eden bir şirketteki on dört çiftliği ele geçirerek en iyisini yaptı. Böylelikle ülkenin en büyük üçüncü iş vereni olmuştu ve Zaire'de kakao ve kauçuk üretiminden sorumlu dört kişiden bir haline gelmişti. Mensup olduğu 


443 van de Walle, African Economies, s. 117. 
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Ngbandi kabilesinin üyeleri de menfaat sağladı; bu yeni millileştirilmiş firmalar ve temel girişimlerdeki en iyi konumlar kırsal geri kalmışlığı tersine çevirmişti. Ancak Mobutu, ihtiyacı olan desteği sağlayan bütün büyük etnik gruplardan emin olma huşunda dikkatliydi. “Grosses Legumes” (Büyük Sebzeler) olarak bilinen sosyal sı- 


nif -Zairelilerce kin ve korkuyüklü olarak kullanılan bir terim- ortaya çıkmıştı.*** 


Zambiya 1990'larda kamu idaresinde ortalama 165,000 kişi istihdam etmişti. 
Kenya'da ise devlet memurları 1971'de 18,213 iken 1990'da 43,230 olmuştu. 1960 
ve 70'lerde, emtia fiyatlarının yükseldiği patlama yıllarında bu hızlıca büyüyen devlet sektörleri desteklenebilirdi fakat bütün Afrika 1980'lerde emtia fiyatları düşünce şiddetli bir borç batağına saplandı ve şişirilmiş olan kamu ödemeleri karşılanamaz bir hal aldi.4* 


Sömürge sonrası Afrika'daki neo-patrimonyal devletlerin boyutları ve sahip olduğu sembolik otorite için geçerli olan, Jeffrey Herbst'in öne sürdüğü üzere, tek basina en önemli özellik altlarında yatan zayıflıktır.** Tekrar Weberci tanımı kullanarak, bir devletin gücü bir bölge üzerinde kanunlar koyup onları uygulayabilme kabiliyeti ile ölçülür; yani bu sadece fiziki zorlamaya değil, aynı zamanda meşru otoriteyle de alakalı bir şeydir. Afrikalı liderler siyasi muhaliflerini hapse atıp gözünü korkutabilir, fakat devletlerinin şehirlerin haricinde sağlık ve eğitim gibi esas kamu hizmetlerini verecek, düzeni sağlayıp tartışmaları karara bağlayacak, makroekonomik politikalar yürütecek temel kapasiteleri genelde mevcut dahi değildir. 


Vergi alabilmek ölçüt kabul edilirse devlet kapasitesi Sahra Altı Afrika'da Latin Amerika'dan daha aşağıdadır ve gelişmiş dünyaya göre ise çok ama çok küçüktür. 
Bölgenin fakir ülkelerin birçoğu vergileri GSYH'nin yüzde si ile 15'inden fazla alamamaktadır, ve bunlardan yüksek vergilendirme yapanların çoğu doğal kaynakların zenginliğinden böyle yapabilmektedir.“ Toplanan vergilerin türleri ayrıca zayıf devlet kapasitesini gösterir: bu vergilerin çoğu, toplaması çok daha zor olan şahsi kazanç vergilerinden değil gümrük vergileri ile çeşitli dolaylı yoldan elde edilen vergilerdir (genelde, yabancı bağışçıların tavsiyeleri ile konulan katma değer vergileri). Böylelikle devlet bütçesinin diğer kaynaklarla finanse edilmesi gerekir. 
Angola, Nijerya ve Sudan gibi bazı ülkeler için bu finans kaynakları kiralardır; diger birçokları içinse, yabancıların yardımı bütçe desteğinin başlıca kaynağı haline 
444 Rejimi yıkıldığı vakit Mobutu'nun ordusunda elli general ve altı yüz albay vardı. Michela Wrong, In the 
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gelmiştir. Afrika'nın 1990'larda çöküşünün en dibinde yabancı bağışçılardan gelen yatırım GSYH'nin yüzde 8'i ile 12'si arasında değişmektedir ve birçok yerde toplam devlet bütçesinin büyük bir payını teşkil etmekteydi." 


Gördüğümüz üzere, devlet kapasitesi devletin kendi bölgesinde bir tekel kurup kuramamasıyla anlaşılabilir. Bağımsızlık sonrasında Sahra Altı Afrika bir sürü iç savaşla, ayrılıkçı hareketlerle, isyanlarla, darbelerle ve diğer iç çatışmalarla karşı karşıya kalmıştır, çoğu ise hâlâ devam etmektedir. Sierra Leone, Liberya ve Somali devletin tamamen başarısız olmasına gark olmuş ve 1990'larda diktatörlerin ellerine düşmüşlerdir. Zaire kâğıt üzerinde etkileyici olan geniş bir orduya sahipti ancak ülke doğudan 1996'da Kongo-Zaire Bağımsızlığı'na bağlı Demokratik Güçler İttifakı'nın ordularınca işgal edildiğinde, bu ordu bir gecede çökmüştür. Ordu, kaçıp yollarındaki her şeyi yağmalarken Kongolulara işgal ordularından daha fazla zarar vermiştir. Laurent Kabila'nın yeni hükümeti daha iyisini yapamamıştır ve ülkeyi komşularının yağmacı milislerinden ve askerlerinden koruyamamıştır. Şiddeti 


kontrol edememek Afrika'nın zayıf devletlerinin bölgesel sorunudur. 


Devlet zayıflığının son ölçütü sömürge sonrası Afrika devletlerinin insan kaynaklarıdır. Bu kolaylıklar zayıf kamu politikaları olarak da görülebilir. Doğu Asya'nın aksine, Afrika uzun süreli bir bürokratik devlete ve sömürgeci güçlerin ayrılırken arkalarında bıraktıkları idari sistemleri devralabilen eğitimli bir devlet memuru kadrosuna sahip değildir. Mesela, 1960'ta Belçikalılar ayrıldığında Kon- 


go'da bir düzineden daha az üniversite mezunu idareci mevcuttu. 


İdari uzmanlık olmadan işleyen yeni bağımsızlaşmış devletler, bir dizi büyük politika hatası yapmışlardır. En önemlilerinden biri, çiftçilere ödenecek fiyatları, yanlış şekilde sanayileşme için sermaye sağlayacağını düşünerek, yapay olarak düşürentarımsal pazarlama birliklerini kullanmalıdır. İhracat tarımının ekonomik büyüme için en garanti yol olarak görüldüğü dönemde bütün bölgede tarım ani bir çöküşe sürüklenmiştir.*** Mesela, Gana'da kakao üretimi, bu bozuk niyetler sonucunda 1965'te 560,000 ton iken 1979'a kadar 249,000 tona kadar düşmüştür. 
Gecamines madenlerini -ki ihracat gelirlerinin yüzde 70'ini teşkil ediyordu- işleten Zaireliler kazançlarını başkana ait özel bir hesaba yönlendiriyorlardı; bu da 


hem kapasiteye yatırımın önünü kesiyordu hem de mevcut işlerin devamlılığını 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aksatıyordu ve böylelikle yıllık 470,000 ton olan maden üretimi 1994'e kadar 30,600 tona gerilemişti.*** 


Sahra Altı Afrika'yı Doğu Asya'dan ayıran büyük kurumsal eksiklik demokrasi değildir. Demokrasi Afrika'da kararsız bir tarihe sahip olsa da bütün bölge 1960- 
2000 arasında Doğu Asya'dan daha demokratiktir. Eksiklik hukukun üstün olmamasında da değildir. Sömürge sonrası dönemin başlarında, Güney Kore, Tayvan, Singapur, Malezya, Çin ve Endonezya gibi Asya'nın birçok yıldız performanslı ülkesi zayıf hukuk sistemlerine sahip otoriter devletlerdi ve idarecileri ne zaman uygun görürse kanunu takmayabiliyordu. Doğu Asya'nın sahip olduğu fakat Latin Amerika'nın daha çok ihtiyaç duyduğu, Afrika'da ise neredeyse hiç bulunmayan şey şiddeti kontrol edebilip güzel, ekonomik açıdan mantıklı kamu politikaları yürüten güçlü, uyumlu devletlerdir. 


DEVLET ZAYIFLIĞININ KÖKLERİ 


Devlet kapasitesinde Afrika'nın eksikliği tabi ki sömürgeciliğin mirasında ve Avrupalı sömürgeci idarenin evvelindeki Afrika toplumlarının doğasında aranabilir. Afrika'nın mirası Latin Amerika'dan tamamen farklıdır. Latin Amerika'da İspanya ve Portekiz yerli rejimleri silip süpürmeyi ve kendi otoriter, merkantilist siyasi sistemlerini Yeni Dünya topraklarında yeniden kurabilmeyi başarmışlardı. Eski Dünya sınıf hiyerarşileri Avrupalıların tendi sömürgelerindeki kaynakları çıkarırken ortaya çıkan ırki ve etnik farklarla artmıştır. On dokuzuncu yüzyıldaLatin Amerika'ya, “zayıf otoriter” devletler olarak nitelendirdiğim devlet biçimleri miras kalmıştır; bunlar ne güçlü otoriter ne de güçlü demokratik devletler kurabilmişlerdir. 


Afrika bir diğer mirasa sahiptir. Sömürgeciliğin geç başlaması ve kısa süresine rağmen sömürgeci idareciler mevcut geleneksel otorite kaynaklarını kurutmayı başarabildiler ancak bağımsızlığa geçerken yaşayabilecek modern devlet gibi bir şey kurmayı beceremediler. Avrupalılar Sahra Altı Afrika'dan (Güney Afrika hariç) çok az şey alabileceklerini fark ettiler ve tropikal iklimin pek misafir canlısı olmadığını gördüler. Sonuçta yerleşimcilere ve sömürgelerindeki kaynaklara çok az yatırım yaptılar. Ucuza sömürgecilik Afrika'ya, Avrupalılar İkinci Dünya Savaşı'ndan on yıllar sonra burayı terk etmeye karar verdiklerinde, modern siyasi kurumlar namına çok az şey bıraktı. Afrika 1882'den sonra aşırı şekilde sömürgeleştirilmişti, buna David Abernethy üçüncü dalga Avrupa sömürgeciliği der. İlk dalga İspanyol ve Portekizlilerin Yeni Dünya'yı fetihleri ile başlar; ikinci dalga Kuzey Amerika sömürgelerinin Napolyon savaşlarından sonra isyanından sonraki küçülme devridir. 
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Üçüncü dalga 1824 İngiltere-Burma savaşı ile başlamış ve yüzyılın son yıllarında başlayan “Afrika için mücadele” ile doruğa çıkmıştır.” 


Yayılmanın ilk fazı ile son fazı arasında çok önemli farklar mevcuttu. On dokuzuncu yüzyıla kadar Avrupa'nın Batılı olmayan dünya üzerindeki teknolojik liderliği İspanyolların Yeni Dünya'yı fethettiği zamanki farktan daha büyüktü. Avrupa sanayileşiyordu; buharlı gemi ve Maxim tüfeği gibi icatlar Küçük Avrupalı fetih gruplarına gittikleri yerlerde büyük avantajlar sağlıyordu. İlk yıllarda Avrupalıların yayılmalarını ve yerleşimlerini sınırlayan hastalık unsuru Avrupalıların tedavi ve kinin gibi ilaçları bulması ile önemini yitirmiştir. Abernethy 1832 yılında Nijer'de Macgregor Laird'in seferindeki kırk sekiz Avrupalının otuz dokuzunun öldüğünü, ancak 1859'da aynı nehirdeki bir seferde ise kimsenin ölmediğine işaret eder." 


Bu farklar önemli sonuçlara sahiptir. Sömürgeciliğin Yeni Dünya'daki ilk dalgası büyük şehirli güçler için altın, gümüş, şeker, pamuk ve diğer sömürgecilerin yararına el konulabilecek mallar şeklinde ekonomik bolluk sağlamıştır. On dokuzuncu yüzyıl seferleri sırasındaki birçok Avrupalı Meksika ve Peru'daki İspanyol başarılarını ikiye katlamayı ümit ediyordu, ve bazıları da küçük ölçekli düşünüyordu. Kongo tek başına Belçikalı Kral II. Leopold'un projesi üzerine sömürgeleştirilmişti; kralın tek istediği bölgenin kaynaklarını yağmalayacak zalim bir krallık kurarak kendisini zenginleştirmekti. Ancak bilhassa Afrika'daki yeni sömürgeler yeni bir El Dorado vermemişti. Vladimir Lenin ve J. A. Hobson gibi emperyalizm teorisyenleri Avrupa'nın sermaye fazlasının Avrupa dışında yeni pazarlara gerek duyduğunu öne sürmüşlerdir. Ancak Afrika'nın yerfıstığıi kakao, fil dişi ve palm yağı ürünleri küresel kapitalizmi kurtaracak karlı bir iş kuramamaktaydı, ve hatta kendi idaresinin maliyetini bile zor karşılıyordu. Tabi ki, Avrupa köleliğin kaldırılmasının ve on yedinci ve on sekizini yüzyılda çok önemli olan köle, şeker, rom ile diğer ürünlerin çizdiği bir ticaret üçgeninin sona ermesinin ardından Afrika'ya olan ilgisini kaybetti. 

İkinci dalga sömürgeciliği tetikleyen Avrupalı Büyük Güçlerin rekabetinin yogunlaştığı zamanda olduğu gibi bir kaynak çıkarımı çok yoktu. Sahnede birçok yeni aktör vardı, özellikle 1871'den sonra yeni birleşmiş Almanya ile yayılmacı Rusya. Eski Büyük Güçler kendi rekabetlerini sürdürdükleri halde denge kurmanın ve kontrol etmenin yollarını aradılar. İtalya, Belçika, Japonya ve Birleşik Devletler oyuna girdi ve dünyanın daha önceden işgal edilmemiş olan kısımlarını zorlamaya başladılar. 
David Fieldhouse Afrika mücadelesinin Şansölye Otto von Bismarck idaresindeki 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Haven: Yale University Press, 2000), s. 81-82; Fieldhouse, Colonial Empires, s. 177-78. 
452 Abernethy, Dynamics of Global Dominance, s. 92. 


280 SIYASI DÜZEN VE SİYASİ ÇÜRÜME 


Almanya'nın denizaşırı bir imparatorluk kurma hedefi ile başladığını söyler. Almanyanın hırsları 1884-11885 Berlin Konferansına yansıdı; burada Avrupalı güçler kendi sahillerinin hinterlandını paylaştırmak için genel kurallar üzerinde uzlaştılar. 1878 ile 1914 arasında Avrupa kendi sömürgeci mülküne yaklaşık 22,5 milyon kilometre kare eklemiştir; böylelikle dünyanın kara alanının yüzde 84.4'ü Avrupalıların idaresindedir.*3 


En son Avrupa dalgası yeni ırk teorileri ile meşrulaştırılmıştır. İspanyollar Yeni Dünyayı sömürgeleştirdiğinde buldukları yerli halkların ruhlarının olup olmadığını tartışıyorlardı; Katolik kilisesi sahip olduklarına karar verdi ve -etkisiz biçimdebölgesel yerleşimcilerin en fena talanlarını engellemeye çalıştı. On dokuzuncu yüzyılda, durum farklıydı. Afrika için mücadele Charles Darwin'in Origin of Species (Türlerin Kökeni] adlı eserinin basılmasından ve “bilimsel ırkçılık” doktrininin yükselişinden sonra ortaya çıkmıştır. Bu doktrin, dünyadaki ırkların arasında mevcut bir hiyerarşinin var olduğunu ve beyaz Avrupalıların doğal olarak diğer herkesten biyolojik açıdanüstün olduğunu ön görüyordu. Bu görüşler, Avrupa ve Kuzey Amerika'da istikrarlı şekilde demokrasi ve temsili devlet yayıldığı halde zuhur ediyordu ve bunlar beyaz olmayan halklara karşı güç kullanımını meşru kılıyordu. 
Sonuçta, yerleşimci nüfusları Afrikalıları tamamıyla inkâr eden bir dizi siyasi haklar varsaymış, vatandaşlar ile diğer tebaa arasında keskin bir ikilik çıkarmıştır." 


Afrika'ya hücum edilirken, sıra dışı bir hızla yapılmıştır. Afrika'nın bunu mümkün kılan birkaç hususiyeti mevcuttur. En önde geleni yerli Afrika topluluklarının, Doğu Asya'nın tam aksine, devlet düzeyinde güçlü kurumlarına sahip olmamalarıdır. Hücumdan evvel devlet düzeyinde toplumlar sadece kıtanın yarısında yer alıyordu; geri kalanı akraba ilişkiler ile bağlı başı olmayan kabile toplulukları tarafından meskündu. 


Jeffrey Herbst, insan ırklarının kökeni Afrika'da olduğu ve bu bölgede elli bin yıldır yerleşmiş oldukları (bkz. Cilt 1, 3-5. bölümler) halde neden çok az devlet düzeyinde toplumun olduğuna nüfuz eden bir analiz yapmıştır. İlk başta, nüfus yogunlukları seyrekti. Afrika bugün dünyadaki en yüksek doğum oranlarına sahip olsa da kıta on dokuzuncu yüzyılda en az meskün yerlerden biriydi. Ancak 1975'te Afrika'nın nüfus yoğunluğu Avrupa'nın 1500 yılında sahip olduğu seviyeye gelebilmişti. 1900'de Japonya'da nüfus yoğunluğu kilometre kareye 118,2 kişi, Çin'de 45,6 iken Sahra Altı Afrika'da ise sadece 4.4’tii.*® İlk ciltte belirtildiği üzere yüksek 
453 Fieldhouse, Colonial Empires, s. 178, 207-10. 
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tarım üretimi gibi teknolojik yenilikler niifuslarin büyümesine olanak sağladığı halde iktisatçı Ester Boserup ve diğerleri tam tersinin de doğru olduğunu iddia etmektedirler: artan talep sebebiyle büyük nüfuslar teknolojik değişime ihtiyaç duyar ve uzmanlaşmaya daha fazla olanak sağlarlar. Nedensellik her ne yana giderse gitsin, sömürgecilik öncesi Afrika'nın teknolojik gerilik seviyesi çarpıcıydı: saban tarımda kullanılmıyordu, toprak sulanmıyordu yağmur suyu bekleniyordu, ileri demir işçiliği gelişmemişti. Demir işçiliği büyük siyasi sonuçlara sahiptir: çok uzun süredir mevcut bulunan demir işçiliğine sahip olan ve kendi silahlarını Avrupalılar ile temas ettikten kısa süre sonra üretebilen Japonların aksine, Afrikalılar on dokuzuncu yüzyıla kadar ithal edilen silahlara bağlı kalmışlardır." 


Afrika'da devlet oluşumunu sınırlayan ikinci unsur fiziksel coğrafyadır. Yukarda belirtildiği üzere, siyasi birlik askeri gücü yönetip tek bir güç kullanma yeteneğine bağlıdır. Büyük güçlü devletler Avrupa ve Çin'de ortaya çıkmıştır çünkü nehirler ve dağ sınırları ile bölünmüş nispeten düz araziler atlarla kolaylıkla katedilir. Bu şekilde orduları yönlendirmek tabi ki merkezi devletler kurmak için çok önemlidir. Afrika'da, tek düz, açık alana boş Sahra çölü ile onun alt kısmında uzanan savana kuşağıdır. Devlet düzeyinde yapılara sahip olan kıtanın bu kısımlarının bu bölgeleri atlar ve develer kullanarak bir araya getirilmesi şaşırtıcı değildir. 


Savana kuşağının güneyindeki tropikal ormanlar devlet oluşumundaki büyük bir engeldir; sadece en aşağıda, Güney Afrika'da sömürge dönemlerinin öncesinde Zulu krallığı gibi büyük siyasi birimler mevcuttur. Afrika büyük nehirlere sahip olsa da bunların çok azı seyahat edilebilirdir. (Nil tabi ki bir istisnadır, ve devlet düzeyinde büyük bir medeniyetin büyümesine yardımcı olmuştur.) Bu sebeple sahillerde köle ticareti veya ticaret depoları olarak kurulan ilk Avrupalı yerleşimler iç kısımlara giremiyordu. İç kısımların haritaları, on dokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru Richard Burton, David Livingstone, Henry Morton Stanley ve John-Hanning Speke'nin keşiflerine kadar yoktu. Romalılardan İnkalara kadar imparatorlukları birbirlerine bağlamada çok önemli olan yol inşaları tropik ormanlarda başarılması olağanüstü zorluktaydı. 


İlk ciltte Robert Carneiro'nun, kabileden devlet düzeyinde topluluklara dönüşümde sınırlamanın çok önemli bir koşul olduğu yönündeki teorisini belirtmiştim.“7 Açık, sınırlanmamış coğrafyalarda merkezi bir siyasi otoritenin yetki alanına giren kabile birimleri sadece göç etme seçeneğine sahiplerdir. Bu aslında, toprağın her daim mümbit, çalılığın yanı başında olduğu tropik Afrika'nın çoğunda geçerli 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olan durumdur. Bu sebeple, Herbst'e göre, siyasi otorite Afrika'nın çoğunda bölgesel şartlarla görülmez. Uzun mesafelerde fiziksel kontrol çok zor olduğu için otorite daha çok insanların üzerinde kurulur. İdareciler, hükmettikleri yerlerin tam haritalara sahip değildir, tıpkı Avrupa'da yoğun şekilde mevcut bulunan feodal lordlar gibi; daha çok, haraç ödeyen müşterilerin bağlantıları ile yayılan otorite ağlarını görürler.“8 


Herbst'in tasvir ettiği şey bana göre, kabileden devlet seviyesine dönüşmenin kıyısında olan fakat kabile olarak kalacak toplumların eksik olduğu devletselliğin [stateness] alternatif bir kavramı gibidir. Bu açıdan milattan önceki son binyılın son yarısındaki Batı Zhou Hanedanı sırasındaki Çin toplumuna yahut beşinci yüzyılda Clovis devrindeki Avrupa'ya benzer. Böyle toplumlarda, toplumsal organizasyon kısımlara ayrılmış sülalerde bağlı kalmıştır. Bunlar grup olarak saldırılırsa daha büyük birlikler halinde toplanabilirler. Ancak sülaleler koşullara göre kolaylıkla daha küçük parçalara ayrılabilirler (bkz. Cilt 1, bölüm 3). Güç duruma göre, devlet gibi özelliklere sahip olan beyliklerde toplanabilir, ancak bunlar devletlerin aksine alt birliklerin ayrılışını engelleyemez ve bölgesel kontrol sağlayamaz. 


Sömürge öncesi Afrika'da “kabilevi” olan siyasi teşkilat hakkında söz edecegimde, bunun bugünkü siyasette (yanlış) kullanılan kelimeden çok farklı bir anlamı olduğunu belirtmek çok önemlidir. Bugün Kenya, özellikle tartışmaya açık 
2007 başkanlık seçimlerinden itibaren, Kikuyu, Luo, Kalenjin ve Massai gibi birbirine karşıt etnik gruplara bölünmüştür. Sayısız diğer Afrika ülkesinin siyasetleri benzen etnisiteler etrafında inşa edilmiştir; mesela Ruanda'da Hutular tarafından Tutsiler 1994 soykırımında katledilmişlerdir. Kikiyu gibi bir etnik gruptan “kabile” olarak yahut etnik bir siyasi görüş olarak pek bahsedilmez. Günümüz Afrika siyasetinin eski kültürel değerlerin bir uzantısı olduğuna inanma eğilimi mevcuttur. 


Ancak Afrikalı etnik gruplar, ya sömürgeci dönemde yaratılmış yahut da sömürge döneminden sonra pekiştirilmiş modern bir olgudur. Sülalenin klasik bir ayrımı -antropolojik olarak, kabile- birkaç nesil ötede olan ortak atadan gelen bir gruptur. Sistem, ölü ataların gücü ve doğmamışların hayatın talihini etkilediğine dair bir dizi belirgin inançla bir arada kalır. E.E. Evans-Pritchards'ınGüney Sudan'daki Nuerler hakkındaki klasik çalışmasında anlatıldığı edildiği üzere bu aileler kaç nesil önceki ataya kendilerini bağladıklarına göre ölçeklendirilebilir. Günlük hedefler için, ilgili ata çok yakındır ve akraba grupları nispeten çok dardır. 


Bunun aksine modern etnik gruplar milyonlarca olmasa da yüz binlerce kişiyi kapsamaktadır. Tıpkı Romalı kabilelerin Romulus'tan geldiğini iddia ettikleri gibi 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ortak bir atadan geldiklerini iddia edebilirler ancak bu ata çok uzaktadır ve gerçek bir insan olmaktan öte bir mitin ve anlatının öğesidir. Günümüzde Afrika'nın etnik kimliği, bir sonraki kısımda göreceğimiz üzere, genelde sömürgeci otoritelerce üretilmiştir: bazı sömürgecilere göre kimi gruplar daha “savaşçı”dır ki bunlar askere alınmaya daha uygundur; diğer bazı sömürgeciler ise kimi grupların karşısına diğerlerini çıkartarak onları uysal kılmak ister. Bugün etnik kimliğin temel işlevlerinden biri devlet kaynaklarının kayırmacı biçimde paylaşımında bir sinyal teçhizatı olarak davranmaktır.: eğer bir Kikiyu isen ve bir Kikiyu başkanı seçebiliyorsan, hükümet işlerine, kamu çalışmalarına veya bu gibi görevlere gelmen daha muhtemeldir. 


AÇIK KAPIYI ZORLAMAK 


Hücumdan evvel Afrika'da sadece birkaç merkezi devlet mevcuttu ve Avrupalılar Birinci Dünya Savaşı'na kadar aralarında bölüştükleri kıtada bir tane bile böyle devlet oluşturmadılar. Bunun sebebi yukarıda anlatılan ikinci dalga sömürgeciliğin özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Avrupalı devletlerin menfaatleri ekonomik olmaktan öte stratejikti; bunlar mevcut sömürgelerini koruyup kendilerini üstünlük sağlayacak yeni güçleri engellemek istiyorlardı. Yerli Afrikalıları doğrudan idare etmekten ziyade kendilerine etki yahut hamilik alanları oluşturmakla ilgileniyorlardı, ve bu süreçte devlet kaynaklarını çok fazla kullanmak istemiyorlardı. Bu bölgeler ekonomik faydalar sağlarsa çok daha iyi olurdu. 


Sömürgeci otoritenin gerçek yayılımı genelde milli devletlerden başka aktörlerce yönlendirilmişti. Bunlar arasında, kendi memleketlerinin idareleri hakkında bilgi sahibi olmadan yahut bunları tasvip etmeden, ülkelerinin haklarını almaya çalışan yerel temsilciler; mevcut sömürgelerde koruma isteyip ve arazi alarak yeni fırsatlar talep eden yerleşimciler; kendi anavatanlarındaki devletten çok önemli çıkarları olmasa da güçlü lobiler oluşturabilecek yerel tacirler ile imtiyazlı şirketlerin ekonomik menfaatleri ve Afrika'yı irşat ve kültürel fetih için hazır gören misyonerler vardır. 


Britanya İmparatorluğunun bir unutkanlık sırasında oluşturulduğu söylenir; bu aslında diğer birçok Avrupa devleti için de geçerlidir. Örneğin Fransız İmparatorlugunun Afrika'daki iki büyük parçasından biri olan Afrigue Occidentale Française, Paris'in emirlerini dinlemeden Nijer vadisinin üst tarafına ve Çad'a seyahat eden bir grup Fransız memur tarafından kurulmuştur. Fransız tacirler General Louis Faidherbe'in Senegal valisi olması ve buradaki Afrikalı şeflere verdikleri haracın azaltmak için Senegal Nehri vadisinin yukarısına doğru çıkmak için lobi kurmuşlardır. 
Kongo Bağımsız Devleti Belçika devletinin değil Kral TI. Leopold'un bir yaratımıdır; 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kral bu büyük araziyi kendi mülkü yapmıştır ve daha sonra buranın borçlarını Belçika üstlenmek zorunda kalmıştır. Batı Afrika'da Britanya'nın yayılması aslında köle ticaretini bastırma çabalarının bir yan ürünüdür. Sierra Leone'deki Freetown bir deniz üssüydü ve serbest bırakılmış köleler için bir cennetti; etrafındaki bölgeler tacirlerin limandaki gümrükten kaçmasını engellemek için git gide buraya katılmıştır. Bismarck, Afrika'ya yatırım yapmak isteyen birkaç şirket kurmuştu; yine de Almanların Tanganyika'daki tutunma noktasının Hindistan ile iletişim hatlarını tehdit edeceği yönündeki korku Britanya'nın Uganda, Zanzibar ve Doğu Afrika'daki diğer bölgeleri sağlamlaştırmasına sevk etmiştir." 


Afrika'nın sömürçgeleştirilmesindeki bu saiklar, emperyal kontrolü artırıp buradaki yatırımları çoğaltmak isteyen bölgedeki Avrupalı gruplar ile bu Afrika sömürgelerinin değerinden şüphe duyan hükümetler (ve bunların arkasındaki vergi mükellefleri) arasında bir sürekli çatışma çıkarmıştı. Sömürgeci güçler bugün “görev sapması” denilen şeyi (ki bu soğuk savaş sonrası Amerikan dış politikasının felaketi olmuştur) yaşamışlardı: sınırlı bir amaç ve süreyi kapsaması planlanan küçük bir müdahale, sonradan bütün çabanın sürdürülebilmesi için daha fazla müdahale gerektiren bölgedeki menfaatleri ve yükümlülükleri yaratmıştır. Örneğin, Afganistan daki teröristleri bastırma ihtiyacı Pakistan'a sıçramıştır, Pakistan'ı askeri ve ekonomik yardımlar vasıtasıyla istikrara kavuşturmak için yeni gereklilikler doğurmuştur, ve bu Orta Asya'da lojistik üslere muhtaçtır; daha sonradan bunlar büyük resimdeki ABD-Rusya ilişkilerinde pazarlık kozları olmuştur. Bu dinamik, memlekette işi üstlenmeye dair bir fikir birliği yaratmasına gerek duyulmadan, sürekli genişleyen müdahaleye yol açar. 


Afrika'da bu mantık sömürgeciliğin ucuza gelmesine yol açmıştır; siyasi kurumları sürdürecek gerekli yatırımlar yapılmadan etki devam etmiştir. Singapur'da, Britanya buraya hem daha önce mevcut olmayan limanı inşa etmiştir hem de Güney Asya'daki menfaatlerini desteklemesi planlanan bir kraliyet sömürgesi ile idari yapı oluşturmuştur. Hindistan'da, bir Britanya Hint ordusu ile yüksek bir kamu hizmeti, kurumları oluşturmuşlardır -bunlar 1947'deki bağımsız Hindistan cumhuriyetine kalmıştır ve hâlâ mevcutturlar. Bunların aksine Afrika'da “dolaylı idare” adıyla yürütülen çok asgari düzeyde bir idare sistemi yaratmışlardır. Böyle yaparak, bağımsızlık sonrasın Afrika devletlerinde güçlü siyasi kurumların bulunmasını engellemişlerdir ve devlet zayıflığı ile başarısızlığının sebebi olmuşlardır. Bu şimdi eğileceğimiz bir sistemdir. 
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DOLAYLI IDARE 


Sierra Leone ve devlet çökme krizi; devletlerin nasıl aynı zamanda hem acımasız ve hem zayıf olabildiği; “dolaylı idare” ne olduğu ne neden geliştiği; Fransız dolaylı idaresinin nasıl farklılaştığı ve neden sonunda 


modern devletler yerleştirmede başarısız olduğunu kanıtladığı 


1990'lardaki iç savaşta Sierra Leone'nin felaket çöküşü sırasında, savaş ağası Foday Sankoh liderliğindeki Devrimci Birleşik Cephe (Revolutionary United Front, RUF) on iki-on üç yaşlarında ve hatta daha küçük erkek çocukları askere almaya başladı; bunlara marihuana, amfetamin ve kokain veriyor, ailelerini arkadaşlarının önünde öldürmeye zorluyordu. Daha sonradan en dehşet verici suçları işleyecek olan bu travmalı çocuklar daha büyük vahşetler yapacaktı: çocuklarının cinsiyetini öğrenmek için kadınların karınlarını yarmak, esir askerlerin veya sivillerin ellerini, bir daha RUF'a karşı hiç kullanamasınlar diye kesmek gibi. Kadınlar rutin şekilde tecavüz ediliyordu ve çocuk askerlerin karıları olarak hizmet görmeye zorlanıyordu. 1999'da RUF Sierra Leone'nin başkenti Frertown'a “Yaşayan Bir Şey Bırakmama Operasyonu” olarak bilinen bir saldırı düzenledi. Bu saldırıda bütün mahalleler yağmalandı ve buralarda yaşayanlara ayrım yapılmaksızın tecavüz edildi, hepsi öldürüldü.“ 

İnsanın bu derece aşağılık bir hal alması nasıl açıklanabilir? Çok açıksa söylenmeyip zımnen kabul edilen bir cevap Afrika'da olayların zaten hep bu şekilde olduğudur. Blood Diamond [Kanlı Elmas] filminde sahneye taşınmış olan Sierra Leone çatışması, tıpkı kuzey Uganda'daki Tanrı'nın Direniş Ordusu (Lords Resistance Army) isyanı veya Ruanda'daki Tutsi soykırımı gibi, Afrika'nın bir vahşilik ve barbarlık diyarı olduğu yönündeki Batılı fikirleri berkitmiştir. Robert D. Kaplan ve diğerleri Batı Afrika'da medeniyet kisvesinin yıkıldığını ve bu toplumların, 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kabileciliğin eski, iptidai bir biçimine geri döndüklerini (tek fark modern silahlarla 


savaşmalarıdır) iddia etmektedir.*“' 


Bu cevap Afrika tarihine ve kabileciliğe dair muazzam ölçüdeki cehaleti yansıtmaktadır. Kabile olarak teşkilatlanmış toplumlar muntazamdır: muhtelif sülaleler hem barışı sağlayan hem de gücü sınırlayan siyasi bir biçimdir. Çok az kabile şefi, yahut Büyük Adam, kendi yanındakilere zulmetmek için güce veya otoriteye sahiptir; çoğu kabile topluluğu devlet düzeyindeki denklerine nazaran eşitlikçidir. 
İnsan davranışlarını düzenleyen açık kuralları ve zorlayacak sıkı metodları (gayri resmi olsa da) vardır. Kabile kısımları genelde bir diğeri ile çatışır fakat 1990'larda Sierra Leone ve Somali'de görüldüğü tarzda Hobbesçu bir kuralsız şiddet devleti 


örneği sunmazlar. Ne de yeni garip zalimlik biçimleri bulup dururlar. 


Sierra Leone gibi bir ülkenin neden dehşet verici bir şiddetle mahvolduğunun alternatif bir açıklaması sömürgeciliktir. Avrupa sömürgeciliğinin tarihi, yerli nüfuslara karşı sistematik ve yoğun zalimlikler barındırır.““?Batı kamuoyunu zedeleyen, Sierra Leone'de uyarı olarak elleri ve kolları kesme uygulaması aslında Leopold'un Belçika Kongosunda Force Publigue tarafından uygulanmaktaydı: bir kayda göre, “Kongo'daki askerlere ateşledikleri her kurşunun hesabının verilmesi söylenmiştir; onlar da kurbanlarının ellerini, ayaklarını ve mahrem yerlerini kesip tütsülemişlerdir. Vücut parçaları komutanlara sepetler içinde, askerinin iyi bir şey yaptıklarının kanıtı olarak sunulmuştur.” Köle ticarti bastırılırken sömürgeci Afrika'nın ekonomileri büyük oranda zorbaca işçi çalıştırmalarına ve ekonomik maden çıkarma yöntemlerine bağlıydı. Zorla haczetme Avrupalıların diğer bir yaygın uygulamasıydı; bütün sömürgeler erkeklerin çoğunun angaryadan çalışmasına gerek duyuyordu. Bunlar dayanılmaz ve sağlıksız koşullarda çalışıyordu ve binlercesini ölüme götürüyordu. Daha binlercesi Avrupa ordularında hizmet etmek için alınıyordu ve evlerinden çok uzakta savaş meydanlarında ölüyordu. Sierra Leone'deki 


Hut vergi savaşını yürüten Britanya isyan ile suçlanan doksan altı kabile şefini idam 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etmişti.“* Avrupalı sömürge yetkilileri, kafalarına göre adalet (ya da adaletsizlik) dağıtarak genelde küçük zalimler gibi davranıyordu, güçlerine pek karışılmıyordu. 
Alman idaresindeki Kamerun'dan gelen sıradaki kısa hikâye göz önüne alınmalıdır: burada “sömürgenin emperyal şansölyesi Leist, Dahomey askerlerinin önünde karılarını kirbaclamistir, ki 1893'te de askerler isyan başlatmıştır. Gece vakti kadın mahkümları cinsel memnuniyetini sağlamak için hapishaneden getirtmiştir. Disiplin kuruluna çıkarılmış ama denk bir makama yerleştirilmiştir, sadece 'amacından saptığı gerekçesiyle kıdemi düşürülmüştür. “© Avrupa sömürgeciliğinin dehşetlerini açığa çıkarmaya adanmış bütün bir akademik disiplin yirminci yüzyılın sonlarında çıkmıştır ve bu günümüz Afrikası'ndaki birçok sorunun nasıl sömürgeci deneyimden geldiğini açıklamaya çalışmaktadır. Doğal maddeleri işlemeye hasredilmiş sömürgeci kurumların yol açtığı zayıf idarenin izini süren yeni ekonomik teorilerin birçoğu bu düşünce sisteminin ellerindedir artık. 


Belirli bir sömürge deneyimini günümüzdeki bir sonuca doğrudan bağlayan herhangi bir teoride bir şeyler yanlıştır. İlk olarak Sierra Leone Günümüz Afrikası için geçerli bir örnek değildir, tıpkı Belçika Kongosu'nun sömürge Afrika'da normal olmadığı gibi. Sierra Leone kıtadaki elliden fazla siyasi yapının içinde başarısız olan birkaç tanesinden biridir. Bu siyasi yapıların çoğu barış içerisinde idare edilir ve istikrar sahibidir. Benzer şekilde Belçika Kongosu sömürgeci idareciler arasında bilhassa zalim ve sömürücü bir konumda durmaktadır. Force Publigue ve Belçika şirketlerinin uygulamaları Protestan misyonerler ve sıradan Kongoluları talandan korumaya çalışan E. D. Morel gibi aktivistler tarafından açığa çıkarılmıştır. Avrupa'daki kamu vicdanı Belçika hükümetini, Leopold'un şahsi girişimine sınırlamalar getirmeye zorlamıştır. Sömürgeci devletlerin büyük çoğunluğu, özellikle de bagımsızlığa yaklaşanları, çok az seviyelerde baskı uygulamışlardır. 


Aslında sömürgeci devlet ile Afrika'nın bağımsızlığından sonra ortaya çıkan devletler arasında büyük devamlılıklar mevcuttur fakat bu devamlılık belirli bir iğrenç uygulamanın miras edinilmesinden farklıdır. Zalimlik resmin bir bölümüdür ancak temel sömürgeci mirası, halklarını bir şeylere zorlayacak ne gücü ne de otoritesi bulanan, kuşaktan kuşağa geçen zayıf devletlerdir. Bağımsızlık sonrası Afrika başkanlıklarının dıştan görünüşü büyük olsa da altlarında, topluma nüfuz edip onu şekillendirecek devletin acizliğini gizlemektedirler. Sierra Leone -Liberya, Somali ve Kongo- vahşetleri devlet zayıflığının en uç biçimini gösterir. Buralarda devlet 
464 Lansana Gberie, A Dirty War in West Africa: The RUF and the Destruction of Sierra Leone (Bloomington: 
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bağımsızlık sonrasında tamamen çökmüştür. Boşluk geleneksel Afrika toplumu tarafından değil yarı modernleşmiş melez, köklerinden koparılmış genç bir topluluk tarafından doldurulmuştur. Bunlar küresel ekonomiden kârsağlayıp elmas ve diğer mallardan doğal kaynak kirası almak için bir araya gelmişlerdir. 


Bir devletin aynı zamanda hem zalim ve hem de zayıf olduğunu söylemek çelişki gibi görünebilir. Güçlü devletler muhaliflerini katletmiyor, hapse atmıyor yahut onlara işkence etmiyor mu? Aslında ikisi beraberdir. Bütün devletler güç -yani şiddetli bir şekilde insanlara baskı kurabilme yeteneği- toplayıp onu kullanır ancak başarılı devletler otoriteye daha bağlıdırlar. Otorite burada, devletin meşruiyetine genel bir inanca dayanan devletin arzularına gönüllü şekilde riayet etmek anlamındadır. Barışçıl liberal demokrasilerde, yumruk genelde kat kat kanun, gelenek ve görenek eldivenlerinin altında saklıdır. Aşırı baskı ve zalimlik uygulayan devletler bunu genelde düzgün otoriteyi kullanamadıkları için yaparlar. Bunlar Michael Mann'ın “despotik güç” dediği şeye sahiptirler ancak topluma nüfuz edip onu şekillendirecek “altyapısal güce” sahip degillerdir.“ Bu hem sömürge Afrika ülkeleri 


hem de sömürge sonrası ortaya çıkan bağımsız ülkeler için geçerlidir.” 


Sömürge devletlerin hakikati, Avrupalılar tarafından dayatılan mutlakıyetçi bir devlet nakli değil daha çok “dolaylı idare”dir. Bu, 1858'deki Hint İsyan'ından beri kullanılan ancak sistematik olarak ilk defa İngiliz idareci Lord Frederick Lugard tarafından Kuzey Nijerya (1900'den 1906'ya kadar) ve Hong Kong'da (1907'den 1912'e kadar) uygulanan bir politikadır. Lugarad'ın Afrika deneyimi ona Britanyanın, şehir devleti Hong Kongu idare ettiği gibi, oldukça geniş Afrika'yı doğrudan idare edecek ne kaynağa ne de elemana sahip olmadığını öğretmiştir. The Dual Mandate in British Tropical Africa [Tropik Britanya Afrikası'nda İkili Yetki] gibi yazılarda Lugard, Avrupa kanunları ile kanunlarını isteksiz Afrikalı halka dayatma çabalarının zarar verici olduğunu, ve yerli halkların kendi geleneksel uygulamalarını kullanarak daha iyi ve adilane yönetildiğini iddia etmiştir. Bu, öncelikle Kuzey Nijerya daki Müslüman emirliklerine bir rejim getirilmesine yol açtı. Burada idare Britanyalılar tarafından dikkatlice seçilmiş yerel şeflerin ellerine bırakıldı ve bunların başlarında beyaz yetkililerin olduğu (bunların başında da bir bölge sorumlusu yahut komisyoncusu bulunurdu) bir hiyerarşi iskeletinde başkanlık etmelerine izin verildi.*68 
466 Mann, Sources of Social Power, s. 169-70. 

467 Tabi ki de Botswana ve Moritus gibi çok az despotluk ile idare edilebilen bazı önemli istisnalar mevcuttu. 


468 Karen E. Fields, Revival and Rebellion in Colonial Central Africa (Princeton: Princeton University Press, 
1985), s. 32. 
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Sömürgeciliğin zirvesinde Afrika'daki Avrupa varlığının cılızlığı gerçekten şaşırtıcıdır. Tablo 3 belirli bölgelerdeki idareci sayılarını vermektedir. İdarecilerin nüfusa oranlarının en yüksek olarak Kenya'da 18,900 kişiye 1 olduğunu, en az ise Nijerya ve Kamerun'da 54,000 1 olduğunu göstermektedir. 


Tablo 3. Afrika'da Avrupalı İdarecilerin Yoğunluğu 


| © Nüfus | Ya | İdareciler Oran | 
| Nijerya ve Kamerun amma nar e 1:52,000 | 
| Kenya | 3,100,000 | 1930larınsonu| 164 | 1:18,900 
| Fransız Batı Afrikası 14,500,000 | 1921 | 526 | 1:27,500 
| Belçika Kongosu -11000.000 | vee | e 1:34,800 
| Gana 3,700,000 1935 1:48,000 | 


KAYNAK: Michael Crowder, “The White Chiefs of Tropical Africa,” Gann ve Duignan, ed., 


Colonialism in Africa 1870-1960 içinde, ve Karen Fields, Revival and Rebellion in Colonial Africa 


Avrupalı varlığının aşırı az oluşu sömürgeci idarelerin, hükümet için esas işi yapan şeflerin, köyün ihtiyarlarına, reislere, memurlara, tercümanlara ve diğer siyahi memurların hiyerarşisine güvenmesi gerektiğini temin etmiştir. Metropol şehirlerdeki maliye daireleri mahvolmuş bölgelerine para yardımı yapmakla pek ilgili değillerdi; Earl Grey'in ifadeleri ile “medeni olmayan bir halkın gelicim ölçütlerinin sağlamlığını gösteren en kesin sınav kendi kendilerine yetebilmeleridir.” Birçok gözlemcinin belirttiği üzere dolaylı idare yeni bir politika değildi, daha çok Britanya idaresinin hakikatinin arazide tanınmasıdır. Tek başına bu gerçekler, sömürgeciliğin kurumsal mirasın güçlü, merkezi devletler olmayacağını, çünkü Britanya'nın, açık politikasının amacı olarak, buna karşıt bir şey kurduğunu gösterir. Bu, tarihçi Sara Berry'nin tasvir ettiği şekilde “az maliyetli hegemonya” dir.” 


“YERLİ KANUN VE GELENEK” ARAYIŞI 


Britanya sömürgelerindeki dolaylı idare hakkında görünürde güzel olan bir şey vardır. Amaçları sömürgelerini tek bir homojen Fransız imparatorluğu için asimile etmek olan Fransızların aksine, Lugard'ın teorisi ahlâki bir bileşene sahipti. Afrikalıları ikinci sınıf Avrupalılara dönüştürmektense Afrikalıların geleneksel otorite kaynakları ile birlikte kendi kanunlarına ve göreneklerine göre idare edilmeleri gerektiğini öne sürüyordu. Bu, çok farklı kültürel arka planlara sahip halklara kendi 


469 Sara Berry, No Condition Is Permanent: The Social Dynamics of Agrarian Change in Sub-Saharan Africa 
(Madison: University of Wisconsin Press, 1993), s. 22, 24; Fields, Revival and Rebellion, s. 39. 
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kurumlarını taşıyamayacaklarının farkına varmış olan daha önceki birçok imparatorluğun yaptığı uygulamalar doğrultusundaydı. Yerel geleneği düzeltme arzusu “yerli kanun ve görenek” olarak kavramsallaştırılan şeyin ortaya çıkarılma çabasına yol açtı. Gelenek araştırılmasında kim ne derse desin, antropolojinin yeni bir alanına muazzam bir katkıda bulundu. Bu alanda sömürgeci devletler Charles Meek ve E. E. Evans-Pritchard gibi “hakiki” kanun geleneklerini tanımlamaya çalışan bilim adamlarının çalışmalarını destekledi.*” 


Bunu söylemek yapmaktan çok daha kolaydır. Avrupa sömürge yetkilileri, Berry ye göre, “Afrika topluluklarının gelenek ve yapıları zaman içerisinde pek değişmemiş özel sosyo-kültürel birimlerden -kabileler, köyler, akraba grupları-müteşekkil” olduğunu farz ediyorlardı.” Bu durum, Müslüman emirliklerinin yazılı kanunlarının olduğu ve idari sistemlerini kurdukları Kuzey Nijerya (Lugard'ın doğrudan tecrübe edindiği yer) gibi Afrika'nın bazı kısımlarında geçerlidir. Ancak, kabile kimliklerinin birbirine karıştığı Afrika'nın diğer kısımları için pek geçerli değildir. Birçok bölgede sömürgeci yetkililer otoriteyi devredebilecekleri bir “şefi” güç bela bulabilmişlerdi. Bu durumda kendileri bir tane yaratırlardı ve bir uşağı yahut emir erini bölge yetkilisi makamına yükseltirlerdi. Tabi ki “her Afrikalının bir kabileye mensup olduğu” inancı ile sömürgeci otoriteler var olmayan kabileler yarattılar; “kabile otoritelerini temel alarak daha ‘saf’ ve temiz kabile kimlikleri oluşturmak için etnik ilişkilerin ıvır zıvırı ile uğraştılar”.*? 


Terence Ranger'ın ifadeleri ile “geleneğin icadı” Afrika toplumunu çok yanlış şekilde anlaşılmasına dayanmaktadır: 


Avrupalı yeni gelenekleri Afrika'daki göreneklerle kıyaslarken beyazlar iki birbirine benzemeyeni kıyaslıyorlardı. Avrupa icadı gelenekler esnek olmayışları ile belirgindirler. Bir dizi yazılı kurallar ve prosedürler -tıpkı modern taç giydirme törenleri gibi- içerirler. Sürekli değişim döneminde değişmeyeni temsil ettikleri için güvence verirler... 


On dokuzuncu yüzyıl sömürge öncesi Afrika hakkındaki çalışmaların neredeyse tamamı tek bir “kabile” kimliğinin olmadığını vurgulamaktadır; Afrikalılar çeşitli 


470 Örnek için, bkz. Charles K. Meek, Land Law and Custom in the Colonies, 2. b. (London: Frank Cass, 
1968); E. E. Evans-Pritchard, Kinship and Marriage Among the Nuer (Oxford: Clarendon Press, 1951), ve Evans-Pritchard, The Political System of the Anuak of the Anglo-Egyptian Sudan (New York: AMS Press, 1977); Julius Lewin, Studies in African Native Law (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1947); Abernethy, Dynamics of Global Dominance, s. 115; Berry, No Condition Is Permanent, s. 30. 

471 Berry, No Condition Is Permanent, s. 27. 

472 Mamdani, Citizen and Subject, s. 79-81; William B. Cohen, “The French Colonial Service in French 
West Africa,” in Gi ord Prosser ve William R. Louis, ed., France and Britain in Africa: Imperial Rivalry and Colonial Rule (New Haven: Yale University Press, 1971), s 498. 
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kimlikleri benimseyebiliyorlardı: bir gün kendilerini bir şefe tabi sayıyorlar, diğer gün bir külte bağlanıyorlardı; başka bir zaman bir klanın parçası oluyorlar, bam- 


başka bir zamansa profesyonel bir meslek birliğinde calisiyorlard1.*” 


Dolaylı idarenin etkisi yerli kurumların gelişimini modernleştirmek değil muhayyel bir dizi güç ilişkisini orada dondurmaktı. 


Mahmood Mamdani daha ileri giderek bağımsızlık sonrası diktatör Büyük Adamların dolaylı idare tarafından yaratılmış “şirazesi kaymış despotizmin” bir ürünü olduğunu söyler. İngilizler dolaylı iradenin hizmet etmesini istedikleri iki uzun vadeli ekonomik politika amacına sahipti. İlki, hem ticari tarım menfaatleri hem de beyaz yerleşimcilerin ısrarlarıyla geleneksel toprak imtiyazlarının modern mülkiyet haklarına dönüştürmenin yollarını arıyorlardı. Modern mülkiyet hakları resmi, serbestçe devredilebilir ve bireyler veya bireyler tarafından işletilen kanuni yapılarca elde tutulabilen haklardı. İlk ciltte detaylandırıldığı üzere, geleneksel toprak imtiyazı şahsi mülkiyet haklarının karmaşık ve gayri resmi bir sistemidir. Bazen yanlışlıkla Komünist bir müşterek çiftlik bağlamında umumi olduğu söylenir. 
Geleneksel mülkiyet hakları akrabalık sistemi ile yakından ilişkilidir ve akrabalık şartları gerektirmektedir; bireyler genelde sahip olduklarını devretmekte özgür değillerdir.” Özellikle şef toprağını devretmek için hiçbir hakka sahip değildir. 
Bu bağlamda geleneksel mülkiyet bir zamanlar barbar Avrupa'da mevcuttu ancak Orta Çağ Avrupası'nda yaygın olan feodal mülkiyet hakları resmi, sözleşmeli ve bireysel olması bakımından daha moderndi. Geleneksel olandan modern bir toprak imtiyazı sistemine geçiş, Avrupa'da feodal toprak haklarından modern toprak sistemine geçmekten çok daha devrimciydi; akraba gruplarının içinde olduğu otorite yapısında çok büyük değişimler barındırıyordu. Sömürgeci otoriteler geleneksel sahiplerinden toprak satın almaya çalışırken, kimsenin araziyi devretme yetkisinin olmadığını gördüler. Dolaylı idareler içerisinde tâbi kabile şefleri yaratmanın bir sebebi, modern mülkiyet sistemi içerisinde umumi toprakları devredebilme hakkına sahip Avrupalı feodal lordlarına eşdeğer Afrikalı yetkilileri güçlendirmekti.*” 


Yerli şefleri güçlendirmenin ikinci bir sebebi bunların vergi tahsildarı olarak hizmet vermesini sağlamaktı. Bütün sömürgeci devletler, gelir sağlayıp sömürgenin 


473 Terence Ranger, “The Invention of Tradition in Colonial Africa,” E. J. Hobsbawm and Terence Ranger, 
ed., The Invention of Tradition (New York: Cambridge University Press, 1983) içinde, s. 248. 

474 Kabile topluluklarında toprak genelde hem tekil aileler tarafından hem de çeşitli ailelerce kontrol edilebilir. Bireyler ücretsiz mülkiyet alamazlar, ama yine de toprak devretme hakkı genelde akrabalara verilmelidir. Şef daha çok grup adına bir koruyucu görevini üstlenmiştir. Bkz. Francis Fukuyama, Origins of Political Order, böl. 4; T. Olawale Elias, The Nature of African Customary Law (Manchester, UK: Manchester University Press, 1956), s. 162-66. 

475 Mamdani, Citizen and Subject, s. 138-45. 
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kendisini döndürebilmesi için sömürgedeki her bir erkekten kişi başı vergi almaktaydı. Ancak bunlar başka bir amaca da hizmet ediyorlardı: tebaanın vergilerini nakit olarak ödemesini sağlayarak, tebaa çalılıktan çıkartılarak bir nakit ekonomisinin içerisine sokulmaya çalışılıyordu. Burada halk Avrupalı ticari tarımı için bir işçi kaynağı olarak kullanılabilirdi. Yeni yerli otoritelerin başlıca işlevi böylelikle vergi toplamak oldu. Bunlara silah da verilip sömürge ordusuyla gözleri korkutulduğunda çok daha etkili oluyorlardı. Avrupalılar böylece kendi siyasi otorite modellerini çok farklı teşkilatlı topluluklara dayatıyorlardı. 


Mamdani yeni şeflerin gerçek geleneksel otoriteler olmaktan öte çok daha despotik olduklarını öne sürer. Kabil toplumları karşılıklı anlaşmaya dayalı ve eşitlikçi olmaya yatkındır, Büyük Adam'ın gücünü dizginleyecek birçok önlemleri vardır. 
Mamdani 1881'de Güney Afrika, Cape'deki Yerel Kanunlar ve Gelenekler Komisyonu ile Afrika'daki en mutlakıyetçi toplumun lideri olan sabık Zulu kralı Cetshwayo arasındaki bir konuşmayı aktarır: 


Zuluların kralı olarak, bütün güç size mi verilmişti? 

-Arazideki diğer şeflerle birlikte bendeydi. 

Şefler kral olarak sizden nasıl güç alıyorlardı? 

-Kral yeni bir şef seçmek istediğinde arazinin şeflerini çağırır ve bir adamın şef olmaya uygun olup olmadığına dair tavsiyelerini alır, ve eğer “evet” derlerse şef yapılır... 

Kralı öldürmeye çalışırken bir adam öldürülür mü? 

-Sığır verme cezası kesilir ve kendisiyle çok sert şekilde konuşulur... 

Bir adamın kabilesinden ayrılmasının cezası nedir? 


-Eğer kendi bölgesinin şefi ona bir arazi vermişse, bu arazinin şefe geri verilmesi istenir ve sonra gitmekte dzgiirdiir.‘”° 


Mamdami'ye göre, Britanya dolaylı idaresi altındaki yeni şefler, modern bir Avrupa devletinden aldıkları güçlerle, Zulu kralından çok daha otoriterdir: toprağı tek taraflı olarak alma gücü, vergi toplama gücü, ve resmi kanun koyup suçları cezalandırma gücü. Merkezi sömürge hükümetleri çok zayıf görünse de yerel seviyede diktatörce bir sistem kurmuşlar ve hakiki geleneksel Afrika toplumlarında mevcut bulunan denetim ağlarını kaldırmışlardır. Ayrıca vatandaşlar ile tebaa arasına kesin bir çizgi çekmişlerdir: vatandaşlar (duruma göre melezler ve Asya kökenli kimselerdi) beyaz yerleşimcilerdi ve bunlara modern kanun sitemlerine erişimi 


476 A.g.e., s. 44. 


DOLAYLI IDARE 293 


saglanmisti, ayrica kendilerine yardimci olan haklar ile ayricaliklara da sahiptiler; tebaa ise icat edilmiş geleneksel kanunlara tabiydi. Kanuni çoğulculuk beyaz yerleşimcilerin haklarının siyahi Afrikalıların haklarından daha dikkatlice korunduğu gerçeğini gizlemektedir. Ve Afrikalılara hiçbir zaman gerçekten istedikleri gibi bir hukuk uygulanmamıştır. Geleneksel hukuk, bazı uygulamaları (Hindistan'da dul eşlerin kocaları ile birlikte yakılması belki de buna en iyi örnektir) iğrenç diye yasaklamış olan Avrupalıların ahlâkına uymalıydı. Bu çifte standardın nihai ifadesi Güney Afrika'daki apartheid rejimidir.” 

Ranger, Mamdani ve diğerlerinin dolaylı idarenin ve icat edilmiş geleneğin kötü etkilerine dair görüşleri şiddetli şekilde tartışılmaktadır. Thomas Spear Avrupalı yetkililerin Afrika toplumunu idare etme yeteneğinin - diktatörler, kabileler, etnik kimlikler ve daha önceden var olmayan bu gibi şeyleri yaratmanın-çok abartıldığını iddia etmektedir. Kabul edilmek için konan yeni gelenekler aslında kültürde mevcut bulunan şeylere dayanmak zorundaydı. Bunlar bazı şeyleri zaman içinde donduruyor değildi; idareciler ile idare edilenler arasında sürekli bir uyum süreci mevcuttu, bu da “sömürge idaresi ve ekonomik etkinliğe dair geleneğin ve anlamının izahı üzerinde çözülemeyen tartışmalar” üretiyordu. Bazı yeni kabile şefleri diktatör gibi davransa da diğerleri Avrupalıların taleplerini, vergileri listelerinde : oynama yaparak, bireyleri sömürge adaletinden koruyarak hafifletmeye çalışıyorlardı. Otorite sağlamak için yerel memurlar meşruiyet aramak zorundaydılar; bu da genellikle idare edilenlerin menfaat ve isteklerine ortak olmaya çalışmak anlamına geliyordu. Beyaz bölge yetkilileri ile yerel halkın arasını bulan hem şefler hem de tercümanlar ile şahsi yardımcılardı. Farklı kabileleri birleştirmeye, göç ettirmeye yahut ayırmaya çalışan toplum mühendisliği genelde işe yaramamıştır. Avrupalıların Afrika toplumlarını dönüştürmesi şöyle dursun, esas Afrikalılar Avrupalıları değiştirmişti. “Geleneksel” kuralları anlamaya çalışan idarecilere Afrikalı güç sahipleriile menfaatlerinden bahseden hikâyeler anlatılmıştır; bunlar daha fazlasını öğrenmek için çok saf yahut cahildi. Karen Fields'in ifadeleri ile “Dolaylı idare sömürgesi devleti geleneksel düzenden beslenen tüketici bir güç haline getirme vasıtasıdır. Gerçek gücü Kraliyetten alıp Afrikalı idarecilere aktarmaz. Tam tersine: 


gerçek güç idare edilenlerden neşet eder.”*8 


477 Kenyadaki çifte toprak hukuk sistemi hakkında, bkz. Ann P. Munro, “Land Law in Kenya,’ Thomas W. 
Hutchison vd, ed., Africa and Law: Developing Legal Systems in African Commonwealth Nations (Madison: University of Wisconsin Press, 1968) içinde. 

478 Thomas Spear, “Neo-Traditionalism and the Limits of Invention in British Colonial Africa,” Journal of 
African History 44, no. 1 (2003): 3-27; Emily Lynn Osborn, “ ‘Circle of Iron’: African Colonial Employees and the Interpretation of Colonial Rule in French West Africa,’ Journal of African History 44 (2003): 29-50; Fields, Revival and Rebellion, s. 31, 38; Berry, No Condition Is Permanent, s. 32. 
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Bu tartışmada hakikat muhtemelen tam ortada bir yerdedir: sömürgeci otoriteler bazı durumlarda kendi isteklerini dayatabiliyordu, Afrikalılar da bazı durumlara direnebiliyorlardı. Yeni Dünya'yı fetheden Avrupalılara kıyasla, sömürgeciliğin bütün kurumsal tesiri oldukça sığdı. 


Bu karmaşık süreç Kenya'da, son yıllarda kanlı etnik çatışmalarla mahvolmuş bir ülkede aşikârdır. Bugünkü etnik gruplar -Kikiyular, Kalenjin, Lua vb.- aslında Britanya burayı sömürgeleştirmeden önce burada mevcut değildi. Sömürgeci otoriteler etnisiteyi Kenya'nın nüfusunu idare etme aracı olarak kullandılar fakat tamamen baştan etnik kimlikler “yaratmadılar”. Yapıkları geniş sınırlı kimlik yaratan yavaş ekonomik modernleşme sürecini hareketlendirmek ve sonrasında etnik kimlik saptamayı bir idare aygıtı olarak biçimlendirmekti. Kırsaldaki Kenyalıların tedricen bir piyasa ekonomisine katmak yüksek seviyede birleştirme etkisine sahip toplumsal ilişki gerektirmektedir. Böylece, kırsal Kenya'da buluşan farklı bölgelerdeki iki Kikiyu birbirlerini yabancı olarak görebilirler ancak Nairobi'de buluştuklarında kendilerini ortak etnik kökene mensup sayarlar ve bir Kalejin veya Luo ile rastlaşırlar. 


Nihayetinde dolaylı idarenin mirası karışmıştı. Yerel despotluklar, yanlış idare, ve adaletsizlik üretti ancak zaten merkezi ve yerel bir seviyede sömürgeci devlet gücü devletin isteklerini rutin şekilde yerine getirmeye muktedir değildir. Yerel geleneklere uyum sağlamaya çalışarak sömürgeci otoriteler yerel nüfusların desteğini kazandı. Ancak genellikle yerel koşulların ne olduklarını yanlış anlamışlar ve birçok Afrikalının modern mülkiyet elde edip daha geniş piyasa ekonomisine katılmak istediği anlayamamislardir.*” Dolaylı irade Afrika'nın gelişen şehir alanlarında hiçbir uygulamaya sahip değildi. Bu alanlarda etnisite ve sınıf gibi yeni kimlik kaynakları şekil almaktaydı. Sonuçta Avrupalılar 1940'lar ve 50'lerde birden ortaya çıkan yeni milliyetçi hareketlerle şaşırmıştı. Bu hareketler geleneğe dönmeyi değil bağımsızlık ve milli egemenlik istiyorlardı. Bugün, dolaylı idarenin icat edildiği bölge olan Kuzey Nijerya, modernleştirme güçlerine daha fazla maruz kalmış güneyinden daha fakirdir. 


Dolaylı idarenin etkisi gözle görülür ölçüde muhafazakârdır. Ve, teoride veya pratikte hiçbir zaman yapmadığı tek şey güçlü, modern bir devlet için zemin hazırlamaktır. 


479 Bkz. Martin Chanock, “Paradigms, Policies and Property: A Review of the Customary Law of Land 
Tenure,” Kristin Mann ve Richard Roberts, ed., Law in Colonial Africa (Portsmouth, NH: Heinemann, 1991) içinde. 
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FRANSIZ TARZI SÖMÜRGECİLİK 


İngilizler gibi Belçikalılar da Kongo'da merkezi olmayan bir idare uygulamalarına rağmen Fransız ve Portekizliler Afrika sömürgelerinde çok daha merkezi idareler yürütüyorlardı. Fransızlar için, bu doğaldı çünkü Fransız devletinin kendisi idari açıdan oldukça merkeziydi. Fransızlar Roma hukukunun evrensel geçerliliği olduguna inanıyorlardı ve geleneksel uygulamalara geçmeye isteksizlerdi. 


Dolaylı idare bağımsızlık sonrası Afrika'ya güçlü siyasi kurumlar bırakmamış gibi durduğu için, doğrudan idare bir fark yaratabilir miydi? Cevap kısaca hayırdır: İngiliz ve Fransız yaklaşımları arasında teorik ne fark olursa olsun kaynakların ve bilginin sınırlamaları Fransız otoritelerini sömürgelerini İngilizlerden daha iyi şekillendirmelerinden alı koyar. Tabi ki Fransızlar Afrikalılarla ilişkilerinde olmaları gerektiği gibi değil de oldukları gibi davranarak çok yüksek derecede bir alaycılık (kinizm) geliştirmişlerdir. Frankafon Afrika politikalarına sinen bu alaycılık bağımsızlıktan sonra on yıllarca daha sürmüştür." 


Fransızlar, İngilizler gibi, şeflerle yönettiler ancak onlara kendi geleneksel miraslarını taşıyan yerel toplulukların temsilcileri olarak değil Fransız devleti için çalışan sıradan memurlar olarak baktı. İlişki “bir NCO çalışanı ilişkisi” gibiydi.**! 
1940'lara kadar uygulanan kurallar ilk olarak 1854'de otirter İkinci İmparatorluk döneminde koyuldu ve Senegal valisi Louis Faidherbe gibi askeri memurlar tarafından ilk yıllardan itibaren uygulandı. Fransız Cezayir'inde gelişen bir modeli izleyerek Sahra Altı Afrika'daki bağımsız siyasi yapılara hep saldırıldı ve bunlar tabi kılındı. Fransız Batı Afrika'sı ve Ekvatoral Afrika dahil geniş alanlar daha küçük “muhitlere” ayrıldı, bu muhitlerde il ve ilçelere bölündü. 1870'te İkinci Krallıktan Üçüncü Cumhuriyete dönüşüm gidişatı pek değiştirmedi. Değişen tek şey varsa o da Fransız cumhuriyetçi geleneğinin tektip kurallar dayatma arzusunun daha sert hale gelmesidir. Belirli amaç sömürgeleri Fransız sisteminde “asimile” etmekti. Ancak Fransız dili ve eğitimi dayatılırken çoğu Afrika tebaası için nihayetinde Fransız vatandaşı olabilecekleri uzun vadeli gidisatlar belirlenmemişti.*? 


Fransızlar ile İngilizlerin sömürge faaliyetleri arasındaki yer alan önemli farkların birçoğu ilk başta idareleri, eğitimler ve işe alım uygulamaları idi. Geniş coğrafi alanlar üzerindeki bütün bürokrasiler iyi lider ve idareci olan kültürlü kimseler ile 


480 Cohen, “French Colonial Service,” s. 500; Michael Crowder, “The White Chiefs of Tropical Africa,” 
Lewis H. Gann ve Peter Duignan, ed., Colonialism in Africa, 1870-1960. c. 2: The History and Politics of Colonialism 1914-1960 (London: Cambridge University Press, 1970) içinde, s. 320. 

481 Crowder, “White Chiefs of Tropical Africa,” s. 344. 

482 Suret-Canale, French Colonialism, s. 71-83. Senegal deki birtakım topluluklar aslında Fransız vatandaşlığı kazanabilmislerdir. 
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bazı yerler hakkında engin bilgiye sahip uzmanlar arasında seçim yapmak zorundadır. Uzmanlar bölgesel bilgileri (James Scott buna metis, Yunanca “irfan” der) ile avantajlıdır ancak yerel menfaatlerin esir olmaya ve sınırlı görüşlere sahip olmaya çok meyyaldirler.*8 Bahsettiğimiz kültürlü insanlar ise daha güvenilirdir ve genel de etkilidir ancak onlar da koşullara, uygulamayacakları genel teorilere başvurmaya meyyaldirler. İngiliz idaresi uzmanları genelde ödüllendirir, Fransızlar ise bu kültürlü kimseleri destekler. Böylelikle Fransız sömürge yetkilileri her birkaç yılda bir değiştirilir, hem de sadece Afrika sınırları içinde değil imparatorluğun farklı köşelerine gönderilirler. Sonuç olarak, bunlardan çok azı yerli dilleri öğrenirler yahut bölgeye ait bilgileri edinirler.18* 

Fransızlar ve İngilizler ayrıca sömürge faaliyetlerinde çalıştırdıkları insan tipleri açısından da farklıdırlar. Britanya'da bunlar genelde, üst-orta sınıf yahut üst tabaka ailelerden gelirdi; özel okullara ve Oxford, Cambridge gibi iyi üniversiteler gitme oranı çok yüksekti. (8. kısımda Britanya kamu hizmeti reformunun nasıl Hindistan sömürge hizmetleri reformuyla başladığını görmüştük.) Fransa'da elemanlar burjuvalardan geliyordu; İngiliz akranlarının aksine yerel şefleri feodal yahut kraliyet kalıntıları olarak küçümsüyorlardı. Sonuçta, sömürge faaliyetleri, yeterli sayıda nitelikli eleman çekemedi. Sömürgelere gidenlerin karakteri ile alakalı bir sürü anekdot mevcuttur. Bir doktora göre “Güç manyağı psikopatlardan sömürgelerde çok sayıda mevcuttu -hatta sayıları Fransa dakilerden daha fazlaydı.” 
1929'da Ecole Coloniale müdürü, “Genç bir adam sömürgeyi terk ettiğinde, arkadaşları “Ne suç işlemiş olabilir ki? Hangi cesetten kasiyor’ diye sorarlardı” demiştir. Joseph Conrad'ın Heart of Darkness (Karanlığın Yüreği] eserindeki patolojik Mr. 
Kurtz biraz gerçeğe dayanır. Bunların hepsi 1930'larda, Fransızlar memurlarında eğitimi ve profesyonelliği geliştirdikçe değişmeye başladı. Artık memurlara daha iyi sağlık koşulları sunularak aileleri ile seyahat etmeleri salık veriliyordu. Ancak bu bugünkü kalkınma ajanslarındaki sorunlara benzer yeni bir sorun çıkardı: bunlar, eşleri ve çocukları ile birlikte bütün zamanlarını yerel topluluklara değil göç ettirilmiş topluluklarla geçireceklerdi.* 


Nihayetinde Fransızlar kendi asimilasyon politikalarının işlemez olduğunu gördüler. Ecole Coloniale'den gelen, arazi deneyimine sahip memurlar daha esnek birlik politikaları istemeye başladılar; bunun, içinde bulundukları toplulukların “kendi yapılarına evrilmesine” yardım edeceğini düşünüyorlardı. 

483 James C. Scott, Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed 

(New Haven: Yale University Press, 1998), böl. 9. 


484 Suret-Canale, French Colonialism, s. 313-14. 
485 A.ge., s. 371; Cohen, “French Colonial Service,” s. 492, 497. 
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Yirminci yüzyılın ortalarına kadar, bütün Avrupa'daki normlar değişmekteydi: geleneksel kültürlerin bozulmamışlığına karşı bir takdir ortaya çıkmıştı ve yabancı kurumların zorla dayatılmasının yerel topluluklara hasar verici etki yaptığı anlaşıldı. Avrupa sömürgeciliğinin bir aracı olarak başlayan antropoloji disiplini yerli kültürlerin eşit saygıya sahip olduğuna dair güçlü bir ses halini almıştı.“ Fransız Cizvitlerinin ifadeler ile, “Gelenek toplumun kendisine aittir, ancak bunu topluluktan silmek için, yorum ve dönüştürme yetkisi, az görülür olsa bile, ekilebilir arazilerin yahut ormanların istimlakinden çok ciddi bir şiddet eylemidir.” Bölgede diğer sömürgeci güçler kadar seyrek olan Fransız varlığı sömürgelerinin hiçbirine Fransız tarzı güçlü kurumlarını nakledememiştir. Böylece sonunda, dogru- dan idare dolaylı idare gibi başarısız olmuştur. 


İronik şekilde, Fransızların Afrikalıları Fransız'a dönüştürme politikalarının başarısızlığı ters etki yarattı ve Fransızlar Afrikalılaştı. Bağımsızlık sonrası Afrika ile uğraşan Fransızlar oyunu yerel kurallara göre oynamaya daha istekliydi; buna karşın Amerikalılar ile İngilizler demokrasi ve insan hakları gibi evrensel haklara karşı sözde bağlıydılar. Böylelikle Fransızlar Mobutu veya Fil Dişi Sahillerindeki Félix Houphouét-Boigny gibi otoriter idarecilerle çalışmaktan ve Fransız disislerinin menfaatine hizmet eden berbat rejimleri desteklemek için paraşütçülerini kullanmaktan memnun oldular. Bu ayrıca anavatanda 1990'lardaki Elf vakası gibi yolsuzluklara da yol açtı; bu vakada, kıdemli iş ve hükümet yetkilileri kârlı sözleşmelerden rüşvet almaya karışmışlardı.*88 


Afrika, Avrupa sömürgeciliğinden önce güçlü yahut modern devletlere sahip değildi. Bunun bir sebebi kıtanın çok kolayca fethedilebilir olmasıydı. Afrika'daki son dönem sömürge idarelerinin mirası, yerlerine modern devlet kurumları yerleştiremedenmevcut sosyal yapıların -gözle görülen politikanın amacı bunları korumak olmasına rağmen- altını oymaktı. Bağımsızlık sonrası zayıf Afrika devletleri zayıf sömürge devletlerinin varisleridir. 


Sierra Leone kırılması bu mirasın uzun vadeli bir sonucuydu. Afrika'daki en eski İngiliz sömürgelerinden biri olan Sierra Leone, dönüşümlü olarka rüşvet yiyen ve Freetown'daki beyaz idare tarafından gözleri korkutulan bir şefler ağı ile dolaylı şekilde yönetilmişti. 1961'de ülke bağımsızlığını aldığında bahsi geçebilecek modern bir devlet yoktu. Sömürgeci idare yapısının bıraktığı şey, 1968'de iktidara 
486 Bkz. Fukuyama, Origins of Political Order, böl. 3. 

487 Şuradan alıntılanmıştır: Abernethy, Dfhamics of Global Dominance, s. 120. 


488 Melissa Thomas, “Hard Choices: Why U.S. Policies Towards Poor Governments Fail” (yayınlanmamış 
müsvedde), böl. 6. 
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gelen ve laf ebeliği ile utanmadan yaptığı yolsuzlukları ile bilinen sabık polis memuru Siaka Stevens'ın yükselişnden sonra bilhassa bozulmuştur. 


Bozulma alüvyal elmasların (yani, nehirlerde bulunanların) piyasasının Sierra Leone'nin siyasi aktörlerinin hepsine mücadele edilecek bir şey olarak verilmesiyle daha da hızlandı. Paul Collier bunun, Afrika'daki diğer çatışmaları körükleyen toplumsal kindarliktan daha harisçe olduğunu söyler.“ Ancak doğal kaynak zenginliğirekabeti illa çatışma çıkarmaz: Botswana elmaslarını halkının yararına kullanmıştır. Sierra Leone'nin sorunu düzeni sağlayacak ve kaynakları adilane ve barışçıl şekilde dağıtacak bir devletin olmayışıdır. Ülkenin iç savaşı ve uyuşturucu bağımlısı çocuk askerleri geleneksel Afrika'ya dönüşü sağlayamadı; ülkedeki derin toplumsal ve kültürel gelenekleri de yansıtamadılar, sadece fakirlik görünür haldeydi. 
Bunlar küresel elmas sanayiinin dayattığı ekonomik teşviklere modern bir karşılıktı. Ayrıca devlet başarısızlığını da tam anlamıyla gösteriyorlardı. Savaştaki bir gözlemcinin, Lansana Gberie, belirttiği gibi “buradan alınacak ders, toplumsal düzeyde işleyen, etkili şekilde, eğitim ve istihdam hizmeti veren, yıpratıcı yolsuzluklardan ve kamu yatırımlarının yanlış kullanılmasından (ki bu kıtadaki yanlış idarenin alameti farikasıdır) kaçınan güçlü bürokratik devletler inşa etmekten başka seçeneğimizin olmadığıdır”! 


İngiliz ve Fransızların Sahra Altı Afrika'daki deneyimlerinde birçok benzerlik vardır. Aynı şekilde günümüzde Irak, Afganistan ve Haiti gibi yerlerdeki ulus inşa süreçleri de benzerdir. Bir sonraki kısımda, herhangi bir devletin sömürgelerine güçlü kurumlar vererek iyi mi yaptığını, sorgulayacağım. 


489 Collier ve Rohner, “Beyond Greed and Grievance.” 

490 Matthew Lange, Lineages of Despotism and Development: British Colonialism and State Power (Chicago: 
University of Chicago Press, 2009), s. 96-100; Gberie, A Dirty War in West Africa, s. 17-38. Sierra Leone'nin talihsizliği Botswana'nın aksine elmasların alüvyal olmasıdır. Çünkü bu nispeten bireylerin kazı yapmasını kolaylaştırır. Siaka Stevens'ın erken dönem siyasi kariyeri fakir madencileri devlet kontrolündeki madencilik sanayiine karşı desteklemesi temelinde inşa olmuştur. Bu hareket devletin elmas ticareti kontrolünü zayıflatmıştır. 

491 Gberie, A Dirty War in West Africa, s. 196. 
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Günümüz devlet inşa müdahalelerinin bir örneği olarak dolaylı idareler; Danimarka'ya alternatif olarak “yeteri kadar iyi” idareler; millet banileri 


olarak Birleşik Devletler ve Japonya 


Sömürge tarihinin yirmi birinci yüzyılın başlarında zuhur eden dünyadan alakasız olduğu düşünülebilir. Sömürge imparatorluklarının çoğu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki otuz yıl içerisinde dağılmıştır; en büyük olanlarından biri, Sovyetler Birliği 1991'de dağılmıştır. Peki öyleyse, neden yabancı güçlerin başarı veya başarısızlığıkurumları nakletmesi ile alakalıdır? | 


Soru hâlâ geçerlidir, çünkü Birleşik Devletler gibi tek güçler de uluslararası topluluk da soğuk savaştan beri gelişmekte olan fakir ülkelerde devlet inşa etmeye uğraşmaktadırlar. 2000'lerde Birleşik Devletler'in Afganistan ve Irak'ta yapmaya çalıştığı budur. Amerika için, buralarda yaşayabilen devletler yaratmasında, “terörizme karşı savaşmak” ve sonrasında bu ülkelere biraz dahi olsa güvendiğinde ise bu ülkelerden çıkabilmek esastır. Ancak dünyanın çeşitli yerlerinde birçok barışı sağlayan ve devlet inşa eden müdahaleler mevcuttur: Kamboçya, Bosna ve Kosova, Sierra Leone, Haiti, Somali, Doğu Timor, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Papua Yeni Gine, Solomon Adaları ve diğerleri. 


Bu müdahalelerin ahlâki çerçeveleri tabi ki de sömürgecilikten farklıdır. Sömürgeci güçler, davranışlarını medenileştirme görevi olarak meşrulaştırmaya çalışmış olsalar da, yabancı ülkeleri yerlilerinin menfaati için işgal ettikleri bahanesine sıginmadilar. Ayrılmalarına yakın, sömürgeci hükümetler alenen gelişmeci hedefler gütmediler —zaten, yerli üreticileri rekabet istemediği için sömürgelerinde sanayileşmeye karşı tedbirliydiler. Demokrasiyi de pek kafalarına takmıyorlardı, çünkü kendi idarelerini demokratik olmayan bir temelde meşrulaştırıyorlardı. 

Bu çerçeve yirminci yüzyılda değişti. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Milletler Birliği (Birleşmiş Milletlerin selefi) Britanya ve Fransa gibi sömürgeci devletlerin 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hâkimiyetlerini onaylarken şimdi bu bölgelerin, yerlilerinin menfaatine göre idare edilmesi gerektiğini söylüyordu. Uluslararası kanuni çerçeve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi'nin yayınlanması ve BM Genel Kurulu gibi uluslararası oturumlarda yeni bağımsızlaşmış eski sömürgelerin ağırlığının giderek artması ile bir daha değişti. Soğuk savaş ve Sovyetlerin vetosu Güvenlik Konseyinin barış koruma misyonlarını onaylamasını engellemiştir ancak Sovyetlerin sonu ile birlikte setler yıkıldı ve BM Sekreterliğinin barış koruma müdüriyeti çok yoğun bir yer oldu. 1990'ların sonuna kadar, Bosna ve Ruanda gibi yerlerde uyanan vahşetlerde “koruma sorumluluğu” olarak adlandırılan yeni bir doktrini ortaya çıkardı. Bu doktrin uluslararası kamuoyunu, çatışma ve baskı tehdidindeki halkların insan haklarını korumak için yükümlü tutmaktadır.*? 


Çatışma sonrası bu yeni müdahalelerin amacı hızlı şekilde evrildi. Bunlar ateşkesleri sağlama çabaları ile başladı ve çatışma bölgelerinde barışı sağladılar. Daha sonra kurumlar olmadan barışın kalıcı olmadığı ve uluslararası toplumun bu sorunlu bölgelerden çıkmasının aslında bu toplumların yardım almadan güvenliği sağlayabilecek istikrarlı hükümetler kurmalarına bağlı olduğu görüldü. Böylelikle müdahale yetkisi barış korumaktan devlet inşasına genişledi. 


Doğu Timor, 1999'da bağımsızlığını oylayıp egemen bir devlet olduğunda Endonezya'nın bir vilayetiydi. Sahip olduğu küçük idari mekanizma ayrılan Endonezyalılarca yok edilmişti ve Birleşmiş Milletler etkili bir devlet yaratmak için bir misyon (UNTAET) başlattı. Birleşik Devletler kendini Afganistan ve Irak'ta benzer bir konumda buldu. 1980'de devlet çöktüğünden beri Afganistan teröristler için bir cennet haline gelmişti. El-Kaide'yi kendisini tekrar toparlamasından alıkoymak, Kabil'e milli bir hükümet yerleştirmek gibi zor bir mücadeleyi ihtiva ediyordu. Benzer şekilde Irak Saddam Hüseyin idaresinde işleyen bir devlete sahipti, ancak 2003 Mart'ında Amerikan işgali ve Irak ordusunun terhisi ile çöktü. 2005- 
2006 arasında ülke topyekün bir iç savaşa girerken devlet inşası Amerika'nın merkezi amacı oldu.*” 


Uluslararası toplumun çatışmalara yahut çatışma sonrası bölgelere istikrar getirmedeki sicili karışıktır. Bosna, Kosova, Doğu Timor, Solomon Adaları ve El Salvador gibi vakalarda barış tesis misyonları bir daha çatışmaların çıkmasını büyük 


492 Barışı korumak ve çatışma sonrası müdahaleler hakkında büyük bir literatür mevcuttur. Bkz. James 
Dobbins vd., America’s Role in Nation-Building: From Germany to Iraq (Santa Monica, CA: RAND Corp., 2003); Simon Chesterman, You, the People: e United Nations, Transitional Administration, and State-Building (New York: Oxford University Press, 2004); World Bank, World Development Report 2011. 

493 Bkz. Fukuyama, America at the Crossroads; ve Fukuyama, ed., Nation-Building: Beyond Afghanistan and 
Irag (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2006). 
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oranda engellemiştir. Afganistan ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ise bu mümkün olmamıştır. Aslında, Somali ve doğu Kongo’ya yapılan iyi niyetli insani müdahalelerin, kasıtlı olmadan, çatışmayı sürdüren partilerden birine yardım sağlayarak krizi uzattığı yönünde beyanlar da mevcuttur.“ 


Devlet inşasının sonuçları çok hayal kırıcıdır. Birleşik Devletler 2016'da Afganistan'dan işleyen, meşru, merkezi bir devlet yaratamadan güçlerini çekmeyi planlamıştır. Irak daha çok devlete sahip gibidir fakat Bağdat'ın kuzeyindeki bölgelerde otoritesi 2014'te çökmüştür. Devamlı müdahaleler ve milyarlarca dolarlık yabancı yardımlar ne Haiti'de ne de Somali'de işler devletler kurmaya yetmemiştir. Balkanlarda ve Solomon Adalarındaki diğer vakalarda temel istikrar, ancak ağır dış müdahaleler vasıtasıyla sürdürülebilmektedir. 


Bu başarısızlıklar, kurumların yaratılıp güçlendirildiği koşullar ve bunları potansiyel olarak destekleyebilecek harici güçlerin rolü üzerine uzun bir tartışma dogurmuştur. Ve bu bizi tekrar sömürgecilik çalışmalarına geri götürmüştür, çünkü sömürgecilik kültürel olarak farklı toplumlara kurumlar yerleştirmenin yollarını 


arayan harici güçlerin deneyimlerine dair zengin bir kaynak sunmaktadır. 


Avrupalı sömürgeciler tarafından gösterilen teamül ve örneklerin birçoğu bugünkü müdahaleler için alakasizdir. Sömürgeci güçler yerli halkların çok zayıf, sayıca az ve ilkel şekilde teşkilatlanmış olduğu yerlerde (ki bunlar savaşla yahut hastalıklarla kolayca katledilebiliyor, hususi bölgelere toplanabiliyor yahut sahneden silinebiliyorlardı) modern kurumlar yerleştirme konusunda çok başarılıydılar. Bu, Birleşik Devletler'in, Kanada'nın, Avusturalya'nın ve Yeni Zelanda'nın -bugünün liberal demokrasi modelleri olan Britanya sömürgelerinin- hikâyesiydi. Bu durum bir daha tekrarlanmayacaktır. Dünyanın çok basitçe yerleşilmiş yerlerini keşfetsek bile, bugün yerli halkların haklarına dair görüşlerimiz bu tarz bir sömürgeciliğin önüne aşılamaz engeller sunacaktır. 


Sahra Altı Afrika'daki Britanya ve Fransız sömürge idareleri günümüzdeki devlet inşa müdahaleleri için daha güzel emsal teşkil eder çünkü bunlar çok az desteklenmiş, büyük çaplı Avrupa yerleşimi almamış ve daha sonraki yıllarda kalkınma hedefleri ile uğraşmaya başlamışlardır. Britanya'nın dolaylı idaresi, Britanya'nın özel bir ilgisiydi çünkü “Danimarka halini almak” dediğim sorunla, “Danimarka” 
494 James Dobbins vd., The UN's Role in Nation-Building: From the Congo to Iraq (Santa Monica, CA: RAND 

Corp., 2005). Bkz. Michael Maren, The Road to Hell: The Ravaging Effects of Foreign Aid and International Charity (New York: Free Press, 1997), Somali'ye insani yardımın Siad Barre hükümetine nasıl yardım 


ettiği için, Doğu Kongo vakasında, suçu BM mülteci kampları, Ruanda Hutularının soykırımcılarına, Ruanda kuvvetleri içeri girene kadar nasıl mesken olarak işlemiştir, görmek için. 
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üretmenin dış idarenin ilk hedefi olmadığını belirterek baş etmenin yollarını arıyordu.*95 


Sorun, Danimarka'nın aylar ya da yıllar içerisinde Danimarka haline gelmediidir. Bugünkü Danimarka -ve diğer gelişmiş ülkeler- yüzyıllar içerisinde tedricen modern kurumlara evrildiler. Dış güçler kendi iyi kurum modellerini bir ülkeye dayatmaya dayatsaydı Lant Pritchett, Michael Woolcock, ve Matt Andrews'ün “izomorf taklit” dedikleri şeyi üretirlerdi: Batı kurumlarının, harici biçimlerinin özü olmadan kopya edilmesi. Başarmak için, kurumların yerel gelenek ve görenekler ile uyumlu olması gerekir: örneğin, dışarıdan tamamen alınmış yasalar kabul alamaz çünkü yerel değerleri yansıtamazlar. Kurumlar genelde bütünleyicidir: çelik piyasasının, ehliyetli amirler ile memurların, malı piyasaya sokacak alt yapının ve fabrika yatırımcılarının haklarını koruyacak kanuni sistemin olmadığı bir ülkede çelik fabrikası açamazsınız. Diğerleri üzerinde bazı hedeflere öncelik vermeye çalışan stratejiler yerel kurumların doğasının tam kavranmasını gerektirir. Dahası, kurumlar yerel elitlerin ve güç sahiplerinin menfaat ve fikirlerine göre evrilirler. 
Harici güçler bu elitleri, menfaatlerine nasıl baktıklarını, iyi niyetli reform veya degisim planlarına nasıl tepki vereceklerini genelde anlamazlar.“ 


Bunların ışığında birçok gözlemci uluslararası toplumun hırslarını azaltıp “yeterince iyi” idareyi tercih etmesi gerektiğini ön görmektedir; Danimarka'yı değil de Endonezya veya Botswana gibi daha realist hedefleri örnek almalıdırlar!” Birleşik Devletler'den veya Avrupa'dan bütün modern yasaları ithal etmektense neden bazı koşullarda geleneksel hukuka güvenmek denenmiyor? Bütün kamu hizmetinin yolsuzluk hususunda tertemiz olacağın diretmek yerine neden düşük seviyeli memurların aldıkları rüşvete göz yumulmayıp sadece çok kötü meselelerle uğraşılıyor? Var olmayan program partilerine oy vermek için insanlara ihtiyaç duymak yerine, neden kayırmacılık gerçeği kabul edilmeyip buna karşılık her şeye rağmen istikrarı ve bir derece ekonomik kalkınmayı destekleyen rant peşindeki partiler hedefleniyor? 


Örneğin, Afganistan'da 2001 sonbaharında ilk Taliban bozgununun ardından çok farklı bir Amerikan siyaseti düşünülebilirdi. Merkezi, birleştirici bir demokratik devlet tesis etmeye uğraşmak yerine Birleşik Devletler, barışı sağlamayı ve El-Kaide ve diğer terörist grupları bastırmayı kabul eden kabile liderlerinden, savaş ağalarından ve diğer güç simsarlarından bir koalisyon yaratmaya çalışabilirdi. 
Irak'ta demokrasi kurmaya girişmek yerine Birleşik Devletler Saddam Hüseyin'in 
495 Bkz. Fukuyama, Origins of Political Order, s. 14. 

496 Pritchett, Woolcock, ve Andrews, Capability Traps? 


497 Thomas, “Hard Choices”; Merilee S. Grindle, “Good Enough Governance: Poverty Reduction and Reform in Developing Countries,” Governance 17, no. 4 (2004): 525-48. 
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ordusunu bozmadan tutup eski rejimle hicbir bagi olmayan bir generalin komutasina verebilirdi. 


Afrika'da Britanya'nın dolaylı idaresi bu “yeterince iyi” idare stratejisinin erken bir örneğidir. Lugard ve diğer idareciler mecbur olduklarını isteyerek yapıp Afrika'daki sömürgelerini ne insan gücü ne de kaynak olmadan Hong Kong ve Singapur'u yönettikleri gibi yönetebileceklerini fark ettiler ve böylece bölgedeki yerel geleneklerden ve mevcut hakikatlerden faydalanmanın yollarını aradılar. Gördüğümüz gibi, Fransızlar doğrudan idare ve asimilasyon gibi çok farklı bir politika benimsemelerine rağmen, Britanyalılarla aynı noktaya gelmişlerdir. 


Gördüğümüz gibi, dolaylı idare birçok tehlikeye sahiptir ve genelde öngörülemeyen ve istenmeyen sonuçlara götürür. İlk olarak, yerel bilgi ihtiyaçları çok fazladır ve genellikle yabancı idarenin imkânlarını aşar. “Yerli hukuk ve gelenek” arayışı yerliler tarafından kolayca kullanılabilir ve bu yerel uygulamaların yanlış anlaşılmasına yol açabilir. Gayri resmi hukukun resmileştirilmesi önceden gayet akışkan olan bazı gelenekleri dondurur. Diğer vakalarda, sömürgeci otoriteler yerel şeflerin karar vermelerine izin vermek istemezler, bilhassa da Avrupalı yerleşimcilerin aleyhine davrandıklarında yahut “medeni ahlâka” karşı davrandıklarında. Diger durumlarda, yerel geleneklere gösterilen saygıAfrikalıların peşinden koştukları amaçların değiştiğini anlayamamaktadır. Afrikalılar geleneksel kültürlerini korumak değil modernleşmek istiyorlar. Nahoş bir gerçeğin altını çizmek gerekirse, dolaylı idarenin doğduğu ve çok istikrarlı bir biçimde uygulandığı yer olan Kuzey Nijerya on yıllardır ülkenin en fakir ve en eğitimsiz bölgedir, çünkü yerliler kendi geleneklerini bırakmışlardı. 


Bu aynı çelişkiler bugünkü yerli hakları hareketlerinde aşikârdır. Batı ülkelerindeki kamuoyu sömürgeci günlerden 180 derece değişti. Yerli halklar zorla “medenileştirilmesi” gereken vahşiler olarak görülüyordu fakat şimdi kendi geleneksel yaşam tarzlarını devam ettiren hayatta kalabilmiş yerlilerin hakları için çok dikkat edilir olmuştur. Bu, madencilik ve enerji şirketleri arasında Peru ve Bolivya gibi ülkelerde şiddetli çatışmalar çıkmasına yol açmıştır ve yerli topluluklar dünya çapındaki sivil toplum kuruluşları tarafından desteklenmiştir. 


Prensipte, geleneksel toplulukların kendilerini kendi gelenekleri ile yönetmelerine izin verilmeme gerektiğini iddia etmek zordur. Çoğu için alternatif Danimarka'da hayat sürmek değil, pis bir şehirde kıyıda köşede yaşamaktır. Yerli haklarının dışarıdan desteklenmesinden doğan sorun yabancılar için yerli halkların gerçek menfaatlerini doğru şekilde algılayabilmenin zorluğudur, tıpkı dolaylı idarenin uygulayıcıları için olduğu gibi. Bu toplulukların çoğu tıpkı birçok Afrikalının 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yirminci yüzyılın başında olduğu gibi zaten yarı moderndir ve çoğu modern dünyaya katılma şansını yakalayabilirdi. Geleneksel bir köyde yaşamaya devam etmek ve yerel bir dil konuşmak (bunlar iyi niyetli yabancılar adına hoş görülen şeylerdir) imkânların kapanmasını anlamına gelebilir. 


Dolaylı idare ile oluşan birçok sorun bugün Afrika ve diğer fakir bölgelerdeki kalkınma programları kapsamındaki uygulamalarda yeniden ortaya çıkmaktadır. 
Örneğin, Dünya Bankası, Birleşik Devletler Uluslararası Kalkınma Ajansı ve diğer bağışçı ajanslar, sözde topluluk güdümlü kalkınma projelerini, ilk kez 1990'larda Endonezya'da başladığından beri desteklemektedirler.* Bu topluluk güdümlü kalkınmanın arkasındaki teori çok makul ve güzeldir: yerliler neye ihtiyaç duyduklarını ve kendilerine yardım etme amaçlı kalkınma projelerinin aktörlerinin neler olması gerektiğini Washington ya da Londra'dakilerden daha iyi bilirler. Dolaylı idareyi yerleştirmeye çalışan sömürgeci yetkililer gibi bu projeler de topluma, ne tür yatırımlar (sulama, yol, tuvalet vb.) yapılabileceğini soruyorlardı. Dış yardımlarla, bölgeyi yeterince bilen ve köy topluluklarını organize edip onların görüşlerini adilce temsil edecek yerel aracılar tutuluyordu. Bir topluluk olarak teşkilatlanma, projenin neticesinin de ötesinde son bulacak sosyal sermayeyi üretecektir; en azından ümit edilen budur. 


Bahsi geçen projeler iki belirli soruna rastlar. İlki topluluğun gerçek görüşlerinin ne olduğunu bilmektir. Her yerdeki topluluklar gibi, köyler de bütün grubun adına konuştuğunu iddia eden yaşlı adamlardan müteşekkil yerel elitlerin idaresindedir. Topluluk sözcüsünün gerçekten genel istekleri mi söylediğini ya da evinin yanına bir tuvalet yapılmasını isteyen bölgesel olarak güçlü bir adam mı olduğunu bilmek çok zordur. Bu tür sorunları gidermek için, yabancı bağışçılar toplumun kadınları, azınlıkları (eğer varsa) veya diğer marjinal grupları, Batı adalet standartlarına uyarak, kendilerine dahil etmesi için zorlarlar. Bu, yabancıların yerli elitlere bir şeyler bırakmaya zorlanmasına yol açmıştır. Buna mukabil yabancılar da toplum mühendisliğinin çok müdahaleci bir biçimini uygulamışlardır. Bazı bağışçılar, tam olarak ne yaptıklarını anlayacak yerel bilgiye sahipti. Bu açmaz dolaylı idareyi yerleştirmeye çalışan sömürge dönemi bölge yetkililerine oldukça tanıdık gelebilirdi; tek fark, bu yetkililerin çoğunun görev süresi daha uzundu ve böylece bugünkü programların yetkililerine nazaran bölge ile alakalı daha çok şey öğreniyorlardı. Böyle projeler dünyada çabucak çoğalsa da kalkınmaya toplam etkileri oldukça belirsizdir. 

498 Toplum güdümünde gelişmenin kökleri hakkında, bkz. Mallaby, The World’s Banker, s. 202-206. 
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Reo Matsuzaki devlet inşasının başarılı olmasının kalkınma hedeflerini gerçekleştirebilecek yerel bilgiyi kullanabilecek memurların özerkliğine bağlı olduğunu söylemektedir. Japon idaresinin Tayvan'ı sömürge olarak idare ettiği yıllarda (1895 Çin-Japon Savaşı'ndan 1945 Japonya mağlubiyetine kadar) kurum inşa etmedeki nispi başarısına işaret eder. Japonya'nın Tayvan'daki hedefleri iyi niyetli değildi. 
Kore'de olduğu gibi, Tokyo adayı Japonlaştırmak istiyordu. Bunun için Tayvanlıları Japonca konuşturdu ve adayı Japonya'ya mal ihracatı için bir platform olarak kullandı. Ancak Japonlar ayrıca kalkınma hedefleri de uyguladılar ve temel altyapıları, okulları ve yerel bir devlet idaresi inşa ettiler. Bunlar Japonlar ayrıldıktan sonra da varlıklarını sürdürdüler. 


Matsuzaki bunun, adanın idaresine atanan Kodama Gentarö gibi vali-generallerin (kişilikleri Tokyo'nun yoğun nezareti olmadan karar verebilmelerine imkân sağlıyordu) güçlü askeri bürokratlar olmasından kaynaklandığını iddia eder. Kodama derhal adamı Goto Shimpei'yi atayıp korumaya aldı; Shimpei Tayvan'ın gerçek koşullarına dair bilgisine dayanarak politikalar uygulayabilirdi. Toprak meseleleri ile eğitimle uğraşırken Japonlar politikalarını bölgesel kalkınmaya göre değiştirdiler; dahası Tayvan'da, bir şeylerin işlemediğini fark etmeye yetecek bölge bilgisine sahip olacak kadar uzun kaldılar. 


Bu, Filipinler’ deki Amerikan mandasına zıttır. Burada yerel idareciler (gelecekte, 1901'den 1903'e kadar burada vali olan Başkan William Howard Taft gibi) Washington'daki siyasetçiler tarafından sürekli hükümsüz bırakılıyordu. Kesenin ağzını kontrol eden kongre liderleri, yarım yamalak anladıkları bir topluma Amerikan idare modellerini dayatmaya meraklıydılar. Böylelikle Amerikan idaresi, bir Katolik lobisinin geri çekilmesinden sonra kilisenin topraklarını fakir köylülere dağıtmak gibi büyük bir imkânı kaçırmıştı. Amerikan idarecileri toprak dağıtımını, yürütme dairesine değil de Filipin mahkeme sistemine bıraktı, çünkü Birleşik Devletler'de bu iş bu şekilde yapılırdı. Amerikalılar Filipinler'de okur-yazar oranının çok düşük olduğunu, dolayısıyla kanuni işlemlerin eğitimli elitlerin elinde olduğu göremediler. Bu elitler Amerikalıların toprak reformu yapmak istedikleri geniş arazileri ellerinde bulunduruyorlardı. Filipinler'e Birleşik Devletler'in on dokuzuncu yüzyıl “mahkemeler ve partiler” devleti modelini ithal ederek Birleşik Devletler ülkeyi hâkim olmaya hâlâ devam eden yerleşik bir oligarşinin büyümesine izin vermiş oldu.” 

500 Reo Matsuzaki, “Why Accountable Agents Are More Likely to Fail: Explaining Variation in State-Building 
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Bağışlar yapıp ve kurumlar tesis eden yabancılara karşı tedbirli olmalıyız. Yabancılar nadiren, nasıl dayanıklı devletler inşa edileceğine dair yeterli yerel bilgiye sahiptir. Kurum tesis etmedeki çabaları isteksiz ve kaynak yoksunu olduğunda, hayırdan ziyade şer getirirler. Bu, Batı kalkınma modellerinin çalışmadığı yahut evrensel geçerliliklerinin hiçbir şekilde olmadığı anlamına gelmez. Ancak her toplum kendi koşullarına göre kurumları uyarlamalı ve onları yerli gelenekleri üzerine inşa etmelidirler. 


Kurumlar en iyi şekilde, yabancı uygulamaları ödünç almış fakat aynı zamanda kendi tarihinin ve geleneklerinin sunduğu sınırları ve imkânları çok iyi bilen yerli toplum aktörleri tarafından yaratılır. Kurumsal gelişmenin en önemli örneklerinden bazıları Doğu Asya'dadır. Burada yerel elitler devlet ve milliyet olma hususunda uzun bir deneyimden yararlanabiliyordu. Diğer yerlerde, böylesine gelenekler mevcut değildi ve yaratılması gerekiyordu. 


Daha önceden ifade ettiğim gibi, ithal ya da yerli modellere dayanarak resmi devlet kurumları yaratmak yeterli değildir. Devlet inşasının etkili olması için paralel bir millet inşası ile birlikte olması gerekmektedir. Millet inşası ortak normlara ve kültüre ahlâki bir bileşen katar ve devletin meşruiyetine bir temel teşkil eder. 
Bu ayrıca potansiyel olarak tahammülsüzlük ve saldırganlık kaynağıdır ve genelde otoriter metodların kullanılmasını gerektirir. Çifte kıyaslamalar, Nijerya ve Endonezya ile Kenya ve Tanzanya, bu noktayı aydınlatır. 


22 


ORTAK DİLLER 


Milli kimliğin, ülkelerin gelişiminde nasıl önemli ve sorunlu bir şey olduğu; Endonezya ve Tanzanya'nın milli kimlik yaratmayı başarırken Nijerya ve Kenya'nın nasıl başaramadığı; milli kimliğin demokratik yahut otoriter 


durumların hangisinde daha iyi tesis edildiği 


Önceki kısımlarda güçlü bir milli kimlik varlığının Avrupa'da devlet inşasının başarısı için çok önemli olduğunu gördük. Bugünkü gelişmekte olan dünyada, zayıf devletler genellikle, zayıf veya var olmayan milli kimliklerin yan ürünleridirler. Bu özellikle, hiçbir etnik, dilsel veya kültürel topluluğa göre olmayan keyfi sınırlara sahip bağımsız devletleri sömürgecilerin yaratısı olan Sahra Altı Afrika'da bir sorundur. Daha büyük imparatorlukların içindeki idari birlikler iken, genişleyen halklar birbirlerinin içerisinde yaşıyordu ancak ortak bir kültür yahut kimlik algısına sahip değillerdi. Sömürgecilikten arta kalan boşlukta Nijerya ve Kenya gibi bazı yani bağımsızlaşmış ülkeler yeni bir milli kimlik yaratmak için çok az çaba sarf ettiler ve daha sonraki yıllarda yüksek seviyeli etnik çatışma başlarına bela olmuştur. 
Aksine, Endonezya ve Tanzanya milli kimlik yaratabilecek fikirler etrafında konuşan kurucu liderlere sahipti. Endonezya bir Afrika ülkesi değildir fakat 14. kısımda belirtildiği gibi, Nijerya ile birçok benzerliği vardır; aynı şekilde Kenya ve Tanzanya'nın da birçok özelliği benzerdir. Endonezya ve Tanzanya yolsuzluk ve etnik çatışma gibi büyük siyasi mücadelelerle karşı karşıya kalmıştır. Ancak seviyeleri farklıdır; devletleri erkenden millet inşa ettikleri için çok daha uyumlu ve istikrarlıdır ve sonuç olarak son yıllarda daha iyi sosyal ve ekonomik neticeler almışlardır. 


PETROL VE ETNİSİTE 


Birçok gelişmekte olan ülke gibi Nijerya da tarihi bir millete sahip değildi. Ancak hiçbir zaman da, ne sömürgeci otoriteler tarafından ne de bağımsızlık sonrası yeni bir milli lider tarafından ciddi bir millet inşa sürecininnesnesi olmamıştır. İngilizler 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Nijerya'yı devraldığında büyük, iyi tesis edilmiş bir devleti (Hindistan'daki Babür İmparatorluğu gibi) fethetmiş değillerdi. Yerli insanlar temelde çok küçük kabile düzeyinde birimlere bağlıydılar.”! Bugün Nijerya denen bölge ilk defa, vali olarak hizmet veren dolaylı idare düzenleyicisi Frederick Lugard tarafından 1 Ocak 1914'te tek bir siyasi birlik altında birleşmişti. Bu yapı, Kuzey ve Güney Nijerya Sömürgelerinin bir birleşimiydi. Güney Nijerya Sömürgesi, Lagos Sömürgesi ve Nijer Delta Sömürgesinin 10906'da bir araya gelmesiyle oluşmuştu. Bu bölgeler din, etnisite ve refah bakımından ayrıldıklarında beri pek ortak noktaya sahip değillerdi. Kuzey Müslümandı, Güney ise Avrupalı misyonerlerin çalışmaları ile Hıristiyanlaşmıştı. Bu bölgelerin birleşimi idari rahatlık sebebiyle gerçekleştirilmişti; daha fakir olan Kuzey mali bir kriz yaşıyordu ve ten bir sömürgede hâkimiyet altında tutmak daha kolay olacaktı. Sömürgeci otoriteler tabi ki de bu planın yerel halka sormayı 


düşünmemişlerdi.”” 


Britanya, Nijerya'da bulamadığı şeyi yaratamamışlardı da. On yedinci yüzyıldan beri varlık gösterdikleri Hindistan'da İngilizler bir ordu, milli bir bürokrasi, eğitimli bir orta sınıf ve alt kıtanın çok çeşitli etnisitelerini, dinlerini ve kastlarını birleştirebilecek ortak bir dil (İngilizce) oluşturmuştu. Sunil Khilnani, bir bağlamda, bir siyasi birlik olarak “Hindistan fikri”nin, sömürgeci devirlerde yavaşça yayılmaya başlayan bu kurumlar ile demokratik fikirlerin etrafında yaratıldığını iddia eder. Dahası Hindistan, İngiliz stratejik amaçlarının, imparatorluğun dayanak noktası olarak merkeziydi.” 


Nijerya'ya gelene kadar Britanya bir bakıma küresel bir imparatorluğun yükleriyle yıpranmıştı. Dolaylı idare, bir zamanlar Hindistan'a yaptıkları gibi Afrika'ya 


501 Bazı tarihçiler, Güney Nijerya'nın batı güney yarısında yer alan devlet ve krallıkların mevcudiyetinden 
bahsedeler ancak bunlardan çok azı şeflik düzeyini aşığ gerçek birer devlet halini alabilmişlerdir. Hâkim toplumsal organizasyon biçimi kabile olarak kalmıştır. Yoruba konuşan halkaların, Ife şehri merkez olan Oyo ile Nijer Nehi: deltasının yakınındaki Benin (bugünkü Benin ülkesi ile karıştırılmamalıdır) krallıkları idx: esinde birleştiği vakidir. Ancak bu krallıklar, on dokuzuncu yüzyılda İngilizler bütün gücü ile geldikleri zamana kadar öldürücü çatışmalar ile çatırdamaya başlamıştı. Kuzey Nijerya daha büyük siyasi yapılara sahiptir, bu bilhassa organize eden bir ideoloji olan İslam'ın etkisi sebebiyledir. Kuzey uzun süre, Sahra ticaret yolları vasıtasıyla Orta Doğu'ya bağlı kalmıştır. Bu da Hausa ve Borna devletlerinin on birinci yüzyılın sonlarında İslam'a geçmelerinin önünü açmıştır. Sokoto Halifeliği, Usman dan Fodio adındaki karizmatik bir lider idaresindeki Fulani halkının Hausa hanedanlıklarına bir cihad başlatıp bunları fethetmesiyle on dokuzuncu yizyılda şekillenmiştir. Atul Kohli'nin işaret ettiği gibi, Sokoto halifeliği Batı Afrikadaki en büyük siyasi birimlerden biri olmasına rağmen dünyanın başka kısımlarındaki devletlere nazaran çok az gelişmiş bir devlettir. Merkezi bir bürokrasileri yahut ordular yoktu ve emirlerini tam olarak belirli bir bölgede uygulatamıyorlardı. Bkz. Falola and Heaton, A History of Nigeria, s. 23, 29-34, 62-73; Atul Kohli, State-Directed Development: Political Power and Industrialization in the Global Periphery (New York: Cambridge University Press, 2004), s. 297. 
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yatırım yapamayacaklarina karar vermelerinden doğan bir politikaydı. Böylece kendi iradeleri ile güçlü bir devlet yapısı yerleştirmemeye ve ekonomiyi geliştirmemeye karar verdiler. Britanyalılar eğitimli Nijeryalılardan bir sınıf yaratmakla pek ilgilenmiyorlardı. Bağımsızlığın arifesinde, Kuzeyde İngilizce okur-yazarlık sadece yüzde ikiydi ve bütün ülkede sadece bin adet üniversite mezunu Nijeryalı vardı. Nijeryalılar üst düzey kamu hizmetlerinden men edilmişti; İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda sadece yetmiş beş Afrikalı başka seviyelerde ¢calisiyordu.*™ 


Daha önce belirtildiği gibi, güçlü devlet yapılarının ve yozlaşmamış idareler oluşturmanın yollarından biri insanların özgürlükleri adına savaşmak için teşkilatlandıkları zamanlardır. Nijerya'ya dair öne çıkan şey, hiçbir zaman Britanya idaresi ile mücadele eden yahut iktidarda iken bir millet inşa stratejisi izleyen güçlü bir milliyetçi partinin olmayışıdır. Egemenlik Nijeryalılara İngilizler tarafından tepsi ile sunulmuştur. İngilizler yeni ülkenin anayasasını yazmış ve önceden ayrılacaklarını duyurmuşlar, 1960'ta da ayrılmışlardır. Bağımsız Nijerya'da iktidara gelen siyasi partiler başlangıçtan itibaren aşırı derecede bölgesel ve etnikti, birbirlerinden eski sömürgeci efendilerine duyduklarından daha fazla şüphe duyuyorlardı ve kafalarında Nijerya milleti veya ülkenin kimliği nasıl tanımlanır gibi meseleler yoktu. 
Milli bir kimliğin olmayışı kısa sürede ülkenin çökmesine yol açtı ve iç savaş çıktı.” 


Biafra Körfezinde zengin yeni petrol rezervlerinin bulunması Nijerya'nın rakip etnik gruplarına uğruna savaşabilecekleri değerli bir ödül sağlamıştı. Ancak bu aynı zamanda gelecekteki siyasi istikrarı garantiye alacak bir mekanizma da üretmişti. Hükümet, elitlere dağıtılan ekonomik kaynakları (elitler de kendilerini aslan payını alıp kalanını takipçilerine dağıtır) kontrol eder. Ne zaman bazı hoşnutsuz gruplar rant peşindeki birliği şiddetle tehdit etse daha fazla ödeme yapılarak satın alınırlar. Siyasi yolsuzluk ve kayırmacılık Nijeryalıların istikrar ve kapsayıcı milli kimlik için ödedikleri bir bedeldir. 


Endonezya Nijerya gibi başlamış ama sonraki yıllarda çok farklı şekilde gelişmiştir. Yirminci yüzyıldan önce Endonezya ülkesi mevcut değildi. On bir bin ada- dan daha fazlasına sahip bir takımada alanında uzanan ve önceleri Hint Takımadaları, Hint Adaları, Tropik Hollanda veya Felemenk Doğu Hindistan olarak anılan bölge çok çeşitli sultanlıklar, kabileler, ticaret merkezleri ve yüzlerce farklı dili konuşan etnik gruplardan müteşekkildi. Yerlilerin çok ufak bir kısmı köylerinin yahut adalarının ötesinde bir dünya olduğunun farkındaydı.” 

504 Kohli, State-Directed Development, s. 313, 318. 
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Bunun hepsi on dokuzuncu yüzyılın sonu, yirminci yüzyılın başında değişmeye başladı. Bu dönemde Felemenkler siyasi kontrollerini ve ticaret ağlarını Batavia'nın (bugünkü Jakarta'nın olduğu yer), Felemenk Doğu Hint Şirketinin merkezinden öteye genişletti. Düzenli buharlı gemi seyahati insanlara takımadanın bir bütün olduğu hissini verdi. Ayrıca bu Mekke'ye hac için gidebilme imkânını, yani Endonezyalı Müslümanların geniş Müslüman cemaatiyle görüşebilmesini sağladı. 
Avrupa'da eğitim alabilmiş çok küçük bir yerli elit grubu ortaya çıktı ve Barı'dan milliyetçilik ve Marksizm gibi kavramları almaya başladı.” 


1930'a kadar bu sömürgenin kimliğini tanımlayabilmenin birçok yolu vardı. 
Yerlilerin büyük çoğunluğu Müslüman olduğu için kendilerini Pakistan gibi bir Müslüman devlet olarak görebilirlerdi. Endonezya Komünist Partisi (EKP) kendilerini küresel Komünist Enternasyonale bağlayacak, tıpkı Çin ve Vietnam'ın yaptığı gibi bir sınıf devrimi istiyordu. Ve kendi bölgesel siyaset birimlerini destekleyebilecek birçok bölgesel ve yerel kimlikler mevcuttu, bilhassa da Java ve Sumatra gibi büyük adalarda. 


Bunun yerine, Endonezya olarak adlandırılacak bir ülke için 1920'lerde Endonezya Milli Birliği, Endonezya Milli Siyasi Birlikler Kongresi ve milliyetçi genç bir grubun Genç Endonezya'nın yaratılması ile birlikte tamamen farklı bir fikir ortaya çıktı.“ Ekim 1928'de Batavia'da toplanan ikinci Endonezya Genç Kongresi milli bir marş, “Endonezya Raya” (“Endonezya” kelimesinin ilk açıkça kullanımlarından biri), kabul etti ve Bahasa Endonezya dilini milli dil olarak ilan etti. 


Endonezya dilinin milli bir dil olarak kabul edilmesi yeni oluşan devletin kimlik oluşumu için önemli bir unsurdu. Endonezya dili, yüzyıllardır takımada içinde tacirler ve seyyahlar arasında ortak bir dil olarak kullanılan klasik Malay dilinin standartlaştırılmış bir biçimidir. Bu dil sadece bölgedeki çok küçük bir grubun ilk diliydi. Çoğunluk Java dili, Sunda dili gibi diller konuşurken eğitimli elit Felemenkçe konuşuyordu. Bu dil, konuşanların ve dinleyenlerin konumunu belirten ayrıntılı bir dil dizgesine sahip olmayan ve sömürgenin siyasi açıdan hâkim etnik grubunu dili olan Java dilinden daha eşitlikçiydi. İlk genç milliyetçilerin çoğu Endonezya dilini ya konuşamıyordu ya da iyi bilmiyordu. 

Endonezya dilinin benimsenmesi ve geniş, çok etnikli bir Endonezya'nın ilanı yirminci yüzyılın başlarında kullanımda olan diğer kimlik görüşlerine baskın gelmiştir. Java, Sumatra ve Celebes'te birçok bölgesel hareketler mevcuttu fakat bunlar 
507 Jean Gelman Taylor, Indonesia: Peoples and Histories (New Haven: Yale University Press, 2003), s. 238— 
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daha genis Endonezya gruplarinin olusmasindan sonra kendilerini dagitmislardır. Felemenkler böl ve yönet oyunu oynadılar ve yeni milliyetçi elit içindeki birçok kimse olabildiğince geniş bir birliğin oluşturulmasının bağımsızlığı kazanmak için ne kadar önemli olduğunun farkına vardı. 


Endonezya fikrinin arkasındaki en önemli güçlerden biri ülkenin bağımsızlık sonrası ilk başkanı Sukarno'dur; kendisinin Milliyetçilik, İslam ve Marksizm adında 1927'de bastığı kısa bir risalesi vardır. Bu risalede Sukarno o zamanki üç büyük düşünce akımını ele alır ve bunlar arasında, Felemenk idaresine karşı geniş bir siyasi cephe oluşturmaktan alıkoyacak temel bir uyumsuzluk olmadığını öne sürer. 
Sukarno İslam'ın ve Marksizm'in mesajlarının, ikisi de tefeciliğe karşı olması bakımından benzer olduğunu söyler. Endonezya'nın diğer dini grupları ile bir çatışma doğurabilecek olan teokratik bir devlet isteyen “fanatik” Müslümanları eleştirir. 
Benzer şekilde Marksizm'in din karşıtı doktrinine de karşı çıkar. Sukarno'nun, sentezinde ilgilenmediği tek siyasi ilke Batı liberalizmiydi, çünkü bu doktrin, milli bir kimliğin oluşturulmasında bütünleyici bir rol oynayacak güçlü bir devlet için gerekçe sunmuyor yahut gerekli gördüğü “sosyal adalet” için yeniden dağıtımcı politikalar ile ilgilenmiyordu. 


Bu fikirler sonradan Sukarno tarafından 1945’teki konuşmasında “Beş Sütun” (Pancasila) olarak zikredilecek ve Bağımsız Endonezya devletinin altında yatan Pancasila doktrininin temelini teşkil edecekti." Sukarno çok belirsiz bir teorisyendi, aslında aşırı derecede çelişik fikirleri sentez etmeye çalışıyordu. Amacı felsefi değil pratikti: kendisi birleştirici bir milli kimlik yaratmak istiyordu. Bu milli kimlik hemEndonezya yı yekvücut haline getirmeliydi hem de alternatif siyasi akımlara karşı emniyette tutmalıydı. Endonezya milletini, ülkenin hiçbir etnik grubuna atıf yapmadan, mümkün olan en geniş kavramlarla tanımlamıştı; dini kabul ediyordu 


fakat İslam'a değil genel monoteizme atıf yaparak nötrleştiriyordu.i" 


Sukarno'nun milli sentezi sadece giderek otoriterleşen bir devlet bağlamında yer bulabilirdi. Endonezya'nın 1950'deki bağımsızlığı üzerindeki esas anayasası çok partili demokrasiyi sağlamış ve Başkan Sukarno'yu zayıf bir sembolik başkan olarak kenarı itmişti. 1955'teki ilk genel seçimden sonra Sukarno parlamenter demokrasiye saldırmaya başladı ve dıştaki adalarda etnik isyanların patlak vermesi ile Mart 1957'de sıkıyönetim ilan edildi. Ordu ve EKP'nin desteği ile Sukarno liberal 
509. Soekatno, Nationalist, Islam, and Marxism (Ithaca, NY: Cornell University Southeast Asia Program, 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muhalefeti ezdi ve Nasakom temelinde bir Milli Cephe yarattı. Nasakom konuşmasındaki üç kuvvetin -milliyetçiler, Mülümanlar ve Komünistler- bir kısaltmasını temsil ediyordu. Komünistlerden ve harici olarak Çin ile Sovyetler Birliğinden desteklerin gelmesi ile Sukarno devleti kendisinin Pancasia ideolojisine destek sağlamak için kullandı.” 


Sukarno nihai olarak başarısız oldu çünkü aslında üç sütununu sentez edememişti, bilhassa ordu tarafından temsil edilen milliyetçilik sütunu ile EKP tarafından temsil edilen Marksist sütunu. Bu iki destek kaynağı giderek birbirlerinden kuşku duyar olmuştu. Sukarno'nun başkanlık muhafızları tarafından bir darbe teşebbüsü ve birçok generalin öldürülmesi General Suharto liderliğindeki ordunun karşılık verip Sukarno'yu görevden almalarına ve kanlı bir tasfiyeye girişmelerine yol açmıştı. Bu tasfiyede EKP'nin büyük kısmı yok edildi ve beş yüz ile sekiz yüz 
bin arasında kişi katledildi. 2 


General Suharto'nun Yeni Düzeninin sonucunda Sukarno'nun programındaki Marksist kısım bırakıldı fakat milli birliğin garantörü olarak güçlü, merkezi bir devlete ve milli kimliğin kaynağı olarak Pancasila ideolojisine güvenilmeye devam edildi. Endonezya'nın küçük Çinli azınlığı (bunları EKP büyük oranda istihdam etmişti) Endonezya isimleri almaya ve nüfusun içinde asimile olmaya zorlandı. Ülkenin Müslüman çoğunluğu ve Çinli azınlığı arasındaki düşmanlıktan bir kriz çıktı ve EKP'nin mağlubiyeti çeşitli Müslüman organizasyonlarının elini kuvvetlendirdi. Ancak Yeni Düzen rejimi Pancasila ideolojisini Endonezya devletinin daha da İslamlaşması yönündeki talepleri uzak tutmak için bir araç olarak kullanmaya devam etti. Suharto rejimine destek sağlamak için Çinli iş topluluklarına güvenmeye başladı.” 


Kültürel asimilasyonun mekanizması eğitimdi. Bahasa Endonezya devlet okullarında başlangıçtan itibaren eğitim diliydi, ve devlet öğretmenlere eğitim programları sunuyor ve kendi memleketlerinin dışında çalışmalarını (ve evlenmelerini) sağlıyordu. Endonezyalılar böylelikle, Çin imparatorlarının eyaletlerini, yahut Osmanlılar'ın sancaklarını idare etmek için birilerini görevlendirmelerine benzer bir idari sistemin benzerini uyguluyorlardı. Suharto'nun Yeni Düzen devrinin en 
önemli başarılardan biri temel eğitimin artmasıdır; eğitimin kapsamı 1971 ile 1985 
yılları arasında nüfusun 55,6’sindan 87,6'sına yükselmiştir. Bahasa dili iki nesilden 
511 Dahm, Sukarno, s. 331-35. 
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fazla okullarda öğretildikten sonra bu dili konuşanların sayısı giderek arttı ve bugün nüfusun tamamı bu dili konuşmaktadır.”* 


Endonezya milli kimliği —açık bir bütünleştirici ideolojinin ifade kazanmasın- dan, milli bir dilin tesisinden ve milli bir orduya dayalı otoriter bir güçten destek alarak- Nijerya milli kimliğinin hiç olamayacağı bir şekilde sağlamlaşmıştı. Bu biitünleştirme sürecinin sınırları Doğu Timor, Batı Papua (önceden Batı Yeni Gine), Ambon ve Açe gibi hiçbir zaman Jakarta'daki milli söylemi kabul etmemiş olan yerlerde açık çizilmişti.”5 Batı Papua ve Doğu Timor etnik açıdan ağırlıklı olarak Melenezyalıydı, büyük oranda Müslüman değillerdi ve resmi olarak sadece 1963 ve 
1976 yıllarında Endonezya tarafından ilhak edilmişlerdi. Sukarno 1927'deki makalesinde Ernest Renan'ın millet tanımını (bir millet, ortak bir tarihi paylaşan ve ortak bir topluluk olarak hareket eden bir gruptur) kullanır: buna göre bu iki yer de kendilerini Endonezya milletinin bir parçası olarak göremez. Ne de bu ikisi, Endonezya İslamlaşmadan önce antik Majapahit Hint krallığına mensuplardı; bu krallık dönemi bazen modern milliyetçiler tarafından Endonezya kimliğinin muhayyel kimliği olarak düşünülür. Bu her iki yer de kendi Malenezya ve (Doğu Timor'daki gibi) Portekiz sömürgeciliği kökleri ile ilişkili yakın kimlik kaynaklarına sahipti. 
İlk Endonezyalı milliyetçiler takımadanın doğu kısmını ziyaret ettiklerinde, kabile halkları ve “yamyamlar” ile meskün tamamıyla farklı bir yer bulmuş olmalılar.” 
Endonezya hükümeti buraların etnik dengesini değiştirmek için Java ve Endonezyanın diğer kısımlarından göç yaptırmış, Endonezya dili öğretmiş, okul sistemi ile Pancasila ideolojisini desteklemiş ve silahlı yerli ayaklanmalar karşısında egemenliği sürdürmek için zor kullanma hakkına güvenmiştir. Doğu Timor yine de 
1999 referandumunda bağımsızlığı için oylama yaptı ve Endonezya yanlısı militanların vahşi saldırılarına rağmen 2002'de bağımsız bir ülke oldu. Batı Papua Endonezya da kaldı ancak hâlâ devam eden düşük seviyeli bir isyan, bağımsızlık hareketi mevcuttur. 


Endonezya devletinin dayatabildiği milli kimliğin açık sınırlarına bakmaksızın, devlet yüz yıl önce tek bir millete sahip olmayan bir bölgede milli bütünleşmeyi muazzam ölçüde gerçekleştirmişti. Tabi ki, 1990'lara kadar Endonezya kimliği, 1990'lardaki Asya malı krizinden sonra tamamen demokrasiye geçtiğinde yeterli ölçüde sağlamlaşmıştı. Artık eyaletlerine ve yerel bölgelerine, bölünme korkusu olmadan, 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bir miktar yetki verebilirdi. Endonezya paramparça bir ülke olarak kalmıştır, Çinlilere, Hıristiyan topluluklarına ve diğer azınlıklara karşı şiddet devam etmektedir. 
Yolsuzluk seviyeleri de bir hayli yüksektir. Ancak bütün başarı da bununla ilişkilidir: ülkenin en baştaki etnik, dini ve bölgesel bölünmüşlüğü dikkate alındığında millet inşa başarısı muazzamdır. Endonezya Nijerya ya çok fazla benzeyebilirdi."? 


Tanzanya'nın millet inşası, bölge, din ve ırk farklarına rağmen Endonezya'nınkine çok benzer. Tanzanya etnik açıdan bir hayli parçalıdır, 120 farklı etnik grup mevcuttur; tıpkı Endonezya gibi, yıllarca, amacı millet inşası olan ve büyük oranda bunu başarmış olan güçlü bir tek parti devleti ile idare edilmiştir. Endonezya gibi, bunu başarmak için tavandan-tabana, otoriter gücü kullanmıştır. 


Tanzanya'nın en iyi kıyaslanacağı ülke hemen kuzeyindeki Kenya'dır. Her ikisi de İngiliz sömürgesi yahut himayesi altındaydı ve her iki si de iklim ve kültür açısından çok benzerdir. İki ülke arasındaki sınır sömürge yetkililerince doğal olmayan bir şekilde, Victoria Gölünden batıda Hint Okyanusu'na kadar dosdoğru çizilmiştir; iki taraftaki halkları yapay şekilde ayırmıştır. 


Tablo 4. GSYH Büyüme Oranları, 1965-1990 


| 1965-1980 1981-1985 1986-1990 | 


| Kenya 


| Tanzanya 


KAYNAK: Dünya Bankası 


Soğuk savaş sonrasında iki ülke sık sık kıyaslandı çünkü Kenya, Joel Barkan'ın “hami-himaye edilen kapitalizmi” dediği şeyi benimserken Tanzanya “tek parti sosyalizmini” benimsedi.”8 1963'te bağımsızlık kazanldıktan sonraki ilk yirmi yılda Kenya Tanzanya'dan çok hızlı bir şekilde büyüdü, hatta bu piyasa merkezli ekonomilerin üstünlüğünü gösteriyor denebilir (bkz. Tablo 4). 


Ancak sonra 1980'lerden başlayarak ülkeler konumlarını değiştirdi; Kenya Tanzanya ya nispetle hızlı bir ekonomik çöküşe girdi (bkz. Şekil 16). Yakın zamanda, Tanzanya Sahra Altı Afrika'nın 1999-2011 arasındaki dönemde yüzde 6'lık bir güçlü bir büyüme oranına sahiptir. Bunun aksine Kenya, bilhassa 2007'deki başkanlık 
517 Otoriter Endonezya sonrası için, bkz. Donald K. Emmerson, “Indonesia's Ap- proaching Elections: A 

Year of Voting Dangerously?” Journal of Democracy 15, no. 1 (2004): 94-108, ve “Southeast Asia: Minding the Gap Between Democracy and Governance,’ Journal of Democracy 23, no. 2 (2012): 62-73. 


518 Joel D. Barkan, ed., Beyond Capitalism vs. Socialism in Kenya and Tanzania (Boulder, CO: Lynne Rienner, 1994), s. xiii. 
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seçimlerinden sonra, etnik gruplar içerisindeki şiddet ile mahvolmustur. Halihazırdaki siyasi çatışmanın göstergesi olarak, GSYH büyümesi azalmış ve 2000'lerde dengesiz bir hal almıştır. Tanzanya daha istikrarlı kalmıştır. Bunun sebepleri, Tanzanyanın tek parti diktatörlüğünün bir millet inşa politikası gütmesinde, Kenya'nın daha liberal devletinin ise böyle bir derdi olmamasında görülebilir. 


Şekil 16. GSYH Büyüme Oranları, 1989-2011 


Kenya 


z = — Tanzanya / AN 


P s i || 


m See? 
pf YAY 


1989 1990 1991 ho 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 


KAYNAK: Dünya Bankası 


Tanzanya'nın millet kimliği oluşturmada Kenya üzerinde bazı avantajları vardı. 
120 etnik grubundan hiçbiri ülkeye hâkim olacak kadar büyük değildi. Oysa ki 
Kenya'da beş büyük grup vardı ve bunlar nüfusun yüzde 70'ini teşkil ediyordu.” 
Bunlardan —Kikiyular, Kalenjin, Luo, Kamba, Luhya- iki büyük grubun ittifakı devleti ele geçirmek için yeterliydi. Aynı şekilde Tanzanya'nın milli dili Svahili'nin de önemi büyüktür. Büyük oranda Zanzibar ve diğer sahil bölgelerine gelen tacirlerden Arapça sözcükler alarak oluşmuş bir Bantu dili olan Svahili Doğu Afrika'daki birçok ülkede konuşulur. Sömürgeci dönemin ortak dilve tacirlerin dili olarak Bahasa Endonezya dili ile benzerdir. Tanganyika on dokuzuncu yüzyılın sonlarında Almanlar tarafından idare edilirken sömürge yetkilileri, Britanyalıların kendi Kenya 
519 Joel D. Barkan, “Divergence and Convergence in Kenya and Tanzania: Pressures for Reform,’ a.g.e., s. 

10. Ayrica bkz. Barkan, “To Fault or Not to Fault? Ethnic Fractionalisation, Uneven Development and 

the Propensity for Conflict in Tanzania, Uganda and Kenya,’ Jeffrey Herbst, Terence McNamee, ve Greg 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2012) içinde. 
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sömürgesine yaptığından daha fazla, milli bir dil belirlemek için çaba sarf etti. Böylelikle Svahili bağımsızlıkta Tanzanya'da Kenya'dan daha fazla kullanılır olmuştu.” 


Tanzanya'nın kurucu başkanı, Julius Nyerere Endonezya'da Sukarno'nun oynadığına benzer bir rol oynamıştır. Nyerere, ujamaa yahut Afrika sosyalizmi doktriniyleetnikten ziyade sosyalist ideoloji etrafında bir milli kimlik inşa etmiştir. Bunu doktrini uzun uzun yazılarında ve 1967 Arusha Deklarasyonu gibi belgelerde açıkça zikretmiştir.” Etnik bölünmenin sosyalist projeye bir tehdit olduğunu ve “kabilecilik” dediği şeyi bastırdığı öne sürer. Sukarno gibi, Batı'nın liberal çoğulculuk fikirlerine pek bakmaz ve toplumu yeniden yapılandırmak için tek parti idaresi ister. Bunu başarmak için Leninist disiplini sürdürüp ülkedeki kadroları üzerindeki kontrolü merkezileştirecek bir siyasi aygıt olan Tanganyika Afrika Milli Birliği'ni (TAMB, sonradan Chama Cha Mapinduzi'ye evrilmiştir) yaratmıştır. Diğer birçok yeni Afrikalı idarecinin aksine Nyerere TAMB'ın hâlâ büyük oranda kırsal bir toplum olan ülkenin sadece şehirlerine değil kırsal bölgelerine de nüfuz etmesine odaklandı.” Süreç içerisinde Nyerere'nin hükümeti Jomo Kenyatta'nın Svahili'yi milli bir dil yapma çabasına kıyasla daha fazla çaba sarf ettiler, 1965'te orta okullarda Svahili zorunlu hale geldi. Henry Bienen'in ifadeleri ile “Svahili Tanganyika'nın milli kimliğinin temel bir bileşeniydi; “Tanganyikalik’ ile eş tutulmaktaydı.”> 


Kenya'da herşey bambaşkaydı. Tek büyük etnik grup, Kikuyu, bağımsızlıktan sonra hem siyasette hem de ekonomideki lider rollerine dayanarak kendilerini hüküm sahibi kılmıştı. İngiliz sömürge otoritesine karşı Mau Mau isyanı büyük oranda Kikuyular önderliğindeydi ve ülkenin kurucu başkanı Jomo Kenyatta ya katkıda bulunuyorlardı. Kenyatta kendi milli partisi, Kenya Afrika Milli Birliği'ni kurmasına rağmen bu ideolojik olarak Leninist teşkilata dayanan bir parti olarak değil, bir patronaj-dağıtım sistemi olarak görülüyordu. Devlet, farklı etnik grupların üzerindetarafsız bir söz sahibi olarak görülmüyordu; daha çok ele geçirilecek bir ödül olarak görülüyordu. Kenyatta'dan sonra 1978'de Daniel arap Moi geldiğinde patronaj hemen Kikuyulardan Moi'yi destekleyen Kalenjin ve diğer etnik gruplara döndü. TAMB kaynakları zenginlerden fakirlere yeniden dağıtmaya çalışırken 
520 Julius Nyerere ağır Alman baskısının Tanzanya'nın birliğini, ülkedeki kabileleri milli bir direnişte bir 

araya getirerek sağladığını öne sürer. Henry S. Bienen, Tanzania: Party Transformation and Economic 

Development (Princeton: Princeton University Press, 1970), s. 36. 

521 Goran Hyden, Beyond Ujamaa in Tanzania: Underdevelopment and an Uncaptured Peasantry (Berkeley: 

University of California Press, 1980), s. 98-105. 

522 Cranford Pratt, The Critical Phase in Tanzania, 1945-1968: Nyerere and the Emergence of a Socialist 

Strategy (New York: Cambridge University Press, 1976), s. 64-77; Bismarck U. Mwansasu ve Cranford 


Pratt, ed., Towards Socialism in Tanzania (Toronto: University of Toronto Press, 1979), s. 3-15. 
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Kenya hükümeti bir etnikten diğerine bu işi yapıyordu. Siyasi iktidara gelen etnik gruplarca patronajın açıkça sömürülmesi Michela Wrong'un sözü ile ölümsüzleşmiştir: “Yeme sırası bizde.” 


Kenya'nın ekonomik çöküşü Moi'nin egemenliğine ve ardından artan seviyelerde patronaj ve yolsuzluğa bakılarak doğrudan izlenebilir. Bu zamandan beri Kenya siyasetinin çoğu ülkenin etnik gruplarının başkanlığı ele geçirmesi ve devlet kaynakları arasındaki sıfır toplamlı bir oyun etrafında dönmektedir. Bir Kikuyu olan Mwai Kibaki ile Luo olan Raila Odinga arasındaki 2007 başkanlık seçiminde bu, kitlesel kıyımlara yol açmıştır.” Ülkenin kurucusunun oğlu Uhuru Kenyatta 2013'te başkanlığa seçildi ama Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından 2007 kıyımındaki rolü sebebiyle hakkında dava açılmıştır. 


Tanzanya'nın, TAMB'ın bütün bölgecilik ve etnik kimlik manifestolarını ortadan kaldırma çabalarına ek olarak, ulusal birleşme için bastırması, zamanla etnisitenin Tanzanya'da pek de mesele olmamasına yol açtı. Ancak millet inşasını hedeflemeyen Kenya ve diğer ülkelerde etnisite bir mesele olarak ortaya çıkmıştır. 
İktisatçı Edward Miguel Tanzanya ve Kenya'daki benzer seviyelerde etnik çeşitliliğe rağmen Tanzanya'nın kamu yararına daha fazla çalıştığını ve etnisitenin burada pek de göz önünde olmadığını göstermiştir.” 


Güçlü milli kimlik kendiliğinden iyi sonuçlar getirmez; mantıklı politikalara bağlı olmalıdır. Bağımsızlıktan 1990'lara kadarki dönemde Julius Nyerere'nin Tanzanya'da Afrika sosyalizmi inşa çabası millet inşası dışında her açıdan tam bir felakettir. Ekonomik politikada Tanzanya ekonominin hâkim tepelerini tutup üreticilerden zenginliklerini alarak teşvik edici unsurları yok etmiştir. İhracat gelirlerinin ana kaynağı olan ülkenin tarım sektörü, uzun vadeli dayanıklı olmayan ithal-ikameci sanayileri adına baltalanmıştır. Ve yabancı özel yatırımlar “kendine yeterlik” adına desteklenmemiştir. Siyasi alemde de Tanzanya birçok ciddi hata yapmıştır. 
TAMBin siyasi ve sosyal hayatın bütün alanlarına nezaret etme çabasıyla birlikte resmi olarak tek parti devleti olunacağı deklare edilmiştir. Sadece diğer siyasi partiler değil aynı zamanda sivil toplum kuruluşları da yasaklanmış yahut sıkı şekilde 
kontrol edilmiştir ve basın özgürlüğü sınırlanmıştır. Belki de en kötü politika 1973 
524 Michela Wrong, Its Our Turn to Eat: The Story of a Kenyan Whistle-Blower (New York: Harper, 2010), 
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525 Maina Kiai, “The Crisis in Kenya,” Journal of Democracy 19, no. 3 (2008): 162-68; Michael Chege, “Ken- 
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ve 1976 arasında sosyalist dönemde, kırsal nüfusun yüzde 80'inin komünal ujamaa köylerine gitmeye zorlanmasıdır. Sovyetler Birliği ve Çin'deki gibi bu büyüklükteki toplumsal mühendislik çabası hem ekonomi hem de birey özgürlüğü için olumsuz sonuçlar doğurdu.” 


Bu zayıf ekonomi politikaları 1980'lerin sonunda Tanzanya'nın borç krizinden ve bunu ardından daha mantıklı piyasa merkezli politikalar konduktan sonra sona erdi. Nijer ve Kenya tarzı etnik çatışmadan kaçınmasıyla birlikte bu dönüşüm 1990'ların sonları ve 2000'lerin etkileyici ekonomik büyüme oranlarını beraberinde getirdi. Endonezya'da olmadığı kadar, etnisite (veya din) potansiyel bir çatışma ve istikrarsızlık kaynağı olmaktan çıkmıştır. Zanzibar'daki Müslümanlar ayrı bir devlet için giderek ortak fikre sahip olmaya başladılar. Ancak hem Endonezya ve Tanzanya sonuçta daha etkili bir siyasi düzen yaratabilmeyi başarmıştır. 


Önceden, başarılı demokrasilerin, şiddetli veya demokratik olmayan yollarla başarılan tarihi millet projelerinden faydalandığını söylemiştim. Avrupa için geçerli olan şey ayrıca Endonezya ve Tanzanya gibi gelişmekte olan ülkeler için de geçerlidir. Her ikisi de bugün epey başarılı demokrasilerdir: 2013'te Endonezya Freedom House'tan (en iyi lden en kötü 7'e kadar olan bir skaladan) 2,5, Tanzanya ise 3,0 puan almıştır. Yine de her ikisi kendi milli kimliklerinin inşa edildiği dönemlerde çok otoriterlerdir. Diğer taraftan, mevcut ayrılıkları ve milli güç sınırları dikkate alındığında ne Nijerya ne de Kenya'nın bugün bir millet inşa projesine girişebileceğini düşünmek çok zordur. Kimse milli bir anlatı yazacak veya yeni bir milli dil ilan edecek otoriteye sahip değildir. Kronoloji ve tarih, tıpkı modern bir devletin yaratımında önemli olduğu gibiortak kimlik için de önemlidir. 


Doğu Asya'daki ülkelere baktığımızda, mili kimlik ve devlet gelenekleri açısından çok farklı bir durumla karşılaşırız. Çin, Japonya ve Kore dünyadaki etnik olarak en homojen toplumlarındandır ve ortak dil ile kültüre dayanan uzun süreli güçlü milli kimliklere sahiptiler. Gidişat hep böyle değildir -Çin medeniyeti yüzyıllar boyunca Sarı Irmak vadisi üzerinde güneye, güneydoğuya ve batıya doğru fetihler ile genişlemişti; etnik olmayan sayısız Han topluluğunu asimile etmiş ve kuzey ve kuzeybatıdan gelen bir sürü Türk barbar tarafından zapturapt altına alınmıştı. İlk ciltte belirtildiği gibi, Çin sadece ilk devletlerden birini değil ayrıca ilk modern devleti de icai etmişti. Bu modern devlet, nesiller boyu bürokratların eğitimine temel teşkil etmiş ortak klasik edebi eserler etrafında inşa edilmişti. Milli kimlik ve devlet inşası Çin tarihinin başlangıcından itibaren bağlantılıydı. Aynısı 


527 Barkan, “Divergence and Convergence,’ s. 5, 20; Scott, Seeing Like a State, s. 223-61; Hyden, Beyond 
Ujamaa, s. 129-53. 
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Cin sınırında Konfüçyüsçü kültüre temas etmiş olan diğer toplumlar -Kore, Japonya ve Vietnam- için de geçerlidir. Bütün bunlar bu devletlerden hiçbiri Avrupa sömürgeciliği ve Batı fikirleri ile önemli ölçüde temas etmeden önce olmuştu. Bu hakikat bugünkü gelişme sonuçları için çok güçlü bir etkiye sahiptir: Nijerya veya Endonezya'nın aksine, bu Asya devletlerinin hiçbiri, on dokuzuncu ve yirminci yüzyıllarda modern bir devlet yaratma çabalarına paralele olarak bir millet inşa projesine girişmek zorunda kalmamışlardır. Avrupalı muadilleri gibi, bu milletler çoktan oluşturulmuştu. 


25 


GÜÇLÜ ASYA DEVLETİ 


Çin, Japonya ve diğer Doğu Asya ülkeleri Batı ile karşılaşmadan önce nasıl güçlü ve modern devletlerini oluşturmayı başardı; Doğu Asya'nın sorununun neden sanıldığı gibi zayıf devlet yapısı değil devletin kontrolden çıkmasıydı; Japonya dış güçlerin baskısı altında nasıl kanunlarını 


değiştirmeye zorlandığı ve bürokratik özerkliğin nasıl kontrolden çıktığı 


Japonya, Güney Kore ve Tayvan'ın içinde bulunduğu Doğu Asya, dünyada Batı dışında sanayileşmiş, yüksek gelir sahibi olan ve liberal demokrasiyle yönetilen toplumlara sahip devletlerin olduğu tek bölgedir. Bu bölge aynı zamanda demokratik siyasi oluşumlara sahip olmasa da etkin devlet yapıları sayesinde hızla gelişmekte olan Çin, Singapur ve Vietnam gibi ülkeleri de içinde barındırır. Doğu Asya bu açıdan zayıf devletlere ve ekonomilere sahip Sahra Altı Afrika bölgesinin tam zıttı konumundadır. 


“Doğu Asya mucizesi” ve buradaki devletlerin nasıl bu kadar hızlı kalkınmayı başardığına dair çok şey yazılmıştır. Bu gelişmeyi açıklayanlar genellikle, başarının bölgedeki ülkelerin piyasa taraftarı politikalarına bağlayanlar ile asıl önemli noktanın sanayi üzerinde uygulanan politikalar ve ekonominin büyümesi için devletlerin yaptığı müdahaleler olduğunu savunanlar olarak ikiye ayrılır. Kimileri ise bu başarıyı Asya kültürünün çalışkanlığı ve tutumluluğuna bağlar. Bölgede ülkesine göre birçok fark görülebildiğinden Hong Kong gibi piyasa odaklı örnekler de Çin ve Güney Kore gibi daha devlet kontrollü kalkınmış olan örnekler de bulunabilir. Devlet müdahalesinin azlığı ve çokluğu bir yana, hızlı kalkınan Doğu Asya ekonomilerinin tek ortak noktası vardı: hepsi etkin ve güçlü devletlere sahipti.” 
528 Doğu Asya'daki politikaların piyasa dostu yapılarına dikkat çeken bir çalışma için, bkz. World Bank, 
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Ekonomide “kazananları seçmek” ve onlara düşük krediler, özel ayrıcalıklar veya altyapı desteği sağlayarak büyümelerini hızlandırmak gibi etkin sanayi politikaları uygulamak isteyen bir hükümet için güçlü bir devlete sahip olmak oldukça önemlidir. Sanayide planlamanın hep başarısız olacağını iddia eden serbest piyasa savunucularına inat bu yöntem bazı bölgelerde büyük başarı göstermiştir.” Ama bu başarıyı sağlayan koşullar son derece spesifiktir. Piyasanın gerektirdiği fiyat değişimleri ve yatırımlar gibi konulara siyasetçiler kendi siyasi çıkarları için ekonomik koşullara bakmaksızın müdahil olurlarsa ekonomi büyük tehlike altına girer. Latin Amerika, Afrika ve Orta Doğu'da gelişmekte olan ülkelerin tarihleri böyle yozlaşma ve rant arayışı yüzünden çöken sanayi politikalarıyla doludur. Buna en iyi örneklerden biri 18. kısımda bahsedilen Arjantin'in yerli araba sanayisi yaratma çabasıdır. Hükümet müdahalesinin işe yaraması için Peter Evans'ın dediği gibi devlet “gömülü özerkliğe” sahip olmalıdır. Bürokratik düzen sosyal gereksinimler için çalışırken rant arayan siyasilerin baskısından kurtulmuş olmalıdır. Ancak bu sayede kamu yararına gelecek uzun vadeli hedeflere ulaşılabilir. Bu politikalar Japonya, Güney Kore, Tayvan ve Çin'de işe yaramış diğer yerlerde başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Başarının temel malzemesi hükümetin nitelikli olmasıdır.” 


Bu güçlü Asya devleti nereden gelmiştir? Singapur ve Malezya sömürgecilik sonucu ortaya çıkmış devletlerken Çin, Japonya ve Kore Batı ile bağlantı kurmadan önce de güçlü devlet geleneklerine ve millet anlayışına sahip ülkelerdir. Bu geleneksel devletler on dokuz ve yirminci yüzyılda Batılı sömürgeci devletlerle karşılaşınca büyük değişimler geçirmiş ve devlet kurumları köklü reformlara uğramak zorunda kalmıştır. Ama Afrika'nın çoğu yerinde olduğu gibi bu devletler sıfırdan başlamak zorunda kalmamıştır. Dahası, geçmişten beri Çin, Japonya ve Kore güçlü millet kimliklerine ve ortak kültüre sahip olmuştur. Dünyanın etnik olarak en homojen 


York: Oxford University Press, 1989). Çin'in endüstriyel politikası hakkında daha güncel bir anlatım için, bkz. Justin Yifu Lin, “Lessons from the Great Recession,’ Birdsall ve Fukuyama, ed., New Ideas in Development After the Financial Crisis. Kültürel yorumlar için, bkz. Lee Kuan Yew’in Fareed Zakaria ile ropörtajı, “A Conversation with Lee Kuan Yew,’ Foreign Affairs 73, no. 2 (1994): 109-27; ve Lawrence E. 
Harrison, Jews, Confucians, and Protestants: Cultural Capital and the End of Multiculturalism (Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 2013). 

529 Başarılı bir sanayi politikası örneği için internetin geliştiği dönem Amerikasına bakılabilir. İnternet 
ilk olarak Pentagon'un İleri Savunma Projeleri Araştırma Ajansı (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA) tarafından temelinde yatan TCP/IP protokolüyle kendi ağları için kullanmak amacıyla hükümet emriyle icat edilmişti. Bu erken yatırım ekonomik mülahazalardan çok güvenlik kaygısıyla yapılmıştı. Her ne olursa olsun yirminci yüzyılın en önemli teknolojik gelişmelerinden birinin tohumu ekilmiş oldu. Hükümet yatırımları ayrıca yarı iletkenler, radar, jet uçaklar ve birçok başka teknolojinin ortaya çıkmasında hayati önem taşımıştır. 
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toplumları arasında yer alırlar. Eski devlet gelenekleri ve millet kimlikleri bu bölgenin ekonomik kalkınmadaki inanılmaz başarısının temelini oluşturmuştur. 


Doğu Asya'nın çoğu, sanayileşmeye başlamış güçlü Avrupa devletlerine benziyordu. Fakat siyasi gelişmede bölge Avrupa'dan çok farklı bir yol izlemiştir. Avrupa'da hukuki kuruluşlar Orta Çağın sonlarına doğru, on altıncı ve on sekizinci yüzyıl arası olan devletleşme patlamasından önce ortaya çıkmıştır. Bu Avrupalı devletlerin, kralların mutlak güç gösterilerine rağmen Doğu Asya devletlerine kıyasla hep daha kısıtlı güce sahip olduğu anlamına geliyordu. Zaten hukukla kısıtlanmış olan Avrupalı devletlerin gücü artan, siyasi partiler kurup haklarını aramaya başlayan orta sınıf ve işçi sınıfları gibi yeni toplumsal failler ile iyice azaldı. Hukuk feodal düzenin haklarını belirliyordu. Örneğin, İngiltere'de kral vergiler üzerinde düzenleme yapmak için İngiliz Parlamentosu'nun iznine ihtiyaç duyuyordu. Başta kısıtlı oligarşik bir temel üzerine kurulan parlamentolar, yükselen yeni sınıfların daha çok temsiliyet bulabileceği yerlere dönüşüyordu. 


Buna karşın Doğu Asya'da siyasi gelişmeler hukuk hükmüyle değil devlet hükmünde oluşmuştur. Avrupa tarzı metafiziksel bir dine sahip olmayan Çin'de İmparator un üstünde yer alan bir hukuk sistemi gelişemedi. Yürütmeden bağımsız farklı bir hiyerarşi de oluşamadı. İmparator hukuku bürokrasinin bir kolu olarak yönetimde kullandı. Çinli idareciler kendilerine karşı çıkacak dini kurumlar, kemikleşmiş asilzadeler veya ticaretle yükselmiş burjuvazi gibi toplumsal faillere karşı karşıya gelmedikleri genç modern devletlere sahiplerdi. Bu sebeple Asyalı hükümetler Avrupa'ya kıyasla daha mutlak kararlar alabilirdi. 


Doğu Asya'nın siyasette karşılaştığı sorun dünyanın geri kalanından çok farklıydı. Devletin otoritesi sorgulanmıyordu. Sorun da tam bundan kaynaklanıyordu. 
Devletin gücünü kanunlar ve temsilci hükümet sistemleri ile zayıflatmanın yolları aranıyordu. Devlet ile kamu arasındaki denge dünyanın geri kalanında kamunun yararına ağırlık gösterirken Doğu Asya'da daha çok devlet ağır basıyordu. Devlet gücüne karşı denge oluşturacak bazı sosyal oluşumlar vardı fakat bunlar sıkı kontrol altındaydı ve hiçbir zaman istediklerini yapmalarına izin verilmiyordu. Bu düzen günümüze kadar sürdürülmüştür. 


JAPON BÜROKRASİSİ 


Japonya, Batılı olmayıp modernleşen ve gelişmiş ülkeler arasına giren ilk ülkedir ve bir anlamda örnek teşkil etmektedir. Geleneksel oluşumları Avrupa'dan alınan modelleriyle yeniden inşa edilmesine rağmen geçmişten beri sürdürdüğü devlet geleneği tam bir sömürge olmasını engelleyecek kadar güçlüydü. Bu süreçte kilit nokta 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merkezi milli bir bürokratik sistemin yaratılmasıydı. Bu sistem on dokuzuncu yüzyıldan itibaren hükümet gücünün gerçek odak noktası oldu. Bunun sonucu olarak ordu kontrol edilemeyecek kadar büyüyerek özerklik kazanmış, bütün ülkeyi bir korkunç bir savaşa sürüklemişti. Sonuçta hukuk üstünlüğü ve hesap verilecek demokratik düzen milli çabalarla değil Birleşik Devletler ve diğer güçlerin dış müdahalesiyle kuruldu. 


Tokugawa Şogunluğu (1608-1868) süresince, şogun resmiyette sadece imparatorun temsilcisi olarak görünse de gerçek siyasi gücü elinde bulunduruyordu. Ülke merkezi bir bürokrasiyle yönetilmiyordu. Otorite başkent Edo'daki (Tokyo) sogunun yönetiminde olan bakufu hükümeti ile daimyo adı verilen askeri asillerin yönetimindeki birkaç yüz adet bölge hükümeti (han) arasında paylaşılmıştı. Bu “bakuhan” sistemi bölgesel olarak gücün dağılmasından dolayı Avrupa'nın feodal sistemine benzetilmiştir. Her daimyo kendi kalesine ve emrinde samuraylara sahipti. 


Fakat bu sisteme feodal demek yönetimdeki etkileyici istikrarı ve modern öncesi Japon devletinin toplumu yönetmedeki başarısını yok saymak anlamına gelir. 
Japonya modernleşmeden önceki döneminde Çin'den alınan kanunlar ve uygulamalar ile şekillenmiş bir hükümet geleneğine sahipti. Peter Duus'un dediği gibi “Dışarıya feodal görünse de Japonya birçok yönden örnek bir bürokratik devlettir... Hükümet makamları, arazi incelemelerinden neredeyse tam kapsamlı nüfus sayımlarına kadar akla gelecek her şeyin kayıtları ile dolup taşmıştır (At yetiştirmesiyle ünlü Nambu bölgesinde atların doğum ve ölüm kayıtları bile tutulmuştur).”> Çin'de olduğu gibi Japon hükümeti 1868 sonrası ekonomik modernleşmesine başlamadan önce bile çoğu açıdan zaten modern bir hükümetti. 


Ekonomik modernleşmeyi tetikleyen olay 1853'te Amerikan Komodor Matthew Perry'nin “kara gemilerini” ülkeye gelmesiydi. Samuel Huntington'a göre Japonya “savunmacı modernleşmenin” bir örneğini teşkil ediyordu. Perry ve diğer Batılı güçlerin talepleri doğrultusunda Japonya kendini dışarı açmaya ve yabancılara yerli pazarlarını açan bazı haksız ticaret antlaşmalarını imzalamaya zorlanmıştı. 
Bu tip kapitülasyonlar Tokugawa hükümetinin iktidarını sarstı ve isyanların çıkmasına yol açtı. Bu isyanlar sonucu 1868'de İmparator Meiji altında merkezi devletin yeniden inşa edilmesi üzerine restorasyonlar yapıldı. Bu restorasyonların çabucak yapılması için en büyük motivasyon kaynağı yakındaki Çin'in düştüğü duruma düşmemek olmuştu. Çin bu zamana gelindiğinde birçok sahil bölgesinin kontrolünü dış güçlere kaybetmişti. Haksız antlaşmaların yürüklükten kaldırılması ve sömürgeci güçlerin Japonya'yı kendilerine denk sayması hedefleri yirminci yüzyılın 


531 Peter Duus, The Rise of Modern Japan (Boston: Houghton Miffl in, 1976), s. 21-31. 
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başlarında modernleşmeyi sürdüren en önemli isteklerdi. Prusya'da olduğu gibi algılanan askeri tehdit devletlesmeyi hizlandirmist1.>” 


Japonya'nın siyasi kalkınması 1870'lerde hayret verici hızla gerçekleşti. Tüm bölge hükümetlerine 1871'de tek bir hamleyle son verildi. Orduları milli orduya katıldı. Elit samuray kesiminin devletten aldıkları maaşlar 1876'da kesildi ve Tokugawa sisteminde yalnızca kendilerinde bulunan silah taşıma ayrıcalıkları kaldırıldı, sembolik katana ve kılıçlarını kuşanmaları da yasaklandı. Zorunlu askerlik üzerine eskiden beri hor görülen köylülerden oluşan modern yeni bir ordu kuruldu. 
Bu değişimler 1877'de samurayların Satsuma Ayaklanması adı verilen isyanıyla sonuçlandı. İsyan yeni ordu sayesinde kısa sürede bastırıldı.” 


Bu tarihi gelişmeleri Japonya'nın modernleşme isteğinin doğal sonuçları olarak kanıksanır. Fakat bu gelişmeler dünyanın geri kalanına kıyasla sıradışıdır. Avrupa'da feodal ayrıcalıkların kaldırılıp modern merkezi devletlerin yaratılması ülkeden ülkeye on altıncı yüzyıldan on dokuzuncu yüzyılın sonuna kadar sürmüş ve birçok şiddet olaylarına sebep olmuştur. Günümüzdeki gelişmekte olan ülkelerde bu hâlâ sağlanabilmiş değildir. Örneğin, Pakistan hâlâ feodal düzen benzeri toprak ağaları ile doludur ve bu ağalar güçlerini kaybedecek gibi değildir. Somali ve Libya içlerindeki silahlı gruplara çeki düzen verip milli bir ordu oluşturabilmiş değildir. Bu örneklere kıyasla Japonya'da modern bir devlete dönüşüm sadece on sene içerisinde gerçekleşmiştir. 

Bunu sağlayan sebepler arasında Tokugawa Japonyası'nın fevkalade güçlü millet algısı en önemlisidir. Tarihinin başından beri hiç değişmeden aynı hanedanla yönetilen bir ada ülkesi olan Japonya yüksek derece etnik ve kültürel birliğe sahipti. 
Meiji oligarşisi içinde bulunan yöneticiler bu milli kimliği Şinto'ya verilen önemi artırarak ve imparatora tapmayı devletin resmi dini haline getirerek iyice güçlendirmiştir. Şinto siyasetle doğrudan iç içe bir dindi. İmparatoru merkez alan bu yeni merkezi devletin meşruiyetini sağlayan kaynakti.>** Bu gelenekler yüzyıllardır vardı fakat 1868'den sonra üzerlerine daha çok vurgu yapılmaya başlanmıştı. Gelişmekte olan çoğu ülkenin aksine Meiji Restorasyonunun önderleri baştan bir millet yaratmak zorunda kalmamıştı. Onlara sadece yeni devleti inşa etmek düşüyordu. 


Yeni sistemde politik güç aslında Japon İmparatoru'nun elinde değildi. Gerçek iktidar içinde Itö Hirobumi, Yamagata Aritomo, Inoue Kaoru ve adı bilinmeyen 


532 Japon tekno-miliyetçiliğin kökenleri için, bkz. Richard J. Samuels, “Rich Nation, Strong Army”: National 
Security and the Technological Transformation of Japan (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1994), s. 
33-78. 
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birçok saray yetkililerinin bulunduğu küçük bir oligarşinin elindeydi. Bu konsey imparatorun isminin ardından gizlice ülkeyi yönetiyordu. Yaptıkları ilk faaliyetlerden biri kendi denetimlerinde Weber tarzı modern bir bürokratik düzenin yaratılmasını sağlamak oldu. Zamanla bu siyasetle daha iç içe olan grup ile bürokrasinin önemli kesimlerindeki kişiler arasında ayrım kalmamaya başladı. Eski bölge hükümetlerinden (han) memurlar yeni milli bürokrasinin temelini oluşturmuştu. 
1868-1878 arasında bağımsızlıklarını kaybeden bölge hükümetleri merkezi Tokyo hükümetine bağlı bölgesel yönetim birimlerine dönüştürüldü. 

Avrupa'da olduğu gibi bürokraside yükselmenin yolu eğitimden geçiyordu. Tokyo İmparatorluk Üniversitesi'nin (günümüzde sadece Tokyo Üniversitesi olarak bilinir) Hukuk Fakültesi, Maliye, Ticaret ve Sanayi bakanlıkları gibi konumlara gelmenin en iyi yolu olmuştu. 1937'ye gelindiğinde yüksek düzey bürokratların yüzde 73'ünden fazlası Tokyo Üniversitesi mezunuydu.” Japon bürokrasisinin büyüyüşü hızı ve bünyesi bakımından etkileyicidir. 1900'den önce bölgelere atanan valilerin yüzde 97'sinin üniversite eğitimi yoktu. 1899'dan 1945'e bu oran yüzde 96'ya yükselmişti. Üstelik bu yetkililerin on dokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru kurulan üniversitelerden aldıkları eğitim Batı tarzındaydı.9 Doğu Asya dışında devlete bu kadar hızlı şekilde altyapı sağlayacak insan yetiştirme örneğine rastlamak zordur. 


Prusya bürokrasisinde olduğu gibi Japonya'da memurlar zorlu sınavlarla topluca alınıyordu. İltimas bulmak kolay değildi çünkü bir konuma yükselmeden gelmek neredeyse imkânsızdı. 1884'te kurumsallaştırılan memuriyet sistemi uzun süreli çalışmayı ödüllendirecek bir sosyal güvence sistemi ile güçlendirilmişti. 1887'de getirilen sınav sistemi 1893'te içtihat ve hukuka daha çok önem verecek şekilde zorlaştırıldı. 1899'da Chokunin Kamu Personeli Atama Kurumu [Chokunin Civil Service Appointment Ordnance] kamuda en üst konumlara atamayı yalnızca yüksek konumlarda hizmet vermiş olanlarla sınırladı.”” Bütün bunlar üzerine bir de bürokrat kadronun çoğunun Meiji Restorasyonuna önderlik yapmış eski Satsuma ve Chöshü bölge hükümetlerinden gelmiş olması devletin üst konumlarında yüksek bağlılık ve uyum görülmesine sebep oldu. 


Almanya'da olduğu gibi Japonya da savaşla kurulmuş bir devletti. 1894-1895 arası Japonya Çin ile savaşmış Tayvan' ele geçirmişti. 1905'te Rusya'yı mağlup etmiş 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Çin'de kendine bir toprak parçası bulmuştu. 1910'da Kore'yi sömürgesi haline getirmişti. Prusya'da olduğu gibi orduda idari kadronun modernleştirilmesinin milletin geleceği için hayati önem taşıdığına karar verilmişti. Kara ve deniz ordularının bütçesi büyük oranda artırılmış, subaylarının Avrupa tarzı askeri teknik eğitim alması için yeni akademiler kurulmuştu. Devlet savaşta şehit düşenlere önem veriyordu. 1869'da sırf savaş şehitleri için Tokyo'da Yasukuni Tapınağı inşa edildi. Tokugawa rejiminde askeri etik sistemi olan buşidodan etkilenmiş bir oligarşi bulunuyordu. Bu etik sistemi gittikçe güçlenen askeri bürokraside modern organizasyon teknikleriyle birleştirilmiştir. Japon milliyetçiliği başından beri militarist bir karaktere sahipti. Bu gelenek günümüze kadar sürdürülmüştür. Birçok muhafazakâr siyasetçi hâlâ komşuları Kore ve Çin'e inat Yasukuni Tapınağı'nı düzenli olarak zi- 


yaret etmektedir.” 


JAPONYA'DA HUKUKUN YAYILMASI 


Rus-Japon Savaşı zamanına gelindiğinde Japonya'da Weber tarzı modern bir devlet yapısının varlığı kanıksanır olmuştu. Bu yüzden Japonya'nın asıl sorunu diğer gelişmekte ve kendi devletlerini oturtmaya çalışmakta olan ülkelerin çoğuna kıyasla bambaşkaydı. Japonya devletinin gücünü kısıtlayacak kurumlar oluşturmalıydı. 
Ekonomik gelişmeyi ve vatandaşların haklarını korumak için mülkiyet haklarının aşırı güçlü devlete karşı korunması gerekiyordu. Bu da hukuk üstünlüğünün sağ- 


lanması gerektiği anlamına geliyordu. 


Çin'de olduğu gibi modern öncesi Japonya'da da hukuk üstünlüğünden çok iktidarın hukuka üstünlüğü sistemi yaygındı. Hukuk yönetimde bir araç olarak görülüyordu. Yani yalnızca tebaa için geçerliliğini vardı. Japonya'nın ilk yazılı kanunu 
702 ve 718'de Taiho Ritsuryö ve Yoro Ritsuryo adı altında Çin'den alınmıştı. Çin'de 
olduğu gibi erken dönem Japon kanunları sözleşme, mülkiyet, tazminat gibi konuları içeren hususi kanunlardan ziyade ceza kanunlarıyla doluydu. Avrupa, Hindistan ve Orta Doğu'nun aksine Çin ve Japonya da kanun, kendi içinde yargıçları ve yorumcuları bulunan bir hiyerarşiye sahip bağımsız bir dini otoriteden tarafından üretilmemişti. Ülke genelinde de bölgesel yönetimde de kanun sadece hükümetin kullandığı bir araç olarak görülüyordu. Meiji Restorasyonu döneminde geleneksel Japon ceza kanunları ve idarikanunlartüm ülkeye hitap edecek şekilde yeniden ya- 


zılmış, resmiyet kazandırılmıştı. Taşraya bile devletin eli uzanıyordu. Buna kanıt 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olarak ülke sınırları içinde yaşayan her vatandaşın kaydının tutulmuş olması gösterilebilir.*” 


Modernleşme çalışmalarının bir parçası olarak Japon hükümeti Batılı hukuk alimlerini ülkesine davet etmiş, Batı'da hukuk eğitimi almaları için öğrencilerini ve memurlarını yurtdışına yollamıştır. Geleneksel Japon kanunlarının özellikle ekonomi ile ilgili konularda yetersiz kalması dışarıdan birçok kanunun alınmasını gerektirdi. Japonların karşılaştığı sorun çok büyüktü. Japoncada Fransızcadaki droit, Almancadaki Recht, İngilizcedeki right teriminin hiçbir karşılığı yoktu. Amerika ve Avrupa'da temel bir gerçek olarak kabul edilen kişinin toplumdan ayrı hususi haklara sahip olması ve devletin bu hakları koruma sorumluluğu olduğu fikri Japonya'da yoktu. Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'nde geçen kişinin doğal haklara sahip olması fikrinin Meiji anayasası oluşturulurken alınıp alınmaması gerektiği tartışılmış fakat bu fikir reddedilmişti."*! 


Bu gelenek göz önüne alındığında Japonya'nın İngiliz tarzı Ortak Hukuk sistemi yerine Fransız ve Alman tarzı bir medeni kanun sistemini tercih etmesine şaşırmamak gerekir. Her mahkemenin farklı kanunlar yaratabildiği İngiliz sistemini Japon bürokrasi geleneğine uyarlamak mümkün değildi. Büyük oranla dışarıdan alınan Medeni Kanun 1907'de tamamlandı. Geleneksel Japon kanunları aile meseleleriyle ilgili konular için korunmuştu. Samuray sınıfından çıkan ie (ev ahalisi) ile ilgili bu kanunlar bütün toplumu kapsayacak şekilde uyarlanmıştı.”* 


Medeni Kanununu dışarıdan alarak Japonya bir nevi modern hukuk üstünlüğü sistemini yerine getirmeyi başarmıştı. Tam kanun üstünlüğü için ise kanunların yalnızca tebaaya değil imparatora bile hükmetmesi gerekmekteydi. Modern siyasette bu, anayasada hükümdarın ve dolayısıyla hükümetin gücünün kaynağının ve sınırlarının açıkça belirtilmesiyle sağlanır. Japon hükümeti de bunu 1889'da Meiji Anayasası'nı yürürlüğe sokarak sağlamış oldu. Bu anayasa İkinci Dünya Savaşı sonrası Amerika tarafından hazırlanan 1947 anayasası gelene dek yürürlükte kalmıştır. 


Meiji Anayasası gizlice ve sadece beş kişi tarafından hazırlanmıştı. Bu beş kişiden biri Alman anayasa uzmanı Carl Friedrich Hermann Rösler'di. Bu anayasanın yazılması Meiji oligarşisinin güçlü üyelerinden olan It6 Hirobumi'nin Avrupa anayasalarını çalışmak üzere çıktığı on üç aylık Avrupa gezisi sonucu gerçekleşti. 
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Çalışmalarına bu kadar uzun süre verilmesi kanun hükmünün Japonya'nın geleceği için ne kadar önemli görüldüğünün kanıtıdır. (Ito daha sonra Kore'de temsilci general olarak görev yapmış, 1909'da bir Kore milliyetçisi tarafından suikasta uğramıştır.) 


Meiji Anayasası İngiliz parlamenter sistemi yerine Alman İmparatorluğu'nun daha muhafazakâr Bismarck sistemini seçmişti."* Egemenliğin kaynağını halkta değil imparatorda buluyordu. Bu da imparatorun altında bulunan her kurumun giicünü imparatordan aldığı anlamına geliyordu. İmparator istediği atamaları yapabilir, savaş veya barış ilan edebilir ve ordunun üzerindeki mutlak kontrolünü istediği şekilde kullanabilirdi. Anayasa, Lordlar Kamarası üyeliğinin babadan oğula geçmesi güvencesini veriyordu ve Ulusal Parlamento'ya seçilenlerse toplam nüfusun yüzde Vine tekabül etmeyen özel bir kesimden geliyordu. Parlamento'nun bütçe üzerinde yetkisi sınırlı olarak vardı. Bütçeyi kontrol edebiliyordu fakat istediği gibi düşürme yetkisine sahip değildi. Hükümetin teklif ettiği bütçe planı karşılanamazsa bir önceki senenin bütçesi yeniden yürürlüğe giriyordu. Anayasa vatandaşlara birçok hak tanıyordu fakat bu hakların hepsi barış ve nizamın sağlanması gereksinimi gözetilerek yok sayılabiliyordu. Bu haklar doğal ya da tanrıdan gelmiş haklar olarak degil imparatorun bir lütfu olarak görülüyordu.” 

Meiji Anayasası'nın iyi veya kötü olduğu yorumu kişiden kişiye değişir. Günümüzde birçok kişi Japonya'nın 1930'larda militarizmin esiri oluşunun sebebi olarak Meiji Anayasası'nın demokrasiden ayrılmasını, otoriter düzene temel hazırlamasını göstermektedir. Fakat, George Akita'ya göre bu yanlış bir bakış açısıdır. Japonya Meiji Anayasası ile imparatorun gücü üzerinde hiçbir resmi engelin olmadığı bir dönemden bu gücün bir nevi düzenlendiği ve sınırlandığı bir döneme geçmişti. Bakanları imparator atıyor olsa da imparatorun tüm emirlerinin yürürlüğe girmesi için sorumlu bakanın imzasına ihtiyacı vardı. İdari güç İngiliz tarzı bir özel meclis içinde bölüştürülmüştü. Bu meclis başta genro adı verilen yaşlı devlet adamlarıyla doluyken 1910-1920'lerde başbakan ve kabinesini de içine dahil etmiştir. Üstelik seçilen parlamentonun bütçe artışlarını veto etme yetkisi hükümete karşı elinde tuttuğu büyük bir kozdu. Bu yetkinin ne kadar güçlü olduğu harcamaların sürekli arttığı ilk meclis döneminde görülmüştü. Alman hukuk devletinde de olduğu gibi egemenliğin resmi olarak imparatordan kaynak bulması otoritenin rastgele vurdum 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duymaz bir tavır takinmasina sebep olmamıştır. Çünkü iktidar hukuk ve bürokrasiye uyarak yönetme sözünü tutmuştur.“ 


Tabi Meiji ya da Bismarck anayasası gibi yarı otoriter sistemler yerine tamamıylademokratik ve bireylerin haklarını koruyan bir sistem çok daha iyi olurdu. Kısıtlı kesimlerin eline çok fazla güç veren siyasi sistemler ekonomide de siyasette de yozlaşmaya açıktır. Gerçek hukuk üstünlüğü kanunun devlete ve devletin ardındaki elit kesime hükmetmesiyle olur. Anayasa'nın uygulanmasını sağlayacak bir üçüncü şahıs olmadığından sağlamlığı başlı çıkar gruplarının kendileri için anayasayı devam ettirmesiyle sağlanır. Bu sebeple sorulması gereken soru şudur: Japonya'da imparatorun gücünün kısıtlanmasını isteyen sivil ve siyasi failler kimlerdi? Japon oligarşisi neden istediği her şeyi yapabilmek yerine gücünün kısıtlanmasını kabul etti? 


Bu bakımdan 1889'da Japonya'da kabul edilen kanunlar 1689'da İngiltere'de kabul edilen kanunlardan çok farklıydı. Çünkü Japonya'da elitler arasında bile karşıt çıkar grupları yoktu. En güçlü ve tehlikeli sınıf Meiji Restorasyonu sırasında en çok kaybedenler olan eski samuraylardı. Kılıç taşımaları yasaklanan samurayların kendilerine has saç stillerini bile kaybetmiş, Batı tarzı kısa saç kesimine zorlanmışlardı. Çoğu ticaret ve tarım gibi sıradan işlerle uğraşmak, aksi takdirde de fakirlik içinde yaşamak zorunda bırakılmıştı. Eski samuraylar restorasyondan sonra birçok isyan çıkarmış fakat 1877'de Satsuma Ayaklanması'nda ordu tarafından mağlup edildikten sonra siyaset arenasından kaybolmuşlardır. Restorasyondan kötü etkilenen diğer bir grupta köylülerdi. Meiji reformlarının getirdiği yeni toprak vergisi ve zorunlu askerlik onları kötü vurmuştu. 1870'lerde bu konuda bazı gösteriler düzenlenmişti fakat bu hareket bütün ülkeyi kapsayacak şekilde organize olamadı. 
Ve son olarak Batı'nın demokrasi ve özgürlük fikirlerini benimsemiş orta sınıf liberaller vardı. Bu grup Halkın Hakları Hareketi'ni başlattı ve bir Jiyütö (Liberal Parti) kurdu. Gösteriler düzenlediler ve isteklerini duyurma çalıştılar fakat Meiji iktidarı tarafından baskıya uğradılar. Bu baskıya rağmen bazıları silahlı direnişe ve suikastlara başvurdu. 1871'de imparatorun kısa süre içinde bir anayasa hazırlanacağını duyurmasıyla Halkın Hakları Hareketi'ne eskisi kadar gerek kalmamıştı.”*6 


Sonuç olarak Japon anayasasını ortaya çıkaran şey İngiliz anayasasında olduğu gibi iki yerleşik grubun uzun vadeli çekişmesi ve sonuçta gücü paylaşmaya karar vermesi değildi. Fransız Devrimi'nde olduğu gibi orta ve alt sınıfların bir araya 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gelerek kralı zorlaması da değildi. Japonlar Batı'ya denk bir güç olarak tanınmak için bir anayasanın şart olduğuna kendileri karar kılmıştı. Görünürde bütün gözlemciler yeni bir anayasanın hazırlanın yürürlüğe konmasının tavandan-taban bir hareket olduğunu ve Itö Hirobumi gibi tepedeki bir güce sahip kişilerce uygulanabileceğinde hemfikirdir. Oligarşinin yetkisi Halkın Hakları Hareketi tarafından zorlanabilirdi, ancak oligarşi her daim siyasi süreçlerin kontrolünü elinde tutmuş- 


tur. Japonya'da Arap Baharının bir muadili yoktur.” 


Japonya'nın nihayetinde bir anayasa yapmasına yönelten saik ülkedeki sosyal bir gruptan değil, yabancı örneklerden gelmiştir. Hiçbir Batılı güç Japonya yı anayasa yapması için zorlamamıştır. Japonlar, Batılılarla eşit haklara sahip büyük bir güç olarak tanınmaları için bir anayasa hazırlamayı kendilerine bir gereklilik olarak görmüşlerdir. Şu kıyasa başvurmuşlardır: “Bütün modern devletlerin anayasaları vardı, Japonya modern bir devlet olmak istiyorsa bir anayasaya sahip olmalıydı.” 
Bu değişiklikler için o zamanda görülen ilk gerekçe haksız ticaret antlaşmaların- dan kurtulmaktı ve bu hedefe 1899'a gelindiğinde ulaşılmıştı. Bu istek ekonomik çıkarlardan çok Japonya'nın kendinin Batılı güçlerin gözünde modern bir toplum 


olarak görünmek istemesinden geçiyordu.” 


BÜROKRATİK ÖZERKLİK KONTROLDEN ÇIKIYOR 


Almanya'da olduğu gibi, Meiji Restorasyonu ile Japonya'da yaratılan modern Weber tarzı bürokrasi o kadar özerkliğe sahip oldu ki ülkeyi felakete sürükleyen şey oldu. Japonya'nın 1930'larda sağa yönelmesinin temeli herhangi bir sosyal değişik- 


likten çok bu gelişmede aranabilir. 


Japonya'nın “faşizme” dönüşünü toplumsal açıdan açıklama çabalarından en bilinenlerinden biri Barrington Moore'dan gelmiştir. Moore'a göre modernleşmeye giden üç farklı yol vardır ve köylüler bunların her birinde kritik rol oynamıştır. İlk yol İngiltere ve kuzey Amerika devletlerinde görülen demokratik yoldur. Bu sistemde ya İngiltere'de olduğu gibi feodal tarımcılık yerini ticari tarımcılığa vermiş ya da Kuzey Amerika'da olduğu gibi aile tarımcılığının yaygınlığından dolayı zaten hiç olmamıştır. İkinci yolda Komünist Rusya ve Çin'de olduğu gibi bir köylü 


devrimi ile modernleşilir. Üçüncü yolda faşist yoldur. Bu yolda baskıcı bir tarım 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sistemi otoriter bir devlet yönetiminin kurulmasına yol açar ve zamanla bu devlet kurucularının kontrolünden çıkar." 

Moore'un neden Japonya'da, Çin ve Rusya'da olduğu gibi bir köylü devrimi olmadığına dair açıklaması şöyledir: Meiji Restorasyonundan önceki Tokugawa vergi sistemi tarımda üretim artışını teşvik edici bir sistemdi. Köylüler gittikçe zenginleşiyordu. Dahası vergilerin topluca verilmesi ve vergi toplamada hükümetin ayrımcı davranmaması köylü-toplum arasında dayanışma ve refah artışına sebep oldu. Bu sistem Çin'deki sistemin tam tersiydi. Çin'de vergi toplama işini devlet özelleştirmişti. Bu sistemin yozlaşması köylülerin canını yakıyordu. Dahası aile merkezli bireysellik kültürünün yaygınlığı köylüler arasında güvensizlik ortamı olmasına sebep oluyordu."*9 Meiji Japonya'sına kıyasla Qing Çini'nde köylülerin durumu daha kötüydü. Daha sonra Çin Komünist Partisi köylülerin bu öfkesini kullanacaktı. Japonya'da Meiji Restorasyonundan önce de sonra da tarımın gittikçe ticarileşmesine karşı köylü ayaklanmaları gerçekleşmişti fakat bu protestolar hiçbir zaman bütün ülkeyi kapsayacak kadar büyümedi.” 


Moore'un taşradaki durumu 1930'larda militarist hükümetlerin yükselişine bağlaması ise herkesin katıldığı bir görüş değildir. Moore, Japonya ve Prusya arasında paraleller çizer. Prusya on altıncı yüzyıldan sonra ordunun desteği ile gitgide baskıcı bir tarım sistemine geçmişti. Subaylar zaten bütün işleri köylülere zulüm etmekten geçen aristokrat toprak ağaları arasından seçiliyordu. Fakat Japonya'da on dokuzuncu yüzyıla gelindiğinde feodal toprak ağalığı sistemi daha serbest ve ticarete dayalı bir tarım sistemi ile değiştiriliyordu. Yine de 1940'larda Amerika tarafından getirilen toprak reformuna kadar hâlâ bazı toprak ağaları varlıklarını sürdürmeyi başarmıştı. Bu toprak ağaları Japonya'nın muhafazakâr koalisyonunun temelini oluşturuyordu. Fakat bu koalisyon Almanya'daki aristokratların Birinci Dünya Savaşı öncesi olduğu kadar ya da Arjantin'de 1930 darbesi zamanı büyük toprak sahiplerinin olduğu kadar önemli olamamıştır. Üstelik yükselen militarist devletin faaliyetleri onlara karşı çalışmıştır. 3? 


Japonya bu kadar otonom bir orduya sahip olmasaydı belki İngiliz tarzı bir demokrasiye dönüşebilirdi. Birinci Dünya Savaşı'na katılmayan Japonya bu dönemde 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ekonomide hızlı bir kalkınma yaşamıştır. Bu kalkınma sayesinde şehirli orta sınıf büyümüş, yüksek eğitim alanların sayısı artmıştır. Bu hızlı kalkınma devri 1920'de Avrupalı devletlerin Asya pazarına geri dönmesiyle son bulmuştur. Gelen uzun süreli durgunluk dönemi sendikaların ve işçiler arasında huzursuzluğun artışına sahne olmuştur. Bazı Marksist ve solcu gruplar yükselişe geçmiş buna karşılık sanayide kapitalizm zaibatsu olarak bilinen dev sanayi holdingleri ile yerine oturmuştur. Bu gelişmelerin hiçbiri demokrasiye engel değildi. Tüm bunlar aynı zamanda Britanya, Fransa ve Amerika'da da oluyordu. Ortaya çıkan yeni gruplar partileşebilse ve parlamentoda kayda değer bir güç teşkil edebilselerdi 1930'larda demokrasi yerine oturabilirdi.” 


Bunu engelleyen şey Japon ordusunun aldığı kararlardı. Ordunun sözü sadece Japonya'da değil Japonya'nın kontrol ettiği diğer tüm topraklarda da geçiyordu. Japon otoriterliği Tokyo'da ya da Japonya'nın taşrasında değil Mançurya'da doğmuştu. 
1930 Washington Denizcilik Konferansı'nda Britanya ve Birleşik Devletleri'ne verilen imtiyazlardan dolayı deniz kuvvetlerinin canı sıkkındı. Ordu, Mançurya'da bir devlet içinde devlet kurmak istiyordu. Kwantung Ordusu'nun düşük rütbeli subayları diktatör Chang Tso-lin'e suikast düzenledi. 1931'in Eylül'ünde gerçekleşen bu Mançurya Olayı ile güney Mançurya'nın çoğu Japon kontrolüne geçmişti. Tokyo'daki sivil hükümet bir fikir birliğine ulaşamamıştı ve bu konuda uygun bir karşılık verememişti. Bir fikir birliğine varılmış olsa da zaten Meiji Anayasası'na göre sivil hükümetin ordu üzerinde doğrudan kontrol yetkisi yoktu. Birinci Dünya Savaşı öncesinin Almanya'sı örneğinden daha kötü bir şekilde, imparator orduların baş kumandanı olmak yerine kahyası olma konumuna düşmüştü. Bundan sonra gelen dönemde ordu ve aşırı sağcılar imparator için çalıştıklarını iddia ederek sivil siyasetçilere suikast düzenlemeye başladı. Suikasta uğrayanlar arasında 1930'da Başbakan Hamaguchi ve 1930'de Başbakan Inukai de vardı. Daha radikal subaylar 1936'da darbe düzenlemeye kalktı fakat başarılı olamadı. Yine de bu sivil hükümetin gözünü korkutmaya yetmişti. Bu sebeple hükümet Kwantung Ordusu'nun 1937'de Marco Polo Köprüsü olayı olarak bilinen ve Çin'in tamamıyla işgaline başlanmasıyla sonuçlanan planını durduramamıştı.”"* 


Alman ve İtalyan faşizminin aksine Japon militarizmi bir partiye bağlı bir hareket değildi. Ordunun özellikle sağcı siviller içinde bazı destekçileri olsa da güçlü 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bir sivil desteğini kendilerine temel olarak görmüyorlardı. Onu yaratan şey Mançurya Olayının arkasındaki Ishıwara Kanji gibi genç subaylardı. Ishıwara Kanji yakın zaman büyük güçler arasında bir “topyekün savaş” olacağını öngörüyordu. Japon ordusu kendi içinde antikapitalist ve milliyetçi bir ideoloji üretmişti. Eskiden varolduğu varsayılan güzel köylü günlere özlem duyuluyor, sanayileşip bencilleşmiş, materyalizmin kölesi olmuş topluma karşı büyük nefret duyuluyordu. Ama gerçekte o eski günler herkesin mutlu şekilde köyünde yaşadığı günlerden çok askeri aristokrasinin her şeyi baskısı altında tuttuğu zamanlardı. Ordu içindeki bürokratik özerkliğin bu kadar güçlü olmasının bir sebebi de “yerel komutanların olağanüstü durumlarda komuta merkezinden emir almadan hareket edebilme hakkı” olması geleneğiydi.” 1930'larda bu geleneklerin neredeyse kanun kadar geçerliliği vardı. 


HUKUK VE DEMOKRASİ 


Japonya'ya hakiki hukuk üstünlüğü Pasifik Cephesi'nde yenilgiye uğraması ve bunun sonucu olarak Amerika'nın yazdığı 1947 anayasasını kabul etmesi ile gelmiştir. Bu anayasa değiştirilmeden günümüze kadar geçerli kalmıştır. Bu sonuca giden bazı önemli adımlar vardı. Bunlardan biri 16 Ağustos 1945'te imparator tarafından Japonya'nın Potsdam Bildirgesi'ni kabul ederek koşulsuz teslim olduğunu halka duyurmasıydı. Diğer biri de 1 Ocak 1946'da imparatorun fermanıyla ilahlığından vazgeçmesi oldu.*° Yenilgiye uğrayan Japon hükümeti Meiji Anayasası'na bazı degişiklikler yapmayı planlıyordu. Bu planları basına sızınca Müttefik Kuvvetler Baş Kumandanı General Douglas MacArthur, Şubat 1946'da bambaşka bir anayasa hazırlanmasını emretti. 


Amerika'nın hazırladığı taslak birçok kritik değişiklik içeriyordu. Egemenliğin kaynağı artık imparator değil Japon halkıydı. Soyluluk sistemine son verildi. Meiji Anayasası'nda olduğu gibi çok ayrıntıya girmeden bazı temel insan haklarına yer verildi. Son olarak anayasanın meşhur9. Maddesi ile Japonya savaş açma ve bir orduya sahip olma hakkından feragat etti. Bu anayasa yeni seçilen parlamentoda tartışıldıktan sonra 3 Mayıs 1947'de kabul edildi.°*’ 


Günümüzde eski Tokyo valisi Ishihara Shintaro gibi Japon milliyetçileri 9. Madde'yi eleştirmekte, kaldırılması ve Japonya'nın kendini savunabilmesi için ordu kurabilmesi hakkını geri alması gerektiğini savunmaktadır. Bu konuları geçmeden önce hatırlanması gereken önemli bir nokta vardır. Amerika 1945'te sonra Japonya'da 
555 McClain, Japan, s. 410. 

556 Beer ve Maki, Imperial Myth, s. 58-59, 68-69. 


557 A.ge., s. 81-87; Theodore McNelly, The Origins of Japans Democratic Constitution (Lanham, MD: University Press of America, 2000), s. 1-14. 
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birçok yasa çıkarmaya çalışmıştır. Bunlardan bazıları kalıcı olmuş bazıları başarısız olmuştur. Anayasanın ruhu denebilecek demokratik sistem dışında kalıcı olan değişiklikler tarım alanlarını çiftçilere arasında paylaştıran toprak reformu ile hukuk ve siyasette kadın haklarının artırılmasıdır. Bu sebeple birçok Japon, özellikle kadınlar, zorla kabul ettirilen bu değişikliklerden memnun olmuştu. Kadın haklarına bu kadar önem verilmesini anayasayı hazırlayan komitedeki Beate Sirota'nın çabaları sağlamıştır.” Japon sistemi çıkmaza girmişti. Var olan kişilerle bu büyük değişikliklerin kendiliğinden gerçekleşmesi imkânsızdı. Amerika'nın yaptığı Japonlara asla istemedikleri korkunç bir sistemi zorla kabul ettirmekten çok, onların içinde bulunduğu çıkmazdan kurtulup ilerlemesini sağlamaktı. 

Diğer yandan Amerika istediği bazı değişikliklerin gerçekleşmesini sağlayamamıştı. Bunlardan biri savaşa ekonomik desteği veren şey olduğuna inanılan zaibatsu adlı sanayi devlerinin parçalanmasıydı. Resmiyette zaibatsu ortadan kaldırılmıştı fakat bu şirketler gayriresmi keiretsu olarak bilinerek varlıklarını sürdürmeye devam etti. Sumitomo, Mitsui ve Mitsubishi gibi ünlü markalarında dahil olduğu bu dev şirketler Japonya'nın daha sonra yaşayacağı ekonomik mucizenin temelini oluşturmuştur.”9 


Dahası hem dışarıdan Japonların kendi koyduğu kanunlar, hem Amerika'nın zorla kabul ettirdiği kanunlar Japonya'da Avrupa ve Amerika'da olduğundan farklı bir şekilde düzenlenmişti. Japonya ve diğer Asya ülkeleri hep Amerika'ya kıyasla daha az kanunlara bağlı olmuştur. Savaş sonrası otuz yılda kişi başına düşen avukat ve dava sayısı düşüş göstermiştir. Japonlar Batılılara kıyasla anlaşmazlıklarını daha çok mahkeme dışı gayriresmi yollarla çözmeyi tercih eder.“ 


Amerika'nın başarısız olduğu son alan Japon bürokrasisinin özerkliğini azaltıp daha çok demokratik kontrol altına alınmasını sağlamada oldu. Almanya'da olduğu gibi işgalci Müttefik Kuvvetler savaş suçlusu aşırı milletçilerin bürokrasisi olarak gördükleri sistemi ortadan kaldırmak istemişti. Ama yaklaşan soğuk savaş atmosferinde Japonya'da kararlılık ortamının oluşturulması daha öncelikli bir hedef haline gelmişti. Çoğu makamda savaş sırasında görev yapan bakanlar görevinden alınmış fakat onların yerine terfi edilecek eski bürokrasi geleneğini hâlâ içlerinde yaşatan genç bürokratlara dokunulmamıştı. Yani, yeni demokratik anayasaya 
558 Sirota Japonya'da büyümüştü ve Japon feminist Sato Shizue gibi insanların istediği kadın haklarını eklemeyi ihmal etmemişti. Beer ve Maki, Imperial Myth, s. 87. 

559 Bir katılımcının çabasına dair bir kayır için, bkz. Eleanor M. Hadley, Memoir of a Trustbuster: A Lifelong Adventure with Japan (Honolulu: University of Hawai ii Press, 2003). Ayrıca bkz. Fukuyama, Trust, 

s. 195-207. 

560 Frank Upham, “Mythmaking in the Rule-of-Law Orthodoxy,’ Carothers, Promoting the Rule of Law 
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rağmen bürokratik düzen Japon siyasetinin merkezinde olmaya devam etti. Uzun yıllarca iktidarda kalan Liberal Demokratik Parti (LDP) harcama kararlarını kontrolünde tuttu, kendine yakın bulduklarını kayırdı fakat o bile bürokratik düzeni tamamen ele geçirip kendi insanlarıyla doldurmayı başaramadı. Tersine, bürokrasi emekli (Japoncada amakudari, “cennetten inmek”) olduktan sonra siyasette önemli pozisyonlara gelen sayısız siyasetçi üretti. Bu siyasetçiler geldikleri konumları kullanarak LDP ile hükümetin birbirlerini desteklemesini sağladı. Bürokrasi gelecek iki nesil boyunca Japon siyasetini ayakta tutan taburenin üç ayağından birini oluşturuyordu. Diğer iki ayak ticaret sektörü ve Liberal Demokrat Parti idi. 


Geriye dönüp bakıldığında bürokrasinin çoğunlukla Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (şimdiki adıyla Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, Ministry of Economy, Trade and Industry, MITI) etrafında toplanmış olması ülkenin savaş sonrası ekonomik mucizesinin temelini oluşturmuştu denebilir. Hatta bu mucizeyi sağlayan şeyin bürokrasinin savaş dönemi yaptığı planlar olduğu da iddia edilebilir. Bu planlamanın ilk olarak ortaya çıktığı yer Mançurya'daki Kwantung Ordusuna mensup birkaç subayın oluşturduğu küçük bir komiteydi. Bu komite bulundukları bölge için merkezi bir ekonomik sistemin planlarını yapıyordu. Bu sistem 1941'de Japonya'ya getirildi ve savaş zamanı kaynakların dağıtımında kullanılan örnek oldu.”! Yani 1970 ve 80'lerde ticaret müzakereleri düzenleyen Amerika, babaları Pasifik Cephesinde savaşmış bürokratlarla görüşüyordu. 


Japon bürokrasisinin siyasi arenada önemi yüksek olsa da savaş sonrası hiçbir zaman Çin'de olduğu gibi merkezi hale getirilememişti. Güç birkaç fail arasında bölünmüştü. Bu faillerin her biri herhangi bir karar almadan kendi içinde fikir birliğine ulaşmak zorundaydı. Daha yakın zamanlarda bu gerçek, gerek nükleer enerjide olsun gerek tarım kredilerinde olsun zor kararların alınmasının ertelenmesine sebep oldu. Dahası bu bürokratik sistemin çöküşe geçtiğine dair izler de görülmektedir. 2007'de son verilen amakudari sistemi ile partilerin kendi destekçilerini kritik konumlara yerleştirme çabaları azalmıştır. 


JAPONYA'NIN KAYIP EGEMENLİĞİ 
On dokuzuncu yüzyılın ortalarından beri Japonya'nın siyasi gelişmesinde gösterdiği gelişmeler küçük değişikliklerle diğer Doğu Asya toplumlarında da görülmüştür. 
Batı ile karşılaşmadan önce Japonya'da zaten Weber tarzı bir bürokrasinin özelliklerine sahip, devlet-toplum dengesinin devlet lehine olduğu güçlü bir devlet vardı. Çiftçiler, tacirler ve askerler gibi farklı sosyal gruplar vardı fakat Avrupa'nın 


561 Janis Mimura, Planning for Empire: Reform Bureaucrats and the Japanese Wartime State (Ithaca, NY: 
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bağımsız şehirlerinde olduğu gibi bu gruplar kiliseler veya localar gibi kurumlar altında bir araya gelip topluca hareket edebilecek organizasyona sahip değildi. Bu sebeple sivil toplumun devletin gücünü hak ve hukuk ile kısıtlaması çok daha zordu. 


Japon sivil toplumu ülke demokrasiye geçince çevreciler, milliyetçiler, feministler, çeşitli dini gruplar ve medyanın katılımı ile kat kat genişlemiştir. Fakat diğer sanayileşmiş demokrasilere kıyasla Japonya'da sivil toplumun siyasi değişiklikler yapma gücü daha zayıftır. Japon Demokrat Partisi'nin yükselişi ve 2009'da iktidarı ele geçirmesi daha güçlü bir muhalif kültürün yükselişinin bir işareti olarak görülebilir. Fakat başa geldikten sonra gerçekleşen 2011 Tohoku depremi ve Fukushima nükleer santrali gibi felaketlere iyi bir şekilde üstesinden gelememesi bu değişimin uzun vadeli olma ihtimaline şüphe düşürmektedir. 


Yerel sivil toplumun boşluğunu dolduran şey dış güçlerin baskısı oldu. Meiji oligarşisi güçlerinin kısıtlanmasını bunu isteyen bir toplumsal hareket olduğu için değil Batı devletlerinin kendilerini muhattap alması için bir gerekçe olduğunu gördükleri için kabul etmişti. 1947 anayasası ülkeye zorla kabul ettirilmişti. Neredeyse yetmiş yıldır sağlamlığını korumasının tek sebebi Japonya'nın uluslararası sistemdeki konumudur. 9. Madde ve 1951 Amerikan-Japon Güvenlik Antlaşması ile Japonya dış ülkelere karşı kendi güvenliğini sağlama sorumluluğunu Amerika'nın eline vermişti. Amerika, Japonya'yı Kuzey Kore ve Çin gibi ülkelerin tehditlerinden koruduğu sürece 1947 anayasası sağlamlığını korumaya devam edecektir. (İkinci Dünya Savaşı'nda mağlup düşen ikinci devlet olan Almanya da aynı şeyi yapmış, egemenliğini sağlama görevini NATO ve Avrupa Birliği'ne devretmiştir.) Milliyetçi Başbakan Shinzo Abe 2012'de iktidara döndüğünde 9. Madde üzerinde düzenlemeye gitme niyeti olduğunu söylemişti. Böylelikle Japonya'yı diğer bağımsız devletlerin bulunduğu konuma döndürmeyi umuyordu. Eğer bu gerçekleşirse savaş sonrası alınan kararların çoğu da değişmek zorunda kalabilir. 

Japonya'nın yapıp da diğer Asya ülkelerinin takip ettiği bir diğer konu da otoriter liderlerinin ahlâki yapılarıydı. Bu ahlâki yapıyı oluşturan şey Japonya'nın Konfüçyüsçü gelenekleriydi. George Akita'nın dediği gibi Meiji liderleri 


Her şeyden önce hayırsever bir elit sınıfın gerekliliğine inandılar. Bu inanç yetenek bazlı doğal bir hiyerarşinin var olduğu inancından doğuyordu... Tüm iyi Konfüçyüsçüler gibi Meiji liderleri de aydın ile despot arasında ince bir çizgi olduğunun farkındaydı... Eğer yönetici ve yönetilen herkesin iyiliği için çalışırsa toplum eğitilip öğretilebilir, hükümette yer alabilecek seviyeye getirilebilirdi.*” 


562 Akita, Foundations of Constitutional Government, s. 162-63. 
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Meiji oligarşisi ve 1950'lerde Japonya'yı yöneten eski bürokratlardan Kishi Nobusuke ya da savaş sonrası günlerde MITT'ın başında olan Sahashi Shigeru gibi siyasetçiler kibirliydi. Sıradan vatandaşların hak sahibi olması, onların güç elde edebilmesi fikri onlara ters geliyordu. Ama dünyanın geri kalan yerlerindeki otoriter liderlere kıyasla kendilerinden yüksek bir toplum yararına çalışma idealine sahiplerdi. Meiji oligarkları kendi çıkarlarını o kadar arka planda tutardı ki bugünlerde Japon tarihi üzerine çalışma yapmayan biri isimlerini bile bilmez. Tarihte eşine rastlanmamış bir şekilde bir yandan geleneklerine bağlılığı sürdürmüş diğer yandan ülkeyi sürekli yeni gelişmelere ve kalkınmaya sürdürmüşlerdir. 


Tabi ki bu Konfüçyüsçü geleneğin kaynağı bir sonraki konumuz olan Çin'dir. 


24 


ÇİN'DE HUKUK MÜCADELESİ 


Devlet Çin'de nasıl hukuktan önce gelmiştir; Hanedan Çini'nde hukukun konumu; modern Çin'de anayasacılığın başlangıcı; Mao ve hukukun yokluğu; 


günümüz Çini'nde kural bazlı davranış sisteminin yeniden inşa edilmesi. 


Japonya'daki bütün kurumlar başlangıçta Çin'den alınmıştır. Weber'in modern olarak tanımladığı birçok özellik M.Ö 221'de yaşamış olan Qin Hanedanı ve bu karakteristiklerin üzerine daha da ekleyip onları güçlendiren Eski Han Hanedanı'ndan bu yana Çin'de varlığını sürdürmüştür. Çin, benzerini yapacak bir Avrupa devleti ortaya çıkmadan bin sekiz yüz yıl önce merkezi ve liyakate dayalı bir bürokrasi inşa etmiş, nüfusunu kayıt altına alabilmiş, herkesten eşit vergi toplayabil- 


miş, ordusunu kontrol altına alabilmiş ve toplumunu düzene sokmuş bir devletti.°® 


Üstelik bu zamanı öncesi modern devlet kendine karşı gelebilecek faillerin yükselişini engellemeyi başarabilmişti. Avrupa'da köklü soyluların, bağımsız ticaret şehirlerinin ve Katolik yahut Protestan, çeşitli dini organizasyonların her biri bir güce sahipti ve devletin gücünü kısıtlıyordu. Çin'de bu grupların bir karşılığı vardı fakat başlangıçları daha zayıftı ve güçlü devlet onların gelişmesine hiç izin vermedi. 
Yani, Çinli bir aristokrasi vardı ama Avrupa'da olduğu gibi toprakları üzerinde istedikleri gibi egemenlik gösteremiyordu. Budizm ve Taoizm gibi dinler sıkı kontrol altındaydı. Şehirler Batı Avrupa tarzı bağımsız metropoller değil Doğu Avrupa tarzı yönetim bölgeleriydi. Ve en önemlisi Avrupa'da güç coğrafi farklardan dolayı Çin'e kıyasla uluslararası seviyede dağılmıştı. Bu da gücü kendisinde toplamak isteyen bir devlet olursa komşu devletleri karşısında bulması anlamına geliyordu. Bu komşu devletler yalnızca kendi ordularıyla değil iç muhalifleri destekleyerek de savaşabilirdi. Avrupa'da ulaşılan güçler dengesine Çin'de Muharip Devletler Dönemi'nde (M.Ö. 475-221) var olan çok sayıda küçük devletlerin birkaç büyük devlete dönüşmesiyle ulaşılmıştı. Belki Avrupa Birliği gelecekte Çin'in Oin Hanedanı 


563 Bu hikâye şu eserde anlatılmıştır Fukuyama, Origins of Political Order, ksm. 7-8. 
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döneminde eriştiği birliğe ulaşacaktır fakat bugüne dek bunun olmamış olması gerçeği Avrupa ile Çin'in devlet-toplum dengesine yaklaşım farkını göstermektedir. 


Avrupalı sömürgeci devletlerin ilk olarak tanıştığı Çin, Oing Hanedanı (1644- 1911) yönetimindeki Çin'di. Bu hanedanın kökleri aslında Çin'e değil Mançuryaya dayanıyordu. İlk Qing imparatoru Shunzhi, Ming Hanedanı'nın kurumlarını ve personelini devralmış, onları kullanmaya devam etmişti.”“* O dönemde Çin'in tarıma dayalı ekonomisi bin altı yüz yıl önce Han Hanedanı'ndaki haline kıyasla çok da değişmiş değildi. Ama bu durum on yedinci yüzyılda daha ticarete dayalı bir ekonomik sistemin gelişmesiyle değişmeye başladı. Avrupa ve Osmanlı İmparatorluğu'nda olduğu gibi Çin de on yedinci yüzyılda enflasyon ve aşırı nüfus artışı ile karşı karşıya geldi.>* İngiliz, Portekizli ve Hollandalı tüccarlar Çin'in güney limanlarında boy gösteriyordu ve Çin'i küresel ticarete açmak üzere çaba sarf ediyordu. Çok büyük ve daha serbest bir tüccar sınıfı ortaya çıktı. Hiç devlete muhtaç olmayan bu yeni sınıf paranın yeni kaynağı oldu ve devlete rağmen bir nebze özerkliğe sahiplerdi. On dokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru şehirlerde küçük bir orta sınıf ortaya çıktı. 1912 devrimiyle Çin'in hanedanını bitirecek liderlerin çoğu bu sınıftan çıkmıştır. 


Tarihçi Kenneth Pomeranza göre on sekizinci yüzyılın ortalarında Avrupa'nın Çin üzerinde bir teknik veya teknolojik avantajı yoktu. Ona göre İngiltere'nin Sanayi Devrimi ile hızla kalkınmaya geçmesi şans eseri zengin kömür yataklarına sahip olması ve dışarıdan pamuk gibi hammaddeleri alabilecek konumda olmasıyla alakalıydı.”“© Fakat Sanayi Devrimi sadece belli kaynaklara sahip olmakla olmamış, bazı önemli sistemlerin varlığına ihtiyaç duymuştur. Bu sistemler şöyle sıralanabilir: Gözlemlerden genel teoriler çıkarabilecek bir bilim sistemi, bu bilgiyi pratik sorunların çözümü için uyarlayabilecek bir teknoloji sistemi, teknolojik yeniliği teşvik edici bir mülkiyet sistemi, dış dünyaya dair duyulan merak, öğrencileri bilimsel ve teknik konularda eğitebilecek bir eğitim sistemi ve son olarak bütün bunların olmasına izin verebilecek bir politik sistem. Çin bunlardan birkaçına sahipti fakat hepsini bir araya getirecek bir kapasiteye sahip değildi. Bunu yapma sorumluluğu siyasi rejime düşüyordu. Japonya'da ve şimdiki Çin'de görüldüğü gibi Asyalı toplumların bu konuda başarısız olmasının altında kültürel bir sebep yoktur. Sadece bu on dokuzuncu yüzyılın sabit ve muhafazakâr Çin'inde gerçekleşmemiştir."“? 


Oing Hanedanı iki bin yıllık devlet geleneğinden geliyordu. Bu birikim onu Afrika gibi tamamen sömürgeleşmekten kurtardı. Fakat içinde sıkışıp kaldığı anlamsız gelenekler on dokuzuncu yüzyılda Avrupa'nın getirdiği yeniliklerin baskısı altın ezilmesine sebep oldu. 1839'da Oing hükümeti afyon ithalatını yasaklamaya çalışması ve Birinci Afyon Savaşı ile İngiltere tarafından buna engel olunmasıyla Çin'in “rezalet yüzyılı” başlamış oldu. 1843'te imzalanan Nanking anlaşmasıyla Hong Kong İngiltere'ye devredildi, yabancılara sınır ötesi haklar verildi ve Fransa, Amerika ve diğer Batılı kuvvetlere daha çok tavizler verilmesinin yolu açıldı. Yirminci yüzyılın başlarında milliyetçi bir isyan olan olan Boksör Ayaklanması ülkeden yabancıların ve onların getirdiklerinin atılması için çıkmıştı. Fakat bu isyan Batılı güçler tarafından bastırıldı ve tazminatı Çin'e ödetildi. 1895'te Çin'in Japonya tarafından yenilgiye uğratılmasıyla Tayvan ve himaye altında tutulan Kore kaybedildi.1930'larda Çin Japonya'ya toprak kaybetmeye devam edecekti.” 


Yirminci yüzyılın başında Çin'in içinde bulunduğu bu geride kalmışlık ve kaos ortamı birçok Batılının Çin toplumunun hep böyle olduğunu düşünmesine yol açtı. 
Geçmişteki gücünü hiç göstermeyen çökmekte olan yabancı bir siyasi sistem ile karşılaşmışlardı. Yirminci yüzyılın ikinci yarısında Çin'in yükselişi genç ve kuvvetli bir hanedanın neler yapabileceğinin kanıtı olmuştur. Bu çalkantı devri boyunca ne Çin hükümeti ne de Çin'in merkezi yönetim geleneği yok olmuştur. Yirminci yüzyılın başındaki büyük kırılmalara rağmen hanedan Çin'i ile günümüz Çin Komürnist Partisi arasında hâlâ büyük benzerlikler vardır. 


Şimdi de olduğu gibi o zaman da Çin'in asıl sorunu nasıl devlet gücünün oluşturulacağı değil bu gücün hukuk ve demokrasi ile nasıl sınırlanacağıydı. Devlet, hukuk ve demokrasiye karşı sorumluluk dengesi 1940'ların sonlarına doğru Japonya'da tutturulmuş, Çin'de ise tam olarak bu hedefe ulaşılamamıştı. Mao Zedong liderliğinde hukuk ortadan kalkmıştı ve ülke keyfi bir despotluk sistemi ile yönetiliyordu. 1978'de Deng Xiaoping'in reformlarından bu yana Çin yavaş yavaş daha hukuk bazlı bir siyasi sisteme doğru yol kat etmektedir. Hukuk üstünlüğü sağlanamadığı için bunun başarılı olup olmayacağı yirmi birinci yüzyılda görülecek siyasi gelişmelere bakacaktır. 

567 1500-1800 arası dönemde Çin'in entelektüel ve sosyal duraksaması hakkında hala geçerliliği olan bazı 
eski eserler mevcuttur. Bkz. Joseph Needham, Science and Civilisation in China. c. 1: Introductory Orientations (New York: Cambridge University Press, 1954); ayrıca bkz. erken dönem modern Çin ile Batı kıyaslaması Morris, Why the West Rules— For Now, s. 481-507. 


568 Qing dönemi Çin'in sonlarına doğru halinin bir tanımı ve devrimin bir anlatısı için, bkz. John King 
Fairbank, The Great Chinese Revolution, 1800-1985 (New York: Harper, 1986). 
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CIN HUKUKUNUN DOGASI 


Çin, dünyada hukuk üstünlüğünü hiçbir zaman sağlayamamış bir toplumdur. Eski İsrail'de, Hıristiyan Batı'da, Müslüman dünyasında ve Hindistan'da hukuk dünyadan üstün bir din sistemine bağlı olarak ortaya çıkmıştı. Yorumu ve korunması dini alimlere ve hâkimler hiyerarşisine bakıyordu. Her örnekte hukukun koruyucuları siyasi otoriteden farklı bir sosyal gruptu. (Hindu Brahmanlar, Katolik papazlar, Müslüman ulema gibi.) Hukukun yöneticilerin gücünü ne kadar sınırladığını belirleyen şey dini hukuk hiyerarşisinin siyasi hiyerarşiden ne kadar ayrı tutulduğu ve iki gruptan hangisinin daha birlik içinde ve güçlü olduğuna bakıyordu. Bu ayrımın en büyük olduğu yer Batı Avrupa'ydı. On yedinci yüzyıldaki atama tartışmaları sonucu Katolik kilisesi kendi papazlarını kendi atayabilir konuma gelmişti. 
Çin'e kıyasla hukuk üstünlüğü modern devletlerin ortaya çıkışından önce sağlanmıştı ve hukuk devleti kısıtlıyordu. Bu kısıtlama Çin'de hiç olmadı. 


Çin'de dünya ötesi hiçbir din yoktu ve kanunların tanrıdan geldiğine dair bir inanış da yoktu. Kanun devletin otoritesini ve toplumun düzenini sağlamak için insanlar tarafından üretilmiş bir araç olarak görülüyordu. Bu da Japonya'da olduğu gibi Çin'de de hukuk üstünlüğünden çok hukuka üstünlük sisteminin yaygın olması anlamına geliyordu. Kanunlar imparatora işlemiyor onu hiçbir şekilde kısıtlamıyordu. İmparator kanunların kaynağıydı. Kanun herkese eşit bir şekilde işleyebilirdi fakat bunun sebebi vatandaşların bu doğal hakka sahip olması değildi. 
Haklar hak değil imparatorun lütuflarıydı. Tarafsızlık toplum huzurunu sağlamak için basit bir gereklilikti. Bu yüzden mülkiyet hakları ve sözleşmeler, tazminatlar gibi devleti ilgilendirmeyen hususi hukuk meselelerine çok önem verilmiyordu. Bu 


Batıdaki Roma ve İngiliz sivil hukuk sistemine ters düşmektedir.!“ 


Hatta geleneksel Çin kültüründe kanuna karşı bir düşmanlık vardı. Konfüçyüsçülere göre insanlar yazılı kanunlar ile değil ahlâk ile düzene sokulmalıydı. Eğitim ve doğru yetiştirme ile insanların /i denen doğru ahlâki davranışları sergileyeceği inancı vardı. Konfüçyüsçülere göre fa’ya (kanun) bağlı yaşamak insan için kötüydü çünkü kanunlar doğası gereği çok geniş ve genel yazıldıklarından spesifik konularda doğru yolu göstermeleri beklenemezdi. Konfüçyüsçülükte ahlâk her konuda durumuna göre değişkenlik gösterir. Bir olayda doğru karar, olaya karışanların konumları ve birbirleriyle ilişkileri, olaya ait özel durumlar ve önceden bilenemeyecek 


gerçeklere göre değişir. Doğru kararlar kuralların tarafsızca uygulanmasıyla değil 


569 Derk Bodde ve Clarence Morris, Law in Imperial China, Exemplified by 190 Ching Dynasty Cases 
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1967), s. 4, 8. 
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bir bilge veya üst düzey bir insanın muhakeme etmesiyle alınabilirdi. Sistemin düzgünce çalışması için başta iyi bir imparatorun olması şarttı.” 


Konfüçyüsçü bakış açısına kıyasla Çin'de Legalist düşünceye sahip, yazılı kanunları savunanlar da vardı. İnsanı doğası itibariyle iyi ve eğitilebilir göre Konfüçyüsçülerin aksine Legalistler insanın bencil ve kaosa meyilli olarak görüyordu. 
Davranış ahlâkla değil doğru davranışların teşviki, doğru olmayan davranışların sertçe cezalandırılmasıyla düzenlenebilirdi. Bir tarihçinin dediği gibi Legalistlere göre hükümet “kanunlarını alt ve üst rütbeye bakmaksızın herkese işleyecek şekilde hazırlamalı ve bunları herkese duyurmalıdır,” ve “Kanun iktidarın direğidir. Sabit ve herkesçe bilinir olmasından dolayı herkesin değerlendirebileceği bir örnek teşkil eder.” Konfüçyüsçülere kıyasla “Ji üzerine kurulu bir hükümet işleyemez çünkü yazılı değildir, genelgeçer değildir ve yoruma çok açıktır.”7! Birçok yönden Legalist geleneği günümüz Batısının hukuka bakış açısına yakındır: tarafsız kurallar ve insan davranışını ahlâk normlarıyla değil teşviklerle düzenleyen bir sistem. Batı geleneği devletin gücünü kanunlarla kısıtlarken Çin geleneği ise bu gücü daha esnek bir ahlâk sistemi ile olabildiğince artırır.” 


Legalist düşünce okulu milattan önce ikinci yüzyılda Han Hanedanı'nın başlangıcı ile yok olmuş olsa da sonra gelen Çin hükümetleri hep Konfüçyüsçü ile Legalist bakış açılarının karışımı bir felsefe izlemişlerdir. Han, Tang, Ming ve Oing hanedanları sırasında Legalist geleneklere göre birçok suçun cezasını içeren önemli kanunnameler yazılmıştır. Fakat kanunlar Konfüçyüsçü geleneğe görefarklı durumlara göre farklı etkiler göstermiştir.” Batıya kıyasla resmi kanunlar Çin'de insan davranışını belirlemede hep daha etkisiz olmuştur. Anlaşmazlıklar mahkemelerle değil daha çok aile, sülale veya köyün kurallarına göre çözülmüştür. Resmi dava açmak kötü bir şey olarak görülüyordu. İsrail, Orta Doğu, Hindistan ve Avrupa'da olduğu gibi hâkimler ayrı bir üst sınıf değil, bürokratların içinden özel bir eğitim bile almamış kendi mesleklerine dair geleneklere bile sahip olmayan bir takım insandı. Avrupa'da ilk bürokratlar Orta Çağda avukatlar arasından seçilmişti. Avukatlar daha sonra gelecek Fransız Devrimi gibi siyasi olaylarda kritik roller oynamıştır. Buna benzer bir şey Çin'de hiç olmamıştır.” 

570 Bodde ve Morris, Law in Imperial China, s. 19-23; Stanley B. Lubman, Bird in a Cage: Legal Reform in 

China after Mao (Stanford, CA: Stanford University Press, 1999), s. 13-14. 

571 Bodde ve Morris, Law in Imperial China, s. 23-27. 

572 Bu Konfüçyüsçü bakış açısı Batı geleneğine yabancı değildir. Platon adil şehrini planlarken resmi kurallar ve prosedürler yerine muhafız sınıfın ve filozof kralın adilce hükmedebilmesi için eğitim görmesi gerektiğini öne sürmüştür. 


573 Modernite öncesi Çin hukuk kuralları için, bkz. Bodde ve Morris, Law in Imperial China, s. 55-57. 
574 A.g.e., s. 3-6; Lubman, Bird in a Cage, s. 23-29. 
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ÇİN BİR ANAYASAYA SAHİP OLUYOR 
Oing Çin'ini yöneten Mançu rejimi Batı tehlikesine cevap vermede Meiji Japonyası'ndan da yavaş kalmıştı. Batıdan gelen Çin geleneksel kanunlarının ve özellikle ceza sisteminin çok gaddar olduğuna dair eleştirilere karşın 1902'de Shen Jiaben yönetimindeki bir komisyon Oing kanunlarında bir reforma gidilmesini tavsiye etmiştir. 


Çinli reformcular, Japonya'da olduğu gibi, askeri ve siyasi zayıflıklarının suçunu geleneksel kurumlara atfediyordu. IMF'den borç alan günümüzdeki birçok gelişmekte olan ülke gibi, Batı'nın gözünde eşit bir kuvvet olarak görülmelerinin yolunun Batı standartlarına uymaktan geçtiğini düşünüyorlardı. Komisyon üyeleri anayasa modellerini çalışmak üzere Japonya, Avrupa ve Amerika'ya gitti. 1911'de ticaret kanunu, bürokrasi ve yargıya birçok değişiklik getirecek bir taslak hazırladı. 
Japonya'da olduğu gibi Çinli reformcular da İngiliz tarzı Ortak Hukuk sistemi yerine Medeni Kanun sistemini tercih etmiştir. Ceza kanunlarını büyük çoğunlukta değiştirmeden Almanya'dan alınmıştır. Kendilerinden önce Japonya'nın yirmi yılda nasıl haksız antlaşmalardan kurtulduğunu gören Çin olabildiğince Japon örneğini izlemiştir. Okada Asataro ve Matsuoka Yoshitada isimli iki Japon hoca 1906'da Pekin'de ilk modern hukuk okulunu kurmuştur. Bu değişimler geleneksel aile yapısının kötü etkilendiğini düşünen saraydaki muhafazakârları mutsuz etmiş, onların protestoları ile karşılaşmıştır.” 


Eski rejim, imparatorluğu ortadan kaldırıp yerine meşrutiyet getirecek dokuz yıllık bir plan hazırlamıştı. Bu plan Meiji Anayasası'nın büyük oranda hiç değiştirilmeden alınmasını içeriyordu (İmparatorun gücünü az da olsa kısıtlayan kısımları hariç). Fakat bu plan gerçekleşemeden bu rejim 1911'de silahlı ayaklanmayla karşı karşıya geldi. Olayları yatıştırmak için son dakikada Ondokuz Kanun diye bilinen bir anayasa çıkartılmış, fakat bu rejimi kurtarmaya yetmemiştir. Bir sene içinde eski rejimin yerine yeni bir Çin cumhuriyeti gelmiştir.” Bununla birlikte gelen iç savaş ortamında egemenliğini iddia eden birçok aktör ortaya çıkmış, kendi anayasalarını öne sürmüşlerdi; fakat bunlardan hiçbiri geniş çaplı bir etkiye sahip olmamıştır.” 


İmparatorluğu geri getirmek isteyenlere karşı gelenlerin başında Milliyetçilerin başını çeken Sun Yat-sen vardı. Abraham Lincoln ve Fransız Devrimi'nden etkilendiğini söylese de kurduğu Guomindang partisi (KMT) otoriter ve Leninist bir 


575 Philip C. C. Huang, ed., Code, Custom, and Legal Practice in China: The Qing and the Re public Compared 
(Stanford, CA: Stanford University Press, 2001), s. 33; Jianfu Chen, Chinese Law: Context and Transformation (Boston: Martinus Nijhoff, 2008), s. 29. 

576 Chen, Chinese Law: Context, s. 23-28; Huang, Code, Custom, and Legal Practice, s. 15-18. 

577 Gruplaşma ve anayasacılığın Çinde bu dönemdeki başarısızlığı hakkında, bkz. Andrew J. Nathan, Peking Politics, 1918-1923: Factionalism and the Failure of Constitutionalism (Ann Arbor, MI: Center for Chinese Studies, 1998), s. 4-26. 
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felsefe izliyordu. 1927'de KMT, Komünistlerle yollarını ayırdı. Chiang Kai-shek liderliğinde Çin Cumhuriyeti'ne anayasa hizmeti verecek bir parti tüzüğü hazırlandı. 
Bununla birlikte 1946'da Çin Cumhuriyeti'ne gerçek bir anayasanın yazılmasıylabitecek olan KMT'nin tek parti dönemi başladı. 1949'da Komünistlerin zaferi ile Tayvan'a çekilen KMT hükümeti olağanüstü hâl güçlerini kullanarak bu “Komünist İsyanı Devri'nde” bir diktatörlük olarak yönetimde kalmaya devam etmiştir. 
Tayvan'daki Çin Cumhuriyeti ancak 1991'de “isyanın” resmi olarak sona ermesi ve askeri yönetimin kaldırılmasıyla gerçek anayasal bir hükümete kavuşmuştur.”78 


Yirminci yüzyılın başlarında çıkarılan anayasalar çok da önemli değildi fakat aynısı 1929-1930 arası KMT'nin çıkardığı medeni kanun için söylenemez. Bu kanunların bazıları günümüz Çin Halk Cumhuriyeti'nde hâlâ geçerliğini korumaktadır. Reformlar üç temel alanı kapsıyordu, bazıları 1911'de Oing yasalarına önerilen değişimleri baz alarak yapılmıştı. İlk değişiklik Qing’in yasak ve cezalar üzere kurulu yasa sisteminden vatandaşların haklarını ve sorumluluklarını belirten bir sisteme geçmek oldu. Tarihte ilk defa Çin vatandaşları devletin altında tebaa olmaktan çıkmış, kendi yasal haklarına sahip bireyler olmuştur. İkinci değişiklik ekonomi yönündeydi. Eski Oing sisteminde mülkiyet baba soyundan aileye bağlıydı. 
Bir mülkü devretmek isteyen bireyin diğer aile üyelerinin iznine ihtiyacı vardı. 
KMT kanunlarına göreyse mülk kişiye aitti ve kişi istediği gibi mülkünü devredebilirdi. Qing hukukunda “ufak meseleler” diye geçen tazminat ve sözleşmelerle ilgili hususi kanunlar artık yürürlüğe gitmişti. Ve sonunda kanunun baba soyuna verdiği imtiyaz, kadınlara tam miras alabilme ile mahkemede miras için dava açabilme hakları verilerek ortadan kaldırıldı. Bu konu Çin hukuk reformunun Japon reformunu geçtiği bir meseleydi.°” 


MAO'NUN HUKUKA KARŞI SAVAŞI 


1949'da Çinli Komünistler iktidarı ele geçirdi ve ana kara Çin topraklarını yabancı işgalinden kurtarıp merkezi devletin egemenliğini sağladı. “Büyük Önder” Mao Zedong o kadar önem kazanmıştı ki hukuka dair her şeyi ayak altına alacak bir diktatörlük kurabilmişti. Hanedan Çini'nde imparatorlar mutlak güce sahip olmuş olsa da bu güç gerçekte sarayın çalıştığı karmaşık gelenekler ve bürokrasi sayesinde 


578 Chen, Chinese Law: Context, s. 80-85. Çin medeni kanunu geleneğinin gösterdiği devamlılıklar için, bkz. 
Kathryn Bernhardt ve Philip C. C. Huang, ed., Civil Law in Oing and Republican China (Stanford, CA: Stanford University Press, 1994). 

579 Huang, Code, Custom, and Legal Practice, s. 50-62. Orta Çağ'da Avrupada Katolik kilisesinin babasoyluluğun pahasına kadınlara vesayet hakkı vermesi geniş sülalelerin yok olmasına yol açmıştır. Bölünmüş sülalelerin günümüze kadar hayatta kaldığı Çinde bu ancak 1930'larda gerçekleşmişti. Bkz. Fukuyama, Origins of Political Order, ksm. 17. 
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kısıtlanıyordu. Mao'nun ulaştığı güce eş bir güç elde etmiş imparator azdır. Bunu yapabilen sadece üç örnek bulunabilir: M.Ö. üçüncü yüzyılda Çin topraklarını birleştiren imparator Oin Shi Huangdi, yedinci yüzyılda Tang Hanedanı'nın “Kötülük İmparatoriçesi” Wu Zhao ve on dördüncü yüzyıldaki ilk Ming imparatoru Zhu Yuangzhang. Mao'nun Shang Yange saygı duymasının sebebi ortadaydı. Shang Yang, Çin topraklarını bir araya getiren Qin devletinin Legalist diktatör lideriydi.”*9 


Mao'nun iktidara geldikten sonraki ilk icraatı tek bir hamleyle KMT hükümetinin getirdiği tüm kanunları kaldırmak oldu. Kanun gerektiği yerde Çin Komünist Partisinin (ÇKP) düşmanlarına karşı, onları yok edecek keyfi kanunlar uydurulmuştu. 1952-1953'te hukukun kendisi düşman ilan edilmişti; önceki milliyetçi hükümetin hâkimleri ve başka elemanları ortadan kaldırılmış yerlerine partiden insanlar getirilmişti. Ceza kanunu varsayılan iç düşmanlarla savaş için bir silah olarak kullanılmış, polis yargıdan ayrı hareket etmeye başlamıştı. Polis birçok toplama kampı inşa etmiş, “toprak sahipleri”, “devrim karşıtları” ve “zengin köylüler” gibi gruplara karşı savaş açmıştı. Özel mülkün kaldırıldığı bu ülkede medeni kanun diye bir şey de kalmamıştı. Başkan Zhou Enlai 1958'de “Neden proletarya kanunlarla sınırlansın? ... Kanunlarımız ekonominin temelimizin gelişmesine uyar bir şekilde yaratılmalıdır. Kurumlar ve kurallarımız sabit olmamalıdır. Değişimden korkmamalıyız. Biz devamlı devrimin savunucularıyız. Hukuk devrimin devamını sağlayacak şekilde olmalıdır... Bugün çıkardığımız kanunu yarın değiştirmemiz yanlis olmaz.” Mao “hukukun değil insanın üstünlüğüne bağlı olmalıyız” demiştir.”* 


Tabi ki hiçbir toplum kuralsız yaşayamaz. Komünist Parti 1950'lerde ekonomiyi düze getirip kalkındırmak için Sovyetler Birliği'nden aldıkları kanunları kendilerine uyarlamaya başladı. Fakat bu sürece 1957'de Sağcılar Karşıtı Hareket ve 1958'de Büyük Atılım hareketi ile son verilmiştir. Büyük Atılım ideoloji ile beslenen bir topyekün sanayileşme hareketiydi fakat sonuçta kıtlığa ve otuz altı milyon insanın ölümüne neden olmuştur.” Bu felaketten sonra 1960'ların başında hukuk sistemini yeniden inşa etmek üzerine çalışmalara başlandı fakat bu hareket de 1966- 
1976 arasındaki Mao'nun Kültür Devrimi ile son buldu. Mao'nun devrimi kanun 
bazlı bir yönetim imkânını ortadan kaldırdı. 1930'larda Stalin'in Sovyet Komünist Partisi içinde yaptığı tasfiye hareketleri gibi bu devrim de hükümetin işleyişine engel olmuş, parti içinde bir korku ortamı oluşturmuştur.” 

580 Konfüçyüsçü-Legalist tartışmasını anlayan Mao dönemi bir kitap için Li Yu-ning, Shang Yang's Reforms 

and State Control in China (White Plains, NY: M. E. Sharpe, 1977). 

581 Alıntılanmıştır, Chen, Chinese Law: Context, s. 49. Ayrıca bkz. Lubman, Bird in a Cage, s. 72-74. 
582 Yang Jisheng, Tombstone: the Great Chinese Famine, 1958-1962 (New York: Farrar, Straus and Giroux, 
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1978'DEN SONRA HUKUK SİSTEMİNİN YENİDEN İNŞASI 


Mao'nun ölümü ve bundan sonra yapılan reformlar sonucu ortaya çıkan Çin'i anlamak için Kültür Devrimi'ni yaşayanların geçirdiği travmayı anlamak gerekir. Bu devri atlatan Komünist elit yirminci yüzyılın en iyi devlet adamlarından olan Deng Xiaoping liderliğinde bir daha asla Mao tarzı bir diktatörlüğe izin verilmemesi gerektiği konusunda hem fikirdi. Bu yüzden gelen siyasi reformlar gelecekte başa geçebilecek ve Mao gibi toplumu kasıp kavuracak bir olası karizmatik liderin güçlerinin kısıtlanması üzerineydi. Dahası parti, kanunu hükümete yönelik şikayetleri denetim altında tutmak için kullanabileceği bir araç olarak görüyordu. Sonuç olarak Mao'nun ölümünden neredeyse kırk yıl sonra Çin daha çok hukuk ve geleneksel bürokrasi ile yönetilen bir topluma dönüştü. 


Fakat bu hukuk üstünlüğünün sağlandığı anlamına gelmiyor. Çin Komünist Partisi'nin liderleri birbirleri ile ilişkilerini düzenleyecek kanunlar üzerinde anlaşsa da hiçbir zaman kanunun partiye üstünlüğünü kabul etmemişlerdir. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana gelen anayasaların gelişmesi Komünist Parti'nin gerçek hukuk üstünlüğünü sağlamada başarısızlığını göz önüne koyar. 


Neredeyse her Komünist ülke eski Sovyetler Birliği'ni kendine örnek alarak gerçekte siyasi gücü sınırlamada hiçbir şekilde etkisi olmayan göstermelik anayasalar çıkarmıştır. Çin Halk Cumhuriyeti'nin ilk anayasası 1954'te çıkarılmıştır. Partinin 
1949 Ortak Program'ında yayınladığı Sosyalist ilkeler ve Sovyetler anayasasından 
alınan parçalar ile oluşturulmuştur. 1975 Kültür Devrimi sırasında bu anayasadaki yavaş yavaş uygulamaya sokulması planlanan “sosyalist dönüşüm” programı reddedilmiş yerine daha solcu ve açıkça partinin devleti diktatörlükle yönetmesini sağlayan bir anayasa getirilmiştir. 

1976'da Mao'nun ölümü ve sözde Dörtlü Çete'nin düşüşü ile 1978, 1982, 1988, 1993, ve 2004'te yeni anayasalar ve büyük anayasal düzenlemeler oluşturulmuştur. 
Bu düzenlemelerin temelinde siyasette sağa ve piyasa ekonomisine doğru açılıma doğru yönelim vardı. Örneğin 1982 anayasasındaki 18. Madde yabancı yatırıma zemin hazırlamış ve korunmasını sağlamıştır. 1988'deki düzenlemeler toprak kullanım hakkının ticari amaçla devredilmesine taban hazirlamistir.1992’deki düzenlemede “sosyalist piyasa ekonomisi” ifadesi “planlı ekonomi” ile, “devletçe idare edilen şirketler” ifadesi “devlete ait şirketler” ile değiştirilmiştir. Yeni versiyonlar bazı yetkileri partiden alıp devlete geri vermiştir. Bu ekonomiyi yönetmede devletin rolünün partiye kıyasla daha önemli olduğunun anlaşıldığını gösterir. 


Bu anayasal düzenlemeler partinin davranışlarını denetleyecek ciddi güce sahip yasalar olmaktan çok partinin izleyeceği yeni siyasetin yolunu gösterici işaretlerdi. 
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Günümüz Çin anayasası birbirine zıt iki prensip üzerine kuruludur. Bir yandan 1978'de Deng Xiaoping “demokrasi kurumsallaştırılmalı ve kanunlaştırılmalıdır. 
Böylelikle kurumlar ve kanunlar, liderler ya da liderlerin fikirleri değişti diye değiştirilemez” der.” Çin anayasasına göre seçimle gelen Ulusal Halk Meclisi (National People's Congress, NPC) ve diğer alt halk kongreleri “devlet gücünü en önemli organlarıdır”. Dahası Komünist Parti anayasaya uymak zorundadır. Sinolog Kenneth Lieberthal'a göre 1978'den sonra NPC, daha önce parti tarafından siyasetle alakası olmadığı düşünülen alanlarda “kayda değer sayıda kanun” çıkarmıştır. Bu yeni sistem Mao idaresindeki kanunsuz devlete kıyasla tam bir tezat oluşturmaktadır.”* 


Diğer yandan anayasanın başladığı Dört Temel Prensip hükümet ve meclisi sıkı kontrol altında tutarak siyasi sistemin Komünist Parti yönetiminde kalmasını garantilemektedir. Parti dışında kimsenin anayasayı değiştirme hakkı yoktur ve anayasaya dair her belge üzerine tartışma olmadan NPC tarafından mühürlenmektedir. 2004 anayasa düzenlemelerine dek parti bazı konularda akademisyenler ve diğer yorumcular tarafından açıkça tartışılmasına izin veriyor gibi görünüyordu. 
Fakat bu tartışmalar değişikliklerin son halinin NPC'ye onaylaması için dikte edilmesiyle son buldu. Parti açıkça kanunların üstünde hareket etmektedir. Hanedan Çin'inde olduğu gibi kanun egemenliğin kaynağı olarak değil yönetimin bir aracı olarak kullanılmaktadır.” 


KURALLARIN YAYILMASI 


Çin 1978'de reformların başlangıcından bu yana hükümetin alt kısımlarının gücünü sınırlayıp davranışlarını kontrol altına alan resmi kanunlar ve gayriresmi kuralların oluşturulmasında büyük oranda artış görmüştür. Yalnızca çıkarılan kanunların sayısının artması değil karar verme sürecinde etkilerinin artması açısından kanunla yönetime geçilmeye başlandığı söylenebilir. Kurallara dayalı karar verme sisteminin yayılımı ve bu sistemin kısıtlamaları iki alanda görülebilir: mülkiyet hakları ve Komünist Parti içinde üst konumlara terfi olmaya dair düzenlemelerin var olması. 


Deng dönemi reformları başladığında Çin özellikle hususi ve medeni kanunlar alanlarında büyük bir eksiklik içindeydi. Ekonomik büyümeyi teşvik etme isteği ve piyasa ekonomisisözleşmeler, ortak işler, arazi kullanımı, sigorta, işçi-işveren arası hakemlik ve benzer konularda birçok yeni kanunun hızlıca çıkarılmasına sebep oldu. Günümüz Çin Halk Cumhuriyeti'nde kanunlar, 1890'larda Japonya'nın s4 Alnkilarımıştır Duba; Bird in a Cage, s. 124. 

585 Kenneth Lieberthal, Governing China: From Revolution to Reform, 2. b. (New York: Norton, 2004), s. 


176-77. 
586 Chen, Chinese Law: Context, s. 70-83. 
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Almanya'dan topluca kanunlarını alma örneğinin tam aksine seçmeci bir şekilde birçok kaynaktan parça parça alınmaktadır. Örneğin ceza kanunu hâlâ büyük oranda Çin Halk Cumhuriyeti'nin ilk günlerinde Sovyetlerden alınan yasalar üzerine kuruludur. 1986'da NPC açıkça Alman medeni hukukundan etkilenerek yaratıldığını söylediği Medeni Hukukun Genel İlkeleri'ni (MHGİ) kabul etti. Aslında bu uyarlama Japonya'nın Alman kanunlarını uyarlaması bunun üzerine KMT hükümetinin de 1930'larda Japonya'dan kanunları Çin'e uyarlamasını içeren bir süreç sonucu gerçekleşmiştir. 1949'da resmi olarak KMT'nin kanunlarının yürürlükten kaldırılmasına rağmen Jianfu Chen'in dediği gibi “KMT Medeni Kanunu... Çin Halk Cumhuriyeti'nde sivil hukukun temelini oluşturmuştur. “87 


Çin'in Avrupa sivil hukuk geleneğinden aldıkları arasında vatandaşların yasadışı davranışlar üzerine hükümete dava açabilme hakkı da vardı.1989'da NPC hangi durumlarda hükümete karşı çıkılabileceğini belirleyen İdari Hukuk Kanunu'nu çıkardı. Parti bunu hükümetin alt kısımlarını disipline getirecek bir araç olarak görüyordu. MHGİ'nin kabulünden bugüne dek bu konularda açılan davaların sayısı artış göstermiştir. Fakat bu tip davalar faydalıkları açısından sınırlıdır. 1990'larda yapılan bir araştırmaya göre en gelişmiş bölgelerde bile davacının hükümete karşı bir davayı kazanma oranı yüzde 16'ıydı. Dahası yalnızca hükümetin dava edilmesine izin vardı. Partiye asla böyle bir dava açılamaz.”8 


MHGİ altında Batı kaynaklarından alınan medeni kanun Batı tarzı bir hususi hukuk sisteminin temellerini hazırlamıştır. Kanun mülk sahibi olabilen, sözleşme yapabilen, mülk devredebilen ve haklarını mahkeme önünde savunabilen bağımsız hukuki bireylerin olabileceğini kabul ediyordu. Reformcuların karşısında partideki mülkün “halkın tümüne” (yani devlete) ait olması gerektiği ideolojisine inananlar vardı. Bu anlaşmazlığı bir kullanım hakkı sistemi yaratarak çözdüler. Bu sistemde devlet mülkün resmi sahibi fakat mülkün kullanım hakları satılabilir, devredilebilir ve ipotek edilebilir. Yani Çin'in gelişen gayrimenkul piyasasında hiç kimse teknik olarak tek bir eve dahi “sahip” değildir. Kira sistemine benzer bu sistem bir ücret karşılığı yetmiş yıla kadar mülkün kullanım haklarının devredilmesini içerir.” 
Sözleşmelerle ilgili kanunlar da buna benzer bir şekilde bireysel haklar ile mutlak 
587 Jianfu Chen, Chinese Law: Towards an Understanding of Chinese Law, Its Nature and Development (Boston: Kluwer Law International, 1999), s. 220; Lubman, Bird in a Cage, s. 178. 

588 Minxin Pei, “Citizens v. Mandarins: Administrative Litigation in China,’ China Quarterly 152 (1997): 
832-62; Kevin J. O'Brien ve Lianjiang Li, “Suing the State: Administrative Litigation in Rural China,’ China Journal 51 (2004): 75-96; Lubman, Bird in a Cage, s. 212-14. 

589 Chen, Chinese Law: Towards an Understanding, s. 237-42, 337-38; Lubman, Bird in a Cage, s. 178-80; 


Chen, Chinese Law: Context, s. 374-78. Bu kanunlar 2007de meclisten geçen büyük bir tasarıyla daha değiştirilmiş ve genisletilmistir. 
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devlet gücü arasında dengeyi sağlamaya çalışmaktadır. Tam sözleşme özgürlüğü olduğu söylenemez çünkü devletin sözleşmeye sonradan müdahale etme veya sudan sebeplerle tamamen feshetme hakkı vardır.” 


1986'daki MHGİ kapsamlı bir medeni kanun olması amacıyla değil daha sonra gelecek plansız ve amaca özel kanunları içine kabul edebilecek genel ilkeler bildirgesi olması için hazırlanmıştı. Dahası kanun bazı ideolojik ve siyasi amaçlara uyması için değiştirilmişti. Örneğin, hukukta kişi tanımını yaparken Alman ve KMT yasaları gerçek kişi ile tüzel kişi arasında ayrım yapar. MHGİ'de gerkçek kişi tanımı yerine bir vatandaş fikri getirilmiştir. Bu küçük gibi görünen değişiklik Çin ve Batı hukuku arasındaki farkın anlaşılması için hayati önem teşkil eder. Batı hukukunda gerçek kişi devletten bağımsız olarak bazı haklara ve görevlere sahip bir varlıktır. Çin hukukundaki vatandaşlık devletin kişilere verdiği bir şeydir.”*! Günümüz Çin hukuku Oing geleneklerinde olduğu gibi kişilerin bağımsız haklarını tanımamakta ve mülkiyet hakkının devlet tarafından bahşedilen bir şey olarak görmektedir.” Pratikte devlet istediği anda yasal bir şekilde herkesin mülküne el koyabilir. Devlet zaman zaman huzursuzluğu yatıştırmak için hukuk üstünlüğünü ön plana almıştır. Bu sıradan Çin vatandaşları arasında yasal hakları hakkında bir bilinç oluşmasına sebep olmuştur. Fakat bir yandan da aşırı tutarsız uygulamalar sonucu beklentilerin hayal kırıklığına uğramasından hukuka karşı duyulan güvensizlik de artmıştır.” 


Günümüz Çin'i giderek Kanunlaşan bir devlet olsa da Batı tarzı mülkiyet ve sözleşme haklarına sahip değildir. Teoride hükümet şahsi mülk kavramını kabul etmemiştir. Şahsi mülkü korumak üzerine kurulu bir hukuki sistem de yoktur. Reform döneminin başlangıcından bu yana otuz yıldır Çin hukukunda, mahkemelerinde ve kanunlarında birçok atılım görüşmüştür. Fakat yasama hâlâ Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya'da görüldüğü gibi bağımsız değildir. Çin'de iş yapan Batılı şirketler zorlu bir yolu kat etmektedir. Yabancı yatırıma dair kurallar git gide daha açık bir şekilde oluşturulmaya devam ediyor olsa da birçok yabancı iş adamına göre Çinli ortakları sözleşmeleri yasal sorumluluğu olan bir belgeden çok aralarındaki 
590 İlk maddeler yabancılar ve devlet arasındaki antlaşmalar içindi. Çine yabancıların doğrudan yatırım 

yapmasını sağlamak için erkenden getirilen bir reformdu. 1999'da daha genel bir Çin Halk Cumhuriyeti 

Sözleşme Kanunu'nu bunun yerine getirilmiştir. Bu kanun devlet ve özel şahıslar arasındaki antlaşma 

ilişkilerini düzenler, hakemlik prosedürleri ve maddi tazminat konularını belirliliğe kavuşturur. 

591 Chen, Chinese Law: Towards an Understanding, s. 224-27. 
592 Bkz. Franz Schurmann, “Traditional Property Concepts in China,” Far Eastern Quarterly 15, no. 4 
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593 Kevin J. O’Brien, “Villagers, Elections, and Citizenship in Contemporary China,’ Modern China 27, no. 
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şahsi ilişkinin bir sembolü olarak görmektedir. Yabancılar, özellikle devletin sahip olduğu şirketler gibi arkasında güçlü siyasi destek bulunan şirketlerle iş yaparken haklarının ihlal edildiğini görmüşlerdir.” 


Çin'de sözleşme ve mülkiyet haklarının korunması hukuki olmaktan çok siyasi meseledir. Çin Komünist Partisi mülkiyet hakkını korumayı kendi çıkarları yönünde olarak gördüğü için seçmektedir. Fakat parti bu hakları ihlal etmeye kalkarsa kendi içinde bir siyasi kontrol mekanizması dışında ona karşı koyacak hukuki bir sistem yoktur. Belediyeler ve müteahhitler yaşam siteleri ve alışveriş merkezleri gibi ticari gayrimenkul için ya da yollar, barajlar, hükümet binaları kamu binalarının yapımı için köylülerin topraklarına göz dikmiştir. Müteahhitlerin yerel yetkililere rüşvet vererek yasadışı yollarla köylülerin ya da şehirdeki fakirlerin evlerini ellerinden alması yaygındır. Bu günümüz Çin'inde halkın en büyük huzursuzluk sebebidir.”*” 


Sözleşmeler ve mülk hakları dışında en büyük sorun siyasette görev süresi, emeklilik, liderlik konumuna geçiş ve terfi gibi konulardadır. Dünyanın bazı yerlerinde görüldüğü gibi otoriter hükümetlerin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri liderlerin yeterli süre görev yaptıktan sonra bile koltuklarından ayrılmak istememesi ve biri ayrıldıktan sonra onun yerine geçecek kişinin kim olduğunu belirleyecek kurumsallaşmış bir sistemin olmayışıdır.” Demokratikyahut otoriter olsun Sahra Altı Afrika ülkelerindeki bazı başkanların görev sürelerinden bahsetmiştim. 
Arap Baharını tetikleyen sebeplerden biri Tunus'ta Zeynel Abidin Bin Ali yirmi üç, Mısırda Hüsnü Mübarek otuz ve Libya da Muammer Kaddafi kırk bir yıldır iktidarda kalmış olmalarıdır. Eğer bu liderler kendilerinden sonra gelecekleri belirleyecek bir sistemin kurulmasını sağlasa ve sekiz-on sene görev yaptıktan sonra kendi istekleri ile çekilseydi ülkelerinde çok daha iyi liderler olarak anılırlar, devrimlere kurban gitmezlerdi. 

594 Chen, Chinese Law: Towards an Understanding, s. 341-53. 

595 Zayıf mülkiyet haklar meselesi çoğunlukla toprak kullanımıyla ortaya çıkmaktadır. Cografyaci You-tien 
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dan şehir-kırsal sınırlarındaki yetki alanlarından ekonomik pay alan yerel hükümetlerin) sahip olduğu merkezi güçtür. Arazi üzerine çatışmalar genellikte yasız mahkemelerde değil toplumsal istikrar için arzu duyan, ekonomi büyümede menfaatlerini dengelemeye çalışan idari makamlarda masaya yatırılır. 
2000'lerden günümüze kadar ki Hu Jintao yıllarında parti istikrara fazlaca vurgu yaptı ve bunun için genellikle mevcut mülk «ahiplerine tavizler verdi. Bkz. Hsing, The Great Urban Transformation: Politics of 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Çin'deki otoriterinin istikrarını ve devamlılığını sağlayan faktörlerden biri Çin Komünist Partisi'nin bu konular hakkında kurallara sahip olmasıdır. Çin anayasası açıkça üst düzey yöneticilerin en fazla on sene başta kalabileceğini belirtmektedir. 
Deng Xiaoping'in emekliliğinden bu yana iki on yıllık dönem geçmiş, 2002'de on altıncı parti meclisinde, 2012'de de on sekizinci parti meclisinde yeni liderler seçilmiştir. Daha resmi olmayan kurallar da bulunmaktadır. Mesela altmış yedi yaşını aşmış kimse Komünist Parti Politbürosu Daimi Komisyonu'na aday olamaz. Partinin alt kademeleri için de daha genel zorunlu emeklilik kuralları bulunmaktadır. En üst düzeylerde liderlik seçimlerinin neye göre yapıldığı gizem konusu olsa da en azından liderlerin değişimini sağlayan kurumsallaşmış bir sistem vardır.” 


Bu kurallar Mao'nun Büyük Atılım ve Kültür Devrimi'nin doğrudan sonucu olarak oluşmuştur. Stalin yönetimindeki Sovyetler Birliği'nde olduğu gibi partinin üst düzey üyeleri kontrolsüz karizmatik bir liderin diktatörlüğü altında çok çekmişti. 
Bu sebeple daha sonra koydukları birçok kural böyle bir liderin bir daha gelmesini engellemek üzere oldu. 2012'de Chongging'de parti lideri Bo Xilai'nin işinden alınmasının ardında yatan sebeplerin popülist söylemler ve Mao dönemi nostaljisini kullanarak böyle bir karizmatik imaj yaratmaya çalışması, bu imajını kullanarak Politbüro'nun Daimi Komisyonu'na girmeyi hedeflemesi olduğu söylenir. 


Bo Xilai olayı günümüz Çin'indeki kural bazlı karar verme sisteminin avantajlarını ve dezavantajlarını göz önüne serer. Bir yandan görevi devretme, terfi ve liderlikte gözü olan genç siyasetçilerin yapması gereken kabul edilebilir siyasi davranışlar üzerine resmi ve gayriresmi kurallar bulunmaktadır. Diğer yandan bu kurallar siyasi güce sınır koyabilecek gerçek anayasal kanunlar kadar güçlü değildir. Bu kurallar yönetimdeki Komünist Parti elitinin, özellikle Kültür Devrimini görmüş olan yaşlı kesimin, fikir birliği sonucu ortaya çıkmış, onların kolektif görüşlerini bildirmektedir. Ama kuralların kendileri o aynı liderler istedikleri anda hiç kimseye sormaksızın değiştirilebilir. 


Latin Amerika'daki liberal demokrasi ile yönetilen birçok ülkede demokrasiyle başa gelenler anayasanın izin verdiği görev süreleri dolduktan sonra bile koltuklarında kalmak için çaba sarf etmiştir. Arjantin'de Calos Menem ya da Ekvador'da Rafael Correa gibi bazıları ülkelerinin anayasalarını değiştirmeyi başarmıştır. Fakat bu kurallar daha güçlü bir hukuk üstünlüğü sistemine bağlı olduğundan bu tip çabalar siyasi olarak zorlu olmuş ve edinilen başarılar her zaman kalıcı olmamıştır. 
Örneğin, Menem ikinci başkanlığından sonra bir kere daha adaylığını koymuş fakat 


597 Lieberthal, Governing China, s. 211; Melanie Manion, Retirement of Revolutionaries in China: Public 
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bu sefer başarılı olamamıştır. Kolombiya'da Alvaro Uribe ikinci kez adaylığını koyabilmek için anayasayı değiştirdikten sonra üçüncü defa adaylığını koyunca A nayasa Mahkemesi'ni karşısında buldu. Çin'in liderlikle alakalı birçok kuralı olmasına rağmen, bu örneklerde olduğu gibi, resmi güç sınırlamalarına sahip değildir. 


Çin'de siyasi otoriteyi sınırlayacak bir hukuk üstünlüğünü hâlâ inşa aşamasındadır. Fakat hukuk üstünlüğünün altyapısı şimdiden hazırlanmıştır. Çin'in gelecek reformlarının izlemesi gereken yol anayasaya bağlı kalmak üzerine olmalıdır.” 
Bu yüzden Çin'in şu anki lideri Xi Jinping 'in anayacılığa karşı yaptığı yorumlar oldukça gericidir. 


598 Bu iddia için, bkz. Andrew J. Nathan, “Chinas Constitutionalist Option,” Journal of Democracy 7, no. 4 
(1996): 43-57 
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Çin'in en büyük tarihi mirası nasıl kaliteli bürokratik sistemi olmuştur; Çin'in parti-devlet yapısı; Çin'de bürokratik özerklik ve nasıl sağlandığı; “kötü imparator” sorunu ve Çin'in neden nihai olarak demokratik 


sorumluluğa ihtiyaç duyduğu 


Erken Han Hanedanı döneminde, İsa'nın doğumundan birkaç yüzyıl önce, Çin'in merkezi hükümeti daha sonra Max Weber'in modern bürokrasinin özellikleri olarak tanımlayacağı özelliklere sahipti. Hükümet kadastro ölçümleri yaptırabiliyor ve ülke nüfusunun çoğunluğunu kayıt altında tutabiliyordu. Okur-yazar, iyi eğitimli ve işlevsel bir hiyerarşiye sahip bir şeklinde organize edilmiş merkezi bir bürokrasi yaratılmıştı. Yetenekli fakat fakir gençlerin toplumda sınıflarını yükseltmelerini sağlayacak kamu personeli alma sınavları bu dönemlerde başlatılmıştı. Bu bürokrasi büyük köylü nüfustan toprak vergisi toplayabiliyor, onları gerektiğinde orduya çağırabiliyordu. Çin devleti özellikle ticareti düşünerek kullanılan ölçü sistemlerini standartlaştırmıştı. Bürokraside de tarafsız olunmaya çalışılıyordu. Merkezi hükümet bölgelerdeki yerli halk ile yakın aile bağları kurmamaları için yetkililerinin görev yerlerini sürekli değiştiriyordu. Sivil hükümet orduyu sıkı kontrol altında tutuyor, onu sınır bölgelerinde tutarak saray politikalarına dahil olmasının önüne geçiyordu. Çin devleti Çin Seddi, ticaret için ulaşım ve kurak tarım arazilerine sulama imkânı sağlayacak kanallar gibi büyük kamu projelerini gerçekleştirecek kaynaklara ve teknik kabiliyete sahipti. Devlet istediği zaman despotlaşabilecek, büyük nüfus kitlelerini göçe zorlayıp elitlerin mallarına el koyabilecek güce sahipti.” 

Modern devletlerin yapıp Han Hanedanı dönemindeki hükümetin yapmadığı birçok şey vardır. Örneğin, umumi eğitim, sağlık ve emeklilik güvencesini sağlamamıştır. Kamusal malların dağıtımı çok ilkel konumdaydı, çoğunlukla taşraya ula- 


şamıyordu. Çin Seddi ve Büyük Kanal gibi ünlü projelerin tamamlanması yüzlerce 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yıl sürmüştür. Kamu sınavları sistemi çok da yerine oturtulamamıştı ve on dördüncü yüzyıldaki Ming Hanedanı dönemine kadar da oturtulamayacaktı. Dahası Çin'in bu zamanının ilerisindeki modern sistemi kalıcı olamamıştı. Merkezi devlet üçüncü yüzyılda parçalandı ve tekrar birleşmesi bir üç yüz yıl daha aldı. Sui ve Tang Hanedanları döneminde tekrar birleştirildikten sonra devlet liyakate dayalı yollarla elitlerin yönetime geldiği sistemden aristokrat ailelerin devlete hâkim olduğu bir sisteme dönüşmüştü. O zamanda da şimdi olduğu gibi hükümet memurları arasında yozlaşma çok büyük bir problemdi. Bu siyasi gelişim ve siyasi çöküş döngüsü yirminci yüzyılın başına kadar süregelmiştir. 

Bana göre 1978 reformları ile ortaya çıkan Çin devleti Mao dönemi ya da Çin'in kopyalamaya çalıştığı Sovyetler devletine nazaran klasik dönem Çin devletine daha çok benzemektedir. Şu anda buna katkısı olanlar bunun bilincinde olmasa da günümüzde Çin uzun yıllardır süregelen bir siyasi geleneğin geri gelişini sağlamak için çalışmaktadır. 


Bir taraftan bakınca bu iddia gülünç görünebilir. Günümüzde Çinli devlet memurları Qing saray törenlerini düzenlememekte, ya da saçlarını o zamanlarda olduğu gibi örmemektedir. Artık Konfüçyüsçü klasikleri değil Marksist-Leninist öğretiler, mühendislik kitapları ve Batı'nın işletme literatürünün bir karışımı üzerine eğitiliyorlar. Mao dönemi parti kadrosu veya Sovyet tarzı bürokratlık geleneğinin izleri hâlâ günümüz parti ve devlet yetkililerinin davranışlarında görülebilir. Çalışma grubu (danwei) veya nüfus kayıt sistemi (hukou) o dönemde yaratılan birçok resmi uygulama hâlâ devamlılıklarını sürdürmektedir. Fakat hükümetin isleyişine yüzeysel olarak bakmazsak işleyiş şeklindeki tarzda geçmişle olan benzerlikleri görebiliriz. 

1978 sonrası Çin hükümetinin işleyişi üzerine yapılan değişikliklerin yanı sıra 
ekonomi alanında yapılan değişiklikler de çok önemlidir. Merkezi planlı ekonomiden daha açık ve piyasa bazlı ekonomiye geçiş buna altyapı oluşturacak değişiklikler hükümetin yapısında yapılmış olmasaydı gerçekleşemezdi. Çoğu gözlemci ekonomik politikadaki değişiklikler üzerinde durmuş fakat bunu mümkün kılan siyasi altyapıyı göz ardı etmiştir. 


MAOCU DEVLETİN GERİLEMESİ 


Başkan Mao liderliğinde Çin devleti Çin Komünist Partisi altında siyasileştirilmiş ve o partiye tabi edilmişti. Daha sonra Kültür Devrimi zamanında devlet de parti içi hiyerarşi gibi neredeyse yok edilmişti. 
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Bu kitapta daha önce bahsi geçen konularda bürokrasinin siyasileştirilmesi, bir devletin makamlarını kendi çıkarları için kullanmak isteyen siyasetçiler tarafından ele geçirilmesi olarak tanımlandı. Buna örnek olarak Jackson devriminden sonra Amerika veya yeni demokratikleşip kendilerini küresel siyasi arenaya sokan Yunanistan ve İtalya gösterilebilir. 


Çin'de devlet çıkar peşinde siyasetçiler tarafından değil, ideolojik sebeplerle hareket eden disiplinli bir Leninist parti tarafından ele geçirilmişti. Bolşevik modelini örnek alarak, Leninist bir parti, çekirdeğinde sıkı bir hiyerarşi içinde düzenlenmiş ideolojiye sağdık elit üyelerden ve toplumun geri kalanına erişebilmelerini sağlayacak kitlelerden oluşur. Kültür Devrimi'nden önce parti üyeleri Çin'in toplam nüfusunun yüzde 2,5'ine tekabül ediyordu. Bugün 86 milyon üyesiyle toplam nüfusun yüzde 6’sını oluşturur. 


Parti içi hiyerarşi devlet içi hiyerarşiyi izlemektedir. Yerel parti komitelerinden belediyelere, bölgesel yönetim birimlerinden ulusal Merkezi Komite'ye; Politbüro, Polirbüro Daimi Komisyonu ve son olarak parti başkanı. Devletin kontrolü birkaç mekanizma ile sağlanır: En üst seviyede tüm bakanlıklar dahil devletin biitün öğeleri bir atanmış parti üyesi tarafından yönetilir. Yerel seviyede her şehir mahallesi, köy ve çalışma grubu parti kadrosundan biri tarafından denetlenmektedir. 
1950'lerde Çin'in “Sovyet” döneminin en üst safhalarında devlet parti ayrımı yüksek merkezi bakanlıklarda en üst seviyedeydi. Siyasi kontrol hiyerarşide aşağı, yerele doğru gittikçe artıyordu.“ 


Çin'in uygulamada Sovyetler örneğinden ayrıldığı bir nokta sivil-asker ilişkisi oldu. Her ne kadar Sovyet Kızıl Ordusu, Bolşevik Devrimi'nden sonra gelen iç savaşta hayati bir rol oynamış olsa da ordu hep Sovyetler Birliği Komünist Partisi tarafından sıkı kontrol altında tutulmuştur. Bu kontrolün göstergesi olarak 1930'larda Stalin'in subayların neredeyse yarısını kanlı bir şekilde tasfiye etmesi gösterilebilir. 
Buna kıyasla Çin'de parti iktidara Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (ÇAKO) hem Japonya hem de Milliyetçilere karşı uzun süreli mücadeleleri sonucunda gelebilmişti. 
Deng Xiaoping ve Mao gibi birçok parti lideri Çin İç Savaşı'nda orduda yer almış başarılı generallerdi. Bu yüzden ÇHKO hep Sovyetlerdeki karşılığına göre daha 


fazla özerkliğe sahip olmuştur.“"' 


Bilinen parti-devlet ilişkisi Büyük Atılım ve Kültür Devrimi ile altüst edilmişti. 
Büyük Atılım, Mao'nun sanayileşmede tümüyle gerçek dışı üretim hedeflerine 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Chinese State (New York: Cambridge University Press, 2000), s. 112-20. 
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erişmek için parti araçlarını kullanarak işçilerin askeri tarzda bir kampanyaya sürüklendiği hareketti. Bu, ekonomiden sorumlu bakanlıkların rutin işleyişini bozmuş, onları alttan üste gelen bu topyekün hareketin içinde kaos ortamlarına dönüştürmüştür. Tüm bunların sonucu kıtlık ve ekonomik felaketti. Yine de parti içi hiyerarşi bundan zarar görmemişti. Fakat aynısı Kültür Devrimi için söylenemezdi. Kültür Devrimi sadece hükümete değil partiye de bir saldırı niteliğindeydi. 
Mao'nun Kültür Devrimi'ni düzenlemesi biraz kendi otoritesini kaybetmekten korkması biraz da bürokratik hükümete olan karşıtlığındandı. Devriminin ateşini yeniden canlandırmak için Mao yerel Devrimci Komiteler gibi oluşumları kullanarak aracıları bir yana bırakıp kendi otoritesini direkt olarak “halk kitlelerine” bağladı. 
Birçok bakanlık yetkilileri bir gün işe geldiklerinde işlerinin çalışanları tarafından ele geçirildiğini gördüler. Stalin'in 1930'larda Sovyet Komünist Partisi'nde gizli polislerini kullanarak yaptığı tasfiyeler gibi Mao, Devrimci Komiteleri ve genç Kızıl Muhafızları kullanarak parti üyelerini taşraya sürdürmüş, infaz ve tasfiye etmiştir. CHKO bu dönemde “disiplini” sağlamak bahanesiyle keyfi bir şekilde kullanıliyordu, çoğu zaman Devrimci Komiteler adına hareket ediyordu. Normalde siyasileşmenin aracı olması gereken parti, kontrol altında tutuluyor ve dışarıdan tasfiye ediliyordu. Bunun sonucu olarak herhangi normal işleyen bir hükümetin oluşma- 


sına imkân yoktu.“*? 


Kültürel Devrim sırasında iki kez tasfiyeye uğramış Deng Xiaoping reformlarıyla hem parti içinde disiplini yeniden sağlamış hem de hükümet otoritesinin yeniden inşa edilmesini sağlamıştır. Deng partinin devlete üstün olması fikrine karşı değildi fakat o ikisinin de kendi kurallarına göre var olması gerektiğine inanıyordu. 
Bu Mao'nun daha anarşist yaklaşımından çok farklıydı. Önceki kısımda anlatılan anayasal düzenleme çalışmaları partinin kendi otoritesini geri kazanmasını sağlamak gerektiği inancının yansımasıdır. Hükümetin siyasette denetmeni olmak için parti geri çekilmeli ve bakanlıkların ekonomide gerekli görülen büyük değişiklikleri yapmasına izin vermeliydi. Aynı zamanda partinin ÇHKO üzerinde yeniden kontrolünü sağlaması gerekiyordu. ÇAKO, Mao'nun ölümünden sonra oluşan hassas siyasi rekabet ortamında bir hakem rolü üstlenmişti. Bilincinde olsa da olmasa da Deng geleneksel Çin hükümetinin kurumsal mirasını parça parça geri getiriyordu. Fakat bu sefer imparator rolünü Komünist Parti oynuyor, hadım parti kadrosu ile dev bir bürokrasiye hükmediyordu. 


Bu ortaya çıkan yeni hükümet Mao'nun mirasına hiç benzememektedir. Bu hükümet çok daha profesyonelleştirilmiştir. 1978 reformlarıyla Çin liyakate dayalı 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kamu personeli seçme sınav sistemini geri getirdi. Siyaset bilimci Dali Yang 1990'lar sonu 2000'ler sonu yapılan bazı reformları işaret ederek bu reformların liyakate dayalı kamu pozisyonlarına gelmek isteyenler arasında rekabetin artmasına ve sınavları geçemeyen çok sayıda memurun disiplendirilmesini sağlamıştır.“ 2012'de Çin çapında 1,12 milyon kişi kamudaki yirmi bir bin pozisyon için yarismistir.™ Çin, üniversite sistemini de geri getirmiş ve üniversitelere girişin zorlu bir rekabet ortamından geçmesini sağlamıştır (bu son noktada birçok Avrupa ülkesi başarısız olmuştur).“” Reformcular Batılı Weber tarzı bir bürokrasi inşa etmeye çalışıyorlardı. 
Fakat bunu yaparken farkında olmadan kendi geleneklerini geri getirmiş oldular. 


Günümüzde Çin hükümeti devasa, merkezi ve oldukça karmaşıktır. Parti hâlâ hükümeti kontrol etmektedir. Üstten alta bürokratik yapısını kopyalamakta ve her seviyede onu denetlemektedir. Yinede parti kontrolü 1990'lardan bu yana azalmaya başlamış ve bu kontrolün türü de büyük ölçüde değişmiştir. 


Her merkezi bürokrasinin ilk karşılaştığı problem delegasyondur. Hanedan Çini sözde başkentteki bürokrasi tarafından yönetiliyordu. Fakat iletişim teknolojilerinin daha çok ilkel olduğu o çağlarda Çin kadar büyük ve kalabalık bir ülkeyi yönetmenin zorluğundan dolayı merkezi otorite gücünü bölgelerde ve özellikle taşrada alt yöneticilere delege etmek zorunda kalınıyordu. Çoğu zaman Chang'an, Luoyang, Kaifeng veya Pekin'deki merkezi hükümetin ülkenin geri kalanında olanlardan haberi olmaz, verilen emirlerin gerçekleştirilmediğini öğrenmeleri aylar hatta yıllaralırdı. Mao sonrası liderler delegasyonun önemini anlamıştı. Çin federal olmayan bir devlet olmasına rağmen merkezden gelen emirlerin gerçekleştirilmesine yardımcı olacak bazı önemli yetkileri bölgelere ve şehirlerine delege etmiştir. 
Bu yüzden Çin içinde farklı bölgelerde aynı konularda çok farklı politikalar izlendiği görülebilir. Guangdong ve Shenzhen gibi güney bölgeleri Pekin'e kıyasla piyasa ekonomisine daha yatkındır. Örneğin, Shenzhen o kadar özelleştirilmiştir ki belediye suyunu yirmi altı farklı şirketten almaktadır. Buna kıyasla Peking'de su devlete ait bir şirket tarafından sağlanmaktadır.“ 


Çin'deki birçok yönetim bölgesi Avrupa ülkelerinden büyüktür. Guangdong ve Jiangsu bölgelerinin ikisi de seksen milyon sabit nüfusa ve bunun haricinde on 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milyonlarca göçmen nüfusa sahiptir. Chongging şehri Sichuan eyaletinden 1997'de ayrılmıştır ve kendi başına otuz milyonu aşkın nüfusa sahiptir. Bunun sonucu olarak merkezi hükümetin bürokratik düzeni eyalet ve şehir seviyelerinde de tekrarlanmaktadır. Herbiri aynı işlevsel makam ayrımlarına ve denetmen parti organizasyonuna sahiptir. 


Çin'in büyüklüğünü yansıtır bir şekilde Çin bürokrasisi devasa boyuttadır ve hızla büyümeye devam etmektedir. Siyaset bilimcisi Minxin Pei'in dediğine göre her ne kadar gerçek rakamları erişmek zor olsa da 2000 yılında kırk milyon kadar memura sahip olduğu tahmin edilmektedir. Çin hükümetinde her alt kademe kendinin bir üstü olan kademenin yapısını taklit eder. Bu da çoğu zaman birkaç otoriten birbiri ile çakıştığı karmaşık bir sistem oluşturur. Örneğin, beldelerin su kaynaklarını yönetmede baş sorumlu belediyedir. Fakat şehir su kaynaklarına su sağlayan eyalet kuruluşu da ve onun üstü milli su bakanlığı bu konuda otoriteye sahiptir.” Dahası Komünist Parti hükümeti her kademede denetleyen benzer küçük bir hiyerarşiye sahiptir. 


ÇİN DEVLETİNİN ÖZERKLİĞİ 
Çin parti-devletini diğer gelişmekte olan ülkelerden ayıracak bir özellik varsa o da sahip olduğu özerkliğin seviyesidir. Çin hükümeti sadece içindeki menfaat grupları için çalışan bir fabrika gibi olmamıştır. Hep kendi siyasi amaçları ve ideolojisi doğrultusunda bağımsızlığını korumuştur. Bu özerklik ülke siyasetinin yönünün belirlendiği Komünist Partinin üst seviye liderlik konumlarında açıkça görülebilir. Daha alt kademelerde de parti kadrosu yukarıdan gelen emirleri uygulamada kayda deger derecede kendi takdirlerine bırakılırlar. Bunların herbirini tek tek ele alacağım. 


Devletin hiçbir şekilde demokrasiye ve kanuna karşı sorumluluk duymayıp yüksek derece özerkliğe sahip olması tehlikeli bir şeydir. Bunun örneği tek bir liderin sınırsız siyasi yetkiye sahip olduğu ve Büyük Atılım, Kültür Devrimi gibi hayallerin peşinde ülkeyi felakete sürüklediği, milyonlarca insanın ölümüne sebep olunduğu Mao dönemindeki Çin'dir. Aynı seviyede özerklik Deng Xiaoping gibi daha bilgin ve gerçekçi bir liderin elinde liberal demokrasiyle olamayacak kadar iyi dönüşümler getirebilirdi. Çin tarzı özerklik devleti liberal demokrasilerin hızlıca çalışmasını engelleyen ve alınan kararları kötü yönde etkileyen çıkar gruplarından, lobicilerden ve resmi prosedürden korur. Halkın yararına hareket eden başarılı 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bir lider ile bu derece özerklik demokrasi ile yönetilen ülkelere kıyasla hükümetin çok daha hızlı çalışabilmesini ve daha köklü değişikliklerin yapılabilmesini sağlar. 


Bu Çin'de çıkar grupları olmadığı anlamına gelmez. K Street tarzı güçlü özel yatırımcı lobiciliği Çin'de olmasa da parti-devlet içinde Maoist statükonun belli versiyonlarını savunan güçlü gruplar bulunmaktadır. Dengin erken reformları özellikle şehirli aydınlar ve öğrenciler arasında beklentileri yükseltmişti. Aynı zamanda eski Sovyetler Birliği'nde yapılan olan Gorbaçov reformları Tiananmen meydanında protesto hareketlerine sebep olmuştur. Haziran 1989'da bu protestolara hükümetin müdahalesi sert ve kanlı olmuştur. Öğrencilerin öldürülmesi erken bir demokrasiye geçiş umutlarını suya düşürmüş ve dünya tarafından kınanmıştı. 
Aynı zamanda parti içindeki solculara daha komünist bir rejime dönüleceği umudunu vermiş oldu. Fakat Deng böyle muhafazakâr bir hamlenin partinin geleceği için kötü bir karar olduğunu düşünüyordu. 1992'de ünlü “güney gezisi” sonrası reformcu politikalarına geri döndü. Ücretleri serbestleştirmiş, bir sürü devlet şirketini özelleştirmiş ve açıkça piyasa ekonomisine geçişi desteklemiştir. Deng istediği amaca kesin ulaşamamış olsa da ülke politikasını bu kadar köklü değiştirebilmesi Çin devletinin bu dönemdeki özerkliğine bir kanıttır. 


ÇKP hükümetin alt kademelerine gelen emirleri gerçekleştirme konusunda yüksek derece özerklik sağlamıştır. Çin'in eyaletleri ve şehirlerine delege ettiği bu gücü çeşitli politikaları kendi yerel durumlarına uyacak şekilde uyguluyor olmalarında görebiliriz. Bu otorite çoğu zaman Pekin'deki bakanlıkların istedikleri ile çakışmakta ve hatta onlara üstün gelmektedir. 


Çoğu Batılı gözlemci reformların her eve sorumluluk yükleyerek piyasa teşviki yapması üzerinde durur. Bu sistem tarımın kolektif düzenden çıkarılmasını ve köylülerin kendilerine daha çok pay alabilmesini sağlamıştır. Üzerinde durulan bir nokta da yabancı yatırıma açık dört özel ekonomi bölgesinin yaratılmasıdır. 
Bu değişiklikler çok önemlidir: Reformların ardından özel yatırımların işe dahil olmasıyla dört yıl içinde tarımda üretim iki katına çıkmıştır. İthalat sanayileri de Shenzen gibi güney şehirlerinde büyümeye başlamıştır. Aynı derecede öneme sahip olan yönetim yapısına getirilen değişikliklerdir yerel hükümetlere finansal sorumluluk sistemi girmiştir. Siyaset bilimci Jean Oinin altını çizdiği nokta, erken kazançların sadece özel sektörle değil yerel hükümetlerin neredeyse kendilerini kârpeşinde şirketlere dönüştürdükleri sözde köy ve kasaba şirketleri (KKŞ) sayesinde elde edilmiş olduğudur.9*8 
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Batı tarzı sivil yönetimin temel ilkelerinden biri kamu sektörünün elde ettiği kârı elinde tutmaması kuralıdır. Bu sayede bu sektörler daha çok kâr etmek için masrafları kısma yoluna gitmez. Bu nedenle bazı sektörler finans yılının sonuna gelindiğinde biriken parayı harcamak için fazladan çaba sarf etmektedir.°” 


Çin'in parti-devleti yerel hükümetlerin kârı kendi istekleri doğrultusunda kullanmalarına izin vererek bu konuya farklı yaklaşır. Yerel yönetimlere sıkı bütçe kısıtlamaları konur, bazı vergileri toplama yetkisi verilir ve bu vergi gelirine ek olarak kâr edebilen şirketler kurmalarına izin verilir. Bu tür kazançların yüzde yetmişi yeniden yatırım olarak döndürülmek zorundadır ama geri kalan KKŞ'lerin istekleri doğrultusunda kullanılabilir. Bu artan paranın birazı kamu hizmetlerine gider fakat birazı da yerel hükümet yetkililerinin cebini doldurmaktadır. Dışarıdan bakanlar bunu apaçık yozlaşma olarak yorumlar fakat aslında bu kâr paylaşımı sistemi yerel hükümetleri teşvik etme ve ekonominin kalkınmasını hızlandırmak için tasarlanmıştır. Ve olağanüstü bir şekilde başarılı olmuştur. Erken reform yıllarında Çin'in sanayi üretiminin çoğu özel sektörden değil KKŞ destekli şirketlerden gelmistir.°" Bir bakıma Çin kendi başına Batı'da Yeni Kamu Yönetimi adı verilen kamu sektörüne piyasa tarzı teşvikleri sokmaya çalışan prensipleri keşfetmiştir. 


KKŞ, Amerikan tarzı iktisatçıların tavsiye edeceği bir sistem değildir. Sistemin özelliklerini bilen fakat hangi ülkede işlendiğini bilmeyen bir gözlemci büyük ihtimalle yozlaşma ve rant ile dolu olacağını tahmin ederdi. Nijerya ya da Pakistan bu sistemi uyarlamış olsaydı KKŞ'lerin ne kadar kötüye kullanacağını hayal edebilirdik. Büyük ihtimalle merkezi hükümetler sıkı bütçe kısıtlamalarını veya geri yatırım yapma zorunluluğunu koyamaz, yerel hükümetlerin çıkarları için daha çok vergi toplamasına ve tüm artan parayı cebine indirmesine göz yumardı. Ya da daha doğrusu hükümetin üst kısımları alt kısımlarla anlaşıp artan parayı bölüşür ve kendi kural koyucu yetkilerini devlet şirketleri lehine kullanırlardı. 


Ama Çin, Nijerya veya Pakistan gibi değildir. Merkezi hükümet KKŞ'leri sıkı disipline sokmayı başarmış, diğer Doğu Asya devletlerinin sanayi politikalarına benzer bir şekilde onların uzun vadeli büyüme hedefine doğru çalışmalarını sağlamıştır. Koşullar değiştiğinde politika da değişmiştir. KKŞ'ler 1990'ların başlarına gelindiğinde çok zengin olmuştu ve kâr paylaşma sistemi yüksek seviyede yozlaşma ile boğuşuyordu. Tiananmen Meydanı'nda protesto eden öğrencilerin şikayetlerinin çoğu hükümetteki ve parti yetkililerindeki bu yozlaşmaydı. 1994 vergi reformu yerel hükümetlerin elinden birçok gelir kaynağını aldı ve onları daha piyasaya yatkın 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sanayi gelişiminin olduğu başka türlü bir finansal disiplini teşvik etmeye zorladı. 
Tiananmen protestolarına sosyal altyapıyı hazırlamış ortaya çıkmaya başlayan Çinli orta sınıfın böylelikle Komünist Parti iktidarını desteklemeye devam etme yönünde 


karar vermesi sağlandı." 


Dingxin Zhao ve Hongxing Yange göre 1994 vergi reformu Çin devletinin özerkliğinin güzel bir örneğidir. Onlara göre değiştirilen politikaların içeriğinden çok Çin hükümetinin kısa zamanda eskiden yaptığı değişikliklerin şimdi istenmeyen sonuçlar yarattığının farkına varabilmesi ve bunun üzerine başarılı bir şekilde tüm çıkar çevrelerine karşın yeni bir yola girebilmesi daha etkileyicidir. Deng ve Komünist Parti kendi iktidarlarının devamının sürekli iyi performans sergilemelerinden geçtiğinin farkındaydı. Ve onlar büyük çaplı ve hızlı yol değişimleri yapmalarını önleyecek ideolojilerin veya geçmiş alışkanlıkların kontrolünde değildi.“ Bu reformlara, Jiang Zemin döneminde başkaları da eklendi. Dali Yang'ın anlattığına göre hükümet kurumları tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık işlerine ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun kâr elde ettiği birçok işe son verildi. Hükümetin alım-satım işleri konusunda daha açık kurallar koyuldu.*!? 


Bu yerel hükümetleri teşvik sistemi eski Mao döneminin ideoloji bazlı kadro sistemine tezat oluşturmakta, Marksist-Leninist rejimlerin temel prensiplerine uymamaktadır. Bir bunun kadar ilginç olan devletin kısa vadeleri kazançlardan çok uzun vadeli büyümeyi odak noktasına getirmesi oldu. Komünist Parti üst kademe yöneticilerinin kalkınmayı teşvik etmelerinin altında yatan sebebin kendi iktidarlarının devamlılığını sağlamak olduğu söylenebilir. Fakat uzun vadeli çıkar ve iktidarın meşruiyetinin korunması gerektiği anlayışı birçok farklı hükümette kendiliğinden oluşmamıştır. Doğu Asya dışındaki birçok gelişmekte olan ülke hükümeti bunun farkına varamamıştır (14. kısmın başındaki Nijerya'daki Robert'in hikâyesini hatırlayın). İşte tam bu noktada Çin'in binlerce yıllık Konfüçyüsçü hükümet gelenekleri hayati rol oynamıştır. 


Çin'in geleceğine dair akıllara takılan sorulardan biri hükümetin üst kademelerinin eskiden olduğu kadar özerkliğe sahip olmaya devam edip edemeyeceğidir. 
Minxin Pei'ye göre hükümetin hizmetleri git gide daha kötü hale gelmiştir çünkü devletin çoğu alt kademeleri fazla özerkliğe ya da daha doğrusu yanlış şekilde 


611 Bu dönüşüm için, bkz. Yasheng Huang, “China: Getting Rural Issues Right,” Birdsall ve Fukuyama, New 
Ideas in Development. 

612 Dingxin Zhao ve Hongxing Yang, “Performance Legitimacy, State Autonomy and Chinas Economic Miracle, çalışma belgesi (Center on Democracy, Development, and the Rule of Law, Stanford University, 
2013). 

613 Yang, Remaking the Chinese Leviathan, s. 110-49. 


362 SİYASİ DÜZEN VE SİYASİ ÇÜRÜME 


özerkliğe sahiptir. Kötü performans gösterseler de siyasi ve ekonomik konumlarına zarar gelmiyordu, devletin ve partinin üst kademelerinden gelecek disipline karşı koyabiliyorlardı. Bu alt kademelerin içinde Çin Telekom ve dünyanın en büyük şirketlerinden olan Çin Milli Açık Deniz Petrol Şirketi gibi devlet şirketleri de vardı. 
Bu devlet şirketleri 2000'lerde özel sektördeki rakiplerine ve yabancı yatırımcılara karşı güç elde etmiş, siyasi güçlerini kullanarak konumlarını tehdit edecek rekabet öğelerini bastırmıştır. Üstüne üstlük Demiryolu Bakalığı gibi bürokrasinin parçası bir kurum Komünist Parti'nin kontrol etmekte zorlandığı derebeyliklerine dönüşmüştür. Bu bakanlık neredeyse yüz bin kilometre raydan sorumlu, 2,5 milyon çalışana sahip devasa bir kurumdur.“'5 Merkezi hükümet yıllardır zarar eden bu kurumu kontrol altına almak için çaba sarf etmektedir. 2011 ortalarında haberlere konu olan Wenzhou yakınlarındaki hızlı tren kazası sonrası bakanlık vazifeyi suiistimal iddialarına kanıt olmamaları için trenleri gömdürmüştü. Ancak bu olayın Çin'in mikro-blog sitelerinde büyük tartışma konusu olması sonucu gömülen trenler çıkarıldı. Merkezi hükümet bu fırsatı değerlendirerek demiryolları bakanı Liu Zhijun'u yolsuzluk ile suçlayarak görevini elinden aldı ve bu kurumu ikiye böleceklerini açıkladı. Merkezi hükümetin açıkladığı birçok hükümet düzenlemesi gibi bu ayrım hiç gerçekleşmedi. Görünen o ki bakanlık kendi konumunu koruyacak kadar siyasi güce sahipti.“ 


Parasal teşvike dayalı her türlü yönetim sistemi yozlaşmaya açıktır. Sistemin yozlaşma ve rant arayışı ile çökeceğini tahmin eden Batılı iktisatçılar yanlış değildi ama iktisatçılar yozlaşmanın ne seviyelere geleceğini ve hükümetin bunun karşılığında hükümetten ne kadar gerçek hizmet alınabileceğini tahmin edemezlerdi. 
Çin siyasi sisteminde hâlâ himaye, adam kayırma, gruplaşma, siyasi nüfuzun kötüye kullanımı ve apaçık rüşvet yaygındır. Minxin Pei'ye göre Çin'in aşamalı siyasi değişimi “merkezsizleşmiş yırtıcılık” sistemine yol açmıştır. Bu sistemde güçlü yerel yetkililer siyasi konumlarının verdiği fırsatları kullanarak haraç kesip rüşvet almaktadırlar. Partinin üst kademeleri yolsuzluğun sıradan insanları kızdıran bir konu olduğunun ve parti iktidarının meşruiyetinin devamının kendini kontrol edebilmesinden geçtiğinin farkındadır. Parti yolsuzluğu kontrol altına alıp suçluları cezalandıracağına dair halka birçok kez söz vermiştir. Bu en son 2012'de 18. Parti Kongresi'nde yeni Genel Sekreter Xi Jinping ve yolsuzluğu yok etmekten sorumlu olan Merkezi Disiplini Denetleme Komisyonu başkanı Wang Oisan'ın görevlerini 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devraldıkları sırada yapılan konuşmalarda yapılmıştır. FakatPei'ye göre hükümet büyüyüp gittikçe daha karmaşık hale geldikçe ve yetkililerin yaptıklarını saklamalarını sağlayacak güçleri arttıkça partinin denetleme kapasitesi yetersiz kalacaktır.” 


ÇİN DEVLETİNDE HESAP VEREBİLİRLİK 


Çin Halk Cumhuriyeti anayasası baştaki Komünist Partiye tek iktidar olma garantisi veren otoriter bir devlettir. Partinin hiçbir şekilde çok partili ve serbest seçimlere izin vermeye niyeti yoktur. Hatta herhangi bir demokrasi tartışmasına dahi izin vermemektedir. 


Tüm otoriter rejimler iktidarlarına bir çeşit muhalefet bulur. Bu muhalefetlere karşı iktidarların cevabı baskı ve asimilasyon karışımı bir şey olur. Çin, Kuzey Kore gibi totaliter bir ülkeye ya da Mısır'da Hüsnü Mübarek ve Libya'da Muammer Kaddafi gibi Arap diktatörlüklerine kıyasla asimilasyon üzerine daha çok ağırlık verir. 
Partinin hesap vermek zorunda olduğu hiçbir resmi sorumluluk mekanizması olmasa da devletin toplum içindeki bazı toplumsal faillerin istekleri doğrultusunda hareket ettiği söylenebilir. 


Bunun gerçekleşmesi birkaç mekanizmaya bağlıdır. Çin hükümeti 1989'dan beri taşrada köy seçimleri yapılmasına izin vermektedir. Köy liderlerine belli bir derece yerel güç verilmiştir. Onlar Çin Ulusal Halk Meclisi'ne kadar ulaşan büyük bir seçim sisteminin bir parçasıdır. Mecliste de delegeler belli bir bağımsızlıkla hareket etmeye başlamıştır."!8 Siyaset bilimci Lily Tsai'nin anlattığı gibi bu resmi mekanizmalar dışında Çinli köylü toplulukları yerel yetkililere şikayetlerini ve hükümetin hizmetlerinin nasıl daha iyi sağlanacağına dair tavsiyelerini bildirerek gayri resmi bir geribildirim mekanizması görevini almaktadır. Aynı zamanda vatandaşların şikayetlerini hem hükümete hem de partiye bildirebilecekleri resmi kanallar da vardır. Tabi hükümet hiçbir şekilde bunlara cevap vermek zorunda değildir. Ama yerel yetkililer yine de toplumsal huzurun korunması için problemleri büyümeden çözüme ulaştırmaları yönünde üstleritarafından teşvik edilmektedir.#!? 


Fakat en önemli geribildirim mekanizması protestolardır. Hükümetin neredeyse paranoyaya ulaşan toplumsal istikrar ve “harmoni” takıntıları ile birleşince protestolar sadece baskı ile değil birçok ödün verilmesi ile de sonuçlanabiliyordu. 2010'da 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tahminlere göre 180,000 adet resmi kayıtlara geçmiş protesto gerçekleşmiştir. Bunların çoğu arazi alımlarına karşı olan ve fabrikaların topraklarına zarar vermesinden endişe duyan köylüler ile yerel yetkililer tarafından haksızlığa uğratıldıklarını düşünen göçmen işçiler tarafından düzenlenmiştir. Hu Jintao liderliğinde parti ana hedefini ekonomik kalkınmadan devletin performansında istikrarı sağlamaya değiştirmiştir. Öyle ki bir devlet yetkilisinin yapacağı tek bir skandal hareketin kariyerini bitireceği duruma gelinmesi için çalışılmaktadır. Birçok yerel yetkili ise protestocuları bazı ödünler, ödenekler ve kural değişiklikleri vererek onları satın. 
alarak bastırmayı daha kolay bulmuş, devletin bu iki çelişken hedeflerine ulaşmak için kendilerini baskı altında bulmustur.®! 


Çin'deki yaygın inanış, devletin üst kademelerinin alt kademelere kıyasla daha duyarlı ve daha az yozlaşmış olduğu yönündedir.“ Üst kademelerin iyi niyetli olduğuna dair inanç hükümetin tamamının devamlılığı için hayati önem taşımakta, bu sebeple hükümet daha duyarlı olmak için çaba sarfetmektedir. Ama gerçekte üst 
kademelerin alt kademelerden daha az yozlaşmış olup olmadığı belli değildir. 2012 
Bo Xilai davasından anlaşılan üst kademe liderlerin de beklenmedik derecede vazifeyi suiistimale karışmış olduğuydu. 

Siyasette kâğıt üzerinde alt kademeler üst kademeler tarafından yüksek seviyeli disipline maruz kalır. Ama uygulamada merkezi sistemde alt kademelerin oldukça fazla özerkliğe sahip olması gerekmektedir. Hanedan Çini'nde imparatorların karşılaştığı en büyük problemlerden biri bilgi eksikliğiydi. Sözde kontrolünde oldukları bürokrasiyi tamamıyla takip etmek kolay bir iş değildi. Bu sorunu çözmek için bir merkezi denetleme mekanizması üzerine başka merkezi denetleme mekanizmaları kurdurdular. Örneğin, saraydaki hadımlar bürokratlardan daha güvenilir hale gelmişti. Bu yüzden saray hadımları bürokratları denetlemekte kullanıldı. Fakat daha sonra hadımlarda güvenilirliklerini yitirdi. Bunun üzerine Ming Hanedanı imparatorları hadımların denetlenmesi için “Hadım Tashih Odası” diye bir kurum kurdurdu. Günümüz Çin'inde de üst kademe yetkililer alt kademeleri denetlerken, partinin Organizasyon Bürosu hükümeti denetler; ve parti içinde Merkezi Disiplini Denetleme Komisyonuna benzer özel oluşumlar partinin geri kalanını denetler. Bu atmosfer içinde birçok fail kötü davranışlarını saklama ve yukarıya bilgi aktarımının önüne geçme ihtiyacını duymaktadır. Sonuçta bu sisteme gelebilecek tek 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çözüm aşağı yönde sorumluluktur. Devlet özgür bir basın ve gerçek güce sahip vatandaşlar ile denetlenmelidir. 


Mao sonrası Çin'de getirilen kurallar, kanunlar ve prosedürlerin çoğu alt kademelerin üst kademelere daha çok sorumlu tutulması üzerinedir. Aşağı yönde sorumluluk duymayan bir siyasi sistemin kalitesi büyük oranda başındaki insanların davranışlarına bağlıdır. Bir önceki kısımda Legalistler ve Konfüçyüsçülerden bahsetmiştim. Legalistler açık ve sabit prosedürlerin doğruluğuna inanırken Konfüçyüsçüler daha esnek ve bağlama göre değişebilen ahlâk bazlı bir liderlik sisteminin doğruluğunu savunuyordu. Modernite öncesi Çin hükümetleri yöneticileri kısıtlayan resmi kanunlar yerine ahlâki sistemi tercih etmiştir. Resmi prosedürler sadece imparatorun toplumun geri kalanına nasıl emir vereceğini belirlemede kullanılmıştır. Günümüz Çin hükümeti kâğıt üzerinde Marksist-Leninizm'e bağlılıklarına rağmen bu geleneği sürdürmektedir. Vatandaşlar gücü kısıtlayan resmi pro- 


sedürlerden çok liderlerinin iyi niyetlerine güvenmek zorundadır. 


İyi liderlerin elinde böyle bir sistem, hukuk üstünlüğü ve çok partili seçimler gibi resmi demokratik prosedürlerle yavaşlayan demokratik sistemlere kıyasla daha iyi işleyebilir. Böyle bir sistem çıkar grupları, lobiciler, yasama sistemi ve hantal siyasi koalisyonlarla uğraşmak zorunda kalmadan güç kararlar verilebilmesini sağlar. Singapur, Güney Kore, Tayvan ve Japonya gibi hızla gelişmekte olan Asya ülkelerinin tarihi “yerleşmiş özerkliklerine” hep hayranlık duyulmuştur. Dünyanın geri kalanındaki diğer otoriter rejimlere kıyasla 1978 sonrası Çin kendini ekonomik kalkınmaya, istikrarın sağlanmasına ve kamu hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına vermiştir. Deng Xiaoping ve onu izleyen diğer parti liderleri parti iktidarının devamlılığının artık ideoloji ile sağlanamayacağını, ülke yönetiminde iyi perfor- 


mans sergilenmesi gerektiğini anlamıştı. 


Bu sistemin en büyük eksikliği Çin tarihinde “kötü imparator” problemi olarak bilinmektedir. Otoriter bir sistem demokratik bir sisteme göre çok daha hızlı hareket edebilir fakat başarısı sonuçta sürekli iyi liderlerin başa geçmesine bağlıdır. İyi liderden kasıt sadece siyaset bilgisi bakımından iyi olması değil şahsi güç ve para arayışını bir kenara bırakıp kendini ortak kamu yararına verebiliyor olmasıdır. Hanedan Çini'nde bu problem imparatorların gerçek gücünü kısıtlayacak karmaşık bir bürokrasi sisteminin yaratılması ve yöneticileri onlara baskın gelenekler aşılayan bir eğitim sisteminden geçirilmesi ile çözülmeye çalışılmıştır. Buna rağmen bu sistem kimi zaman despot, kimi zaman tembel ve beceriksiz, kimi zamansa 


yozlaşmış kötü imparatorların ortaya çıkmasına engel olamamıştır. 


366 SİYASİ DÜZEN VE SİYASİ ÇÜRÜME 


Günümüz Çin'i tam bu sorunla boğuşmaktadır. Diğer otoriter ve çoğu demokratik rejimlere kıyasla Çin ekonomi, fakirliğin azaltılması ve temel sosyal hizmetler konularında yüksek performans göstermiştir. Fakat günümüz Çin sistemi gelecekte “iyi imparatorların” başa geçeceğinin garantisini verebilir mi? 

Otoriter Çin hükümeti bu sistemin devamlılığına sona erdirebilecek birkaç tehditle karşı karşıyadır. Bu tehditlerden en önceliklisi popülist tutkuları kullanarak şahsi bir taraftar topluluğu oluşturabilecek karizmatik bir liderin ortaya çıkma tehlikesidir. Bu karizmatik lider Mao sonrası karşılıklı mutabakat ile inşa edilen her şeyin sonunu getirebilir. Başta aşırı derecede gelir dağılımı eşitsizliği ve yüksek derece yolsuzluğun geldiği çözülmemiş birçok toplumsal sorun bulunmaktadır. 


İkinci bir tehdit daha az çarpıcı olsa da olma olasılığı daha yüksektir. O da hükümetin ekonomik kalkınma sonucu içindeki toplumsal faillere karşı özerkliğini kaybetmesi, güçlü çıkar grupları tarafından ele geçirilmesidir. Minxin Pei'ye göre bu zaten olmuştur. Hükümet devlet şirketleri, bazı bakanlıklar ve hatta hükümet otoritesine karşı koyan bazı idari bölgeler gibi içinde yer etmiş güçlü gruplarla karşı karşıyadır. Hükümet alt kademelerdeki yozlaşmayı kontrol altına almaya çalışırken üst kademelerde yozlaşmanın esiri olmaktadır. Mao ve Deng dönemlerine kıyasla partinin performansının düşüşüne paralel olarak otoritesi gittikçe azalmıştır. Çin orta gelir düzeyindeki bir ülke olmaktan uzaklaşıp yüksek gelir düzeyinde bir ülke olmaya yaklaştıkça kaçınılmaz bir şekilde otorite daha da zayıflayacaktır. Hu Jintao liderliğinde siyasi reformlara çoğunlukla ara verildi ve ekonomik politika daha az liberal bir yöne girdi. 18. Parti Kongresi ve Xi Jinping 'in yükselişi sonrası parti yeni ekonomik reformların sözünü verdi. Fakat bunun üzerine ayrımcılığa karşı mücadele ile ideoloji ve disiplin vurgusunu da eklemeyi seçti. Xi'nin büyük çaplı değişimler getirip getiremeyeceğini zaman gösterecek. 

Son tehdit sistemin içinden gelen meşruiyetini sağlayacak bir sistemin olmamasıdır. Çin hükümeti kendisinin Batı'dan ayrı, farklı bir siyasi ve ahlâki sistem üzerine kurulu olduğunu iddia etmektedir. Benim de savunduğum gibi hanedan Çini ile günümüz Çin hükümeti arasında birçok mantıksal bağın olduğu doğrudur. 
Ama Çin Komünist Partisi hâlâ resmi olarak meşruiyetini Batı'dan aldığı Marksizm-Leninizm ideolojisine bağlar. Bu onun kendini doğrudan geleneksel Çin degerlerine başvurarak meşru kılmasının önünde bir engel oluşturur. Diğer yandan Marksizm-Leninizm'i kolayca üzerinden atamaz. Bunların sonucu olarak meşruiyetini ekonomik büyümeyi devam ettirebilmede ve Çin milliyetçiliğinin önderi olmada bulmak zorunda kalmaktadır. Eğer büyüme yavaşlarsa veya gerileme başlarsa ÇKP neden gücün tekeli olarak devam etmeyi hak ettiğine dair söz söyleyemez. 
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Uzun vadede kötü imparator sorunu ve bununla birlikte gelen yozlaşma ile zorbalığı çözmenin tek yolu devleti kısıtlayan resmi prosedürleri arttırmaktır. Bu ilk önce kurallara dayalı karar verme sisteminin genişletilmesi ve kanunların hükürmetin ve partinin üst kademelerine etki edebilmesi gerektiği anlamına gelir. Resmi kısıtlamalar siyasete katılımın daha çok açılmasını gerektirir. Zamanında Çin imparatorlarının şimdi de günümüz hükümetinin boğuştuğu bilgi eksikliği sorunu bilgiye ulaşımına resmi kısıtlamalar getirmekle çözülemez. Çin'in ekonomik biiyümesi geniş ve gittikçe daha da güçlenen bir orta sınıf yaratmıştır. Bu orta sınıfın içindeki yozlaşmayı saklamaya çalışan ataerkil otoriterizme tahammülü daha azdır. Daha resmi güç kısıtlamasına geçiş aşamalı bir şekilde gerçekleştirilebilir ve sorumluluktan önce hukuk üzerine odaklanmalıdır. Var olan Çin anayasası gelişecek bir hukuk sistemini inşa etmek için kötü bir temel değildir. Fakat Çin siyasi sisteminin uzun vadede devamlılığının sağlanması için ikisi de gereklidir.” 


Hukuk üstünlüğü ve demokratik hesap verebilirliğin yayılmasını sağlayacak dinamik süreç nasıl olacaktır? Bu yukarıdan aşağı gelecek zorlamalarla olacak bir şey değildir. Yukarı kesimler kendilerine aşırı güvenmekte, siyasi gelişmeler yönünde ilerleme konusunda çok da ilgi göstermemektedir. Değişimin iktidarın güçlü kurumlarla kısıtlanmasını isteyen yeni ortaya çıkan toplumsal failler sayesinde olması ihtimali daha yüksektir. Geçmişte Çin devleti kendine rakip olabilecek toplumsal grupların ortaya çıkmasını engelleyecek kadar güçlüydü. Fakat toplumsal hareketler günümüz Çin'in de daha önce Çin tarihinde görülmemiş bir hızla gerçekleşmektedir. Sayıları yüz milyonları bulan devasa bir orta sınıf ortaya çıkmıştır. Diğer birçok toplumda orta sınıf siyasi değişimin ve demokrasiye geçişin arkasındaki dinamik güç olmuştur. Çin'de hukuk üstünlüğü ve demokrasinin geleceği bu yeni toplumsal grupların eskiden beri süre gelen klasik devlet toplum dengesini lehlerine değiştirip değiştiremeyeceklerine bakmaktadır. Bu kitabın III. Bölümün konusu tam da bu genel olgudur. 


623 Siyasireformların genişleyen anayasacılıkla beraber gelmesi gerektiği iddiası için, bkz. Nathan, “Chinas 
Constitutionalist Option” 
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Latin Amerika, Sahra-altı Afrika ve Asya'nın kıyaslanması; devletlerin gücünün onu diğerlerinden ayırt etmekte ve ekonomik performansın açıklanmasında nasıl önemliolduğu; sömürgecilik miraslarının günümüzde 


olanların yalnızca bir kısmını nasıl açıkladığı 


Bu kitabın ilk kısmında neden modern Weber tarzı devletlerin bazı gelişmekte olan dünya ülkelerinde ortaya çıkıp bazılarında çıkmadığını sormuştuk. II. Bölümde bu sorguyu ilerletip özellikle Latin Amerika, Sahra Altı Afrika ve Doğu Asya üzerinde durarak sonradan gelişen veya Batı sömürgeciliğiyle karşılaşmış olan ülkelere degindik. Bu bölgelerin her birinin kendi içinde de farklılıklar görülürken tümüyle birbirleriyle karşılaştırıldıklarında aralarında göze çarpan bazı sistematik farklılıklardan dolayı onları apayrı kalkınma yolları olarak ele alabiliriz. 


Tablo 5. Büyüme Oranları ve Kişi Başı GSYH 


Büyüme Oranı | Kişi Başı GSYH, 2011* 
1961-2011 (90) 


| Doğu Asya $7,294 | 
| Latin Amerika 11,595 | 
| Sahra Altı Afrika 2,233 | 


| OECD (Gelişmiş Ülkeler) 38,944 | 


KAYNAK: Dünya Bankası 


Tablo 5'te görüldüğü gibi üç bölge içinde Doğu Asya yirminci yüzyılın ikinci yarısından bu yana en çok büyüme gösterendir. Latin Amerika'da Doğu Asya'ya kıyasla kişi başına düşen milli gelirin daha yüksek olduğu gerçeği bazılarını şaşırtabilir. Bunun nedeni Doğu Asya'da Endonezya ve Filipinler gibi daha fakir ülkelerin yer alması ve Çin'in her ne kadar yükselişte olsa da taşrasında çok sayıda yoksul insana sahip olmasındandır. 
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Şekil 17. Bölgesel Kıyaslama, Dünya İdare Göstergeleri (yüzdelik oranlar)” 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KAYNAK: Dünya Bankası, Dünya Geneli İdare Göstergeleri 


Siyasi kurumlara bakıldığında bu tablo değişmektedir. Latin Amerika, Doğu Asya'ya kıyasla iyi, Sahra Altı Afrika'ya kıyasla çok iyidurumdadır. Bölgenin tümü, Dünya Bankası'nın altı Dünya Yönetim Göstergesi'nde de (Şekil 17) yüzde ellinin üzerinde yer almıştır. Ve bu bölge demokrasi ve siyasi katılımın göstergesi olan “halkın sesini duyurabilmesi ve devletin sorumlu tutulabilmesi” konularında da listede yüksek konumlarda yer almaktadır. Doğu Asya bu kategoride daha kötü bir konumdadır, Sahra Altı Afrika ise tüm altı göstergede de hepsinden geride kalmaktadır. Bu her ne kadar bölgelerin her birinin 1970'lerde Üçüncü Dalga demokratikleşme hareketinden etkilenmiş olsa da bu hareketten en çok etkilenen Latin Amerika olduğu gerçeğini yansıtmaktadır. Asya'nın en büyük ve ekonomik bakımdan en hareketli ülkesi Çin, komşuları Vietnam ve Kuzey Kore gibi Komünist bir diktatörlükle yönetilmektedir. Buna benzer Batı yarıkürede sadece Küba bulunabilir. Fakat 2000'lerde Venezuela, Ekvador, Nikaragua ve diğer bazı ülkelerde demokraside kayda değer bir oranda gerileme olduğunu da belirtmek gerekir. 


Latin Amerika demokraside Doğu Asya'yı geçse de devlet kurumları karşılaştırıldığında aradaki bu fark azalır. Siyasi istikrar ve hukuk üstünlüğü konularında 
624 Verilerfarklı senelere aittir: Japonya, 1993; Etiyopya, 2005; Güney Kore, 1998; Endonezya, 2005; Tanzan- 


ya, 2007; Çin, 2005; Filipinler, 2009; Arjantin, 2010; Kenya, 2005; Meksika, 2008; Nijer, 2010; Brezilya, 2009; Angola, 2000. 
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Latin Amerika ve Doğu Asya aşağı yukarı aynı konumdadır, Sahra Altı Afrika ise çok geriden takip etmektedir. 


Şekil 18. Gini Katsayıları, Seçilmiş Ülkeler 


KAYNAK: Dünya Bankası 


Bölgeler arası fark Şekil 18'de gösterilen Gini gelir eşitsizliği oranları bazında ölçülebilir. (Gini sayısı 0 ile 100 arası olabilir. 0 tamamen eşitlik, 100 tamamen eşitsizlik anlamına gelir.) Sahra Altı Afrika ülkeleri aralarında büyük farklar gösterir. 
Etiyopya kısmen eşitken petrol zengini Nijerya ve Angola daha fazla eşitsizlik oranlarına sahiptir. Doğu Asya'da 1950'lerden bu yana Japonya ve Güney Kore hep düşük eşitsizlik oranlarına sahip olmuştur. Çin'de bu konuda Mao dönemi sonrası bu iki ülke arasına katılmıştır. Fakat 2000'lerdeki hızlı ekonomik büyüme döneminde Çin'de gelir eşitsizliği Latin Amerika seviyelerine doğru yükselmiştir. Aynı dönemde Latin Amerika'da gelir eşitsizliği oranlarıysa yavaş yavaş düşüşe geçmiştir. Yine de bölge hâlâ siyasi sorunlara sebep olan zengin-fakir arası dev uçurumlara sahiptir.”° 

İstatistiksel idari ve ekonomik büyüme ortalamaları bölgeler arasındaki farkı gösterememektedir. Latin Amerika içinde aşırı derecede yoksul Haiti, Guatemala ve Paraguay'ın yanı sıra dünyaya jet uçakları gibi yüksek teknoloji ihraç eden Brezilya'yı da bulundurmaktadır. Yine de bölgelerin her biri içindeki ülkelerin ortak gruplara konmasını sağlayan ve onları diğer bölgelerden ayıran bazı özelliklere 


625 Bkz. Luis E Löpez-Calva ve Nora Lustig, ed., Declining Ineguality in Latin America: A De cade of Progress? (Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2010). 
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sahiptir. Birçok Latin Amerika ülkesi en son 1980'lerde borç krizi sırasında (Arjantin için ise 2000'lerin başlarında) hızla yükselen enflasyon, döviz krizi, devalüasyon ve ekonomik çöküş sorunlarıyla başa çıkmıştır. Doğu Asya'nın hızla büyüyen ekonomileri buna kıyasla bu dönemde ciddi sorunlarla karşılaşmamıştır. Sahra Altı Afrika ülkeleri birkaç yıl sonra benzer fakat daha ağır bir borç krizi geçirmiş, çoğu borçlarını ödeyip tekrar kalkınabilmek için yardım almak zorunda kalmıştır. Latin Amerika günümüzde çoğunlukla demokratik olsa da bu hep böyle değildi. 1960'lar ve 70'lerde Brezilya, Arjantin, Şili, Peru, Bolivya ve diğer birçok ülkede baskıcı askeri hükümetler iktidardaydı. Doğu Asya'da “gelişen ülkeler” olarak bilinen ülkelerin çoğu otoriter rejimlerinin verdiği devlet gücünü kullanarak hızlı ekonomik büyümeyi sağlayabilmiştir. Bunu yapabilen bir ülke Latin Amerika'da ve Sahra Altı Afrika'da bulunamaz. 


KALKINMA YOLLARI 


II. Bölüm günümüzdeki gelişmelerin altında coğrafya, iklim ve sömürgeci mirasınyattığı yönündeki teori ile başlamıştı. Bütün bunlar bir nebze doğruluğa sahiptir. 
Ama insanın sosyal davranışları doğası gereği o kadar karmaşıktır ki birkaç teori ile her şeyin açıklaması bir kaynağa bağlanamaz. 


Siyasi (ve buna ek olarak ekonomik) gelişmelerin coğrafya ve iklime bağlanması birçok şeyi açıklayabilir. İktisatçılar hep doğal kaynakların verdiği avantajlar üzerinde durur. Altın ve gümüş madenciliği veya çiftlik tarımcılığının gereksinimleri Afrikalı ve diğer yerli halkların köleleştirilmesine yol açmıştır. Sömürü sanayileri Yeni Dünya'nın otoriter hükümetlerinin ekonomik temelini oluşturmuştur. 


Fakat Latin Amerika'nın otoriter oluşumları fazla kısıtlanmıştı. Peru ve Meksika'da kurulan siyasi düzenler kendilerinden önce gelmiş Kolomb öncesi Amerika'ya dair her türlü oluşumu yok etmiş yerleşimci sömürgelerdi. Yerleşimci sömürgeler olarak İber yarımadasının sınıf bazlı merkantilist toplum yapısını kopyalamışlardır. 
Bu sistemde yerliler ve melezler Avrupa'daki beyaz köylü sınıfının yerini almıştır. 
İspanyol Krallığı başta Amerika üzerinde doğrudan kontrol kurmak istemiştir. Fakat aradaki mesafenin verdiği zorluklar sömürgeleri üzerinde kendi topraklarında olduğundan daha az otoriteye sahip olmasına sebep olmuştur. İspanyol tarzı mutlakıyet zayıf bir sistemdi. Düzgün bir şekilde vergi toplanamıyor, Avrupa'da ihtiyaç duyulan gelir hedeflerine ulaşılamıyordu. Üstüne Yeni Dünya'daki Kreol sömürgelerinden duyduğu direniş gücünü daha da zayıflatıyordu. Böylelikle Kreoller 
626 Latin Amerikada bu kategori altına konan tek ülke Augusto Pinochet idaresindeki Şili'dir. Şili piyasa 


dostu politikalarla yüksek ekonomik büyüme oranlarına ulaşmıştır. Dahası Meles Zenawi liderliğindeki Etiyopya ile Paul Kagame liderliğindeki Ruanda kalkınmaya yeni başlamış ülkeler olarak görülür. 
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kendilerine özgürlük değil ayrıcalık bazlı oligarşik hükümetler kurmuştu. Bu hiikimetler on dokuzuncu yüzyılın başlarında sömürgeler İspanya'dan ayrıldıktan sonra da devamliliklarini sağlayabilmiştir. Yirmi birinci yüzyılda Latin Amerika dünya- 


nın en eşitliksiz bölgesi olarak içlerinde bu mirası yaşatmaya devam etmektedir. 


Montesguieu'nün dediği gibi, coğrafya daha birçok başka etkisi ile de önemlidir. Bazı coğrafi yapılar büyük orduların yaratılmasına daha uygundur. Avrasya'da (özellikle Çin ve Rusya'da) açık araziler büyük merkezi devletlerin kurulmasını kolaylaştırmıştır. Fakat Sahra Altı Afrika'da zapt edilmesi zor büyük çöller ve tropik ormanlar böyle devletlerin kurulmasına izin vermemiştir. Avrupa ikisinin arasındadır: Coğrafyası orta boyutta siyasi oluşumlara uygundu ama herhangi birinin 


bütün bölgeyi ele geçirecek kadar büyümesine izin vermiyordu. 


Latin Amerika coğrafyası Avrupa'dan çok Sahra Altı Afrika'ya yakındır. Kıta tümüyle dağlar, ormanlar ve çöllerle bölünmüştür. Yaygın Kuzey-Güney eksenindeki iletişim ağları iki tarafın da erişemediği bölgeler yaratmıştır. Bu büyük toprakları kaplayan imparatorlukların kurulmasına engel olmuştur. Bölgedeki yerli nüfusunun demografik çöküşünden sonra kıtada güçlü devletlerin kurulabilmesine olanak sağlayacak kadar nüfus yoğunluğuna sahip çok az yer kalmıştır. Dahası İspanya ve Portekiz'in sömürgeciliğe başlamasıyla üretim fazlası verimsiz merkanti- 


list kuralların gölgesinde yatırım için kullanılmak yerine Avrupa'ya yollanıyordu. 


On sekizinci yüzyılın ikinci yarısında Latin Amerika siyasi bakımdan Avrupa'dan çok da farklı gözükmüyordu. İkisi de aristokrat rejimler ve ayrıcalıklarını korumak için siyasi güçlerini kullanan ekonomik oligarşiler tarafından yönetiliyordu. Fakat gelecek iki yüzyılda Avrupa köklü siyasi değişiklikler geçirmiş, Latin Amerika'ya kıyasla daha demokratikleşmiş ve ekonomik olarak daha çok eşitliğe sahip olmuştur. Bunun altında yatan sebeplerden biri bu dönemde Avrupa'nın içinde olduğu Fransız Devrimi ve Napolyon Savaşları ile başlayan, İtalya ve Almanyanın birliklerini sağlamaları ile devam eden ve iki dünya savaşı ile sonlanan şiddet ortamıdır. Prusya'nın Stein-Hardenberg reformlarında görüldüğü gibi yüksek derece askeri rekabet ortamı güçlü modern devletlerin yaratılmasına sebep olmuştur. Aynı zamanda hızlı sanayileşme milyonlarca köylüyü kalabalık şehirlere çekiyordu. Bu değişim milli kimlik gibi modern etknik-dilsel kavramların yaratılmasına yol açmıştır. Milli kimlik algısı da askeri rekabeti artırmıştır. Milliyetçilik modern devletlerin sağlamlaşmalarına yardım etmiştir. İçte devrimler dışta savaşlar Fransa'daki yozlaşmış devlet memurları ve Almanya'daki aristokratlar gibi eski oligar- 


şik düzenin direkleri denebilecek bazı sosyal sınıfları tümüyle ortadan kaldırmıştır. 
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Latin Amerika'nın kalkınma yolu çok farklıydı. Eski oligarkları yerinden edecek Fransız Devrimine benzer bir olay olmamıştı, modern devletleri yaratan uzun süreli rekabet ortamı da yoktu. Etnik çeşitlilikten dolayı milli kimlikler zayıftı ve yavaş veya sıfır sanayileşmeden dolayı çekişmeler dışta milletler arasında değil içte sınıflar arasında oluyordu. 1945'te Avrupa'nın yorgun elitleri toplumsal huzuru sağlamak için liberal demokrasiye de gelir tekrardan dağıtma yanlısı refah devletlerinin yaratılmasına da izin verdiler. Latin Amerika elitleri her ne kadar toplumsal çalkantı tehlikesiyle karşı karşıya gelmiş olsa da bu tehdit hiçbir zaman onları yeni bir devlet yapısına geçmeye ve Avrupa kadar yeniden gelir dağılımını desteklemeye zorlayacak kadar ağır değildi. Avrupa tarzı ılımlı orta solcu ve sağcı partilerin sosyal mutabakat sistemi yoktu. Bunun yerine zengin ve fakirin aşırı kutuplaşması vardı. Ancak 2000'lerde daha Avrupa tarzı bir siyasi sistem Şili ve Brezilya'da ortaya çıkmaya başlamıştır. 

Coğrafya, iklim ve sömürgecilik mirası günümüzdeki her şeyi açıklayamaz. Örneğin Arjantin'i iklimi ve sömürgecilik tarihi kıtanın geri kalanında yaygın olan eşitsizlikten ve yavaş kalkınmadan kurtarmıştır. Böyle bir ülkenin gitgide gelişmesi beklenir. Fakat yirminci yüzyılın başlarında elitlerinin aldığı kötü kararlardan dolayı bu olmamıştır. İyi iklime ve coğrafyaya sahipti fakat Latin Amerika'nın daha eski taraflarından caudillismo (kişiye dayalı liderlik) gibi bazı siyasi gelenekleri miras almıştı. Aksi örnek olarak Kosta Rika'nın diktatörlük ve iç savaşlarla dolu sıradan bir Orta Amerika muz cumhuriyetine dönüşmesi beklenirdi. Tam tersine elitlerinin kritik zamanlarda verdiği doğru kararlar sayesinde istikrarlı bir demokrasiye dönüşmüştür. 

Sahra-altı Afrika'nın durumu ise tamamıyla farklıydı. Avrupa sömürgeciliğinin ölümcül mirası “sömürücü” otoriter devletler değil tümüyle güçlü kurumlara sahip devletlerin eksikliği oldu. Afrika'ya sömürgecilik çok geç gelmişti. Sömürgecilik Afrika'da ancak on dokuzuncu yüzyılın sonlarında başlamıştı. Buna kıyasla İspanya ve Portekiz'in Yeni Dünya'daki sömürgeleri dört yüz elli yaşına girmişti. 
Latin Amerika'da olanın aksine erken Avrupalı sömürgeciler Afrika'da sömürebilecekleri kalabalık insan nüfusu veya doğal kaynaklar bulamadı. Dahası tropik hastalıklar ve iklim bölgede Avrupalıların güneydeki daha ılıman bölgeler hariç geniş yerleşim alanları oluşturmasına engel oluyordu. Yirminci yüzyılın ortalarında bagimsizlik mücadeleleri başladığında gerekli kurumların oluşması için yeteri kadar zaman geçmemişti ve bölge bu oluşum sürecini hızlandıracak kaynaklardan dayoksundu. Afrika'daki sömürgelerin kendi giderlerini zor karşılıyor olması Avrupalı devletlerin ucuza kaçarak “dolaylı idare” tercih etmesine sebep oldu. Bu sistemde yerlilerden vergi toplama ve onları angarya altında çalıştırma işi gene bölgenin 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yerlilerinden birilerine veriliyordu. Bu köhne sistem bölgelerin etnik gerçekliklere göre değil stratejik rekabete göre belirlenmesine yol açtı. Bunun siyasi mirası İkinci 


Dünya Savaşı sonrası bağımsızlıklarını kazanan bölgedeki birçok ülkeye kalmıştır. 


Bir de Latin Amerika'nın aksine bağımsızlık sonrası Afrika'da, arka planda işleri yönetebilecek köklü bir elit takımı yoktu. Sömürgeci güçlerden bağımsızlık yeni elitlerin ortaya çıkmasına fırsat vermişti. Bunlar çoğunlukla şehirli eğitim görmüş ve sömürgeci idareye daha yakın bulunmuş insanlardı. Toprak sahibi bir aristokrasi veya küçük bir kapitalist ekonomi gibi sağlam bir toplumsal temelin olmaması insanların ekonomik kalkınmanın ancak devletin elinde olduğunu düşünmesine sebep oldu. Bu nedenle düşük kapasite devletlerin kadroları hami elemanlarla doludur. Bu onların kaldırabileceklerinden fazla büyümelerine ve gerçek hizmet verebilme olanaklarının azalmasına sebep olur. Siyaset, herkesin devleti ve devletin kaynaklarını ele geçirmek üzere çekiştiği neo-patrimonyal bir yarışa dönüştü. 
Farklı farklı gruplar “yeme sırasının” kendilerine gelmesini bekliyordu. Bu koşullar içinde kamuya hizmet verecek ve elitleri hizaya getirip ekonomi lehinde kural- 


lara göre oynamalarını sağlayacak yerleşik bir bürokrasi olamazdı. 


Sahra Altı Afrika'nın çektiği sancıların sebebi çoğunlukla yeni bağımsızlık kazanan ülkelere kalan sınırların var olan etnik veya kabilevi kimliklere uymaması olarak bilinir. Bu alışılagelmiş bilgi sınırlar daha düzgün çizilse bağımsızlık sonrası devletlerin daha uyum içinde olacağını ima eder fakat bu tam olarak doğru bir varsayım değildir. Örneğin, İngilizler Güney Sudan ve Darfur'u Arap çoğunluğa sahip Hartum'a bağlamasaydı Sudan iki kanlı iç savaşı yaşamak zorunda kalmayabilirdi. Fakat Afrika'nın geri kalanına bakıldığında etnik grupların Avrupa tarzı ulus devletlerinin oluşmasına izin vermeyecek kadar çok sayıda ve iç içe olduğu görülür. Doğu Asya ve Avrupa'nın aksine Afrika sömürgeciliğin gelişinden önce zorlu kimlik oluşturma görevini tamamlamamıştı. Sömürgeci güçler böl ve yönet politikasıyla bu kimliği kabile algısını etnik ayrım algısı ile değiştirerek oluşturdu. 
Böylelikle küçük çaplı akrabalık ilişkileri yerini daha büyük çaplı bir ilişki sistemi almıştı. Afrika'nın sömürgeci efendilerin Afrika'da güçlü milli kimlikler oluşturabilecek güçlü devletler inşa etmeye ne zamanları ne de istekleri vardı ve bağımsızlıktan sonra ortaya çıkan elitler ulus inşasına önem vermemişti. Yani Sahra Altı Afrika'nın zayıf milli kimliklere sahip olmasının sebebi kötü niyetten çok ihmal sonucudur. Tanzanya bu konuda bir istisna oluşturur. Nyerere'nin yarattığı Tanzanyalı kimliği eğer elitlerin bu işe girişirse varolan tüm etnik farklılıklara rağmen başarıya ulaşılabileceğinin bir kanıtıdır. 
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Dünya'nın başka yerlerinde, özellikle Doğu Asya'da, Avrupalı sömürgeci kuwvetlerle karşılaşmadan önce de güçlü devlet kurumlarına ve aynı derecede güçlü milli kimliklere sahip olan toplumlar vardı. Oin imparatorunun Çin topraklarını birleştirdiği zamanlarda Avrupa'da modernizmin doğuşundan bin sekiz yüz yıl önce Çin modern devleti icat etmişti. Çin merkezi, bürokratik, tarafsız ve çağdaşı Roma'dan daha fazla toprağa hükmeden bir devlet yaratmıştı. Sonraki bin yılda Çin devletinin gücü kimi zaman artmış kimi zaman azalmış, kimi zamanlar içte hanedan çekişmeleri ile el değiştirmiş, kimi zaman dıştan barbarlar tarafından işgal edilmiştir. Yine de Çin ve Japonya, Kore ve Vietnam gibi komşuları güçlü bir devlet modeli üzerine hükümetler inşa etmiş, Latin Amerika ve Sahra Altı Afrika'nın yerel toplumlarının asla ulaşamadığı siyasi organizasyon seviyelerine ulaşmıştır. 
Devlet inşası çabalarına etnik yapının homojen olması büyük avantaj sağlıyordu. 
Bu homojen yapıya da yüzyıllarca süren fetihler ve asimilasyon sonucu ulaşılmıştı. 
Bu toplumlar tek bir yazı dili üzerine kurulu güçlü bir ortak kültür algısına ve elitler arası yüksek okuryazarlık oranlarına sahipti. 


Bu genellemelerin Doğu Asya'nın tümü için doğru olmadığını belirtmek gerekir. Doğu Asya'daki birçok ülke çok daha farklı siyasi gelişme süreçlerinden geçmişti. 22. kısımda belirtildiği gibi Endonezya on dokuzuncu yüzyılda var olan bir ülke değildi ve etnik açıdan Nijerya kadar parçalanmış durumdaydı. Singapur ve Malezya bugünkü başarılarına hiçbir eski yerel devlet temeli olmayan doğrudan İngiliz sömürgeciliği sonucu ortaya çıkmış ülkelerdi. Fakat buna rağmen güçlü ve uyumlu devletler yaratabilmişlerdi. Bunu nasıl başardıklarının öyküsü ne yazık ki bu kitabın konuları arasında değildir." 


Doğu Asya'da erken devletleşme dışarıdan gelen tehditlere karşı yardımcı olmuştu. Bu sayede Japonya Batı'nın sömürgesi olma tehlikesinin önüne geçebilmiştir. 
Çin her ne kadar on dokuzuncu yüzyılda Batı tarafından işgale uğramış Pekin'deki Oing sarayı aşağılanmış konuma düşmüş olsa da Batı'nın gücü asla Çin devletini tümüyle yıkmaya yetmemiştir. Devletin otoritesi 1920'ler, 30'lar ve 40'larda savaş ağaları, iç savaş ve Japon işgali ile kısa bir süreliğine çökmüş olsa da 1949'da Komünist Parti liderliğinde merkezi devlet gücüne geri kavuşmuştur. Benzer bir şekilde Fransa tarafından işgal edilen Vietnam zamanla hem sömürgeci rejimi hem de onu takip eden Amerikan destekli rejimi alt etmiştir. Dünyanın iki en iyi organize edilmiş en güçlü milliyetçi devriminin Doğu Asya'da Çin ve Vietnam tarafından 
627 Modernite öncesi Güneydoğu Asya hakkında, bkz. Tony Day, Fluid Iron: State Formation in Southeast 


Asia (Honolulu: University of Hawaii Press, 2002). Sömürgecilik sonrası Singapur ve Malezya'da devlet inşası hakkında, bkz. Slater, Ordering Power. 
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gerçekleştirilmiş olması tesadüf değildir. Devrimci liderler iç/bağımsızlık savaşlarında gösterdikleri asker başarılarını zafer sonrası devlet gücüne dönüştürmüştür. 


Çin ve Çin'den etkilenen ülkeler Konfüçyüsçü bir ahlâk ve bürokratik sistemin varisleriydi. Bu sistem eğitim ve öğretim ile kamu yararı kavramını liderlerine aşılıyordu. Konfüçyüsçülüğün edebiyat ve eğitime verdiği önem beklenmedik bir şekilde modern ekonomik kalkınmaya temel oluşturmuştu. Yirminci yüzyılın ikinci yarısında Doğu Asya'nın hızlı yükselişi liderlerinin, ne kadar otoriter olsa da, ortak ekonomik ve sosyal çıkarlar peşinde olduğu güçlü teknokratik devletler sayesinde olmuştu. Eski tarihi ve kültürel gelenekler ile Itö Hirobumi, Yamagata Aritomo, Park Chung Hee, Lee Kwan Yew, ve Deng Xiaoping gibi liderlerin davranışlarını arasındaki bağı sosyal bilimsel birşekilde açıklamak zordur ama bu bir bağın olmadığı anlamına gelmez. Bazıları yozlaşmış ve aşırı otoriter olmuş olsa da vazifeyi suiistimal oranları Sahra Altı Afrika'ya kıyasla daha düşüktür. Aynı derecede önemli olan Doğu Asya liderlerinin ekonomiyi idarede çok daha iyi olması ve profesyonel devlet yönetiminin önemini anlamış olmalarıdır. Bu, bölgede yolsuzluğun çok az olduğu anlamına gelmez. Fakat dünyanın geri kalanına kıyasla rüşvet verenler paralarının karşılığında daha çok kamu yararına yönelik, daha geniş tabanlı hizmetler bulmuştur. 


Çin, Japonya, Vietnam ve Kore iyi tesis edilmiş milli kimlik ile güçlü ve uyumlu devletlerini baştan yaratmakla uğraşmadan ekonomilerini modernleştirme üzerine çalışabilirdi. Daha yeni bağımsızlığını kazanan Sahra Altı Afrika ise modern devletlerin inşası, milli kimliklerin yaratımı, hukuk üstünlüğü temelli devlet kurumlarının oluşturulması, demokratik seçimlerin yapılması ve ekonomik olarak kalkınma hedeflerinin hepsi için aynı anda çalışmak zorundaydı. Her ne kadar Avrupa ve Doğu Asya farklı yollarla devletleşmiş olsa da ikisi de ulaşılması gereken hedeflerine tek tek, uzun bir süre içinde ulaşma lüksüne sahipti. 


Doğu Asya'nın güçlü devletleri hukuk üstünlüğünden önce bürokrasiyi icat etmişti. Avrupa'da ise bu durumun tam tersi gerçekleşmiştir. Güçlü Asya devletleri yüzlerce yıl boyunca kendine rakip olabilecek toplumsal faillerin ortaya çıkmasını engelleyebilmişti. Avrupa'da ise demokrasi, devlet ve toplumun zorlu dengesinden ortaya çıkmıştı. Doğu Asya'da bu denge devlet tarafında ağır basıyordu. Bu şu anlama geliyordu: dünyanın geri kalanında ortak sorun devletin yeterince güçlü olmaması iken Doğu Asya'nın sorunu devletin gücünün hukuk ve siyasi sorumluluk ile kısıtlanamamasıydı. 


I. Bölümde modern devlet kurumlarını olusturamadan demokratikleşen devletlerin kayırmacılığa muhtaç olduğunu gördük. Bu problem dünyanın geri kalanına 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kıyasla Doğu Asya'da daha az görülmüştür. Bunun sebebi, bölgede Latin Amerika veya Afrika'da olduğu kadar çok sayıda küçük küçük demokratik devletler ortaya çıkmaması; ortaya çıkanların ise zaten güçlü devlet yapılarına sahip olup ve sanayileşmiş olmalarıydı. Filipinler konusuna çok girmedim fakat onun halinin bu kurala bir istisna olduğu söylenebilir. Birleşik Devletleri örnek vermek istiyorum. 
ABD on dokuzuncu yüzyılda modern bir devlet yapısını oluşturmadan demokratikleşmiştir ve bunun sonucu olarak kayda değer derece patronaj ve kayırmacılık tecrübe etmiştir. 


Doğu Asya'da devlet-toplum dengesi modernite öncesi var olmayan ya da çok güçsüz olan iki kuvvet tarafından değiştirilmektedir. Bunlardan ilki orta sınıf ve işçi sınıfı gibi daha önce olmayan toplumsal aktörleri ortaya çıkaran sanayileşmedir. İkincisi ise artık küreselleşme adını verdiğimiz uluslararası toplumların yoğun etkileşimleridir. Eskiye kıyasla ürünler, hizmetler, insanlar ve fikirler uluslararası sınırlar arasında çok daha hızlı bir şekilde hareket etmektedir. Bu iç gelişmelerde yabancı aktörlerin önemini artırmıştır. Geçmişin güçlü Doğu Asya devletleri bugünlerde hem içlerindeki yeni toplumsal grupların direnişi ile hem de dışarıdan gelen yeni fikir akımlarıyla uğraşmaktadır. Avrupa toplumlarını değiştiren ve demokrasinin temellerini atan sosyal hareketlilik günümüzde Doğu Asya'da gerçekleşmektedir. 


Öyleyse bize düşen demokrasinin yayılmasını sağlayan bu dinamik süreci daha yakından incelemektir. Demokrasinin dünya çapında en yaygın siyasi düzen olmasının sebebisadece iyi bir fikir olmasından dolayı değil aynı zamanda bazı toplumsal grupların çıkarlarına uyması ve bu gruplarca destek görmesindendir. Bu gruplarsa daha geniş ekonomik ve sosyal gelişmelerin yan ürünleridir. Bu süreçte fikirler önemlidir. Fikirler toplumdaki farklı kesimlerin maddi çıkarlarını belirler ve aynı zamanda bu çıkarlar tarafından belirlenir. 
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DEMOKRASI NICIN YAYILDI? 


Üçüncü Dalga demokratikleşme; demokratikleşme dalgalarının neden oluştuğuna dair teoriler; demokrasinin nasıl belli toplumsal grupların çıkarlarına hizmet ettiği; ekonomik değişiklik ve demokrasi arasındaki bağ olan toplumsal hareketlilik; demokrasi üzerine mücadelenin kilit failleri 


olarak siyasi partiler 


Japonya, Çin ve diğer Doğu Asya toplumları uzun yıllardır süregelen hükümet geleneklerine sahipti. On dokuzuncu ve yirminci yüzyılda sanayileşmeye başladıklarında onlar için güçlü bir devletin varlığı alışılagelmiş bir şeydi. Bundan önceki dönemlerde küçük bir elit kesimin dağınık köylü topluluklarına karşı gücü tekellerinde tutuğu, eşitliğe sahip olmayan tarım toplumları vardı. Hızlı ekonomik büyümenin devlet-toplum ilişkisini değiştirmeye başladığını ve yeni toplumsal gruplar harekete geçip siyasi güçten pay istemeye başladıklarında Çin'in köklü bir değişim geçireceğini iddia etmiştim. Bu er ya da geç Çin'e demokratik hesap verme sorumluluğun geleceği anlamına mı geliyor? Bunu şu an için tahmin edemeyiz. Fakat dünyanın geri kalanında demokratikleşme sürecinin nasıl işlediğini incelerek bu sürecin yapısını anlarsak geleceğe dair tahminlerde bulunabiliriz. 


Samuel Huntington'ın değişiyle Üçüncü Dalga demokratikleşme hareketi ile 1970-2010 arası dünyadaki demokratik ülke sayısı yaklaşık 35'ten 120'ye çıktı. Bu sayı dünyadaki ülkelerin %601 demek oluyor. Huntington'a göre ilk dalga 1820'lerde başlayıp on dokuzuncu yüzyılın sonuna kadar devam etmiş; ikinci dalga İkinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrası gelmiştir. Üçüncü dalga 1970'lerde İspanya ve Portekiz'in demokrasiye geçişi ile başlamış, Yunanistan ve Türkiye'de askeri rejimin kalkması ile devam etmiş, sonrasında Brezilya, Arjantin, Peru, Bolivya ve Şilinin dahil olduğu Latin Amerika ülkelerine sıçramış, buradan da Asya'da Filipinler, Güney Kore ve Tayvan'ın demokratikleşmesi ile devam etmiş, ve komünizmin çöküşü ile Doğu Avrupa ve Sovyetler Birliği'nden arta kalan diğer bazı devletlerin 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demokrasiye geçişi ile son bulmuştur. Demokrasi uzmanı Larry Diamond'a göre 2000'lerde Üçüncü Dalga'da bir gerileme görülmüştür. 2011'de başlayan Arap Baharı bazı gözlemcilere göre Dördüncü Dalga'nın başlangıcının göstergesiydi fakat Mısır, Libra ve Suriye'deki başarısızlık bunun aksini göstermektedir. 


Bu demokratikleşme dalgaları neden gerçekleşmiştir? Neden bazı toplumlarda gerçekleşmiş fakat diğerlerinde gerçekleşmemiştir? Neden dalgalardan bazıları kalıcı demokrasiler inşa edebilmişken diğerlerinde geriye dönüş görülmüştür? Ve neden dört yüz bin yıllık insanlık tarihinde demokrasi sadece yirminci yüzyılda bir küresel fenomen haline gelmiştir? 


Neden demokrasi yayıldı sorusuna verilen bir yanıt birkaç farklı şekilde ifade edilmiştir: Demokrasi, demokrasinin temelinde yatan temel fikrin gücünden dolayı yayılmıştır. Alexis de Tocgueville'in Democracy in America'ya (Amerika'da Demokrasi| yazdığı giriş bölümünde bu güçlü ifade kullanılmıştır. Ona göre insanlar arası eşitlik fikri modern demokrasinin temelinde yatar. Son sekiz yüzyıldır güç kazanmakta olan bu fikir artık durdurulamaz bir hızda insanları “bir nevi dini huşu içinde” onu istemeye itmiştir. Ona göre demokrasinin ilerleyişi ilahi bir gerçeklikti. Diğer yazarlar fikir altyapısının önemini kabul etmiş ve bu fikirlerin çıkış noktalarını ya antik Atina'da ya da Hıristiyanlıktaki bazı tarihi ve kültürel kaynaklara bağlamıştır. Hegel de Nietzsche de modern siyasi demokrasiyi insanlık onurunun evrensel eşitliği gibi Hıristiyanlık öğretilerinin sekülerleşmiş bir versiyonu olarak görmüştür. Özellikle Hegel, Fransız Devrimi ve eşit tanınma hakkı gibi gelişmeleri görmüş bunların insan mantığının çalışmalarının sonucu olduğuna kanaat getirmiştir. Üçüncü Dalga ve daha yeni Arap Baharı sırasında, fikirler radyo, televizyon, internet ve başka yerlerdeki siyasi karışıklıkların haberlerini getiren aktivistler ile sınırlar aşarak hızla yayılmıştı. 1990'ların başlarında Sahra Altı Afrika'da Berlin Duvarı'nın yıkılışı ve bundan hemen önce Doğu Avrupa'da olan önemli değişimlerden etkilenerek bir demokratik dönüşüm dalgası yayıldı. 


Yapı bakımından 2. bölümde verilen gelişmenin altı boyutu çerçevesinde fikirler ve kültürel değerler üzerine vurgu yapan teoriler büyük ihtimalle Şekil 19'da görülen şekilde bir ilişki şeması çizerdi. 

Fikirler her ne kadar güçlü olsa ve siyasete dair birçok şeyi açıklayabilse de böyle bir açıklama, açıkladığı kadar soruyu da beraberinde getirir. Örneğin neden eşitlik ve demokrasi fikirleri bazı dönemlerde başarılı olmuşken bazılarında olmamıştır? 
628 Diamond, The Spirit of Democracy. 


629 Tocqueville, Democracy in America, giriş; Francis Fukuyama, “The March of Equality,” Journal of Democracy 11, no. 1 (2000): 11-17. 
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Demokrasi fikri antik Atina'dan bu yana var olan bir şey olmasına rağmen on sekizinci yüzyıla dek hiçbir yerde kurumsallaşmamıştır. Tocgueville neden insanlar arası eşitlik fikrinin giderek güçlendiğini Tanrı'nın bir işi olarak görüp açıklama getirmemiştir. Demokrasi dünyanın her yerinde ortaya çıkmamıştır, çıktığı yerler arasında da aynı hızda gelişmemiştir. Bu sebeple Samuel Huntington, günümüz Çin hükümeti ve bazı İslamcı liderin dahil olduğu birçok kişi liberal demokrasinin evrensel bir trend olmadığını, Batı toplumunun kültürüne has bir şey olduğunu öne sürmüştür. Bu doğruysa neden bu fikrin Batı da ortaya çıkıp diğer yerlerde çıkma- 


dığı sorusunu sormak gerekir. 


Şekil 19. Fikirler ve Demokrasi 


Ekonomik Büyüme | | Toplumsal Hareketlilik | 


| Fikirler/Meşruiyet | 


Devlet | | Hukukun Üstünlüğü | | Demokrasi 


Farklı bir düşünce akımına göre demokrasi birtakım fikirlerin veya kültürel değerlerin yansıması değil toplumun temel yapısı içindeki kuvvetlerin bir yan ürünüdür. Sosyal bilimciler yıllardır yüksek ekonomik gelişme ile istikrarlı demokrasi arasında bir ilişki olduğunu söylemektedir. Günümüzde zengin sanayi ülkelerinin çoğu demokrasiyle yönetilmekteyken geride kalan otoriter devletler daha az gelişmiştir. Bilinen bir araştırmaya göre ülkeler hangi gelişme seviyesinde olduklarına bakmaksızın otoriter bir hükümetten demokratik bir hükümete geçiş yapabilir fakat kişi başı milli gelir belli bir eşiğin üstünde kaldığı sürece demokrasi olarak devam etme olasılıkları yüksektir. Bu sonuca bakılırsa ekonomik kalkınma sürecinde gerçekleşen bir şeyin demokratikleşmeyi tetiklediğini iddia edebiliriz.°° 
630 Bu bağlantı hakkında, bkz. Seymour Martin Lipset, “Some Social Reguisites of Democracy: Economic 

Development and Political Legitimacy, American Political Science Review 53 (1959): 69-105; Larry Diamond, “Economic Development and Democracy Reconsidered,” American Behavioral Scientist 15, no. 

4-5 (1992): 450-99; Adam Przeworski vd., Democracy and Development: Political Institutions and Material Wel!-Being in the World, 1950-1990 (Cambridge: Cambridge University Press, 2000). Ayrıca bkz. 


Acemoğlu ve Robinson, Why Nations Fail, kalkınma ile demokrasiyi ilşikilendirir fakat nedensel yönlerini değiştirir. 
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Ekonomik gelişme ve demokrasi arasındaki bağ nedir? Belli bir refah oranına ulaşınca insanların değerleri bir anda kendiliğinden değişip onları demokrasi tutkununa mı dönüştürmektedir? Gelişme ve demokrasiyi birbirine bağlayan istatistiksel bağıntılar bu bağın nedensel yapısına dair bir açıklama veremez. Dahası bu bağıntılar arasında bile istisnalar vardır. Örneğin, bu görüşe göre fakir Hindistan istikrarlı bir demokrasiye sahip olmamalı, zengin Singapur ise demokrasi ile yönetilmelidir fakat gerçek bunun tam aksidir. 


Şekil 20. Büyüme ve Toplumsal Hareketlilik 


“İş Bölümü piyasanın bölümü ile kısıtlanır” 
| Ekonomik Büyüme | ————> | Toplumsal Hareketlilik | 


| Fikirler/Meşruiyet | 


| Devlet | | Hukukun Üstünlüğü | | Demokrasi 


2. bölümde ekonomik büyümenin demokratik kurumları nasıl etkileyeceğine dair farklı bir nedensel yol önermiştim: toplumsal hareketlilik. Burada dikkat edilmesi gereken kavram iş bölümüdür. Adam Smith, iş bölümünün piyasanın büyüklüğü ile sınırlı olduğunu savunmuştur. Başka bir deyişle piyasa sanayi ekonomisinde artan ticaretle büyüdükçe, iş bölümünde yeni alanlar ortaya çıkar ve var olan alanlar ise derinleşir. Bu bölüm yeni toplumsal grupların ortaya çıkmasına sebep olur. 
Smith bunu hiçbir zaman açıkça dile getirmemiş olsa da mantıken eski tarım toplumunun siyasi kurumlarında yer bulamayan bu yeni grupların siyasi güçten kendilerine pay istekleri bulunacaktır. Bu da zamanla demokrasi isteğinin artacağı anlamına gelir. Başka bir deyişle ekonomik büyüme sosyal hareketliliğe yol açar, bu da siyasete katılım isteğini gittikçe artırır (Şekil 20'de görüldüğü gibi). 

Smith'in değişken iş bölümü tanımıon dokuzuncu yüzyıldaki büyük sosyal teoricilerin üzerinde tartıştıkları ana kavramlardandı. Bunlardan ilki Karl Marks tı. 
Marks iş bölümünü toplumsal sınıflar teorisine dönüştürerek kendi öğretisinin ayrılmaz bir parçası haline getirmiştir. 


MARKS'IN GÖRÜŞÜ 


Marks'ın düşüncesinin anayapısı şöyle özetlenebilir: Eski feodal düzenden ilk harekete geçebilen yeni toplumsal sınıf, eski toprak sahipleri tarafından hor görülen 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fakat sermaye sahibi olanve yeni teknolojiyi kullanarak Sanayi Devrimi'ni getiren burjuvaziydi. Bu devrim proletarya adlı yeni ikinci bir sınıfı ortaya çıkardı. Proletarya çalıştığından artanına burjuvazi haksızca el koydu. Bu üç sınıfta farklı bir siyasi sonuç istemektedir: geleneksel toprak sahibi sınıf eski otoriter düzenin devamını; burjuvazi liberal (yani hukuk üstünlüğüne sahip) kendi mülkiyet haklarını koruyacak, resmi demokratik bir seçim sistemine sahip olup olmadığı çok da önemli olmayan (her zaman demokrasiden çok hukukun üstün olmasını tercih etmişlerdir) bir rejim; proletarya ise kendilerinin bir sınıf olduklarının bilincine vardıktan sonra üretim araçlarını toplumsallaştıracak, şahsi mülkü ortadan kaldıracak ve sermayeyi bölüştürecek, proletarya yönetiminde bir diktatörlük ister. İşçi sınıfı umumi seçim hakkı verdiği için temsili demokrasiyi savunuyor olabilir fakat bunu sadece üretim araçları üzerindeki kontrole son vermede bir araç olarak kullanırlar. 


Post-Marksist geleneğin en önemli düşünürlerinden biri, 23. kısımda Japonya'dan bahsederken 1966'da çıkardığıSocial Origins of Dictatorship and Democracy [Diktatörlüğün Sosyal Kaynakları| kitabından örnek verdiğimBarrington Moore'dur. Bu kitabında Britanya, Almanya, Japonya, Çin, Rusya ve Hindistan tarihi örneklerini incelemiş ve bunlardan yola çıkarak demokrasinin neden bazı ülkelerden ortaya çıkarken bazılarında çıkmadığını açıklamaya çalışmıştır. Moore şu kısa fakat öz gözlemi ile bilinir: “Burjuva yoksa demokrasi de yoktur.” Bu sözleriyle burjuvanın yükselişinin kaçınılmaz bir şekilde demokrasiyi ürettiğini kastetmemiştir. Örneğin Almanya'da sanayi burjuvazisi kendisinidespot toprak sahibi “Junker” aristokratlar ile yakın tutmuştur. “Demir ve çavdar” evliliği olarak bilinen bu ittifak Bismarck otoriterizmini ayakta tutmuş ve daha sonra Hitler'in yükselişinde bile rol oynamıştır. Moore'un kastettiği genişleyen burjuva sınıfı eski toprak sahipleri ve köylülerin yerini almayı başarırsa demokrasinin ortaya çıkacağıdır. Örneğini verdiği gibi bu İngiltere'de olmuştur. Taşradaki girişimci burjuvazi tarımı ticarileştirmeyi başarmış, köylülerin elinden topraklarını almış ve elde ettiklerini Sanayi Devrimi'ni gerçekleştirmede sermaye olarak kullanmıştır. Bu acımasız süreç eski toprak sahibi aristokrasinin gücünü zayıflatmış ve modern işçi sınıfını doğurmuştur. 


Moore aynı zamanda tarımsal üretimin yapısına Marks'tan daha çok önem vermiştir. Marks İngiltere'de olduğu gibikapitalist sanayileşme hareketi ile yok olacaklarını varsaydığı köylüleri görmezden gelmiştir. Fakat Rusya ve Çin'de yer alan devrimlerde nüfusun çoğu köylüydü. Her ne kadar Marks köylü sınıfının yok olmaya hükümlü olduğunu düşünse de Lenin ve Mao köylülerin sırtında yükselmiştir. Moore bu olayları hesaba katarak demokratikleşmenin önünde özel durumlar olduğunu iddia etmiştir. “Emek-baskıcı” tarım olarak adlandırdığı bu durumda köylüler büyük kümelenmiş topraklara bağlıydı. Bunun sonucu otoriter bir toprak 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sahibi sınıfın varlığı anlamına geliyordu. Bu sınıfın varlığı da işçi-köylü devrimci hareketlerini doğuruyordu. Bu iki uç arasında bir orta sınıf demokrasisinin ortaya çıkma ihtimali düşüktür. Bu senaryo birkaç Latin Amerika ülkesinde yukarıda anlatıldığı şekilde yaşanmıştır. 


Barrington Moore'un kitabında öne sürdüğü iddialara, ama özellikle burjuvazi veya orta sınıfın demokrasinin ortaya çıkışı için kritik önem taşıdığına dair iddiasına, karşı birçok yazı yazılmıştır." Bu akademik tartışmaya girmeye lüzum yok. 
Sonuç olarak Moore'un hipotezinin birkaç önemli açıdan değiştirilmesi gerektiği aşikârdı. Mesela, burjuva birleşik tek bir grup değildir. İçinde Thyssen ailesi ve Rockefeller ailesi gibi büyük sanayiciler de Marksistlerin çoğu zaman “ufak burjuva” dedikleri küçük dükkân sahibi şehirliler de vardır. Bu farklı kesimlerin çıkarları bulundukları duruma göre fark göstermiştir. Demokrasiyi devamlı olarak savunmayan birçok önemli orta sınıf grup örneği vardır.6” Ve her ne kadar işçi sınıfı çoğu kere radikal ve antidemokratik Komünist veya tarımcı hareketler tarafında yer almışsa da birçok işçi organizasyonunun demokratik seçim hakkı ve hukuk üstünlüğünü savunduğu da görülmüştür. 


Dikkate alınması gereken bir nokta liberal demokrasiyi oluşturan iki öğe -liberal hukuk üstünlüğü ve genel siyasi katılım- birbirinden ayrılabilir iki farklı siyasi amaçtır ve genellikle başka toplumsal gruplar tarafından tercih edilmektedirler. 
Fransız Devrimi'nin orta sınıf önderleri birçok tarihçinin de belirttiği gibi hakların hemen köylülere ve işçilere yayılmasını isteyecek kadar demokrat değildi. İnsan Hakları burjuvazinin mülkiyet haklarını ve şahsi özgürlüklerini koruyacak yasal 


631 Bunun hakkında yazılan her şeyin bir özeti için, bkz. James Mahoney, “Knowledge Accumulation in 
Comparative Historical Research: the Case of Democracy and Authoritarianism,” James Mahoney and Dietrich Rueschemeyer, ed., Comparative Historical Analysis in the Social Sciences (New York: Cambridge University Press, 2003) içinde. Dietrich Rueschemeyer ve yardımcı yazarlar Evelyne ve John Stephens, Moore'un örneklerine ve Latin Amerika'dan başka örneklere de değinirler. Demokrasinin asıl destekçilerinin orta sınıf değil işçi sınıfı olduğunu iddia ederler. Genelde orta sınıf gerici hareketleri destekleyen toprak sahipleri ile ittifak kurup otoriter hükümetleri desteklemek istememiştir. Bkz. Dietrich Rueschemeyer, Evelyne Huber Stephens, ve John D. Stephens, Capitalist Development and Democracy (Chicago: University of Chicago Press, 1992); Guillermo A. O'Donnell, Modernization and Bureaucratic-Authoritarianism: Studies in South American Politics (Berkeley: University of California Press, 1973). 
Ruth Collier'in daha sonraki bir çalışmasına göreyse işçi sınıfı on dokuzuncu yüzyıldaki demokrasi yayılımında rol almamış olsa da Üçüncü Dalga'da zannedilenden daha büyük bir rol oynamıştır. Avrupa üzerinden verdiği örnekler Moore'u kurduğu işçi sınıfı-demokrasi ilişkisini destekler. Ruth Berins Collier, Paths Toward Democracy: the Working Class and Elites in Western Europe and South America (New York: Cambridge University Press, 1999). 

632 Guillermo O’Donnell (Modernization and Bureaucratic-Authoritarianism), daha çok Latin Amerika 
hakkında yazılmıştır. Bürokratik despotluk üzerine bir teori öne sürer, bu teoriye göre küresel sistemin dışındaki ülkelerde burjuva ilerleyen sanayileşmenin getirdiği sorunlarla başa çıkmak için otoriter hükümetleri desteklerler. 
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bir güvence olması için yaratılmıştı. Devletin gücünü kısıtlasa da bu vatandaş kitlelerini güçlendirdiği anlamına gelmiyordu. Benzer bir şekilde önceki yüzyılda İngiltere'de Şanlı Devrim'le kralı anayasayı kabule zorlayan Whigs partisi genellikle aristokratlar, eşraf ve üst tabaka orta sınıf zenginlerden oluşuyordu. Gelecek iki yüzyılda onların yanına ticari ve sanayi burjuva ve orta sınıf avukatlar, doktorlar, devlet memurları, öğretmenler ve eğitimleri ile mülkleri onları işçi sınıfından ayıran daha birçok iş sahibi katıldı. Bu gruplar on dokuzuncu yüzyıldaki İngiliz Liberal Parti'nin tabanını oluşturmuştur. Liberallerin ilgilendikleri ana konu demokrasiden çok hukuk üstünlüğü oldu. Bundan kasıt özel mülkün ve kişisel hakların yasal olarak korunması ve serbest ticaret politikaları, liyakate dayalı bir kamu re- 


formu ve sınıf atlamayı mümkün kılacak bir toplumsal eğitim sistemi gibi konulardı. 


Fakat zamanla liberal ve demokrat hedefler birleşmeye başladı ve demokrasi orta sınıfın hedefi oldu. Zaten hukuk üstünlüğü ve demokrasiye karşı sorumluluk, devletin gücünü kısıtlamanın iki farklı yoluydu ve çoğu zaman birbirlerini destekler konumdalardı. Mülkiyet haklarının devletten korunması siyasi güç gerektirir, bu güç de ancak hakların genişletilmesiyle elde edilebilirdi. Benzer bir şekilde seçme hakkı isteyen vatandaşlar hukukun üstünlüğü ile devletin onları bastırmasına karşı korunabilirdi. Oy verme hakkı da korunan bir yasal hak olarak görülmeye başladı. Hem hukuk üstünlüğü hem de umumi seçme-seçilme hakkını savunan liberal demokrasi hem orta sınıf grupların hem de önemli derecede yüksek oranda işçi sınıfının isteyeceği bir sistem olmuştu. 


Barrington Moore komünizmin dünyada zaferini görmek isteyen cinsten bir Marksist değildi. Ona göre liberal demokrasi elde edilmesini çoğu zaman imkânsız kılan güçlü toplumsal kuvvetlere rağmen cazip bir sonuçtu. Bu yüzden Moore'un düzenlediği Marksist analitik çerçeve demokrasinin neden ve nasıl yayıldığını anlamada çok işe yarar bir araçtır. Anlaşılması gereken önemli nokta demokrasinin toplum içinde bir özel sınıf tarafından çokça arzu edildiğidir. Bu sınıf orta sınıftır. Eğer bir yerde demokrasinin ortaya çıkma olasılığını hesaplamak istiyorsak oradaki orta sınıfın diğer hükümet biçimlerini destekleyen farklı sınıflara kıyasla gücünü ölçmeliyiz. Bu farklı sınıflara örnek otoriter sistemlere meyilli eski toprak oligarşisi veya ekonomik paylaşıma odaklı radikalleştirilmiş köylü ve fakir şehirli grupları gösterilebilir. Modern demokrasinin toplumsal bir temeli vardır. Eğer bunu görmezden gelirsek, demokratik dönüşümleri doğru bir şekilde değerlendiremeyiz. 


Herhangi bir toplumda birbirlerine kıyaslı güçleri ve etkileşimleri demokrasinin 


ortaya çıkma olasılığını etkileyen önemli toplumsal aktörleri özetleyebiliriz. Bunlar 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on dokuzuncu ve erken yirminci yüzyılda Avrupa kıtası demokratikleşirken baskın 


olan gruplardır. Bu gruplar günümüzde gelişmekte olan birçok ülkede de görülebilir. 


l. 


Orta sınıf, gelir seviyesine göre değil mesleki ve eğitimsel konumlarına göre tanımlanır. Genellikle liberal demokrasi destekçisidirler. Yani mülklerini devletin elinden koruyacak yasal kurallar isterler. Umumi siyasi katılım anlamında demokrasiyi destekleyebilirler de desteklemeyebilirler de, kendi mülk ve gelirlerini etkileyecek ekonomik dağıtım planlarına karşı daha da kararsız bir yaklaşımda bulunurlar. On dokuzuncu yüzyılda Danimarka, Yunanistan, Fransa, Arjantin, Portekiz ve İspanya'da demokratik dönüşümlerin önderleri orta sınıf grupları olmuştur. Yirminci yüzyılın başlarında Finlandiya, İsveç, Hollanda, Belçika, Almanya ve Britanya tamamen demokratiklesmeyi destekleyen koalisyonlarin önemli parçaları da orta sınıf gruplard1.°” 


Marks'ın meşhur sanayi proletaryası, işçi sınıfı liberal demokrasinin daha çok demokratik kısmıyla yani kendi siyasi katılım haklarıyla ilgilenir. Danimarka, Belçika, Finlandiya, İsveç, Hollanda, Almanya ve Britanya'da hakların daha geniş kitlelere yayılması içi orta sınıfla ittifak kurmuşlardır.” Fakat işçi sınıfı, orta sınıfa kıyasla mülkiyet hakları için liberal güvencelerden çok ekonomik yeniden dağıtım konusuna ilgi duyar. Bu yüzden dünya çapında işçi sınıfının kayda değer kısmı on dokuzuncu yüzyılda (Güney Avrupa ve Latin Amerika'nın çoğunda) demokratik olmayan anarko-sendikacı partileri, yirminci yüzyıldaysa Komünist veya Faşist partileri desteklemiştir. Çünkü bu partiler liberal kişisel hakların yerine servetin yeniden dağıtılmasının sözü vermiştir. 


Büyük toprak sahipleri ve özellikle baskıcı bir işçi sistemi (kölelik, serflik veya piyasa konjonktürü dışında yer alan her türlü çalışma biçimi) kullananlar nerdeyse her yerde demokrasinin otoriter düşmanları olmuştur. Barrington Moore'un en önemli çıkarımlarından biri demokrasinin ilerleyebilmesi için bu toplumsal grubun gücünün kırılması gerektiğidir.9*” 

Köylünün siyasi istekleri karmaşık ve bazen de tutarsızdır. Birçok toplumda aşırı muhafazakâr bir grup olarak yer alırlar. Geleneksel değerleri kucaklar, toprak sahiplerinin emri altında yaşamayı kabul ederler. En erken 


633 Collier, Paths Toward Democracy, s. 35. 

634 A.g.e., s. 80. 

635 Prusyalı büyük toprak sahiplerinin oy haklarının genişletilmesini engellemesi hakkında, bkz. Daniel 
Ziblatt, “Does Landholding Inequality Block Demo cratization? A Test of the ‘Bread and Democracy’ Thesis and the Case of Prussia,” World Politics 60 (2008): 610-41. 
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karşıdevrimci hareketlerden biri 1793'te Vendee'de yer alan Paris'teki devrimci hükümete karşı gelen köylü ayaklanmasıydı. Yunanistan ve İtalya örneklerinde görüldüğü gibi köylüler muhafazakâr partiler tarafından kayırmacılık yöntemleri ile kendi saflarına çekilebilir. Fakat doğru şartlar altında işçi sınıfı ile el ele verip devrimi destekleyecek kadar da radikalleşebilirler. 
Köylüler Bolşevik, Çin ve Vietnam devrimlerinin askerleri olmuştur. 


Bu dört grubun ilişkileri on dokuzuncu yüzyılda siyasi gelişmeleri ve demokrasiye geçişleri belirlemiştir. Bu dönemin başında gelişmiş ülkelerin neredeyse hepsine hâkim olan son iki grup, yani toprak sahibi oligarşi ve köylülerdi. Artan sanayileşme köylüleri taşrayı terkedip işçi sınıfına katılmaya zorladı. Yirminci yüzyıla girildiğinde en büyük toplumsal grup olmuşlardı. Artan ticaretin etkisiyle orta sınıf genişlemeye başladı. Önce Britanya ve Amerika'da sonra Fransa ve Belçika'da, on dokuzuncu yüzyılın sonlarında da Almanya, Japonya ve diğer “geç kalkınanlarda” bu artış görülmüştür. Bu durum yirminci yüzyılın başlarındaki önemli toplumsal ve siyasi çatışmalara zemin hazırladı. 


SİYASİ PARTİLERİN MERKEZİYETİ 


Ne kadar işe yarar olsa da Marks'ın analitik çerçevesinin bir zayıflığı, “sınıfları” belirleyici değişken olarak kullanmasıdır. Marks kimi zaman burjuva, proletarya, feodalcilergibi toplumsal sınıflar hakkında sanki mantıklı karar verebilme kabiliyetine sahip belli siyasi aktörlermiş gibi konuşur. Gerçekte toplumsal sınıflar zihni soyutlamalardır. Analiz amacıyla yararlılardır fakat belli bir organizasyonu temsil etmedikleri sürece siyasi bir harekette bulunamazlar. Yeni harekete geçen toplumsal gruplar siyasete birçok farklı şekilde katılabilirler: grevler, gösteriler, medya veya günümüzde görüldüğü gibi Facebook ve Twitter. Vatandaşlar sivil toplum grupları oluşturup belli konular için çalışabilir veya birbirlerine destek olabilir. Ama katılimin kalıcı olması isteniyorsa kurumsallaştırılmalıdır. Son iki yüzyıldır bu, siyasi partilerin kurulması anlamına geliyor. 


Nitekim yukarıda sıralanan dört grup Athena'nın Zeus'un kafasından bir anda var olması gibi birbirine bağlı siyasi aktörler olarak hiç yoktan ortaya çıkmamışlardır. Siyasi olarak harekete geçmeli ve siyasi partiler tarafından temsil edilmeliydiler. Bu yüzden her ne kadar erken demokrat kuramcılar tarafından öngörülmese de siyasi partiler herhangi bir demokrasinin başarılı olması için gerekli görülür konuma gelmiştir. Britanya'daki Tory Partisi ve Almanya'daki Alman Emperyal Partisi gibi muhafazakâr partiler elit siyasi gruplar olarak başlamış, daha sonra seçimlerde kazanabilmek için kitlelerin partileri olarak kendilerini baştan yaratmak zorunda 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kalmışlardır. Orta sınıf birçok liberal parti tarafından temsil edilmiştir. Örneğin, Britanya daki Kalkınma Partisi, Solcu Liberaller veya Almanya'daki Milli Liberaller. İşçi sınıfı İngilizİşçi Partisi veya Alman Sosyal Demokrat Partisi gibi Sosyalist partiler ve yirminci yüzyılın başlarında sanayileşen her ülkede siyasetin uç noktalarında ortaya çıkan birçok Komünist parti altında toplanmıştı. Köylüler en az organizasyona sahip toplumsal gruptu. On dokuzuncu yüzyılın sonlarına gelindiğinde Britanya, Amerika, Danimarka ve İsveç'te yok olmuşlardı; ya birilerine muhtaç tarım ailelerine dönüştüler ya da toprakları ellerinden alındı. Yunanistan ve İtalya'da köylüler muhafazakâr partiler tarafından himaye altına alınmıştı. Bulgaristan'da kendi partilerini kurmayı başarmışlardı. 


Demokratikleşmeyi sınıf bazlı bir analiz ile incelemedeki sorun sınıfları aşıp insanları birleştiren, siyasi partilerde sınıf profillerini belirsizleştiren sorunların var olmasıdır. Bunlardan en önemlileri etnik köken, din ve dış politikadır. On dokuzuncu yüzyılın sonlarında Alman meclisi içinde Polonyalı ve Danimarkalı azınlıkları temsil eden partiler de vardı, Katoliklerin çıkarlarını savunan Merkez Parti de vardı ve meclis kendi içinde de sağ ve sol kesim olarak ikiye bölünmüştü. Emperyal politika ve donanmanın inşası gibi sorunlar işçi sınıfının desteğini almış muhafazakâr konulardı. Britanya'da İrlanda Özerkliği ve imparatorluk konusu büyük fikir ayrımları yaratıyordu ve seçimleri etkileme de sınıf ayrımları kadar güçlü bir konuydu. Günümüzde Orta Doğu'da İslamcı partiler genellikle daha çok alt sınıflara ait ve taşra bölgelerde yaşayan bir toplumsal tabana sahiptir fakat aleni politikaları sınıf bazlı değil din bazlıdır. 


Siyasi partiler belli toplumsal sınıfların çıkarlarını temsil ediyor olsa da genellikle bağımsız siyasi faillerdir. Farklı sınıflardan oy toplayarak güçlenebilir, politikalarını ekonomiden kimlik siyasetine, dine veya dış ilişkilere çevirebilirler. Aslen temsil ettikleri toplumsal sınıfların çıkarlarını gözetmek zorunda değillerdir. Bunun en uç örneği, Rusya ve Çin'deki Komünist Partilerin işçilere ve köylülere insanlık tarihinde en çok baskı yapan parti olmalarıdır. Amerika'da iş adamlarının temsilcisi olarak bilinen Cumhuriyetçi Parti işçi sınıfından kayda değer oranda oy almaktadır. Bu desteğin sebebi ekonomik değil kültürel sebeplerdendir. 


Devlet bürokrasilerinde olduğu gibi siyasi partiler sadece tabanlarındaki toplumsal sınıfların yapay bir kolu olmaktan ibaret değildir. Seçmenlerini nasıl temsil edecekleri konusunda büyük oranda serbesttirler. Siyasi partiler belli fikirler altında siyasi girişimciler tarafından kurulur. Bu girişimciler daha sonra gerçek siyasi teşkilatlanmaya geçer. Başarılı komünist partiler iktidara gelmek için Vladimir Lenin gibi liderlerin örgütsel dehalarına ihtiyaç duymuştur. Muhafazakâr partiler gelenek, 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din, monarşi ve istikrar gibi kavramları kullanarak destek bulmuştur. Tabanlarını oluşturan toplumsal sınıflar zayıfladıkça kitlelerin oyu için mücadele etmek zorunda kalmışlardır. Örneğin, Britanyalı Muhalifler politikalarını değiştirerek orta ve işçi sınıfı seçmeleri yanlarına çekmiştir. İtalyan Hıristiyan Demokratlar büyük himaye ağları kurarak ayakta kalmıştır. Seçim siyasetindeki bu yeni koşullara ayak uyduramayan muhafazakâr partiler demokrasi dışı metotlarla iktidarlarını korumaya çalışmıştır. Buna örnek olarak 1930'a Arjantin dekidarbe (18. kısma bakınız) gösterilebilir. Kayırmacı partiler genellikle şahsi bir siyaset tarzını benimsemiştir. 
Bu tarzda belirli bir program yerine destekçiler Juan-Eva Perön gibi karizmatik kişiler etrafında toplanır. Bu yüzden organizasyonel kapasite sadece farklı toplumsal sınıfların gücüne bakarak ölçülecek bir şey değildir. Liderlik, kişilik ve fikirler gibi, dönemine bağlı unsurlar belirleyici etki gösterir. 


EKONOMİK BÜYÜME, SOSYAL HAREKETLİLİK VE DEMOKRASİ 


Demokrasi neden yayıldı ve neden gelecekte daha da yayılabilir? Demokratik kurumlar birkaç amaç için çalışırlar ama bunlardan en önemlisi ekonomik dönüşüm üzerinedir. Şekil 21'de görüldüğü gibi ekonomik büyüme çok aşamalı bir süreçle demokrasiye bağlıdır. Ekonomik büyüme iş bölümünü yayarak sosyal hareketliliği doğurur. Sosyal hareketlilik de hukuk üstünlüğü ve daha çok demokrasi isteğini doğurur. Eski tarım düzeninde güçte olan eski elit kesim genellikle sisteme yeni grupların girmesini engellemeye çalışır. Başarılı bir demokratik sistem ancak bu yeni gruplar sistemde kendilerine yer bulup siyasete katılabilirse oluşabilir. Aksine eğer bu gruplar kurumsallaşmış kanallar yoluyla katılım sağlayamazsa istikrarsızlık ve kargaşa ortamı oluşacaktır. 


Bu bağlamda fikirler yine çok önemli olabilir fakat gelişim halindeki diğer değişimlere bağlıdırlar. Örneğin, insan onurunun evrensel eşitliği yüzyıllardır var olan bir fikirdir fakat statik tarım toplumlarında sosyal hareketliliğin minimum seviyede olmasından dolayı ilgi görmemiştir. Köylüler dönem dönem ayaklanmış- siyasi statükoya karşı koymuştur. Bu bazen haklarının çok fazla çiğnenmesinden dolayı, bazen de açlık ve çaresizlikten dolayı olmuştur. Bu isyanların şahsi liderleri bazen oligarşiye katılmayı amaçlamıştır fakat sınıf bazlı sistemi kaldırmak akıllarına hiç gelmemiştir. Bu yüzden gerçek devrimci olamamışlardır. Toplumsal eşitlik fikri ancak on yedinci ve on sekizinci yüzyılda Avrupa'da genişleyen kapitalist ekonomik sistemin toplumsal sistemi yeniden düzenlemesi ile insanları harekete geçiren bir ideal halini almıştır. Modern kapitalizm hem toplumsal hareketliliğe ihtiyaç duyar hem de toplumsal hareketliliği üretir. Bunun bir sonucu olarak erişim 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ve fırsat eşitliği isteği artar. Sosyal hareketliliği demokrasi ve hukuk üstünlüğüne bağlayan birden çok nedensel bağ vardır. Fikirler önemlidir ve kendi özerklikleri vardır. Adam Smith veya Karl Marks sadece içinde bulundukları toplumsal sınıfların seslerini duyurdukları söylenemez. Fakat fikirlere hassasiyet toplumsal bağ- 


lam ve köklü ekonomik değişimlerle şekillenir. 


Şekil 21. Ekonomik Gelişme ve Demokrasi 


Ekonomik Büyüme —— | Toplumsal Hareketlilik | 


— 


Siyasi Partiler 


| 


| Devlet | | Hukukun Üstünlüğü | | Demokrasi | 


Fikirler/Meşruiyet 


Demokrasi Avrupa'da ekonomi ve toplumdaki temel değişimlerden etkilenen orta sınıf, işçi sınıfı, eski oligarşi ve köylülerin çatışmalarıyla 150 yıl içinde aşamalı bir şekilde oluşmuştur. Marks-Moore çerçevesi birkaç düzeltmeye ihtiyaç duysa da hâlâ sağlam bir yöntemdir. Gelecek bölümde işte tam da bu hikâyeyi ele alacağım. 
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On dokuzuncu yüzyılda Avrupa'da toplumların değişimi ile demokrasinin nasıl ilerlediği; zaferinden önce demokrasiye karşı öne sürülen düşünceler; 


muhafazakâr partilerin demokratik ilerleyişin yapısını genellikle nasıl 


belirlediği 


İlk ciltte İngiltere ve Amerika'da sorumlu tutulabilen hükümetlerin nasıl ortaya çıktıklarından bahsetmiştim. Geriye dönüp bakılırsa hesap verme zorunluluğuna, Orta Çağ mülk sistemi veya parlamentosu gibi feodal bir yapının kazara modern çağa taşınmasıdır denebilir. Orta Çağ'da vergi toplama görevi toplumdaki oligarşik toprak sahibi kesimi temsil eden bu tabakaya aitti. On altıncı yüzyılın sonlarında Fransa, İspanya, İsveç, Prusya ve Rusya'da monarşi feodallerin gücünü kırmayı başarmış ve mutlak hüküm sürmüştür. Polonya ve Macaristan'da ise feodaller monarsiyi alt etmiş ve zayıf ademi merkezi bir siyasi sistemin oluşmasına sebep olmuştur. Bu zayıf sistem yabancı işgalcilere karşı koyamamıştır. Sadece İngiltere'de parlamentonun gücü monarşiyle denkti. Parlamento on yedinci yüzyıl boyunca monarşiye karşı savaşmış, bu çıkmaz 1688-1689'da Şanlı Devrim adı verilen anayasa anlaşması ile çözülmüştür. 


Sorumlu hükümet demek sadece muhalif grupların hükümeti ele geçirip onu istediklerini yapmaya zorlaması demek değildir. İnsanlık tarihi boyunca dış gruplar iç gruplarla çatışmış, gücü ele geçirdikleri anda yeni baskıcı iç gruplar olmuştur. 
Sorumlu hükümet olabilmek daha geniş bir topluma karşı hesap vermek zorunda olunduğunu ve muhalefetin meşru olduğunu resmi bir şekilde kabul etmek demektir. Burada fikirler çok önemli roller oynar. John Locke tüm hükümetlerin otoritesinin ilahi bir haktan değil vatandaşlarının şahsi haklarını koruyabilmesinden geldiğini söylemiştir. Hükümetler potansiyel olarak bu hakları çiğneyecek ilk varlıklardır. Locke'a göre “hiçbir hükümet özgürce rızasını vermemiş bir halktan itaat bekleme hakkına sahip değildir.” bu yüzden muşruiyet dediğimiz şey insanların 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“yönetimlerini ve yöneticilerini seçmesidir”. “Temsiliyet sağlanmadan vergi toplanamaz” ve “yönetilenin rızası” fikirleri Şanlı Devrim ve ondan bir yüzyıl sonra gerçekleşen Amerikan Devrimi'ni harekete geçiren ilkelerdir. “İngilizlerin hakları” (yani geleneksel feodal haklar) anlayışından “tabii haklar” (tüm insanlara ait evrensel haklar) anlayışına geçiş bu yeni devrimlerin sadece bir elit grubu bir diğeri ile değiştirmekle kalmayacağı anlamına geliyordu. 


On sekizinci yüzyılın başlarında her ne kadar Şanlı Devrim parlamenter sorumluluk ilkesini getirdiyse de İngiltere yine de gerçek bir demokrasi olmaktan çok uzaktı. Parlamento üyeleri 1830'da bile nüfusun yüzde 3'üne tekabül eden ülkenin küçük varlıklı bir bölgesi tarafından seçiliyordu. Yani demokrasinin gelişi hesap verme sorumluluğundan çok daha sonra, 1689'dan birkaç yüzyıl sonra gerçekleşmiştir. 

Hukuk üstünlüğü ve demokratik sorumluluk hükümetin gücünü kısıtlamanın farklı yolları olduklarından tarih boyunca birbirlerine yakın görülmeleri ve beraberce desteklenmeleri normaldir. İngiliz İç Savaşı sırasında parlamentonun krala karşı en büyük şikayetleri Ortak Hukuk'u çiğnemesindendi. Erken dönem Stuart Hanedanı rakiplerini Yıldız Kamarası Kraliyet Mahkemesi gibi yasal olarak şaibeli kurumlarla ortadan kaldırmıştır. Parlamentonun monarşiden talepleri vergi konularında parlamentoya hesap vermesi ve kanunlara göre hareket etmesiydi. Hukukun üstünlüğüne saygı duyulması bir dış grubun iç grubun yerine geçtikten sonra yeni bulduğu gücünü düşmanlarından intikam almak için kullanmayacağından emin olmanın bir yoludur. 


Liberal demokrasinin devleti kısıtlayan iki parçası, liberal hukuk üstünlüğü ve devletin demokrasiye karşı sorumluluğu, genellikle birbirlerine bağlı olarak düşünülür ve kavramsal olarak birbirlerinden ayrılamazlar. Bir önceki bölümde belirtildiği gibi genellikle farklı toplumsal gruplar tarafından savunulurlar. Bu da demek olur ki liberal demokrasi tek bir paket halinde gelmez, zaman içinde aşamalı bir şekilde oluşturulur. Bu gerçek demokrasinin ne zaman ortaya çıktığını belirlemeyi Zor kılar. Örneğin, Amerika ne zaman liberal bir demokrasi olmuştur? Hukuk üstünlüğü demokrasiden çok daha önce, İngiltere'nin sömürgelerine Ortak Hukuk'unu tanıtmasıyla Amerikan devriminden de Anayasal Devrimden de önce gelmiştir. Fakat kanunlara eşit oranda erişim hakkını sağlamak yüzyıllar almıştır. Çoğu Amerikalı, demokrasinin on sekizinci yüzyılda Anayasa'nın kabulü ile geldiğini düşünse de 1787'de oy hakkının verildiği kesim büyük oranda kısıtlıydı. 
Yavaş yavaş 1920'deki anayasanın On Dokuzuncu Maddesi üzerinde düzenleme getirilmesiyle sonlanan bir süreçte önce mülkü olmayan beyazlara, sonra Afrikalı 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Amerikalılara ve sonra da kadınlara kadar bu hak uzatıldı. Aslen Güney'de siyahilerin oy kullanması önüne koyulan bazı engellerden dolayı onlara oy hakkının tümüyle verilmesi1965'te Oy Hakları kanununa kadar gerçekleşmemiştir. 


Tablo 6. Bazı Ülkelerde Oy Hakkının Genişlemesi 
Ülke Yıl vid 
Nüfus Yüzdesi Hakkı Hakkı 
Avusturya 919 | 
| Belçika 1949 | 
| Britanya 1929 | 
PDanimark ais | 
| Finlandiya | = | 9061906 
| Fransa 1945 
| İzlanda 1920 | 
ilanda 923 
İtalya 1945 | 
| Japonya 1946 | 
Lüksemburg 919 
| Hollanda 1917 | 
| Norveç a l 1898 1915 e| 
Prusya/Almanya |, - | 18491867 | 1919 
İsveç 1920 | ege İİ ie i 
| Birleşik Devletler 9.4 (1828) 1820s 1920 | 


KAYNAK: Rokkan ve Eisenstadt, Building States and Nations; Tilly, Democracy 


Liberal demokrasinin bu farklıözelliklerini alıp on dokuzuncu yüzyıla uyarlarsakBirinci Dalga ile demokratikleşen Avrupa ve diğer ülkelerin çok uzun süren bir süreçten geçtiğini görürüz. Tablo 6'da birkaç ülkenin oy hakkının genişletilmesi üzerinden bazı kilometre taşı denecek dönüm noktaları, oy hakkının umumi olusunun ne kadar sürede kabul edildiği ve ülkeler arası fark listelenmektedir. Oy hakkının kısıtlanması dışında on dokuzuncu yüzyılda otoriter hükümetler demokrasinin 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önüne geçmek için başka şeyler de yapmıştır. Örneğin Prusya'da 1849'da erkekler için umumi oy hakkı kabul edilmiştir. Fakat üç aşamalı ve açık olarak yapılan oy sistemi 1918'e kadar sürdürülmüştür. Britanya, İtalya ve Danimarka gibi bazı ülkelerde seçimsiz gelen yüksek meclislerin yasaları veto veya değiştirme hakkı vardı. 
Birçok ülkede özellikle yeni işçi sınıfı gruplarının kurduğu sosyalist veya komünist siyasi organizasyonlar önüne engeller çekiliyordu. Dahası bu dönemde demokratikleşme tek yönlü bir süreç değildi. Fransa gibi bazı ülkelerde vatandaşlara verilen haklar daha otoriter rejimler iktidara geldikçe geri alınmıştır. 


OY HAKKI 


Avrupa'nın demokrasiye giden yolu uzun süren durgunluk ve gerilemelerle geçen aşamalarla doludur. Bu yolun bu kadar dolambaçlı olmasının en basit sebebi Avrupanin on dokuzuncu yüzyılın sonuna dek demokrasiye toplumsal olarak hazır olmamasıdır. 


TABLO 6. Bazı Ülkelerde Oy Hakkının Genişletilmesi##* 


Önsözde belirtildiği gibi Fransız Devrimi Napolyon Kanunları'nı Avrupa'ya yaymış ve Fransa gibi modern bir yönetim yapısına sahip devleti inşa etmiş olsa da demokrasiyi getirmemiştir. Napolyon'un yenilgiye uğramasıyla Avusturya-Prusya-Rusya Kutsal İttifak'ı liderliğinde uzun süre otoriter bir gerileme dönemine girilmiştir. Muhafazakâr monarşik rejimler 1789 önceki döneme geri dönmeye çalışıyorlardı. Batı'dan doğuya uzanan bir otoriterizm eğilimi vardı. Cumhuriyetçi hükümetler sadece bazı İsviçre eyaletinde ve Alman şehir-devletlerinde bulunabiliyordu. Fransa, Hollanda, Belçika Norveç ve diğer Alman ülkeleri (ve tabi ki Britanya) kralın güçlerini resmi olarak kısıtlayan yasalara sahip anayasal monarşilerdi. 
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Prusya, İtalya ve Rusya monarşilerinin gücünü daha az kısıtlanıyordu fakat yine de bir çeşit sivil hukuka dayalı bürokrasi tarafından yönetiliyorlardı.“3 


Demokrasi yönünde ikinci büyük adım 1848 Devrimleriyle gerçekleşmiş, bir an için umutlar artmış ve bir an sonra da bunlar suya düşmüştür. Tarihçi Eric Hobsbawm'ın deyişiyle, “1848modern Avrupa tarihinde en çok şey vaat eden, en kapsamlı ve en niteliksiz insanlarla en çok ilk başarıya sahip olup, en çabuk bir şekilde başarısızlıkla sonuçlanan bir devrimdi.®* Arap Baharının kıyaslandığı bu 
636 S. N. Eisenstadt ve Stein Rokkan, ed., Building States and Nations (Beverly Hills, CA: Sage, 1973), s. 84- 

85; Charles Tilly, Democracy (New York: Cambridge University Press, 2007), s. 97-98. 

637 Jonathan Sperber, The European Revolutions, 1848-1851, 2. ed. (New York: Cambridge University Press, 


2005), s. 56-58. 
638 Hobsbawm, The Age of Capital, s. 15. 
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“Halkların Baharı” Avrupa'daki neredeyse bütün ülkeleri etkilemiştir. Fransa'da Temmuz Monarşisinin yıkılıp Şubat'ta İkinci Cumhuriyet'in ilanıyla başlamış, bir ay içinde Bavyera, Prusya, Avusturya, Macaristan ve İtalya'ya sıçramıştır. İstikrarını kaybetmeyen ülkeler kıtanın dış kenarlarındakilerdi: İsveç, Britanya, Yunanistan, İspanya ve Rusya. Mayısta Habsburg monarşisinin kurtarılmasıyla başlayan ve sene bitmeden kıtanın geri kalanına yayılan bir hareketle devrimler çabucak bastırıldı. Devrimci fikirlerin hızlıca yayılışı, demokratik uyanışın “salgın etkisinin” sadece internetin ve sosyal medyanın bir yan etkisi olmadığının, gazete çağında 


da olabildiğinin kanıtıdır.” 


Bu devrimlerin patlak vermesi ve ve sonunda başarısızlıkla sonuçlanması Avrupa daki toplumsal dönüşümlerin tümüyle tamamlanmadığının göstergesidir. On dokuzuncu yüzyılın sonlarında Avrupa'nın çoğu hâlâ tarım toplumuydu. Toprak sahipleri ve köylüler toplumdaki enbüyük aktörlerdi. Yalnızca Britanya ve Hollanda'da orta sınıflar kayda değer bir siyasi güce sahipti. Ama yüzyılın ortalarına gelindiğinde neredeyse her yerde küçük bir ticaret ve sanayi burjuvazisi ortaya çıkmıştı. Eğitim, okur-yazarlık ve gazetelerin yayılmasıyla toplumsal tartışmalar da daha yaygın olmaya başladı. 1840'lar bugünlerde “sivil toplum” diyeceğimiz örgütlerin Avrupa'da yayılışını gördü. Bu gönüllü özel dernekler benzer düşüncelere sahip insanların buluşup düşüncelerini paylaşabileceklerive hükümeti eleştirebilecekleri bir ortam oluşturan ziyafetler ve umumi festivaller düzenlemiştir. (Bu tip örgütlerin tarihi Britanya'da daha eski zamanlara kadar uzanır.) Fakat siyasi partiler çoğu yerde yasaklıydı. Daha baskıcı bölgelerde aktivistler, Giuseppe Mazzini'nin Genç İtalya hareketinde olduğu gibi gizlice buluşmak zorunda kalmıştır. 1848 Devrim- 


lerine öncülük edenler bu yasal ve yasadışı orta sınıf gruplar olmustur.**° 


Fakat bu dönemde toplumsal dönüşümler tümüyle tamamlanmamıştı. Ekonomik olarak en ilerdeki Avrupa toplumlarında bile orta sınıf nüfusun tümüne kıyasla azınlık konumundaydı. Var olan orta sınıf da kendi içinde şahsi ve mülki hakları için daha çok yasal koruma isteyenler ile daha çok demokratik katılım isteyenler olarak ikiye ayrılmıştı. Avrupa nüfusunun çoğu köylü, esnaf ve tüccarlardan oluşuyordu. Yeni ortaya çıkan işçi sınıfı bu dönemde daha organize olmamıştı. Avru- 


pa'nın durumu bugünlerde piyasaları gelişmekte olan Tayland ve Çin'le kıyaslanabilir. 


639 Bkz. Kurt Weyland, “The Diffusion of Revolution: ‘1848’ in Europe and Latin America,” International 
Organization 63, no. 3 (2009): 391-423. 

640 On dokuzuncu yüzyılın başlarında Avrupadaki kalkınma seviyeleri için, bkz. Eric Hobsbawm, The Age 
of Revolution, 1789-1848 (New York: Vintage Books, 1996), s. 11-18; Sperber, European Revolutions, s. 
5, 59-62. 
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1848'de muhafazakârlar orta sınıfı milliyetçilik sözlemleri ve kargaşa korkusu gibi araçlarla kendi arasında bölmüş ve devrimci momentumun önüne geçebilmişti. 


1848 sonrası muhafazakâr düzenin restorasyonunu izleyen yıllar hem ekonomik 
açıdan hem de toplumsal açıdan Avrupa ve Amerikan tarihinde en köklü dönüşümlerin yaşandığı dönemdi. Birinci Dünya Savaşı öncesi en ilerideki ülkeler, Britanya, Fransa, Almanya, Belçika ve Hollanda, çoğunlukla tarım toplumu olmaktan şehirli sanayi toplumlara dönüşmüşlerdi. Bu toplumsal sınıflar arasında devasa degisimlere neden oldu ve yeni kitlesel demokrasi siyasetinin ortaya çıkmasını sağladı. 


Bu sebeple Hobsbawm 1848 Devrimleri'nin tümüyle başarısız olduğunu söyleyerek fazla ileri gitmiştir. Devrimin patlak vermiş olması ve tekrarlama tehlikesi bu dönemden sonra gelecek tüm otoriter liderlerin aklında yer etmiş ve gelecek iki nesil boyunca yapılan siyasi değişimlerde göz önünde bulundurulmuştur. Örneğin, Prusya 1847 ile 1867 arasında umumi oy hakkını kabul etmiş fakat açık ve aşamalı oylama sistemini kaldırmamıştır. Yeni birleşmiş Almanya 1871'den sonra resmi bir anayasa çıkarmış ve seçimle gelen bir meclis yaratmıştır. Siyasi partilerin yasallaştırılması Sosyal Demokrat Parti'nin teşkilatlanmasını sağlamıştır. Başmmuhafazakâr Şansölye Bismarck'ın tüm bastırma çabalarına rağmen Sosyal Demokratlar Birinci Dünya Savaşı arifesine gelindiğinde meclisteki en büyük grup olmuştu. 
Yeni işçi sınıfı partilerinin kitlelerini kendine çekmek isteyen Bismarck Avrupa'nın ilk sosyal güvence ve sağlık sigortası sistemini 1880'lerde uygulamaya sokmuştur. 


Benzer bir şekilde Fransa'da Louis Napolyon 1851'de darbe ile iktidara gelip kendini İmparator Üçüncü Napolyon ilan ettikten sonra iktidarını bir referandumla meşrulaştırmak zorunda hissetmiştir (daha önce 1848 devriminden sonra kurulan cumhuriyette de bir kere başkan seçilmişti). Fransızlar her ne kadar kontrollü koşullarda da olsa bu oylama fikrine alışmıştı. Dahası İkinci İmparatorluk çeşitli siyasi görüşlerin açıkça dile getirebildiği liberal bir imparatorluktu. Bu dönemde yapılan ekonomik genişleme Fransa-Prusya Savaşı yenilgisi ve Paris Komünü sonrasiUciincii Cumhuriyet'le gelecek olan gerçek demokrasiye yol hazırlamıştı. Daha liberal ve yüksek demokrasiye sahip bir toplum olmaya doğru atılan adımların çoğu 1848'de yaşamış ve toplumların daha önceki yüzyıllardan daha farklı bir şekilde harekete geçtiğinin farkına varmış muhafazakâr liderler tarafından yapılmıştı. 


Fakat yüzyılın ortalarında anayasal hükümetin orta sınıf destekçileri tutarsız demokratlara dönüşmüştü. Çünkü demokratik hareket birçok ülkede milliyetçilik tarafında ele geçirilmişti. Frankfurt ve Berlin parlamentolarındaki Alman liberaller var olan Alman devletlerini demokratiklestirmekten çok birleştirilmiş bir Almanya yaratmakla ilgileniyorlardı. Elitler olarak yurttaşlarına oy hakkı vermeden 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milleti “temsil” ediyorlardı. Çoğu Bismarck'ın Almanya'yı birlestirmedeki başarısından dolayı otoriter Bismarck imparatorluğunu desktekliyordu. Alman kapitalizminin liderleri ve lehtarları olarak devlet kendi sanayilerine gümrük tarifesi koruması teklif edince ekonomik liberalizmi terk etmekten çekinmediler. Benzer bir şekilde Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun çoğu liberali oy hakkının genişletilmesinden çok milli elitler olarak kendi ayrıcalıklarının güvenceye alınmasıyla ilgileniyordu. Britanya'da on dokuzunu yüzyılın sonlarında İrlanda Özerkliği'ne karşı duruş ve imparatorluğu destekleme muhafazakârların sadece orta sınıftan değil işçi sınıfından da destek bulmasını sağlamıştır. Bu Avrupa'da milliyetçiliğin 


sınıf çıkarlarına üstün gelmesinin son örneği olmayacaktı. 


DEMOKRASİYE KARŞI DÜŞÜNCELER 


Demokrasinin yayılmasına karşı tepkiler Avrupa'nın maddi çıkarlarına karşı olduğu kadar fikri dünyalarına da karşıydı. On dokuzuncu yüzyılda birçok ciddi entelektüel umumi oy hakkı veya bir kişiye bir oy düşmesi sistemlerine karşı üzerine düşünülmüş argümanlar hazırlamıştır. Bu argümanlardan birkaçını incelememiz gerekir çünkü her ne kadar bugünlerde çok az insan bunu dile getirmeye cesaret 


edebilse de bu argümanlardan bazıları hâlâ göze çarpar kalitededir. 


Demokrasinin en sürekli eleştirilerinden biri filozof John Stuart Mill tarafından yapılmıştır. On Liberty [Özgürlük Üzerine) adlı kitabı 1859 yayınlanmasından beri liberallerin en temel gördükleri eserler arasındadır. İkinci Reform Kanunu'ndan önce 1861'de yayınladığıThoughts on Perlimentary Government (Parlamenter Hükümet Üzerine Düşünceler] kitabında Mill umumi ve eşit oy hakkına karşı bazı argümanlar öne sürmüştür. Önce klasik Whig argümanıyla başlamıştır: “vergiler üzerine karar verecek meclisler, genel veya yerel olsun, sadece belirlenen vergileri verenler arasından seçilmelidir.”*'Yalnızca vergi verenlerin oy verebilmesi fikri İngiliz ve Amerikan Devrimlerinin mottosu olan “temsiliyet sağlanmadan vergi toplanamaz” fikrinin tersine çevrilmiş haliydi. Mill bu yüzden dolaylı değil doğrudan vergilerin uygulamaya konması gerektiğine inanıyordu. Bu vatandaşları hükümetin paralarını nasıl harcadığı konusunda bilinçli olmaya itecekti. Dahası bu “kiliseden yardım alanlara kesinlikle oy hakkı verilmemesi gerektiği” anlamına geliyordu. Yardımla yaşayan insanlar vergi ödeyenlerin parası üzerinden bedavadan yaşadıkları için oy verme hakları olmamalıydı. 


641 John Stuart Mill, Essays on Politics and Society, cilt. 19 (Buffalo, NY: University of Toronto Press, 1977), 
s. 471. 
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Millin eşit oy hakkına karşı ikinci argümanı oy verenlerin nitelikleri ve sorumluluklarıyla alakalıydı. Umumi oy hakkına karşı değildi, çünkü “ siyasete ve seçimlere katılım hakkı toplumun aklını ahlâki ve entelektüel yönden eğiteceken iyi araçlardır.” Fakat bir kişinin bir oy kullanabilmesi fikrine karşı çıkmıştır. Bugünlerde bize garip gelecek bir argümanla “eğerherkesin toplumsal haklar konusunda eşit olması gerektiği söylenirse derim ki herkesin insanlık değeri eşit seviyeye gelmeden bu olamaz.” Bu da farklı sınıftan insanların eğitim seviyelerine göre farklı sayıda oy hakkına sahip olması anlamına geliyordu: Niteliksiz bir işçi- nin bir oya, ustalar üç oy; avukatlar, doktorlar ve din adamlarının beş veya altı oy hakkına sahip olması gibi. Louis Napolyon'un Fransa'nın başkanı seçenlerin milyonlarca “ne okuyabilen ne de yazabilen köylüler, devlet adamlarına dair bilgileri ağızdan ağıza aktarılan sözlerden ibaret olan insanlar” olduğu gerçeğinin altını çizmiştir.“ İç Savaş sonrası Jim Crow kanunlarının yayılmasıyla Amerika'nın Güneyinde Afrikalı Amerikalıların oy verme hakkını kısıtlayan beyazlar da buna çok benzer argümanları kullanmıştır. 


Diğer düşünürler yalnızca elitlerin kamu yararının objektif koruyucuları olabileceğini ve bu yüzden oy hakkı olmayanları temsil etmeleri gerektiğini iddia etmiştir. Örneğin on sekizinci yüzyılda Edmund Burke daha fakir ve alt tabaka görülecek kasabalardan seçilen Avam Kamarası üyelerinin daha az temsil edilen bölgelere kıyasla daha iyi yollara, hapishanelere veya polis teşkilatına sahip olmadığını söylemiştir. Çünkü ayrıcalıklı sınıfların insanları “yerel çıkarlar, arzular, önyargılar ve politikaları bir kenara bırakabilmiş” ve “daha genel bir bakış açısından” bakabilmiştir.“ İşçi sınıfının yönetimde yer almasına izin verilmiyordu. “Berberlik veya mum üreticiliği onurlu işler değildir... eğer bu insanların yönetmesine izin verilirse... devlet baskı yaşayacaktır.”* 


Bu bakış açısı 1866'da tam da İkinci Reform Yasası öncesi Walter Bagehot'un klasik eseri The English Constitution da [İngiliz Anayasası) ele alınmıştır. Eserinde “işçi sınıfının etkili temsiliyetin dışında bırakılmasını parlamenter temsiliyet sistemimizin bir açığı olarak görmüyorum. İşçi sınıfı toplumsal tartışmalara hiçbir şey katmamaktadır ve bu yüzden Parlamento'da söz hakkına sahip olmamaları parlamentonun kamuoyunu temsil etmesine engel değildir. Hem temsiliyetin hem de 
642 A.ge,, 5. 322-23. 

643 A.ge.,5.327. 
644 Edmund Burke, On Empire, Liberty, and Reform: Speeches and Letters (New Haven: Yale University 

Press, 2000), s. 277. 


645 Reflections on the Revolution in France, alıntı Albert O. Hirschman, The Rhetoric of Reaction: Perversity, 
Futility, Jeopardy (Cambridge, MA: Belknap Press, 1991), s. 20. 
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temsil edilenin dışında bırakılırlar.“ Bagehot'un hükümetin “onurlu” kısımları dediği, monarşi ve Lordlar Kamarası, büyük oranda kamudan destek görüyordu ve bu sebeple işçi sınıfı ve fakirler tarafından aktif olarak hükümete katılım olmasa da hükümet meşruydu.5*? 


İtalyan düşünürler tarafından demokrasiye karşı farklı argümanlar öne sürülmüştü. Onlara göre oy hakkını genişletmek boş bir işti çünkü gerçek demokrasi asla ulaşılamayacak bir hedefti. Bu görüş ilk Gaetano Mosca tarafından dile getirilmiştir. Ona göre monarşi, aristokrasi, demokrasi gibi farklı rejimler gerçek hayatta çok az farka sahiptir çünkü sonuçta hepsi elitler tarafından kontrol edilmektedir. 
“Siyasi sınıf” her türlü kurumla iktidarlarını korur, bu kurumların demokratik olmaları bir şeyi değiştirmez. “Komünist ve kollektivist toplumlar bile devlet adamları tarafından yönetilecektir”. İktisatçı Vilfredo Pareto (iktisat öğrencilerinin Pareto optimumundan tanırlar) da tüm rejim değişimlerine rağmen elitlerin egemen kalmasını benzer bir şekilde açıklamıştır. Gelir dağılımı üzerine yaptığı istatistiksel çalışmalar üzerine bir Pareto İlkesi oluşturmuştur. Bu ilkeye göre her zaman ve her yerde tüm zenginliklerin yüzde 80'i nüfusun yüzde 20'sinin elindedir. Bu bir nevi doğanın kanunu olduğundan bunu oy hakkını genişletecek veya zenginlikleri yeniden dağıtacak siyasi çözümler getirmeye çalışmak bosunadir.°** 


Bu muhafazakâr İtalyan düşünürler Marks'ın öne sürdüğü argümanın bir türünü savunuyorlardı. Marks resmi demokrasi ve oy hakkının genişletilmesiyle kitlelerin yaşamlarının iyiye gitmeyeceğini hatta elitlerin iktidarının farklı bir formda güçleneceğini iddia etmiştir. Mosca ve Pareto farklı kurumlarının bu durumu değiştirmeyeceğine inanıyordu. Bu yüzden statükonun devam ettirilmesinin daha karlı olacağını savundular. Tabi ki Marks çözümün bir proletarya devrimi olduğuna inanıyordu. Takipçileri yirminci yüzyılda Bolşevik ve diğer Komünist Devrimleri sonrası gerçek eşitlikçi toplumlar yaratmaya çalışmıştır. Bir anlamda İtalyanlar haklı çıkmıştır. Komünist yöneticiler ile yönetilenler arasındaki ayrımı ortadan kaldırmamış, elitlerin baskısını bitirmemiştir. Sadece kimin yönetimde olduğunu değiştirmiştir. Marks, Mosca ve Pareto'nun gördüğü soruna Komünist yaklaşımın çözüm getirmemiş olması, resmi demokrasiye rağmen elitlerin egemenliğinin devam etmiş olması yapılan eleştirinin tamamen yanlış olduğu anlamına gelmez. Seçimler gibi demokratik süreçler ve basın özgürlüğü insanların etkin bir şekilde temsil 
646 Walter Bagehot, The English Constitution (New York: Oxford University Press, 2001), s. 186. 

647 A.ge.,5.4-5, 32. 
648 Gaetano Mosca, The Ruling Class (New York: McGraw-Hill, 1939); Vilfredo Pareto, Sociological Writings 


(New York: Praeger, 1966). Mosca ve Pareto'nun tartışmaları için Hirschman, Rhetoric of Reaction, s. 
50-57. 
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edileceğinin garantisini vermez. (Bu soruna 31. kısım ve IV. Bölümde yeniden degineceğim) 

Eğitimsiz insanların oy hakkına sahip olmaması gerektiği fikrine karşın on dokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru Avrupa genelinde kitlesel eğitimin yayılması gerçeği vardı. Aynı şey biyoloji bazlı yeni antidemokratik iddialar için söylenemezdi. 
1859'da Charles Darwin'in On the Origin of Species [Türlerin Kökeni) adlı eseri Avrupalı olmayan halkların sömürgeleştirilmesini ve siyahilere, göçmenlere ve azınlıklara eşit derece haklar verilmemesini meşrulaştırmaya çalışan “bilimsel” bir ırkçılık akımını başlatmıştı. Kadınların da oy verme hakkına sahip olmaya yetecek kadar mantıklı olmadıklarına, biyolojileri yüzünden erkeklerin elinde tuttuğu mesleklere katılamayacaklarına karar verilmişti.!* 


Bütün bu on dokuzuncu yüzyıl antidemokratik argümanlarının demokrasiyi destekleyen modern kavramsal temelleri kabul ettiklerini belirtmek gerekir. Hükümetin vatandaşlarına karşı sorumlu tutulması gerektiği ve iyi siyasi kararlar verebilen herkesin siyasete katılım hakkı olması gerektiği fikirlerine katılıyorlardı. Günümüz normlarından ayrıldıkları nokta fakirler ve mülksüzler, siyahiler ve diğer ırksal ve etnik azınlıklar, kadınlar gibi farklı sınıftan insanların siyasi gücü nasıl kullanacakları konusundaydı. Bu bazı empirik gerçeklerekarşı savunmasız kalmaları anlamına geliyordu. Oy hakkının işçilere, kadınlara uzatılmasıyla toplum çöküşe geçmemişti. Fakirlerin ve siyahilerin eğitilip toplumun bir parçası olarak yetiştirilebilmesi onların siyasi olarak dışlanmasını destekleyen ilkesel argümanları savunmayı Zor kılıyordu. 


Günümüzde çok az siyasetçi oy hakkının kısıtlanması ve oy verenlerin eğitim veya varlık bakımından nitelikli olması gerektiği yönünde açıkça argümanlar öne sürebilir. Bu özellikle oy hakkının kısıtlanmasının ırkçı hiyerarşiyi çağrıştırdığı Amerika gibi bir ülkede imkânsızdır. 


Ama tüm bu on dokuzuncu yüzyıl muhafazakâr politikalarının yankısı günümüz siyasi tartışmalarında duyulabilir. Örneğin, elitlerin demokrat seçmenin “popülist” politikalara kanmasını eleştirmeleri çok görülür. Onlara göre demokrat seçmen her zaman doğruyu seçmez. Uzun vadeli istikrar yerine kısa vadeli taleplerinin peşindedirler. Somut politikalar yerine adayların kişiliği üzerinden tercihlerini yaparlar. Bazen himaye gördükleri için adaylara oy verirler ve zenginlikleri büyüme ve teşviklerin sonunu getirecek bir şekilde yeniden dağıtılmasını desteklemektedirler. Ne olursa olsun bu korkular oy haklarının sistematik bir şekilde sınırlanmasına 


649 Bilimsel ırkçılık için, bkz. Stephen Jay Gould, The Mismeasure of Man (New York: Norton, 1981). 
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sağlam bir destek oluşturacak argümanlar değildir. On dokuzuncu yüzyılda olduğu gibi elitler kendi çıkarlarını evrensel gerçeklermiş gibi sunmada başarılıdır. 


Fakat demokrasilerde seçmenler özellikle kısa vadede her zaman haklı da değildir. Dahası günümüzdeki idari sorunların toplumsal katılımın artırılması ile çözüleceği muallaktadır. Siyaset bilimci Bruce Caine göre birçok seçmenin karmaşık toplumsal siyasi sorunları en ince ayrıntısına kadar inceleyecek zamanı, enerjisi veya uzmanlığı yoktur. Umumi referandumlar gibi mekanizmalarla daha çok konunun seçmenlerin önüne koyulması ile demokratik katılım oranı artacaktır. Fakat bunun sonucu kamuoyunun değil en iyi teşkilatlanmaya ve en çok kaynaklara sahip çıkar gruplarının en iyi şekilde temsil edilmesidir.°° Demokratik siyasetin kötü yönlerinden etkilenmeyecek liyakate dayalı ve sonuçta halka karşı sorumlu bürokrasilerin yaratılması bu unutulmuş demokrasi karşıtı argümanlarında öne sürülen kaygılara karşı verilen tepkilerden sadece biridir. 


İKTİDARDAKİ MUHAFAZAKARLAR 


Marksistler de günümüz iktisatçıları da demokrasi mücadelesini fakirlerin örgütlenip zenginlerin malları ve gelirlerini ele geçirmeye çalıştığı, zenginler ile fakirler arası bir mücadeleye indirgemiştir. Demokrasi bu tehdidin zenginleri siyasi haklar ve varlıklarından karşılıksız dağıtım gibi tavizler vermeye zorlayacak kadar ciddi seviyeye gelmesiyle olusur.©! Orta sınıflar iki tarafla da ittifak yapabilir fakat genellikle zenginler tarafından satın alınarak sınırlı bir demokrasiyi kabul ettirilmişlerdir. Adalet ve meşruiyet tartışmaları sadece katı ekonomik şahsi çıkarların üzerini örten “üstyapıdır”. Bu hikâyenin Marksist versiyonunda zengin hiçbir zaman gerçek demokrasinin gelişine izin verecek kadar taviz vermez. Bu ancak fakirlerin şiddetle gücü ele geçirmesiyle olur. Adam Przeworski'nin istatistiksel araştırmasına göre oy haklarının genişletilmesi en çok toplumsal hareketlere karşılık olarak yapılmıştır yani demokrasi rıza ile değil zorla gelmiştir.9? 
650 Bruce E. Cain, Regulating Politics? The Democratic Imperative and American political Reform (New York: 
Cambridge University Press, 2014). 
651 Bu Marksist masalın günümüzdeki mantıklı seçim versiyonu şu eserde bulunabilir: Carles Boix, Democracy and Redistribution (New York: Cambridge University Press, 2003), ve Daron Acemoglu ve James A. Robinson, Economic Origins of Dictatorship and Democracy (New York: Cambridge University Press, 2005). İki teori de eşitliği demokrasi isteğini yoksullar için, demokrasiye izin vermeyi ise zenginler için belirleyici faktörler olarak ele alır fakat hangi yolla eşitliğin demokratik dönüşümü tetiklediği konusunda farklı görüşlere sahiplerdir. Bunun hakkındaki günümüz eserlerinin genel bir incelemesi için, bkz. 
Daniel Ziblatt, “How Did Europe Democratize?” World Politics 58 (2006): 311-38 


652 Adam Przeworski, “Conquered or Granted? A History of Suffrage Extensions,” British Journal of Political 
Science 39, no. 2 (2009): 291-321. 
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Fakat muhafazakâr gruplar şahsi çıkarlarının ne olduğunu birden çok biçimde yorumlayabilirler. Bunlardan bazıları şiddetsiz bir şekilde demokrasiye geçmeye daha uygun olabilir. Yirminci yüzyılda Almanya ve Arjantin'e kıyasla (Rusya ve Çin'den bahsetmiyorum bile) Britanya'daki demokrasinin daha barışçıl bir şekilde yerine oturmasının sebebi İngiliz Muhafazakâr Partisi'nin taktiksel hareketlerindendir. On dokuzuncu yüzyılın başlarında muhafazakârlar eski toprak sahibi elit bir gruptan ibaretti. Prusya'daki “Junker” sınıfı veya Arjantin deki büyük arazi sahiplerini temsil eden partilere eş değerlerdi. Fakat toplumsal ve siyasi hareketlere şiddet ve despotluk ile direnmek yerine İngiliz Muhafazakârlar kendi çıkarlarını, siyasi güçlerini kaybetmeden oy haklarının genişletilmesini sağlayacak şekilde yeniden yorumladılar. 


Britanya diğer Avrupa ülkelerine kıyasla tümüyle demokratikleşmede daha yavaştı. Oy haklarının genişletilmesi 1832, 1867 ve 1884'te yayınlanan üç büyük reform yasasıyla gerçekleşmiştir. Tablo 6'da görüldüğü gibi umumi olarak yetişkin erkeklere seçim hakkı ancak 1918'de, kadınlaraysa ancak 1929'da verilmiştir. 1832 
Reform Yasası'nın ekonomik değişikliklerin ardından alt tabakaların öfkesinden korkan muhafazakârların bu tehlikeye karşı aldıkları bir önem olduğu söylenebilir. 
Fakat 1867 ve 1884 yasaları Britanya'yı gerçekten demokratikleştirmiştir. Bu yasaların arkasındaki isim Benjamin Disraeli adında Muhafazakâr bir başbakan ve William Gladstone adında Liberal bir başbakandı. Yaklaşan bir devrimin tehdidinden dolayı değil daha başka siyasi hesaplar için çalışıyorlardı. 


Günümüz gözlemcilerinin neredeyse hepsi 1867 “Büyük” Reform Yasası'nın halktan gelen öfke üzerine çıkarılmadığı konusunda uzlaşır. Elitler tarafında “işçi sınıfı içinde dünyanın dönüşü kadar sessiz değişimlerin yer aldığı” düşüncesi yaygındı. 1832 reformu çıkarıldıktan sonra büyük siyasi tepkiler alması bekleniyordu. 
Bu değişimi getiren Gladstone liderliğindeki Liberaller değil Muhafazakâr rakipleri Disraeli oldu. Disraeli oy haklarını bir anda iki kat genişleten radikal bir reform yasasını geçirdi.6“* 


653 1832 Reformu artık kimsenin yaşamadığı fakat hala muhafazakârlardan vekil çıkaran birçok bölgeyi 
ortadan kaldırdı. 1867 Reformu oy hakkını çoğu erkek şehirli ev sahiplerine dağıttı, bu nüfusun yaklaşık yüzde 40'ı demek oluyordu. 1884 Reform Yasası aynı hakları taşraya uzatarak katılımı erkek nüfusun yüzde 60'ına çıkardı. 1918 ve 1929 reformlar ile sonunda tüm yetişkin erkeklere ve kadınlara da bu haklar verildi. Bu koşullar altında gerçek bir halk siyaseti ortaya çıkabilirdi. Bu koşullar İngiliz İşçi Parti’sinin yükselişe geçip Tory alternatifi olarak Liberallerin yerini almasına yol açtı. Bu Reform Yasalarının her biri büyük tartışmalara sebep olmuş, bu tartışmalarda demokrasinin avantajları ve dezavantajları tartışılmıştır. Bu reformların genel bir özeti için, bkz. Asa Briggs, The Age of Improvement, 1783-1867 (New York: Longman, 1959), ksm. 5 ve 10. 

654 Gladstone 1866'da kendi kısıtlı reform yasa tasarısını öne sürmüştür. Bu tasarı oy haklarını yıllık ortalama geliri £7 olan ailelere kadar yayıyordu (ortalama yıllık gelir £42 idi). Fakat John Stuart Mill gibi 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Disreali'nin bunu yapmadaki amacı hâlâ tartışma konusudur. Muhafazakâr destekçilerinin çoğu onu kendi sınıflarının çıkarlarına hain ilan etmiş veya onu ilkelerini hiçe sayıp sıcak siyasi krizden kâretmeye çalışan bir fırsatçı olarak görmüştür. 
Fakat tarihçi Gertrude Himmelfarb'a göre Disreali'nin yaptıkları farklı bir ilkeden kaynaklanıyordu. Bu ilke Torylerin aristokratlarla işçi sınıfının dostluk içinde yaşadığı bir düzen içindeki milleti temsil eden parti olduğu inancıydı. Toryciler demokrasiye meyilliydi çünkü “alt sınıfların doğal olarak sadece siyasette değil kişilik yapılarında bile muhafazakâr oldukları inancı” yaygındı.” Başka bir deyişle bu, bir yüzyıl önce Burke'ün dile getirdiği muhafazakâr oligarşinin tüm milletin çıkarlarını “temsil” edebileceği, ideolojilerin arkasına saklanıp kendi sınıflarının çıkarlarını düşünmedikleri görüşünün devamıydı. Bu görüşe Burke'ün dahil olduğu sınıf gerçekten inanıyordu. 


Ve buna inananlar sadece zengin Toryler değildi. 1884 ikinci kez hakların genişletilmesi kabul edildikten sonra Muhafazakârlar gelecek nesil boyunca İngiliz seçimlerine hâkim olmuşlardır. Disraeli haklıydı: İşçi sınıfının ve taşradaki fakir seçmenlerin çoğu gelecek seçimlerde sınıf çıkarlarına bakmadan Torylere oy vermiştir. (Bu olay yirmi birinci yüzyılda Amerika'da da görülmüştür. Çoğu işçi sınıfından seçmen Cumhuriyetçilerin ekonomik politikaları kendilerine zarar veren serbest ticaret ve sendikaların kaldırılması üzerine olmasına rağmen Cumhuriyetçi adaylara oy vermiştir.) Muhafazakârlar kilise, gelenekler, monarşi ve İngiliz milli kimliği gibi bazı değerlere hitap ediyordu ve bu da işçi sınıf seçmenin hoşuna gidiyordu. Daha sonra bunların arasına dış politika gibi farklı konular da eklenmiştir. Bu Torilerin toplumsal tabanlarını değiştirebilmesini sağlamıştır. Artık büyük toprak sahiplerinin partisi değil şehirli orta sınıfın partisi olmuşlardı. Örneğin, mülk haklarının korunması gibi konularda bu seçmenler eski oligarşinin yanında yer alıyordu fakat yeni orta sınıf seçmenler hakların genişletilmesi yönündeki argümanları kabul etmişti. Bütün bunlar siyasi teşkilatlanmaya karşı duyulan büyük tutkuyla birleşince Muhafazakarlar hep kazanan parti olmuştu.“ 


İngiltere'de demokratikleşmehalkın harekete geçip zorlaması ile değil elit partilerin girişimleriyle gerçekleşmişti. Fakat bu İngiltere'ye özel bir şey değildi. Siyaset 


Gladstone “gerekli zekâ ve namusa sahip olmayanları dışarıda bırakmak” istiyordu. Bu yasa tasarısı parti içinde Adullamites olarak bilinen bir muhafazakâr kesimle Tory'lerin ittifakı sonucu yenilgiye uğratılmıştır. William Ewart Gladstone, “Speech on the Bill of Mr. Baines,” Sarah Richardson, ed. History of Suffrage, 1760-1867, 6 cilt. (Brookfi eld, VT: Pickering and Chatto, 2000), 5:107; Briggs, Age of Improvement, s. 494. 

655 Gertrude Himmelfarb, Victorian Minds (New York: Knopf, 1968), s. 357. 

656 James Cornford, “The Transformation of Conservatism in the Late Nineteenth Century,” Victorian Studies 7 (1963): 41-66. 
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bilimci Ruth Collier “seçmen destekli hareketler” adını verdiği bu tip üsten alta süreçlerin İngiltere dışında İsviçre, Şili, Norveç ve Uruguay'da da “içtekilerin” “dıştakilere” haklarını uzatmasını sağlamıştır. Bu örnekler bize kurumsal anlaşmaların kendi kendilerini güçlendirebilir olduğunu gösterir. Oy haklarının kısıtlı olduğu bir toplumda bir kere seçim siyaseti ilkesi üzerine kurulu bir siyaset sistemi oluşturulduktan sonra partiler yeni seçmenleri kendilerine çekerek iktidarda kalabilir. Bunu yapmak içinse sınıfları aşarak yeni meselelerle ilgilenmeye başlarlar.“ 


Tabi ki bazı elit gruplar demokratik kurallara göre oynamayı istemiyordu. Bunlar çıkarlarını korumak için orduya veya başka demokratik olmayan hareketlere başvurdular. Bu 1920'ler ve 30'larda Almanya'da, 1930'da Arjantin'de ve 1959 Küba Devrimi sonrası birçok Latin Amerika ülkesinde görülmüştür. Hangi yolu seçtikleri, birkaç unsura bakıyordu: Muhafazakârlar demokratik bir açılıma rağmen güçlerini sürdürebileceklerini düşünüyor muydu; birlikleri ne kadar güçlüydü; onlara düşman demokratik güçlerin birlikleri ne kadar güçlüydü ve diğer ülkelerdeki elitler ne yapmıştı. Yeni endüstriyel orta sınıf eski toprak sahibi oligarşiye kıyasla değişime daha açıktı. Bu sadece sermayelerinin daha değişken olmasından dolayı değil hem de daha şehirli, daha eğitimli ve daha farklı kültürler ile uluslararası elitlerle etkileşim içinde olmalarından dolayıydı. Fikirler ve normlar maddi ilgi alanlarını belirler: İngiliz toprak sahibi üst sınıfların Prusyalı akranları “Junker” sınıfına kıyasla kızlarını elit olmayan zengin girişimcilerle evlendirmesi daha sık görülen bir şeydi, ve Whiglerin eğitim verildikten sonra işçi sınıfının oy vermesinde sorun olmayacağı iddiasına inanıyorlardı.58 


Ne yazık ki Avrupa'nın çoğunda demokratikleşme hikâyesi barış içinde hakların tedricen genişletilmesiyle gerçekleşmemiştir. Avrupa'nın genelinde milliyet sorunu sınıf ayrımı sorunundan önce geliyordu. Kıta iki dünya savaşı geçirdi. İkinci Sosyalist Enternasyonal birliği Almanya, Avusturya, Britanya, Fransa ve Rusya'da işçi sınıflarının Ağustos 1914'te hükümetlerinin yanında yer almalarıyla bozulmuştur. Britanya'nın dahil olduğu birçok ülkede 1918'de Büyük Harp sona erdikten sonra, işçi sınıfının savaş için yaptıkları fedakarlıkları yok saymak artık ahlâk sınırlarını aştığı zamanda, umumi olarak yetişkin erkeklere seçme hakkı verilmiştir. Almanya ve Avusturya'nın yenilgiye uğraması ile Almanya'da imparator tahttan indirilmiş yerine Weimar Cumhuriyeti gelmiştir; ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu yıkılmıştır. 

657 Collier, Paths Toward Democracy, s. 54-76. 
658 Ornekler icin “Speech of Edward Baines,” Richardson, History of Suffrage, 5:95; ve Martin J. Wiener, Eng- 


lish Culture and the Decline of the Industrial Spirit, 1850-1980, 2. ed. (New York: Cambridge University Press, 2004). 
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Eski otoriter düzenlerin siyasi yapıları parçalanmış olsa da, Orta ve Doğu Avrupa'da siyasi hakların toplumsal temelleri ortadan kaldırılmamıştır. Eski toprak sahibi oligarşiler arka planda güçlerini kullanarak sivil bürokrasiyi ve orduyu etkilemeye devam etmiştir. Güvence ve birikimlerini savaş sonrası enflasyon ve ekonomik krizle kaybeden orta sınıflar 1920'lerde ortaya çıkan Faşist partilerin saflarına katılıyordu. Savaş yüzünden radikalleşmiş işçi sınıfı ise yeni Bolşevik Devrimi örneğinden umutlanıp liberal demokrasiyle alakaları olmayan Komünist partilerin saflarına katılıyordu. İlerleyen dönemdeki bu kutuplaşma Almanya, Avusturya ve İtalya'da siyasi merkezi boşalttı ve Hitler ile Mussolini'nin yükselmesine yol açarak, İkinci Dünya Savaşı'na giden yolu hazırlamış oldu. Batı Avrupa'da istikrar sahibi liberal demokrasiler ancak yirminci yüzyılın ikinci yarısında, Doğu Avrupa'da ise 1989-1991'de komünizmin yıkılışına kadar oluşmadı. Avrupa'nın demokrasi yolu doğrusu çok uzundu. 
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Arap Baharı'nın kökenleri; günümüz Orta Doğu'su ile on dokuzuncu yüzyıl Avrupa arasındaki farklar ve benzerlikler; siyasi harekete geçmenin 


alternatif yolları olarak din ve milliyetçilik 


Arap Baharı Ocak 2011'de Tunus'ta Muhammed Buazizi adında bir sokak satıcısı- nın kendini ateşe vermesiyle başlamış, Zeynel Abidin Bin Ali diktatörlüğünü devirmiş; Mısır, Yemen, Libya, Bahreyn ve Suriye'ye kadar uzanan ayaklanmaları tetiklemiş ve bölgedeki tüm rejimlerin istikrarını sallamıştır. Basında çıkan haberlere göre Buazizi'nin ürünlerini sattığı arabaya birkaç kez polis tarafından el konmuştu. 
Buna itiraz etmeye gittiğinde polis memurlarından hakaret görmüş ve dayak yemişti. En temel onuru ayaklar altına alınan Buazizi üstüne benzin dökmüş ve kendini ateşe vermiştir. İki hafta içinde yanıklarından hayatını kaybetmiştir. Onun hikâyesi tüm Arap dünyası tarafından duyulmuş, insanların sempatisini çekip öfkelerini toplamıştır ve büyük bir siyasi devrimi ateşleyen şey olmuştur. 


Bazı gözlemcilere göre Müslüman veya Arap ülkelerinin dünyanın geri kalanına kıyasla demokratikleşme konusunda daha çok zorluk yaşayacaklarına inanır, çünkü bu bölgeler Üçüncü Dalga demokratikleşme hareketlerinden en az etkilenen bölgelerdendir. Ya İslam ya da Arap kültürü liberal demokrasiye karşı direncin arkasında yatmaktadır. Arapların bir istisna niteliği taşıdıkları ve pasif bir şekilde diktatörlükleri kabul edeceklerine dair argümanlar 2011'de son bulmuştur.“ 


Arap toplumlarının liberal demokrasileri sürdüremeyeceğine dair tahminler uzun vadede doğru çıkabilir. Arap Baharı'nın başlangıcından dört yıl sonra hâlâ hiçbir ülkede bu biçimde bir hükümet ortaya çıkacak gibi değildir. Buna tek olası istisna devrimin başladığı Tunus gösterilebilir. Mısır'da daha önceleri yasaklı olan 
659 Orta Doğu'da demokrasinin kültürel sebeplerden başarısız olduğuna dair argümanlar için, bkz. Elie Kedourie, Politics in the Middle East (New York: Oxford University Press, 1992). Bölgede demokratikleşme 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Müslüman kardeşler seçilmiş ve yeni parlamentoyu ve başkanlık pozisyonlarını bir seneliğine ele geçirmiştir. 2013'ün yazında ordunun Başkan Muhammed Mursiyi görevden indirmesiyle iktidarları sona ermiştir. Mısır devleti yalnızca İslamcı gruplara karşı değil liberal eleştirmenlere de savaş açmıştır. Tahrir Meydanı ayaklanması askeri yönetimi ortadan kaldıran bir isyan olmamış, asker sadece planlı bir şekilde gözler önünden çekilmiştir. Libya Muammer Kaddafi'ye karşı başlayan isyanlar sonrası ortaya çıkan askeri çatışmalarla kaos içindedir. Merkezi hükümet ülke içindeki birçok yerel silahlı kuvveti bastıramamıştır. Suriye'de barışçıl bir şekilde Beşşar Esed'e karşı düzenlenen protestolar şiddetle bastırılmış ve ülke radikal İslamcı savaşçıların Baasçı bir diktatörlükle çatıştığı uzun süreli bir iç savaşa sürüklenmiştir. Bahreyn ve diğer Arap Körfezi ülkelerinde protestolar şiddetle bastırılmış ve geleneksel monarşiler iktidarda kalmaya devam etmiştir. Bölgedeki şiddet ve istikrarsızlık ortamı birçok aşırı antidemokratik cihatçı grubun işine yaramıştır. 


Bu istenmeyen sonuçlar Batı'daki birçok gözlemcinin Arap Baharı'nı tümüyle kötülemesine sebep olmuştur. Bazıları sırf kendi milli çıkarları üzerinden konuşmaktadır. Amerika, İsrail ve diğer bazı ülkeler eski Arap dünyası diktatörlükleriyle karşılıklı yararlı ilişkiler kurmuştu ve şimdi bölgede istikrarsızlık ve belirsizlikle karşı karşıyaydılar. Fakat diğerleri daha geniş bir argümanla Arap Baharı'nın demokratik bir dalga değil siyasi İslam'ın kendini güçlendirmesi olarak değerlendirmiş ve sonuçta ortaya çıkacak şeyin liberal olmayan bir demokrasi olacağını veya en kötüsü radikal İslam'ın yayılıp kaosun devam edeceğini iddia etmislerdir. 


Tabi ki Arap Baharı'nın uzun vadede neler getireceğini tahmin etmek imkânsızdır. Fakat ayaklanmaların kaotik sonuçlarını eleştiren ve iyi bir demokratik sonuca ulaşılamayacağını iddia eden gözlemciler hep Avrupa'nın geçirdiği uzun, kaotik ve şiddet dolu demokratikleşme sürecini unutmaktadır. İstikrarlı ve iyi işleyen bir liberal demokrasi yaratmak birkaç farklı kurumun birbirleriyle ilişkisine bağlıdır: siyasetçiler ve seçmenler rakiplerine karşı kazanan her şeyi alır tavrıyla yaklaşmamalıdır, kişilerden çok kurallara saygı duyulmalıdır ve ortak bir millet kimliğine sahip olunmalıdır. 


Bin Ali ve Mübarek gibi diktatörlerin devrilmesi otoriter gücün sadece bir kaynağını yok eder. Yerine farklı kurumlar getirilmesi şipşak olacak bir şey değildir. 
2003 Irak işgalinin ardındakiler Saddam Hüseyin'in ortadan kaldırılmasıyla demokrasinin bir anda kendiliğinden ortaya çıkacağını sanıyordu fakat ellerine geçen 
660 Örnekler için Seth Jones, “The Mirage of the Arab Spring: Deal with the Region You Have, Not the 
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bunun için gerekli kurumların olmadığı için şiddet dolu bir kaos ortamına dönü- 


şen bir toplum oldu. 


Arap Baharı daha önceki demokratik dönüşümlerden ne dersler alabilir? Orta Doğu ile Doğu Avrupa veya Latin Amerika gibi bölgeler arasında göze çarpan birçok fark vardır. Bunların en başında kültür ve İslam'ın etkisi gelir. Doğrusu Arap dünyasında siyasi değişim için on dokuzuncu yüzyıl Avrupa'sının, 1970'lerde Üçüncü Dalga ile demokratikleşen ülkelere kıyasla daha iyi bir örnek olacağı söylenebilir. 
Yirminci yüzyılın sonlarına doğru Latin Amerika ve Doğu Avrupa'daki dönüşümler önceden bir derece demokrasiye sahip olmuş ülkelerde yaşanmıştır. Daha önceki o demokratik dönemlerin bazıları onlarca sene sürmüş, Latin Amerika'da askeri darbelerle, Doğu Avrupa'da ise yabancı işgallerle son bulmuştur. Bu yüzden oralarda demokratikleşme bir anlamda milletin aklında köklerini atmış eski siyasi düzenin geri getirilmesiydi. Özellikle Latin Amerika'da zaten kurulu demokratik partiler vardı ve bu partiler bir açıklık buldukları anda çabucak eski güçlerini geri kazanmıştı. Doğu Avrupa'da Bat Avrupa ülkeleri ve Avrupa Birliği yakında bulunan başarılı demokrasi örnekleriydi ve demokratikleşmede büyük oranda teşvik ve yardım sağlıyorlardı. 


Bunlara kıyasla günümüz Arap Dünyası'nda ve on dokuzuncu yüzyıl Avrupasında önceden gelen bir demokrasi tecrübesi yoktu. Bugünlerde hem siyasi model oluşturan hem de somut demokratik yardımlarda bulunan büyük bir uluslararası camia vardır fakat bu camia Amerika ve diğer Batı ülkeleri temelinde kurulmuştur. Bu yüzden Arap dünyasındaki çoğu insan buna şüphe ile yaklaşmaktadır. Bu yaklaşım Sovyetler hâkimiyetinden kurtarılan yeni Doğu Avrupa ülkelerinin Avrupa Birliği, NATO ve diğer Batılı kurumları kucaklamasına kıyasla büyük bir fark göstermektedir. 


Günümüz Orta Doğu'su ve on dokuzuncu yüzyıl Avrupası'nın demokrasi ile yakından tecrübesi olmaması dışında bölgeler arasında önemli değişiklikler vardır ve bunlardan en önemlisi siyasi İslam'dır. Dokuzuncu yüzyıl Avrupası'nda da din önemli bir rol oynamıştır. Alman Merkez Partisi ve Fransa ile İtalya'daki Hıristiyan Demokrat Partisi sınıfsal çıkarların değil dini çıkarların korunması için kurulmuştu. Fakat yine de Avrupa'da sınıflar ve milletler dine kıyasla daha güçlü kimlik kaynaklarıydı. Günümüz Orta Doğusu'nda ise tam tersi geçerlidir. (Bu hep böyle olmamıştır. 1950'lerden 1970'lere kadar Arap siyasetine İslamcılardan çok seküler milliyetçiler hâkim olmuştur. Birkaç solcu Sosyalist ve Komünist parti de bulunuyordu.) 


1848'DEN ARAP BAHARI'NA 411 


Muhafazakâr güçler farklı karakteristiklere sahipti. Bugünün Müslüman ülkelerinden sadece Pakistan on dokuzuncu yüzyıl Avrupası'na benzer toprak ağaları- nın köylülere hükmettiği bir toplum sistemine sahiptir. Çoğu Müslüman ve Arap ülkesinde muhafazakârlar kabilevi elitlerden seçilir. Geleneksel monarşik ailelerden ve onların himayelerinden, askeri subaylardan, eski otoriter rejimlerin dostu kapitalistler ve İslamcılar arasından çıkar. Avrupa'nın muhafazakârları kendi aralarındaki dayanışma dışında bir destekleri yoktu. Orta Doğu muhafazakârları ise Amerika ve diğer Batılı ülkelerden yıllar içinde kayda değer destek görmüş ve Basra Körfezi'ndeki petrol ve gaz sayesinde zengin olmuşlardır. Bölgedeki işçi sınıfı on dokuzuncu yüzyıl Avrupası'ndakine kıyasla daha güçsüzdü. Çünkü bu bölge Yunanistan ve güney İtalya'da olduğu gibi “kalkınmadan modernleşmiştir”. İşçi sendikaları Mısır'da ve Arap Dünyasının geri kalanında yok değildi ve otoriter rejimlere karşı ilk mücadeleleri yok sayılmayacak kadar önemliydi. Fakat on dokuzuncu yüzyıl Britanya ve Almanyası'nda olduğu gibi toplumun geniş olan ve gittikçe genişleyen bir kısmını oluşturmuyorlardı. 

Yine de Arap dünyasıyla bir yüzyıl öncesi Avrupa'sı arasında birçok benzerlik vardır. Mesela demokratikleşme süreci sosyo-ekonomik değişimlerin getirdiği toplumsal hareketler sonucu ilerliyordu. On dokuzuncu yüzyıl Avrupa'sında sanayileşme ilerledikçe orta sınıf ve proletarya sınıfı genişlemiştir. Eski köylüler taşrayı terk edip şehirlere taşınmış, oralarda yeni siyasi partilere katışmış ve kimlik siyasetine maruz kalmıştır. 


Orta Doğu'da yirminci yüzyılın sonlarından bu yana benzer bir süreç işlemektedir. Bölge hızla şehirleşmiş, 1970 ile 2010 arasında şehirli nüfusun oranı yüzde 30'dan 50'nin üzerine çıkmıştır.“ Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan ülkelerin sağlık, eğitim ve gelir konularındaki durumlarını birleştirilip bir skora dönüştürüldüğü İnsanlığın Gelişimi raporlarına göre 1990 ile 2010 arasında Mısır'da yüzde 28, Tunus'ta yüzde 30 artış göstermiştir. Lise mezunlarının sayısı daha da hızla artmıştır; o kadar ki, iki ülke de daha sonra bu eğitim seviyesini karşılayacak kadar iş imkânının olmaması sorunu yaşamıştır. İnternet ve sosyal medyayı kullanarak yaşadıkları baskının resimlerini yayacak ve rejime karşı gösteriler düzenleyecek kadar kavrayışa sahip olanlar işte bu gruplardı. 

Samuel Huntington Political Order in Changing Societies kitabında orta sınıfın siyasi değişim için kritik önem taşıdığını iddia etmiştir. Ona göre devrimler 


asla en fakirler tarafından düzenlenmez çünkü onlar bunu yapabilecek ne kaynağa 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ne de organizasyon eğitimine sahiptir. Orta sınıflar ise toplumsal statülerinde en hızlı yükselişi yaşamış kesimdir. Bu yüzden bu hareketliliğin önünün kesilmesini en kötü karşılayacak olanlar da onlardır. Onların beklentileri ve gerçek arasındaki boşluk siyasi istikrarı bozan şeydir. 


Arap dünyasında da 1848 Avrupa Devrimlerinde de orta sınıf devrimleri organize etmede ve siyasi değişim için çaba göstermede baş rol oynamıştır. Bin Ali'ye karşı ayaklanmalar ve Mübarek'e karşı Tahrir Meydanı gösterileri toplumsal ve ekonomik gelişmelerinin otoriter rejimler tarafından engellendiğine inanan şehirli orta sınıftan insanlar tarafından düzenlenmiştir. (Libya ve Yemen'deki olaylar daha karmaşıktır. Buralarda Orta Sınıf daha küçüktür ve karmaşık kabile rekabeti yok sayılamayacak bir faktördür. Suriye'de çok sayıda denebilecek bir orta sınıf vardı fakat mezhep kimlikleri sınıfsal ve ekonomik sorunların öncesinde geliyordu.) 


Yeni bir orta sınıfın oluşması sadece şehirleşmenin bir ürünü değildir. Birçok yönden Orta Doğu'da siyasi İslam'ın yükselişi dinsellikten çok bir kimlik siyaseti olarak yorumlanabilir çünkü bu politika sınıfları siyaset dışındakileri harekete geçirecek bir unsur olmaktan çıkarmıştı. Yani Orta Doğu bir tür Gemeinschaft-Gesellschaft değişimi geçirmiştir. On dokuzuncu yüzyıl Avrupası'nda olduğu gibi geleneksel köyler yerlerini modern şehirlere vermiştir. Bu değişimin getirdiği tüm kimsesizlik ve kimlik karmaşası da Avrupa'da olduğu gibi yaşanmıştır. Sömürgecilikten kurtulduktan sonra bir nesil boyunca kimliklerin kaynağı seküler milliyetçilik olmuştur. Fakat 1970 sonrası istikrarlı ortak bir ekonomik büyüme gösterememesi ve İsrail-Filistin çatışması gibi sorunlara başarılı siyasi çözümler getirememesinden dolayı değerini kaybetmiştir. Yerinde bıraktığı boşluk dinle doldurulmuş, din yeni şehirleşenve artık uydulu televizyona ve internet erişimine sahip olan taşralı halkın tek kimlik kaynağı olmuştur. Siyasi İslam'ın bu kadar güçlü olmasının bir sebebi aynı anda kimlik, dini ve toplumsal sınıf konularındaki sorunlara çözüm bulabilmesidir. 


Toplumsal sınıflar günümüz Orta Doğusu'nda dini siyaset maskesi altında önemli roller oynamaktadır. Batı tarzı liberal demokrasinin destekçileri genellikle eğitimli ve şehirli orta sınıftan çıkarken Mısır'daki Müslüman Kardeşler ve Tunus'taki en-Nahda ise üyelerini genellikle taşra bölgelerde veya şehirlerdeki fakir ve dışlanmış topluluklarda bulmaktadır. Eski otoriter rejimde yasaklı partiler olduklarında teşkilatları fakirlere sosyal hizmetleri doğrudan ulaştırmak üzerine kurulmuştu. Bu sayede kendilerine siyasette demokratik açılım verildiği zaman bu insanları harekete geçirmeye hazırlardı. Aynısı genellikle toplumun fakir ve daha az eğitim görmüş kısımlarından destekçi toplayan İran'daki İslami muhafazakârlar için de söylenebilir. 
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Avrupa'nın 1848'deki tecrübesi bir otoriter rejimin yıkılması ve demokratik seçimlerin düzenlenmesinin çok uzun bir siyasi gelişme sürecinde sadece ilk adım olduğu yönündeydi. Demokrasinin temelinde kitlesel katılımın kurumsallaştırılması yatar. Bu da iyi teşkilatlanmış siyasi partileri gerektirir. Devrimleri düzenleyen orta sınıf liberaller bu seçimlerde yarışmak için teşkilatlanmak ve diğer gruplarla koalisyonlar oluşturmak zorunda kalmıştır. 1848 devrimlerinin liberalleri otoriter yapının askeri karşı saldırısı ile başarısızlığa uğratılmadan önce ellerindeki kısa dönemde bu iki şeyi de gerçekleştirememiştir. Arap devrimlerinin öncüleri orta sınıf gruplar da kendilerini uzun vadede seçimlere hazırlamada benzer sorunlar yaşamıştır. İçlerinde bölünmüş, siyasi ilkeler yerine şahsi liderler etrafında toplanılmıştır. Şimdi yeniden gücüne kavuşmuş bir askeri hükümet onların teşkilatlanmasına karşı savaşmaktadır. 


Avrupa'da demokrasi mücadelesi veren orta sınıf gruplar bunu nadiren kendi başlarına başarabilmiştir. Her şey bir tür sınıflararası koalisyon gerektirmiştir. Danimarka'da orta sınıf gruplar mutlakıyetin sona erdirilmesi için 1848'de köylülerle ittifak kurmuştu (daha doğrusu çiftçilerle, çünkü bu zamana gelindiğinde eski köylü sınıfı yok olmuştu); 1915'te umumi seçme-seçilme hakkı için işçi sınıfı ile ittifak kurmuşlardı. Almanya'da orta sınıflar işçi sınıfı partilerle birlikte Weimar Cumhuriyeti'ni desteklemiştir. İsveç, Belçika ve Hollanda'da da aynı durum görüşmüştür. İsviçre, Britanya ve İtalya'da ise muhafazakâr partilerle ittifak kurup hakların genişletilmesi için çalışmışlardı. 

Fakat 28. kısımda belirtildiği gibi orta sınıf grupların liberal demokrasiyi desteklemesi kaçınılmaz bir gerçek değildi. Muhafazakârlarla demokrasiyi yaymak için değil kendi çıkarlarına karşı tehdit toplumsal güçleri ortadan kaldırmak için de ittifak kurabilirlerdi. Bu strateji 1960'lar, 70'ler ve 80'lerde Latin Amerika'da, Türkiye'de de 90'larda birçok orta sınıf grup tarafından izlenmiştir. Bu kalıp 2013'te Mısır'da da görülmüştür. Birçok liberal İslamcı Başkan Mursi'nin iktidara gelmesinden o kadar nefret etmiştir ki onu indirecek askeri darbeye destek vermiştir. 


On dokuzuncu yüzyıl Avrupası'nda demokrasi için halk hareketleri milliyetçilik tarafından ele geçirilmiştir. Bu fenomen ilk kez Fransız Devrimi sırasında, İnsan Hakları mücadelesinin askeri güçle Fransız milletinin hakları mücadelesine dönüşmesinde görülmüştür. 1840'lar ve 50'lerde liberallerin çoğunun Bismarck'ın ve onun Alman milletini zorla birleştirme projesinin sıkı destekçilerine dönüşmesinden sonra 1870'lerde de Almanya'da bu durum görülmüştür. Ağustos 1914'te İkinci Sosyalist Enternasyonalin üyeleri olan işçi sınıfından kimselerin hükümetlerinin arkasında durup kendilerini savaşa atması ile bu durum aşikâr hale gelmiştir. 
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Orta Doğu'da demokrasi olasılığını zorlaştıran aşikâr bir kültürel unsur vardır: İslam. Çok sayıda Müslüman çoğunluğa sahip ülkeler, askeri ve anti-demokratik İslamcı gruplarla baş etmek zorunda kalmıştır. Üçüncü Dalga'ya karşı Doğu Avrupa veya Latin Amerika'da benzer bir tehdit yoktu. Birçok gözlemciye göre İslam demokrasi yolunda aşılamaz bir engeldir çünkü İslam'da kilise ve devletin ayrılması gerçekleşmemiştir. Aksine uzun yıllardan beri süre gelen bir dini militanlık geleneği vardır. Tunus'taki en-Nahda ve Mısır'daki Müslüman Kardeşler gibi demokratik kurallara uyarak hareket eden İslamcı gruplar demokrasiyi sadece güç elde etmek için kullanmakla, gerçek amaçlarının liberal olmayan teokratik devletler yaratmak olmasıyla suçlanmıştır. Bu grupların yükselişi muhafazakâr yetkilileri onlara karşı sert müdahaleler yapmaya kışkırtmış, bu da iki demokratik olmayan seçim arasında kutuplaşmış bir siyaset sisteminin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 


Siyasi İslam'ın Müslüman çoğunluklu ülkelerde liberal demokrasiye engel olmaya devam edip etmeyeceği belli değildir. Aynı şey Avrupa'daki milliyetçilik için de söylenebilirdi. Siyasi İslam yıllar içinde kimi zaman güçten düşmüş kimi zaman güçlenmiştir. Yirminci yüzyılda seküler milliyetçilik ve liberal otoriterizm hareketleri tarafından gölgelenmiştir. Bütün büyük ve karmaşık kültürel sistemler zaman içinde farklı farklı yorumlanmıştır. Hristiyanlık içinde (İslam'da olduğu gibi) bir eşitlik ilkesi olsa da kiliseler otoriter yöneticilerin yanında yer almış, yüzyıllar boyunca otoritelerini meşru kılmıştır. Avrupa ve Latin Amerika'da Üçüncü Dalga'nın arka planındaki bir değişim de 1960'larda İkinci Vatikan Konsülü ile Katolik doktrinlerinin modern demokrasiye uygun hale getirilmesidir. 


Radikal İslam için de benzer şeyler söylenebilir. Günümüz Orta Doğu'sundaki yayılışının dinin yapısından dolayı olmaktan çok toplumsal koşullardan kaynaklanmakta olma ihtimali daha yüksektir. Doğrusu siyasi İslam Avrupa'daki milliyetçiliğe benzer bir kimlik siyaseti türü olarak görülebilir. Bu iddia ilk kez, milliyetçiliğin kökenlerine dair teorisine 12. kısımda yer verdiğimiz Ernest Gellner tarafından öne sürülmüştü. Hatırlarsanız Gellner milliyetçiliğin modernleşme ve Gesellschaft’ dan (küçük köy) Gemeinschaft’ a (büyük şehir) geçişte yaşanankimlik kaybına bir karşılık olarak ortaya çıktığını iddia etmiştir. Daha çok aile ve yerel bağlardan kaynaklanan kimliklerin kaybolup yerlerine kişileri daha geniş kültürel hareketlere bağlavan daha evrensel öğretilerin geldiği modernleşen ülkelerde ortaya çıkmıştır. Gel.ner, Orta Doğu'da modern İslamcılığın yükselişini de aynı sebeplere bağlar. Orta Doğu'da din, Avrupa'da milletin oynadığı rolü oynamaktadır. 
Eskiden Kahire veya Karaçi'de yaşayan saf bir köylü için veya Avrupa' ya göçmüş 


662 Buargüman Huntington tarafından ileri şu eserde sürülmüştür: The Third Wave. 
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ikinci nesil bir göçmen için Usama bin Ladin gibi bir figür “Ben kimim?” sorusuna cevap sağlayabilirdi. Bu yüzden yirminci yüzyılın sonlarında siyasi İslam'ın yükselişi asla değişmemiş ve değişmeyecek olan İslam'ın gücünü geri kazanması değildir. Buna radikal İslam'ın destekçileri de eleştirmenleri de katılabilir. Aksine bu karşılık tam da Orta Doğu'nun içinde bulunduğu yarı modernleşme halinden kaynaklanmaktadır. 


On dokuzuncu yüzyılda Avrupa'nın demokrasi dürtüsünün milliyetçilik tarafından ele geçirilmesi gibi Orta Doğu'da da bu halk hareketleri din tarafından ele 


geçirilme riski altindadir.°” 


Doğu Avrupa ve Latin Amerika'daki Üçüncü Dalga dönüşümler Arap Baharı için iyi modeller değildir. Doğrusu Avrupa'nın otokrasiden milliyetçiliğe, milliyetçilikten de demokrasiye giden uzun ve zorlu yolculuğu daha iyi bir model olusturur. Bu tip bir analiz kısa zamanda Arap dünyasında liberal demokrasinin ortaya çıkmasını isteyenleri memnun etmeyecektir. Tek yapabileceğimiz şey böyle bir dönüşümün, eğer olursa, Avrupa'da olduğu kadar uzun sürmemesini ummaktır. On dokuzuncu yüzyılda Avrupa'nın demokrasiye dair bir tecrübesi veya takip edebileceği bir kurumsal modeli yoktu. Aynı şey Orta Doğu için söylenemez. Güçlü devletleri yasal ve demokratik kısıtlamalarla dengeleyen rejimler dünya çapında standart olarak görülür hale gelmiştir. Fakat bu hedefe ulaşmak birbiri içine geçmiş karmaşık kurumların yaratılması sonucu, bu kurumların yaratılması ise belli ekonomik ve toplumsal koşullar sonucu gerçekleşmiştir. 1848'de Avrupa'da istikrarlı bir demokrasinin kurulması için toplumsal bir temel yoktu ve bu temel belki de günümüz Orta Doğu'sunda daha atılmamış olabilir. 


663 Gellner Avrupa milliyetçiliğiyle Orta Doğu İslamcılığını kıyaslar Nations and Nationalism, s. 75-89. 
Bu argümanın bir benzeri için Olivier Roy, Globalized Islam: The Search for a New Ummah (New York: Columbia University Press, 2004). Ayrıca bkz. Francis Fukuyama, “Identity, Immigration, and Liberal Democracy,” Journal of Democracy 17, no. 2 (2006): 5-20. 
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Marks'ın tahminlerinin aksine işçi sınıfının gelişen dünyada nasıl orta sınıfa dönüştüğü; teknoloji, küreselleşme ve orta sınıf toplumların geleceği; 


modern demokrasiyi sağlamada şiddetin rolü 


Karl Marks'a göre modern kapitalizm “aşırı-üretim” dediği bir krize doğru gidiyordu. Kapitalizm teknolojiyi kullanarak proletaryadan üretim artıklarını toplar, gitgide zenginleri daha zengin ederken işçileri fakirleştirirdi. Bu sistemi yöneten burjuva tüm zenginliklerine rağmen üretimin hepsini tüketemezdi. Proletaryanınsa kendi emeği sayesinde var olan bu ürünleri satın alma gücü yoktu. Sürekli artan bu eşitsizlik talepte düşüşün görülmesine sebep olacak ve sistem kendi ağırlığı altında çökecekti. Bu krizden kaçmanın tek yolu siyasi gücü proletaryaya verecek ve kapitalist sistemin ürünlerini yeniden dağıtacak bir devrimdi.°“ 


Marks'ın bu senaryosu on dokuzuncu yüzyılın ortalarındaki tüm sanayileşen ülkelere bakıldığında mümkün görünüyordu. Yeni fabrika şehirlerindeki çalışma şartları içler acısı haldeydi. Bir anda dev fakir işçi toplulukları ortaya çıkmaya başlamıştı. Çalışma saatleri, güvenlik, çocuk işçilik gibi konulara dair kanunlar ya yoktu ya da uygulamada yetersizdi. Başka bir değişle Avrupa'nın durumu yirmi birinci yüzyılın başındaki Çin, Vietnam, Bangladeş ve diğer gelişmekte olan ülkelere benziyordu. 


Fakat proletarya devrimine giden bu yolda birkaç beklenmedik gelişmeler yaşandı. Bunlardan ilki işçilerin gelirlerinin artırılması oldu. İlk zamanlarda kazanç gittikçe tarımın bırakılıp emek üretimine geçen büyük çaplı ekonomik büyümeden kaynaklanıyordu. Fakat bu süreç doğal sınırlarına ulaşınca sermayeye kıyasla emeğin değeri artmaya başladı. Bu değişim yirmi birinci yüzyılın başlarında emegin değerinin hızlı bir artış gösterdiği günümüz Çini'nde de yaşanmaktadır. 


664 Bu kısım şu eserdeki konuyu genişletir: Francis Fukuyama, “The Future of History, Foreign Affairs 91, 
no. 1 (2012): 53-61. 
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İkincisi Amerika ile başlayarak birçok ülke toplumsal egitim sistemlerini uygulamaya koymaya başlamıştı ve yüksek eğitime yatırımları arttırmıştı. Bu sadece halka duyulan bir cömertlik duygusundan dolayı değildi. Yeni kurulan sanayiler mühendislere, muhasebecilere, avukatlara, memurlara ve temel okuma-yazma ve matematiksel beceriye sahip devamlı işçilere ihtiyaç duyuyordu. Üretim arttığı sürece emek masrafının artmasında sorun yoktu ve artan insan sermayesi ile daha iyi teknoloji sayesinde bu gerçekleşmişti. 

Üçüncüsü önceki kısımda anlatılan vatandaşlık haklarının yayılması olayı işçi sınıflarının siyasi güçlerinin artışına sebep oldu. Bu işçi sendikalarını yasallaştırma ve yayma çabaları ve bu mücadelenin parçası olan İngiliz İşçi Partisi ve Alman Sosyal Demokrat Parti gibi siyasi partilerin yükselişi sonucu gerçekleşmiştir. Muhafazakâr partilerin de yapıları değişmeye başlamıştır. Zengin toprak sahiplerini temsil etmektense tabanlarını yeni orta sınıf elitlere çevirmişlerdir. İşçi sınıfı eline geçirdiği siyasi gücünü çalışma koşulları gibi konuları belirleyecek sosyal yasaları uygulamaya koymada kullanmış, bu da emekli maaşı ve sosyal sağlık güvencesi gibi daha geniş refah devleti politikalarının ortaya çıkmasını sağlamıştır. 


Dördüncüsü yirminci yüzyılın ortalarına gelindiğinde işçi sınıfı hem mutlak sayısal açıdan hem de iş gücünün bölümü açısından büyümeyi kesmişti. Doğrusu Marks'ın proletaryası işçilerin yaşam standartlarında kayda değer artışlar görüldükçe azalmıştı. Artık mal sahibiydiler ve daha iyi eğitim almışlardı ve bu yüzden seçimlerde statükoyu yıkmak yerine kendi ayrıcalıklarını koruyacak tercihler yapmaları daha yüksekti. 


Beşincisi sanayi işçi sınıfının altında fakir ve temel sosyal haklardan mahküm yeni bir sınıf ortaya çıkmıştı. Bu sınıf genellikle yeni göçmenler, ırk ve etnik kimlik yönünden azınlıklar ve diğer dışlanmışlardan oluşuyordu. Bu gruplar ya az gelir getiren hizmet işlerinde çalışıyor ya da işsiz hükümet güvencesiyle yaşıyordu. İşçi sendikaları tarafından temsil edilen sanayilerdeki işçiler iş gücü içerisinde bir çeşit aristokrasiye dönüşmüştü. İşçilerin çoğunun böyle bir temsiliyeti yoktu. Emekli maaşı gibi güvencelerin normal işlere bağlı olduğu ülkelerde gayri resmi sektöre girdiler. Bu insanların yasal çok az hakkı vardı ve çoğu zaman yaşadıkları evin kanuni mülkiyetine sahip değillerdi. Latin Amerika'da ve gelişmekte olan dünyanın diğer yerlerinde gayri resmi sektör tüm iş gücünün yüzde 60 ila 70'ine tekabül etmektedir. Endüstriyel işçi sınıfına kıyasla bu “yeni fakirler” siyasi harekete geçmek için organize olma konusunda çok daha zorluk yaşamıştır. Fabrika şehirlerinde büyük kışlalarda yaşamak yerine kent dışında dağınık bir biçimde yaşarlar ve çoğu zaman kendi hesabına çalışan girişimcilerdir. 
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Son olarak, siyasette Sol dünya çapında ekonomik ve sınıfsal sorunlara çözüm hedefini kaybetmiş, kimlik siyasetinin yayılması sonucu parçalanmıştır. Birinci Dünya Savaşı sırasında milliyetçiliğin nasıl işçi sınıfı dayanışmasını yıktığını belirtmiştim. Yirminci yüzyılın ortalarında gelişmiş ülkelerde görülen siyahileri güçlendirilme hareketi, feminizm hareketi, çevrecilik hareketi, göçmen ve yerli halklar için hak hareketleri ve eşcinsel hakları hareketi yeni kimlik türleri ortaya çıkarmış ve sınıf sınırlarını aşan meseleler halini almıştır. Bu yeni hareketlerin liderleri çoğunlukla ekonomik elitler arasında çıkmıştır. Bu liderlerin kültürel tercihleri çoğu zaman eskiden ilerici siyasetin siperlerinde savaşmış işçi sınıfı seçmenin çıkarlarına ters düşmüştür. 


Sınıf siyasetinin yerini kimlik siyasetine vermesi uzun yıllardır eski sanayi işçi sınıfına ait olmayı haklardan mahrum kalmayla eşleştirmiş eski Marksistlerin kafasını karıştırmıştır. Bunu Ernest Gellner'in “Yanlış Adres Teorisi” ile açıklamaya çalışmışlardır: “Aşırı Şii Müslümanların Cebrail'in Ali'ye yollanan vahiyi yanlışlıkla Muhammed'e verdiğine inanması gibi Marksistler de tarihin ruhunun veya insanlık bilincinin büyük bir hata yaptığına inanırlar. Uyanma mesajı sınıflar içindi fakat postadaki bir hatadan dolayı milletlere verilmişti.” Gellner, günümüzde Orta Doğu'da aynı şekilde bu mektubun şimdi milletler yerine dinlere ulaştırıldığını iddia etmiştir. İki durumun altında yatan sosyolojik dinamik aynıydı.““ 


Karl Marks'ın beklemediği bu altı gelişmeden ilk dördü tek bir fenomen etrafında oluşmuştur ve bu fenomen işçi sınıfın geniş orta sınıfa dönüşümüdür. Yirminci yüzyılın çalkantılı ilk yarısı bittikten sonra Avrupa ve Kuzey Amerika'nın gelişmiş demokrasileri sonunda kendilerini iyi bir konumda bulmuştu. Siyaset artık zengin bir oligarşi ile üretimde hiçbir şey kazanamayan büyük bir işçi veya köylü çoğunluğu arasındaki kutuplaşmanın hâkimiyetinden kurtulmuştu. Birçok gelişmiş ülkede eski oligarşiler ya özel girişimci kapitalist elitlere dönüşmüştü ya da devrimler ve savaşlarla devrilmişti. İşçi sınıf sendikalaşmayla ve siyasi mücadeleleri kazanmanın verdiği artan ayrıcalıklarla siyasi bakış açısı bakımından orta sınıfa dönüştü. Faşizm aşırı Sağ'ın kötü görülmesine sebep oldu ve yaklaşan soğuk savaş ile Stalinci Rusya tehdidi Komünist Solu düşmana dönüştürmüştü. Bu siyasetin liberal demokratik çerçeve üzerinde anlaşan merkez Sağ ve merkez Sol partilerin eline kalması anlamına geliyordu. Siyaset bilimcilerinin favori kavramların- dan ortalama seçmen artık toplum düzeninde sistematik değişiklikler isteyen bir fakir değil, çıkarları mevcut sisteme bağlı bir orta sınıf insandı. 


665 Gellner, Nations and Nationalism, s. 124. Gellner bu argümanı aynı zamanda şurada da ileri sürer Culture, Identity, and Politics. Ayrıca bkz. Fukuyama, “Identity, Immigration, and Liberal Democracy.” 
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Diğer bölgeler bu kadar şanslı değildi. Latin Amerika yüksek oranda eşitsizlik mirasına sahipti ve birçok ülkede eski toprak sahibi oligarşi hâlâ Avrupa'daki siyasi mücadelelere benzer bir hareketle ortadan kaldırılmamıştı. Ekonomik büyümenin getirileri teşkilatlı işçi sınıfı arasında paylaşılıyordu fakatgayri resmi sektördekiler kitle işçiler hiç pay alamıyordu. Bu on dokuzuncu yüzyıl Avrupa'sına benzer bir kutuplaşma ortamının oluşmasına sebep oldu. Küba'daki Komünist partiler, Uruguay'daki Tupamaros, Nikaragua'daki Sindinistas, El Salvador'daki FMLN ve en son Venezuela'daki Hugo Châvez'in Bolivar hareketi gibi anti-sistematik radikal grupların varlıklarını sürdürmesinin altında bu temel sınıf çatışması yatıyordu. 


Aristo'dan bu yana düşünürler istikrarlı bir demokrasinin ancak geniş bir orta sınıf üzerine kurulabileceğine inanmıştır. İçinde aşırı zenginlik ve aşırı fakirlik bulunduran toplumlarda oligarşik hâkimiyet veya halk devrimi tehdidi vardır. Karl Marks orta sınıfların modern toplumlarda her zaman az sayıda ve ayrıcalıklı bir kısım olarak kalacaklarına inanıyordu. Fakat yirminci yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde çoğu ileri toplumda nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturmuş, Marksizm'in iddialarına gölge düşürmüştür. 

Orta sınıf toplumların ortaya çıkışı liberal demokrasinin meşru bir siyasi sistem olarak kabul edilmesine de yardımcı olmuştur. 28. kısımda belirttiğim gibi Mosca, Pareto ve Marks gibi birçok yazar tarafından liberal demokrasi sadece elitlerin devamlı hükmünü örten bir maske olmakla eleştirilmişti. Ama resmi demokrasinin ve vatandaşlık haklarının yayılmasının değeri yirminci yüzyılda görülmüştü. Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da demokratik çoğunluklar sandıklarla kendilerine yararlı olduğunu düşündükleri politikaları seçmiş, büyük sektörleri kontrol altına almış ve yeniden dağıtımcı sosyal refah devleti güvencelerinin yaratılmasını sağlamıştır. 


ORTA SINIF KİMDİR? 


Orta sınıfın yükselişinin siyasi sonuçları üzerine analizimize devam etmeden önce biraz geri çekilip orta sınıfın tam olarak ne olduğunu tanımlamamız gerekir. Bu konuda iktisatçılar ve sosyologlar farklı düşünmektedir. İktisatçılar orta sınıfı gelir bazında tanımlar. Basit bir tanımlama şekli, gelir dağılımında üç adet beşlik değer seçip aralarını; veya ortalama gelir oranının 0,5 ila 1,5 arasında gelenleri orta sınıf olarak seçmektir. Bu, orta sınıfın tanımını bir toplumun ortalama gelirine bağladığından uluslararası karşılaştırmalar için uygun değildir. Brezilya'daki orta sınıfın tüketim seviyesi Amerika'dakine kıyasla çok daha azdır. Bu soruna çözüm olarak bazı iktisatçılar günde 5 veya yılda 1,800 Amerikan Doları'na göre (bazıları da yılda 6,000-31,000 arası) 2010 dolar değerine göre satın alma gücü paritesinde bir 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mutlak tüketim seviyesi seçmiştir. Bu bir sorunu çözerken bir başkasını doğurur. 
Çünkü bir insanın sınıf algısı genellikle mutlak değil görecelidir. Adam Smith'in Wealth of Nations kitabında bahsettiği gibi on sekizinci yüzyılda İngiltere'de yaşayan bir fakir Afrika'da bir kral gibi yaşayabilirdi. 

Sosyologlar Karl Marks'la başlayan bir geleneği izleyerek ölçümlerinigelir seviyesi üzerinden değil bu gelirin nasıl elde edildiği üzerinden, yani mesleki durum, eğitim seviyesi ve mal varlığı gibi faktörlere bakarak yapar. Orta sınıfın büyümesinin siyasi sonuçlarını anlamak için sosyolojik yaklaşım çok daha iyidir. Basit gelir ve tüketim seviyesi hesaplamaları görece de olsa mutlak da olsa bize sadece bir insanın tüketim alışkanlıklarını bildirir. Siyasi eğilimlerine dair ise çok bilgi sağlamaz. Huntington'ın beklentiler ve gerçek arasındaki boşluğun istikrarsızlık yarattığına dair teorisi mutlak gelir seviyelerinden çok, toplumsal ve mesleki statüyle yakından ilişkilidir. Az eğitimli bir fakir insan zamanını siyasi eylemlerden çok günbegün fakirliğe karşı verdiği mücadeleye harcar. Buna kıyasla bir orta sınıf insan, örneğin üniversite okumuş fakat iş bulamamış, kendi itibarının altında gördüğü bir seviyeye “batmış” biri siyasi açıdan daha aktiftir. 

Bu sebeple siyasi bakış açısından orta sınıfı belirleyen en önemli şey mesleki durum, eğitim seviyesi ve hükümet tarafından el geçirilme tehlikesi altında olabilecek mal varlığıdır (bir ev veya apartman, veya dayanıklı tüketim malları). Marks'ın orijinal “burjuvazi” tanımında üretim olanaklarına sahip olmaktan bahsedilir. Modern dünyanın karakteristiklerinden biri bu tip mülklerin hisse senetleri ve emeklilik sigortaları ile daha demokratik bir hale getirilmiş olmasıdır. İnsanın çok sermayesi olmasa da, bir yerde bir müdür seviyesinde çalışmak genellikle sıradan bir işçi olarak çalışmaya kıyasla çok farklı bir sosyal statü ve görünüm kazandırmaktadır. 


Biraz mala ve eğitime sahip olan güçlü bir orta sınıfın, mülkiyet haklarına ve demokratik sorumluluğun gerektiğine inanma ihtimalleri daha yüksektir. İnsan kendi mülkünü açgözlü ve beceriksiz hükümetlerden korumak ister. Yüksek gelir seviyeleri ailenin hayatta kalması için daha çok pay sağladığı için siyasete katılım gösterebileceği (veya katılabilmek için mücadele vereceği) zamanı vardır. Uluslararasıbirkaç çalışma orta sınıf insanların fakirlere kıyasla farklı siyasi görüşlere sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır. Orta sınıflar demokrasiye daha çok önem verir, daha çok şahsi özgürlük ister ve alternatif yaşam biçimlerine daha hoşgörüyle yaklaşırlar. 
Dünya çapında insanların değerlerinin değişimini ölçmeyi amaçlayan Dünya Değerler Ölçüsü'nün hazırlanmasına çalışmış siyaset bilimci Ronald Inglehart ekonomik modernleşme ve orta sınıf statüsü “post-materyal” değerleri üretmiştir. Bu deerlere göre demokrasi, eşitlik, ve kimlik sorunları eski ekonomik yeniden dağılım 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sorununa göre daha büyük önem taşır. William Easterly, “orta sınıf mutabakatı” adını verdiği verdiği şeyi yüksek ekonomik büyümeye, eğitime, sağlığa, istikrara ve diğer olumlu sonuçlara bağlar. Ekonomik olarak orta sınıfın şahsi disiplin, sıkı çalışma, tasarruf ve yatırım yapamaya teşvik edici uzun vadeli bir bakış açısı gibi “burjuvazi” değerlerine sahip olduğu düşünülür.“6“ 


Fakat on dokuzuncu yüzyıl Avrupası üzerinde yaptığımız önceki tartışmalardan orta sınıfın kaçınılmaz bir şekilde demokrasi destekçisi olmadığını biliyoruz. 
Bu gerçek özellikle orta sınıfların nüfusta hâlâ azınlıkta olduğu zamanlarda görülebilir. Bu koşullar altında bir ülkenin umumi siyasi katılıma açılması büyük ve sürdürülemez yeniden dağıtım taleplerinin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Bu durumda orta sınıflar siyasi istikrar ve mülkiyet haklarına güvence vaat eden otoriter yöneticilerle ittifak kurmayı seçebilirler. 


Tayland ve Çin'in buna örnek olduğu iddia edebilir. Tay siyasi'sistemi 1992 ile 
1997 arasında otoriter bir askeri rejimden makul derece bir demokrasiye geçmiştir. 
Thaksin Shinawatra gibi popülist siyasetçilerin yükselişine ortam hazırlanmıştır. 
Ülkenin en zengin iş adamlarından olan Thaksin'in kurduğu parti borçlu olanlara hafifletici yardım sağlama ve kırsal alanlara sağlık sigortası ulaştırma gibi politikalar izlemiştir. 1990'ların başından beri demokratik açılım sürecine güçlü destek veren orta sınıf Thaksin'in aleyhine dönmüş ve 2006'da onu deviren askeri darbeyi desteklemiştir. Rüşvet ve vazifeyi suiistimalle suçlanmış, sürgüne zorlanmıştır. Ülke o zamandan beri Thaksin'in destekçisi Kızıl Gömlekliler ile orta sınıf Sarı Gömlekliler arasında kutuplaşmıştır. Yeni seçilen hükümet 2014'te yeniden askeri bir darbe ile devrilmiştir.““? 


Benzer bir dinamik Çin'de de var olabilir. Çinli orta sınıfın nüfusu 2014 te, nasıl tanımlandığına göre değişir ancak, toplam 1,3 milyar nüfusun 300-400 milyonuna tekabül ediyordu. Bu yeni orta sınıf genellikle otoriter hükümete direnişin kaynaklarıydı. Sina Weibo (Çin'in Twitter benzeri sitesi) kullananlar onlardı. 
Hükümetin yanlışlarını açığa vuranlar ve eleştirenler de onlardı. AsiaBarometer gibi anket kaynaklarına göre Çin'de demokrasi için yaygın destek vardı fakat bu 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cieties (Princeton: Princeton University Press, 1997); ve Inglehart ve Christian Welzel, Modernization, 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Press, 2005); William Easterly, The Middle Class Consensus and Economic Development (Washington, 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demokrasinin özel olarak ne içermesi gerektiği konusunda kimileri daha çok şahsi özgürlükler istemekte kimileriyse halkın ihtiyaçlarına daha çok ilgi duyan bir hükümet istemektedir. Çoğu şu an ki Çin sisteminin zaten bunları sağladığına inanır ver sisteme tümüyle karşı değildir. Orta sınıf Çinliler kısa vadede umumi seçim hakları içeren çoklu partili demokrasiye geçme konusunda daha çekimserdir 


fakat bu konuda doğru anket verisi toplamak zordur. 


Tay, Çin ve on dokuzuncu yüzyıl Avrupa örnekleri orta sınıfın toplumun geri kalanına göre siyasete yaklaşımlarının değiştiğini göstermiştir. Orta sınıfın nüfusun sadece yüzde 20-30'una tekabül ettiği durumlarda orta sınıf çoğunluk olan fakir kitlelerin ve izleyebilecekleri popülist politikaların tehlikesinden korkarak antidemokratik güçlerle ittifak kurabiliyordu. Fakat orta sınıf toplumda en kalabalık grubu oluşturduğu zaman bu tehlike azalıyordu. Doğrusu orta sınıf her an bazı refah devleti hizmetlerinin uygulamaya sokulması yönünde oy kullanabilir ve demokrasiden kâr edebilirdi. Bu neden demokrasinin kişi başına düşen milli gelirin yüksek olduğu toplumlarda daha sağlam olduğunu açıklayabilir çünkü fakirlere kıyasla orta sınıfın büyüklüğü gelir seviyesiyle paralel olarak artar. Demokrasiye temel 


oluşturan içinde bir orta sınıf bulunduran toplumlar değil, orta sınıf toplumlarıdır. 


Bu tür toplumlar Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkmaya başlamış ve o zamandan bu zamana yavaş yavaş dünyanın geri kalanına yayılmaktadır. Üçüncü Dalga demokratikleşme sadece orta sınıfın yükselmesi sayesinde olmamıştır, çünkü Sahra Altı Afrika gibi yeterli orta sınıfların olmadığı birçok yerde demokratik dönüşümler yaşanmıştır. Salgın, taklit ve baştaki otoriter rejimlerin başarısızlıkları demokratik dönüşümleri tetiklemede önemli faktörlerdi. Fakat istikrarlı bir liberal demokrasinin oluşturulması orta sınıfın geniş ve çoğunlukta olduğu toplumlarda, küçük bir orta sınıfa ve zengin elitler ile fakir kitleler arası kutuplaşmaya sahip toplumlara kıyasla daha kolaydır. Üçüncü Dalga'yı başlatan İspanya, 1930'larda iç savaş içinde geride kalmış bir tarım toplumuyken 1970'lerde çok daha modern bir devlete dönüşmüştür. Etrafı Avrupa Birliği'nin başarılı demokrasi örnekleri ile sarılı İtalya için demokratik bir dönüşüme kalkışmak bir ne- 


sil öncesine kıyasla daha kolaydı. 


Bu örnek, yirmi birinci yüzyılın başlarındaki gerilemelere rağmen küresel demokratikleşme olasılığının hâlâ geçerli olduğunu gösterir. Bir Goldman Sachs raporuna göre dünyada üç adet beşliik değer gelir seviyesine sahip insanların tüketim 


oranı toplam gelirin şu anda yüzde 31'ine denk geliyorken 2050'de bu oran yüzde 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57'ye yükselecektir." Avrupa Birliği Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nün bir raporuna göre orta sınıf insanların sayısı 2009'da 1,8 milyar iken 2020'de 3,2 milyara ve 2030 ‘da 4,9 milyara çıkacaktır (toplam dünya nüfusu 8,3 milyar olarak tahmin edilmiştir). Bu artışın çoğu Asya'da, özellikle Çin ve Hindistan'da görülecek fakat dünyanın her bölgesi bu artışa katılacaktır. 


Ekonomik büyüme geniş olarak paylaşılmadığı sürece demokratik istikrar yaratmaya yetmez. Çin'de toplumsal istikrara karşı en büyük tehditlerden biri 1990'lardan beri hızla artan ve 2012'de Latin Amerika seviyelerine gelen gelir eşitsizliğidir. Latin Amerika orta gelir seviyesine Doğu Avrupa'dan önce ulaşmıştı fakat bölge yüksek seviyeli gelir eşitsizliği sorunu ve bundan doğan popülist politikalarla uğraşmak zorunda kalmıştı. Fakat bölgede en umut verici gelişmelerden biri2000'lerde iktisatçı Luis Felipe Löpez-Calva ve Nora Lustig'in ortaya koyduğu gelir eşitsizliğinde kayda değer bir düşüş görülmüş olmasıdır.9” Latin Amerikalı orta sınıfta büyük artışlar görülmüştür. 2002'de bölgenin yüzde 44'ü fakir olarak tanımlanıyordu; Latin Amerika için BM Ekonomi Komisyonu'na göre bu oran 2010'da yüzde 32'ye düşmüştür.9”? Bu düşüşün sebebi tam olarak anlaşılmış değildir fakat bir kısmının koşullu nakit transferi programları gibi toplumsal politikalar sayesinde olduğu söylenebilir. 


ORTA SINIF VE KAYIRMACILIK 


Büyük bir orta sınıfın zuhuru kayırmacılık ve bununla alakalı siyasi yozlaşma biçimleri üzerinde önemli etkilere sahip olmuş olabilir. Daha önce kayırmacılığındemokrasinin ilkel bir türü olduğunu iddia etmiştim. Çok sayıda fakir ve az eğitimli seçmen kitlesinin yaşadığı toplumlarda seçim hareketleri için en kolay yol genellikle kişilere kamu sektöründe iş, hibe veya siyasi ayrıcalıklar sağlamaktır. Bunda, seçmenler zenginleştikçe kayırmacılığın azalacağını iddiaedilir. Çünkü hem siyasetçilerin vermesi gereken rüşvetin maliyeti artmaya hem de seçmenler kendi çıkarlarını şahsi meselelerden çok genel toplumu ilgilendiren konulara yakın bulmaya başlar. 


Kamu hizmetleri reformları oldukları yerlerde genellikle yükselen orta sınıfın arkasında gelmiştir. 8. kısımda gördüğümüz Britanya'daki Northcote-Trevelyan 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reformları eski aristokratik himaye ağının dışında tutulan yeni İngiliz orta sınıflarının yararına hizmet etmiştir. Sermayenin büyümesiyle ortaya çıkan orta sınıftan biri neredeyse doğası gereği bir liyakat destekçisidir. Benzer bir şekilde Amerika'da İlerleme Dönemi'nde kamu hizmetleri reform hareketi var olan himaye sisteminin dışında duran orta sınıf gruplar tarafından sürdürülmüştür. Bu eğitimli, genellikle Protestan iş adamları, avukatlar ve akademisyenler, büyüyen şehirlerde göçmen oy kitleleri toplayan teşkilat siyasetçilerini hor görüyordu. Dahası tacirler ve sanayicilerin hükümetten beklenen gittikçe karmaşıklaşan hizmetleri sağlayacak işe yarar bir kamu hizmetleri sistemine ihtiyaçları vardı. Günümüzde Çin, Hindistan ve Brezilya'daki yolsuzluğa karşı mücadele hareketlerine katılım çoğunlukla orta sınıflardan gelir. 


Fakat demokraside olduğu gibi orta sınıfın ortaya çıkması otomatik olarak bu grubun temiz bir hükümeti destekleyeceği ve kayırmacılığa son vereceği anlamına gelmez. Bu yeni toplumsal aktörler de mevcut himaye ağlarına katılabilir ve kâr elde edebilir. Amerika'da on dokuzuncu yüzyılda teknolojide modenitenin öncüleri olan demiryolları, siyasetçilerin nasıl çabucak satın alınacağını ve kayırmacılık sistemini kendi çıkarları için nasıl kullanacaklarını öğrenmiştir. Batıdaki birçok eyaletin tümüyle demiryollarının çıkarlarına hizmet ettiği söyleniyordu. Demiryollarının siyaset oyunundaki bu başarısı orta batı çiftçileri gibi eski tarım gruplarını, kamu hizmetleri reformunu destekleyen İlerici koalisyona katılmaya itmiştir. 


Ekonomi büyüdükçe farklı farklı çıkar sahipleri orta sınıfı kendi saflarına çekmek için bir çeşit yarışa girmektedir. Eski himayeci siyasetçiler cömertliklerini orta sınıf destekçilerine vermekten memnundu. Demokraside olduğu gibi reformcu tarafı desteklemeyi isteyip istemeyecekleri sayılarına, ekonomik bakımdan ne kadar güvende hissettikleri ve toplumsal statülerine göre değişir. Eğer dışlanmış ve üstleri tarafından hiçe sayılmış hissediyorlarsa (Britanya'da olduğu gibi) veya siyasi güce sahip altları tarafından hiçe sayılıyorlarsa (Amerika'da olduğu gibi) öfkelerini reformlara destek vererek veya mevcut kayırmacı sistemi ortadan kaldırmaya çalışarak çıkarabilirler. 


DEMOKRASİNİN GELECEĞİ 


Geniş bir orta sınıfın var olması ne liberal demokrasinin oluşmasını sağlamaya yeten ne de bunun için gerekli olan bir koşuldur. Fakat devamlılığını sağlamada büyük bir rol oynar. Karl Marks'ın Komünist ütopyası gelişmiş ülkelerde oluşmamıştır. Çünkü onun aklındaki küreselproletarya, küresel bir orta sınıfa dönüşmüştür. Gelişmekte olan dünyada, Endonezya, Türkiye ve Brezilya'da yeni orta sınıflar 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demokrasinin gelişmesine yardımcı olmuş ve Çin'de otoriter düzenin devrilebileceğinin sinyallerini vermiştir. Fakat eğer orta sınıf gerilemeye başlar ve küçülürse liberal demokrasiye ne olur? Ne yazık ki görünen o ki 1980'lerden bu yana gittikçe artan gelir eşitsizliği bunun gelişen dünyada bir örneğinin görülebileceğine işaret etmektedir. Bu adaletsizliğin görüldüğü en iyi örnek, nüfusun yüzde linin 1970'te toplam GSYH'nin yüzde 9’una, 2007'de ise yüzde 23,5’tine sahip olduğu Amerika dir. 
Bu dönemde gerçekleşen ekonomik gelişmelerin çoğu sadece gelir dağılımının en üstünde yer alan küçük bir grup insana kazanç sağlamıştır. Madalyonun öteki yüzünde 1970'lerden bu yana duraklama yaşayan orta sınıfların gelir seviyesi vardır.#”? 


Amerika ve diğer ülkelerde bu duraklama farklı faktörler tarafından gözlerden saklanıyordu. Orta sınıf erkeklerin maaşlarında azalma görüldüğüdönemde çok sayıda kadın iş gücüne katılmıştı. Bu da orta sınıf ailelerin görünen gelirlerinde bir artışa sebep olmuştu. Dahası dünya çapında siyasetçiler gelir yeniden dağılımı yerine düşük faizli kredileri kullanmaya başlamış, bu da hükümet destekli bir emlak çılgınlığının ortaya çıkmasına sebep olmuştu. 2008-2009 krizi bü eğilimin sonuçlarından biridir.°“ 


Bu toplumsal eşitsizliğin birçok kaynağı vardır. Bunlardan yalnızca birkaçı toplumsal politikalar tarafından kontrol altına alınabilir. Adı en çok geçen kötülüklerden biri küreselleşmedir. Düşük ulaşım ve iletişim masrafları küresel işçi piyasasına milyonlarca ucuz işçi eklemiş, gelişmiş ülkelerde benzer seviyelerdeki işçilerin maaşlarını düşürmüştür. 


Çin'de ve diğer gelişmekte olan ülkelerde işçi ücretlerinin yükselmesiyle bazı üretim sektörleri Amerika ve diğer gelişmiş ülkelere geri dönmüştür. Fakat bunun altında yatan en önemli sebep otomasyon sayesinde işçilik masraflarının düşmesidir. Bu, yeniden ülke içine dönen üretim sektörlerinin ilk gittikleri zamanda orta sınıf iş piyasasında oluşturdukları alanı yeniden doldurmayacakları anlamına gelir. 


Bu bizi çok daha önemli uzun vadeli etkilere sahip olacak olan teknolojik ilerleme faktörüne getiriyor. Bir anlamda teknolojide ilerleme küreselleşmenin temelinde yatan şeydir. Yıllar boyunca birçok işte teknoloji insanların yerini almıştır. Bu on dokuzuncu yüzyılda ve erken yirminci yüzyılda sadece elitlere değil sanayileşen 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ülkelerdeki geniş kitlelere de çıkar sağlamıştır. Bu dönemdeki büyük teknolojik ilerlemeler düşük vasıflı işçi gerektiren kömür, çelik, kimyasal ve inşaat malzemeleri üretim sektörleri gibi birçok alanda yeni iş imkânları açmıştır. Teknolojik gelişmeye karşı savaşmış “Luddite'ların“”“korkuları boşa çıkmıştı. Kaybedilen is imkânları yerlerine daha yüksek ücretli yeni imkânlar gelmişti. Henry Ford'un Highland Park, Michigan'daki fabrikasına araba üretimi için icat ettiği montaj üretim hattı otomobil üretimi için gereken ortalama ustalık seviyesini indirmişti. Araba üretimindeki karmaşık aşamaların basit, ilkokul eğitimi almış biri tarafından tekrar edilebilecek bir sürece dönüştürülmüştü. İşte bu geniş bir orta sınıfın yükselişe geçeceği ve demokratik siyasetin yapılacağı ortamı hazırlayan ekonomik düzendi. 


Fakat bilgi ve iletişim teknolojilerindeki ilerleme farklı toplumsal etkileri de beraberinde getirmişti. Otomasyon çok sayıda düşük vasıflı montaj işini ortadan kaldırmıştı ve her geçen yılla akıllı makineler iş bulmak için gereken vasıf seviyesini bir basamak arttırıyordu ve birçok orta sınıf işçi işini kaybediyordu.9 Doğrusu teknolojiyi küreselleşmeden ayırmak imkânsızdır. Yüksek hızlı internet üzerinden iletişim ve düşen ulaşım masrafları olmasa destek hattı ve arka ofis işlerini Amerika ve Avrupa'dan Hindistan, Filipinler'e taşınamaz, veya iPhone üretimi işi Shenzhen’e aktarılamazdı. Eski zamanlarda olduğu gibi bugünlerde de kaybedilen düşük vasıflı işlerin yerine yeni daha yüksek maaşlı işler gelmektedir. Fakat Henry Ford'un zamanına kıyasla gereken minimum beceri seviyesi yükselmiş ve ortaya çıkan yeni işlerin alabileceği eleman sayısı azalmıştır. 


İnsanların doğal yetenek ve karakter farkından dolayı her zaman bir eşitsizlik olmuştur. Ama bugünün teknolojik dünyasında bu farkların önemi artmaktadır. On dokuzuncu yüzyılda bir tarım toplumunda matematikte iyiolan birisinin bu yeteneğini kariyerinde yükselmek için kullanma olasılığı yoktu. Bugünlerde böyle biri maliye işlerinde yüksek yerlere gelebilir, bir genetik veya yazılım mühendisi olabilir ve milli gelirden çok daha büyük bir pay kazanabilir. 


Dahası modern teknoloji Robert Frank ve Philip Cook'un “kazanan her şeyi alır” toplumu dedikleri bir kültür yaratmıştı. CEO, doktor, akademisyen, müzisyen, komedyen veya atlet, hangi iş alanında olursa olsun en üsttekilerin gelir dağılımında payı orantısız bir şekilde gittikçe artıyordu. İletişim ve ulaşımın maliyeti dışa aktarmak için çok yüksek olduğu günlerde sektör hiyerarşisinde altta bulunanların doldurabileceği daha çok pozisyon vardı, çünkü kitlelerin en iyinin de iyisine ulaşım imkânı yoktu. Fakat bugünlerde herkes Metropolitan Opera veya Royal Ballet 
675 * Luddite: On dokuzuncu yüzyıl İngiliz tekstil işçileri. [¢.n.] 


676 Bkz. Erik Brynjolfsson ve Andrew McAfee, The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a 
Time of Brilliant Technologies (New York: Norton, 2014). 
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performanslarını HD televizyonlarında izleyebilir ve büyük ihtimalle çoğu insan bilinmedik bir yerel şirketin performansını izlemeye tercih edecektir.°” 


MALTHUS'U YENİDEN DEĞERLENDİRMEK 


Thomas Malthus'un Essay on the Principle of Population [Nüfus İlkesi Üzerine Denemeladlı eseri Sanayi Devrimi arifesinde 1798'de teknolojik bir tsunami dalgası güç topluyorken yayınlanmıştır. İnsan nüfusunun artışının üretimdeki artışı geçeceği tahmini gelecek iki yüzyılda doğru çıkmamıştı. Toplumlar tarihte daha önce görülmemiş bir oranda herkesin zenginleşmeden bir pay almasını sağladı. Malthusçu iktisat bu sebeple uzun yıllarca “Luddite’lar” gibi gerici ve modern teknolojiyi anlayamamış olarak görülmüştür."” 

Fakat Malthus nüfus artışının üretimi tam olarak ne zaman geçeceğini belirtmemişti. Gelişen dünyada insanlık iki yüz elli bin yıllık tarihlerininyalnızca son iki yüzyılıdır verimlilik yörüngesinde ilerlemektedir. Gelecekte buhar makinesi veya içten yanmalı motor gibi devrimsel icatların ortaya çıkmaya devam edeceğini varsayıyoruz. Fakat fizik kanunları bu varsayımı desteklememektedir. Tyler Cowen'in dediği gibi Sanayi Devrimi'nin ilk 150 yılında verimlilik konusunda “ağacın yere yakın meyveleri” toplanmış olabilir. Belki de gelecekte yenilik hızı insanları refahını yükseltecek seviyelerin altına düşecektir. Doğrusu birkaç fizik kanunu gezegenin yüksek yaşam standartlarına sahip artan nüfusu kaldıracak kapasitesinin sınırlı olduğunu göstermektedir. 


Dahası teknolojik yenilik yüksek oranda olmaya devam etse bile yirminci yüzyılda montaj hatlarıyla olduğu gibi orta sınıf insanlara çok sayıda yeni iş olanakları sağlayacağının bir garantisi yoktur. Yeni işler ve bunların getirileri bu makineleri yaratanlar ve onları işe alanlara gidecektir. Bu insanlar da büyük ihtimalle işlerini kaybedenlere kıyasla daha iyi bir eğitim seviyesine sahip olacaktır. 


Görüldüğü kadarıyla gelecekteki yenilikler biyomedikal tıpalanında olacağı için verimlilik durumunu kötüye çevirecektir. Birçok iktisatçı ve siyasetçi, insan 6mrünü uzatacak veya hastalıklara çare bulacak yeni teknolojileri şüphesiz iyi gelişmeler olarak yorumlar. Gelişmiş ülkelerde vatandaşların daha uzun yaşamasının ekonomiye kazanç sağlayabileceği doğrudur. Fakat biyomedikal alanındaki ömrü uzatan bu gelişmelerin çoğu bunu yaparken yaşam kalitesini düşürmektedir. Bu da bu insanların yaşamak için daha çok yardıma muhtaç olması anlamına gelir. Tüm gelişmiş ülkelerde hayatının sonuna gelmiş insanların bakım masraflarındaki artış 


677 Robert H. Frank ve Philip J. Cook, The Winner-Take-All Society (New York: Free Press, 1995). 
678 Bkz. Fukuyama, Origins of Political Order, s. 460-68. 
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ekonomik büyümeyi geçmiştir. Bu gidişle bu masraflar hükümetlerin harcamalarının en büyük kısmı olacaktır. Ölüm ve nesillerin değişimi kişiler için kötü fakat toplumun geneli için iyi olan klasik durumlardan biridir. Ortalama ömür bir 10-20 yıl artarsa topluma birkaç yönden zarar verebilir. Bunlardan ilki nesil değişimi ile ilgilidir. Nesil değişimi bir toplumun değişmesi ve adapte olmasında hayati rol oy- 


nar. Eğer ortalama ömür daha uzun olursa toplum bu konularda yavaslayacaktir.°” 


Gelecek teknolojik değişimlerin nasıl olacağını tahmin edemeyiz. Ne, ne oranda olacaklarını ne de orta sınıfın iş durumunu nasıl etkileyeceklerini veya diğer yönlerden sosyal hayatı nasıl etkileyeceklerini bilemeyiz. Fakat eğer teknolojik değişimler geniş toplumla paylaşılan ekonomik getirileri beraberinde getirmezse veya bu konuda genel oranda bir düşüş görülürse, modern toplumlar Malthusçu dünyaya geri dönme riskini taşır. Bu da demokrasinin geleceği için hayra alamet değildir. Bir ortak büyüme dünyasında kapitalizmi takip edecek kaçınılmaz eşitsizliklere tolerans gösterilir çünkü sonuçta herkes çıkar sağlamaktadır. Malthusçu dünyada ise kişiler bir sıfır sonuç ilişkisi içindedir. Bir kişinin kazandığı mutlaka başka bir insanın kaybettiğidir. Bu koşullar altında iş dünyasında saldırganlık zengin olmak için yatırım yapmak kadar kazançlı bir aktivitedir. Bu durum insan toplumlarının 


Sanayi Devrimi önceki dönemlerindeki hallerini çağrıştırır. 


UYUM SAĞLAMAK 


The Great Transformation'da [Büyük Dönüşüm) Karl Polanyi kapitalist ekonomilerde sistemin sürekli düzeni aksatıcı değişimler getirdiği ve toplumların buna uyum sağlamak için çaba gösterdiği bir “çifte hareket” olduğunu iddia etmiştir. Özel piyasalar ve kişiler teknolojik gelişmelerin sonuçlarıyla kendi kendilerine başa çıkamadığı için hükümetler sıklıkla uyum sürecine dahil olmak zorunda kalır. Bu yüzden 


orta sınıf toplumların geleceğini düşünürken kamu politikası hesaba katılmalıdır. 


Gelişmiş dünyada küreselleşme ve teknolojik değişimin getirdiği zorluklara çeşitli karşılıklar verilmiştir. Bu yelpazenin bir ucunda, hükümetin sanayisizleşme ile karşı karşıya gelen toplumların uyum sağlaması için minimum müdahalede bulunduğu, en fazla kısa vadeli işsizlik sigortası sağladığı Amerika ve Britanya vardır. Doğrusu kamu yetkilileri de akademisyenler de gazeteciler de genellikle sanayi sonrası bir dünyaya dönüşümü kucaklamaktadır. 

679 Ömürlerin uzayışının toplumsal ve siyasi sonuçları üzerine tartışmalarım için Our Posthuman Future: 


Conseguences of the Biotechnology Revolution (New York: Farrar, Straus ve Giroux, 2002), s. 57-71. 
680 Karl Polanyi, The Great Transformation (New York: Rinehart, 1944). 
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Kamu politikası yurtiçinde liberalleşme ve özelleştirmeyi desteklemiş, yurtdışı içinse serbest ticaret ile serbest yatırımı teşvik etmiştir. Özellikle Amerika'da siyasetçiler işçi sendikalarının gücünü azaltmak için müdahale etmiş veya işçi piyasalarının esnekliğini arttırmıştır. Kişilere aksatıcı değişimleri kucaklamaları tavsiye edilir ve yeni ekonomide yaratıcı ve ilginç şeyler yaratan fikir işçileri olarak daha iyi fırsatlar bulabilecekleri söylenir. 


Fransa ve İtalya, orta sınıfın işlerini korumak için çalışanları işten çıkarmaya karşı şirketlere ağır kurallar koyarak bu yelpazenin öteki ucunda yer alır. İş kuralları ve işçi koşullarında uyum yapmak gerektiğini anlamayan bu ülkeler kısa vadede iş kaybını durdurmuş fakat bunun bedelini uzun vadede diğer ülkelere karşı rekabet güçlerini kaybederek ödemiştir. Amerika'da olduğu gibi bu ülkeler de yüksek derecede rekabet içeren işçi-işveren ilişkilerine sahiptir. Fakat Anglosakson diinyada sermaye sahipleri genellikle kazanan olurken Latin Avrupa'da işçiler ayrıcalıklarını korumada daha iyi sonuçlar almıştır. 


2008-2009 krizini en başarılı şekilde atlatan ülkeler Almanya ve Amerikan/ İngiliz tarzı “bırakınız yapsınlar” yaklaşımı ile Fransa/İtalya tarzı sıkı düzenleyici sistem arası bir yol izleyen İskandinav ülkeleriydi. Şirketçi işçi-işveren sistemleri, işten çıkarma konusunda sendikaların şirketlere daha fazla esneklik sağlamayı kabul etmelerini sağlayan bir güven ortamı yaratmıştır. Bunun karşılığında şirketlerden yeniden iş eğitimi ve daha uzun iş devamlılığı sağlama sözünü almışlardır. 


Gelişmiş ülkelerde demokrasinin geleceği yok olan orta sınıf sorunu ile nasıl başa çıkacaklarından geçer. Ekonomik kriz sonrası Amerika'da Çay Partisi, Avrupa'da ise birkaç AB ve göçmen karşıtı partilerden oluşan yeni popülist gruplar ortaya çıkmıştır. Bu insanları birleştiren şey kendi ülkelerindeki elitlerin kendilerine ihanet ettikleri yönündeki inançlarıdır. Bazı yönlerden haklılardır da; gelişmiş dünyada entelektüel ve kültürel iklimi belirleyen elitler orta sınıfın gerileyişi- nin etkilerinden uzak kalmıştır. Bu probleme çözüm olması için eski refah devleti çözümlerine dönmeyi içermeyen, yeni yaklaşımların üretilmesinde bir durgunluk yaşanmaktadır. 


Şu an ki Alman sisteminin veya herhangi başka spesifik önlemlerin orta sınıfın gerileyişi problemine doğru yaklaşım olduğu kesin değildir. Tek gerçek uzun vadeli çözüm vatandaşların çoğunu daha yüksek eğitim seviyelerine itecek ve becerilerini artıracak bir eğitim sistemi yaratmaktır. Vatandaşların değişen iş koşullarına esnekçe uyum sağlamalarını sağlamak hem devletin hem de özel kurumların benzer bir esnekliğe sahip olmasını gerektirir. Fakat modern gelişmiş demokrasilerin özelliklerinden biri zamanla kurumların daha fazla adaptasyonunu zorlaştıran 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değişmezliklerle sahip olmalarıdır. Doğrusu geçmiştekive günümüzdeki bütün siyasi sistemler zayıflamaya ve çöküşe maruz kalabilir. Bir sistemin bir zamanlar başarılı ve istikrarlı bir liberal demokrasi olmuş olması sonsuza dek öyle kalacağı an- 


lamına gelmez. 
İşte bu siyasi çöküş sorunu bu kitabın son bölümünün konusu olacaktır. 


DORDUNCU BOLUM 


Siyasi Çürüme 
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Amerikan Orman Hizmetlerinin görevi nasıl orman yangınlarına karşı savaşta merkezi konuma gelmişti; bilimsel idarecilikteki başarısızlık; Orman Hizmetlerinin çelişen emirler yüzünden özerkliğini nasıl kaybettiği; siyasi 


çürüme nedir ve siyasi çürümenin iki kaynağı 


Bernard Fernow ve Gifford Pinchot öncülüğünde İlerlemeci Dönem'de kurulan Birleşik Devletler Orman Hizmetleri Amerikan devlet inşasının en iyi örneklerindendir. 1883 Pendleton Yasası ve liyakate dayalı bir bürokrasiden önce Amerikan hükümeti kamu dairelerinin siyasi partiler tarafından iltimaslarla doldurulduğu kayırmacı bir sisteme sahipti. Buna kıyasla Orman Hizmetleri becerileri ve teknik uzmanlıklarına göre seçilmiş üniversite eğitimli uzmanlar ve ormancılarla doluydu. 
Orman Hizmetlerini ele alan 11. kısımda bahsettiğimiz Pinchot öncülüğünde efsanevi Temsilciler Meclisi Sözcüsü Joe Cannon muhalefetine karşın Orman Hizmetlerinin mücadelesi, Umumi Tapu Dairesi üzerinde otorite sağlamaya çalışmasıdır. Bu dönemde Amerikan devlet inşasının ana sorunu bürokratik özerklikti: yani kamu alanlarının belirlenmesi, kendi içlerinde kimin işe alınıp kimin terfi ettirileceği gibi konulara Kongredeki siyasetçiler yerine Orman Hizmetlerine mensup profesyonel ormancıların kendilerinin karar verebilmesi. Amerikan Orman Hizmetleri uzun yıllar Amerikan bürokrasisinin mükemmel bir örneği olmaya devam etti. 


SMOKEY THE BEAR; VEYA, 
ORMAN HİZMETLERİ ÖZERKLİĞİNİ NASIL KAYBETTİ 


Orman Hizmetleri'nin bugünlerde oldukça işlevsiz bir bürokrasi içinde çağın gereksinimlerini karşılamayan yanlış araçlarla yanlış bir amaca çalışan bir kurum olarak görüldüğünü öğrenmek şaşırtıcı gelebilir. Profesyonel ormancılarla dolu olmasına rağmen Pinchot zamanında kazandığı özerkliğin çoğunu kaybetmiştir. Büyük 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miktarda vergi parasını boşa harcamıştır. Dahili karar verme sistemleri genellikle çıkmazlar içindedir ve Pinchot'un inşa etmek için çok uğraştığı uyumu ve personel moralini kaybetmiştir. Durum o kadar vahim hale gelmiştir ki Orman Hizmetleri'nin tamamen kaldırılması gerektiğini savunan kitaplar yazılmıştır.88! Hiçbir siyasi kurum sonsuza dek ayakta kalmaz. Orman Hizmetleri'nin şu anda içinde bulunduğu durumu anlamak üstün nitelikli hükümetlerin altını kazan güçleri an- 


lamamızı sağlayacaktır. 


On dokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru Francis Lieber, Woodrow Wilson ve Frank Goodnow gibi modern tabii bilimlerin insanların sorunlarını çözmedeki gücüne inanan aktivisler ve akademisyenler öncülüğünde bir kamu hizmetleri reformu gerçekleştirildi. Wilson çağdaşı Max Weber gibi siyaset ve yönetimi birbirinden ayırmıştır. Siyaset demokratik mücadeleye açık, sonuçların alemidir. Yönetim ise deneyimsel bir şekilde üzerine çalışmalar yapılabilen ve bilimsel analize açık uygulamaların alemidir. Benzer bir düşünce devrimi Frederick Winslow Taylor'ın “bilimsel işletmecilik” doktrininin yükselişiyle iş dünyasında da gerçekleşmektedir. Bu doktrin birçok şeyin yanı sıra zaman ve hareket çalışmalarını kullanarak fabrika icraatlarında azami verimliliğe ulaşmayı hedeflemektedir. İlerlemeci Dönem reformcularının birçoğu bilimsel işletmeciliği hükümetin bir parçası haline getirmeyi istemiştir. Kamu yöneticiliğinin bir bilime dönüştürebileceğini ve siyasetin mantıksızlıklarından arındırılabileceğini savunmuşlardır. Sosyal bilimlerin 


bir gün tabi bilimler kadar sağlamlaştırılmasını ummuşlardır.9? 


Yirminci yüzyılı yaşananlara bakılırsa yöneticiliğin bir bilime dönüştürülebileceğine dair duyulan bu güven safça ve anlamsız görülebilir. Bu dönemde tabii bilimler kitle imha silahları üretmişti ve yönetimler ölüm kampları kurdurmuştur. 
Fakat bu erken reformcuların yaşadığı bağlamda hükümetler bugünkü gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi beceriksiz siyasetçilerle ve yozlaşmış yerel yöneticilerle doluydu. Bugünlerde hiçbir devlet üniversitesi kimi işe alacağının ve kimi çalıştıracağının devlet yürütmesi sonucu belirlenmesini istemez. Kimse Hastalık Kontrol Merkezi'nin çalışanlarının Kongre tarafından seçilmesini de istemez. Bu yüzden 


kamu çalışanlarının da eğitim ve becerine göre seçilmesini istemek oldukça doğaldır. 


681 Robert H. Nelson, A Burning Issue: A Case for Abolishing the U.S. Forest Service (Lanham, MD: Rowman 
and Littlefield, 2000). 

682 Eliza Wing Yee Lee, “Political Science, Public Administration, and the Rise of the American Administrative State,” Public Administration Review 55, no. 6 (1995): 538-46; Knott and Miller, Reforming Bureaucracy, s. 38-39. 
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Bilimsel iktisatçılıktaki sorun en nitelikli bilimadamının bile ara sıra hata yapıyor olmasıdır. Kimi zaman bu hatalar çok büyük de olabilir. Bu Orman Hizmetleri'nin ana görevi olan orman yangınlarına karşı savaşında olan şeydi. 


Orman Hizmetlerinin görevi 1910 Büyük Idaho Yangını ile başladı. Yangın Idaho ve Montana'da toplam 1,2 milyon hektar alanı küle çevirmiş seksen beş insanın ölümüne sebep olmuştu. Hasarın siyasette çıkardığı velvele Orman Hizmetlerinin orman yangınlarını önlemeye daha çok odaklanmasına sebep oldu. Orman Hizmetleri şefi William Greeley “itfaiyeciliğin bir bilimsel iktisatçılık konusu” olduğunu söylemiştir. Yani mevcut düzenin içine kolayca oturtulabilir.989 1980'lere gelindiğinde bu göreve verilen önem öyle büyümüştü kibu iş “yangına karşı bir savaşa” dönüşmüştü. Kalıcı personel sayısı otuz bine çıkan Orman Hizmetleri yangınların en çok görüldüğü yıllarda on binlerce itfaiyeciye iş vermiş, devasa bir uçak ve helikopter filosuna sahip olmuş ve yılda itfaiyecilik görevi için 1 milyar dolar 


kadar para harcamıştır.68* 


“Bilimsel ormancılığın” sorunu erken dönem destekçilerinin orman yangınlarının orman ekolojisinde oynadığı rolü anlamamasıydı. Orman yangınları doğal oluşumlardır ve batı ormanlarının sağlığı için hayati önem taşımaktalardır. Dev ponderosa, kontorta çamı ve sekoya gibi gölge sevmeyen ağaçlar yeni ağaçların büyümesi için alan açacak periyodik yangınlara ihtiyaç duyuyordu. (Üstüne üstlük kontorta çamları tohumlarını bırakabilmek için yangının sıcaklığına ihtiyaç duyar.) Yangınlar bastırılınca Douglas köknarları gibi işgalci türler ormanları ele geçirdi. Yıllar içinde ormanların ağaç yoğunluğu arttı, bu da zeminde büyük miktarda kuru bitki örtüsünün birikmesi anlamına geliyordu. Bu birikinti daha sonra çıkacak yangınların çok daha büyük ve zarar verici olmasına sebep olmuştur. Yangınlar işgalci küçük ağaçları yok etmek yerine büyük yaşlı ağaçları yok eder hale gelmiştir. 1988'de çıkan üç yüz yirmi bin hektar kadar alanı kül eden ve kontrol altına alınması aylar süren devasa Yellowstone yangınından sonra yapılan hatanın farkına varıldı. Çevrebilimciler bu yangın önleme politikasını eleştirmeye başladı. 
Bu da Orman Hizmetleri'nin tam tersi yöne giderek 1990'lar ortasında “bırak yansın” politikasına geçmesine sebep oldu. 


Fakat yıllardır uygulamada tutulan yanlışlar basitçe geri alınamıyordu. Batı ormanları devasa kav kutularına dönüşmüştü. Dahası Batı daki nüfus artışı sonucu 


683 Dean Lueck, “Economics and the Organization of Wildfire Suppression,’ Karen M. Bradshaw ve Dean 
Lueck, ed., Wildfire Policy: Law and Economics Perspectives (New York: RFF Press, 2012); Nelson, A Burning Issue, s. 4; Stephen J. Pyne, “Fire Policy and Fire Research in the U.S. Forest Service,” Journal of Forest History 25, no. 2 (1981): 64-77. 

684 Nelson, A Burning Issue, s. 38. 
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daha fazla insan ormanlara yakın alanlarda yaşamaya başlamıştı ve bu da olası bir yangında daha çok insanın hayati tehlike altında olduğu anlamına geliyordu. Bir 
hesaplamaya göre yaban ve şehirlerin birbirleriyle teması 1970'ten 2000'e yüzde 52 
artmıştır ve gittikçe artmaktadır. Sel yatakları ve bariyer adalarda yaşamayı seçen insanlar gibi bu insanlarda kendilerini riske attıkları bu ortamlarda hükümetin güvencesi sayesinde yaşıyordu. Seçimlerle gönderdikleri temsilcileri sayesinde sıkı bir lobicilik mücadelesi mülklerine zarar verebilecek orman yangınlarına karşı savaşı sürdürmeleri için Orman Hizmetleri ve diğer ormanlardan sorumlu federal kurumlara gerekli kaynakların verilmesini sağladılar. Sonuçta bir tür mantıklı deger-kâr analizi yapmak çok zordu. Hükümet 100,000 dolar değerindeki bir evi korumak için 1 milyon dolar harcayabilirdi çünkü korumamak siyasi açıdan meşru kılınabilir bir hareket değildi.98 


Bu arada Orman Hizmetleri'nin Pinchot zamanında başladığı orijinal görevi unutulmuştu. Bu görev ne yangınların bastırılması ne de karşı önlem alınmasıyla alakalı, daha çok sürdürülebilir bir şekilde orman kaynaklarının kullanılması ile ilgiliydi. Yani başka bir değişle kereste hasadıydı. Bu orijinal görev kapsam bakımından çokça kısılmıştı. Yirminci yüzyılın son on yılında ülke genelindeki ormanlarda kereste hasadı 12 milyar FMB'den (Amerikan ormancılığında kullanılan bir ölçü birimi) 4 milyar FMB'ye düşmüştür.“ Bunun bir sebebi kereste piyasasıyla alakalıdır fakat daha önemlisi bu değişimin bir önceki yüzyıla kıyasla değişen milli deerlere dair söylemlerdir. Çevreci bilincin yükselişi ile doğal ormanlar ekonomik kazanç için kullanılacak kaynaklar olarak görülmekten çıkmış, sırf kendileri için korunması gereken alanlar olarak görülmeye başlamıştır. Bu değişim o zamanlarda toplumsal bakış açısında gerçekleşen diğer değişimlerle uyumlu haldeydi. Eskiden doğayı uysallaştırmada kahramanlık eserleri olarak görülen barajlar ve diğer biiyük hidroelektrik projelerinin artık çevreye verdiği beklenmedik zararlarının farkına varılmıştı. Kuzey Amerika'da öncesine kıyasla 1970'lerden sonra neredeyse hiç yeni baraj yapılmadı. Orman Hizmetleri'nin değişen görevi Başkan Lyndon Johnson ile yasalaştırıldı. 1964 Yaban Yasası ile Orman Hizmetleri, Milli Park Hizmetleri ile Balık ve Vahşi Yaşam Hizmetleri'ne kontrol etmeleri ve korumaları için 


3,5 milyon hektardan fazla toprağın sorumluluğu verildi.°” 


685 Sarah E. Anderson ve Terry L. Anderson, “The Political Economy of Wildfire Management,” in Brads- 
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Birkaç eleştirmene göre Orman Hizmetleri ilk ana görevi olan sürdürülebilir kereste hasadında bile iyi bir iş çıkarmıyordu. Kereste maliyetinin çok daha altı bir fiyata satılıyordu. Yani hükümet verimli kaynaklarının getirilerinden faydalanamıyordu. Bunun birkaç sebebi vardı: Kereste fiyatları verimsizdi ve kurumun birçok sabit maliyetleri fiyat belirlerken hesaba katılmıyordu. Tüm hükümet kurumları gibi Orman Hizmetleri de elde ettiği kârı kendine saklayamıyordu ve masrafları indirgemek için hiçbir teşvikleri yoktu. Tam da tersine ne kadar kâr getirdiğine bakmaksızın personelini ve masraflarını artırmak için daha çok sebep buluyordu.** 


Neden Orman Hizmetleri'nin performansı yıllar içinde kötüye gitmişti? Bu hikâye daha genel bir fenomen olan siyasi çöküşün altında yatan güçleri açıklamada yardımcı olacaktır. 


Gifford Pinchot'un orijinal Orman Hizmetleri, Amerikan bürokrasisinin altın standardı olarak görülüyordu. Çünkü iyi eğitimli ve kendilerini esas görev olan ormanların sürdürülebilir kullanımına adamış profesyonellerle dolu bu teşkilatın kendi için yüksek derecedeözerklik kazanmasını sağlamıştı. Eski Orman Bürosu ve bir alt kolu olan Tarım Departmanıon dokuzuncu yüzyıl siyasi düzeninin bir parçası olan kayırmacı parti bazlı sistemin içinden geliyorlardı. Ana görevleri Kongre üyelerine siyasi çıkarlar sağlamaktı. Orman Hizmetleri'nin kendi personelini işe alma ve terfi ettirme yetkisi ve her yaptıkları hareketin kongre müdahalesi altın olmaması, görevin yerine getirilmesi için kritik önem taşıyordu. 


Sorunlar Orman Hizmetleri'nin tek ve açık görevinin yerine birden fazla ve birbirleriyle çelişebilen emirlerin gelişiyle başladı. Yirminci yüzyılın ortalarında itfaiyecilik görevine verilen odak, kereste hasadı görevini verilen odağı hem bütçe hem de personel bakımından geçmeye başladı. Fakat daha sonra itfaiyecilik tartışma konusu olunca onun yerini korumacılık/çevrecilik fonksiyonu aldı. Fakat eski görevlerin hiçbirine ara verilmedi ve her biri Orman Hizmetleri içinde farklı grupları destekleyen kereste tüketicileri, çevreciler, ev sahipleri, batılı imarcılar, itfaiyede iş arayan gençler gibi farklı çıkar grupları tarafından destekleniyordu. 1905'te arazi satışlarına doğrudan müdahale hakkını kaybeden Kongre bu yetkisini geri kazanmıştı. Bu geçmişte Pinchot'un Başkan Taft tarafından kovulmasıyla sonuçlanan 
1908 Ballinger olayında olduğu gibi yozlaşma sayesinde olmadı. Kongre bunu Orman Hizmetleri'ne birkaç farklı ve genellikle çelişen amaçlar için çalışmasına sebep olacak emirler vererek yapmıştı. Örneğin, ormanlara yakın yerlerde artan ev sahiplerinin korunması emrine uymak demek çevrecilerin istediği “bırak yansın” politikasına düzgün bir şekilde uyulamayacağı anlamına geliyordu. Uzun vadede 


688 Bkz. Randal O'Toole, Reforming the Forest Service (Washington, D.C.: Island Press, 1988), s. 98-111. 
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ormanlar için iyi olan şey ev sahipleri için iyi değildi ve bu süreçteki iki taraf da Kongre ve mahkemeleri kullanarak Orman Hizmetleri'ni kendi çıkarlarını koru- 


maya zorluyordu. 


Pinchot'un kurduğu, Herbest Kaufmanin Orman Korucusu kitabında övgüler yağdırdığı küçük ve uyum içindeki kurum büyük ve birbirine girmiş bir kuruma dönüşmüştü. Genelde hükümet kurumlarını etkileyen birçok hastalığa maruz kalmıştı. Bürokratlar emirlerin verimli bir şekilde gerçekleştirilmesinden çok kendi işleri ve bütçeleri ile ilgileniyordu. Ve kullandıkları bilim de hizmet ettikleri toplum da değişmesine rağmen eski emirleri izlemeye devam ediyorlardı. Pinchot gibi özerkliklerini koruyabilmek için birçok çıkar grubuna başvurdular. Fakat tek bir tutarlı hedef olmadan sonunda hizmet ettikleri insanlar tarafından yeniden sö- 


mürgeleşmelerini önleyemediler. 


HERKESİ KAPSAMA 


Eğer Amerikan Orman Hizmetleri sadece münferit bir siyasi çürüme örneği olsaydı sorun olmazdı. Ne yazık ki kamu iktisadı uzmanlarının sağladığı delillere göre Amerikan hükümetinin genel kalitesi bir nesilden uzun süredir çöküş içindedir. Paul Light'ın dediği gibi “Federal hükümet bir fark yaratmak isteyen insanların döndüğü en son kapı olmuştur”. Patricia Ingraham ve David Rosenbloom'a göre federal hizmet 1970'lerden beri bir “çürüyüş” içindedir. Bu çıkarım kamu hizmetleri üzerine Volcker Komisyonu tarafından 1989 ve 2003'te yapılan iki araş- 


tırma tarafından desteklenmektedir.' 


Amerikalılar arasında hükümetin yıllardır gittikçe büyüdüğüne dair bir inanış vardır. Bu sadece kısmen doğrudur. Çocuk yoksulluğundan teröre karşı mücadeleye birçok konuda hükümete verilen sorumluluklar artmıştır. Fakat federal iş gücünün gerçek boyutu İkinci Dünya Savaşı bittiğinden beri ortalama 2,25 milyon ile sınırlı kalmıştır ve çok kez küçülmelere gidilmiştir. 2005'te bu rakam 1,8 milyondan ibaretti. Artan şeyler bazı kamu işlerine bakan fakat hükümetten ayrı olan bir takım 


kamu yöneticileri ve kafeterya hizmeti sağlamaktan diplomatları korumaya, hatta 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Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın bilgisayarlarının bakımının bile dahil olduğu birçok işi yapan sözleşmeli çalışan ordusudur." 


Birçok yönden Amerikan bürokrasisi Weber ideali tarzında becerileri ve teknik bilgileri dolayısıyla seçilmiş insanlarla dolu enerjik ve verimli bir organizasyon olmaktan uzaklaşmıştır. Sistem genelinde artık liyakate bakılmamaktadır. Orta Dogu'daki iki savaş sonrası federal iş gücüne yeni katılanların yarısı savaş gazisiydi ve gaziler grubunun büyük bir parçası engelliydi. Bu sonucu yaratan Kongre direktiflerini açıklamak mümkün olabilir fakat çoğu özel şirket gönüllü olarak kendilerine bu şekilde bir kadro oluşturmak istemezdi. Federal iş gücü üzerine araştırmalar acıklı bir tablo çizmektedir. Light'a göre “Görünen o ki federal çalışanlar görevlerinden çok maaşları tarafından motive edilmektedir. Ne kâr amacı güden ne de gütmeyen şirketlerle yarışabilen, yeterli kaynaklara sahip olmadıkları işlerine hapsolmuş hissetmekte; işlerini iyi de yapsalar kötü de yapsalar aldıkları ödüllerde bir fark görmedikleri organizasyonlarina güven duymamaktadirlar.”” 


2003 Kamu Hizmetleri Ulusal Komisyonu'na göre “Kamu hizmetlerine girenler sıklıkla kendilerini şahsi gelişmelerin ve yaratıcılıklarını engelleyen bir kurallar ve mevzuatlar labirentinde hapsolmuş bulur. En iyilerinin aldığı maaş hak ettiklerinin altındadır; en kötülerinin aldığı maaş hak ettiklerinin üstündedir. * Tabi ki hükümet işi her zaman kâr güdüsünden çok bir hizmet ahlâkı üzerine kurulmuştur. Fakat aynı araştırmalar kamu yararına çalışmak isteyen gençlerin devlet yerine daha çok kâr amacı gütmeyen şirketleri tercih ettiğini göstermektedir. Kamu da yapılan bir anket organizasyonlarının kötü performansa karşı disiplin konusunda 
nasıl oldukları sorusuna sadece yüzde 9 “çok iyi” diye cevap vermişken yüzde 67 
“çok iyi değil” veya “hiç de iyi değil” şeklinde cevap vermiştir. Bu gidişat 2000'lerin başında daha hızlı bir şekilde kötüye gitmeye başlamıştır.“ 


KURUMLAR NASIL ÇÜRÜR 


Orman Hizmetleri'nin başına gelenler daha genel bir fenomen olan siyasi çürümenin sadece küçük bir örneğidir. Siyasi kurumlar zaman içinde gelişirler fakat aynı zamanda hepsi siyasi çöküşe de maruz kalır. Bu sorun toplumun zenginleşmesi veya 


691 Kamu daireleri (New York ve New Jersey Liman Dairesi gibi) eyalet ve belediye seviyelerinde federal seviyeye kıyasla daha yaygındır ve toplam kamu borçları doğrudan devlet ve federal borçlardan çok daha 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Twentieth-Century America (Chicago: University of Chicago Press, 2013). Sözleşmeciler için, bkz. Light, A Government Ill Executed, s. 192 ff. 2,25 milyon eşiği yalnızca bir kere 1968'de aşılmıştır. 
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demokratikleşmesi ile çözülmez. Doğrusu demokrasi çöküşün kaynaklarında biri olabilir. Gerileme üzerine en bilinen eserleri yaratan Oswald Spengler, Arnold Toynbee, Paul Kennedy ve Jared Diamond gibi yazarlar daha çok sistematik bir toplumsal gerileme kavramı üzerinde durmuştur.” Toplumların tümünü etkileyen genel bir gerileme süreci var olabilir fakat elimizdeki verilere bakarak toplumsal davaranışları açıklayacak evrensel bir kural çıkarılabileceğini sanmıyorum. Benim ilgilendiğim çöküş spesifik kurumlarla ilgilidir, olası genel bir sistematik toplumsal süreç ile bağlantısı olabilir de olmayabilir de. Diğer tüm kurumlar sağlıklı olarak yaşamlarına devam ederken sadece tek bir kurum çürüyor da olabilir. 


Samuel Huntington İkinci Dünya Savaşı sonrası yeni bağımsızlığını kazanan ülkelerdeki siyasi istikrarsızlığı açıklamak için “siyasi çürüme” terimini kullanmıştır. Dünya çapında hızlı değişimler geçiren geleneksel siyasi sistemler kargaşa içine düşmüştür. Huntington'a göre sosyo-ekonomik modernleşme zamanla, mevcut siyasi kurumlara katılamayan yeni toplumsal grupların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Burada siyasi çöküşün kaynağı kurumların değişen koşullara, özellikle yeni toplumsal grupların ortaya çıkışına adapte olamamasidir.”° 


Bu yüzden siyasi çürüme birçok yönden siyasi gelişmenin bir sonucudur. Yeniye yer açmak için eskinin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Fakat geçiş süreçleri oldukça kaos ve şiddet dolu olabilir. Siyasi kurumların devamlı barış içinde gereken yeni koşullara adapte olmaya devam edeceğine dair bir garanti yoktur. 


Bu model siyasi çürüme kavramına daha geniş bir açıklama getirmemiz için iyi bir başlangıç noktasıdır. Huntington'a göre kurumlar “sabit, değer verilen ve devamlı bir düzene sahip davranışlarda bulunan” oluşumlardır. En önemli işlevleri insanların topluca harekete edebilmesini sağlamaktır. Açık ve sabit kurallar olmadan insanlar her adımda birbirleriyle olan ilişkilerini yeniden değerlendirmek zorunda kalır. Bu kuralların içeriği içinde bulundukları zaman ve topluma göre degişir. Fakat kural koyma yetisi insan beyninin genetiğine kazınmış ve yüzyıllardır toplum yaşamı içerisinde gelişegelmiştir. 

Kişiler kendi çıkarları için kurumların kendilerine koyduğu kısıtlamaları kabul eder. Fakat insan doğasında normların mantığına bakmaksızın, insanın normlara uymasını sağlayan birçok duygu bulunmaktadır. Bazen kurallar arkasındaki dini inanışlar yüzünden güçlüdür. Bazense sadece eski ve geleneksel oldukları için kurallara uyarız. İçgüdüsel olarak kurallara uymaya meyyaliz ve sürekli etrafımızda 
695 Oswald Spengler, The Decline of the West (New York: Knopf, 1926); Arnold Toynbee, A Study of History 
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bize kendi davranışlarımız için kılavuzluk edecek birilerini ararız. Bu muazzam istikrar ve normatif davranışlar her türlü kurumların ortaya çımasını ve insan toplumları arasında diğer hayvan türlerinde görülmeyen seviyelerde sosyal yardımlaşmaya sahip olmasını sağlayan seydir.°”’ 


Kurumların sahip olduğu bu istikrar aynı zamanda siyasi çürümenin kaynağıdır. Kurumlar spesifik koşullar altında gereksinimlerin karşılanması için kurulur. 
Fakat kuruluşlarından sonra içinde bulundukları koşullar değişecektir. Huntington'ın tanımladığı bu tip toplumsal hareketlilik kurumların içinde bulundukları koşulları değiştiren ve işlevlerini yitirmelerine sebep olan unsurlardan sadece bir tanesidir. Diğer biri çevresel değişimdir. Antropologlar Maya medeniyeti ve Amerika'nın güneybatısındaki yerel halkların zayıflamasının bir sebebinin mevsim degişiklikleri olabileceğini iddia etmiştir.“ 

Kurumlar değişen koşullara adapte olmakta birçok sebepten dolayı başarısız olur. Bunlardan ilki zihinsel nedenlerdendir. İnsanlar kurumsal kuralları her zaman tümüyle mantıklı sebeplerden dolayı izlemez. Kimi sosyologlar ve antropologlar birçok dini kuralların bazı fonksiyonel gereksinimleri karşılamak için koyulduğunu, mantıklı kökenlere sahip olduklarını düşünmektedir. Örneğin, cinsellik ve üremeyi kontrol altına alma gereksinimi, mülkiyetin aktarılma gereksinimleri, savaş düzenlemedeki gereksinimler vs. Fakat en ateşli inanç sahipleri, inançlarının yanlış olduğu veya kötü sonuçlar yarattığı kanıtlansa bile inançlarından vazgeçmez. Tabi ki bu zihinsel sabitlik dinin ötesine gider. Herkes dünyanın nasıl işledigine dair akıllarında ortak bir model yaratır ve bu modele karşı gelecek kanıtlara rağmen inanmaya devam eder. Bu alenen seküler ve “bilimsel” bir doktrin olan Marksizm için de, günümüzdeki neo-klasik iktisatçılık içinde doğrudur. Bu durumun en yalın örneğini Amerikan Orman Hizmetleri'nin orman bakımı hakkında “bilimsel” bilgiye sahip oldukları inancıyla ormanların geleceğine zarar veren yangınları bastırma politikasını uygulamaya devam etmesinde gördük. 


Kurumların adapte olamamasının ikinci önemli sebebi siyasi sistem içindeki elitlerin ve sorumlu siyasi faillerin oynadığı rollerle alakalıdır. Siyasi kurumlar yeni toplumsal gruplar ortaya çıkıp var olan güç dengelerini sarstıkça gelişir. Eğer kurumsal gelişme başarılı olursa sistemin kuralları değişir ve önceden dışarıda kalanlar içeridekileri yerinden eder. Yeni içeri girenler yeni sistemde kendilerine çıkar sağlamaya başlayınca yeni statükoyu korumaya çalışırlar. İçeridekiler olduklarından sahip oldukları üstün bilgi ve kaynak erişimini kullanarak kuralları lehlerine 


697 Bkz. Fukuyama, Origins of Political Order, ksm. 2. 
698 Diamond, Collapse, s. 136-56. 
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göre değiştirirler. Pendleton Yasası ile ortaya çıkan becerilerine göre seçilmiş yeni kamu çalışanlarının yirminci yüzyılın başlarında kendi işlerini ve ayrıcalıklarını korumak için nasıl hızla sendikalaşmaya başladıklarını gördük. Bu kendilerini yalnızca yozlaşmış siyasetçilerden değil aynı zamanda kendilerinden daha iyi perfor- 


mans ve sorumluluk bekleyen üstlerinden de koruyan bir kalkan olmuştur. 


Demokratik olmasalarda tarafsız olması gereken modern devlet kurumları “yeniden patrimonyalleşme” adını verdiğim bir içeriden ele geçirilme sürecine maruz kalmaktadır. Gördüğümüz gibi insanın doğasından gelen toplumsallığı akraba seçimi ve karşılıklı diğerkâmlık ilkeleri üzerine kuruludur. Karşılıklı iyilik takası yapılan aile ve arkadaşlara iltimas gösterilir. Modern kurumlarinsanların doğal iç güdülerine karşı gelecek şekilde çalışmalarını ister. Aksi için güçlü kurumsal teşvikin olmadığı durumlarda siyasi sisteme erişimi olanlar konumlarını aile ve arkadaşlarına iltimas geçmek için kullanacaktır, bu da devletin tarafsızlık ilkesini ortadan kaldırır. Bu gruplar ne kadar güçlü olursa bunu yapmak için daha çok fırsata erişme imkânları olur. Bu elitlerin veya içeridekilerin ele geçirme süreci tüm modern kurumları etkileyen bir hastalıktır. (Modernite öncesi patrimonyal kurumlarda bu sorun görülmezdi çünkü onlar zaten baştan içerdekilerin şahsi mülkü ola- 


rak başlamış oluşumlardı.) 


Bu kitabın ilk cildinde birçok yeniden patrimonyalleşme örneği verdim. Milattan önce üç yüzlü yıllarda ilk modern devletin yaratıcısı olan Çin, İkinci Han Hanedanı döneminde devletin elit aile ağları tarafından ele geçirilişine şahit olmuştur. 
Bu hâkimiyet merkezi devletin yeniden inşa edildiği yedi ve sekizinci yüzyıllardaki Sui ve Tang Hanedanları dönemlerine rağmen devam etmiştir. Han Hanedanı döneminde varolmuş olan tarafsızlık seviyesine on birinci yüzyıldaki Kuzey Song dönemine dek yeniden ulaşılamamıştır. Benzer bir şekilde Mısır ve Suriye'yi Moğollar ve Haçlı Seferleri'ne karşı savunarak meşruiyetlerini kazanan Memluk köle askerleri konumlarını sabitleyerek köklü bir elit kesime dönüştüler. Hanedanın sonuna gelindiğinde yaşlı Memlukler genç rakiplerinin toplumda yükselmesini önleyen bir elit himaye sisteminin efendileri konumundaydı. Üzerine bir de ateşli silahlar gibi yeni teknolojilere tenezzül etmemeleri Osmanlılar tarafından ele geçirilmelerine ve Memluk devletinin yıkılmasına sebep olmuştur. Eski Rejim altındaki Fransa devleti on altıncı yüzyıldan sonra kendini parça parça varlıklı elitlere satmıştır. Rüşvet yiyen memurların iktidarda olması devletin modernleşmesini imkânsız hale getirmiştir. Reformlar ancak devrimin şiddete başvurarak bu insanları tasfiye et- 


mesi sonucu yapılabilmiştir. 
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Demokrasi, özellikle Amerikan Anayasası yla temeli atılan Madison tarzıyla teorik olarak elitlerin devleti ele geçirme sorununu siyasi güçlerini kullanarak ülkeyi hâkimiyetine alacak bir grubun ortaya çıkmasını önleyerek çözebilir. Bu sorunu aynı zamanda gücü hükümet içindeki farklı kollar arasında bölüştürerek ve ülke genelinde çeşitli çıkarlar için rekabet yaratarak da çözebilir. Bu grupları (ya da bizim bugünlerde dediğimiz gibi çıkar grupları) kontrol altına almaya gerek görmeyen Madison'a göre grupların çok sayıda ve çeşitli amaçlar peşinde olmaları birbirlerini dengeleyerek kişilerin özgürlüklerinin korunmasını sağlar. Eğer bir grup demokrasi içinde aşırı güç elde edip konumunu kötüye kullanmaya başlarsa, diğer gruplar bu tehlikeye karşı koymak için ittifak kurabilir 


Demokraside elitlerin gücünü kısıtlayacak önlemler vardır fakat bu önlemler uygulamada, sıklıkla teoride olduğu gibi, gerçekleşmez. Genellikle elitlerin daha çok kaynağa ve bilgi birikimine erişimi vardır. Bu ayrıcalıklarını kendi konumlarını korumak için kullanırlar. Sıradan bir seçmen parasının elitler tarafından çalındığını bilmiyorsa onlara bunun için öfke duyamaz. Zihinsel sabitlikler de toplumsal grupların kendi çıkarları için hareket etmesini önleyebilir. Amerika'da birçok işçi sınıfı seçmen bunun kendi ekonomik durumlarını kötüleştirecek bir şey olmasına rağmen zenginlere vergi indirimi vaat eden adaylara oy vermektedir. Bunu yapmalarının sebebi bu politikaların ekonominin büyümesine yol açacağı ve böylece kendilerinin de bu büyümeden bir pay alacaklarına dair inançlarıdır. Bu teori, aksini kanıtlayan kayda değer delil olmasına rağmen birçok insan tarafından savunulmaktadır. 


Dahası farklı grupların çıkarlarını korumak için organize olabilme yetileri de fark gösterir. Şeker ve mısır üreticileri açıkça kümelenmiş ve ürünlerinin fiyatlarını belirlemeye adanmıştır. Sıradan tüketiciler ve vatandaşlar ise dağınıktır ve onlar için bu ürünlerin fiyatları bütçe değerlendirmesinde hesaba katılacak sayısız şeyler arasında önemsiz bir tanesidir. Dahası burada kurumsal kanunların şeker ve mısır üreticilerinin çıkarlarına daha yakın olması Florida ve Iowa gibi bu iki ürünün üretildiği yerlerde üretici grupların tarım politikalarını belirlemede aşırı güce sahip olmasına sebep olur (Florida ve Iowa başkanlık seçimler belirleyici eyaletlerdendir). Başka bir örnek vermek gerekirse, orta sınıf gruplar yoksullara kıyasla genellikle ipotek indirimleri gibi çıkarlarının bulunduğu konular için daha çok mücadele verme imkânına sahiptir. Bu sosyal güvenlik ve sağlık sigortası gibi umumi konuların sadece yoksulları ilgilendiren konulara kıyasla siyasette savunulmasının 


daha kolay olması anlamına gelir. 
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Son olarak liberal demokrasi neredeyse her yerde piyasa ekonomisi ile özleştirilmiştir. Piyasa ekonomisi kazananlar ve kaybedenler yaratan bir sistemdir ve James Madison'ın sözleriyle “insanların mülk elde edebilme yetileri arasındaki farkın” ortaya koyduğu ayrımı daha kötü bir hale gelecek şekilde kuvvetlendirir. Bu tip ekonomik eşitsizlik yenilik ve ekonomik büyümeyi teşvik ettiği ve ekonomik sisteme ulaşma konusunda herkesin eşit erişim imkânlarına sahip olduğu sürece kötü değildir. Fakat ekonomide kazananlar zenginliklerini siyasette aşırı güce çevirmeye çalışırsa bu siyasi açıdan çok sorunludur. Bunu etkileşimsel şekilde yapabilirler. Örneğin, bir vekile veya bürokrata rüşvet vererek veya daha kötüsü kendi çıkarları için kurumsal kuralları kendi lehleri yönünde değiştirerek bunu yapabilirler. Mesela kurallar üzerindeki güçlerini hüküm sürdükleri piyasalarda rakiplerini ortadan kaldırmak için kullanabilirler. Japonya, Brezilya ve Amerika gibi ülkeler çevrecilik veya güvenlik bahaneleriyle yerel üreticilerini koruyacak kurallar koymuştur. Böylece şartlar gittikçe sadece bir tarafı destekler şekilde meyil alır. 


Amerikan siyasi kurumlarının çürüyüşü, çokça tartışılan bir siyasi konu olan toplumsal veya medeni çöküş olayıyla aynı şey değildir.” Amerika'nın en güçlü yanı hiçbir zaman hükümetinin niteliği olmamıştır. En başından beri özel sektör daha yaratıcı ve daha önemli olmuştur. Hükümetin kalitesi düşse de kaya gazı ve biyoteknoloji gibi gelecekte ekonominin büyüyeceği yönleri belirleyen yeni fırsatlar ortaya çıkmaktadır. Siyasi çöküş burada sadece Amerikan siyasi kurumlarının fonksiyonlarını yitirmesi ve zihinsel değişmezlik ile yerleşik siyasi faillerin gücü gibi sebeplerden dolayı ülkenin reform yapamıyor olması durumunu anlatmaktadır. Kurumsal reform gerçekleştirmesi çok zor bir şeydir ve mevcut siyasi düzende büyük bir sarsıntı yaratmadan gerçekleşeceğinin hiçbir garantisi yoktur. 


699 Örnekler için, bkz. Fareed Zakaria, The Post-American World (New York: Norton, 2003); Thomas L. 
Friedman ve Michael Mandelbaum, That Used to Be Us: How America Fell Behind in the World It Invented and How We Can Come Back (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011); Edward Luce, Time to Start Thinking: America in the Age of Descent (New York: Atlantic Monthly Press, 2012); Josef Joffe, The Myth of America’s Decline: Politics, Economics, and a Half Century of False Prophecies (New York: Liveright, 2014). 
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MAHKEMELER VE PARTİLER DEVLETİ 


Yargı ve yasamanın Amerikan hükümetinde aşırı büyük roller oynamaya nasıl devam ettiği; hükümete karşı duyulan kuşkunun nasıl idarisorunlara yargısal sonuçlar getirilmesine sebep olduğu; “muhalif kanunculuk”un 


hükümetin verimliliğini nasıl düşürmekte olduğu 


Siyasi sistemlerin üç kategorisi; devlet, hukuk üstünlüğü ve demokrasi, bir modern liberal demokrasi sahibi devletin üç kolu; yürütme, yargı ve yasamaile somutlaşır. 
Amerika, uzun yıllardır süregelen devlete karşı kuşku duyma geleneği yüzünden her zaman kısıtlayıcı kurumlara (yargı ve yasama), yürütmeye kıyasla daha çok kurumsal öncelik vermiştir. 9.-11. kısımlarda gördüğümüz gibi on dokuzuncu yüzyılda Amerikan siyasetinin karakteri Stephen Skowronek tarafından “mahkemeler ve partiler devleti” olarak yorumlanmıştır. Avrupa'da bürokrasinin yürütme kolunun ilgilendiği hükümet işlevleri Amerika'da hâkimler ve vekiller tarafından ele alınıyordu. Modern, merkezi, liyakate dayalı tüm ülke toprakları üzerinde yargı yetkisine sahip bürokrasiler ancak 1880'lerin sonuna doğru ortaya çıkmaya başlamıştır ve sınıflandırılmış kamu çalışanlarının oranı elli yıl sonra gerçekleşecek Yeni Düzene kadar yüzde 80'e ulaşmamıştır.” 


Bu daha modern bir idari devlete geçiş hükümetin boyutunun devasa bir şekilde büyümesine (2. kısımda “kapsam” olarak bahsettiğim) paralel olarak gerçekleşmiştir. Tablo 7 seçili ülkelerde toplam vergi gelirinin gayri safi yurtiçi hasılaya kıyasla yıllar içindeki oranları yüzdelik şeklinde verilmiştir. Tablo 8'de görüldüğü gibi harcama vergi gelirlerinden de daha hızlı bir şekilde artmıştır. 

Amerika devlet inşası veya “modern idari devletin yükselişi” üzerine yazılanların çoğu tarihin çarklarının tek bir yönde döndüğünü, bir kere döndükten sonra geri döndürülemeyeceğini varsayar. Bu varsayım hükümetin büyüyüşü ile kanıtlanmış görünmektedir. Tablo 7 toplam vergi seviyelerinin Amerika'da Reagan, 


700 Skowronek, Building a New American State. 
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İngiltere'de Thatcher devrimlerine ve iki liderin de devleti küçültmek için yaptığı her şeye rağmen 1970'lerden beri arttığını gösterir. İlerlemecilerin hoşuna giden ve muhafazakârları dehşete düşüren “büyük hükümet” parçalanması zor bir yapıya benzemektedir. 


Tablo 7. GSYH Oranı olarak Vergi Geliri 


Yıl 1965 | 1975 | 1985 | 1990 1995 | 2000 | 2005 | 2011 
Avusturalya 210 | 258 | 283 | 285 | 288 | 311 26.5 


Avusturya 40.9 | 39.6 42.3 
Belçika | 444 | 42.0 44.1 
Kanada 257 | 320 | 325 | 35.9 30.4 


eg 377 
m 23 
ind T kay DE 
Japonya 18.2 | 20.9 27.4 | 28.6 
Lüksemburg 27.7 | 328 378 | 370 
Meksika n/a | ma 19.1 | 197 
Hollanda 32.8 | 40.7 38.8 | 38.6 
Yeni Zelanda 24.0 | 28.5 375 | 315 
Norveç 29.6 | 39.2 435 | 42.5 
Portekiz 159 | 19.7 347 | 33.0 


Güney Kore | n/a | 151 | 164 | 189 | 194 | 236 | 255 | 25.9 
İspanya 147 | 184 | 276 | 325 | 321 | 342 | 358 | 322 
İsveç 35.0 | 412 475 | 518 | 495 | 442 
İsviçre 175 | 239 | 255 | 258 | 277 | 300 | 292 | 286 
Türkiye 106 | 119 | 115 | 149 | 168 | 242 | 243 | 27.8 
Birleşik Krallık 30.4 | 352 34.0 | 364 | 358 | 357 


Birleşik Devletler | 2.7 | 25.6 279 | 299 | 273 | 240 
OECD Toplam | 242 | 294 | 327 | 338 | 348 | 360 | 357 | 341 


KAYNAK: Vito Tanzi ve OECD 
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Tablo 8. GSYH Yüzdesi Olarak Hükümet Geliri, Harcamaları, ve Açıkları, 2011 


Ülke ei Harcama Açık 
| Avusturalya | 22.9 | 26.1 | 3.2 | 
| Avusturya | 48.3 | 50.8 | 2.4 | 
| Belcika | 49.7 | 53.6 | 3.9 | 
| Kanada | 38.5 | 44.1 | 5.6 | 
| Danimarka | 55.7 | 57.6 | 2.0 | 
| Finlandiya | 54.2 | 55.2 1.0 | 
| Fransa 50.6 | 55.9 | 5.4 | 
| Almanya | 44.4 | 45.2 | 0.8 | 
| Yunanistan | 42.9 | 52.5 | 9.6 | 
| İzlanda | 41.8 | 47.4 | 5.6 | 
| İrlanda | 34.1 | 47.2 | 13.1 | 
| İtalya | 46.1 | 49.9 | 3.7 | 
| Kore | 32.2 | 30.3 | —2.0 | 
| Lüksemburg | 42.7 | 42.7 | —0.1 | 
| Hollanda | 45.7 | 49.9 | 4.3 | 
| Yeni Zelanda | 34.9 | 41.7 | 6.8 | 
| Norveç | 57.3 | 43.9 | -13.4 | 
| Portekiz | 45.2 | 49.5 | 4.3 | 
| Ispanya | 36.4 | 46.0 | 9.6 | 
| İsveç | 51.5 | 51.5 | 0.0 | 
| Birleşik Krallık | 40.5 | 48.2 | 77 | 
| Birlesik Devletler | 30.9 | 41.5 | 10.6 | 
OECD Toplam 23.7 29.7 6.0 


KAYNAK: Dünya Bankası; OECD 


(Avustralya, Yeni Zelanda ve OECD rakamları yerel gelirleri içermemektedir) 


Biraz sadece Amerika üzerine yoğunlaşırsak yirminci yüzyılda hükümetin kapsamının görünüşte geri dönüşümsüz büyümesi niteliğindekiçürüyüşü (2. kısımda 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devletin “gücü” dediğim) gizleyen bir maske niteliği taşımıştır. Hükümetin bu kalitesindeki bozulma cari açıkları kontrol altına almayı güç kılmıştır. Nicelik ve kapsam sorununu kalite ve güç sorunları çözülmeden çözmek çok zor olacaktır. Daha somut dile koymak gerekirse, Amerikan denetim ve denge sistemi farklı kurumsal düzenlemelere sahip diğer demokrasilere kıyasla karar verilmesini zorlaştırmaktadır. Geçmişte bu Amerikan refah devletinin büyüyüşünü yavaşlatmıştır. Fakat bu sürecin hantallığı devletin küçültmesini de zor kılar. Her siyasi düzenin ana fonksiyonu olan sorumlu bütçe planlamasını gerçekleştirmek bu süreç bir şekilde elverişli hale getirilmediği ve politikaların uygulamaya konuşu daha verimli bir hale getirilmediği sürece zor olacaktır. 


Amerikan hükümetinin kalite çöküşünün temelinde yatan gerçek Amerika'nın bazı yönlerden bir “mahkemeler ve partiler” devleti olmaya geri dönüşündendir. 
Mahkemeler ve yargı kolu yürütme kolunun birçok asli işlevlerini ele geçirmiştir. 
Bu da hükümetin işleyişini tutarsız ve verimsiz hale getirmiştir. Mahkemeler istikrarlı bir şekilde gittikçe başka ülkelerde idari bürokrasilerin sorumluluğundaki işlevleriyargısallaştırmıştır. Bu hukukta masraflarının patlamasına, karar verme sürecinin yavaşlamasına ve kanunların oldukça tutarsız bir şekilde uygulanmasına sebep olmuştur. Mahkemeler hükümetin gücünü kısıtlayıcı önlemler olmak yerine hükümetin büyümesi için farklı bir koluna dönüşmüştür. 


Kongre'de de buna paralel bir ele geçirilme yaşanmıştır. Yozlaşmış vekilleri rüşvetle doğrudan kontrol etme ve kayırmacı ağları besleme yetilerini kaybeden çıkar grupları vekilleri kontrollerine almanın tamamen yasal yeni yollarını bulmuştur. 
Çıkar grupları toplumdaki konumlarına kıyasla orantısız nüfuza sahiptir. Vergileri ve harcamaları kendilerine göre değiştirirler ve bütçeyi kendilerine kâr sağlayacak şekilde değiştirdikleri için toplam cari açığı artırırlar. Kongre'yi muhtelif çelişkili politikaları izlemeye zorlayarak toplumsal idarenin niteliğini de düşürürler. 


İdarenin yargısallaştırılması da çıkar gruplarının nüfuzunun artışı da insanların hükümete duyduğu güvenin azalmasına sebep olmaktadır. Bu güvensizlik zaman geçtikçe kendini devam ettirir ve güçlendirir. İdari kurumlara karşı duyulan kuşku yönetim üzerine daha çok yasal kısıtlamaların koyulması isteğini beraberinde getirir bu da hükümetin niteliğine ve etkililiğine zarar verir. Aynı kuşku Kongre'nin idareye gerçekleştirilmesi güç hatta imkânsız yeni ve çelişkili emirler vermesine sebep olur. İki süreç de bürokratik özerklikte azalmayla sonuçlanır, bu da sabit, kurallara bağlı, yaratıcı olmayan ve tutarsız bir hükümeti yaratır. Sonra da sıradan insanlar dönüp bu sorunlar için sanki hiçbir şekilde kontrol edemedikleri mahkemeler ve vekillerden gelen detaylı kurallar, mahkeme emirleri, damgalar ve 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karmaşık mandalar altında çalışmayı seviyorlarmis gibibürokratları suçlar. Amerikan hükümetinin sorunu idareye ait olması gereken güçleri mahkemelere ve siyasi partilere verengenel sistemden kaynaklanmaktadır. 


O zaman Amerikan devletinde ortaya çıkan sorunlar bir yandan devlet gücü ile yetkileri diğer yandan devletin gücünü kısıtlamak üzere oluşturulmuş kurumlar arasındaki dengesizlikten dolayıdır. Kısacası Amerikan devletinin kapasitesine kıyasla çok fazla kural ve çok fazla “demokrasi” vardır. Tüm bunlar bir temsiliyet krizine sebep olur. Sıradan vatandaşlar sözde demokratik hükümetlerinin kendi çıkarları için değil kim olduğu belli olmayan elitlerin kontrolünde çalıştığını düşünmektedir. Burada ironik ve ilginç olan bu temsiliyet krizinin sistemi bir nebze daha demokratik yapmaya çalışan reformlar yüzünden ortaya çıkmış olmasıdır. 


SIRADIŞI BİR GİDİŞAT 


Yirminci yüzyılda Amerikan tarihinde bir dönüm noktası oluşturacak olan olay, on dokuzuncu yüzyılda Plessy-Ferguson davası ile yasal hale getirilen ırki ayrımcıligin Amerikan Yüce Mahkemesi tarafından 1954 Brown-Eğitim Kurulu davasına verilen sonuç ile kaldırmasıdır. Bu karar gelecek yılların gündemini oluşturacak yurttaşlık hakları hareketinin başlangıç noktası olmuştur. Bu hareketle ırki eşitligin önünde duran resmi bariyerler kaldırmış, Afrikalı Amerikalılar ve diğer azinlıkların hakları güvence altına alınmıştır. Yeni toplumsal kuralların oluşturulması için mahkemeleri kullanmak çevre koruma, kadın hakları, tüketici hakları, eşcinsellere evlilik hakkı gibi yirminci yüzyılda daha sonra gelecek birçok toplumsal hareketin izlediği model oldu. 


Amerikalılar buna o kadar alışmıştır ki toplumsal değişime yaklaşımlarının dışarıdan bakanlara ne kadar garip göründüğünün farkına varmazlar. Brown davasının arkasındaki ana kuvvet özel gönüllü bir dernek olan Siyahi İnsanların Gelişmesi İçin Ulusal Birlik'in (National Assoviation for the Advancement of Colored People, NAACP) bir grup siyahi ebeveynler ve çocukları adına Topeka, Kansas Eğitim Kurulu'na karşı açtığı toplu davadır. Tabi ki girişim özel gruplardan gelmeliydi çünkü hükümet ayrımcılık taraftarı kuvvetlerin kontrolü altındaydı. NAACP Yüce Mahkemeye ulaşıncaya kadar davanın arkasında durdu. Daha sonra Yüce Mahkeme hâkimi olacak Thurgood Marshall tarafından temsil edilmişlerdi. Amerikan kamu politikası için belki de tarihinin en önemli değişikliği Amerikan halkının temsilcisi Kongre'nin oyları sayesinde değil, bireylerin mahkemelere başvurması sonucu gerçekleşmiştir. Daha sonrakiYurttaşlık Hakları ve Oy Hakları Yasası gibi değişimler kongrenin harekete geçmesi ile olmuştur. Fakat bu olaylarda bileulusal kanunların 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uygulamaya konması hükümete karşı dava açan özel gruplar yüzünden, mahkemeler sayesinde gerçekleşmiştir. 


Dünyada bu şekilde işleyen başka bir liberal demokrasi yoktur. Yirminci yüzyılım ikinci yarısında tüm Avrupa ülkeleri ırki ve etnik azınlıkların, kadınların ve eşcinsellerin yasal durumları konusunda benzer dönüşümler geçirmiştir. Fakat Britanya, Fransa ve Almanya'da aynı sonuç mahkemeler sayesinde değil parlamenter çoğunlukların adına çalışan ulusal adalet bakanlıkları sayesinde gerceklestirilmiştir. Yasal kuralların değişimi halktan, toplumsal gruplardan ve medyadan gelen baskı ile oluşmuştu fakat adalet sistemini kullanan özel gruplar sayesinde değil hükümet tarafından gerçekleştirilmiştir. 


Amerikan sisteminin kökenleri devletin üç kolunun geçirdikleri tarihsel evrimde bulunabilir. Britanya, Fransa ve Almanya'da kanun önce gelmiştir, ardından modern devlet ve daha sonra da demokrasi gelir. Buna kıyasla Amerika'ya en önce köklü bir İngiliz ortak hukuk geleneği gelmiş, peşine demokrasi ve en son modern devlet gelmiştir. En son gelen kurum İlerlemeci Dönem ve Yeni Düzen zamanında kurulmuştur. Fakat Amerikan devleti Avrupa ve Asya'dakilere kıyasla hep daha zayıf kalmıştır. Daha önemlisi Amerikan siyasi kültürü en başından beri idari hükümete karşı duyulan güvensizlik üzerine kurulmuştur. Bu yüzden diğer ülkelerde genellikle idari bürokrasilere bırakılan fonksiyonlar Amerika'da mahkemelere ve vekillere verilmektedir. 


İlerlemeci Dönem ve Yeni Düzen sırasında reformcular Avrupa tarzı bir idari devlet kurmaya çalışmıştır. Bu zamanın muhafazakâr mahkemelerini karşılarında bulmasına sebep olmuştur. Bu çekişme yüzünden Roosvelt iktidarı Yüce Mahkeme'yi kendi adamlarıyla doldurmaya çalışmıştır. Fakat gördüğü büyük karşı tepki sonucu vaz geçmiştir. Daha sonra yirminci yüzyılın ortalarında daha işbirlikçi mahkemeler çok daha büyük bir idari devletin oluşmasına izin vermiştir. Fakat Amerikalılar “büyük hükümet” ve yeni federal kurumlara karşı şüphe duymaya devam etmektedir. Bu şüphe sadece muhafazakârların tekelinde olan bir yaklaşım değildir. Sol'un da çoğu ulusal kurumların güçlü şirketler tarafından ele geçirilmesinden ve önüne geçilemez bir ulusal güvenlik devletine dönüşmekten korkmakta, istedikleri siyasi değişimler için halk hareketlerini tercih etmektedir. 


MUHALİF KANUNCULUK 
Bu tarihin sonucu Robert A. Kagan'ın “muhalif kanunculuk” dediği bir sistem ortaya çıkmıştır. Avukatlar her ne kadar cumhuriyetin başından beri toplumsal yaşamda çok büyük rol oynamış olsalar da önemleri 1960'ların ve 70'lerin çalkantılı 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toplumsal değişim yıllarında çok daha artmıştır. Kongre bu dönemde yurttaşlık hakları ve çevreci yasalara dair iki düzineden fazla toplumsal kanun geçirmiştir. Bu kanunlar ürün güvenliliği, zehirli atıklardan temizlenmesi, özel emeklilik kurumları ve sağlık gibi konulara kadar uzanmıştır. Bu İlerlemeci Dönem ve Yeni Düzen sırasında oluşan idari devletin gittikçe büyümesine sebep olmuştur. Bu değişim- 


den Amerikan işletmeleri ve muhafazakârlar hâlâ şikayetçidir.” 


Fakat bu sistemi hantal kılan şey sadece uygulamadaki düzenlemelerin fazlalığı değil aşırı kanuncu şekilde gerçekleştirilmesidir. Kongre'nin emriyle EEOC, EPA, OSHA vs. gibi alfabe çorbası birçok yeni federal kurum oluşturulmuştur. Fakat kongre bu kurumlara Avrupa ve Japonya devlet kurumlarında olduğu gibi kural yaratma ve uygulamaya koyma otoritesini kolayca vermiyordu. Bunun yerine kanunların gözetimi ve yürütme sorumluluğunu mahkemelere vermiştir. Kongre bir konuda dava açabilme hakkını gittikçe daha geniş gruplara (çoğu zamanlar bu grupların eldeki konuyla alakaları çok uzaktan olsa bile) vererek açıkça yargıya başvurulmasını teşvik etmiştir.” 


Bir örnek olarak siyaset bilimci R. Shep Melnick federal mahkemelerin 1964 
Yurttaşlık Hakları Yasası'nın VII. maddesini nasıl baştan yazdığını gösterir. “Daha çok kasıtlı ayrımcılığa karşı olan zayıf bir kanun, geçmişte yapılan tüm ayrımcılıklar için tazminat sağlayan güçlü bir mandaya dönüştürülmüştür.” Yeterli yürütme yetkisine sahip bir federal bürokrasi oluşturmak yerine “Senato'daki Cumhuriyetçilerin ana hedefi... savcılık işlevini esasen özelleştirmekti. Şahsi davaların VII. maddeyi uygulamaya koymak için en çok kullanılan yol olmasını sağladırlar. Bu ortaya çıkan düzen gelecek yıllarda asla tahmin edilemeyecek derecede bir şahsi kanun yürütme kültürünün ortaya çıkmasına yol açmıştır.” Genelde şahsi yürütme örneklerinin sayısı 1960'larda yılda 100 iken 1980'lerde 10,000'e ve 1990'larda 22,000'e çıkmıştır.” Avukatların masrafları aynı dönemde altı kat artmıştır. Sadece davaların sayısı değil sürecin gittikçe yavaşlamasından dolayı masraflar da tavan yapmıştır ve sonuçların ne olacağına dair belirsizlik de artmıştır.”* 
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İsveç ve Japonya'da sessizce çıkar grupları arasında bürokrasiyle çözülen çatışmalar Amerika'da adalet sistemini kullanarak resmi davalarla savaşarak çözülür. 
Bunun kamu idaresi için bazı aksi sonuçları yaratır. Sean Farhang'ın sözleriyle “Belirsizlik, karmaşık prosedürler, ihtiyaç fazlası, sonuçsuzluk ve yüksek masraflarla karakterize edilen bir süreç ortaya çıkmıştır. Kanunları yürütme yetkisinin bürokrasiye verilmemesi aynı zamanda sistemden hesap sorulmasını da daha zor kılar.” 
Avrupalı bir parlamenter sistemde yeni bir kural veya düzenleme denetime ve tartışmaya açık ve bir dahaki seçimlerde siyasi eylem sonucu değiştirilebilir bir bürokrasi tarafından çıkarılır. Amerika'da ise aynı kuralların üretimi seçimsiz başa gelen ve ömür boyu hizmet veren hâkimlerin öncülüğünde çok sayıda şeffaf olmayan süreçlerin sonucudur. 


Dava açmak için imkânların artışı daha önceleri dışlanan Afrikalı Amerikalılar birçok gibi gruplara güç vermiştir. Bu yüzden dava açma hakkı ilerici solcular tarafından kıskançlıkla korunmaktadır. Fakat bu hak aynı zamanda kamu politikalarının kalitesini olumsuz etkilemiştir. Kagan bunun için Oakland Limanı'nın taranması örneğini verir. 1970'lerde Oakland Limanı daha büyük yeni sınıf konteyner gemilerine ev sahipliği yapabilmek için limanın taranması üzerine işe girişti. Bu projenin Kolordu Mühendisleri, Balıklar ve Vahşi Yaşam Hizmetleri, Ulusal Deniz Ürünleri Hizmetleri, EPA ve hepsinin California eyaletindeki karşılıklarının dahil olduğu bir sürü hükümet kurumu tarafından onaylanması gerekiyordu. Zehirli maddelerin ortadan kaldırılması için birkaç farklı proje mahkemelerden dönmüştü. Her yeni proje daha çok gecikmelere maruz kalıyor ve daha masraflı oluyordu. EPAnın bu davalara tepkisi geri çekilip hiçbir şey yapmamak oldu. Sonuçta tarama projesi 1994'e kadar gerçeklemedi ve sonuçta harcanan para en başında hesaplanan masraflardan kat kat fazla olmustur.” 


Bu gibi örnekler Amerikan hükümetinin her türlü etkinliğinde bulunabilir. 
Daha önce gördüğümüz gibi Orman Hizmetleri'nin başına gelenlerin altında aldıkları her karara mahkemelerin muhalefet gösterebileceği gerçeği yatıyor olabilir. 
Bunun diğer bir örneği, 1990'ların başında Nesli Tükenmekte Olan Türler Yasası'nı kullanarak benekli baykuşların tehlike altında olduğunu gerekçesiyle Pasifik Kuzeybatı'da Arazi İdare Bürosu'nun odunculuk işine son vermiştir.” 


Mahkemeler yürütme aracı olarak kullanılınca hükümeti kısıtlayıcı oluşumlar olmaktan çıkıp hükümetin kapsamının genişlediği kolları olmuştur. Örneğin, 1974'te Kongre'nin aldığı geniş kapsamlı bir karardan dolayı engelli çocuklar için 
705 Alıntılanmıştır, Melnick, “Adversarial Legalism,” s. 18. 
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özel eğitim programları 1970'lerin ortalarından bu yana hem sayıları hem de masrafları bakımından hızla artış göstermiştir. Bu karar federal mahkemelerin daha önceleri aldığı özel çocukların “haklara” sahip olduğu kararı üzerine verilmişti. 
“Hak” olduğu için başka şeylerle takas edilemez, fayda maliyet analizine sokulamazdı. Dahası Kongre yine yorumlama ve yürütme yetkisini bütçe içinde çalışmak ve karmaşık siyasi kararlar almak için elverişsiz kurumlar olan mahkemelerin eline veriyordu. Bunun sonucu olarak sınırlı eğitim bütçesinden her geçen yıl artan bir pay ülke çapındaki özel eğitim okullarına ayrılmaktadır.”* 


Bu sorunun çözümü çoğu Amerikan muhafazakâr ve liberal grupların desteklediği tüm düzenlemelere son verilmesi ve bürokrasinin kaldırılması değildir. Zehirli atıklara karşı önlemlerin düzenlenmesi ve çevrenin korunması gibi hükümet hizmetleri özel piyasanın kendi başına gönüllü olarak yapmak isteyecekleri şeyler değildir. Muhafazakârlar hükümete karşı duydukları kuşkunun düzenlemeler konusunda Amerikan sistemini daha verimsiz mahkeme bazlı çözümlere zorladığı- nın farkında değildir. Daha güçlü idari kollara sahip demokrasilerde bu konuda daha verimlidir. 


Fakat ilerici ve liberal Amerikalılar da bu sistemin devamlılığına katkı sağlarlar. Onlar da Güney'de okullarda ırki ayrımcılığı desteklemiş olan ve büyük şirketlerin çıkarları için çalışan bürokrasiye güvenmiyordu. Vekillerin desteğini bulamadıkları zaman, seçimsiz şekilde konumlarına gelmiş hâkimleri kural belirleme sürecine sokmakta sorun görmemişlerdir. 


Bu idareye adem-i merkeziyetçi ve kanuncu yaklaşım Amerikan siyasi sisteminin diğer önemli bir özelliğini takip eder. Bu özellik çıkar gruplarının etkilerine açıklığıdır. Çıkar grupları isteklerini adalet sistemini kullanarak doğrudan hükürmete dava açarak kazanırlar. Fakat çıkar gruplarının kontrol sağlamak için daha güçlü ve daha çok kaynaklara sahip başka bir araçları da vardır. Bu araç Amerikan Kongresi'dir. 
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KONGRE VE AMERİKAN SİYASETİNİN 
YENİDEN PATRİMONYALLEŞMESİ 


On dokuzuncu yüzyılın kayırmacılık sistemi yerine çıkar gruplarının miitekabiliyetinin nasıl geldiği; çıkar gruplarının kamu politikalarının niteliğini nasıl etkilediği; çıkar gruplarının demokrasi için iyi mi kötü mü 


olduğu; Amerikan devletinin yeniden patrimonyalleşmesi 


Bahsettiğimiz gibi on dokuzuncu yüzyılın çoğunda Amerikan siyaseti kayırmacı bir sisteme sahip olmuştur. Siyasetçiler seçmenlerini şahsi menfaat sözleri vererek toplamıştır. Bazen bu menfaatler bazı küçük iltimaslar, bazen alenen para yardımı, ama genellikle hükümette federal, eyalet veya belediye düzeyinde bir iş imkânı verilmesi şeklinde olmuştur. Himayenin bu kadar kolay dağıtılabilmesi hükümette yozlaşmayı kolaylaştırmıştır. Siyasi hamiler ve Kongre üyeleri kontrol ettikleri kaynaklardan kendi çıkarları için pay çıkarırdı. 


Tarihi kayırmacılık sistemine ve yozlaşmaya büyük oranla 10. ve 11. kısımda anlatılan kamu hizmetleri reform hareketi ile son verilmişti. Artık Amerikan siyasi sistemine karşın bir tehlike oluşturduğu söylenemez. Her başa gelen yönetim federal hükümete dört binden fazla atama yapmakta olsa da (bu rakam diğer ileri demokrasilere kıyasla çok daha fazladır) siyasi partiler artık destekçilerine hükümette iş dağıtamamaktadır. Tabi bazı münferit yolsuzluk örneklerine rastlanabilir. Örneğin, 2006'da California'nın kongre üyesi Randy “Duke” Cunningham ve 2011'de Illinois valisi Rod Blagojevich rüşvet suçlamalarıyla tutuklanmıştır. Fakat bu tür yozlaşmaya karşı kanunlar geniş kapsamlı ve serttir. Hatta fazla sert oldukları bile söylenebilir. Hükümetin geniş kapsamlı ifşa ve menfaat çatışması kuralları zorlukları sebebiyle birçok kalifiye insanın hizmet isteklerini azaltmaktadır. Ne yazık ki para için siyasi nüfuzu kullanma olayı Amerikan siyasetine tüm gücüyle geri dönmüştür ve bu sefer tamamen yasal bir halde olduğundan ortadan kaldırılması çok daha zor olacaktır. Suç olarak kabul edilen rüşvete Amerikan kanunlarında 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çok az yer verilmiştir. Bir siyasetçinin siyasi bir iltimas karşılığında alenen maddi destek almayı kabul etmesi olarak tanımlanır. Fakat kanunların bahsetmediği şey biyolojide karşılıklı diğerkâmlık veya antropolojide hediyeleşme denen şeydir. Bir ilişkide karşılıklı diğerkâmlık, tarafsız piyasa alışverişinin aksine bir tarafın diğer tarafa açıkça bir karşılık beklemeden bir şey vermesi anlamına gelir. Doğrusu hediye veren biri bunun karşılığını beklese hediyeyi alan kişi hakarete uğramış hisseder, hediyeyi kabul etmezdi. Hediyeleşmede hediye alan hediye verene başka bir zamanda hediyesi için bir karşılık vermek üzere ahlâki yükümlülük hisseder. Kanun sadece piyasa alışverişini yasaklar fakat hediyeleşmeye bir şey demez. İşte bu Amerika'da lobicilik sektörünün temelini oluşturur.” 


Daha önce akraba seçimi ve karşılıklı diğerkâmlığın insanların sosyalleşmesi- nin iki doğal yolu olduğunu iddia etmiştim. Öğrenilmiş değil beynimize ve hislerimize genetik olarak kazınmış davranışlardır. Bir insan hangi kültürde olursa olsun bir başkasından hediye aldığı zaman karşılığını vermek için ahlâki yükümlülük hisseder. Erken devletlere patrimonyal denmesinin sebebi başlarındaki liderin şahsi mülkü olarak görülmelerindendir. Lider ailesi, ev ahali ve genellikle topraklarını fethetmesine yardımcı olmuş askerlerden oluşan arkadaşları ile yönetim kadrosunu oluştururdu. Bu devletler sosyalleşmenin bu doğal yolları üzerine inşa edilmişti. 


Modern devletler bu aile ve arkadaşları kayırma eğilimine karşı sert kurallar ve aksi teşvikler getirmek zorunda kalmıştır: Kamu hizmetleri sınavları, nitelik ölçme sınavları, menfaat çatışması kuralları, rüşvet ve yozlaşmaya dair kanunlar gibi. Fakat sosyalleşmenin bu doğal dürtüsü o kadar inatçıdır ki insan kapıdan kovsa bacadan girer. 


Amerikan devletinin yirminci yüzyılın ikinci yarısında, Çin devletinin İkinci Han Hanedanı döneminde, Memluklerin Osmanlılar tarafından yenik düşürülmeden tam yüzyıl önce ve Fransa'nın eski rejim dönenimde olduğu gibi yeniden patrimonyalleşmesine şaşırmamak gerekir. Bugünlerde açıkça akraba kayırmaya karşı kanunlar hâlâ çok güçlü olduğundan bu Amerikan siyasetinde yaygın bir siyasi davranış biçimi değildir. Fakat Kennedy, Bush, Clinton örneklerinde görüldüğü gibi siyasi hanedan kurma dürtüsünün ne kadar güçlü olduğunun altını çizmek gerekir. 


Fakat karşılıklı diğerkâmlık Washington D.C.'de oldukça yaygındır. Karşılıklı diğerkâmlık çıkar gruplarının hükümeti yozlaştırmada en çok kullandıkları yöntemdir. Hukukçu Lawrence Lessig'in altını çizdiği gibi çıkar grupları tamamen yasal 
709 Karşılıklı diğerkâmlık üzerine bir tartışma için, bkz. Fukuyama, Origins of Political Order, s. 30-31; ayrı- 


ca ahlâki karşılılık için, bkz. Francis Fukuyama, The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order (New York: Free Press, 1999), s. 259-62. 
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yollarla bağışlarda bulunup karşılığında açıkça bir şey istemeden Kongre üyelerinin görüşleri üzerinde etkide bulunmaktadır. Kimi zamanlar hediyeleşmeyi başlatan taraf Kongre üyeleridir. Gelecek seçim kampanyalarına maddi destek sağlamaları umuduyla çıkar gruplarını yanına çekmeye çalışırlar. Çoğu zaman bu alışverişler para üzerinden olmaz. Örneğin, kongrenin bazı düzenlemeler üzerinde tartıştığı bir dönemde tatile çıkan bir kongre üyesi lüks otelinde kalırken kendisini ziyarete gelen bankacılık sektöründen temsilcilerin neden düzenlemelere ihtiyaçları olmadığı yönündeki fikirlerini dinlemek ister. Bu örnekte çıkar grupları siyasetçiyi para ile değil (gerçi para daha sonra işin içine girecektir) olayı yalnızca kendi taraflarından anlatarak fikirleriyle kendi yanlarına çekmişlerdir."9 


Çıkar grupları ve lobiciliğin Washington'daki artışının hızı hayret vericidir. 
1971'de 175 kayıtlı lobicilik firması varken yalnızca on sene sonra bu rakam 2,500'e ulaşmıştır. 2013'te 12,000 kayıtlı lobici bu iş için yılda toplam 3,2 milyar dolardan fazla para harcamıştır.”! Bu aktivitelerin Amerikan kamu politikasındaki zarar verici etkisi birçok alanda görülebilir fakat bunların en başında vergi yasası gelir. İktisatçılar tüm vergilerin piyasaların kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmasının önüne geçme potansiyeli olduğu konusunda hem fikirdir. En verimli vergi türleri işletmelerin yatırımlarını yaparken kolayca hesaba katabilecekleri basit, sabit ve öngörülebilir vergilerdir. Amerikan vergi yasası ise bunun tam tersi şeklinde işler. 
Amerika'daki kâğıt üzerindeki işletme vergileri diğer gelişmiş ülkelere kıyasla çok daha yüksektir fakat çok az işletme gerçekten bu oranda öder. Çünkü işletmeler 


kendileri için özel imtiyazlar ve indirimler müzakere etmiştir.”!? 


Alexis de Tocgueville, Fransa'da devrim öncesi eski elitlerin ayrıcalıkları özgürlük olarak algıladıklarını söylemiştir. Devletin gücünden korunma tüm vatandaşlara değil sadece elitlere verilen bir ayrıcalıktı. Günümüz Amerika'sında da elitler özgürlüklerden bahsederler fakat kendilerine verilen ayrıcalıklar olduğu sürece şikâyet etmemektedirler. 


Bazı siyaset bilimciler bütün bu para ve faaliyetlerin lobicilerin istediği gibi politikada kayda değer etkiler yaratmadığını iddia etmiştir. Harcanan toplam para göz 


710 Lawrence Lessig, Republic, Lost: How Money Corrupts Congress— and a Plan to Stop It (New York: Twel- 
ve, 2011), s. 24-38. Çıkar gruplarına dair erken dönem bir çalışma için, bkz. Kay Lehmen Schlozman ve John T. Tierney, Organized Interests and American Democracy (New York: Harper, 1986). 

711 Hacker and Pierson, Winner-Take-All Politics, s. 118. 

712 Cogu zaman bu avantajlar denizler ötesi hesaplara kazançları taşıyarak yasalardaki boşluklardan yararlanıp vergiden muafiyet sağlama şeklinde kendini gösterir. 2010'da böylece General Electric'in hiç vergi ödemediği ortaya çıkmış, bu sorun 2012 seçimlerinin tartışma konusu olmuştu. Bkz. David Kocieniews- ki, “G.E’s Strategies Let It Avoid Taxes Altogether,” New York Times, Mart 24, 2011. 


KONGRE VE AMERIKAN SIYASETININ YENIDEN PATRIMONYALLESMESI 457 


önüne getirilirse bu iddiaya inanilmak güçtür.” Fakat genellikle çıkar grupları ve lobicilerin amacı yeni politikaların yaratılmasını sağlamak değil halk yararına olup da kendi yararlarına olmayan sonuçların ortaya çıkmasını önlemektir. Diğer durumlarda mevcut yasaların daha kötü duruma getirilmesini sağlarlar. Amerikan yasama süreci diğer parlamenter sisteme vedisiplinli partilere sahip ülkelere kıyasla hep daha bölünmüş bir sistem olmuştur. Yetkileri örtüşen Kongre içi komitelerin yarattığı karmaşıklık, sıklıkla birden çok ve çelişkili uygulamaların ortaya çıkmasına sebep olur. Ulusal Makul Konutlandırma Yasası, “aynı sorunun doğası hakkında üç adet birbirinden tümüyle farklı teorinin öne sürülmesi” olayının somut örneğidir. Temiz Hava Yasası'nın yürütülmesindekibirçok çeşitli yöntemin kullanılması da buna yüzdendir. Bu adem-i merkeziyetçi yasama süreci tutarsız kanunlar üretmekte ve yasaları tümüyle belirleyecek kadar güçlü olmasalar da en azından kendi 
çıkarlarını koruyabilecek çıkar gruplarını müdahale etmeye davet etmektedir. 74 


Örneğin, 2010'da Barack Obama'nın Makul Sağlık Hizmetleri Yasası yasama süreci sırasında doktorların, sigorta şirketlerinin ve ilaç sanayisinin de içinde bulunduğu birçok çıkar grubuna verilmesi gereken imtiyazlar ve yan ödemeler yiizünden bir canavara dönüşmüştür. Yasa dokuz yüz sayfaydı ve çok az kongre üyesi tamamını inceleyebilmişti. Başka örneklerde çıkar grupları kendi çıkarlarına ters düşecek yasaları engelleyebilmiştir. 2008-2009 krizine ve hiç de tutulmayan büyük bankaların iflastan kurtarılması olaylarına verilecek en basit ve en etkili tepki finansal kurumların boyutuna bir üst limit koyacak bir kanun çıkarmaktı. Yoksa sürekli artan sermaye gereksinimleri aynı sonuçları yaratacakti.’ Eğer böyle bir kısıtlama olsaydı aptalca risklere giren bankalar iflas edince sistematik bir krizi tetiklemezdi ve hükümet onları kurtarmak zorunda kalmazdı. Büyük Buhran döneminde çıkarılan Glass-Steagall Yasası gibi bir yasa için birkaç sayfa kâğıt yeterdi. 
Fakat bu çözüm kongrenin finansal düzenlemelere dair tartışmaları sırasında hiçbir zaman ciddi bir şekilde gündeme taşınmadı. Bunun yerine ortaya çıkan şey Wall Street Reformu ve Tüketici Koruma veya Dodd-Frank Yasası oldu. Hiçbir düzenleme yapılmamasından daha iyi olsa da yüzlerce sayfalık bu yasalar ve çok ayrıntılı kurallar uzun vadede bankalara ve tüketicilere büyük masraflar yaratacaktır. 
Bankalara üst limit koymak yerine Finansal İstikrarı Gözetim Konseyi kurulmuş, bu konseye sistem riski taşıyan kurumları değerlendirme ve düzenleme sorumluluğu verilmiştir. Fakat bu sonuçta bankaların batmasına izin verilemeyecek kadar 
713 Örnekler için, bkz. Frank R. Baumgartner vd., Lobbying and Policy Change: Who Wins, Who Loses, and 

Why (Chicago: University of Chicago Press, 2009); Derek Bok, The Trouble With Government (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2001), s. 85-94. 


714 Bok, Trouble with Government, s. 100. 
715 Bkz. Admati ve Hellwig, The Bankers New Clothes, s. 169-91. 
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büyük olması sorununu çözmeyecektir. Bankaların seçim kampanyalarına destekleri ile belli kongre üyelerinin aldığı oylar arasındaki bağın somut kanıtlarını hiç kimse bulamayacaktır. Fakat bankacılık sektörünün lobici ordularının büyük bankaların parçalanması veya daha sıkı sermaye gereksinimlerini kabul etmeye zorlanmaları gibi basit çözümlerin oluşturulmamasında büyük bir rol oynamadığını düşünmek mantığa aykırıdır.” 


TUTKULAR VE ÇIKARLAR 


Sıradan Amerikalılar çıkar gruplarına ve kongre üzerindeki etkilerine karşı nefret duymaktadır. Demokratik sürecin yozlaştığı veya ele geçirildiği inancı sadece Sağ'dan Çay Partisi Cumhuriyetçilerine veya Sol'dan liberal Demokratlara ait bir görüş değildir. İki tarafda çıkar gruplarının aşırı siyasi nüfuza sahip olduğunu ve bunu kendilerini zenginleştirmek için kullandıklarını düşünmektedir. Bunun sonucu olarak Kongre'ye duyulan güven oranı nerdeyse yüzde onun altına düşerek tarihin en düşük seviyelerine gelmiştir.” 


İktisatçı Mancur Olson The Rise and Decline of Nations (Ulusların Yükselişi ve Çöküşü] kitabında çıkar gruplarının ekonominin büyümesi ve demokrasi üzerine kötü etkileri hakkında en bilinen argümanları öne sürmüştür. Özellikle yirminci yüzyıl boyunca Britanya'da görülen ekonomik gerilemeye bakarak Olson demokrasilerin barış ve istikrar döneminde çıkar gruplarının sayılarının sonu gelmez bir şekilde arttığını iddia etmiştir. Bu gruplar herkes için bolluk yaratacak ekonomik aktivitelerin peşinde koşmak yerine siyasi sistemi sadece kendilerine rant sağlamak için kullanır. Onların bu rantları çoğunluk için verimsizdir ve halkın tümü için zarar niteliğindedir. Genel halk ortak bir sorunları için çıkarlarını korumada bankacılık sektörü veya mısır üreticileri kadar etkili şekilde organize olamazlar. Bunun sonucu rant arayışına verilen efor gittikçe artacaktır. Ancak savaşlar veya devrimler gibi büyük şok yaratıcı olaylar bu sürece durdurabilir.’”" 


Çıkar grupları üzerine çizdiğimiz bu oldukça olumsuz tabloya kıyas oluşturacak sivil toplumun ve gönüllü toplulukların demokrasinin sağlığına daha olumlu etkileri de vardır. Alexis de Tocgueville, Democracy in America kitabında Amerikalıların, 


716 Lobicilerin finans sektöründe reforma karşı etkileri için, bkz. Johnson ve Kwak, 13 Bankers. Başarısız olmak için çok büyük olma sorununa dair bir çözüm getirilmesi tartışmaları için, bkz. Admati ve Hellwig, The Bankers New Clothes. Bu konuda çok değerli araştırmalar yapan Paul Ockelmann'a teşekkürlerimi iletiyorum. 

717 Gallus'a göre 2000'lerde Kongre'nin halk gözü önündeki güven oranı ortalama yüzde 13'tü. Anketlerin 
toplu verileri için, bkz.: wwwrealclearpolitics.com/epolls/other/congressional job. approval-903.html; ayrıca www.gallup.com/poll/152528/con gress-job-approval-new-low.aspx. 

718 Mancur Olson, The Rise and Decline of Nations (New Haven: Yale University Press, 1982). 
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bireylere toplumsal konular için biraraya gelmeyi öğrettiği için “demokrasi okulları” diye tanımladığı özel topluluklar altında organize olmaya meyilli olduklarını belirtmiştir. Bireyler kendi başlarına zayıftır. Ancak ortak amaçlar için biraraya gelerek birçok şeyi gerçekleştirebilir, olası zorba bir hükümete karşı koyabilirler. Bu argüman Robert Putnam gibi akademisyenler tarafından devam ettirilmiştir. Putnam toplumsal sermaye” dediği organize olma temayülü demokrasi için iyidir. Fakat yirminci yüzyılın ikinci yarısında tehlike altına girmistir.’” 


Amerika'nın kurucularından James Madison da çıkar gruplarını nispeten yararlı buluyordu. Bazılarının amaçlarını haklı bulmuyor olsak da ülke genelinde yüksek derecede çeşitli olarak var olmaları herhangi bir grubun diğerlerine üstün olmasını engelleyecektir diye düşünüyordu. Siyaset bilimci Theodore Lowi, yirminci yüzyıldaki “çoğulcu” siyasi teorinin Madison'ın bu fikrini izlediğini söylemiştir. 
Serbest piyasada herkesin kendi bencilliği için çalışmasından kamu yararının doğması gibi çoğulcu siyasette de çıkar gruplarının kakofonisinden kamu çıkarlarına oluşumların ortaya çıkacağı öne sürülür. Hükümetin bu süreci düzene getirmeye hakkı yoktu, çünkü çıkar gruplarından daha iyi “kamu yararını” belirleyebilecek üstün bir kurum olamazdı. Yüce Mahkeme, Buckley-Valeo ve Yurttaşlar Birliği davasında verdiği kararla Lowi'nin “çıkar grubu liberalizmi” dediği yapıyı olumlu bir şey olarak yorumladığını göstermiştir.” 


Bu birbirine tamamıyla zıt iki yorumu nasıl uzlaştırabiliriz? Çıkar grupları nasıl hem demokrasiyi yozlaştıran ve ekonomik büyümeye zarar veren ve aynı zamanda sağlıklı bir demokrasinin var olması için gerekli olan şeyler olabilir? 


Yapılması gereken en basit şey “iyi” toplum örgütlerinin “kötü” toplum örgütlerinden ayırt edilmesidir. “İyi” olanların Albert Hirschman'ın tutkular dediği şey için çalışanlar olduğunu, “kötü” olanların çıkar için çalıştığını söyleyebiliriz.” İlk grup, yoksullara kalacak yer sağlayan kilise grupları, kamu yararına olduğunu diişündükleri şeyler için lobicilik yapan organizasyonlar ve kıyı canlılarının yaşam alanlarını korumaya çalışan gruplar gibi kâr peşinde olmayan organizasyonlar olabilir. Çıkar grupları ise tütün sanayisi veya büyük bankalar için lobicilik yapanlar, tek amaçları destekledikleri şirketlerin kârını yükseltmek olanlardır. Robert Putnam 
719 Tocgueville'in Amerikan demokrasisinde bulunan gönüllü dernekler hakkındaki tartışması için Democracy in America, c. 2, böl. 2, ksm. 5-7. Robert D. Putnam, Bowling Alone: The Collapse and Revival of 

American Community (New York: Simon & Schuster, 2000). 

720 Theodore J. Lowi, The End of Liberalism: Ideology, Policy, and the Crisis of Public Authority (New York: 

Norton, 1969), s. 51-61; Robert A. Dahl, Pluralist Democracy in the United States: Conflict and Consent 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Haven: Yale University Press, 1982). 
721 Hirschman, The Passions and the Interests. 
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üyelerinden aktif katılım gerektiren küçük topluluklar ile sadece üyelik ücreti ödenmesini isteyen “üyelik örgütleri” arasında ayrım yapmıştır.” 


Ne yazık ki bu ayrım teorik bakımdan detaylı bir değerlendirmeyi geçemez. Bir grubun kamu yararı için çalıştığını iddia etmesi gerçekten bunu yaptığı anlamına gelmez. Örneğin, belirli bir hastalığın tedavisi için daha çok bütçe ayrılmasını isteyen bir grup sırf insanları daha iyi ikna edebildikleri için kamuoyunun yararına öncelikleri bozabilir, daha yaygın ve daha çok zarar veren hastalıkların bütçesinin azaltılmasına sebep olabilir. Bir çıkar grubunun kendisi için çalışması da isteklerinin haksızı olduğu ve siyasette temsil edilmemeleri gerektiği anlamına gelmez. Eğer bir düzenleme belli bir sanayii ve bu sanayide çalışanları kötü etkileyecekse bunu Kongre'ye bildirme hakları olmalıdır. Doğrusu lobiciler hükümet hareketlerinin yarattığı sonuçları bildiren en önemli kaynaklardır. Oakland Limanı'nın taranması örneğinin gösterdiği gibi, çevreci gruplar ve şirketler arasındaki uzun süren savaşlarda kamu yararını temsil ettiklerini iddia eden çevrecilerin, sürdürülebilirlik, kâr ve istihdam konuları da göze alındığında her zaman haklı olmadıkları görülür.” 


Çıkar grubu çoğulculuğuna karşı en sağlam argüman temsiliyeti saptırdıkları yönündedir. E. E. Schattschneider The Semisovereign People [Yar1-Egemen Halklar) kitabında Amerika'da demokrasinin gerçek hayattaki uygulamasının hükümetin “halkın içinden, halk tarafından ve halk için”imajıyla alakasız olduğunu iddia eder. 
Siyasi meselelerin nadiren halkın tercihlerine bakılarak çözüldüğünün, katılım ve siyasi bilinç aşırı düşük seviyede olduğundan gerçek kararların kendi çıkarları için çalışan küçük gruplar tarafından alındığının altını çizmiştir.2* Mancur Olson'ın teorik çerçevesinde de benzer argümanlar bulunabilir. Olson toplu hareket etme konusunda her grubun eşit derece organizasyona sahip olamayacağını söylemiştir. 
The Logic of Collective Action [Toplu Hareketin Mantığı) kitabında büyük grupların küçük gruplara kıyasla teşkilatlanmasının daha zor olduğundan bahsetmiştir. 
Çünkü büyük gruplar üyelerine menfaat sağlarken grubun amacıyla ilgisi olmayan insanları da kendilerine çeker ve kaynaklarını boşa harcamış olur. Demokratik bağlamda tüm vatandaşlar (veya en azından tümü içindeki büyük çoğunluklar) uzun vadeli ortak çıkarlara sahip olabilir. Örneğin, finansal olarak sağlam bir bütçe gibi. Fakat bütçede değişiklik yapılması sonucu vergi muafiyeti veya devlet yardımı 
722 Robert D. Putnam, “Bowling Alone: America’s Declining Social Capital,” Journal of Democracy 6, no. 1 

(1995): 65-78. 
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alacak bir çıkar grubuna kıyasla tek bir Amerikan vatandaşının sesi çok daha alçak çıkacaktır. Bu yüzden Kongre'nin tüm ilgisini kendine çekmeye çalışan çıkar grupları tüm Amerikan halkını temsil etmemektedir. Onlar Amerikan toplumunun en iyi organizasyona sahip olan ve en zengin kısımlarını (zaten genelde zenginlik beraberinde daha iyi organize olabilme yetisini de getirir) temsil eder. Her zaman aynı tarafın fikirlerinin ağır basması organize olamamış genellikle fakir ve az eğitim almış veya farklı nedenlerle toplumun dışına itilmiş insanların çıkarla- 


rına karşı kararlar alınmasına yol açar. 75 


Morris Fiorina, kendi deyişi ile Amerika'nın “siyasi sınıfının”, Amerikan halkından daha çok kutuplaşma içinde olduğunu gösteren bazı delilleri öne sürmüştür. Kürtaj, cari açık, okullarda ibadet, eşcinsel evlilik gibi birçok konuda anketlerin Amerikan halkının çoğunun orta yolda bir çözüm bulunmasının taraftarı olduğunu gösterdiğinin altını çizmiştir. Örneğin, federal ödenek ile tüp bebek kliniklerindeki artık embriyoları kök hücresi araştırmalarında kullanmak. Bir partiye oy veren çoğunluğa kıyasla parti aktivistleri, Sağ veya Sol'dan olmaları fark etmeksizin, daha ideolojik ve daha uç fikirlerin destekleyicisidir. Orta yol çözümleri destekleyen çoğunluklar fikirlerini duyurmak için organize olacak kadar ateşli değildir. 
Bu siyasetin, partiler, Kongre, medya veya lobicilik ve çıkar grupları gibi iyi organize olmuş aktivist gruplar tarafından belirlendiği anlamına gelir. Bu farklı aktivist grupların fikirlerinin toplanmasıyla bir uzlaşı sağlamaz, aksine sadece kutuplaşmaya ve siyasi çıkmaza gidilir.’””° 

Temsilci olmayan çıkar grupları yalnızca Amerikan şirketlerinin veya Sağ'ın icadı değildir. Demokratik ülkelerdeki en güçlü organizasyonlar işçi sendikaları olmuştur. Güç konusunda sendikaları çevreci gruplar, kadın organizasyonları, eşcinsel, yaşlı, engelli, yerli hakları savunucu gruplar ve toplumun geri kalan kısımları izler. Günümüz Amerika’sinda görünen o ki her hastalık tedavisi için daha çok ilgi ve kaynak isteyen bir lobi teşkilatlanmasını beraberinde getirmektedir. Çoğulcu teoriye göre birbirine rakip tüm bu grupların toplamı demokratik olarak kalkın çıkarını belirler. Fakat kendi dar görüşlü çıkarları için aşırı temsil edildiklerinden 
725 Mancur Olson, The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups (Cambridge, MA: 

Harvard University Press, 1965). Demokrasilerde temsiliyet üzerine daha fazla tartışma için, bkz. Bernard Manin, Adam Przeworski, ve Susan C. Stokes, “Elections and Representation,” Adam Przeworski, Susan C. Stokes, ve Bernard Manin, ed., Democracy, Accountability, and Representation (New York: 

Cambridge University Press, 1999). 

726 Morris P. Fiorina, Disconnect: The Breakdown of Representation in American Politics (Norman: Univer- 


sity of Oklahoma Press, 2009); ve Morris P. Fiorina, Samuel J. Abrams, ve Jeremy C. Pope, ed., Culture 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dolayı gerçek kamu çıkarlarının temsil edildiği bir temsilci demokrasinin oluşmasının önüne geçtiklerini de iddia edebiliriz. 


ÇIKAR GRUPLARI VE HÜKÜMETİN NİTELİĞİ 


Çıkar grupları Kongre'deki adamlarını devlet kurumlarına karmaşık ve genellikle çelişkili emirler vermeye ikna ederek bürokratik özerkliğin altını kazar. Devlet ku- 


rumları bağımsız olarak sadece mantığa başvurarak karar almaz haldedirler. 


Bunun örnekleri çoktur. Kongre federal hükümetin mal ve hizmetleri en ucuz ve en verimli şekilde elde etmesini ister. Fakat aynı zamanda tüm hükümet kurumlarının Federal İktisap Düzenlemesi diye hantal birtakım kurallara uymalarını ister. Özel sektöre kıyasla hükümet bir şey satın aldığında çok detaylı prosedürleri izlemek zorundadır ve bu süreçte herhangi bir sırada itirazlarla uğraşmak zorunda kalabilir. Birçok örnekte, Kongre'den bir vekil satın alımların kendi destekçilerine çıkar sağlayacak şekilde yapılmasını sağlamak için doğrudan müdahale eder. Özellikle Pentagon'un aldığı çok pahalı ürünler şanslı Kongre üyelerine verilen iş programları gibidir. Kongre de halk da bu alımlar sırasındaki “israf, sahtekarlık ve suiistimalden” şikayetçi olsa da buna çözüm olarak getirilen daha detaylı ve kı- 


sıtlayıcı kurallar sadece alım masraflarını arttırmakta ve kaliteyi düşürmektedir. 


Çıkar grupları ve halkın çıkarlarını bu bireylerin şahsi isteklerinin toplamıolarak gören çoğulcu bakış açısının bir sorunu daha vardır: Bireysel tercihlerin diyalog ve iletişim ile şekillenmesine ve bir konu üzerinde düşünüp taşınılmasına fırsat bırakmazlar. Klasik Atina demokrasisinde de Tocgueville'in övgüyle andığı New England kasaba meclisi toplantılarında da vatandaşlar toplumun ortak çıkarları hakkında doğrudan birbirleriyle konuşurdu. Bu küçük çaplı demokrasi örneklerini idealleştirmek ve büyük toplumlardaki gerçek farkları görmezden gelmek kolaydır. 
Fakat odak grupları oluşturanların bileceği gibi insanların göç, kürtaj, uyuşturucu gibi duygusal konulardaki görüşleri aynı derecede bilgi sahibi fakat farklı görüşteki biriyle medeni bir şekilde sadece yarım saat konuştuktan sonra değişebilir. Tek mesele destekçilerinden çok azı kendi savunduklarının tüm alternatifleriyle karşılaştırılsa da gene en iyi çözüm olacağını iddia edebilir. O zaman çoğulcu teorinin sorunu insanların düşüncelerinin sabit olduğunu ve vekillerin işinin bu sabit düşünceleri, hiç kendi düşünceleriyle şekil vermeden, taşıyan bir aktarma bandı olarak hareket edeceğini var saymasıdır. 


Kongre'de artık kimsenin fikir alışverişinde bulunmadığı göze çarpmaktadır. 
Yapılan “tartışmalar” vekiller arası müzakere yapmak için değil sadece destekçi 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aktivist izleyicilerine yöneliktir; ki bu aktivist kitle kendi kendilerine düşünüp taşınarak savundukları konudan sapan vekilleri cezalandıracaktır. 


İyi işleyen yönetim sistemlerinde yalnızca vekiller arasında değil büroraside de büyük oranda müzakere yaşanmaktadır. Bundan kasıt sadece bürokratların birbirleriyle konuşması değil, hükümet yetkililerinin ve işletmelerin, dış yürütme ve hizmet sağlayıcıların, sivil toplum gruplarının, medyanın ve toplumsal görüş ve çıkarlara dair daha birçok grubun dahil olduğu karmaşık bir danışma sistemidir.” 
Kongre 1946 İdari Prosedür Yasası'nda istişareyi zorunlu kılmıştır. Düzenleyici kurumların kural değişikliklerini halka bildirmesi ve bu değişikliklere karşı gelecek yorum ve eleştirileri dikkate alması zorunludur. Fakat bu istişare prosedürleri genelde bir rutin performansa dönüşür. Gerçek kararlar iç müzakereler sonucu degil iyi organize olmuş çıkar grupları arasındaki siyasi çekişmeler sonucu verilir?’ 


SİYASİ ÇÜRÜME 

Hukuk üstünlüğü bireyleri hükümetin zorbalığına karşı koruyan en temel önlemdir. Fakat yirminci yüzyılın ikinci yarısında hukuk hükümeti kısıtlamak olan görevinden sapmış ve hükümetin kapsam bakımından genişlemesini sağlayan bir araca dönüşmüştür. Bu süreçte bürokrasi tarafından verimlice ve sorumluca yürütülebilecek işlevler mahkemelere, idari dairelere ve şahsi bireylere verilmiştir. “büyük devlet” güçlendirmekten korkulurken Amerika aynı derecede büyük fakat mahkemelerin elinde olduğu için sorumlu tutulamaz hale gelmiştir. 


Benzer bir şekilde insanların görüşlerini temsil etmesi gereken vekiller siyasette kamu yararına olacak hareketlerde bulunmalıdır. Fakat siyasi partiler güçlü çıkar gruplarının esiri olmuştur ve Amerikan seçmeninin genelini temsil etmemektedir. 
Bu grupların gücü çiftçilere yardım sağlanması konusundan bankalara kısıtlamalar konmasına kadar her türlü mantıklı kamu politikalarının geçmesini engelleyecek kadar fazladır. Vergi yasasını karmaşık bir ayrıcalıklar yumağına dönüştürmüşler ve tarafsız kamu yönetimini imkânsız hale getirmişlerdir. 


Amerika modern bir Weber tarzı devleti İlerlemeci Dönem ve Yeni Düzen zamanında kurmaya çalışmıştı. Birçok yönden bunda başarılı olundu. Gıda ve İlaç 


727 Stein Ringen, Park Chung Hee altındaki otoriter Güney Korede bile bu uzlaşma gerçekleşmiş olduğu 
gerçeğinin altını çizer. Bkz. Nation of Devils: Democratic Leadership and the Problem of Obedience (New Haven: Yale University Press, 2013), s. 24-28. Bu aynı zamanda Peter Evans'ın “yerleşik otonomi” derken kastettiği şeydir. 

728 Avrupa Birliği'nde bilgi istişaresinin nasıl gerçekleştiğini görmek için, bkz. Charles Sabel ve Jonathan 
Zeitlin, “Learning from Difference: The New Architecture of Experimentalist Governance in the European Union,’ European Law Journal 14, no. 3 (2008): 271-317. 
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İdaresi, Hastalık Kontrol Merkezi, silahlı kuvvetler ve Federal Rezerv dünyada teknik konularda bilgili, iyi yürütülen ve kendi özerkliklerine sahip en iyi hükümet kurumları arasındadır. Fakat Amerikan kamu idaresinin geneline bakıldığında hâlâ nitelik sorunu vardır. Bu sorunun sebebi ise ülkenin devlet yönetimi yerine mahkemelere ve partilere güvenmeye devam etmesidir. 


Bu çürüyüş ardında yatan sebeplerden biri entelektüel sabitliktir. Amerika'da olduğu kadar avukatları ve mahkemeleri yönetimin ayrılmaz parçaları olarak gören başka bir demokrasi bulmak zordur. Fakat bu Amerika'da o kadar yerleşmiş bir uygulamadır ki kimse bunun dışına çıkma yolu görmemektedir. Doğrusu bu sorun ideoloji meselesi olmaktan çok sadece Sol ve Sağ'ın paylaştığı bir siyasi gelenekten kaynaklanmaktadır. Benzer bir şekilde halkın çıkar gruplarının Kongre üzerindeki etkilerine dair tepki duymasına rağmen birçok insan bunun altında yatan ana sorunu görmemekte, bu grupların etkilerini kaldıracak gerçekçi bir yol düşünememektedir. 


Siyasi çürümenintemelinde yatan sebepler, entelektüel sabitlik ve elit grupların etkileri, tüm demokrasiler için geçerli problemlerdir. Hatta, demokratik olsalar da olmasalar da tüm devletlerin karşılaşmak zorunda kaldıkları problemlerdir. 
Burada sıralanan yargının aşırı güçlenmesi ve çıkar grupları sorunları diğer gelişmiş ülkelerde de bulunur. Fakat çıkar gruplarının etki gücü devletlerin yapısına göre fark gösterir. Farklı demokratik yapılar siyasi failleri farklı derecelerde teşvik eder ve karşılığında hükümetler de bu aktörler tarafından farklı derecede etki altında kalır. Gelecek kısımda dünyanın en gelişmiş liberal demokrasisi olan Amerika'nın diğer tüm demokratik siyasi sistemlere kıyasla daha ağır bir siyasi çürüme sorunu yaşadığına dair iddiamı açıklayacağım. Amerikan siyasetinde yıllardır süregelen devlete güvensizlik, gerekli konularda topluca hareket edebilme ihtimalini ortadan kaldıran dengesiz bir hükümetin oluşmasına sebep olmuştur. Ortaya çıkan bu sonuca ben “vetokrasi” adını verdim. 
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Amerika'nın güçler ayrılığı sisteminin nasıl bir vetokrasiye dönüştüğü; diğer demokrasilerin kararlarını topluca alınabilmesi için nasıl daha güçlü mekanizmalara sahip oldukları; güçlü otoritenin bazı alanlarda yine de nasıl idareye verildiği; Avrupa Birliği'nin hangi yönlerden Amerika'ya 


benzemeye başladığı 


Amerikan Anayasası bireylerin şahsi özgürlüklerini devletin kurucuları tarafından devletin gücünü kısıtlaması için yaratılmış karmaşık bir güçler dengesi sistemiyle korur. Amerikan devleti İngiliz monarsisine karşı çıkan bir devrimin bağlamında kurulmuştur ve İngiliz İç Savaşı'na kadar uzanan bir krala başkaldırı geleneğinden etkilenmiştir. Devlete duyulan aşırı güvensizlik ve dağınık insanların bir anlık eylemlerine duyulan güven o zamanlardan beri Amerikan siyasetinin en karakteristik özelliği niteliğindedir. 

Amerikan anayasa sistemi birkaç yoldan gücü kısıtlar. Ortak bir yöneticinin (yani tek bir otorite altında merkezileşmiş bir yönetici) yasal çoğunlukların istekleri doğrultusunda çalıştığı parlamenter bir sisteme kıyasla Amerikan başkanlık sisteminde otorite seçilmiş bir başkan ile aynı derecede demokratik meşruiyete sahip bir Kongre arasında bölünmüştür ve iki tarafında ayakta kalmak için diğerine ihtiyacı yoktur. Anayasa aynı zamanda gittikçe güç kazanarak artık Kongre'den gelen yasaları geri çevirebilecek konuma gelmiş bir yargı koluna da içinde yer verir. Ayrıca gücü eyaletler arasında da paylaştırır. Eyaletler zaten gücün ilk sahipleriydi. Anayasa'nın kabulünden sonra gelen iki yüzyıllık yavaş ve zorlu bir süreç içinde otoritelerini bir federal hükümete teslim etmeyi kabul etmişlerdir. Kongre de iki meclise ayrılmıştır. Senato ilk olarak devlet gücünün beşiği olması için kurulmuştu. Britanya benzeri birçok demokratik sistemde senato çoğunlukla sembolik güçlere sahiptir. Amerika'da ise senato çok güçlüdür. Yetkililerin atanması, savaş ve barış ilan edilmesi gibi konular üzerinde otoriteye sahiptir. Amerika'nın 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yürütme kolu her zaman başkana karşı sorumlu değildir. Çoğu düzenleyici komisyon Kongre'deki partiler tarafından atanan komisyoncuların kontrolü altındadır. 


Huntington'ın belirttiği gibi Amerika'da güç işlevsel olarak bölünmekten çok tüm kollar arasında tekrarlanmıştır. Bu da bir kolun diğerinin işini ele geçirdiği ve hangi kolun üstün olması gerektiğine dair tartışmaların yaşandığı dönemlerin görülmesine sebep olmuştur. Bunun en son örnekleri ulusal güvenlik politikası ve kürtaj gibi toplumsal politikalar üzerinde Kongre'nin otoritesini uygulamasıdır. Amerikan federalizmi çoğu zaman açıkça gücü hükümetin uygun kısımlarına vermez. 
Bunun yerine aynıgücü birçok farklı kısma verir. Örneğin, zehirli atıkların ortadan kaldırılması yetkisinin aynı anda hem federal yetkililere, hem de eyalet yetkililerine ve yerel yetkililere verilmesi. Bu lüzumsuz ve düzensiz otorite sistemi altında hükümetin farklı kısımları diğer kısımlarının önünü kolayca kapatabilmektedir. 


KUTUPLAŞMA 


Gelişmekte olan demokrasilerin karşılaşması gereken en önemli zorluklardan biri refah devleti olmaya dair verdikleri taahhütlerin sürdürülebilir olmaması gerçeğidir. Günümüz refah devletlerinin temelinde yatan toplumsal sözleşmeler nesiller öncesi yaratılmıştı. O zamanlarda doğum oranları daha fazlaydı ve insanlar daha kısa ömürler yaşıyordu. Ekonomik büyüme de daha hızlıydı. Finans bolluğu tüm modern demokrasilerin bu sorunu ertelemesini sağlar fakat er ya da geç bu demografik gerçek ile yüzleşmek zorunda kalacaklardır. 


Bu sorunlar aşılamaz değildir. İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkan Britanya ve Amerika'da borcun GSYH’ye oranı günümüze kıyasla daha yüksekti.7” İsveç, Finlandiya ve diğer İskandinav ülkeleri 1990'larda sahip oldukları büyük refah devletlerini kriz ortasında bulunca vergi ve harcama seviyeleri üzerinde düzenlemeler yapıp kendilerini kurtarabilmişti. Avusturalya 2000'lerdeki ekonomik patlamasından önce bile neredeyse tüm dış borcunu ödemeyi başarmıştı. 


Yirmi birinci yüzyılın başlarındaki Amerikan siyasi sistemi bu sorunla başa çıkamadı. Bu başarısızlığın ardındaki en temel sebep siyasete hâkim olan, on dokuzuncu yıldan bu yana gittikçe ideolojik olarak kutuplaşan iki partiydi. 1960'larda partilerin hâkim olduğu noktalar üzerine büyük bir coğrafi dağılım süreci başlamıştı. Neredeyse Güney'in hepsi Demokrat partiden Cumhuriyetçi Partiye geçmiş, Kuzeydoğu'da Cumhuriyetçi kalmamıştı. Yeni düzen koalisyonu yıkıldığından ve 1980'lerde Kongre üzerindeki Demokrat hegemonyasına son verildiğinden beri iki 


729 1945'te Amerikanın borcu GSYHsinin yüzde 112,7'siydi (www.cbo .gov /publication /21728), Britanyada yüzde 225'ti (www.res.org.uk/view/article5jan12Correspondence.html). 
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parti de daha dengeli konumlara gelmiştir. Yıllar içinde başkanlık koltuğu ve Kongrenin iki meclisinin koltukları iki parti arasında gidip gelmiştir. Bu yüksek derece parti rekabeti iki parti arasında bir fon bulma yarışına dönüşmüş ve birbirlerine duydukları şahsi saygıya zarar vermiştir.” 


Bir önceki kısımda belirtildiği gibi toplum bilimciler arasında Amerikan toplumundaki bu kutuplaşmanın ne kadar derinlere indiği konusu bir tartışma konusudur. Fakat partilerin ve partilere yön veren aktivist grupların daha sabit ve ideoloji olarak homojen yapılara dönüştükleri aşikârdır. Bu homojenliklerini birçok eyalette yeniden bölgelendirme ile, yani seçimlerde yeniden seçilme şanslarını artırmak için bölgeleri stratejik olarak yeniden taksim etmeleri sayesinde sağlamışlardır. Ön seçimlerin yayılması parti adayının belirlenmesi yetkisini bu seçimlere katılan nispeten az sayıdaki aktivistlerin eline vermiştir.” 


Fakat kutuplaşma her şeyin sonu değildir. Demokratik siyasi sistemler fikir ayrılıklarından doğan çatışmalara tümüyle son vermek için değil, bazı ortak kurallar çerçevesinde barışçıl yollarla çözümlere ulaşmalarını ve azaltılmalarını sağlamak için vardır. Amerikalılar kölelik, kürtaj ve silahların kontrol altına alınması gibi birçok konuda hep fikir ayrımına düşmüştür. İyi bir siyasi sistem temeldeki kutuplaşmaların etkisini azaltarak nüfusun mümkün olduğu kadar en çoğunun çıkarlarını temsil eden bir çözümün ortaya çıkmasını sağlar. Fakat kutuplaşma Amerika'nın Madison tarzı güçler ayrımı sistemi ile karşılaşınca ortaya çıkan sonuç oldukça yıkıcı olur.” 


VETO OYUNCULARI 


İdeal olan demokraside siyasi toplumun her üyesine eşit katılım imkânının sağlanmasıdır. Demokratik kararlar toplumun her üyesinin kabul etmesiyle ulaşılan fikir birliği ile alınmalıdır. Bu genelde ailelerde, küçük gruplarda ve kabile toplumlarında olur. 


Fakat verimli bir şekilde fikir birliğine ulaşabilme ihtimali grup genişledikçe ve daha kapsamlı hale geldikçe düşer. Bu da çoğu gruplar için kararların herkesin fikir birliği ile değil grubun bir kısmına geri kalanların rızalarını vermesi ile olması 


730 William A. Galston, Can a Polarized American Party System Be “Healthy”? (Washington, D.C.: Brookings Institution, 2010). 

731 Morris Fiorina, aşırı muhafazakâr aday Rick Santorum'un 2012 adaylık seçimlerinde yalnızca üç eyaletin 1,2, 1,8 ve 7,4'lük oylarıyla kısa bir süreliğine Cumhuriyetçilerin en önde giden adayı olduğunu hatırlatır. Fiorina, “Americas Missing Moderates: Hiding in Plain Site,” American Interest 8(4): 58-67. 

732 Thomas E. Mann ve Norman J. Ornstein, It’s Even Worse Than It Looks: How the American Constitutional System Collided with the New Politics of Extremism (New York: Basic Books, 2012), s. 154. 
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anlamına gelir. Bu karar verici grup ne kadar küçük olursa kararlar o kadar kolayca ve verimli bir şekilde alınabilir. 


Şekil 22. Siyasi Katılım vs. Karar Vermenin Maliyeti 


Beklenen Karar Maliyetleri 


O Birlikte hareket için N gerekli bireylerin sayısı 


KAYNAK: James M. Buchanan ve Gordon Tullock, The Calculus of Consent 


Gereken oy oranı ile karar verme sürecinin masrafları arasındaki ilişki zaman ve çaba bakımından Şekil 22'de gösterildiği gibidir. Bir kulübe veya komiteye başkanlık yapmış herkesin bileceği gibi büyük gruplarda ne kadar çok insanın fikir birliği gerekirse karar verme sürecinin masrafları o kadar artmaktadır. 


Demokratik ülkelerde genelde çoğunluk ile alınan kararlar (yüzde elli artı bir) kullanılır. Fakat bu demokrasinin idealinden çok uzaktır çünkü nüfusun yarısına kadarını hiçe saymaktadır. Doğrusu çoğulculuk sisteminde (bazen ilk çizgiyi geçen sistemi diye de bilinir) kararlar azınlık bir seçmen kesim tarafından tüm toplum adına alınabilir. (Amerika Birleşik Devletleri de Birleşik Krallık da bu oy sistemine 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sahiptir. 1992'de Bill Clinton yüzde 43, 2001'de Tony Blair yüzde 42 oy oranı ile seçilmiştir.)”* 

Çoğunluğun oyu kuralı gibi sistemlerin adil olmalarından dolayı değil karar almadaki masrafları düşürdükleri ve büyük toplulukların bir karara ulaşabilmesini sağladıkları için olduğu aşikârdır. Demokrasiler bir karara ulaşılmasını zorlayacak ve olası veto oyuncularının sayılarını aşağı tutacak sistemlere sahiptir. Bunlara müzakereye son verilmesini sağlayan kurallar, vekillerin çok fazla değişiklik yağmasını engelleyen kurallar ve bütçe gibi önemli konularda anlaşılamadığında devreye giren “intikal” kuralları gibi önlemler dahildir. Meiji Anayasası'na göre meclis yeni bütçe üzerine anlaşamadığı zaman bir önceki senenin bütçesi otomatik olarak yeniden kabul ediliyordu. Şili ve diğer Latin Amerika ülkelerinin çıkardıkları intikal kanunlarına göre bütçe üzerinde anlaşamama durumunda bütçeyi belirleme yet- 


kisi başkana ve yönetime kalıyordu.” 


İstikrarı sağlamak için azınlıkların bazı haklarını yoka sayan başka kurallar da vardır. Weimar demokrasisinin zayıf kaldıkları yerleri gören savaş sonrası Alman Federal Cumhuriyeti “pozitif” güvensizlik oyu hükmünü getirmiştir. Bu hükme göre bir parti, başka bir hükümet kuramayacaksa baştaki hükümet koalisyonunu yıkamaz (yani veto edemez). Parlamenter sistemler yasal kararların alınmasını zorlamak için çok iyi mekanizmalar icat etmiştir. Eğer bir çıkmaza girilirse veya bir konu çok fazla tartışma yaratırsa hükümet parlamentoyu dağıtıp yeni seçim çağrısı verebilir. 


Bu sayede demokratik seçmenler eldeki bu konuya doğrudan bir cevap verebilir. 


Siyaset bilimci George Tsebelis kapsamlı siyasi sistemleri kıyaslamak üzere “veto oyuncuları” terimi türetmiştir. Sistemde gücü farklı siyasi faillere delege eden tüm kurumsal kurallar potansiyel veto noktaları yaratır. Bireysel veto oyuncuları bu noktaları tıkayarak tüm süreci durdurabilir. Bir anayasanın neredeyse tüm özellikleri (başkanlık, çift meclislilik, federalizm, yargısal denetim) işlevsel olarak fark gösterse de toplu karar alma sürecinde potansiyel veto noktaları olarak düşünülebilir. Dahası azınlıkların çoğunlukların iradesinin önüne geçmesini sağlayacak, dü- 


zenlemelerin önerilmesini sağlayan parlamenter kurallar gibi birçok anayasa dışı 


733 Bunun için kararlılık ve metanet arasındaki denge farkı denmiştir (Gary Cox and Mathew McCubbins, “The Institutional Determinants of Economic Policy Outcomes,” Stephan Haggard and Mathew D. 
McCubbins, ed., Presidents, Parliaments, and Policy [New York: Cambridge University Press, 2001], s. 
21-64), veya kararlılık ve saygınlık arasındaki farkı görmek için (Andrew MacIntyre, the Power of Institutions: Political Architecture and Governance [Ithaca, NY: Cornell University Press, 2003), s. 17-36). 

734 Gary Cox, “The Power of the Purse and the Reversionary Budget” (yayınlanmamış makale, Stanford 
University, Department of Political Science, 2013). 
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kurallar da bulunur. Siyaset bilimi jargonunda veto oyuncusu denen şeye Amerikalılar sadece güçler ayrımı der.” 


Şekil 23. Veto Oyuncuları ve Karar Vermenin Zorluğu 
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Veto Oyuncularının/Güçler Ayrılığının Miktarı 


Veto oyuncuları kavramını kullanarak farklı siyasi sistemleri doğrusal bir ölçek üzerinde dizebiliriz. Bu ölçek sadece bir veto oyuncusunun olduğu (diktatör) mutlak diktatörlükle başlar ve her vatandaşın alınacak tüm kararlara karşı potansiyel bir veto hakkı taşıdığı bir fikir birliği sistemine kadar gider. Demokratik siyasi sistemler otoriter sistemlere kıyasla sistem içindeki oyuncularına daha çok veto hakkı tanır, bu yüzden demokrasilerdir. Fakat demokrasiler arasında izin verilen veto oyuncusu sayısı büyük fark gösterir. Şekil 23'te Buchanan-Tullock eğrisi çizilmiştir fakat yatay eksen karar alınması için gereken seçmen oranı yerine kararları bloke edebilen veto oyuncusu sayısını gösterir. 


Veto oyuncularının sayısı bakımından Amerikan siyasi sistemi diğer çağdaş demokrasilere kıyasla göze batar. Dengesizleşmiş ve bazı alanlarda güç ayrımı adına aşırıya kaçılmıştır. Üzerine bir de toplu hareketin artan masrafları eklenince bazen 


735 George Tsebelis, Veto Players: How Political Institutions Work (Princeton: Princeton University Press, 
2002). 
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hareket edebilmeyi imkânsız kılmaktadır. Bu sisteme vetokrasi denebilir. Amerikan tarihinin erken dönemlerinde sadece bir parti hükmettiği sırada bu sistem çogunluğun idaresini yatıştırmış veyok saydıkları azınlıkların isteklerine de dikkat etmeye zorlamıştır. Fakat 1980'lerden bu yana ortaya çıkan daha dengeli ve yüksek rekabete sahip parti sisteminde bu formül ülkeyi çıkmazlara sokmaktadır. 


Amerika'nın fazla sayıda veto oyuncusuna sahip olduğu gerçeği diğer eski bir demokrasi sahibi Britanya ile karşılaştırıldığında açıkça görülür. Şanlı Devrim sonrası ortaya çıkan Westminster sistemi demokrasiler arasında en kolay karar alabilen sistemdir çünkü en saf haliyle çok daha sayıda veto oyuncu yaratmaktadır. 
Britanya'da vatandaşların hükümeti resmi olarak denetlemesini sağlayan bir yöntemleri vardır: periyodik olarak yeni Parlamento seçme hakları. (Denetim sağlayan diğer önemli oluşum resmi siyasi sistemin dışında olan özgür medyadır.) Fakat diger tüm açılardan sistem gücü dağıtmak yerine toplar. Saf bir Westminster sistemi sadece bir adet mutlak güce sahip yasama organına sahiptir. Başka bir başkanlık, yazılı anayasa ve bu sebeple yargı denetimi, federalizm ve anayasa zorlamasıyla gücün yerel yönetimlere devredilmesi gibi sistemleri yoktur. Çoğulcu (veya çizgiyi ilk geçen denilen) bir oy sistemi sistemi vardır. Bu bir iki parti sistemi yaratır ve çogunluk parti az bir oy farkıyla kazansa da güçlü parlamenter çoğunluk oluşmasını sağlar.” Bu sistemin çalışması için hayati önem taşıyan şey disiplindir. Muhafazakâr parti veya İşçi Partisi liderleri parlamentodaki üyelerini kendi istekleri doğrultusunda oy vermeye zorlayabilirler çünkü itaatsizlik gösteren vekiller bir dahaki seçimde aday gösterilmeyecektir. Britanya'da müzakerelere son vermeyi sağlayan kural yalnızca var olan vekiller arasında çoğunluğunun yetiyor olmasıdır. Amerika tarzı parlamento tıkanıklığı mümkün değildir. Parlamenter çoğunluk güçlü idari yetkilere sahip bir hükümeti seçer. Genelde bir karar aldığında mahkemeler, eyaletler, belediyeler veya farklı kurumlar tarafından engellenemez. Bu yüzden İngiliz sistemi çoğu zaman “demokratik diktatörlük” olarak tanımlanır.” 


Westminster sistemi anlaşılacağı gibi Amerika'ya kıyasla daha çok resmi güce sahip hükümetler yaratır. Bu daha yüksek kararlılık bütçe belirleme sürecinde açıkça görülebilir. Britanya'da ulusal bütçe Parlamento tarafından belirlenmez. Bürokrasinin sarayı W hitehall'da profesyonel memurlar tarafından kabine ve başbakandan gelen talimatlara göre belirlenir. Sonra bütçe tasarısı maliye bakanı tarafından Avam 
736 Muhafazakâr ve Liberal Demokrat partileri bir araya getiren koalisyon hükümetinin 2010'de iktidara 

gelişi Britanya için alışılagelmiş bir manzara değildi. Bu daha güçlü parlamenter çoğunlukların gerçek 

seçmenlerden alınan oy çoğunluğu ile seçilmesidir. 


737 Herbert Döring, Parliaments and Majority Rule in Western Europe (New York: St. Martin's Press, 1995), 
s. 223-46. 
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Kamarası'na sunulur. Burada yalnızca bir evet veya hayır oylamasından geçer. Tasarının hükümetten çıkıp buraya kadar ulaşması genellikle bir veya iki hafta sürer. 


Amerika'daki süreç ise tamamen farklıdır. Anayasa bütçe belirlemede ana yetkiyi Kongre'ye verir. Başkan Yönetim ve Bütçe Dairesi aracılığıyla bir tasarı hazırlar, bu daire genellikle başkanın tercihlerini destekleyen bir lobicilik organizasyonu gibidir. Bütçe Şubat'ta Kongre'ye sunulur. Birkaç ay boyunca karmaşık birtakım komitelerden geçtikten (geçeceğini umarsak) sonra sonunda iki meclis tarafından da tasdiklenmek için hazırdır. Tasarının buraya gelindiğinde aldığı hal kendi çıkarlarını düşünen vekillerin yaptığı sayısız anlaşmalar sonucudur. Tarafsız Kongre Bütçe Dairesi 1974te Kongre'ye daha iyi bütçe hazırlamaları konusunda daha iyi teknokratik destek vermesi için kurulmuştu. Fakat sonuçta Amerikan bütçe hazırlama süreci Britanya'daki sisteme kıyasla daha merkeziyetsiz ve plansız bir süreçtir. 


Amerikan bütçesinin ucu açıklığı lobicilere ve çıkar gruplarına kendi etkilerini kullanabilmeleri için sayısız fırsatlar sağlamaktadır. Avrupa'daki çoğu parlamenter sistemde çıkar gruplarının tek bir vekile lobicilik yapmaları için hiçbir sebep yoktur çünkü partilerin disiplin kuralları tek bir vekilin partinin liderlik konumu üzerinde fazla etki sahibi olmasını önler. Buna kıyasla Amerika'da ise komite üyeleri ve parti liderleri yasamayı etkilemede muazzam güce sahiptir ve bu sebeple lobicilerin hedefi olurlar. 


Westminster sistemi gücü her ne kadar bir noktada toplasa da temelinde demokratiktir. Çünkü eğer seçmeler devletin politikalarından ve performansından memnun kalmazsa seçimlerde baştaki hükümetin yerine bir diğerini getirmekte özgürdür. Doğrusu güvensizlik oyu ile seçimleri beklemeden hemen başbakanı koltuğundan indirebilirler. Hükümetler belli çıkar gruplarına veya lobilere sağladıkları imtiyazlardan çok genel performanslarına göre değerlendirilirler. 


Bu klasik Westminster sistemigittikçe sistemine daha güç ayrılığı ekleyen İngiltere dahil artık dünyanın hiçbir ülkesinde kullanılmamaktadır. Yine de Şekil 23'teki yatay eksende İngiltere hâlâ Amerika'nın solunda kalır. Westminster sistemi günümüz demokrasileri için biraz uç bir örnek olsa da Avrupa ve Asya'daki diğer çoğu parlamenter sistem de Amerika'dan çok daha fazla karar almayı zorlayan mekanizmalara sahiptir. Amerika Şekil 23'teki yatay eksende en sağda Latin Amerika ülkelerinin yanında yer almaktadır. Latin Amerika ülkeleri on dokuzuncu yüzyılda Amerikan sistemini kopyalamışlardır ve aynı çıkmazlar ve siyasileşen idare sorunlarını yaşamışlardır. 


Bütçe belirleme veto oyuncularının çokluğu bakımından Amerikan hükümeti- 


nin sistematik olarak diğer demokrasilerden ayrıldığı tek nokta değildir. Bir parlamenter sistemde yasamanın çoğu kalıcı sivil servisten teknokratik destek alan bir 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idari kol tarafından belirlenir. Bakanlınlar parlamentoya karşı sorumludur ve dolayısıyla seçilen bakanlar aracılığıyla halka karşı sorumludur. Fakat bu tip bir hiyerarşi sistemi uzun vadeli stratejik yaklaşımlarda bulunabilir ve daha tutarlı yasalar üretebilir. Örneğin, İsveç'te gerçekten hizmetleri uygulayan kurumlar haricinde küçük bir sivil servis bulunmaktadır. Görevi parlamentoyu yasamaya hazırlamada yardımcı olmaktır.” 


Böyle bir sistem kıskançlıkla yasama hakkını koruyan bir Kongre'nin olduğu Amerikan siyasi kültürüne tümüyle yabancıdır. Bill Clinton'ın sağlık sigortası planı idari kolun altında bir grup uzman tarafından başkanın eşi Hillary Clinton liderliğinde kimseye göstermeden oluşturulmuştu. Bu 1993'te Kongre'den geçememesinin önemli sebeplerinden biriydi. 2010'da Barack Obama'nın Makul Sağlık Hizmetleri Yasası'nın geçmesinin sebebi neredeyse yasa üzerindeki tüm rolünden vazgeçmesi, tasarıyı bitirdikten sonra sadece birçok kongre komitesinin eline verip müdahale etmemesindendir. 


Yasamadaki tutarsızlık büyük, karmaşık ve genellikle sorumlu tutulamayan bir hükümeti ortaya çıkarır. Kongre'nin sayısız komitesiçoğunlukla tekrarlayıcı ve örtüşen programlar veya aynı amaç için çalışan birden çok kurumlar yaratır. Dahası bölünmüş bir sistem merkezde Amerikan federalizmi sonucu daha da bölünür. Hukukçu Gerhard Casper'ın sözleriyle, 


Bizim kamu idaresi sistemimizde ve kamuya kanun çıkarmada karar verme siirecimizde çok fazla mütedahil yargı hakkına sahip hükümet katmanına sahibiz... 
Yalnızca bir hükümet katmanının düzenlemelerle bir ordu avukatın çözemeyeceği karmaşık ve tutarsız bir labirent hazırlayacağı yerlerde bir değil iki, üç hatta dört katmanın müdahale etmesine izin veriyoruz. Müdahale hakkına sahip olan yalnızca birden çok hükümet kurumu değil aynı zamanda özel savcılar gibi davranan sayısız vatandaşa dava açma yetkisi vererek müdahale etmesini sağlıyoruz. Hükümetin karar alma mekanizması kamuyu çıkarına konuların yürütme hakkının özel grup- 


lara verilmesiyle daha da bozulur.”* 


Pentagon bu sistemde Kongre'ye birçok konu hakkında yılda beş yüz kadar rapor sunmakla sorumludur. Bu her güne birden fazla raporun düşmesi demektir. 
Çoğu zaman istenen raporlar birbirleriyle örtüşür ve bu rapor hazırlama emrinde bir bitiş tarihi olmaz. Yani bürokrasinin zaman ve enerjisinin büyük bir bölümü bu 
738 Bkz. Jacqueline Yates, “Sweden,” J. A. Chandler, ed., Comparative Public Administration (New York: 

Routledge, 2000). 


739 Gerhard Casper, “The United States at the End of the ‘American Century’: the Rule of Law or Enlightened Absolutism?” Washington University Journal of Law and Policy 4 (2000): 149-73. 
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raporlara harcanır.“ Kongre işçilerin yeniden eğitilmesi için elli bir farklı program, öğretmenlerin niteliklerinin arttırılması içinse seksen proje yaratmıştır.“ Finans sektörünün düzenleme yetkisi Federal Rezerv Kurulu, Maliye Bakanlığı, Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu, Federal Mevduat Sigorta Kurumu, Ulusal Kredi Birliği İdaresi, Vadeli Emtia İşlemleri Komisyonu, Tasarruf Denetim Dairesi, Federal Konut Finansmanı Acentası ve New York Federal Rezerv Bankası üzerine, yetkilerini bankacılık işine uzatmış bir sürü farklı eyalet savcılarına verilen bir sorumluluktur. Federal kurumlar genellikle yerlerini daha tutarlı ve birleşik bir düzenleyici oluşuma vermek istemeyen farklı kongre komiteleri tarafından denetlenirler. Banka sektörünün 1990'larda finansal sektörü kuralsızlaştırana kadar bu sistem üzerinde oynaması kolaydı. Fakat tekrar kuralların yerleştirilmesi çok daha güç olmuştur.” 


BAŞKANLIĞIN TEHLİKELERİ 


Vetokrasi Amerikan siyasi sisteminin sadece bir yarısıdır. Diğer yönlerden bakıldığında Kongre idari kola büyük güçleri delege etmekte hızlıca ve bazen sorumlu tutulmadan hareket etmesini sağlamaktadır. Bu yüzden sistemi genel olarak değerlendirmek için güçlü ve kararlı şekilde davranabildiği alanlardan da bahsetmeliyiz. 


Bazı alanlarda yüksek derecede özerkliğe sahip bürokratik kurumlara gücün delege edilmesi örneklerine rastlanabilir. Bunun örnekleri olarak Federal Rezerv Kurulu, istihbarat ajansları, ordu ve NASA ile Hastalık Kontrol Merkezi gibi özel kurumlar gösterilebilir.”8 Eyalet ve yerel seviyelerinde hâkim ve savcılar bir suçla suçlanan bireylere karşı dava açıp açmama konusunda büyük oranda inisiyatife sahiptir. Mesela Almanya daki karşılıklarına kıyasla ceza indirimi pazarlığına girme konusunda daha serbestlerdir. Ordu genellikle işletme konularında kayda değer oranda özerkliğe sahiptir. Ve dünyanın Edward Snowden'in ortaya döktükleri sayesinde öğrendiği gibi Ulusal Güvenlik Teşkilatı'na 11 Eylül 2001'den beri yalnızca yabancı aktiviteleri değil Amerikan vatandaşlarını da izlemeleri ve bilgi toplamaları için geniş kapsamlı izinler verilmistir.“ 


Birçok liberal ve muhafazakâr Amerikalı tüm bu kurumları ortadan kaldırmak istese de modern koşullar altında bu kurumlar olmadan nasıl yönetim yapılabileceğini 


740 “Statement by George Little on Length of Congressional Reports,” U.S. Department of Defense, basın 
açıklaması, Temmuz 11, 2007, www.defense.gov/releases/release.aspx?releaseid= 15437. 

741 Luce, Time to Start Thinking, ksm. 4. 

742 Yasamadaki tutarsızlık sorununa genel bir bakış için Bok, Trouble With Government, s. 98-103. 

743 Eric A. Posner ve Adrian Vermeule, The Executive Unbound: After the Madisonian Republic (New York: 
Oxford University Press, 2010). 

744 Bkz. Joachim Herrmann, “The German Prosecutor,’ Kenneth Culp Davis vd., ed., Discretionary Justice 
in Europe and America (Urbana: University of Illinois Press, 1976). 
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görmek güçtür. Bugünlerde Amerika büyük, kapsamlı ve karmaşık, küreselleşmiş dünya ekonomisine bağlı bir ulusal ekonomiye inanılmaz hızlarda hareket eden bir ekonomiye sahiptir. Bu ekonomiyi tümüyle anlayabilmek çok şey ister. Ciddi dış güvenlik tehditleriyle karşı karşıyadır. 2008'in Eylül ayında Lehman Brothers'ın iflasıyla patlak veren kriz sırasında Federal Rezerv ve Maliye Bakanlığı piyasaya trilyonlarca dolar takviye yapmak, iflas eden bankaları tek tek kurtarmak ve yeni düzenlemeler getirmek gibi devasa kararları bir gecede almak zorunda kaldı. Krizin ciddiyeti Kongre'yi Maliye Bakanlığı ve Bush iktidarının istekleri doğrultusunda Sorunlu Varlıkları Kurtarma Programı'na 700 milyar dolar acil bütçe sağlamak zorunda bıraktı. Bu dönemde alınan birçok karar iş işten geçtikten sonra eleştirilmiştir. Bu krizinhükümetin başka bir kolu tarafından, hele hele her şeyi ince eleyip sık dokuyan Kongre tarafından da atlatılabileceğini iddia etmek gülünçtür. Bu milyonlarca Amerikan vatandaşının hayatını tehdit edecek nükleer ve terör tehlikelerini içeren ulusal güvenlik meseleleri için de geçerlidir. Bu konularda sorumluluk başkana aittir. Alexander Hamilton “Federalist No. 70” makalesinde “yürütmede enerji” gerekmektedir derken bunu kastediyordu. 


Şekil 24. Amerikalıların Kurumlarına Dair Görüşü (yüzde) 
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KAYNAK: Pew Arastirma Merkezi 
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Halk arasında elit kuruluşlara karşı yoğun bir güvensizlik hâkimdir. Onların ya ortadan kaldırılmasını (mesela Federal Rezerv) ya da iç işlerinin televizyonlarla halka gösterilerek halk için şeffaf hale getirilmesini isterler. Fakat ironik bir biçimde anketlere göre Amerikalıların en çok güven duydukları kurumlar en az demokratik gözetime maruz kalan kurumlardır (Ordu, NASA, Hastalık Kontrol Merkezi). Bu kadar sevilmelerinin nedeni icraat yapabildikleri içindir. Tam tersine, halka en çok sorumlu tutulabilen kurum olan Kongre en az güvenilen olarak listenin sonunda yer alır (Şekil 24). Kongre genelde sadece lobicilerin sözünün gerçek sonuçlar yarattığı ve ortaklıkların aklıselim çözümlerin önüne geçtiği bir laklak dükkânı olarak görülür. 


Amerikan siyasi sistemi çoğunluğun karar almasını aşırı zorlaştıran fakat bir yandan da potansiyel olarak tehlike oluşturacak kadar otoriteninsorumluluk vermek zorunda olmayan kurumların elinde olduğu karmaşık bir güçler dengesine sahiptir. Yargı yetkisi kadar temel bir güç özellikle üst düzey savcılar tarafından bazı zor vakaların çözülmesi yönünde siyasi baskı gelince çok kolay kötüye kullanılabilmektedir. Aynı şey görünen o ki Ulusal Güvenlik Teşkilatı için de geçerlidir. 


Amerikan sisteminin sorunu gücün yetkilendirilmesinin nadiren açıkça yapılmasıdır. Kongre bir teşkilatın işini yaparken yasalar çerçevesinde nasıl hareket etmesi gerektiğini genellikle kendi belirtmemekte, teşkilatların bunu kendilerinin belirlemesini beklemektedir. Eğer bir sorun çıkarsa mahkemelerin müdahale edip yanlışları düzelteceğini var saymaktadır. Bunun örneği ilk ulusal düzenleyici kurum olan Eyaletlerarası Ticaret Komisyonu'nunda da görülmüştür. ICC'ye demiryolları üzerinde ne kadar yetkiye sahip olduğu açıkça bildirilmemişti ve kuruluşundan sonraki ilk yirmi yılını otoritesine karşı koyan bazı özel işletmelerle mahkemelerde savaşarak harcadı. Aynı süreç yirmi birinci yüzyılın başında finans sektörünü düzenlemeye çalışan Dodd-Frank yasası için de gerçekleşmişti. Kongre düzenleyicilere birçok ayrıntılı önlemleri kurallaştırmaları yönünde izin verdi fakat bunların mahkemelik olması kaçınılmazdı. İronik bir biçimde aşırı düzenlemecilik ve vetokrasi el ele gider. 


Bu sorunların birçoğu Amerika'nın başkanlık sisteminden kaynaklanmaktadır. 
Parlamenter bir sistemde çoğunluğu oluşturan parti veya koalisyon hükümeti doğrudan kontrol eder. Bakanlar parlamento üyeleri arasından seçilir ve başına geçtikleri bürokratik kurumlar üzerinde hiyerarşik bir kontrole sahiplerdir. Parlamenter sistemler eğer partiler çok ayrışmışsa ve koalisyonlar istikrarsız hale gelmişse çıkmaza girebilir. Bunun örnekleri İtalya'da çok görülmüştür. Fakat bir kere parlamenter çoğunluk sağlandıktan sonra idari kurumlara otoritenin delege edilmesi 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nispeten temiz bir süreçtir. Delegasyon hükümetin iki kolunun birbiri ile rekabet içinde olduğu başkanlık sisteminde bu kadar kolay olmaz. Bir kola diğerine göre daha fazla güç vermek gücün ayrı olmasından kaynaklanan sorunları çözmez. 


Amerika tarihinin birçok dönüm noktasında başkanlığın gücüne muhtaç kalmıştı. Fakat idari gücün kötüye kullanılma potansiyeli hep akıllardadır. Bu ihtimal özellikle Kongre'nin iki meclisinin farklı partiler tarafından kontrol edildiği bölünmüş hükümet zamanlarında yükselmektedir. Kongre otoriteyi delege etmek zorundadır fakat kontrolü kaybetmek istemez. Bu sebeple Anayasa'nın ulusal güvenlik ve dış ilişkiler meselelerinin kontrolünü açıkça idari kola delege eder. Fakat bu Kongre'nin örneğin elçiliklerin güvenliği konusunda ayrıntılı kurallar belirleyerek veya çevreye verilen zararlardan tut insan haklarına kadar birçok konuda sürekli olarak yüzlerce rapor yazılmasını isteyerek Savunma Bakanlığı'nı hatta devletin genelini yokuşa sürmesini engellemez. Başkanlık otoritesine karşı duyulan güvensizlik Eyaletlerarası Ticaret Komisyonu'nunda ve benzeri kurumlarda görülen bağımsız kömisyon yapısının ortaya çıkmasına yol açmıştır. 


Gücü kuruma doğrudan delege edip bu kurumuda başkana sorumlu yapmak yerine erken dönem kurumlar iki partiden de eşit sayıda üyeye sahip bir komisyona hesap veriyorlardı. Yani Kongre aynı zamanda kontrolü hem idareye veriyor hem de bu yetkiyi sıkıca kontrol altına alıyordu. Avrupa parlamenter sisteminde hızlıca değişimlere yol açacak seçimlere karşılık Amerika'da bu komisyon üyelerinin yerine yenilerinin gelmesi için sabit görev sürelerinin bitmesini beklemek gerekiyordu, bu sebeple değişimler yavaş gerçekleşebiliyordu. Bağımsız komisyon yapısı partilerin hâkimiyetini korudu fakat sonuçta düzenleyicileri daha az demokratik olarak sorumlu kıldı. 


AMERİKA NE KADAR FARKLI? 


Birçok yönden Amerikan güçler ayrımı sistemi güçlü bir devleti kanun ve sorumluluk ile dengeleme konusunda parlamenter sistemlere kıyasla daha kötü görünmektedir. Parlamenter sistemlerde yönetim Amerika'da olduğu kadar yargılaştırılmaz; hükümetler daha az farklı kurumlara sahiptir; daha tutarlı yasalara sahiplerdir; çıkar grupları tarafından daha az etkilenirler. Almanya, İskandinavya, Hollanda ve İsviçre'de devlete duyulan güven hep yüksek seviyelerde olmuştur; bu da kamu idaresinin daha az rekabet daha çok fikir birliği içinde gerçekleştirilmesini ve yirmi birinci yüzyılda küreselleşmenin getirdiği koşullara daha kolay uyum sağlayabilmesini sağlamıştır. Örneğin, birçok sosyal refah hizmetlerin özelleştirilmesi ve işçi sendikalarıyla iş güvenliği üzerine yapılan anlaşmalar (şirketçi çerçevede tüm 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ekonomi geneline eşit ayarlanan maaş ve artı kazançlar gibi) yüksek güven duyulan kurumlar aracılığıyla gerçekleşmişti. Fakat bu iddialar yalnızca ülke seviyesinde kıyaslama yapılırsa doğrudur. Eğer Avrupa Birliği'nin tümü ile kıyaslama yapılırsa sistemin Amerika'dan o kadar da ileride olduğu söylenemez. 


Çıkar grupları ve kamu politikaları üzerinde etkilerini ele alalım. Yapılan birçok akademik çalışma Amerika'da da Avrupa'da da lobici grupların sadece nicelik bakımından değil nitelik bakımından da yükseldiğini açıkça ortaya koymaktadır. Avrupa'da Amerika'da olduğu gibi lobicilerin kayıt altına girme zorunluluğu olmadığından tam olarak sayıları kıyaslamak mümkün değildir. Fakat yine de şirketler, ticaret birlikleri ve çevre, tüketici, işçi hakları gruplarının hepsi hem ulusal düzeyde hem de Avrupa Birliği düzeyinde Amerika'da olduğu kadar aktiftirler.”“ 
Avrupa Birliğinin büyümesi ve politika geliştirme işinin ulusal başkentlerden Brüksel'e taşınması ile Avrupa sistemi gittikçe Amerikan sistemine benzemeye başlamıştır. Avrupa devletlerinin parlamentolarının her biri Amerikan güçler ayrımı sistemine kıyasla daha az veto hakkı veriyor olabilir fakat genel Avrupa düzeyi işin içine eklenince veto yetkisine sahip olanların sayısı artar. Bu da Avrupa'da çıkar gruplarının ulusal düzeyde kabul ettiremedikleri istediklerini elde etmek Brüksel'e gidebileceği veya tam tersi yolu izleyebileceği diğer bir deyişle daha fazla adrese basvurabileceği anlamına gelir. Her ne kadar siyaset bilimci Christine Mahoney'in dediği gibi “dış” grupların toplumsal hareketlerinin Avrupa kurumlarına erişimleri Amerika'ya kıyasla daha az olsa da çıkar grupları yine de yeni politikalar ve düzenlemelere karşı çıkmak için artık sadece kendi ulusal sistemleri ile sınırlı değildir.” 


Doğrusu AB'nin fikir birliğine dayalı olması AB düzeyindeki kurumların bazı Amerikan federal kurumlara kıyasla daha zayıf olmasına sebep olur. Bu zayıflıklar 2010-2013 borç krizi sırasında açıkça görülmüştü. Amerikan Federal Rezervi, Maliye Bakanlığı ve Kongre finansal krizlerine karşı etkili bir cevap vermişti. Federal Rezervin bütçesine Sorunlu Varlıkları Kurtarma Programı için 700 milyar dolar 


745 Christine Mahoney, “The Power of Institutions: State and Interest-Group Activity and the European 
Union,” European Union Politics 5, no. 4 (2004): 441-66; Mahoney, Brussels versus the Beltway: Advocacy 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Darren Halpin and Grant Jordan, ed., The Scale of Interest Organization in Democratic Politics: Data and Research Methods (New York: Palgrave Macmillan, 2012); Robin Pedler, ed., European Union Lobbying: Changes in the Arena (New York: Palgrave, 2002); Jan Beyers, Rainer Eising, ve William Maloney, ed., Interest Group Politics in: Europe: Lessons from EU Studies and Comparative Politics (New York: Routledge, 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University Press, 1993). 
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sağlanmış, bunun üzerine 2009'da ikinci bir 700 milyar dolar teşvik paketi de eklenmişti. Fed başarılı alımlarıyla yeni yeni parasal genişleme paketlerini uygulamaya sokmuştur. Durum acil olduğundan idari kol Kongre'yi kendisini desteklemeye zorlayabilmişti. Buna kıyasla Avrupa Birliği avro krizine daha yavaş ve parça parça çözümlerle karşılık verebilmiştir. Federal Rezerv benzeri para üzerinde bir otoriteye sahip kurum olmadığından finansal politikalar ulus hükümetleri seviyesinde kaldı. Avrupa'da politikaları belirleyenler Amerika'daki karşılıklarına kıyasla ekonomik şoklarla baş edebilmek için daha az araca sahipti. 


AB'nin büyümesiyle yargı rolü bakımından Avrupa Amerikanlaşmıştır. Birçok Avrupa devleti İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra temel insan haklarını anayasalarına eklemeye başladı. Güçlenen anayasa mahkemeleri de bu hakları devlet otoritesine karşı savunmaya başladı. Görevi Avrupa yasalarını yorumlamak olan Avrupa Adalet Divanı'nın ve Avrupa İnsan hakları sözleşmesinden ortaya çıkan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kurulmasıyla daha yüksek bir seviye yargı denetim sistemi oluşturulmuş oldu. Dahası Avrupa ülkeleri bir İspanyol mahkemesinin Şilili diktatör Augusto Pinochet'i Şili'de işlediği suçlar için mahküm etmesi örneğinde görüldüğü gibi evrensel yargıya dair yeni atılımlar yapmıştı. Avrupalı hâkimler Amerikalı hâkimlere kıyasla siyasi meseleler konusunda daha suskun olsalar da yargının resmi yapısı veto yetkisinin artması yönünde ilerlemektedir. 


MADISONCI CUMHURİYET 


Amerikan siyasi sistemi zamanla çöküşe geçmiştir çünkü geleneksel güçler ayrımı sistemi gittikçe derinleşmiş ve sabitleşmiştir. Siyasette keskin kutuplaşmayla adem-i merkeziyetçi sistem gittikçe çoğunluğun çıkarlarını temsil edemez olmuş, daha çok Amerikan toplumun tümünü temsil etmeyen çıkar grupları ve aktivist organizasyonlara aşırı temsiliyet verilmiştir. 


Bu Amerikan siyasetinin kutuplaşması ve çıkmaza girmesinin tarihteki ilk örneği değildi. On dokuzuncu yüzyılda ortaya çıkan Madison dönemi güçler ayrımı ve himayeci parti bazlı siyasi sistemi o zamanlarda çoğunlukla halkın kırsalda yaşadığı bir tarım toplumu olan Amerika'yı yönetmek için yeterliydi. Fakat kölelik ve köleliğin yayılması sorununun yarattığı siyasi krizi çözebilecek kapasiteye sahip değildi. Merkezi olmayan bu sistem aynı zamanda İç Savaş sonrası ortaya çıkan yeni ulaşım ve iletişim teknolojileriyle ortaya çıkan kıtalar arası ulusal ekonomiyle başa çıkabilecek kadar kapasiteye de sahip değildi. Siyasi koalisyonlar modern liyakate dayalı kamu hizmetlerini inşa etmek için bir araya gelmişti fakat bu değişimlere yerleşik siyasi aktörler direniş göstermiştir. Bu engeller göz önünde 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tutulursa İlerlemeci Dönem ve Yeni Düzen sırasında devlet inşasındaki başarı dikkate değerdir. Amerika, Yunanistan ve İtalya'da olduğu gibi yerleşik bir kayırmacı sisteme ve bireysel düzeyde yozlaşmaya içinde modern döneme girebilirdi. Amerikan devleti bu dönemleri izleyen zamanda hızla büyümüş ve verimsizleşmiş, günümüzdeki devasa canavara dönüşmüştür. Fakat bu sonuç çoğunlukla Amerikan siyaset kültüründe derin köklere sahip hukuk ve demokrasinin devamlı büyüyen devlete üstün çıkmasıyla ilgilidir. 


Amerika kötü bir denge içinde hapsolmuştur. Amerikalılar tarihleri boyunca devlete güven duymadıklarından genelde diğer demokratik toplumlarda olduğu gibi karar alma otoritesini devlete vermeyi istemezler. Bunun yerine Kongre hükümetin otoritesini düşürecek ve karar alma hızını bir yandan yavaşlatacak bir yandan da masraflarını arttıracak karmaşık kurallar koyar. Bunun sonucu olarak hükümet iyi işlemez ve bu da insanların hükümete karşı duyduğu güvensizlik hissini doğrulamış olur. Bu koşullar altında hükümetin boşa harcayacağını düşündüklerinden yüksek vergiler vermek istemezler. Kaynakların yönetimi hükümet verimsizliğinin en büyük kaynağı olmamasına rağmen hiçbir hükümet bu olmadan düzgünce işleyemez. 
Bu sebeple hükümete karşı duyulan güvensizlik kendini doğrulayan bir kehanettir. 


Çöküşü engellemek ve hatta sisteme reform getirerek etkilerini tersine çevirmek mümkün müdür? Bunun önünde çökme fenomeninden kaynaklanan iki engel bulunur. İlki basitçe siyasettir. Amerika'da siyasi aktörlerin birçoğu sistemin iyi işlemediği konusunda hem fikirdir. Fakat yine de bu siteme bağlı çıkarları olduğundan her şeyin olduğu gibi kalmasını isterler. İki siyasi partinin de ne çıkar gruplarının parasından vazgeçmeye ne de çıkar gruplarının paranın nüfuz sağlamadığı bir sisteme geçmeye niyeti vardır. 1880'lerde olduğu gibi reformcu koalisyonun hiçbir şekilde var olan sistemde çıkarı olmayan grupların birleşmesiyle oluşması gerekir. Fakat bu dış grupları bir araya getirip toplu harekete geçirmek kolay değildir. Liderliğe ve düzgün bir plana ihtiyaçları vardır ki bunlar kendiliğinden oluşacak şeyler değildir. Garfield'ın suikastı, Amerika'nın küresel güç konumuna yükselmesinin getirdiği gereksinimler, dünya savaşlarına giriş ve Büyük Buhran krizi gibi dış şoklar reformu tetiklemek için kritik önem taşıyordu. 


İkinci problem zihinseldir ve insanların fikirleriyle ilgilidir. Amerika'da hükümetin işlememesi durumunda getirilen çözüm hep yerel katılımın ve şeffaflığın arttırılması olmuştur. Bu Vietnam ve Watergate döneminden sonraki çalkantılı yıllarda ulusal seviyede reformcuların başkan adayı seçimlerinin daha açık yapılması, vatandaşların mahkemelere erişiminin kolaylaştırılması ve Kongre'nin yedi/ yirmidört medya tarafından izlenmesi gibi girişimlerinde görülmüştür. California 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ve diğer eyaletler kayıtsız kalan devlete karşı halk oylamasının kullanıldığı alanları genişletmiştir. Bu reformların çoğu hükümeti halka karşı daha sorumlu yapma konusunda başarısız olmuştur. Bruce Cain bunun sebebinin demokratik toplumların birikimleri ve karakterleri bakımından yüksek sayıda karmaşık kamu politikaları arasında seçim yapamamaları olduğunu ileri sürmüştür. Bu boşluğu dolduran şey halkın tümünü temsil etmeyen iyi teşkilatlanmış aktivist gruplar olmuştur. Bu soruna en açık çözüm bazı sözde demokratikleşme reformlarının kaldırılmasıdır fakat hiç kimse ülkenin daha az katılım ve şeffaflığa ihtiyacı olduğu yönünde bir açıklama yapmaya cesaret edemez. 


Kitabın ilk kısmında bu kitabın öne sürülen sorunlar için somut politikalar ve kısa vadeli çözümler önermeyeceğine dair söz vermiştim. Gerçekçi bir reform girişimi uzun vadeli hedefleri siyasi gerçekliklerle dengeleyebilmelidir. Çıkar gruplarına aşırı ağırlık verip çoğunluğun çıkarlarını koruyamayan bir güçler dengesi sistemi sadece birkaç basit değişimle düzeltilemez. Örneğin, başkanlık sisteminin cazibesine karşı yeni yeni idari güçleri birbiri üzerine yığarak yürütmeyi çıkmaza sokmak çözdüğü kadar sorunu beraberinde getirir. Özel projelere para tahsis edilmesinin önüne geçilmesi ve parti içi disiplinini artırmak yürütmede geniş çaplı uzlaşmalara ulaşılmasını daha da zor hale getirebilir. İdari kararlar almak için mahkemeleri kullanmak verimsiz olabilir fakat daha güçlü ve uyumlu bir bürokrasinin olmadığı yerde başka bir alternatif yoktur. İdari kolun kapasitesi arttırılmadığı ve bürokrasi reformdan geçirilmediği sürece idarikola daha fazla özerklik delege etmenin bir anlamı yoktur. 


Bu sorunların çoğu Amerika daha birlikçi bir parlamenter hükümet sistemine geçse çözülebilir fakat bu kadar radikal bir değişim ülkenin anayasal yapısı göz önüne alındığında mümkün değildir. Amerikalılar anayasalarını sanki bir dini kitapmış gibi görürler. Bu yüzden en basit maddelerini bile tartışmaya açmak biiyük çaba gerektirir. Bence gerçekçi reform programları veto hakkı olanların sayısını azaltmak veya parlamenter tarzda mekanizmalarla var olan güçler ayrımı sistemi içinde daha güçlü hiyerarşik bir otorite yaratmak üzerine olmalıdır. 


Madison dönemi karar almayı zorlaştıran güçler dengesi sistemi Amerikan refah devletinin inşasını geciktirdi ve asla Avrupa'dakiler gibi ilerleyememesine sebep oldu.” Birçok Amerikalı bunu Amerikan ekonomisini Avrupa toplum politikalarında 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görülen zarar verici regülasyonlar ve caydırıcı önlemlerden koruduğu için iyi bir şey olarak yorumlar. Fakat bu aynı zamanda devleti küçülten ve daha verimli çalışmasını sağlayan reformların da daha zor getirilmesine sebep olmuştur. Çok sayıda veto hakkı sistemin çarklarına çomak sokmaktadır. Bu ileri gidilemediği gibi 


geri de dönülememesi anlamına gelir. 
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OZERKLIK VE ITAAT 


Özel sektör ile kamu sektörü yönetiminin ne kadar farklı olduğu; hükümetin kalitesinin ölçüsü olarak devlet kapasitesi ve bürokratik özerklik; iyi devletin nasıl uzmanlık ve demokratık kontrol arasındaki dengeyi kurmaya 


bağlı olduğu 


Etkili bir modern hükümet, güçlü ve becerikli bir devlet ile bu devleti kısıtlayacak ve sorumlu kılacak ve genel kamu çıkarları için çalışması yönünde zorlayacak hukuk kurumları arasındaki uygun dengeyi bulur. Bu daha önce bahsettiğimiz “Danimarka haline gelme” sorunudur. Üçüncü Dalga demokratikleşmeye başladığından beri demokratik kurumlar etkili modern devletlerden daha hızlı ve daha çok yayılmıştır. Uzun vadede iki süreç de birbirini destekleyicidir. Fakat gördüğümüz gibi kısa vadede birbirleriyle çakışabilirler. 


O zaman verimli ve idari bakımdan becerikli bir devleti nasıl elde edebiliriz? 
Birçok uluslararası kalkınma ajansı bu tip devletlere sahip olmanın önemini anlar ve bunun gerçekleşmesi için bozuk kamu sektörlerinde reform hareketlerini desteklerler. Beklentiye göre bir devleti en iyi güçlendirme yönetim şeffaflığını ve demokratik sorumluluğunu artırmaktan geçer. Bu teori kamu yetkililerinin yozlaşmış veya beceriksiz olup olmadığına dair bilgilendirilmiş seçmenlerin oy güçlerini kullanarak seçimlerde bu yetkilileri koltuklarından indireceğini varsayar. Dahası birçok reform hareketi yozlaşma fırsatlarını ortadan kaldırmak için hükümetin kapsamını indirgeme üzerinedir. Aynı zamanda menfaat çatışması gibi konular hakkındaki kuralların sayısını da arttırmak isterler. Yetkililere verilen sağduyu hakkı azaltılırsa yozlaşmanın önüne geçileceğine inanmaktadırlar.“ 


Kamu sektörünün performansını artırmak için bu pratik çözümler asil vekil teorisi bazında bürokrasilerin etkililiğini ele alan iktisatçılar tarafından formüle 


748 World Bank, World Development Report 2004: Making Services Work for Poor People (Washington, D.C.: 
World Bank, 2003). 
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edilen daha geniş bir teorik çerçeve içerisinden kaynaklanır. (Bu teoriye önceki iki ciltte birkaç örnek üzerinden değinmiştim.) Asıl olan karar almada en başta gelip talimatları, görevi emirleri yerine getirmek olan kurumlara veya bir kurumlar hiyerarşisine verendir. Bu çerçeve hem özel hem de kamu sektörü teşkilatları için kullanılabilir. Bir özel sektör firmasında asli olan işin sahibidir (veya halka açık şirketler için hissedarlar). İşin sahibi otoriteyi bir yönetim kuruluna verir. Buradan da bir CEO'ya, CEO'dan da aşağı doğru tüm şirketin idari bürokrasisi içinde bir yetkilendirme gerçekleşir. Bir demokraside asli olan halktır. Halk seçimler aracılığıyla otoriteyi bir yönetime, başkana ve diğer yetkililere verir. Onlar da halkın isteklerini gerçekleştirmek için bir bürokratik hiyerarşi inşa eder. 


Organizasyonel fonksiyon bozukluğu sistemin içindeki faillerin çok fazla bencilce çalışmaya başlaması ile görülür. Örneğin, parayı kendi şahsi banka hesaplarına aktarmak, organizasyonun zararına kendi kariyerlerini yükseltmek için çalışmak gibi. Bu hem özel hem de kamu organizasyonlarında yozlaşmanın kaynağıdır. 
Bunun çaresi bu faillere yukarıdan gelen emirleri izlemeye motive edecek şekilde çıkar sağlanmasıdır. Asil Vekil Sorunu iyi hükümete giden yolun bir tür şeffaflık ve sorumluluk olduğunu söyler. Asiller faillerin yaptıklarını gözleyebilmek için onları şeffaflaştırmalı ve onları kendi isteklerine karşı sorumlu tutacak teşvikler yaratmalıdır.”* 


Siyasi alanda bu teori demokrasi arttırıldıkça yozlaşmanın azalacağı ve hükümetin iyileşeceği anlamına gelir. Mantık açısında yozlaşmış veya beceriksiz yöneticilerin yaptıklarını saklayamaması gerektiği ve onları sorumlu tutacak bir mekanizma olmadan davranışlarını değiştirme yönünde adım atmayacakları aşikârdır. 
Fakat bu teorinin birkaç eksiği vardır. 


Öncelikle sıradan seçmenlerin yozlaşma ve kamu kaynaklarının kayırmacılık sistemi ile dağıtıldığını öğrendiklerinde demokratik teorinin dediği gibi hemen bunlara son verilip tarafsız bir şekilde kaynakları herkese yarar sağlayacak şekilde dağıtan kamu politikalarının yaratılmasını isteyeceğini varsaymaktadır. Fakat birçok toplumda, özellikle daha fakir olanlarda, seçmenler kaynakların kayırmacı şekilde dağıtılmasını isterler çünkü bundan şahsi çıkar sağlayacaklardır. Doğrusu kayırmacılığı ortaya çıkaran şey zaten vatandaşların isteğidir. 


Dahası şeffaflık ve sorumluluğun daha iyibürokrasi yaratacağı fikri tarihte olmuş gerçek örneklere karşıdır. Nispeten temiz modern bürokrasiler demokratik olmayan koşullar altında yaratılmıştır. Bunu bu kitabın I. bölümünde bürokratik gelişme hikâyeleri üzerinden geçerken görmüştür. Birçok başarılı modern devletler 
749 Asil vekil teorisi ve kısıtlamaları üzerine daha uzun bir tartışma için, bkz. Francis Fukuyama, State-Buil- 


ding: Governance and World Order in the 21st Century (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2004), ksm. 
2. 
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ulusal güvenlikleri tehlike altında olan ülkelerde otoriter koşullar altında kurulmuştur. Bunun örnekleri olarak Çin, Prusya/Almanya, modern Japonya ve daha birçok ülke gösterilebilir. Buna kıyasla demokrasi modern bir devletin inşasından önce gelirse bu hükümetin kalitesini düşürmektedir. Buna en iyi örnek Amerika Birleşik Devletleri'dir. Amerika'da 1820'lerde demokratik haklar halka açıldıktan sonra kayırmacı bir hükümet inşa edilmiştir ve ilerleyen yıllarda iltimasla boğuşan bir bürokrasi ile uğraşmak zorunda kalmıştır. Aynı şey Yunanistan ve İtalya'da da olmuştur. İkisi de sofistike bir kayırmacılık sistemi geliştirmiş, bu sistem modern devlet kurumlarının gelişmesinin önünde engel olmuştur. Kayırmacılık gelişmekte olan dünya demokrasilerinde yaygındır ve Hindistan'dan Meksika'ya, Kenya'dan Filipinler'e hükümetlerin kalitesini düşürmektedir. 


Ve son olarak kamu yetkililerinin sıkı kurallarla kısıtlanması ve sağduyularından mahrum bırakılmaları fikri hükümetlere karşı yöneltilen en bilinen eleştirilerden birine ters düşer. Bu eleştiri hükümetlerin kurallara çok bağlı, sabit ve sağduyu sahibi olmamasıdır. Modern kâbus en küçük işler için bile bürokratların dağlar kadar belge istemesidir. Amerikan kamu sektörünü reform etme girişimlerinden birçoğu kuralları kaldırıp hükümetin karar alma sürecinde daha fazla sağduyu kullanmasını sağlamak üzerine olmuştur. O zaman bu gerçeği iyi hükümetin sıkı kurallar sonucu oluşacağı fikri ile nasıl uzlaştırabiliriz? 


Tüm bunlar devlet inşası ile demokrasi inşasının aynı şey olmadığını bize gösterir. Kısa vadede bu iki girişim birbirleriyle çatışmaktadır. İyi hükümete ulaşmak için başka yollar da olabilir ve doğrusu demokrasi bazı koşullar altında avantaj olmaktan çok bir engel de olabilir. Devlet idaresi, hukuk ve demokratik sorumluluk arasındaki ilişkiyi göze alacak daha sofistike bir kamu idaresi teorisine ihtiyacımız vardır. 


DEVLET KAPASİTESİ 


Asil-temsilci çerçevesinin en büyük sorunu devlet kapasitesinin varlığını kanıksamasıdır. Yani bir organizasyonu yönetimdeki problemlerin teşvik ve iradedeki eksikliklerden kaynaklandığını düşünür. Asil altındaki faillere emirler verir ve failler kendi çıkarlarıyla meşgul olduklarından bu emirleri yerine getiremezler. Failler tümüyle sadık ve doğru şeyi yapmaya hazır da olabilseler de asilin isteklerini yerine getirebilmek için gerekli bilgiye, yeteneğe veya teknik beceriye sahip olmayabilirler. 


Modern hükümetler çok büyük olmalarının yanı sıra çok çeşitli ve karmaşık hizmetlerin de sağlayıcılarıdır. Hükümet hava durumunu ölçer, uçak gemilerine yön verir, türev araçlarını düzenler, eczada güvenliği sağlar, tarımsal hizmetlerini sağlar, kamu sağlık politikasını belirler, karmaşık cezai ve özel hukuk davalarına 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bakar ve para politikasını kontrol eder. Bu aktivitelerin çoğu yüksek derece profesyonellik ve eğitim gerektirir. Örneğin, Amerikan Federal Rezerv Yönetim Kurulu yalnızca doktora yapmış iktisatçılarla doludur; Hastalık Kontrol Merkezi doktorlar ve biyomedikal araştırmacılar tarafından yönetilmektedir. 


Teknokratik yeterlilik gereksinimi iyi hükümeti demokrasiyle çakıştıran ilk şeydir. Gördüğümüz gibi Andrew Jackson'ın başkanken iddiası Amerikan hükümetinde sıradan bir vatandaş tarafından gerçekleştirilemeyecek hiçbir iş olmadığı yönündeydi. Jackson bürokrasiyi destekçileri arasından birçok sıradan vatandaşla doldurmuştur. Popülist Jackson seçilmesinin bir sebebi rakibinin Harvard eğitimli elit kesimin temsilcisi John Quincy Adams'a karşı duyulan güvensizlik vardı ki bu güvensizlik hissi bugüne kadar sürmüştür. Pendleton Yasası altında liyakate bağlı kamu hizmetlerinin kurulması için demokratik siyasi rekabetten bürokratik işe alma davranışını ortadan kaldırmaya ve hükümet içinde gittikçe büyüyen özerk ve teknokratik beceriye sahip kurumları yaratmaya çalışmıştır. 


Hükümette teknokratik kapasitenin oluşturulması yalnızca bürokratları bir iki hafta sonu idari eğitim derslerine yollamakla olmaz. Yüksek eğitim seviyesinde büyük yatırımlar gerektirmektedir. Prusya'daki Stein-Hardenberg reformlarıaynı anda Berlin Üniversitesi'ni kuran Wilhelm von Humboldt gibi reformcuların da çabaları olmadan olumlu bir sonuç yaratamazdı. Britanya'da da Northcote-Trevelyan reformlarının yanında Benjamin Jowett'in Oxford ve Cambridge’ getirdiği düzenlemeler geliyordu. Meiji oligarklarını en büyük başarıları arasında on dokuzuncu yüzyılın sonuna doğru Japonya'da modern üniversite ağlarını yaratmaları gelir. Bu üniversitelerin mezunları Tokyo'daki yeni bürokrasilerin kadrolarını oluşturmuştur. 


Bürokratik kapasite bürokrasilerin insan sermayesi üzerine kurulur fakat hükürmet kurumlarının gerçek performansı sahip oldukları bir tür organizasyonel kültüre, bir sosyal sermayeye dayanır. Denk bir kadroya ve kaynaklara sahip iki organizasyon sahip oldukları iç uyumun derecesindeki farka göre çok farklı performans gösterebilirler. Alman Wehrmachtin İkinci Dünya Savaşı sırasında bu kadar korkunç bir savaş makinesi olmasının bir sebebi rütbesiz subayların liderliği sayesinde oluşturulan ekip bağlılığıdır. Askeri tarihçi Martin van Creveld, Alman alaylarının aynı bölgelerden askere alındığı, aynı bölgelerde eğitildikleri, aynı bölgelerde savaşıp aynı yerde beraber can verdiklerini ve savaşa takatleri kalmayınca gruplar halinde geri çekildiklerini göstermiştir. Alayları sürekli bozup yeniden kuran, zayiatını bireysel bazda yenileyen Amerikan sistemine kıyasla bu sistem daha güçlü bir ekip kimliği ve savaş ruhu oluşturmuştu.” 

750 Martin van Creveld, Fighting Power: German and U.S. Army Performance, 1939-1945 (Westport, CT: 


Greenwood Press, 1982). Ayrıca Alman ve Fransız ordularının İkinci Dünya Savaşı arifesindeki durumlarının kıyaslaması için, bkz. Wilson, Bureaucracy, s. 3-6. 
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Sivil organizasyonlar aynı derecede kendi kadrolarına şekil verme yetilerine sahip değildir fakat yine de ortak tutulan bazı normlar üzerinden güçlü bir bağlılık ortamından yararlanabilirler. Modern Orman Hizmetleri bilimsel ormancılığa bağlı olma ilkesi ortak tutularak kurulmuştu. Günümüzde Japonya ve Güney Kore bürokrasileri eski Britanya bürokrasisinde olduğu gibi bazı elit okulların mezunları ile doluydu. Yani bürokrasinin kadrosu birbirlerini okul günlerinden beri tanıyordu. Sınıfça kamuya çalışmaya girmişler, grup olarak terfi edilmişlerdi. Bakanlıklar bürokrasiye sonradan atamalarla yatay giriş imkânı vermediğinden bürokrasidekiler yükselirken aralarında güçlü bir takım ruhu oluşmuştu. Fakat zayıf bürokratik bağlılık geleneklerine sahip Amerika'da bile siyaset bilimci John Dilulio'nun verdiği federal hapishane sistemi gibi bazı olağanüstü kamu hizmetlerine bağlılık örneğine rastlanabilir.”! Bürokratik kapasite sadece içindeki yetkililerin kapasitelerinin toplamından ibaret değildir; buna sahip oldukları sosyal sermayenin etkisi de eklenmelidir.”? 


Son olarak devlet kapasitesine kaynaklarının da etkisi vardır. En iyi eğitimli ve en istekli yetkililer bile uygun bir şekilde ödeme yapılmadıkça veya işlerini yapabilmek için gerekli araçlara sahip olmadıklarını düşündükleri sürece kamu hizmetlerine bağlı kalmayacaktır. Bu fakir ülkelerin kötü çalışan bürokrasilere sahip olmasının bir sebebidir. Melissa Thomas'ın dikkat çektiği gibi Amerika gibi bir zengin ülke kamu hizmetlerine yılda kişi başına 17,000 dolar harcayabilirken Afganistan yabancı yardımların etkisi yok sayılırsa ancak 17 dolar harcayabiliyordu. 
Eldeki paranın çoğu rüşvet ve sahtecilikle boşa harcanmaktadır. Bu yüzden merkezi Afgan hükümetinin sahip olduğu bölgelere zar zor hükmediyor olmasına şaşırmamak gerekir.” 


751 Dilulio 1987'de aynı anda Louisiana ve Georgiada hapishane isyanlarının çıktığı olayı anlatır. Federal 
Hapishaneler Emekliler Derneği üyesi bir grup emeli hapishane yetkilisi eski üniformalarını giyip isyanla kendi yöntemleriyle başa çıkmak için isyan bölgesine gitmiştir. Yazarın da dediği gibi, asil-vekil çerçevesi insanların sadece maddi ödüllerle teşvik edilebilir gördüğünden, bu tür bir yardımsever hareketi hesaba katamaz. John |. Dilulio, Jr., “Principled Agents: the Cultural Bases of Behavior in a Federal Government Bureaucracy, Journal of Public Administration Research and Theory 4, no. 3 (1994): 277- 
318. 

752 Huguenotların İsviçre'nin saat endüstrisinin yaratılmasındaki oynadıkları rol için, bkz. David S. Landes, 
Revolution in Time: Clocks and the Making of the Modern World, rev. ed. (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000), s. 248-57: Ortodoks Yahudilerin elmas ticaretinde oynadıkları rol için, bkz. James S. Coleman, “Social Capital in the Creation of Human Capital,” American Journal of Sociology 94 (1988): S95-S120. 

753 Melissa Thomas, “Great Expectations: Rich Donors and Poor Country Governments,’ http://papers. 
ssrn.com/sol3/papers.cfm ?abstract id-1333618. 
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BÜROKRATİK ÖZERKLİK 
Devlet kapasitesi kendi başına bir hükümetin kalitesini ölçmek için yeterli bir ölçü birimi değildir. Bu kitapta devamlı değinilen temalardan biri hükümetlerin iyi işleyebilmesi için bürokratik özerkliğin hayati önemidir. Politikaların üretilmesi ve uygulanmasında yeteri karar alma serbestliği verilmeyen memurlar bireysel veya organizasyonel olarak ne kadar kapasiteye sahip olursa olsun işlerini iyi gerçekleştiremezler. 


Eski Çin'de Legalistler ve Konfüçyüsçüler uzun süre günümüz idari avukatların “kural-sağduyu çekişmesi” diyeceği konu üzerine tartışmışlardır.”“Legalistler toplumun açık yasalar ve kanunlarla davranışlarının belirlenmesi, beklentilerinin dengelenmesi ve devletin amaçları üzerine hiçbir belirsizlik bırakılmaması gerektigine inanıyordu. Onlara kıyasla Konfüçyüsçüler kanunu (fa) eleştirmiş, hiçbir zaman tüm koşullara uyacak şekilde bir kanun yazılamayacağını savunmuştur. Onlara göre yargı olaya özel koşulların bilinmesini gerektirir: Suçu kim işledi, niyeti neydi, verilecek bir yargı toplumun genelini nasıl etkiler... Konfüçyüsçülere göre yalnızca eğitimli bir bilgin olayın bağlamını tam olarak kavrayıp doğru bir yargıya ulaşabilir. Bu görüş Aristo'nun Nikomakhosa Etik kitabındaki doğru ahlâki kararları alabilen “âlicenapruhlu adam” tanımına benzemektedir. 


24. kısımda gördüğümüz gibi gerçek Çin kanunları Legalist ve Konfüçyüsçü öğretilerinin bir karışımından ortaya çıkmıştır. Çin'de uygulamada hep katı kurallar yerine sağduyuyu tercih etmiştir. Bu davranış geleneksel Çin'deki kanun üstünlüğünün zayıflığını yansıtıyordu. Fakat Konfüçyüsçüler bir konuda haklıydı: Çok sıkı kurallar genelde iyi kararların verilmesinin önüne geçer. 


Bürokratik özerklik yöneticilerin emirleri ve kuralları tam olarak nasıl altlarına nasıl aktardıklarıyla ilgilidir. Bir organizasyonun ne kadar özerkliğe sahip olduğu yöneticilerden gelen emirlerin niteliğine ve niceliğine, faillerine verilen otorite derecesine göre değişir. Tümüyle emir altında çalışan bir teşkilat hiçbir şekilde bagimsiz bir otoriteye sahip olamaz ve sadece robot gibi yöneticilerinin verdiği tüm emirlerini yerine getireceklerdir. Buna kıyasla özerkliğe sahip bir teşkilat yöneticilerin müdahalesi olmadan karar alabilecektir. 


Yöneticiler tarafından delege edilebilecek birçok sorumluluk bulunur. Bunlardan en önemlileri kadro belirlemekle alakalı olanlardır. İlk ciltte gördüğümüz gibi Avrupa'da hukuk üstünlüğünün sağlanması yolundaki en önemli gelişmelerden biri Katolik kilisesinin kendi papazlarını belirleyebilmesi için çıkan atama çatışmasıydı. On birinci yüzyılda kilise Kutsal Roma İmparatorluğu'nun siyasi otoritesi 


754 Bkz. Davis, Discretionary Justice in Europe and America. 
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buyruğundaydı. Bu otorite hangi papanin atanacağı dahil her türlü personel seçim kararını etkiliyordu. Kilisenin kanun yapıcı bağımsız bir kurum olabilmesi için kendi kadrosunu kontrol edebilmesi gerekiyordu. On dokuzuncu yüzyılda Amerika'daki kamu hizmetleri reform çalışmaları da bürokrasinin işe alma ve terfi ettirme gibi kararlarını kayırmacı siyasetçiler yerine kendilerinin verebilmesi üzerineydi. 


Siyaset ilkeleri genellikle birbirleriyle örtüşür ve bazen tümüyle çatışır. Gerçekte çoğu zaman birden fazla yönetici vardır; yani birbirleriyle çelişen emirler veren siyasi bakımdan eşit meşruiyete sahip farklı otoriteler bulunur. Örneğin her devlet kurumu genelde aynı anda kendileri için kurtarma, yoksullara güvence ve müşteriler için en verimli fiyatlandırma hesaplarını yaparlar. Herbiri siyasi sistemin başka bir parçası tarafından desteklenir. Bu emirler tabi ki aynı anda gerçekleştirilip bürokrasinin bozulmasına sebep olmaz. Halka yarı açık Amtrak demiryolları kongre kararlarıyla düşük yoğunluktaki taşra topluluklarına hizmet etmeye zorlanmasaydı kâr edebilen verimli bir demiryolu şirketi olabilirdi. Çin'de genelde aynı işi yapan biri ulusal bakanlıklardan emir alan biri yerel bölge hükümetlerinden emir alan çift devlet daireleri bulunur. Bunun sonucu tutarsız ve etkisiz politikalar ortaya çıkar. 


Yüksek derece özerklik bürokraside yeniliğe, deneylemeye ve risk almaya yol açar. İyi işleyen bir teşkilatta hami bir şeyin yapılması için genel emirler verir ve altındakiler bu işin tam olarak nasıl yapılması gerektiğine karar verir. Kaliteli askeri teşkilatlar acemi subaylarına “başarısız olma özgürlüğü” verilmesi gerektiğini anlar. Eğer en ufak bir hata kariyerlerinin sonu demekse kimse risk almaya çalışmaz. 
Bu çıkarım Amerikan ordusunun talimname kitapçığının yeni versiyonlarına (FM 100-5) yansımıştır. Vietnam Savaşı sonrasında askeri doktrinler yeniden gözden geçirilmiş, yeni kitapçığı yazanlar kitabın odağını merkezi komutadan daha esnek görev emirlerine kaydırmıştı. Komutan sadece genel hedefleri belirliyor uygulamayı komuta zincirinin en alt kesimlerinin sağduyusuna bırakıyordu. Başka bir deyişle acemi subaylar inovasyon veya deneysel niyetiyle sebep oldukları başarısızlıklarina görmezdengelinmesini sağlayacak kadar yüksek derecede özerkliğe sahipti.” 


Özerklik eksikliği kötü devletçiliğin en başlıca sebeplerindendir. Dünya çapında halklar bürokrasinin kuralcı, sabit, kâğıt kalabalığı yaratan yapısından şikayetçidir. Bürokratlar güç ve otoritelerini kuralları manipüle etme yetilerinden elde eder. Bu yüzden nüfuzlarını artırmak onların çıkarları yönündedir. Siyasi efendileri de bu süreçte verdikleri emirleri onlarla işbirliği yapacak şekilde verir. Bu 
755 Butalimname Birinci Dünya Savaşı sonunda İkinci Dünya Savaşı başına kadarki dönemde Alman ordusu tarafından geliştirilen operasyonel doktrin baz alınarak yazılmıştır. görev emirleri Aufstragstaktik'in 


Amerikan versiyondur. Bkz. Francis Fukuyama ve Abram N. Shulsky, The “Virtual Corporation” and Army Organization (Santa Monica, CA: RAND Corp., 1997). 
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soruna çözüm emir komuta sistemini daha çok bürokratik özerkliğe izin verecek şekilde değiştirmektir. 

Diğer yandan bürokrasiler aşırı özerkliğe de sahip olabilir. Bunun tarihteki en kötü örneklerine değinmiştim: Birinci ve İkinci Dünya savaşları öncesi Alman ve Japon orduları. İkisinde de aşırı özerklik geleneği bir yandan yüksek kaliteli askeri teşkilatlanmaya yol açmıştır fakat diğer yandan sözde yöneticileri olan siyasi liderlerin kural koyma yetkilerini ellerinden almalarına da sebep olmuştur. Alman deniz kuvvetleri ve Genel Kurmay yirminci yüzyılın başlarında imparatoru kontrolleri altına almış ve ülkeyi Britanya ve Fransa ile çatışmaya itecek dış politikaları izlemesini sağlamıştı. Japon Kwantung Ordusu Mançurya'da daha da ileri giderek Çine karşı sıcak savaşa girmiş ve zamanla Japonya'nın tümü için siyasi otoriteyi eline almıştı. Kalan sivil hükümet sadece sözde otoriteydi. Bu uç örnekler dışında da aşırı özerkliğe sahip teşkilatlar siyasi bakımdan yönetilmeye karşı koyar hale gelebilir. Zamanla edinilegelmiş alışkanlıklar sebebiyle değişime kapanıp toplumun ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelirler. 


Şekil 25. Bürokratik Özerklik ve Devlet Kalitesi 


Hükümet kalitesi 


Bürokratik özerklik 


İronik bir biçimde bazen aşırı sayıda kuralların olması bürokratik özerkliği azaltmak yerine artırır fakat bu çok daha sağlıksız bir yoldur. Bürokratik işlemler sıklıkla o kadar karmaşık hale gelir ki kimse bir işin gerçekten kurallar uygun 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yapılıp yapılmadığını denetleyemez. Bu sistemden sadece kendileri anladığı için bürokratlar ne yapılacağına karar verir. Bu genelde Hindistan'daki bürokrasisi hakkında söylenir. Hindistan bürokrasisi aynı anda hep çok kuralcı hem de çok lakayt olmasıyla meşhurdur. 


Uygun derecede özerklik yüksek kalite devletçilik için gereklidir. Gerekli seviye Şekil 25'te gösterildiği gibidir. Bir uçta tamamıyla yukarıdan gelen komutaya teslim hiçbir sağduyu veya bağımsız karar alma imkânı verilmeyen bir bürokrasi diger uçta tamamıyla özerk hiçbir siyasi kontrol mekanizmasının işlemediği sadece kendi prosedürlerini değil tüm hedeflerini de kendi belirleyen bir bürokrasi bulunur. Güç eğrisindeki büküm noktası aşırı ayrıntılı yöneticiliğin zararlarının genellikle aşırı özerkliğin getireceği zararlardan daha çok olduğunun tanınmasından dolayı tam ortada olmak yerine sağa kaymıştır. 


Kapasite ve özerklik birbiriyle ilişkilidir. Ya açık resmi kurallarla ya da teşviklerle veya gayri resmi normlar ve alışkanlıklarla memurların davranışları kontrol edilebilir. İkisi arasından ikinci yöntem çok daha az masraf çıkarandır. Çoğu kalifiye profesyoneller kendilerini kontrol altında tutarlar ve zaten onların işlerini dışarıdan anlayıp denetleyecek birini bulmak zordur. Bürokrasinin kapasitesi arttıkça daha çok özerkliğe ihtiyaç duyar. Bu yüzden hükümetin kalitesini ölçmek için hem kapasitesini hem de bürokratların özerkliğini bilmek gerekir. 


Çalışanlara artan kapasite oranında daha fazla özerklik verme eğilimi birçok özel sektör işyerlerinde de bağlamıştır. Yirminci yüzyılın başında Henry Ford'un Highland Park fabrikası gibi gibi eski otomobil üretim yerlerinde aşırı derecede beceriksiz mavi yaka işçilerle doluydu. 1915'te Detroit'te çoğu araba işçisi göçmendi. 
Yarısı İngilizce bilmiyordu ve ortalama eğitim seviyesi ilkokulu geçmiyordu. Bu koşullar altında “Taylorculuk” ortaya çıktı. Bilimsel yönetim idarenin zekasını hiyerarşinin en üst kesiminde bölümlere ayırıyordu. Beyaz yaka yöneticiler mavi yaka işçilere nerede durmaları gerektiği, makineleri nasıl kullanmaları gerektiği ve kadar tuvalet molası verebileceklerine kadar türlü talimatlar verir. Bu tip düşük güven iş ortamı organizasyonun alt kademelerine hiçbir özerk karar alma imkânı tanımaz. 

Bu tip iş ortamları yerine daha yayvan bir organizasyon tipi getirilmiştir. Toyotanın öncülük ettiği yalın üretim metodu montaj hattı işçilerine kayda değer oranda daha fazla sağduyu kullanma imkânı verir. İşçilerin kendi aralarında üretimi nasıl daha iyi hale getirebilecekleri konusunda tartışmaları istenir. Bu özerklik daha yüksek eğitimli profesyonelleri çalıştıran firmalarda daha da yüksektir. Hukuk firmaları, mimarlık büroları, araştırma laboratuvarları, yazılım şirketleri, üniversiteler ve benzeri teşkilatlar asla “Taylor” tarzı organize edilemez. Bu tip teşkilatlarda 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yöneticiler yüksek eğitimli “işçileri” üzerinde en az otorite kullanır. Zaten hiyerarşinin başında olmalarına rağmen hiyerarşinin altında bulunan çalışanlarına kıyasla yapılan işten daha az anlamaktadırlar. Bu tip düz teşkilatlarda otorite sadece müdürlerden memurlara aktarılmaz; çoğu zaman memurlar da kendi uzmanlıkları sayesinde hedef belirleme sürecinin bir parçası olur. Tabi ki bu tip teşkilatlar 


eski Taylor tarzı teşkilatlara kıyasla daha güçlü bir güven ortamına ihtiyaç duyar. 


Şekil 26. Değişen Kapasite Seviyeleri için Uygun Özerklik Seviyeleri 


Kapasite 
seviyesi 4 
Kapasite 
seviyesi 3 


Kapasite 
seviyesi 2 


Organizasyonel kalite 


P Kapasite 


> seviyesi 1 
a. 


~, 


Bürokratik özerklik 


En uygun özerklik seviyesinin ne olduğu organizasyonun kapasitesine bağlıdır. 
Şekil 26 optimum özerklik eğrisini farklı kapasitelere sahip dört varsayımsal organizasyon üzerinden gösterir. Her biri için eğim uç noktalarda aşağı yönelir çünkü çok fazla özerklik de çok az özerklik de kötüdür. Fakat düşük kapasiteli organizasyonlarda büküm noktası sola meyil gösterirken yüksek kapasiteli organizasyonlarda sağa meyil gösterir. Yirminci yüzyılın başındaki bir Ford fabrikası 1. seviye iken Google gibi bir yüksek teknoloji şirketi 4. seviye olur. 


Özel sektör organizasyonları için geçerli olan şey devleti oluşturan kamu sektörü organizasyonları için de geçerlidir. Toplumlar zenginleşip daha yüksek kapasiteye sahip hükümetleri oluşturdukça onlara daha fazla özerklik vermeyi göze ala- 


bilirler. Şekil 25'in içinde bulundurduğu iddiaya göre optimum özerklik oranının 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saga meyilli olmasının yararlı olduğu ülkeler sadece yüksek kapasiteli olanlardır. 
Düşük kapasiteli ülkeler için tam tersi geçerlidir. Hükümet yetkililerinin sağduyularına güvenmekten daha çok kurallarla sınırlandırılması gerekir yoksa yozlaşma kaçınılmazdır. 


Diğer yandan eğer aynı gelişmekte olan ülkelerin kurumları siyasi dostlar yerine uluslararası geçerliliği olan eğitim kurumlarından çıkmış gerçek profesyonellerle doldurulsaydı halk onlara daha fazla özerklik verilmesinde kusur bulmaz hatta bağımsız karar alma ve yeniliği teşvik etmek için var olan kuralların azaltilmasını isterdi. 


Şekil 27. Özerklik ve Kapasite 
Yüksek Kapasite 


Bağlılık 


çok fazla idare Özerklik 


aşırı hoşgörü 


Düşük Kapasite 


Eğer devlet kapasitesini bürokratik özerkliğe göre matrise yerleştirirsek (Şekil 27) devlet kurumlarının geneldeki kalitesini görebiliriz. Her ülke farklı farklı kapasite ve özerklik seviyelerine sahip birden fazla hükümet kurumundan oluşur. 
Bu yüzden herbiri bir nokta olarak değil oval bir şekilde gösterilmiştir. Çapraz çizgi Şekil 26'dan gelir ve kapasite bazında optimum özerkliğin büküm noktalarını gösterir. Tüm organizasyonlar kapasitelerini artırmak (düşey eksende yukarı çıkmak) ister fakat bu uzun vadeli masraflı yatırımlar gerektirir. Kısa vadede çizgiye olabildiğince yaklaşmak için çalışmaları gerekmektedir. Şekil 28'de görüldüğü gibi tüm hükümetlerin daha iyi çalışmasını sağlayacak tek bir formül yoktur. Performans artışına giden yol her ülkenin kendi düzeyine göre değişir. Doğrusu yollar aynı hükümet içindeki bürokrasinin farklı kapasite ve özerkliğe sahip parçaları için de ayrı olabilir. 
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Şekil 28. Reform Güzergâhları 


Yüksek Kapasite 


Danimarka 
Singapur 


Özerklik aşırı hoşgörü 


Bağlılık çok fazla idare 


Hindistan 


Düşük Kapasite 


Bu gerçeve neden bazı ülkelerin sağduyu yerine daha katı kurallar getirmesi gerekirken bazılarının bunun tam tersini yapması gerektiği ikilemini açıklar. Controling Corruption [Yolsuzlugu Denetleme] adlı kitabında Robert Klitgaard şu formülü ortaya koymuştur: 


YOZLAŞMA = SAĞDUYU - SORUMLULUK. 


Dünya Bankası gibi uluslararası kalkınma kuruluşları düşük kapasiteye sahip yoksul ülkelerden sağduyuyu azaltmalarını (yani kamu yetkilileri üzerine daha çok kısıtlama getirecek kanunlar çıkarmaları) ve hükümetlerini daha çok şeffaflaştırılıp daha fazla demokratik sorumluluğa sahip olmalarını sağlayacak mekanizmaları kurmalarını istemektedir. Bu tavsiye çoğunlukla yoksul ve düşük kapasiteli ülkeler için doğrudur. Daha fazla medya ilgisi ve demokratik seçimler yozlaşmaya bir tam anlamıyla bir çare olmasa da en azından siyasilerin ve yetkililerin kendilerine çeki düzen vermesi yönünde bir nevi teşviktir. Fakat bu zengin ve daha yüksek kapasiteli ülkeler içinde geçerli olacak evrensel bir kural değildir. Birçok durumda hükümetin etkinliği daha çok sağduyuya verilen yerin genişletilip kuralların rahatlatılmasıyla artar. 


Bu sebeple hükümetlerin performansını artırmaya giden yol her ülkenin içinde bulunduğu özel koşullara göre farklılık gösterir. Bir hükümetin içinde bile farklı yollar izlemesi gereken parçaları bulunabilir. Örneğin, askeri tedarik daha az bürokrasi gerektirirken bankalar ve özel savcılar daha çok sorumluluk sahibi olması 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gerekmektedir. Bu sorunları analiz edebilmek ve onlara çözüm getirebilmek için içinde bulundukları bağlamı anlamak şarttır. 


DEMORATİK SORUMLULUK 


Demokraside seçmenler nasıl aynı zamanda bir yandan hükümetlerine uygun derecede sağduyu hakkı tanırken diğer yandan bürokrasinin hizmet etmesi gereken politikalara ve hedeflere sadık kalacağı konusunda emin olabilirler? Başka ne anlama gelirse gelsin bürokratik özerklik karar alma hakkını halk için en iyisini halktan çok bilen “uzmanlara” teslim etmek anlamına gelmez. Askeriye üzerinden bir örnek verirsek özerk bir bölük lideri büyük çapta strateji konusunda kendi karar almaz, bu generallerin işidir. Bir demokraside halk bu örnekteki generallerin konumundadır. 


Demokratik sorumluluk siyasi sistemlerin düzgünce işlemesi için hayati öneme sahiptir çünkü sonuçta bu otoritenin kaynaklandığı yani gücü meşru kılan şeydir. 
Devletin isteklerine uyma zorla sağlanabilir ve bunun tarihte birçok örneği görülmüştür. Fakat hükümetler güç otoriteye dönüştürüldüğünde, vatandaşlar kanunlara isteyerek uyduğunda ve sistemin meşru olduğuna inandıklarında çok daha iyi işlerler. 


İlk ciltte Şanlı Devrim (1688-1689) sonrası İngiltere ve Fransa'yı karşılaştırarak meşruiyetin önemini ortaya koymuştuk. İngiltere “Temsiliyet sağlanmadan vergi toplanamaz” ilkesini benimsemişti, yani devlet yalnızca Parlamento tarafından onaylanan yollarla gelir elde edebiliyordu. Zaten o dönemde Parlamento ülkenin en zengin insanlarıyla doluydu. 1689 sonrası hükümetin toplayabildiği vergi oranı da İngiliz kamu borç güvencesinin görünürdeki güvence seviyesinde hızla yükselmiştir. Buna kıyasla Fransa daha zorlayıcı bir vergi sistemine sahipti. Zenginler kendilerinin muaf tutulmasını sağlayabilirken ordu isteksiz köylülerden zorla vergi topluyordu. Fransa'nın GSYH'sine vergilerinin sağladığı katkı oranı İngiltere'ye oranla çok daha azdı. Bunun sonucu olarak Fransa'da kamu ekonomisi on sekizinci yüzyılda batmıştı. Benzer kaynaklara sahip Britanya Fransız Devrimi öncesi başlayıp yıllarca devam eden dönemde çıkan birçok savaşta Fransa'yı mağlup edebilmişti. 


Algılanan meşruiyet hükümetin etkinliği için önem taşır çünkü hükümetler her zaman kamuya dair işlerde devlet dışı faillerin yardımına ihtiyaç duymuştur. 
Birçok insan işlerin dışa verilmesi, kamu-özel sektör ortaklıkları ve devletin sosyal hizmetleri sağlamaları için inanç bazlı gruplara güvenişinin bir yirminci yüzyıl icadı olduğuna inanır. Fakat kamu-özel sektör ittifaklarının tarihi çok daha eskidir. Avrupa'da nüfus sayımından muhtaçlara yardıma kadar birçok toplumsal hizmetler kiliseler tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu fonksiyonlar ancak yirminci yüzyılda devletin bir parçası haline getirilmiştir. İngiltere ve Hollanda'da sömürgecilik 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Doğu Hindistan Şirketi gibi yarı özel devletle işbirliği içinde çalışan organizasyonlar tarafından gerçekleştirilmiştir. Stein Ringen'in altını çizdiği gibi 1961 sonrası Güney Kore'nin başındaki askeri hükümetler politikalarının gerçekleştirilmesi için özel şirketleri kullanmıştır. Yalnızca Samsung ve Hyundai gibi devasa şirketler degil birçok özel gönüllü topluluklarda bu sürece dahil olmuştur.” 


Nüfus zenginleşip eğitim oranları arttıkça ve onlara daha çok bilgi sağlayan teknoloji geliştikçe otoriteyi sağlamadaki zorluk artar. İnsanlar kendileri için düşünebileceklerinin veya hükümetin bilmediği şeyleri bildiklerinin farkına varınca artık yalnızca yetkili birinden geliyor diye emirlere uymak istemezler. Son kırk yıla geniş kapsamda orta sınıfın yükselişini gösteren toplumsal hareketlilik dünya çapında resmi demokrasinin yayılışını da ardında getirmiştir. Fakat bu hareketlilik içinde demokratik sisteme karşı gelen vatandaşların dertlerine karşı yabancı kalan, onlara tepkisiz öğeler de bulunur. 


Düzenli serbest ve adil seçimler gibi resmi prosedürler demokratik sorumlulugun sağlanması için oluşturulmuştu. Fakat seçimler kendi başına hükümetin gerçekten halkın istekleri yönünde çalışacağının garantisini vermez. Seçimler ve seçmenler manipüle edilebilir; yerleşik partiler seçmenlere yetersiz seçme hakkı sunabilir; seçime katılım az olabilir. Büyük bir bilgi sorunu vardır. Bir seçmenin birkaç yılda bir kullandığı oyu bir partinin ve iktidarın tüm politikalarına karşı genel bir onaylama veya onaylamama anlamı taşır. Fakat belki de seçmenin asıl aklındaki sorun kendi işini etkileyen bir düzenleme veya çocuğunun devlet okulunda kötü öğretmenlere sahip olması gibi genel dışı bir durumdur. Teorik olarak seçmenden hükümete, hükümetten de bürokrasi aracılığıyla vatandaşa uzanan bir sorumluluk yolu vardır fakat bu yolun aşırı uzunluğundan dolayı seçim yapma sürecinden sağlam bir iletişim sağlamak mümkün değildir. 

Birkaç resmi prosedür tarzı yaklaşımlar hükümeti daha duyarlı yapmak üzere getirilmiştir. Bunlardan en kolay akla geleni sorumluluğun yolunu gücü halka en yakın en alt kademelere vererek kısaltmaktır. Amerika'nın kuruşundan beri bu federalizm adı altında uygulanmıştır (Avrupa'daki adı ise yetki ikamesidir). Diğer bir yaklaşımsa hükümetin kollarını birbirlerine karşı getirerek dengelemek, kamunun istekleri için yargı yoluyla yönetimi zorlamaktır. Avrupa'nın medeni hukuk sistemlerinde yıllardan beri süregelen ve vatandaşların hükümetlerine karşı dava açabilmesini sağlayan bir idari mahkeme hiyerarşisi vardır. Amerikan sisteminin nasıl hükümet kurumlarına karşı vatandaşlara dava açma, kendi şahsi istekleri için kanunları yürütmelerini dahi engelleyebilme hakkı verdiğini anlatmıştım. Son olarak 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dönüm noktası oluşturan İdari Prosedür Yasası (1946) gibi mekanizmalarda bulunmaktadır. Bu yasaya göre federal kurumlar herhangi bir kural değişikliği durumunda bunu halka sunmak ve onların eleştirilerini dinlemek zorundadır. Demokratik katılımı devlet genelinde veya yerel düzeyde artırmak için benzer bir süreler dünya çapında görülmüştür: Brezilya'da yükselişe geçen katılımcılığı artırma hareketi gibi. 


Bu yaklaşımların birçoğu planlandıkları gibi hükümetleri daha sorumlu hale getirmiştir. Fakat tüm resmi prosedürler zamanla çoğalıp sistem içindeki güçlü kişiler tarafından kendi amaçları için sömürülürler. Federalizm genellikle gücü ayrıştırmak yerine hükümet içindeki gücü gereksiz şekilde başka bir kola yineler. Ademi merkeziyetçilik özellikle yoksul ülkelerde sadece gücün güçlü yerel elitlere verilmesi anlamına gelir. Rekabetçi kanunculuğun Amerika'da kamu idaresine verdiği zarar- dan da bahsetmiştim. İdari Prosedür Yasası'nın getirdiği bildiri-eleştiri sistemi yıllar içinde anlamsızlaşmış, yalnızca zengin lobiciler tarafından güçlü çıkar grupları yararına standart eleştirilerin duyulduğu bir ortama dönüşmüştür. 


Tüm bu resmi prosedürler sorumluluğu ve sonuç olarak karar almada demokratik meşruiyeti artırmak için getirilmiştir. Fakat aynı zamanda kuralların sayısını arttırmış, masrafları yükseltmiş ve hükümetin daha yavaş çalışmasına sebep olmuşlardır. Bu prosedürlerin toplamda etkisi genellikle idari kurumları işlerini yapabilmek için ihtiyaç duydukları özerklikten mahrum bırakır. Çok fazla şeffaflık Amerikan Kongresi örneğinde görüldüğü gibi müzakere ortamını ortadan kaldırabilir. 
Sorumluluk isteği sadece siyasette partilerin kullandığı bir silaha dönüşürse amacına ulaşamaz. Çok ayrıntılı bir şekilde performansı ölçen ve düşük performansı cezalandıran resmi sistemler siyaset bilimci Jane Mansbridge'in dediği gibi “yaptırım bazlı sorumluluk” sistemini doğurur. Bu sistem sadakatten çok korku bazlı Taylorculuk sisteminin modern bir versiyonudur. Bu tip sistemler işçilerin dıştan sıkı denetim olmadan işlerini yapmayacağı fikri üzerine kuruludur. Risk alma ve yeniliği öldürmenin kesin yollarıdırlar. Sorumluluk ve dolayısıyla meşruiyeti artırmak üzere kurulu bu prosedürler yüzünden hükümetlerin sonuçtaki etkinliği azalır. Paradoksal bir biçimde kendi meşruiyetlerine zarar vermiş olurlar. 


DENGE 


Demokratik sorumluluğu artırma sorununa çözüm sadece resmi sorumluluk mekanizmalarının artırmasından veya hükümetin yüzde yüz şeffaflaştırılmasından geçmez. Konfüçyüsçüler hiçbir kuralın tüm koşullara uygun olamayacağını derken haklıydı. Her siyasi sistemin ayakta kalmasını sağlayan soyut bir faktör vardır ki bu da güvendir. Vatandaşlar hükümetlerinin kendilerinin çıkarlarını savunacakyönde 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iyi kararlar alacağına güvenmeli, hükümetler de vatandaşların isteklerine karşı duyarlı olup onların isteklerini yerine getirerek bu güveni kazanmalıdır. Düzgün bir şekilde özerk bir bürokrasi kendini vatandaşlardan ayrı koymaz. Aksine Peter Evans'ın tanımladığı gibi topluma “iliştirilmiştir” ve toplumun isteklerine karşı duyarlıdır. Bu yüksek düzeydeki dengede hükümete karşı duyulan güven etkin bir hükümeti ortaya çıkarır, etkin bir hükümet de herkesin duyduğu güveni arttırır. 


Bunun tersi düşük düzeydeki düşük kalite hükümetlerin vatandaşları arasında kuşku uyandırdığı, vatandaşların da devletin etkin işlemesi için gereken kaynakları ve davranışları sağlamadığı denge ortamıdır. Düzgün bir otoritenin sağlanmadığı bu ortamlarda hükümetler itaat için zorlama yöntemini seçer. Bir siyasi sistemin yüksek düzey sistemden düşüp düşük düzey sisteme geçişinin ne kadar kolay olacağı aşikârdır ve belki de bu sebeptendir ki dünya çapında düşük düzey sistemler daha yaygındır. Belki de vatandaşların beklentileri ve istekleri arttıkça tüm hükümetler kaçınılmaz bir şekilde düşük düzeye doğru yol almaktadır. 


Bu yoldan bir çıkış noktası varsa etkin hükümetlerin anlattım iki özelliğine bağlıdır: Kapasite ve özerklik. Hükümetler işlerini doğruca yapabilmek için insan ve finans kaynaklarına ve organizasyonel sermayeye ihtiyaç duyar. Otoritenin demokratik ilkelerden bürokratik memurlara aktarılması için bürokrasiye kapasiteyi karşılayacak seviyede özerklik tanınmasını gerektirir. Var olan hiçbir hükümet bu dönüşümü bir günde yapmamıştır. Genellikle bu dönüşüm parça parça ve siyasi çekişmeler sonucu gerçekleşir. Yani Danimarka haline gelmek çok uzun va- 


deli bir hedeftir. 
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Siyasi gelişme ve biyolojik evrim; siyasi gelişme ve diğer gelişme boyutlarıyla ilişkisi; uluslararası etkinin önemi; modern bir devlet olmak; siyasi gelişmede 


şiddetin rolü; liberal demokrasinin gelişmesi evrensel midir? 


Bu kitabın iki cildi boyunca siyasi kurumların zaman içinde ortaya çıkışını, gelişimini ve çöküşünü tanımladım. 


Siyasi gelişme birçok yönden biyolojik evrime benzemektedir. Biyolojik evrim iki ilkenin ilişkilerine bağlıdır: farklılık ve seçilim. Siyasette de siyasi kurumların yapıları farklılık gösterir. Rekabet ve çevre koşullarla etkileşim sonucu zamanla bazı kurumlar yetersiz olduğu için yok olurken diğerleri ayakta kalır. Çevre koşulları değişince uyumsuz kalan canlı türleri gibi siyasette de uyum gösteremeyen kurumlar çöküşe geçer. 

Fakat biyolojik evrimde farklılıklar rastlantısaldır. Siyasette ise insanlar kurumların yapısı üzerinde kontrol sahibidir. Friedrich A. Hayek gibi yazarların iddia ettiği gibi insanlar kurdukları kurumların ve getirdikleri politikaların çıkaracağı sonuçları tahmin edebilecek kadar bilgi sahibi ve akıllı değildir.” Fakat insan faktörü tek seferlik bir etki değildir. İnsanlar hataların ders çıkarır ve ilerleyen süreçlerde onları düzeltmeye çalışır. 1949'da Federal Alman Cumhuriyeti'nin kabul ettiği anayasa Weimar Cumhuriyeti anayasasına kıyasla çok fark gösteriyordu, çünkü Almanlar 1930'ların demokrasisindeki başarısızlıklardan ders çıkabilmişti. 


Biyolojik evrimde daha spesifik ve daha özel farklı süreçler vardır. Spesifik evrimde organizmalar belli bir ortama adapte olur ve karakteristikleri açısından farklılık göstermeye başlar. Bu türleşmeyi getirir. Charles Darwin'in meşhur ispinoz türleri kuşların bazı mikro ortamlara adapte olması sonucu oluşmuştu. 

757 Friedrich Hayek'in rasyonalist planlamaya karşı spontane düzeni desteklediği argümanlarını görmek 
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İnsanlarda da aynı şey geçerlidir. Elli bin yıl önce davranışlar açısından modern küçük bir grup insan Afrika'dan çıkıp Orta Doğu ya geçtikten sonra biraz genetik olarak ama daha çok kültürel açıdan farklılaşmaya başlamışlardır. İncil'deki Babil Kulesi hikâyesinin gerçekte bir örneği bulunuyordu: İnsanlar Avrupa, Asya, Güney Asya, Okyanusya ve son olarak Amerika'ya yayıldıktan sonra dilleri ve kültürleri kendi yaşadıkları ekolojik koşullara göre farklılaşmaya başladı. Aynı zamanda genel bir siyasi evrim gerçekleşmekteydi. Kültürel olarak farklı insanlar benzer sorunlara çözüm bulmak zorundaydı ve birbirleriyle hiç temasları olmasalar da birbirlerine paralel çözümleri ortaya koymuşlardı. 


Siyasi kurumlar arasında dünya çapında gerçekleşen birkaç büyük dönüşümden bahsetmiştim: 


- Küçük gruplardan kabile seviyesi toplumlara 
- Kabile seviyesi toplumlardan devletlere 

- Patrimonyal devletlerden modern devletlere 
- Bağımsız hukuk sistemlerinin gelişmesi 


- Sorumluluk sağlayacak resmi kurumların ortaya çıkışı 


Bu siyasi dönüşümler çok farklı kültürlere sahip toplumlarda birbirinden bagimsiz bir şekilde gerçekleşmiştir. Bölünmüş soyculuk [segmentary lineages] (kabilecilik) dünyanın her yerinde insan topluluklarının gelişmesinde belli bir dönemde görülmüştür. Hepsi ortak bir atadan gelme ilkesine ve ölü atalar ile doğmamış torunların yaşayanlar üzerinde gücü olduğuna dair dini inançlara dayanır. Akrabalık teşkilatlarındaki antropolojinin ilgilendiği bazı ince farklara rağmen kabile toplumlarının genel yapısı birbirinden çok ayrı coğrafyalarda yaşayan toplumlar için oldukça benzerdi. 


Benzer bir şekilde devletler tarihte neredeyse aynı zamanda Mezopotamya, Çin, Mısır ve Meksika'da aynı genel siyasi yapıya sahip olarak ortaya çıktı. Daha büyük çaplı ve zengin toplumlardan oluşan devletler daha az teşkilatlanmış rakiplerine karşı savunma için yeterli bir ordu oluşturabiliyordu. Fakat bunu yapabilmek için siyasi organizasyonun ana ilkesini akrabalıktan daha tarafsız bir yöneticiliğe dönüştürme sorunuyla uğraştılar. Farklı toplumlar bunu farklı yollarla çözdü. Çinliler bürokratik devleti icat etti, Araplar- Osmanlılar askeri kölelik sistemini kurdu. Batı Hıristiyan dünyasında ise akrabalık bağları zayıflatılıp yerine feodal sözleşmeler getirildi. 
Son olarak eski İsrail, Hıristiyan Batı, Hindistan ve Müslüman dünyasında seküler yöneticilere az da olsa etkisi olan dini hiyerarşi tarafından uygulanan bağımsız 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hukuk sistemleri ortaya çıktı. Bu kanunların içeriği kültürden kültüre büyük fark gösterdi. Kurumsallaşmalarının şekli ve oranı da fark göstermiştir. Fakattemel olarak hukukun yöneticilere toplumlar üzerindeki kontrollerine karşı kısıtlamalar getiren bir yapı da olması ortam bir gerçekti. Kanunlar aile hayatını, miras ve mülk meselelerini devletten nispeten bağımsız bir alanda düzenlemiş ve çözümlemiştir. 
Bu şekilde bir hukuk üstünlüğü sisteminin gelişmediği tek büyük dünya toplumu Çin' dir. Bunun sebebi Çin'de hukukun dayanabileceği aşkın bir dinin olmayışıdır. 


Bu dönüşümlerin hiçbiri tüm insan toplumları arasında evrensel olarak gerçeklememiştir. Kalahari Çölü ve Kuzey Kutbu'nda hâlâ bazı küçük gruplar halinde yaşayan toplumlar ve dağlık, çöllük ve ormanlık bölgelerde kabile halinde yaşayan birçok toplumlar bulunabilir. Bir sonraki siyasi organizasyon seviyesine geçildiği zaman bir önceki seviye tamamen ortadan kalkmaz. Örneğin, Çin, Hindistan ve Orta Doğu'da bölünmüş soyculuk devletlerin inşasında sonra bile varlıklarını sürdürmüştür. Bu sadece Batı Avrupa'da modern devletlerin ortaya çıkışından önce yok edilmiştir. Diğer toplumlarda devletin siyasi gücü sadece var olan soycu yapının üzerine eklenmiş ve bu güçlendikçe devlet zayıflamıştır. Orta Doğu'da kabilecilik hâlâ devletin otoritesine rakip olacak kadar güçlüdür. 


Doğal seçilime göre bireyler birbirleri ile rekabet içindedir ve çevresine en başarılı şekilde adapte olan hayatta kalır. Fakat Charles Darwin çoğu zaman ilk süreçle çakışan ikinci bir evrimsel süreçten bahsetmiştir: Cinsel seçilim. Erkekler dişiler için birbirleriyle rekabet eder ve çoğunlukla üreme yeteneklerinin göstergesi olacak karakteristikler edinirler (geyiklerin boynuzları gibi). Fakat bu karakteristikler aynı zamanda diğer türlere karşı adapte oldukları anlamına gelmez ve eğer ortamlarına yeni bir yırtıcı girerse yarardan çok zarar sağlayabilirler. Dışarıdan korunan bir ortamda spesifik evrim doğal seçilimden çok cinsel seçilim üzerinden yürür çünkü yerel “silahlanma yarışı” aynı türün erkekleri arasında yaşanır. 


İktisatçı Robert Frank'in dediği gibi siyasette cinsel seçilimin bir karşılığı vardır. Her siyasi veya toplumsal kurum merhametsiz bir hayatta kalma mücadelesi sonucu ortaya çıkmamıştır. Var olan kurumlar rekabeti farklı amaçlar için kullanabilirler. Serbest fon zenginleri fiziksel güç gösterileri düzenleyip birbiriyle bıçaklar sopalarla savaşmazlar. Rekabetleri fonlarının ve sanat koleksiyonlarınınbüyüklüğü üzerinden olur. Frank'in altını çizdiği gibi bu rekabet gösterilerinin birçoğu göreceli statü üzerinedir ve yapıları gereği sıfır toplamlı oyunlardır. Yani tüketim yalnızca göze çarptığı için değere sahiptir. Bu kazanılamayan bir gösteriş yarışını ortaya çıkarır. Böylece Rönesans İtalya'sının güzel prensesleri sanatçılara himaye altına alma üzerinden yarışmıştı. Bu yatırımların gelecek nesillere çok katkısı olmuş 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olsa da daha büyük ve daha iyi organize olmuş İspanya ve Fransa gibi dış düşmanlara karşı askeri mücadelelerde bir etkisi olmadı.” 


GELİŞMENİN BOYUTLARI 


Bu cilt Avrupa ve Amerika'da Sanayi Devrimi'nin başlangıcı ile başlayan ve olağanüstü bir ekonomik büyümenin yaşandığı bir dönemi incelemektedir. Birinci ciltte anlattığımız gibi buna kıyasla Avrupa, Çin, Hindistan ve Orta Doğu'daki tarım toplumları yırtıcılığın ekonomik açıdan mantıklı bir hareket olduğu bir Malthusçuekonomi dünyasında yaşıyorlardı. Teknolojik değişim yaşandı fakat kişi başına düşen etkisi nüfus artım oranı tarafından gölgede bırakılıyordu. Daha verimli yatırımlar için fırsat olmadığından siyasi aktivite bir grubun bir başka gruptan tarımsal fazlalığı almak için teşkilatlanması üzerineydi. Bu sistem muhteşem kültürel eserlerin yaratılmasını ve elitler için lüks yaşama imkânı sağlamış fakat nüfusun çogunu karın tokluğuna çalışan çiftçiler olmaya mahküm etmiştir. Elit olmayanlara sistemin esas getirisi güvenlik hissi ve siyasi barış olmuştur. 


Bu önemsiz bir fayda değildi. Nüfusun açlık, hastalık, savaş ve işgallerdeki katliamlar sonucu yarıya inebildiği dönemlerde hükümdarın barış güvencesi halk için hayati önem taşıyordu. Bu sistem birkaç yüzyıl boyunca ayakta kalabildi çünkü elitler ve geri kalanlar arasındaki organize olabilme yetisi farkı kendi kendini güçlendiriyordu. Çin ve Türkiye'den Fransa ve Almanya'ya kadar birçok tarım toplumunda köylü ayaklanmaları zaman zaman görülse de bu ayaklanmalar hep kontrol altına alınabilmiş ve genellikle toprak sahibi elitler tarafından şiddetle bastırılmıştır. Bu sistemlerin altında yatan hâkim ideolojiler insanların farklı statü gruplarına veya kastlara ayrılmasını uygun görmüş ve aktif bir şekilde toplumsal hareketliligin önüne geçmiştir. 

Bu düşük kalkınmalı sıfır toplam ekonomik dünyası günümüzdeki birçok gelişmekte olan dünya ülkelerinin içinde bulunduğu durumdur. Teorik olarak Sierra Leone veya Afganistan'ın doğru yatırımlarla kendilerini Güney Kore gibi bir sanayi güce dönüştürmesi mümkün gözükse de bu ülkeler pratik açıdan bunun gerçekleşmesi için gerekli güçlü kurumlara sahip değildir. Bir işe başlamak yerine genç girişimciler siyasete girip kendilerini zenginleştirmeyi, milis kuvvetlere katılmayı veya başka bir yolla ülkenin kaynaklarından kendine pay çıkarmayı tercih etmektedir. 


Gördüğümüz gibi tarımsal denge on dokuzuncu yüzyılda sanayileşmenin başlamasıyla alt üst olmuştur. Teknolojinin verimlilikte getirdiği yeni gelişmelerle devamlı 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yüksek seviyelerde tutulan ekonomik büyüme oranı toplumu köklü olarak değiştirdi. Yüzlerce yıldır pasif olan köylüler şehirlere ve fabrikaların olduğu diğer merkezlere göçüp endüstriyel işçi sınıfına dönüştü. Şehirliler yüksek derecede eğitim gördü ve yeni orta sınıf olarak ortaya çıktı. Adam Smith'in açıkladığı gibi on yedi ve on sekizinci yüzyılda gelişen denizler arası ulaşım ve iletişim teknolojileri piyasaların boyutunu büyük oranda arttırmıştı. Bu iş dağılımında devasa bir değişimin gerçekleşmesine yol açtı. Bu değişim Britanya, Belçika, Almanya ve Fransa'da ve yirminci yüzyılın sonunda Doğu Asya'da başlayıp hâlâ Çin'de devam eden toplumsal değişimlerin arkasındaki faktördü. 


Şekil 29. Gelişmenin Boyutları 


Toplumsal Hareketlilik 


Ekonomik Büyüme | — — 


| Fikirler/Meşruiyet | 


Y 


| Devlet | Hukukun Üstünlüğü | Demokrasi | 


2. kısımda anlatılan kalkınma modelindeki üç merkezi siyasi kurum -devlet, hukukun üstünlüğü ve sorumluluk- hızlı toplumsal hareketliliğin siyasi temsiliyetin artırılması yönündeki istekleriyle baskı altında kalmıştı. Bu dönüm noktasında eski tarımsal düzenin siyasi kurumları ya yeni katılım isteklerine adapte olmuş ya da çökmüştür (Şekil 29'a bakınız). Büyük toprak sahipleri gibi eski toplumsal gruplar ve onlarla ittifak içindeki devletin parçaları (örneğin ordu) katılım isteklerinin önüne geçmek için çalışır. Yeni toplumsal grupların zorla kendilerini siyasi sisteme ne kadar sokacakları ne kadar organize olabildiklerine bağlıdır. Avrupa ve Amerika'da bu iki aşamada gerçekleşmiştir: İşçi sendikalarının gelişmesi ve yeni çıkarların savunucusu partilerin ortaya çıkışı. Eğer o partiler genişletilmiş bir siyasi sistem içinde olurlarsa sistem dengesini koruyacaktır. Aksine istekleri bastırılırsa büyük çaplı bir siyasi istikrarsızlığın altyapısı hazırlanmış olur. 


Bu mücadelelerin sonucu bağlamına göre fark gösterir ve asla sadece yapısal faktörler tarafından belirlenmez. Britanya'da eski tarımsal elitler ya yeni burjuvazi ile evlenerek fark ettirmeden yok olmuş ya da ekonomik konumları bozulmasına rağmen siyasi konumlarını korumanın yollarını bulmuşlardır. Prusya, Arjantin ve 


504 SİYASİ DÜZEN VE SİYASİ ÇÜRÜME 


diğer Latin Amerika ülkelerinde devletle ittifak kurmuşlar ve otoriter güç kullanarak yeni ortaya çıkan failleri bastırmışlardır. Günümüz Çin'inde devlet işçileri toplu hareketlere yöneltecek işçi sendikalarının oluşumunu önleyerek ve iş imkânlarını yüksek tutup işçileri memnun ederek bu süreci geciktirmektedir. 


İtalya, Yunanistan ve on dokuzuncu yüzyıl Amerika'sında ve Hindistan, Brezilya, Meksika gibi günümüzde gelişmekte olan ülkelerde sınıf sorunları bir nebze geleneksel siyasi partilerin yeni toplumsal failleri himayeci teşkilatlarına katmasıyla çözülmüştü. Bu teşkilatlar artan siyasi katılım isteklerini karşılamada çok iyi etki göstermişti ve bu sebeple genel olarak sistemin istikrarının korunmasına yardımcı olmuşlardı. Diğer yandan himayecilik siyasi sınıf arasında yozlaşmayı teşvik ediyordu ve sonuçta sisteme yeni eklenen toplumsal grupların yararına olacak politikaların sisteme ortaya çıkışının önüne geçiyordu. 


Şekil 29'da gösterilen süreç Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve Doğru Asya'nın kullandığı modernleşmeye giden klasik yoldur. Fakat bu modernleşmenin tek yolu 


değildir. 
Şekil 30. Gelişmeden Modernleşme 


Ekonomik Büyüme | | Toplumsal Hareketlilik 


| Fikirler/Mesruiyet | 


Y 
| Devlet | Hukukun Üstünlüğü | Demokrasi | 


Çoğu zaman toplumsal hareketlilik sürdürülebilir bir ekonomik büyümenin eksikliğinde yaşanmıştır. Bu fenomene daha önce “kalkınmadan modernleşme” demiştim (Şekil 30'a bakınız). Bu durumda toplumsal değişim yeni endüstriyel iş imkânlarının ortaya çıkması ile değil yoksulluğun baskısı altın olmuştur. Köylüler daha çok seçeneklere ve fırsatlara sahip olacaklarını sanarak şehirlere hücum eder fakat klasik sanayileşme senaryosunda olduğu gibi genişleyen bir iş bölümü sisteminin getirdiği zorluklara maruz kalmazlar. Bunun yerine Gemeinschaft, Gesellschaft'a dönüşür. Sadece şehre eklenenler, akraba grupları ve taşradaki köyler hiçbir 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şeylerini kaybetmeden şehrin varoşlarına giderler ve taşradaki toplum düzenlerini ve değerlerini aşırı marjinal ekonomik koşullar altında sürdürürler. Bu tip modernleşme Yunanistan ve Güney İtalya'da, Hindistan bölgesindeki ülkelerden Latin Amerika'ya, Orta Doğu'dan Sahra Afrika'sına devasa şehirlerin canlı bir sanayi ekonomisi olmadan ortaya çıktığı birçok ülkede görülmüştür. 


Kalkınmadan Modernleşme Doğu Asya dışında modernleşen birçok ülkede yaygın olarak görülür. Modernleşmeye sanayi ile giden klasik yolun aksine önemli siyasi sonuçları beraberinde getirir. Var olan siyasi sistemleri siyasete katılıma imkân vermeyecek şekilde sarsabilir (siyasi çürümeye giden klasik Huntington senaryosu). Fakat istikrarlı bir himayecilik ve rantların paylaşıldığı bir elitler koalisyonu sistemini de ortaya çıkarabilir. İş bölümü köklü bir kapitalist sanayi sektörü yokluğunda çok daha kapsamsız olacağından on dokuzuncu yüzyıl Avrupa'sına kıyasla daha başka toplumsal gruplar ortaya çıkacaktır. 


Ne ortaya çıkan büyük bir orta sınıf, yüksek eğitime sahip profesyoneller vardır ne de güçlü bir sanayiproletaryası. Bunlar yerine bu tip toplumlar büyük biçimsiz bir şehirleşmiş bir yoksul gruplar topluluğuna sahiptir. Bu gruplar gayri resmi sektörlerin iş gücünü oluştururlar. Bu insanların çoğu sermayeye ve piyasalara erişim imkânı verildiğinde yüksek oranda girişimci olabilirler. Günümüzde mikro-finans sanayii ve mülkiyet hakları hareketleri yoksullara böyle imkânların verilmesi üzerine kuruludur.” Fakat gayri resmi işçilikten gerçek büyüyen ve daha çok iş imkânı üreten sanayileşmeye gidişin açık bir yolu yoktur. Bu koşullar altında himayecilik gelişir. Siyasetçilerin teklif ettiği bireyselleştirilmiş kazançlar ve kamu sektöründe rant edebilme imkânları özel sektöre kıyasla ekonomik güvenceyi saglamanın daha kolay yollarıdır. Bunun üzerine siyaset programatik politikalar yerine rantın bölüşüldüğü bir sıfır kazanç davasına dönüşür. Şekil 30'da noktalı çizginin gösterdiği gibi bu tip himayecilik kamu sektöründe reform yapılmasının ve devletin kapasitenin artırılmasının önündeki en büyük engeldir. 


Meşruiyet üzerine fikirler kalkınmadan bağımsızdır ve siyasi kurumların evriminde büyük etkiye sahiptir. En büyük etkileri toplumsal hareketliliğin yapısı üzerindedir. Kimlik politikaları (milliyetçilik, etnik kaynak veya din üzerine) sıklıkla toplumsal hareketliliğin toplanma noktası olarak sınıfları gölgede bırakmış veya sınıfların yerine geçmiştir. Bu on dokuzuncu yüzyılda Avrupa'da işçilerin işçi statülerinden çok milliyetçilik fikri etrafında toplanmalarında görülmüştür. Bu dinin 
759 Günümüz mikrofinans hareketinin diğer kısıtlamaları için, bkz. David Roodman, Due Diligence: An Impertinent Inguiry into Microfinance (Washington, D.C.: Center for Global Development, 2012). Yoksulla- 


ra arttırılan mülkiyet hakları konusunda bkz. Hernando de Soto, The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else (London: Bantam Press, 2000). 
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güçlü bir toplumsal hareketlilik aracı olduğu günümüz Orta Doğusu için de geçerlidir. Bu siyasi gündemi ekonomi politikalar yerine şeriatın getirilmesine veya kadınların toplumsal statülerine getirmektedir. Kenya ve Nijerya'da siyaset rant üzerinden etnik mücadelelerin gerçekleştiği bir ortama dönüşmüştür. Endonezya ve Tanzanya örneklerinde olduğu gibi bu doğal ve kaçınılmaz bir sonuç değildi. Bu ülkedeki siyasi liderler etnik kökenlerin gücünü azaltacak alternatif ulusal kimlik 


kavramlarını ortaya çıkarmıştı. 


İYİ OLAN HER ŞEY BİRBİRLERİYLE 
UYUMLU OLMAK ZORUNDA DEĞİLDİR 


Modern liberal demokrasinin siyasi düzenini oluşturan üç kol —devlet, hukukun üstünlüğü ve hesap verebilirlik—birçok yönden birbirlerini destekleyicidir. Etkin ve tarafsız olabilmek için devlet kanunları izleyerek çalışmalıdır. En başarılı mutlak rejimler hukuk üstünlüğüyle değil hukuku kullanarak yönetim yapanlardı. Örneğin, bürokrasisiyle geniş topraklara ve nüfusa hükmeden Çin İmparatorluğu veya açık mülkiyet haklarını ortaya koyan ve Alman ekonomik kalkınmasının temellerini atan Prusyalı Rechtsstaat. Hesap verebilirlik resmi şekilde demokratik seçimler yoluyla olsun, gayri resmi şekilde nüfusun önemli ihtiyaçlarına duyarlı bir hükümetle olsun devletin iyi işlemesi için kritik öneme sahiptir. Devletler gücü toplar ve kullanır fakat meşru otorite kullanırlarsa çok daha etkin olabilir ve vatandaşlardan gönüllü itaat bulurlar. Hükümet sorumlu olmayı kestiğinde protestolar, şiddet ve en uç olarak devrimler görülmeye başlar. Liberal demokrasiler iyi işlediğinde devlet, hukuk ve sorumluluk birbirlerini güçlendirir (Şekil 31'e bakınız). 


Yine de sürekli olarak siyasi düzenin bu üç kolu arasında bir gerilim vardır. 
Devlet inşasının getirdiği zorunlulukların demokrasi ile çakıştığı birçok örnek gördük. Etkin modern devletler teknik uzmanlık, beceri ve özerklik üzerine kurulur. 
Bu yüzden Prusya, Meiji Japonyası Singapur ve günümüzde Çin örneklerinde görüldüğü gibi otoriter koşullar altında kurulabildiler. Diğer yandan demokrasi halkın isteklerini yansıtan bir şekilde devletin siyasi olarak kontrol edilmesini ve daha yüksek seviye katılıma imkân verilmesini ister. Devletin ulaşmaya çalıştığı siyasi 


hedefler için bu kontrol gerekli ve meşrudur. 


Fakat siyasi kontrol birbirleriyle çelişen veya aşırı ayrıntılı olan emirler biçiminde olabilir ve genellikle devleti rant ve iş imkânları için kullanabilir. Kayırmacılık genç demokrasilerde devlet ve kaynaklarının destek arayan siyasetçiler için iyi bir kum- 


baraolmasından ortaya çıkar. Yeni oluşan Amerikan devleti demokratik siyasetçiler 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tarafından ele geçirilmiş ve çıkar gruplarının Kongre üzerindeki etkisiyle yeniden patrimonyelleştirilmişti. Bu aynı süreç sayısız gelişen demokraside görülmüştür. 


Şekil 31. Gelişmenin Siyasi Boyutları Arasında Bütünleyiciler ve Gerilimler 


| Ekonomik Büyüme | | Toplumsal Hareketlilik | 
| Fikirler/Meşruiyet | 


Devlet «——-» | Hukukun Üstünlüğü | «— > 


Aynı zamanda yüksek kalite devlet ile hukuk üstünlüğü arasındaki gerilim de vardı. Etkin devletler kanunları izleyerek çalışır fakat resmi kanunlar gerekli idari sağduyu önünde engeller oluşturabilir. Bu gerilim eski Çin'de iyi anlaşılmış ve Legalistler ile Konfüçyüsçülerin arasındaki tartışmalara yansımıştır. Modern idari hukukta kural üstünlüğü mü sağduyu mu tartışmalarına da yansır. Kurallar açık ve tarafsız olmalıdır. Fakat her hukuk sistemi belli koşullara uymak için kuralların uygulamasını ayarlar. Savcılar ne zaman ve ne kadar sanıkları suçlayacaklarına dair sağduyularını kullanırlar ve hâkimler nihai kararlarını verirken de sağduyularına baş vururlar. En iyi bürokrasiler karar alma sırasında bağımsız düşünceye, risk almaya ve yeniliğe izin verecek özerkliğe sahip olanlardır. En kötüleri mekanik bir şekilde insanlar tarafından yazılmış ayrıntılı kuralları uygulamaktan başka bir şey yapmazlar. Sıradan vatandaşlar sağduyu kullanamayan ve beyinsizce kuralları izlemekte ısrar eden bürokratlar karşısında çılgına dönerler. Politika yapıcılar arada sırada risk almalı ve daha önce yapmadıkları şeyleri yapmalıdır. Kurallara aşırı riayet bunu imkânsız kılar ve hükümetin statükosunu güçlendirir. 


Hukuk üstünlüğü ve demokratik sorumluluk arasında uzun yıllardır süregelen bir gerilim bulunmaktadır. Hukuk üstünlüğünün var olması için tüm vatandaşlar üzerinde geçerliliği olması gerekir ki buna demokratik çoğunluklar da dahildir. Birçok demokraside çoğunluklar bireylerin ve azınlıkların haklarını çiğner ve buna karşı yasal kuralları hedeflerine ulaşmadaki engeller olarak görürler. Diger yandan sonuçta hukukun meşruiyeti toplumun çoğunun normları ve adalet 


508 SİYASİ DÜZEN VE SİYASİ ÇÜRÜME 


anlayışını ne kadar iyi temsil ettiğine bağlıdır. Dahası kanunlar hükümetin yargı kollarında çalışan insanlar tarafından uygulanır. Bu insanlar toplumun geneliyle uyuşmayan kendi inançlarına ve görüşlerine sahip olabilir. Yargı aktivizmi zayıf veya siyasi olarak işbirlikçi bir yargı kadar tehlikeli olabilir. 


Son olarak demokrasi kendi içinde de gerilime sahip olabilir. Demokratik katılım ve şeffaflığı artırma çalışmaları gerçekte sistemin genelinde demokratik temsiliyeti azaltabilir. Demokrasilerde yaşayan bireylerin çoğu ya birikimlerinden ya da doğalarından dolayı karmaşık kamu politikaları üzerine kararlar veremezler. Bu insanlardan bunu yağmaları istendiğinde sıklıkla bu süreç iyi organize olmuş çıkar gruplarının süreci kendi özel çıkarlarına hizmet edecek şekilde manipüle etmesine yol açar. Aşırı şeffaflık müzakere ortamını ortadan kaldırabilir. 


Siyasi düzenin farklı kesimleri arasında gerilim olabilmesi iyi olan her şeyin birbirleriyle uyumlu olmak zorunda olmadığının bir kanıtıdır. İyi bir liberal demokrasi üç kolunu da bir tür dengede tutar. Fakat devlet, hukuk ve sorumluluk birbirlerinin gelişmesinin önüne de geçebilir. Bu yüzden kurumların hangi sırayla ortaya çıktıkları büyük önem taşır. 


ULUSLARARASI BOYUT 


Kapalı bir sistemde tek bir toplumun bağlamında kalkınmanın altı boyutunun birbirlerini nasıl etkilediklerini ortaya koydum. Fakat gerçekte bu boyutların her biri uluslararası düzeyde olanlardan büyük oranda etkilenirler. Bu en açık meşruiyeti ilgilendiren konularda görülür. Sanayi Devrimi'nden de önce fikirler bir toplumdan diğerine — doğrusu bir medeniyetten bir diğerine —aktarılabiliyordu. Bu aktarımlar genellikle toplumsal değişimlerin arkasındaki ana sebeplerdi. Bir ideoloji olarak İslam Arap yarımadasında geride kalmış kabile insanları arasından çıkıp Güney Asya'ya kadar uzanan büyük bir dünya gücüne dönüşmüştür. Çin'in Konfüçyüsçülüğü komşuları Japonya, Kore ve Vietnam’ etkilemiş, hiçbir işgal yaşanma- dan buralarda Çin tarzı kurumların oluşmasını sağlamıştı. Budizm Hindistan'dan Güney ve Doğu Asya'ya geçti, burada çoğu yerde Hindistan'ın aksine bir devlet dinine dönüştü. İdeolojik yayılım tabi ki modern iletişim teknolojileriyle çok daha yoğunlaşmıştır. Kitaplar ve gazeteler teşkilatlandırıcı bir ilke olarak milliyetçiliğin yayılmasında kritik bir rol oynamıştı. Liberalizm, Marksizm, faşizm, İslamcılık ve demokrasi yirminci yüzyılda radyo, televizyon, internet ve sosyal medya gibi elektronik teknolojilerle ülke sınırlarını aşmıştır. 1990'larda dünyayı sarsan Berlin Duvarrnin yıkılışı olmasaydı Sahra Altı Afrika'daki demokratik dönüşümlerin olma ihtimali çok düşüktü. Benzer bir şekilde Arap Devrimi sırasında otoriter rejimlere 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karşı düzenlenen protestoların zamanlamaları Al Jazeera gibi televizyon kanalları ve Twitter, Facebook gibi sitelerin yerel olayları yayınladığı zamanlarla örtüşmüştür. Yirmi birinci yüzyıla gelindiğinde demokrasi gerçek anlamda küreselleşmiştir. 


Ne yazık ki bu kurumları sınırlar ötesine taşıyan mekanizmaların çoğu kibarca değildi: Fetihler, işgaller, kölelik ve yerel halkların yok edilmesi. Fakat en zorlayıcı sömürgeciler bile kendi kurumlarını başka yerlerde sadece istemeyle kuramadıklarını fark ettiler. Coğrafya, iklim, yerel nüfuslar ve yerel kurumların hepsi birbirleriyle etkileşime geçerek sömürgeci ülkedeki kurumlardan farklı yeni kurumların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 


En başarılı kurumsal transferler düşük nüfuslu yerlere sömürgeci kuvvetlerin kendi adamlarını yerleştirdikleri zamanlarda görülmüştür. Kuzey Amerika, Avusturalya, Arjantin, Şili ve Güney Afrika'nın bazı yerlerinde sömürgeci kuvvetler avcı toplayıcı birkaç istisna hariç devlet seviyesinde teşkilatlanamamış pastoral insanlarla karşılaştılar. Buraları ele geçirmek genellikle uzun acı ve kanlı savaşlar sonucu gerçekleşmiştir fakat sonuçta yerel siyasi kurumlardan geriye bir iz kalmamıştır. 
Peru ve Meksika'da İspanyollar yoğun nüfuslu ve devlet seviyesinde insanlarla karşılaştılar. Fakat İnka ve Aztek devlet kurumları ne eski ne de yüksek derecede sofistikeydi. İşgalin ve hastalığın baskısı bu devletleri Kuzey ve Güney Amerika'daki kabilelerden daha hızlı parçaladı. İspanyol fatihler buraya yerleşik sömürgelere dönüştü. Her ne kadar Kreole nüfusları yerel insanlardan çok daha az sayıda olsa da onlara hükmettiler ve onlarla evlenip karıştılar. Peru ve Meksika gibi merkantilist olsun veya Arjantin gibi liberal olsun Latin Amerika'ya aktarılan kurumlar yerleşimin yaşandığı dönemdeki İspanya ve Portekiz'deki kurumlara benziyordu. 


Fakat yerleştirilen nüfus ana vatanlarındakine kıyasla çok farklı koşullarla karşılaştığından yerleşimciler asla sadece ana vatanlarındaki kurumları kopyalamakla yetinmediler. Spesifik evrim sonuçlar arasında büyük farklılıklar yarattı. Böylece iklim ve coğrafya Latin Amerika'nın farklı yerlerinde, Karayiplerde ve Amerika'nın güneyinde ortaya çıkan köle topluluklarına şekil vermede büyük rol oynamıştır. 
Bunlar ithal edilen Avrupalı hiyerarşi ve otoriter hükümet geleneklerini güçlendirmiş, Amerika'nın Güneyinde ülkenin geri kalanında yol alan toplumsal eşitlik hareketini tersine çevirmiştir. 


Yoğunlukla Avrupalıların yerleşmediği yerlerde ortaya çıkan siyasi düzenler var olan kurumların yapısına göre şekil almıştır. Sahra Altı Afrika ile Güney Asya bu bakımdan bir eksenin iki ucunda yer alır. Sahra Altı Afrika'nın çoğu sömürgeleşme öncesinde güçlü devlet kurumlarına sahip değildi ve devlet seviyesindeki toplumlarda devlet ya kapsam ya da güç bakımından yeterli konumda değildi. Hastalıklar 


510 SIYASI DÜZEN VE SİYASİ ÇÜRÜME 


ve çekici ekonomik fırsatların olmayışı Avrupalıların Afrika'ya büyük çaplı yerleşmesinin önüne geçmiştir (Güney Afrika hariç). Sömürgeci güçler kendi kurumlarını burada yeniden yaratmak için zaman harcama zahmetine girmenin değmeyeceğine karar verdi. Afrika'da kısa süren Avrupa sömürgeciliği bölgenin geleneksel 


kurumlarını ortadan kaldırmış fakat yerlerine modernlerini koymamıştır. 


Buna kıyasla Çin, Japonya ve Kore Avrupa'dan daha uzun süreden beri süregelen bir devletçilik geleneğine sahipti. Bu onların işgale ve sömürgeleşmeye karşı direnişte daha başarılı olmalarını sağladı. On dokuzuncu yüzyılda bu bölgelere yerleşme ve onları ele geçirme çabaları başarısızlıkla sonuçlandı hatta 1997'de Hong Kong'un Çine geri verilmesi örneğinde görüldüğü gibi tam tersine çevrildi. Geleneksel Doğu Asya rejimleri Batı ile karşılaştıktan sonra yıkılmış olsa da zamanla yerel siyasi gelenekler ve modern uygulamaların bir karışımından yeni güçlü devlet kurumlarını inşa etmeyi başarmışlardı. Ortaya çıkan devletler Batılı fikirlerde oldukça etkilenmişti. Çin Marksizm-Leninizm'den etkilendiğini iddia eden bir rejim tarafından yönetilmektedir, Japonya ve Güney Kore Batı tarzı liberal demokrasilere sahiptir. Doğu Asya'nın Batı'dan aldıkları kayda değer derecededir. Çin'in kendine has bir yönetim biçimine sahip olduğuna dair tüm övünmelerine rağmen hukuk sistemi ve mikro seviyede kurumlarının hepsi Batı'dan ve uluslararası uygulamalardan çokça etkilenmiştir. Yine de Doğu Asya'nın büyük ülkeleri Batı'dan ithal edilen bir sistem bazında değil kendi tarihsel tecrübelerinden kaynaklanan bir bürokratik çekirdek üzerine kurulmuştur. 


ŞİDDET VE SİYASİ KALKINMA 


İnsanlığın en trajik yanlarından biri şiddetin her zaman için siyasi kalkınmada, özellikle modern devletlerin kurulumunda birçok rol almış olmasıdır. İnsanlar işbirliği yapmak için rekabete girer ve rekabete girmek için işbirliği yapar. İşbirliği ve rekabet birbirinin alternatifi değil aynı madalyonun iki yüzüdür. Ve rekabet sıklıkla şiddet içeren bir biçim alır. 


Ne yazık ki küçük gruplardan kabilelere, kabilelerden devletlere geçişimizin tarihi kayıtlarına sahip değiliz. Bu dönüşümlerin arkasındaki faktörler hakkında ancak tahminde bulunabiliriz. Büyük çaplı toplumlara dönüşüm tabi ki teknolojik gelişmeler ve bu gelişmelerin getirdikleri ekonomik bolluk olmadan olamazdı. Çevrenin de bu sürece büyük katkısı vardı. Fakat ekonomik teşvikler kendi başlarına bu dönüşümleri getirmeye yetmedi. Nasıl bugün gelişmekte olan ülkelerde köylü- 


ler verimliliği artıran teknolojileri kullanmayı sıklıkla reddediyorsa erken dönem 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toplumlar da üretim metodları ve toplumsal organizasyon hakkında sabit fikirlere takılmışlar ve değişime karşıydılar. 


Arkeolojik kayıtlara göre kabilelerden devletlere, devletlerden modern devletlere giden büyük dönüşümün arkasındaki dinamik kuvvet askeri rekabetti. Yalnızca şiddet tehlikesi toplumun hayatta kalmasını güvenceye almak için yeni daha güçlü siyasi teşkilatlanma türlerinin aranmasına sebep oldu. Erken dönem modern Avrupa'da devlet inşası için öne sürülmüş Tilly hipotezine göre “devletler savaşları, savaşlar devletleri yaratmıştır”. Fakat askeri rekabet antik Çin'de de modern devletlerin oluşmasını sağlamıştır. Zhou Hanedanı'nın tarihi kayıtlarına göre şiddet devlet inşası ve devletin modernleşmesinin arkasındaki ana itici güçtü. Gördüğümüz gibi askeri rekabet Fransa, Prusya ve Japonya'da mutlak yönetim koşullarında modern bürokrasilerin oluşmasını sağlayan şeydi. Kırım Savaşı'nın askeri fiyaskoları Britanya'da Northcote-Trevelyan reformlarının yapılmasına sebep oldu. Amerika'nın iki dünya savaşı, soğuk savaş ve sözde terörizm ile savaş sırasında yaptığı birçok atılım ulusal güvenlik adınaydı. Buna karşılık devletler arası savaşların fazla görülmemesi Latin Amerika ülkelerinin nispeten zayıflığını açıklayabilir. 

Şiddetin siyasi düzen getirmesi kulağa çelişkili gelebilir çünkü siyasi düzenlerin ama şiddet sorununu çözmektir. Fakat hiçbir siyasi düzen şiddet sorununu tümüyle yok etmemiştir. Sadece şiddet organizasyonda daha üst seviyelere itilmiştir. 
Günümüzde devlet gücü temel huzur ve güvenlik ortamını milyarlarca insan için sağlayabilir. Fakat bu devletler kendi aralarında çok yıkıcı şiddet mücadeleleri de düzenleyebilirler ve asla yerel asayişi yüzde yüz sağlayamazlar. 


Dış rekabet şiddetin veya şiddet tehlikesinin siyasi kurumsallaşmayı teşvik ettiği tek yol değildir. Şiddet çoğu kere kurumsal sabitliklerin ve siyasi çöküşün üstesinden gelmek için kullanılması gerekmiştir. Çöküş sorumlu siyasi faillerin siyasi sisteme yerleşip kurumsal değişimin önünü tıkaması sebebiyle olur. Çoğu zaman bu siyasi failler o kadar güçlü olur ki şiddet onları ortadan kaldırmanın tek yoludur. Bu Fransa'daki eski rejimin bürokratları için doğruydu. Onlar ancak devrimle yerlerinden edilebildiler. Diğer güçlü tarımsal oligarşilerde (Prusyalı Junker sınıfı, Rusya ve Çin'in toprak sahibi sınıfları) sahip olduklarını ancak savaşlar ve devrimler sonucu kaybetmiştir. Japonya, Güney Kore ve Tayvan'da toprak sahibi sınıflar Amerikan askeri gücü karşısında mallarından vazgeçmek zorunda kaldılar. Diğer zamanlarda elit olmayanlar modernleşmenin önündeki engellerdi. Barrington Moore'un gösterdiği gibi İngiltere'de parlamentonun modern kapitalist bir icar sisteminin yaratılması için başlattığı çitleme hareketiyle tarımın ticarileşmesi yavaş bir devrimle köylüleri nesillerdir yaşadığı topraklardan etmesiyle olmuştu. 
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Şiddet veya şiddet tehlikesinin siyasi kalkınmayayardım ettiği önemli olduğu bir nokta da başarılı devlet inşası ve başarılı bir siyasi düzenin kurulmasını sağlamayan ulusal kimliklerin oluşturulmasıdır. Bölgesel sınırların içerilerindeki kültürel ayrımları izlemesi gerektiği fikri sınırların yeniden çizilmesi veya nüfusların göç ettirilmesini gerektirdi. Bunların hiçbiri şiddet kullanılmadan yapılamazdı. 
Ulusal kimliğin kapsayıcı ve etnik kökene bağlı olmadığı yerlerde bile (Tanzanya, Endonezya) otoriter siyasi metotlar aracılığıyla ortak diller ve ortak milliyet hikâyeleri insanların aklına yatırılmıştı. Yirminci yüzyılın ikinci yarısında Avrupa'da uluslar başarılı liberal demokrasilere dönüştü. Bunların hepsi önceki yüzyıllarda şiddet içinde geçen millet inşası çalışmaları sonucundaydı. 


Neyse ki askeri mücadele modern devlete giden tek yol değildir. Britanya ve Amerika ulusal güvenlik gerekçeleriyle devlet bürokrasilerini kurmuş olsalar da ikisi de devlet idarelerinin reformlarını barış zamanında reform koalisyonları sayesinde gerçekleştirmiştir. Bu koalisyonlar çoğunlukla eski siyasi kayırmacılık sisteminin parçası olmayan yeni toplumsal gruplarla doluydu. Britanya'da bunlar eski aristokrasinin ayrıcalıklı dünyasına girmek isteyen orta sınıflardı. Ülkenin nispeten küçük elit sınıfı eski sistemin artık etkili olmadığı ve imparatorluğun ihtiyaçlarını karşılayamadığına karar verince izlenen yol hızla değişti. Ülkenin Westminster sistemi gücü öyle konsantre etmişti ki reformlar yirmi yıl gibi kısa bir sürede gerçekleştirilebilmişti. Amerika'da reform koalisyonları daha karmaşıktı. Yeni orta ve profesyonel sınıflar kayırmacılık konusunda fikir birliğinde değildi, kimileri eski sistemden çıkar sağlamanın yollarını bulmuştu. Aksine sanayileşmeyle geride bırakılan bazı eski tarımsal çıkarlar da reform koalisyonlarına katılıp bu çıkarlara karşı savaşmıştı. Kültür burada ölçmesi güç fakat çok önemli bir rol oynamıştı. 
Protestan elitlerin şehirli parti teşkilatlarının göçmen hamilleriyle ortaya çıkardığıyozlaşmaya karşı ahlâki düzeyde duydukları nefret yüzünden reform hareketlerine destek verdiler. 

Bu örnekler ekönomik kalkınmanın patrimonyal veya himayeci bir devletten modern bir devlete dönüşümün başlangıç noktası olabileceğini gösterir. Fakat biiyüme kendi başına modern bir devletin ortaya çıkacağının garantisi değildir. Yunanistan ve İtalya örnekleri kayırmacılığın nasıl kişi başına düşen gelirin artışına rağmen günümüze kadar sürdürülebildiğini gösterir. Orta sınıf profesyoneller gibi yeni harekete geçen toplumsal gruplar devletin reform edilmesini destekleyebilir de desteklemeyebilir de; onlar da çok kolay bir biçimde himayeci siyaset ağına çekilebilir. Bu özellikle ekonomik büyümenin piyasa merkezli girişimcilik bazında olmadığında ve reform edilmemiş bir devletin ekonomik kalkınmada başı çektiği zamanlarda doğrudur. 
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Modern devlete giden birkaç yol vardır. Şiddet tarih boyunca olarak siyasi yeniliği teşvik eden bir faktördü fakat bu daha sonraki gelecek örneklerin reform yapması için zorunlu olduğu anlamına gelmez. Bu toplumlar öncekilerden öğrenme ve diğer toplumların modellerini kendileri için uyarlama seçeneğine sahiptir. 


SİYASİ EVRENSELLER 


Bu kitabın iki cildi boyunca siyasi kalkınmanın spesifik evriminden çok genel evrimi üzerinde durdum. Toplumlar içinde bulundukları spesifik koşullara uyum sağlarken siyasi organizasyonları açısından farklılaşmışlardır. Fakat aynı zamanda farklı or- 


tamlarda yaşamalarına rağmen sorunlarına oldukça benzer çözümler üretmişlerdir. 


İyi işleyen siyasi düzenlerin siyasi kurumları içinde üç kolu (devlet, hukuk ve sorumluluk) bir tür dengede tutması gerektiğini iddia etmiştim. Bu iddianın temelinde kuralcı bir düzenin varsayılması vardır. Benim görüşüme göre etkin ve güçlü devletleri hukuk ve demokratik sorumluluk bazlı kurumlarla birleştiren liberal demokrasiler sadece devletin hâkim olduğu sistemlere kıyasla daha adildir ve vatandaşlarına daha iyi hizmet eder. Çünkü demokratik siyasetin içerdiği siyasi faaliyetler sistemin ürettiği hükümetlerin kalitesine bakmaksızın insan hayatına önemli hizmetler sunar. Aristo'nun Politika kitabında öne sürdüğü insanların doğaları gereği siyasi varlık oldukları ve ancak ortak yaşama katılımlarıyla en iyi hallerine ulaşabilecekleri iddiasına katılıyorum. Piyasa bazlı ekonomik sistemler için de benzer iddialar öne sürülebilir. Amartya Sen'e göre bu tarz sistemler yalnızca daha etkin olmakla kalmaz. Planlı bir ekonomi aynı oranda büyüse bile bir vatandaş “itaat düzeni yerine özgür seçim hakkına sahip olduğu senaryoyu tercih etmek için bir sebep bulabilir.” Siyasi ve ekonomik faaliyetler sonuçlarına bakmaksızın insan hayatı için çok önemlidir. 

Hukuk üstünlüğü vatandaşlara ekonomik büyümeye katkı sağlayıp sağlamadığına bakmaksızın belli haklar vererek bir tür değer atfeder. Bireysel haklar -6zgürce konuşabilmek, toplanabilmek, eleştirebilmek ve siyasete katılabilmek- devletin vatandaşlarının onurunu tanıdığı anlamına gelir. Otoriter devletler en fazla vatandaşlarını cahil veya yetişkinlerin gözetimine ihtiyaç duyan çocuklar olarak görür. En kötü halinde onları sömürülecek bir kaynak veya atılacak bir çöp olarak görür. Hukuk üstünlüğü bireysel haklar koruyarak vatandaşlarının bağımsız bir şekilde ahlâki kararlar alabilecek yetişkin insanlar olduğunu kabul eder. Bu yüzden antik Çin'i birleştiren Oin Shi Huangdi'den Arap Baharı sırasındaki Mübarek 


760 Amartya Sen, Development as Freedom (New York: Knopf, 1999), s. 27. 
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ve Kaddafi'ye kadar birçok diktatör sonunda onurlarını çiğnedikleri vatandaşların öfkesiyle beslenen isyanlarla karşı karşıya kalmışlardır.” 


Bu çalışmanın öne sürdüğü büyük soru devlet, hukuk ve sorumluluk dengesine sahip bir rejimin (yani bir liberal demokrasi) evrensel bir siyaset biçimi mi yoksa sadece Batı'da liberal demokrasilerde yaşayanların kültürlerinin bir yansıması mı olduğu sorusudur. 


Bu tip bir rejim apaçık insan doğasına ait bir evrensel özellik değildir çünkü ancak birkaç yüzyıl önce ortaya çıkmıştır. Bu insanlığın tüm siyaset tarihi düşünülürse sadece birkaç gün gibi kısa bir zamandır. Liberal demokrasinin genel olarak herkese uyan bir hükümet türü olduğunu iddia edebilmek için genel bir siyasi evrim ile ilgili olduğunu öne sürmeliyiz. Küçük gruplardan kabilelere, kabilelerden devletlere doğru teşkilatlanma farklı kültürler farklı bölgeler ve farklı tarihlerdeki toplumlarda görülen bir süreçti. Bu tip bir rejim diğer kalkınma boyutları için -ekonomik büyüme, toplumsal hareketlilik ve fikir değişimleri- gereklidir. Küçük gruplar ve kabile seviyesindeki toplumlar bir devlete veya üçüncü şahıslar tarafından uygulanan bir hukuk sistemine sahip değillerdir fakat daha güçlü bir sorumluluk sistemine sahip oldukları söylenebilir. Devlet seviyesindeki toplumlar tarıma dayalı ekonomileriyle uzun yıllarca ayakta kalabilirdi. Bazen hukuka sahip olabilirlerdi fakat sorumluluğa asla yer verilmiyordu. Üç kolun hepsinin dengede olması gereksinimi yalnızca ekonomik büyüme oranı yüksek seviyelere çıktığında ve ülkeleri ekonomik ve toplumsal boyutlarında modernleşmeye başladığında zorunlu hale gelir. 


Büyük çaplı ve yüksek oranda harekete geçmiş toplumları hiçbir kanun ve resmi bir sorumluluk mekanizması olmadan yönetmek çok zordur. Ekonomik büyüme ve verimliliği destekleyen büyük çaplı piyasalar devamlı, belli ve etkin bir şekilde uygulanan kurallara ihtiyaç duyar. Yüksek oranda harekete geçmiş ve sürekli değişim içindeki toplumlar yöneticilere sürekli yeni isteklerini sunarlar. Hükümetlerin bu sürekli değişen süreçle başa çıkması için serbest basın ve seçimler hayati öneme sahip bilgi kaynaklarıdır. Dahası Tocgueville'in gözlemlediği gibi insan eşitliği fikri son birkaç yüzyıldır her ne kadar bazı rejimler tarafından uygulamada saygı duyulmasa da önüne geçilmez bir hızla yayılmaktadır. İnsanlar hakları olduğuna inanır ve bu haklarını kullanabilmek için her fırsatı değerlendireceklerdir. Bu koşullar altında hukuk üstünlüğü ve demokratik hesap verebilirlik ile devlet gücünün dengelenmesi yalnızca normatif bir davranış değil modernleşmek isteyen bir toplumun 


761 Tanınma ve onurun siyasetteki önemine dair daha uzun bir tartışma için, bkz. Fukuyama, The End of 
History and the Last Man, s. 162-208. 
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istikrarlı bir siyasi teşkilata sahip olması için bir zorunluluk olur. Huntington otoriter partilerin halkın katılım isteklerini karşılayabileceğine inanıyordu fakat tarihe geri dönüp baktığımızda bunun doğru olmadığını görüyoruz. 


Devlet, hukuk ve sorumluluk ile dengelenen bir rejim başarılı bir modern siyasi düzen için gereklidir fakat hukuk ve sorumluluğun çok farklı şekillerde kurumsallaşabileceğini kabul etmemiz gerekir. Amerika gibi ülkelerde oluşan kurumsal biçimler evrensel örnekler teşkil etmemektedir. Farklı toplumlar bu kurumları farklı biçimlerde oluşturabilirler. 


Özellikle uygulamada aldıkları spesifik formlardan çok hukuk ve sorumlulugun hizmet etmeye çalıştığı önemli hedeflere dikkat etmeliyiz. Hukukun amacı kurallaştırmak ve toplumun adalet anlayışını şeffaflaştırıp eşit bir şekilde dağıtmaktır. Günümüzde hukukçuların ilgi konusu olan sayısız prosedürler eşit bir şekilde adaletin dağıtılması için kullanılan araçlardır; başlı başlarına bir amaç oluşturmazlar. Fakat prosedürler sıklıkla öncelik alır ve adaletin asıl hedeflerinin önüne geçer. Sayısız hukuk egemenliğine sahip toplumlar aşırı yavaş ve masraflı adalet pahasına prosedür bilgilerini kullanarak çıkar sağlayacak insanları kazandıran adalet sistemlerine sahiptir. 


Benzer bir şekilde serbest ve adil seçimlere dair demokratik prosedürler gerçek sorumluluğun sağlanacağının garantisini vermez. Apaçık sahtecilik ve oy yolsuzluğundan daha az farkedilebilir seçim bölgelerini bir partiye avantaj sağlayacak şekilde yeniden düzenleme veya diğer tarafın oylarını geçersiz hale getirmeye kadar birçok yolla seçim prosedürleri manipüle edilebilir. En iyi seçim süreçlerinde bile siyasetçiler destekçilerini himayeci yöntemlerle ve etnik veya dini değerleri kullanarak çıkar sağlayabilirler. Diğer örneklerde güçlü çıkar grupları var olan prosedürleri kendi dar çıkarlarını korumak ve daha geniş kamu çıkarlarının önüne geçmek için kullanabilmiştir. Kamu çıkarları bu koşullar altında sıklıkla toplumsal topluca harekete geçememe sorunundan dolayı zarar görür ve bu sebeple de yeterli temsiliyet sağlayamazlar. 


Prosedürlere gerçekten önemli olan şeyler pahasına tapılması günümüz liberal demokrasilerinde siyasi çöküşün önemli bir kaynağıdır. Siyasi çürüme her türlü rejimlerde görülebilir çünkü bu kurumların doğasında vardır. Kurumlar onları yaratan insanlardan daha uzun yaşayan kurallardır. Uzun süre ayakta kalırlar çünkü işe yararlar ve bir yandan da esas bir değer taşıdıklarına inanılır. İnsanların kurallara duygusal anlamlar yükleme eğilimi kuralları uzun sürelerce kalıcı kılan şeydir fakat bu sabitlik koşullar değiştiği zaman zarar verici hale gelir. Sıklıkla bu sorun uzun süren bir barış ve istikrar dönemi sonrası değişimlerin gerçekleşmesiyle gündeme 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gelir. Dahası özellikle siyasi sistemde ayrıcalıklara sahip elitler arasında sosyalleşmenin en doğal formu olan akrabayı kayırma ve arkadaşlarla karşılıklı hediyeleşmeye doğru doğal bir eğilim vardır. Bunun sonucu hukuk ve prosedür sorumluluğu başta hizmet etmek için yola çıktıkları önemli hedeflere karşı savaşır hale gelir. 


GELECEK MODELLER 


Yirmi birinci yüzyıl dünyasında birkaç hükümet kendi ilkelerini liberal demokrasiye alternatif olarak öne sürdüler. Bu ülkeler İran ve Basra Körfezi krallıkları, Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti'dir. Fakat İran kendi içinde bölünmüştür ve rejimin meşruiyetine karşı koyan büyük bir orta sınıfa sahiptir. Körfez krallıkları hep istisna oluşturmuşlardır. Şu anda ayakta kalmalarını yalnızca büyük enerji kaynaklarına borçlulardır. Benzer bir şekilde Putin'in Rusya'sı da bir rantçı devlete dönüşmüştür. Bölgesel olarak güçlü olmasını gaz ve petrol kaynaklarına sahiptir. Rus dünyası dışındaki kimse bu siyasi sistemi taklit etmeyi düşünmez. 


Demokratik olmayan alternatiflerden Çin liberal demokrasinin evrensel bir evrim modeli olduğu fikrine karşıduran en büyük tehdittir. Önceki bölümlerde defalarca altını çizdiğim gibi Çin iki bin yıllık güçlü bir merkezi hükümet geleneğine sahiptir ve devlet seviyesine ulaşıp da hukuk üstünlüğü geleneğini edinmeyen nadir toplumlardandır. Çin'in zengin ve karmaşık gelenekleri yöneticileri kısıtlayacak resmi yöntemsel kurallar yerine Konfüçyüsçü ahlâk sistemini getirmiştir. İşte bu gelenek diğer Doğu Asya ülkelerine vasiyet edilmişti ve İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya, Güney Kore ve Tayvan'ı başarıya uğratan şey bu gelenekti. Otoriter hükümetler kimi zaman demokratik olanlara kıyasla geçmişin prangalarından kurtulmakta daha başarılıdır. Mao sonrası Çin'in en büyük avantajlarından biri yüksek özerkliğe sahip Komünist Partisi tarafından yönetiliyor olmasıydı. 


Bugün Çin'in aklındaki esas sorular Deng reformlarının başlangıcından sadece 
35 yıl sonra Çin rejiminin siyasi çöküş yaşayıp yaşamadığı, önceki başarısını borçlu 
olduğu özerkliğini kaybedip kaybetmediğidir. Çin'in gelecek on yıldaki siyasi gündemi geçmiş nesile kıyasla çok farklı olacak. Artık Çin yüksek seviye kazanç ülkesi olmaya çalışan bir orta seviye kazanç ülkesidir. Eski ihracata dayalı modelin ömrü bitmiştir ve artık daha yerel ihtiyaçları karşılayacak bir sisteme ihtiyaç duyulmaktadır. Çin artık kapsamlı ekonomik büyüme ve insanların kitlesel sanayileşmesi hareketinden çıkar sağlayamaz. Yüksek büyümeye giden yolda Çin çevreye kayda değer zarar vermiştir. Nefes alınamaz bir atmosfer, “kanser köyleri”, başarısız gıda güvenliği sistemi ve diğer zorlu sorunlarla karşı karşıyadır. Çin'in eğitim sisteminin verimliliğin geniş çaplı olarak artırılması için gereken şeyleri sağlayacak 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kadar yeterli olup olmadığı belli değildir. Daha önemli olan soru bireysel özgürlügün olmadığı bir ortamda yeniliğin mümkün olup olmadığıdır. Çin'in karmaşık ekonomisini yönetmek için gereken bilgi birikimi de artmıştır. Hanedan Çini'nde olduğu gibi yukarıdan aşağı komuta kontrol sisteminin toplumda gerçekten olan şeylerle başa çıkıp çıkamayacağı merak konusudur.’” 


En önemlisi Çin kendi nüfusu içinde on dokuz ve yirminci yüzyıl Avrupası'ndaki dönüşümlerden daha büyük ve geniş çaplı bir hareketlilik yaşamıştır. Çin'in hızla büyüyen eğitimli ve gittikçe zenginleşen nüfusu geçmişte nüfusun çoğunlurgunu oluşturan köylülere kıyasla farklı isteklere ve hayallere sahiptir. 

Bu değişimler üzerine esas sorun Çin rejiminin daha çok ekonomik rekabet ve toplum arasında özgür bilgi aktarımında izin verecek daha liberal bir sisteme geçmeyi teşvik edebilecek kadar özerkliğe sahip olup olmadığıdır. Çin'in hızlı büyüyüşü yeni çıkar noktalarını ortaya çıkarmış, bunlar herhangi bir yargı veya lobicilik sistemi olmadan da partinin karar alma sürecini etkilemiştir. Parti liderliği bir yozlaşma kalıbına girmiş, reform yapmayı tehlikeli hale getirmiştir. Çin'in çoğu yıllardır inanmayı kesse de Parti hâlâ Marksizm-Leninizm ideolojisini kendilerine ilke edinmektedir. 


Yeni Çinli orta sınıfın önümüzdeki yıllarda nasıl bir yol izleyeceği liberal demokrasinin evrensel olup olmadığı üzerine büyük bir test olacaktır. Eğer mutlak ve nispi olarak büyümeye devam edip de bir tek parti diktatörlüğünün himayesinde yaşamaya devam ederlerse Çin'in otoriter bir hükümeti desteklemesinin tek açıklamasının kültürel olarak dünyanın geri kalanından farklı olduğunu söylemek gerekir. Fakat eğer şu anki sistemin karşılayamadığı katılım istekleri ortaya çıkmaya başlarsa o zaman dünyanın geri kalanındaki orta sınıflarla benzer bir yolu izlemiş olurlar. Çin sisteminin meşruiyetine gerçek test ekonomi büyürken ve iş imkânları çokken değil kaçınılmaz olarak büyüme duraksadığında ve sistem krizle karşı karşıya geldiğinde olacaktır. 


Belki de kalkınmaya en büyük tehdit alternatif daha etkili bir siyasi teşkilatlanma yolunun var olması değil birçok ülkenin zengin olmak isteyeceği fakat liberal demokrasilerin bunu asla başaramayacağı gerçeğidir. Bazı gözlemcilere göre siyasi ve ekonomik kalkınma boyutlarının birbirleriyle ilişkili olmasından dolayı yoksul ülkeler yoksulluklarına “hapsolmuş” olabilirler.8* Ekonomik büyüme bazı minimum siyasi kurumlara ihtiyaç duyar. Diğer yandan bu kurumları aşırı yoksulluk 
762 Çin'in orta seviye zenginlikten üst seviye zenginliğe gidişindeki zorluklar üzerine bkz. World Bank, China 2030: Building a Modern, Harmonious, and Creative Society (Washington, D.C.: World Bank, 2013). 


763 Örnek olarak bkz., Gary Cox, Douglass North, and Barry Weingast, “The Violence Trap: A Political -Economic Approach tothe Problems of Development” (yayınlanmamış makale, Eylül 2013). 
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ve siyasi bölünme ortamında yaratmak çok zordur. Bu tuzaktan nasıl çıkılabilir? 
Bu kitabın iki cildi boyunca kazaların ve tesadüflerin oynadıkları rolleri gördük. 
Şanslı liderler plansız bir şekilde kurumların doğru sıralanışı veya savaşlar gibi bazı aktiviteler adına yapılan hamlelerin beklenmedik sonuçları bazı ülkelerin beklenmedik yönlerde evrilmelerine sebep oldu. Yani bu tuzaktan kaçabilen ülkeler sa- 


dece şanslı mıydı ve diğerleri için bu fırsat asla gelmeyebilir mi? 


Bu çok karamsar bir bakış açısıdır. Şansın ve tesadüflerin tarih boyunca siyasi ve ekonomik dönüşümleri başlattığı doğrudur. Fakat şans ve tesadüf sonradan gelenlerden çok yeni kurumlarını oluşturan ilk toplumlar için büyük önem taşımıştır. Bugün kurumlar hakkında köklü bir tecrübe kaynağına sahibiz ve gittikçe büyüyen uluslararası camia bu bilgileri ve kaynakları paylaşmaktadır. Dahası kalkınmaya giden birden çok farklı yol vardır. Eğer ilerleme bir boyutta duraklarsa zamanla bir diğerinde gerçekleşebilir ve herbir boyut birbirine bağlı olduğundan bunun etkileri duraksayan kısımları da ilerletecektir. Bütün bunları ekonomik, siyasal, toplumsal ve ideolojik boyutlarıyla kalkınmayı anlamamızı sağlayacak genel çerçeve bize bildirir. 


Modern demokrasilerde siyasi çöküşün varlığı devlet, hukuk ve sorumluluk dengesi kuran rejim sisteminin hatalı olduğunu mu gösterir? Bu kesinlikle benim çıkarımım değildir. Tüm toplumlar, otoriter olsun demokratik olsun çürüyüşe maruz kalacaktır. Esas mesele buna adapte olabilme ve zamanla kendilerini düzeltebilmeleridir. Yerleşik demokrasiler arasından sistematik bir “yönetilebilirlik krizi” olduguna inanmıyorum. Demokratik siyasi sistemler geçmişte bu tip krizlerle baş etmek zorunda kalmıştır. 1930'larda ekonomik bukrana düşmüş, faşist ve komünist rekabetle mücadele etmişler; yine 1960'lar ve 70'lerde halk protestoları, ekonomik durgunluk ve yüksek enflasyona karşı savaşmışlardı. Bir siyasi sistemin uzun vadeli performansını sadece bir on yıla bakarak ölçmek çok zordur. Kimi zaman aşılamaz görülen sorunlar bir süre sonra unutulur. Genellikle demokratik siyasi sistemler otoriter olanlara kıyasla biriken sorunlarla mücadelede daha yavaştır fakat 


zamanı gelince verdikleri kararlar fikir birliği sonucu olduğundan daha etkindir. 


Eğer günümüzde yerleşik veya gelişen demokrasilerin karşısında bir sorun varsa bu halkların gerçek isteklerinin hükümetler tarafından karşılanmasındaki başarısızlıkları üzerindendir. Şahsi güvenlik, ortak ekonomik büyüme ve eğitim sağlık ve altyapı gibi konularda kaliteli temel kamu hizmetleri bireylere fırsatların sağlanması için gereklidir. Demokrasi destekçileri anlaşılır sebeplerden dolayı zorba veya sal- 


dırgan devlerin güçlerinin kısıtlanmasını ister. Fakat iyi yönetimin nasıl olacağına 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dair çok fikir üretmezler. Woodrow Wilson'ın dediği gibi onlar “hükümeti düzeltmekten çok kontrol etmenin” peşindedirler. 


Bu 2004'te Ukrayna'da Viktor Yanukovich'i deviren Turuncu Devrimin başarısızlığıdır. Etkin bir demokratik yönetim başa geçip yozlaşmayı ortadan kaldırsa ve devlet kurumlarını daha güvenilebilir bir hale getirseydi bu hükümet meşruiyetini yalnızca batıya karşı değil Rusça konuşan doğu Ukrayna'da da Putin'in gelişinden önce sağlayabilirdi. Bunun yerine Turuncu Koalisyon tüm güçlerini iç çekişmeler ve şaibeli anlaşmalarla harcadı ve 2010'da Yanukovich'in geri dönüşüne ve 2014'te kriz sonrası ülkeyi terk edişine zemin hazırladı. 


Hindistan benzer bir performans boşluğundan dolayı otoriter Çin'e kıyasla geride kalmıştır. Bir küçük istisna hariç 1947'de temsili demokrasiye geçişinden beri Hindistan'ın ayakta kalmaya devam etmesi etkileyicidir. Fakat Hindistan'ın demokrasisi sosis üretimine benzer, yakından incelendiğinde çok da iştah açıcı değildir. Sistem yolsuzluk ve kayırmacılıkla doludur. 2014 seçimlerindeki kazananların yüzde 34'ü hakkında çeşitli suçlamalar bulunmaktadır ki bazıları için bunlar cinayet, adam kaçırma ve cinsel saldırı gibi ciddi suçlardır. Hukuk egemenliği vardır fakat o kadar yavaş ve etkisizdir ki çoğu davacı davaları mahkeme önüne çıkmadan hayata gözlerini yumar. Çin'e kıyasla ülke nüfusuna temiz su, elektrik veya temel eğitim gibi modern altyapı ve hizmetleri sağlamada başarısız olmuştur. Bu sebepten dolayı karanlık geçmişe sahip bir Hindu milliyetçisi olan Narendra Modi 2014'te etkileyici bir çoğunlukla başbakan seçildi. Halk onun bir şekilde Hindistan siyasetinin rutinini aşarak gerçek icraatları gerçekleştireceğine inanıyordu. 


Etkin bir şekilde yönetememe sorunu ne yazık ki Amerika'ya da uzanır. Ülkenin Madison tarzı Anayasası bilerek zorbalığın önüne geçmek için güçler ayrımını sağlayacak denetim ve denge mekanizmalarının hükümetin tüm seviyelerinde sayılarını arttırdıkça arttırmıştır ve bir vetokrasiye dönüşmüştür. Siyasi kutuplaşma da bunun üzerine eklenince ne ileri ne de geri kolayca gidilemez hale gelinmiştir. 
Amerika uzun vadede finansal sorunlarla karşı karşıyadır fakat bunları doğru siyasi ödünleri vererek çözüme ulaştırabilir. Fakat kongre kendi kurallarına göre yılladır bir bütçe geçirmemiştir. 2013'te geçmiş borçların ödenmesi üzerine anlaşmaya varılamayınca tüm hükümet kapanmıştır. Amerikan ekonomisi mucizevi bir yenilik kaynağı olmaya devam etse de Amerikan hükümeti bugünlerde dünyanın geri kalanı için bir ilham kaynağı değildir. 

Yerleşik liberal demokrasilerde yaşayan kimse sistemin sonsuza kadar hayatta kalacağını düşünerek rahatlamamalıdır. Tarihte bu garantiyi verebilecek veya çöküş ve geri dönüşü engelleyecek bir mekanizma bulunmamaktadır. Demokrasiler ancak 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onların varlığını isteyen ve bunun için savaşan insanlar sayesinde doğmuşlardır ve hayatlarını sürdürürler. Liderlik, teşkilatlanma yetisi ve sıklıkla sadece iyi şans başarılı olmaları için gereklidir. Gördüğümüz gibi halk katılımı seviyesiyle hükümetin etkinliğiarasında bir ters ilişki vardır. Bu dengenin nasıl sağlanacağı her örneğe uyacak bir teoriyle kolayca bulunamaz. Genel evrim bazı geniş kapsamlı kurumların zamanla ortaya çıkacağını söylese de spesifik evrim hiçbir siyasi sistemin çevresiyle sonsuza dek denge içinde kalamayacağını bize söyler. 


Yüksek kalite demokratik hükümetlerin kaynakları bazen yetersiz görülüyor olsa da buna karşı duyulan istek günbegün artmaktadır. Yeni toplumsal gruplar dünya çapında harekete geçmiştir. Bunun kanıtını Tunus'tan Kiev'e, İstanbul'dan Sâo Paulo'ya hükümetlerinin insanların eşit onura sahip olduklarını kabul etmelerini ve söz verdikleri reformları yapmalarını isteyen kitlelerin beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan protestolarında görüyoruz. Bu gerçek her yıl milyonlarca yoksul insanın Guatemala City veya Karaçi gibi yerlerden Los Angeles ve Londra gibi yerlere göç etmesinde de görülür. Sadece bu gerçekler bile siyasi kalkınmanın belli bir yönü izlediğini gösterir ve halka karşı sorumlu hükümetlerin vatandaşlarının eşit onurlarının tanıması evrensel olarak aranan bir özelliktir. 
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